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Herfst 

 
Donkere wolken pakken zich samen, 
een regenbui klettert tegen de ramen. 

De zomer is weer verdwenen, 
een nieuw seizoen verschenen. 
 

De gure herfst is aan gekomen, 
men ziet het aan de vele bomen. 
Bladeren dwarrelen over de grond, 
de wind speelt er mee in het rond. 

 
De bladeren aan de takken verkleuren 
dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren. 

Prachtige, goud gele tinten verschijnen, 
maar zullen helaas spoedig verdwijnen. 
 

De bomen worden kaler en kaler 
weer en wind steeds schraler. 
Storm en regen vieren nu hoogtij, 

maar wij weten, dit gaat voorbij.. 
 
Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan, 
maar Gods liefde en trouw blijven bestaan. 

Hij geeft ons de seizoenen en tijden, 
laten we ons dan in Hem verblijden. 
 

Ook in de herfst van ons eigen leven, 
wil Hij ons kracht en sterkte geven. 
Laten wij daarom steeds maar weer, 

ons vertrouwen stellen op De Heer. 
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Ode aan de vrijwilliger 

De meesten van ons hebben al lang AOW 

En daarom ook tijd voor de PCOB. 

De taken lopen daarbij enorm uiteen 

maar er is werk voor iedereen. 

Je doet het helemaal belangeloos 

maar weet: het is niet nutteloos. 

Al is de tijd die je besteedt bepaald niet summier 

je doet veel leden een groot plezier. 

Een bezoekje, een bloemetje of een kaart 

voor onze leden is dat heel veel waard. 

Het rondbrengen van het blad 

zorgt voor blijde vinders waar het valt op de mat. 

De Ontmoeting moet worden geschreven 

zonder dat er zaken worden overdreven. 

Leden worden ziek of komen te overlijden 

aar wordt over geschreven, heel bescheiden. 

De privacywet maakt het er niet makkelijker op 

heb je geen toestemming, dan is het: STOP. 

Bij de zang worden we begeleid 

zonder raken we de melodie soms kwijt. 

Het bestuur is vrijwilliger met eigen taken 

zij zijn er om o.a. het beleid te maken. 

Er zijn vrijwilligers die reisjes organiseren 

die onze leden enorm waarderen. 

De huba’s behartigen andere belangen 

waardoor mensen geld terug kunnen ontvangen. 

Ook mensen met een huwelijksjubileum worden bezocht 

en wordt voor hen een heel mooi boeket uitgezocht.  

Kortom we zijn allemaal bezig op een ander terrein 

voor een organisatie als de onze is dat erg fijn. 

We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen 

en sommigen moeten nieuwe inspiratie opdoen. 

Namens het bestuur dank ik jullie voor de inzet in het 

afgelopen seizoen 

En we hopen dat jullie nog een tijdje mee blijven doen. 

 

Jaap van der Kooij 
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Gemeentelijke Waarderingsspeld  

voor Jaap van der Kooij 

Beste allemaal,  

In de afgelopen 9 jaar heb ik vanuit de POCB met 

verschillende mensen en verschillende organisaties 
samen mogen werken. Behalve dat we hierbij de POCB op 
de kaart hebben gezet heb ik ook hele fijne contacten 
gehad. 

Ruim een half jaar geleden heb ik aangegeven mijn 
functie als voorzitter te willen neerleggen. Diverse 
mensen gesproken of zij mij zouden willen opvolgen, 

maar dat is helaas niet gelukt. 
Nu leg ik toch echt de voorzittershamer neer. We wonen 
ook alweer sinds juli 2017 in Dordrecht en het heen en 

weer rijden tussen Dordrecht en Barendrecht brak me 
toch wel op. 
Afgelopen vrijdag hadden wij een seizoenstart met onze 

vrijwilligers en daar heb ik tevens afscheid genomen. 
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Ik ben bedolven onder de toespraken en loftuitingen, 

maar toen Lennaert van der Linden binnenstapte kreeg ik 
het benauwd. 
Gelukkig had hij geen lintje bij zich, want ik heb altijd 

gezegd dat ik die zou weigeren, maar wel een 
waarderingsspeld. En daar ben ik geweldig blij mee. 
Als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de 

Barendrechtse samenleving. 
Met heel veel plezier ben ik in Barendrecht actief geweest, 
maar ik heb nu een andere uitdaging gevonden als 
secretaris bij de dak – en thuislozen en als secretaris en 

gastheer bij het Diakonaal Aandachtscentrum in 
Dordrecht. 
 

Ik wens jullie allemaal als leden van de POCB-afdeling 
Barendrecht/Heerjansdam het allerbeste en tot en met 
december ben ik in ieder geval nog op de ledenmiddagen. 

Het ga jullie goed!!!!! 
 
Jaap van der Kooij 

jvanderkooij@upcmail.nl 
 
Tel. 06 298 26 128 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

about:blank
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Deze keer niet van uw voorzitter maar over de 

voorzitter. 

Oud-voorzitter Paul van der Stoel gaf het stokje van de 
voorzitter in september 2016 over aan Jaap van der Kooij. 
Vanaf die datum heeft u in alle Ontmoetingen een stukje 

kunnen vinden van uw voorzitter Jaap van der Kooij. Ook 
in deze Ontmoeting kunt u dit stukje lezen. 8 jaar is Jaap 
uw voorzitter geweest. Met hart en ziel heeft hij dit 
ouderenwerk gedaan. Hij nam niet alleen de opening van 

de contactmiddagen voor 
zijn rekening maar wilde 
zich breder inzetten voor de 

ouderen in Barendrecht. Zo 
ontstonden de gesprekken 
met de verschillende 

wethouders, met Kijk op 
Welzijn, met de KBO, met 
Aafje, met Present enz. Ook 

werd hij regio voorzitter. Hij 
zette zich helemaal in voor PCOB afdelingen met 
problemen. Die konden altijd op Jaap rekenen net zoals 
wij in Barendrecht/ Heerjansdam.  

Samen met zijn vrouw Leny zijn ze heel belangrijk 
geweest voor onze afdeling ANBO-PCOB Barendrecht. 
Jaap heeft officieel afscheid genomen van PCOB op 20 

september tijdens de vrijwilligersbijeenkomst. Zoals u 
kunt lezen heeft hij in Dordrecht  zich al weer gestort  in 
vrijwilligerswerk daar. Hij kan dan lekker op zijn fiets  

daarnaar toerijden en kost het verplaatsen veel minder 
tijd.  Wij wensen hem natuurlijk een hele goede tijd toe 
en zullen hem erg missen.                            
Namens de twee resterende bestuursleden,          

Geertrui en Janny 
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Verslag van de contactdag van 10 september  

 
Helaas was Kees Schipper net uit het ziekenhuis 
ontslagen en zodoende kon hij niet bij ons in Barendrecht 

komen.  
Gelukkig konden wij bij de Historische Vereniging van 
Barendrecht terecht. Zij hebben nog een mooie film over 

de Oude Veiling. Jaap opent de middag met het lezen van: 
Hoe heb je geleefd, uit Woorden met elkaar, ontleend aan 
Lucas 12 en 13. Wij zingen: Gij hebt het volle licht voor 
elk van ons ontstoken op de melodie van: Dank, dank nu 

allen God.  
Janny Schaap begint haar inleiding met een paar vragen 
die spontaan door de mensen in de zaal beantwoord 

worden.  
Dan begint Janny met het verhaal en Ted van Dongen laat 
dia’s zien op het grote scherm. De groei van de tuinbouw 

in Barendrecht was in 1915 de allerbelangrijkste reden 
voor de oprichting van de coöperatieve veiling 
“Barendrecht en omstreken”.  

Eerst was de veiling gevestigd op de Stationsweg en sinds 
1917 langs de Gebroken Meeldijk. Voorheen hadden de 
tuinders hun producten op het Noordplein in Rotterdam 
verkocht. Deze verkoopmethode was aan het begin van 

de vorige eeuw om diverse redenen onwenselijk 
geworden. Bijna 40 tuinders bundelden hun belangen en 
brachten in een coöperatie voor de veiling hun oogsten. 

Er kwamen ook veel arbeidsplaatsen bij. Het succes van 
de veiling- vooral door de aanvoer van aardbeien – liet 
zich in cijfers zien. In 1925 bedroeg de omzet 1,2 miljoen 

gulden in 1992 200 miljoen gulden. De veiling heette toen 
Zuid-Holland Zuid en was in 1975 voortgekomen uit het 
samengaan van zes veilingen. Hierdoor bezat 

Barendrecht een van de grootste veilingen in Europa.  
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De teelt van aardbeien was in de twintigste eeuw de 
belangrijkste en meest winstgevende sector van de 

tuinbouw in Barendrecht. Het dorp was er door bekend. 
Landbouwers die waren gestopt met de productie van 
granen en (nieuwe) tuinders voerden soms wel meer dan 

300.000 kilo aardbeien per 
dag aan bij de veiling.  
Van 1950 tot 1960 waren 
deze vruchten goed voor een 

grootste omzet.  
Vrijwel de hele productie 
werd verwerkt voor de 

conservenindustrie op het 
terrein van de veiling en 
elders. In het oogstseizoen 

leverde de pluk van “errebaie” een aantrekkelijke 
bijverdienste op voor jong en oud. Scholieren kregen in 
die periode vaak “plukvrij”. Voor tuinders was de minder 

kostbare productie van spruiten een bevredigende 
vervanging na het afscheid van de “errebaie”.  
Na de pauze is er een film te zien waarin een onderdeel 
voorkomt, dat is gemaakt voor het 25-jarig bestaan van 

de Veiling in maart 1940. Daarnaast waren er beelden te 
zien van de tuinbouw zoals de aardbeienteelt, spruiten, 
boomgaarden en neven- bedrijven b.v. de eierhandel. We 

hebben genoten van de film.  
Er waren ook nog een paar vragen over bijvoorbeeld de 
veilingbrief die ingevuld moest worden anders wist de 

tuinder niet waar hij de producten af moest leveren.  
 
We zingen tot slot: lied 245: ‘k Wil U, o God, mijn dank 

betalen met de muzikale begeleiding van Ger van Eersel.   
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Uitnodiging contact bijeenkomst                                

dinsdag 12 november 2024 
 

Deze keer is koster Rob Bruin 

aan de beurt om iets te 
vertellen over de New York 
Marathon en over de stad die 

nooit slaapt!  
Rob heeft naast het werk in de 
kerk ook vele andere 

werkzaamheden. Zo gaat hij 
jaarlijks, eind oktober naar New 
York om een groot aantal lopers 

te begeleiden tijdens New York 
Marathon, waar ruim 55.000 
lopers aan de start verschijnen. 
Tijdens deze middag neemt hij 

u mee, met verhalen, foto’s en muziek, naar deze plek die 
hij met al zijn eigenaardig- 
heden in zijn hart gesloten heeft.   

Voor de pauze gaat het 
hoofdzakelijk over de stad New 
York en laat Rob mooie foto’s 

zien van de stad. Na de pauze 
vertelt hij over de New York 
Marathon en alles wat daarbij 
komt kijken.  

 
We beginnen de middag om 14.30 uur en eindigen 
omstreeks 16.15 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in 

de Ontmoeting, Dorpsstraat 146, Barendrecht. Jan van 
der Meer is onze muzikale begeleider. Iedereen is welkom 
en wordt van harte uitgenodigd. Voor een kopje koffie of 

thee vragen we een vrije gift.  
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Redactie commissie 
Het volgende nummer van de Ontmoeting zal op 6 
december verschijnen.                                                   

Kopij graag uiterlijk 19 november, mailen naar het         
e-mailadres pcob.barendrecht@gmail.com 
 

about:blank
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LIEF EN LEED.  

 
Nieuw lid 
 

Op de PCOB-bijeenkomst van 10 
september was Wim van’ t Zelfde 
voor het eerst aanwezig. 

 
Tijdens die bijeenkomst werd er door de historische 
vereniging een film uit de vorige eeuw getoond over de 
veiling van Barendrecht en de daarbij behorende 

informatie.  
Na deze film vertelde Wim ons, dat hij in zijn jeugdjaren 
op zaterdag ook aardappels heeft gerooid. Hij verdiende 

voor de hele dag werken een kwartje. Aan het einde van 
de dag leverde hij dat kwartje in bij aankoop van een 
zakje patat (voor misschien wel dezelfde aardappels, die 

hij die dag had gerooid). 
 
Na de bijeenkomst vertelde Wim ons, dat hij zich wilde 

aansluiten bij onze vereniging. Thuis heb ik een 
interessant gesprek met hem gehad. Hier volgt zijn 
voorstellingsbrief. Wim, wij wensen je een hartelijk 
welkom toe.  

 
Beste PCOB leden: 
Graag wil ik mij aan u voorstellen, mijn naam is Wim van 

’t Zelfde. De bijeenkomst waarbij aandacht en presentatie 
van de veiling in Barendrecht was, deed mij daarnaar 
toegaan. Het gaf mij een goed gevoel om meer 

bijeenkomsten te bezoeken en om ook mij als lid aan te 
melden.  
Zo sprak ik Jaap van der Kooij die mij met Janny 

Groeneveld in contact bracht om mij als lid te registeren.  
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De keuze die ik hiervoor gemaakt heb zal zeker zorgen 

om bij de volgende bijeenkomsten mij thuis te kunnen 
voelen. 
 

Vraagje: Tijdens de PCOB-bijeenkomsten in de 
Ontmoeting komt het voor, dat geïnteresseerden (die 
geen lid zijn van onze vereniging) een bijeenkomst 

bijwonen. Als u een onbekende aanwezige(n) opmerkt 
tijdens onze bijeenkomsten, wilt u mij hierop attent  
maken? Ik wil dan graag een praatje maken  met deze 
aanwezige(n).  

 
Jubilea 
 

Op 1 oktober zijn de heer C. Hoogland en mevrouw W. 
Hoogland-Troost 60 jaar getrouwd, Schaatsbaan 5, 2992 
CN Barendrecht.                                                                                                                          

In november geen jubilarissen. 
 
Zieken. 

 
Afgelopen weken hebben onze vrijwilligers, met voor ons 
bekende informatie, weer aandacht gegeven aan zieke 
PCOB-leden. Tijdens een bezoek werd door één van de 

leden verteld, dat het blad de Ontmoeting met veel 
plezier wordt gelezen. 
Hartelijke groet,  

Janny Groeneveld, ziekenbezoekster PCOB 
 
Postadres                                                    

Postadres: PCOB Barendrecht/Heerjansdam             
Van Hobokenhaven 39, 2993 HH Barendrecht.            
E-mail: pcob.barendrecht@gmail.com                 

Website: www.pcobbarendrechtenheerjansdam 

about:blank
about:blank
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Beste allemaal, 
De vorige puzzel was een gewone woordzoeker, die door 

velen van u is opgelost.  
 
We maken iedere keer weer lootjes en trekken dan een 
gelukkige. Ditmaal is het puzzelprijsje voor:  

Joke Gouw, Schoener 52. 
Het prijsje komt zo snel mogelijk jouw kant op. 
 

De puzzel voor deze keer is een heel andere. 
U vindt 17 foto’s van bekende Nederlanders. 
Wanneer u de achternamen van deze personen weet, 

neemt u de eerste letter. 
Als u alle eerste letters op een rijtje zet heeft u de 
oplossing gevonden. 

 

                 

 
U kunt de oplossing tot en met 9 november insturen. 
En dan graag naar het bekende mailadres: 

lenyvigelius@ziggo.nl of per telefoon: 078-8431752. 
 
Veel plezier met het vinden van de oplossing. 

 
Hartelijke groet, Leny Vigelius. 
 

 
 

PUZZELPAGINA 

OKTOBER/NOVEMBER 2024 

FOTO-PUZZEL 

about:blank
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Rijbewijskeuringen CBR in Barendrecht 
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs 
is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u 
om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. 

Automobilisten kunnen zich via Regel Zorg medisch 
laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. 
U kunt terecht bij: Huisartsenpraktijk  R.P van Gent 

Middeldijkerplein  10-14, in Barendrecht                     
data: 18 november en 16 december. Automobilisten 
van 75 jaar en ouder betalen € 55,00. 

 
Afspraak maken voorafgaand aan de gewenste datum 
bij de telefonisten. Een afspraak voor het spreekuur kunt 
u uitsluitend maken via RegelZorg: Gemakkelijk en snel 

via de website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren 
via de afsprakenlijn: 088-23 23 300  
 

Automaatje ANWB  
Vrijwillige chauffeurs gebruiken 
hun eigen auto. Het vervoer 

beperkt zich niet tot een bezoek 
aan een ziekenhuis, een dokter, 
fysiotherapeut, of meedoen met 

activiteiten in een buurthuis in Barendrecht of bij de 
PCOB of KBO.  U schakelt ANWB Automaatje ook 
gewoon in voor leuke uitjes als een bezoekje afleggen, 
naar de kapper gaan of winkelen.  

Aanmelden voor ANWB Automaatje is gratis. U betaalt 
alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,35 per 
kilometer per rit aan de vrijwilliger. Meer informatie of 

meedoen?  
Bel: 0180-626400 op maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.00 – 12.00 uur of mail naar 

automaatje@kijkopwelzijn.nl  

about:blank
about:blank
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Van leden voor leden 

 
Het lijkt mij een leuk idee om met een nieuwe rubriek te 
beginnen. Gerda en Peter Harthoorn brachten mij op dit 

idee met hun bijdrage aan de vorige Ontmoeting: “Wat 
gaat u deze zomer doen?”. 
   

Zij waren op de fiets naar het Eiland van Brienenoord 
gegaan, waar ze een fantastische natuur gezien hebben, 
de afwisseling van dichtbegroeide ruimte en lichte 
plekken maken dit gebied interessant.          

Deze keer waren het Andries en Joke Gouw die een paar 
dagen in Bergen aan Zee, Enkhuizen, Egmond zijn 
geweest en zij zagen het zeeaquarium, het Zuiderzee-

museum en een Vlindertuin in Waarde. 
  
Mijn vraag aan u is: wilt u ook niet eens een belevenis of 

reis opschrijven zodat wij uw verhaal ook in de 
Ontmoeting kunnen plaatsen. Er zijn genoeg leden die 
niet meer op vakantie kunnen gaan maar wel 

geïnteresseerd zijn in reisverhalen. Het zou fijn zijn om 
deze verhalen met elkaar te delen.  
 
U kunt uw reisverhalen sturen naar de redactie:  

pcob.barendrecht@gmail.com of geschreven naar Van 
Hobokenhaven 39, 2993 HH Barendrecht.  
 

 
Redactie commissie                                             
Het volgende nummer van de Ontmoeting zal op 

6 december verschijnen.                                                    
Kopij  graag uiterlijk 19 november, mailen naar het e-
mailadres pcob.barendrecht@gmail.com 

 
 

about:blank
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Van de leden voor de leden: 

 
In april zijn wij, Andries en Joke Gouw, een midweek 
naar Schoorl in Noord-Holland geweest. In een hotel 

waar ze een mindervalide kamer hebben, voor de 
scootmobiel volop ruimte maar het belangrijkste is een 
zitje in de douche, staand douchen gaat niet en dit is de 

oplossing. 
Het standaard lijstje ‘vakantie meenemen’ was allemaal 
ingepakt en nieuwe reisdocumenten van de apotheek.  
 

Maandag eind ochtend vertrokken, scootmobiel en een 
grote koffer in de auto en niet te vergeten, opladers, e-
reader en iPad. 

Het was al leuk om 
langs Schiphol te 
rijden en alle 

bollenvelden, die 
zijn er genoeg in 
Noord-Holland en 

een tussenstop om 
iets te eten. 
Om 15.00 waren we 
in het hotel, iets te 

vroeg maar de 
kamer was al schoon en een verrassing, we hadden een 
balkon en de kamer was echt groot. 

Om 18.00 naar het restaurant, net erbuiten kon ik de 
scootmobiel parkeren.  
 

Dinsdag naar Bergen aan Zee, het zeeaquarium bezocht 

met schitterende vissen en het pand ligt naast het 

strand, na het bezoek aan het aquarium ben ik het 



22 
 

strand opgereden, als ik de kans krijg en het zand is 

geschikt zal ik het niet laten. 

Woensdag naar Enkhuizen, het Zuiderzeemuseum, dat is 

een aanrader al moet je wel goed ter been zijn, ik bof 
dat mijn scootmobiel overal mee naartoe kan en het 
meeste toegankelijk is. 
 

Met een boot, ja, scootmobiel mee, naar het 
buitenmuseum, geweldig, alles over vroeger, vissers, 
fuiken boeten, prakje hutspot op het oliestelletje, enz. 

Het werd allemaal uitgebeeld en verteld of het 1924 
was. Wij hadden geluk, het was vanaf maandag 
al prachtig weer. 

Op donderdag hebben we 
wat rondgereden en 
kwamen in Egmond aan 

Zee, wat een mooi uitzicht 
vanaf de boulevard over de 
zee, zeker met de harde 
wind. 

 
Daarna naar een 
vlindertuin in Waarde, 

interessant en met uitleg 
over de vlinders. 
 En weer terug naar het 

hotel om, zoals iedere dag, een rustmoment en daarna 
naar het restaurant. 
Vrijdagochtend na het ontbijt weer naar huis, het 
energie vaatje is weer gevuld en fijn om weer thuis te 

zijn. 
 
Groeten van Joke en Andries Gouw 
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Vrijdag 4 oktober konden de 

Barendrechters genieten van een 
lunch en een mooi verhaal.  
In Barendrecht waren er wel 16 

locaties waar u de Nationale 
Voorleeslunch kon meemaken. 
Deze keer was de schrijver van het 

verhaal Wim Daniëls. Hij is bekend 
van de televisie, hij is schrijver, 

theatermaker en tv-presentator. Er staan 125 boeken op 
zijn naam.  

 
Het verhaal van Wim begon toen hij nog een jonge knul 
was. Hij woonde bij zijn ouders op de boerderij. Hij had 

een oom en tante die iedere week op woensdagavond bij 
zijn ouders kwamen kaarten. Ome Sjef en 
tante Greet kwamen met de solex. Ome 

Sjef was dol op zijn solex die hij sjefrolet 
noemde. Tante Greet was net begonnen 
met het geven van demonstaties op 

Tupperwareparty’s. En ook tante Greet 
verkocht veel bakjes. Ze was op haar solex 
aangekomen bij het huis van de ouders van 
de jongen en ze had de bakjes met touwtjes 

vastgemaakt om haar middel. Ze verkocht 
die avond heel veel bakjes dus toen ze naar 
huis terugging op haar solex had ze maar 

weinig bakjes over. Maar onderweg lag er iets op de weg 
en reed ze per ongeluk het water in en ze kon niet 
zwemmen. Gelukkig kon ze zich redden dankzij de bakjes 

en ze had weer een nieuw verkoopargument erbij. De 
bakjes werden voortaan ”tante Greetjes” genoemd. 
Daarna was er een gezellige lunch voor alle aanwezigen. 

En er werd nagepraat over het verhaal.  
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Activiteiten Commissie ANBO&PCOB 

 
Het volgende reisje met Hand in Hand reizen is op 
donderdag 7 november naar Warmond. We 

vertrekken om 09.00 uur. 10.15 uur is er een 
rondvaart door 
het groene hart 

van Nederland. U 
krijgt koffie met 
gebak. 
    

Om 12.30: einde 
van de rondvaart 
en per touringcar 

rijden we naar 
ter Aar. 
  

Om 13.00 uur 
krijgen we een 
verrassende 

lunch.  
 
Om 14.30 uur 
rijden we via een 

leuke route weer 
terug naar 
Barendrecht. 

  
 

Rond 16:00 uur is de verwachte terugkomst. De kosten 

van dit reisje zijn € 75,00 inclusief bus, koffie met gebak 
en een lunch. Dit bedrag gelieve u over te boeken naar 
De Toekomst Reizen NL RABO 0345 43 38 82 t.n.v. 

Hand in hand reizen. 
 



26 
 

 

Opfriscursus autorijden voor senioren 
 
Voor oudere verkeersdeelnemers is het soms 

lastig om op een veilige manier deel te blijven 
nemen aan het verkeer. Dat kan bijvoorbeeld 
komen door de toenemende drukte in het verkeer 

en de invoering van nieuwe verkeersregels. Maar 
ook vermindering van gezichts-, gehoor-, reactie- 
en concentratievermogen kunnen een rol spelen. 
  

Om de rijvaardigheid van senioren in de auto op te 
frissen organiseert de gemeente Barendrecht, samen 
met de Metropoolregio Rotterdam Haaglanden en Veilig 

Verkeer Nederland, op 19 november 2024 een 
opfriscursus autorijden.  
 

De cursus wordt georganiseerd vanuit de kantine van VV 
Smitshoek, Smitshoekse Baan 25, 2993 BZ Barendrecht.  
 

De cursus is bedoeld voor inwoners van 68 jaar en 
ouder.  
Deelnemen kan van 8.45 uur tot 12.15 uur of tijdens de 
middagsessie van 13.00 uur tot 16.30 uur.  

De eigen bijdrage is 15 euro per persoon.  
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Wat houdt de cursus in? 

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de 
verkeerstheorie. Nieuwe verkeersregels en actuele 

verkeersonderwerpen krijgen volop de aandacht.  
Ook nemen specialisten een oog- en reactietest af.  
 

Daarnaast maakt u met een speciaal opgeleide 
ritbegeleider in uw eigen auto of brommobiel een 
rijvaardigheidsrit van ongeveer 35 minuten.  

 
Na afloop van de rit krijgt u een ritverslag met 
persoonlijke adviezen waarmee u de vaak ongemerkt 
ingeslopen minpunten in uw rijgedrag en uw routine 

kunt verbeteren.  
De rijtest is géén examen en niet verplicht. Deze cursus 
heeft dan ook géén gevolgen voor de geldigheid van een 

rijbewijs. 
  
Veilig mobiel blijven 

 
Het doel van de opfriscursus is om senioren in het 
verkeer zo lang mogelijk veilig mobiel te houden. Aan 
het einde van de cursus ontvangt u een bewijs van 

deelname en een naslagwerk, zodat u de theorie en de 
persoonlijke adviezen nog eens kunt nalezen. 
 

Aanmelden? 
 
Bent u 68 jaar of ouder en wilt u meedoen aan de cursus? 

Meld u dan aan bij Mw. Linda de Jong via 
werkgroepsenioren@kpnmail.nl of 0184 685317. Dit kan 

tot uiterlijk maandag 11 november 2024. 
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Wijziging contributie inning 2025 
 

Belangrijk: de contributie inning van 2025 

wordt met een automatische incasso 

afgeschreven eind januari 2025 

(in plaats van eind mei). 

 

Alleenstaanden betalen: € 35,00 

 
Samenwonenden betalen: € 60,00 
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WERKGROEPEN 
Blad “Ontmoeting” ledenadministratie, belasting: 
  
Janny Brummelink  redactie Ontmoeting 
Jerry Bernard  samenstelling Ontmoeting   
Gert-Jan Brummelink corrector Ontmoeting  
    
Daniël Dik   hoofd bezorging 
Rob Schenk   ledenadministratie  
 
Rob Schenk   Huba, belasting aangifte, coördinator  
Margreet v. d. Kamp Huba, belasting aangifte 
Kees v.d. Heuvel  Huba, belasting aangifte 
Cees v.d. Berg  Huba, belasting aangifte 
Bram Vos   Huba, belasting aangifte, reserve 
      
Lief en leed, nieuwe leden, ziekenbezoeksters, jubilea, 
verjaardagen: 
  
Janny Groeneveld  nieuwe leden, lief en leed 
Ria Jacobs   ziekenbezoek/verjaard. Carnisselande 
Adri Veenstra  verjaardagen Centrum Barendrecht 
Janny  Groeneveld  ziekenbezoek Centrum Barendrecht 
Francine Kokkelink  ziekenbez. zieken- en verpleeghuizen 
Corrie Lagendijk  ziekenbez./verjaardag. Heerjansdam 
Lien v.d. Heiden  ziekenbez./verjaardag. Heerjansdam 
Janny Oggel   huwelijksjubilea 
     
Reisjes, activiteiten, pianisten: 
 
Corrie de Pee  reisjes 
Ineke Langendoen  reisjes 
Marel Vlietstra  activiteiten 
 
Betsie  Fousert  pianiste     
Jan v.d. Meer  pianist    
Ger van Eersel  pianist  
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 ANBO-PCOB Barendrecht/Heerjansdam 
 

Voorzitter Vacature 
  
Secretaris Janny Brummelink  0180-620665 
Redactie Ontmoeting : pcob.barendrecht@gmail.com 

  
Penningmeester Geertrui de Boom, 0180-616304 
  ki0bk2@kpnmail.nl 
 
2e Penningmeester              Bram Vos,  0180-616851 
  bravos@hetnet.nl 
 
Ledenadministratie Rob Schenk,  0180-616324 
  robsche47@hotmail.com 
 
ANBO-PCOB Magazine Daniël Dik,  0651261670 
  d.dik@planet.nl 

Belangenbehartiging 
Ouderen adviseur               KijkopWelzijn 0180 691800  
 
Belastingservice Rob Schenk,  0180-616324 
  robsche47@hotmail.com 
 
Activiteiten en busreisjes   Corrie de Pee, 0180-617723 
  g.pee56@chello.nl 
 
Ziekenbezoek Lien van der Heiden  078 6772060 
Heerjansdam                         Corrie Lagendijk  078 6772064 
Barendrecht-Carnisse Ria Jacobs  0180 556366 

Barendrecht Francine Kokkelink  0180 618429 
Barendrecht Centrum Janny Groeneveld  0180 618049 
 
Werkgroepen Zie elders in dit blad 
 
Bankrelatie IBAN: NL 28 RABO 0163 6952 96 
Website   

www.pcobbarendrechtenheerjansdam.nl 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Mastenbroek 
Uitvaartverzorging 

Deskundig en persoonlijk 

Uniek in Barendrecht, familiekamers aan de Eerste Barendrechtseweg 180-b 

In onze locatie zijn huiskamers gerealiseerd waar nabestaanden op ieder moment van de dag toegang 

hebben om in alle rust afscheid te kunnen nemen. Sfeervol, laagdrempelig en midden in het centrum 

van de gemeente. Goed bereikbaar, met ruime, eigen parkeergelegenheid en volledige privacy.  

 

Transparant in de kosten met geen verrassingen achteraf 

Transparant en duidelijkheid over de te verwachte kosten is iets waar wij veel waarde aan hechten.  

Geen ”vanaf” prijzen maar heldere tarieven die wij communiceren op onze website.  

 

Kwaliteit en één aanspreekpunt 

Mastenbroek Uitvaartverzorging staat voor kwaliteit in uitvaartzorg, u heeft altijd één aanspreekpunt 

vanaf de dag van overlijden tot en met de uitvaart. Met ruim 30 jaar ervaring weten wij waar het om 

gaat bij het verzorgen van een uitvaart, onafhankelijk en keuzevrijheid vinden wij belangrijk, uw 

wensen staan centraal. Of het nu gaat om een kerkelijke uitvaart, begraven of cremeren, door onze 

brede kennis kunnen wij u van dienst zijn. Thuis opbaren of in een uitvaartcentrum van uw keuze 

behoren uiteraard eveneens tot de mogelijkheden. 

 

Keurmerk Persoonlijke Uitvaart 

Trotse houder zijn wij van dit keurmerk wat uitsluitend wordt verstrekt aan 

kleinschalige ondernemers waarbij persoonlijke aandacht en betrokkenheid centraal 

staan. Hierbij draait het niet om het volgen van vastomlijnde protocollen maar wordt 

een uitvaart op maat samengesteld. En het meest belangrijke; Beoordeling vindt plaats 

door nabestaanden zelf. Kijk voor de beoordelingen op onze website.  

                        Wij worden gewaardeerd met een 9,7 

Neem contact met ons op 

Niemand wordt graag geconfronteerd met een overlijden 

maar als het zover is dan wilt u de zekerheid dat alles 

rondom de uitvaart goed verloopt. 

Neem gerust contact op, wij staan u in alle rust 

te woord of maken met u een afspraak. 

Mastenbroek Uitvaartverzorging  
Eerste Barendrechtseweg 180-b 

2992 BS  Barendrecht    

 

www.mastenbroekui  

             0180 723204  dag en nacht 
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AANMELDINGSFORMULIER  

LIDMAATSCHAP ANBO-PCOB 
Ja, ik/wij worden graag lid van de ANBO-PCOB 

Barendrecht/Heerjansdam 

De contributie bedraagt per jaar € 35,50 voor 

alleenstaanden en € 60,00 voor 

samenwonenden.  Aanmelden via de website: 

www.pcobbarendrechtenheerjansdam.nl                          

of tel.0180 620665 

 


