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Lief en Leed

Verjaardagen mei 2025
  1 mei	  dhr. J.H. Oudman, Noorderkwartier 20, 9644 VG Veendam
  5 mei	  mw. G. Haak-Muurman, Het Loeg 4, 9649 EH Muntendam
  7 mei   dhr. J. Venema, Borgerspark 2-413, 9642 LN Veendam
11 mei   mw. W. Hoogstraten-Lakerveld, Bocht Oosterdiep 52, 9641 JL 
Veendam
15 mei   mw. L.G. Nieborg-Visscher, Borgerspark 14, 9642 LN Veendam
20 mei   dhr. J. Bloem, Borgerspark 2-515, 9642 LN Veendam
22 mei   mw. J. de Wit-Walvius, Jakob Bruggemalaan 117, 9641 ET 
Veendam
25 mei   mw. M.H. Duintjer-Forsten, Blankensteinkade  20, 9641 JZ 
Veendam
25 mei   mw. J. Woldhuis-Akker, Wilhelminalaan 3. 9649 HH Muntendam
25 mei   dhr. F.F. Looijenga, Boven Westerdiep 84-6, 9641 LK Veendam

50-jarig huwelijksjubileum op 30 mei 2025
Dhr. en mw. Huizinga-van Dijk, Goudlaan 13, 9646 BJ Veendam	
Alle jarigen en het jubilerend echtpaar van harte gefeliciteerd.
We wensen jullie een heel fijne dag met familie en allen die jullie lief zijn.

Overleden
Dhr. J. de Groot, Boven Westerdiep 84-2, Veendam is 25 maart jl. overle-
den op 90-jarige leeftijd.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe en nabijheid van God en 
mensen.

Rijbewijskeuring:	 Keuringspraktijk Prins te Veendam.
	 Zie de advertentie elders in deze Nieuwsbrief.

Vergaderlocatie	 Kerkelijk centrum de KANDELAAR, 
	 dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR te Veendam.



Verslag ledenbijeenkomst 17 april 2025

Welkom en opening
Voorzitter Gerrit Visscher-van der Zwaag heet 45 leden welkom op deze 
Witte Donderdag. Ook welkom aan pastor Corrie Dun-van Dam. Voorzitter 
leest een paasgedicht van Henk Jongerius met als titel: Hij brak het brood. 
Aansluitend worden de namen van 6 overleden PCOB leden in 2024 
gelezen. 
Hun namen zijn : 
Dhr. H. Mossel - 76 jaar, mw. P. de Boer-Hartenhof - 
93 jaar,  dhr. H. Koster - 91 jaar, mw  A .Bos-Wesseling 
- 88 jaar, mw. B. Mezach-van der Meulen - 84 jaar en 
mw. R.A.F. van der Borgh-Doesburg -  89 jaar. 
Bestuurslid Rita Sijp steekt bij iedere naam een kaarsje 
aan aan de grote Paaskaars. Hierna volgt een minuut 
stilte. 

Jaarverslagen 2024
1. Jaarverslag secretaris. Geen opmerkingen. 
Akkoord verklaard met dank aan de secretaris.

2. Jaarrekening en balans 2024. Penningmeester: er is een vraag over de 
ongelijke contributie vergeleken met de ANBO. Antwoord: hier wordt 
verder over overlegd. Voorzitter leest de reactie van de leden van de 
kascontrole de heren Bos en Kroeze. Zij adviseren de leden het bestuur 
decharge te verlenen. Is akkoord. Hiermee is het jaarverslag vastgesteld. 
Voorzitter bedankt beide bestuursleden voor hun werk afgelopen jaar.   

Mededelingen 
15 mei: Oorlogsverhaal over Veendam door Rink Oosting. Boeiend!
17 juli: Reisje Blauwestad. Opgave tot 1 mei bij de penningmeester Albert 
Volders.  

Rondvraag
Waarom betaalt een alleenstaande bij de PCOB meer contributie dan bij 
de ANBO. Daar betaalt ieder lid: € 48,-. Antwoord: aandachtspunt bij de 
PCOB. 



Afscheid secretaris 
Namens het bestuur spreekt Nanno Levenga een woord van dank aan 
Klaas v.d. Veen. Vanaf 2012 voerde hij het secretariaat met het maken 
van de agenda’s en verslagen van de bestuurs- en ledenvergaderingen en 
de redactie van de Nieuwsbrief. Er wordt hem een landelijk erespeldje en 
een boekenbon overhandigd. In zijn dankwoord zegt de secretaris dat het 
veel tijd vroeg maar hij deed het met plezier en ook nog even door te gaan 
met de verslagen van de maandelijkse ledenbijeenkomsten zolang er geen 
nieuwe secretaris is. 
Zijn vrouw krijgt een mooi boeket bloemen overhandigd. Applaus.



Pastor Corrie Dun-van Dam met de paasoverdenking 
Corrie Dun vertelt eerst iets over haar afkomst en thuis. 
Een gelovige vader en een ongelovige moeder. Een lief-
devolle oma die altijd in het zwart gekleed ging sinds 
de verdrinkingsdood van haar 3-jarig dochtertje. Corrie 
studeerde theologie en gaf godsdienstlessen/levensles-
sen op lagere- en basisscholen. Zij vertelt het verhaal 
van de kleine Simon en zijn vriendje het ezeltje. De ezel 
staat vastgebonden aan de deur. Dan ziet hij een man 
langskomen gezeten op zijn ezel. Simon kijkt in de ogen 

van de koning. Hij strijkt Simon over zijn hoofd en ziet de tranen in zijn 
ogen. Zij komen aan in Jeruzalem.  
Dan vervolgt Corrie de liturgie met liederen zingen zoals gez. 568: Jezus 
om Uw lijden groot.
En schriftlezingen uit Johannes 20.  

Na de pauze spreekt Corrie een meditatie: Zien door tranen heen.

Korte samenvatting:
Daar juicht geen toon! Het graf is leeg. De steen is weggerold. Alleen 
opgevouwen doeken en de geur van mirre en balsem. Maria zoekt haar 
meester door haar tranen heen. De engelen vragen haar: Waarom huil je?
Ze vraagt het de tuinman. Tot ze een stem hoort: Maria! En Maria: ant-
woordt: Raboeni ! Het licht van de liefde schijnt door de duisternis heen. 
Pianist Albert Volders speelt een melodie bij een foto van gele voorjaars-
bloemen.  

We zingen het lied Dankzij U o Heer des levens. 
(Gez. 575). Hierna gaat Corrie ons voor in gebed.
En tot slot zingen we U zij de glorie, opgestane 
Heer! 

Voorzitter bedankt Corrie voor haar bijdrage aan 
deze viering en overhandigt haar een attentie.
Hij wenst iedereen goede Paasdagen toe en sluit 
de viering.  
Tot donderdagmiddag 15 mei!
Pianist Albert Volders speelt tot slot het bekende 
paaslied Daar juicht een toon, daar klinkt een 
stem!



Over Rink Oosting

Hij komt spreken op de ledenvergadering van de ANBO-PCOB op donder-
dagmiddag 15 mei 2025, aanvang 14.30 uur in de Kandelaar in Veendam.

Ik ben Rink Oosting, 62 jaar, geboren en getogen Veendammer. Voor een 
aantal zal ik bekend zijn, door mijn werk bij tuincentrum Rob de Tuin-
man, anderen zullen mijn publicaties kennen en anderen zullen mij vanuit 
de krant kennen zoals afgelopen keer bij de toekenning van het feit dat 
ik Veendammer van het jaar 2024 ben geworden. Tevens was ik afgelo-
pen jaar de initiatiefnemer om herinneringsplaquettes te plaatsen bij de 
crashlocaties van de Engelse vliegtuigen die neergekomen zijn in en rond 
Veendam. Dit naar aanleiding van verhalen die mijn moeder vertelde over 
hetgeen mijn grootvader en oudste tante hebben gezien in de nacht van 14 
op 15 juli 1941.  Als historicus wil je het verhaal graag visualiseren door 
de plek op te zoeken waar het heeft plaatsgevonden. Een precieze aandui-
ding miste tot dan en daarom het initiatief tot plaatsing genomen. Ik heb de 
tuinbouwschool te Frederiksoord gedaan en een opleiding tot milieu. Maar 
wat heb ik dan met geschiedenis. 



Geschiedenis? Ik ben iemand die altijd nieuwsgierig is naar hoe het er 
vroeger uit heeft gezien, hoe mensen geleefd hebben en welke invloed 
gebeurtenissen lokaal of internationaal op de huidige maatschappij hebben. 
We kennen eigenlijk alleen het verleden, het nu bestaat niet en de toe-
komst kennen we niet. Elke beslissing die we nemen is dus gebaseerd op 
gebeurtenissen en kennis opgedaan uit het verleden. Kennis kun je opdoen 
door te lezen maar een belangrijke bron is het aanhoren van verhalen. In 
ben altijd in de gelukkige omstandigheid geweest dat mijn ouders mij veel 
over het verleden hebben verteld. Ik ben iemand die gebeurtenissen graag 
wil visualiseren om verhalen inzichtelijk te maken. De oude generaties 
vertellen de verhalen uit de eerste hand en deze verhalen zijn objectief. Uit 
de tweede hand wordt het verhaal subjectief. Het is maar hoe het verhaal 
verteld en ontvangen is. Om de verhalen in beeld om te zetten ben ik op 
vroege leeftijd al begonnen te fotograferen om zo mijn beleving van het 
leven vast te leggen. Daarnaast ben ik op zoek gegaan naar beeldmateri-
aal, deels in archieven maar ook bij de mensen thuis in familiealbums om 
onbekend materiaal bekend te maken. Inmiddels ben ik het bezit van één 
van de grootste beeldarchieven van Veendam. Daarnaast doe ik onderzoek 
naar de bewoningsgeschiedenis van Veendam. Doe ik vaak onderzoek naar 
aanleiding van mensen die iets willen weten over hun voorouders. Om de 
bewoningsgeschiedenis zichtbaar te maken maak ik laagdrempelige pu-
blicaties met beeldmateriaal ondersteund met informatie die voor velen 
herkenbaar is.



Mijn moeder was bijna 11 jaar toen de 2de WO uitbrak. Nu dus 85 jaar 
geleden. Voor kinderen van die leeftijd was de beleving van de oorlog een 
hele andere dan door ogen van een volwassene. Tijdens de lezing die ik 
zal verzorgen zal ik feitelijke gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben in 
Veendam ondersteunen met persoonlijke verhalen die mijn moeder in haar 
pubertijd en het gezin hebben meegemaakt. Hiervoor maak ik gebruik van 
beeldmateriaal dat tijdens de oorlog in Veendam genomen is. Ik probeer 
een globaal beeld te geven hoe Veendammers het dagelijkse leven tijdens 
de bezetting hebben beleefd. Ik besef dat het onmogelijk is om vijf jaar be-
zetting in een lezing te behandelen maar hoop dat toehoorders zich aan het 
einde van de lezing een beeld kunnen vormen hoe ouders of voorouders de 
oorlogsdagen beleefd hebben. Opdat verhalen blijvend door worden verteld 
zodat we niet tweemaal dezelfde fout maken.

Aan de tweede en volgende generaties de taak om de verhalen levend te 
houden waarbij persoonlijke verhalen meer waarde hebben dan geschreven 
verhalen. 



Wandeling 8 april

Op dinsdag 8 april was er weer de maandelijkse wandeling. 
Deze keer ging het over de provinciegrens. Met 4 auto’s en 13 wandelaars 
ging het richting Borger waar Albert weer een mooie route had uitgezet. 
Het was een prachtige wandelmiddag met een heerlijk zonnetje. 
Na afloop was het dan ook goed vertoeven op een terras. We zien de groep 
groeien, heel fijn, want ondanks een paar afzeggingen toch een mooi 
aantal.

De volgende wandeling is de laatste van dit seizoen. We gaan dan weer 
naar de Heemtuin in Muntendam en wel op 14 mei. 
Dit is op een WOENSDAG i.p.v. de dinsdag. 
We verzamelen om 13.30 uur op de parkeerplaats bij de Heemtuin.

Aanleveren kopij nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief  wordt gemaakt door het bestuur.
Het zou mooi zijn als ook onze leden met enige regelmaat een artikeltje 
aanleveren voor plaatsing. 
Voor de nieuwsbrief van juni is de inleverdatum 21 mei.
De kopij kunt u mailen aan gvisscher.pcob@gmail.com.





Schippersstraat 16 • Veendam • www.kopieerwerk.nl
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JUWELIER

SIRP BAKKER
Beneden Oosterdiep 35 - Veendam

Telefoon (0598) 613063



DE HEMELSE SUPERMARKT

Alles wat een mens nodig heeft was in de winkel uitgestald en te koop,
en het eerste wat ik meenam was een pakje Hoop.
Wat verder in het pad zag ik ook Geduld,
daarnaast een groot vak dat met Liefde was gevuld.
Wijsheid zat in grote flessen daarvan nam ik er twee,
een aantal zakken met Geloof nam ik toch ook maar mee.
De Heilige Geest was niet te missen,
ook stopte ik even voor de artikelen Kracht en Moed,
want een beetje Sterkte doet een mens toch goed.
Van Genade nam ik meteen een grote rol
en zo raakte mijn mandje al aardig vol.
Ik liep al richting kassa om alles te betalen,
maar bang dat ik iets vergeten was bleef ik toch maar dralen.
In een zijpad viel mijn oog op Gebed.
Ik verlegde iets in het mandje en toen paste het nog net.
Maar Vrede en Vreugde pasten niet meer in de mand
die hield ik noodgedwongen maar in de hand.
Bij de kassa vroeg ik een engel, wat zijn de kosten van dit alles bij elkaar?
Hij glimlachte en maakte een laat maar zitten gebaar.
Vol verbazing vroeg ik hem: wat is hiervan de reden?
Hij lachte weer en zei: Mijn lieve kind,
Jezus betaalde de rekening al lang, hèèl lang geleden.

Overgenomen uit een dagboek en opgeschreven in zijn verhalenbundel
door Jacob de Groot, Veendam 29-05-2021





Puzzel, ingezonden door ons bestuurslid Nanno Levenga





HANDEN
 
Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één hand vol klachten. 
Zal ik ze eens opnoemen? 
Laat maar eens horen, zei de dokter. 
De eerste vinger is mijn verloren man. De tweede zijn mijn lichamelijke 
klachten. De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen. De vierde, dat 
ik me soms zo eenzaam voel. De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel 
bekenden weggevallen zijn. 
Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter. Maar die andere hand 
dan?, vraagt hij nieuwsgierig. 
Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen?, vraagt ze. 
Graag, zegt de arts. 
De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb. De tweede, dat 
mijn huisje in de winter lekker warm is. De derde, dat er mensen om mij 
heen zijn die me helpen. De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben voor 
nog meer ziekten en pijn. De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om 
mijn rekeningen te betalen. 
De dokter kijkt naar beide handen. 
De vrouw kijkt hem aan en zegt: Hier zijn twee handen die verdriet hebben 
gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn gebald. Ook twee 
handen die weten wat leven is. En weet u wat ik nu zo mooi vind, wat er 
gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed? 
Nee, zegt de dokter. 
Als ik bid gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met de 
zegeningen naar mijn hand met het verdriet. Dan vouw ik de vingers in 
elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in. En de 
zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen. Biddend breng ik 
mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen. Weet je, ik ben dank-
baar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij 

in evenwicht en zo is mijn leven ook minder 
zwaar. 
De dokter knikt instemmend, vouwt de vin-
gers van de ene hand tussen de vingers van 
zijn andere hand en blijft verzonken in zijn 
eigen gedachten zitten. 

Uit: de Zachte Krachten Brief. Bron onbekend.
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Molenstreek 7 - Veendam 
Telefoon 06-138 38 611    

kantoor@haarstudionauta.nl 
www.haarstudionauta.nl

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN 
HAARWERKEN 

ONTSPANNINGSTHERAPIE 



AGENDA
 
7 mei
Excursie naar Emden

14 mei
Lezing “Artificial Intelligense (AI)” 
in Tolbert

17 juli
Reisje naar Blauwestad

Droomt u van een nieuwe
badkamer of keuken?
Ziet u op tegen een klus in
huis?

Dirk Smid is van alle markten thuis!

keukens / badkamers / dakwerken /
schoorsteenreparaties / ramen en 
kozijnen / vloeren / en veel meer...

Kerkstraat 6, 9636 AC Zuidbroek
Telefoon: 0598-627033 / 06-30910842
E-mail: bouwservicesmid@gmail.com

Internet: www.bouwservicesmid.nl

Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

grootste collectie
meyer-broeken


