
 

 

Het uitstapje van onze PCOB -Balk e.o. op 10 juni a.s. naar Veenhuizen en Giethoorn…. 

De bus vertrekt om 09:00 uur vanaf Haskeplein.  We gaan eerst richting Veenhuizen. In Veenhuizen 

bezoeken we het Nationale Gevangenismuseum. Behalve het bezoek aan het museum is er een 

rondrit in de omgeving. Op tijd vervolgen we onze reis naar Giethoorn. Etenstijd! Voor de lunch 

worden we ontvangen in het restaurant De Rietstulp. De twee rondvaartboten liggen al voor de 

deur. Varen op de plassen van de Beulaker —en Belterwieden. Een mooie vaartocht over een ooit 

verdronken dorp.  Na de vaartocht door de Wieden en gedeelte Weerribben stappen we weer in de 

bus. Een ledenreis, maar niet-leden kunnen voor tien euro me e r ook mee. Opgeven tot 3 juni bij 

Willem Werkhoven Tel. 603255.  €  82,00 Overmaken op NL43 RABO 0305 2672 05 t.n.v. ANBO-

PCOB BALK o.v.v. Ledenreis 10 juni 2025 PCOB naar Veenhuizen / Giethoorn. 

⦿⦿⦿⦿⦿   ⦿⦿⦿⦿⦿ 

 

Zonne zonne, zet aan, zet op! 
Steek toch die taaie slemp⋇ in tweee n! 
Stoot uw goudzwaard de wolken in 
Dat ze bloeden als roode zeee n! 
Zend uw rankvoetige stralekens 
Met de starren in 't glinsterhaar! 
Laat ze kloppen en wederkloppen 
Aan de weerbarstige winterknoppen, 
Groot wond're wonderkens liggen daar 
In vast versloten schalekens.... 
 
Zonne zonne, zet aan, zet op! 
Dinder die wonderkens uit den dop! 

Zonne zonne, zet op, zet aan! 
Word toch de wereld welgenegen! 
Laat uw doorluchten levenslust 
Over de aarde flikkervegen. 
Tik met uw blinkende hamerkens 
Hier en ginds en in al 't getij; 
Laat ze springen en wederspringen 
Op en neer, tot vermetel zingen 
De lucht doortrilt als een sterk en blij 
Gejoel van vrije kramerkens! 
 
Zonne zonne, zet op, zet aan! 
Zet ons midde' in de Meiebaan! 

⋇ Een slemp – een kleikluit 
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BERICHT over Yde Jan van de Lageweg 
 

We zijn allemaal erg geschrokken van zijn ziekenhuisopname. Gelukkig is hij nu weer thuis, maar 
zijn ziekte is blijvend. Elke maand moet hij 7 dagen naar het ziekenhuis om injecties. 
Zo schreef hij zelf op de kerkbrief van de PKN. Maar omdat niet allen van onze PCOB deze lezen, 
hier dit bericht. We wensen hem veel sterkte toe en een goed herstel deze zomer. 
 

LIEF EN LEED  
 

In deze tijd zijn er altijd huwelijksjubilea en als dat voor u zo is wensen we u een mooie feestdag 
toe. Zieken uit onze vereniging wensen we herstel toe en vertrouwen dat we gedragen worden 
door de kracht en troost van onze Vader in de hemel. 
 

MIDDAG NAAR SCHOKLAND 
 

Op woensdag 28 mei jl. gingen we met 6 auto's naar Schokland. Deze middag was een uitje voor 
onze vrijwilligers. Allen, die de stoelen en tafels klaarzetten en de zaal in Talma Hiem weer 
opruimen, de koffie schenksters en allen, die onze Nieuwsbrief en het magazine bezorgen. Zo veel 
inzet! Zo'n middag doen we 1 x in de 2 jaar als bedankje voor al de vrijwillig verrichte taken.. We 
hadden in het begin geen stralend weer, maar wel een stralend humeur.  En later scheen de zon 
heerlijk, zodat we buiten ook nog konden rondkijken.  In de kerk van Schokland kregen we een 
mooie presentatie en daarna was er koffie met Schokkerbrok. In de kerk van Schokland stond op 
de deur naar de consistorie het bekende rijmpje uit de tijd , dat Urk en Schokland nog eilanden 
waren : 
 De dominee van Urk, 
 die zou op Schokland preken, 
 maar door 't razen van de storm  
 was hij zijn preek vergeten. 
 
In deze tijd van verandering van zee in polderland is er van gemaakt : 
 De dominee van Urk, 
 die zou op Schokland preken, 
 Door het ruisen van het graan 
 is de preek hem ontgaan. 
 

TOT BESLUIT  
 

De zomertijd is aangebroken en voorlopig is dit de laatste Nieuwsbrief. 
De volgende komt dan weer in september. We hebben het programma al een heel eind klaar, maar 
er zijn nog open plekken. Dus als u van een onderwerp of een goede lezing hebt gehoord dat 
geschikt is voor ons, geef het a.u.b. door aan onze secretaris, Jan Stienstra of aan mij ,Yvonne Slik. 

 

 

God , onze Vader, wat is uw schepping 
prachtig. Zo gaf U ons dit al, gemaakt 
door U , zo machtig. 
 
Dat wij deez' ook bewaren en leven 
met elkaar in vrede en in liefde, dat 
elk uw gift bewaar. 
 

 
Wij wensen u , namens het bestuur , een mooie zomer toe. Dat wij elkaar in september weer 
mogen ontmoeten.  Met een hartelijke groet namens het bestuur , Jan Stienstra  en  Yvonne Slik. 

 


