ANBO-PCOB
LANSINGERLAND

ANBO-PCOB Afd. Lansingerland

Secr.: Henk Oosterwijk

Willem Alexanderlaan 15

2651 DG Berkel en Rodenrijs
Tel. 010- 5115271

Email: hboosterwijk@hotmail.com

Bank: NL 65 RABO 0156 0233 85
t.n.v. ANBO-PCOB Lansingerland

Beste ANBO-PCOB-ers,

De laatste nieuwsbrief voor de
zomerperiode juli/augustus, dan is het
weer bijtanken en inspiratie opdoen voor
na de zomer. Even de “dop” op de pen om
tot rust te komen.

Wat een goede start van de zomertijd na
een dipje bij het begin van de
meteorologische zomer op 1 juni.

We hebben officieel reeds de eerste
tropische dag, temperatuur boven de
dertig graden, gehaald op 12 juni. Het was
gelijk puffen geblazen in het broeierige en
klamme weer. Maar dit weer leidt ook vaak
tot onweersbuien met wateroverlast, zoals
opnieuw in Limburg en in het oosten van
het land. De meteorologen geven aan dat
we met deze weersomstandigheden
rekening dienen te houden. De
klimaatverandering met warmer
zomerweer wordt de standaard.

Volgens de voorspellingen bilijft het
voorlopig bestendig zomerweer. We
hopen dus dat de vakantiemaanden juli en
augustus ons aangenaam zomerweer
zullen brengen. En met het woordje
“aangenaam” bedoel ik dan aangename
temperaturen (zo rond de vijfentwintig
graden), veel zon en toch ook weleens
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een buitje regen. Immers de land- en
tuinbouw en ook de tuin rondom onze
woningen en de plantenbakken alsmede
de volkstuin hebben regelmatig water
nodig. Op een natuurlijke manier (met
regen) dan wel met het besproeien met de
tuinslang.

Ook met dit weer liggen bosbranden op de
loer, zoals die wereldwijd reeds hebben
plaats gevonden en ook in eigen land.

In de media zien we de gevolgen van
extreme weersomstandigheden zoals het
smelten van de ijskappen en van de
gletsjers (zelfs een dorp in Zwitserland
geheel weggevaagd).

De vakantietijd brengt velen weer in
beweging om hun blik te verruimen buiten
de dorpsgrenzen van Lansingerland. Maar
we realiseren ons ook dat niet iedereen
meer in staat is om reizen te maken. Toch
zijn er mogelijkheden om eens een
dagtochtje te maken met bijvoorbeeld de
3B bus of via Welzijn Lansingerland.

Er zijn twee maanden geen
bijeenkomsten, zoek elkaar eens op voor
een gezellig praatje bij de koffie thuis of in
de diverse ontmoetingscentra van Welzijn
Lansingerland.
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Ik hoop van harte dat velen van u de
komende tijd de rust en de ontspanning
zoeken ver weg of dichtbij, genietend van
Gods schepping om te ervaren hoe groot
en mooi zij is.

Wanneer je her en der door Lansingerland
fietst of wandelt zie je veel vlaggen met
schooltassen eraan. Geslaagd!

Misschien zijn er bij u kleinkinderen die
geslaagd zijn. Dat doet je deugd wanneer
Zij aan opa en oma trots hun diploma laten
zien.

Weer een fase afgesloten op de
levensweg. Mogelijk de start van een baan
in de maatschappij of een nieuwe
studiefase in het beroepsonderwijs of
universiteit. Ja wij zien het aan onze
kleinkinderen, een andere tijd dan in onze
“jonge” jaren.

En dan de politiek. Wat menigeen al zag
aankomen en ook in diverse talkshows
werd uitgesproken, het kabinet is begin
juni gevallen. En opnieuw over het
speer(pijn)punt asiel en immigratie.

De PVV (Wilders) trok de stekker uit de
coalitie door zijn ministers terug te trekken
uit het kabinet.

Nog geen jaar heeft het kabinet stand
gehouden. Door het vele geruzie tussen
coalitiepartijen onderling komt de val niet
onverwachts. Maar toch het schaadt nog
meer het vertrouwen in de politiek.

Al de problemen op het gebied van asiel,
stikstof, zorg, woningtekort,
bestaanszekerheid e.d. zullen blijven
voortduren.

Het kabinet is demissionair geworden en
ongetwijfeld zullen velerlei zaken
vertrouwelijk worden verklaard. En toch zal
er een begroting 2026 moeten worden
opgesteld die op Prinsjesdag aan de
Tweede Kamer wordt aangeboden.

Ik denk dat nieuw beleid maken voor de
toekomst er niet in zit. Het is zo gezegd op
de winkel passen.

Maar voor met name defensie is
vooralsnog besloten tot een forse

verhoging van uitgaven gezien de nodige
spanningen en geopolitieke verhoudingen
in Europa en de wereld. Het betekent wel
beslag leggen op een uitgave voor de
komende kabinetten, van welke
samenstelling ook. Ja, het wordt toch een
hete zomer voor de politiek.

Partijen lopen zich reeds warm om
campagne te gaan voeren voor de
aankomende verkiezingen (29 oktober),
krijgen we weer een politieke
aardverschuiving?

Juist nu het kabinet is gevallen dient zich
de NAVO- top in Den Haag aan. Een
enorme organisatie, zeker wat veiligheid
betreft, wat Nederland op de kaart zet.
Vele regeringsleiders en presidenten
komen naar de top, waarbij Mark Rutte als
secretaris-generaal van de NAVO, de top
zal voorzitten.

Een uitdaging voor de politieke top om dit
goed te laten verlopen.

Voor de sportliethebber staat er weer een
mooie sportzomer te wachten.

Het WK-voetbal voor dames in Zwitserland
vanaf 2 juli. Het hapert een beetje bij het
Nederlands elftal, maar gezien de
successen in het verleden gaan we met
vertrouwen het toernooi in.

De Tour de France is hét wielerspektakel,
vanaf 5 juli beginnen de renners aan de
drie weken durende ritten door Frankrijk
(dit keer geen buitenlandse uitstapjes).
Wordt het deze keer weer een strijd
tussen de “gedoodverfde”
klassementsrijders Pogacar — Vingegaard.
Op de vlakke weg, een heuvelrit of in de
bergen het is altijd boeiend om het te
volgen. Ook als je geen tourfanaat bent
kun je genieten van de prachtige beelden
van de natuur.

Tenslotte het tennistoernooi van
Wimbledon, één van de grand slams.
Zullen de Nederlandse mannen en dames
hun balletjes goed slaan?

Een sportieve zomer toegewenst.

Misschien hebben we plannen gemaakt
wat we de komende maanden gaan doen.
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We zijn allemaal op weg met een Gids, die
zal ons geleiden op al onze wegen, ook
als er obstakels zijn of dat we de weg
soms kwijt zijn.

Ik geef u mee de woorden van lied 420 uit
de liedbundel Hemelhoog:

Heer, wijs mij de weg

Heer, wijs mij de weg en leid mij als een
kind

dat heel de levensweg slechts in

U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt om door te
gaan,

troost mij dan liefdevol en

moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,

leid mij dan op uw weg,

de weg die eeuwig is.

ALGEMENE BERICHTEN

Terugblik gezamenlijke voorjaarsreis
KBO Bergschenhoek en ANBO-PCOB
Lansingerland 23 mei 2025

Via de opstapplaatsen in Berkel en
Rodenrijs en Bergschenhoek vertrokken
23 ANBO-PCOB leden en 19 KBO-leden,
totaal 42 leden, met de bus voor een
gezamenlijke dagtocht naar “VLINDERS
AAN DE VLIET” in Leidschendam.

Allereerst werd er koffie geserveerd met
appelgebak en slagroom. Daarna een
presentatie over de vlindertuin door de
eigenaar. Een enthousiaste verteller die
de geschiedenis van de vlindertuin voor
het voetlicht bracht. Waartoe een hobby
voor vlinders al niet toe kan leiden. Welnu

tot een verzameling van ongeveer 1500
vlinders.

De temperatuur in de kas was tropisch
vanwege de exotische vlinders. De kassen
waren voorzien van een jungle achtige
aankleding, waarin allerlei soorten kleurige
vlinders rond vlogen. Het waren prachtige
soorten getekende kleurrijke vlinders. Van
prachtig blauw tot wit en groen. De
presentator noemde enkele namen, bijna
niet uit te spreken, grieks-latijn achtige
namen. Wat wij hier in de volksmond
zeggen als dagpauwoog of atalanta of
citroenvlinder. Verder waren er
aquariums/waterbassins met diverse
soorten vissen en ook twee echte
dwergkrokodillen.

Na een verblijf van ca. 1,5 uur vertrokken
we naar het Malieveld in Den Haag voor
het nuttigen van een pannenkoek.

Tenslotte nog een tour door Den Haag om
diverse bezienswaardigheden te zien
onder andere Vredespaleis, achteringang
paleis Huis ten Bosch, de ambassadewik,
standbeeld Plein 1813. En ook nog de zee
gezien vanuit Scheveningen met het
Kurhaus. Daarna weer richting Berkel en
Rodenrijs en Bergschenhoek. Het was een
gezellige en interessante dagtocht.

Gezamenlijke bijeenkomst van KBO
afdelingen in Lansingerland en

ANBO-PCOB Lansingerland
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Berkel en Rodenrijs .
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C.O.L bijeenkomst op

18 september 2025. Leden van de KBO
afdelingen uit Lansingerland en ANBO-
PCOB Lansingerland zijn hartelijk
welkom.

Op deze ontmoetingsmiddag is er een
presentatie over de visafslag in
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Stellendam (aan het Haringvliet). Aan de
orde komen de historie van de havens
Stellendam, Ouddorp en Goeree. De
werkwijze van de vissers met hun kotters
en het werk in de visafslag. Zo zijn er
verschillen in kotters waarmee
verschillende soorten vissen worden
gevangen. Hoe wordt de vis gevangen?
Nou niet met een hengel, dobbertje en
aas. Welke rol speelt de overheid
(Rijkswaterstaat) en diverse
keuringsinstanties. Zo maar een
opsomming van onderwerpen die ter
sprake zullen komen. Hoewel
“vlaggetjesdag” reeds is geweest, waarbij
de nieuwe haring van het seizoen wordt
gepresenteerd, wordt hier ook nog even bij
stil gestaan. Het beloofd een interessante
en boeiende presentatie te worden.

De bijeenkomst vindt plaats in
zalencentrum “Rehoboth”,
Wilhelminastraat 2 in Berkel en Rodenrijs.
De zaal is open vanaf 13.30 uur en de
presentatie begint om 14.00 uur.

Na afloop is er nog een drankje met een
hapje. Einde bijeenkomst ca. 17.00 uur.

De kosten zijn voor de drie
ouderenafdelingen van KBO en ANBO-
PCOB.

ANBO-PCOB Lansingerland doet mee
met Rabo Club Support

De Rabobank organiseert elk jaar de Rabo
Club Support. Dit houdt in dat zij als
coBperatieve bank ieder jaar een deel van
hun resultaat teruggeven aan
verenigingen. Zij zetten hun kennis en
netwerk in om clubs en verenigingen
toekomst bestendiger te maken.
ANBO-PCOB Lansingerland heeft zich
hiervoor aangemeld.

Om stemgerechtigd te zijn moet je lid
zijn van de Rabobank.

Vanaf 1 september tot en met 23
september kan er gestemd worden.

Afhankelijk van het aantal stemmen op
ANBO-PCOB Lansingerland ontvangen
we dan een bepaald bedrag. Het is een
financieel steuntje in de rug dat de
Rabobank middels deze jaarlijkse actie
ons geeft.

Na openstelling op de website van de
Rabobank vanaf 1 september a.s. kunt u
stemmen. Dus ANBO-PCOB leden
indien u lid bent van de Rabobank stem
op ANBO-PCOB Lansingerland!!

Belangrijk voor ANBO-PCOB leden in
Bergschenhoek
OPROEP!! OPROEP!!
De distributeur van het ANBO-PCOB
magazine en de nieuwsbrief Nico van der
Marel uit Bergschenhoek stopt om
gezondheidsredenen met het verspreiden
van de magazines.

Dit betekent dat Nico zijn vrijwilligerswerk
als distributeur voor de ANBO-PCOB
Bergschenhoek beéindigd. Als trouw
ANBO-PCOB lid was Nico het
aanspreekpunt in Bergschenhoek voor het
magazine en de nieuwsbrief. Daarom een
oproep aan ANBO-PCOB leden in
Bergschenhoek wie als distributeur het
werk van Nico van der Marel wil
overnemen.

Het werk omvat het in ontvangst nemen
van de magazines, die via de bezorgdienst
op maandagochtend/middag worden
afgeleverd (totaal 65 stuks).

De nieuwsbrieven worden afzonderlijk
door de codrdinator bezorgd (Anton
Roodsant).

Als distributeur moet je het aantal wijken
(totaal 6 stuks) voorzien van de benodigde
magazines met bijbehorende
nieuwsbrieven en dan bij de bezorgers
van de wijken brengen (bezorglijsten
beschikbaar).

Het is belangrijk dat er een distributiepunt
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in Bergschenhoek aanwezig is, daarom
stel ons niet teleur en denk er eens goed
over na om dit stukje vrijwilligerswerk voor
de ANBO-PCOB te doen. Het gaat om 8x
per jaar het bezorgen van de magazines.

BIJEENKOMSTEN
ANBO-PCOB- Berkel en Rodenrijs

Terugblik bijeenkomst 12 juni 2025
Op donderdag 12 juni zijn we als ANBO-
PCOB Lansingerland bij elkaar gekomen
in Berkel in zalencentrum “Rehoboth” voor
de laatste bijeenkomst voor de
zomervakantie.

De middag wordt geopend door de
voorzitter Henk Oosterwijk met een
hartelijk welkom aan de aanwezigen uit
Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk.

Fijn dat ook leden buiten Berkel deze
middagen willen bezoeken.

Als opening wordt door Henk gelezen uit
Handelingen 2 vers 1 t/m 4, waarin het
Pinksterverhaal beschreven wordt, de
uitstorting van de heilige Geest. Hiermee
vindt de geboorte van de kerk plaats en
vieren we met het Pinksterfeest de
verjaardag van de kerk. De heilige Geest
vernieuwt ons, woont in ons, is altijd
aanwezig en zorgt voor blijdschap in
Jezus. De discipelen hebben na
Hemelvaart tien dagen met lege handen
gestaan en voelden zich als wezen. Met
Pinksteren werden zij vervuld met de
heilige Geest en ontvingen zij tekens van
vuur en wind. Voor allen geldt dat
iedereen de Geest mag aanvaarden.

Na de overdenking over het gelezen
Bijbelgedeelte en het openingsgebed
wordt door Henk meegedeeld dat het
volgende magazine met de nieuwsbrief
rond 26 juni zal verschijnen en de
volgende middagbijeenkomst op

11 september zal worden gehouden.

De codrdinator voor het verspreiden van
de magazines, Anton Roodsant, ziet uit
naar een positieve reactie op dit verzoek!
Immers vele (vrijwilligers)handen maken
het werk lichter.

Voor nadere informatie: Anton Roodsant,
tel. 06 26 31 29 10.

Vervolgens wordt het woord gegeven aan
de heer Jos de Bie, die een presentatie
geeft met als titel: “Molens aan de
Kinderdijk”.

Jos is als een van de 250 vrijwilligers
betrokken bij het werelderfgoed Kinderdijk
en leidt veelal bezoekers rond in het
molengebied. Vaak betreft dat bezoekers
uit het buitenland, o.a. uit Noord-Amerika,
die als passagiers van een riviercruise
over de Rijn, onderweg van Amsterdam
naar Boedapest of Bazel, Kinderdijk
aandoen voor een bezoek aan het
molengebied.

De molens in Kinderdijk zijn internationaal
bekend en hebben ervoor gezorgd dat het
waterniveau in de Alblasserwaard op peil
bleef en de bewoners droge voeten
hielden. Momenteel is de taak van de
molens overgenomen door grote gemalen.
Destijds zorgden 8 poldermolens in de
Nederwaard dat het water uit de kanalen
naar de boezems in de Overwaard werd
gebracht, waarna de 8 boezemmolens
zorgden dat het water werd afgevoerd
naar de rivier de Lek.

De eerste bewoners in het gebied
stammen uit het jaar 1100. In 1277 sloot
Floris V het eerste waterschap.
Overstromingen, zoals de grote Sint-
Elisabethvloed van 1421, zorgden vaak
voor een watersnoodramp. Onlosmakelijk
verbonden met deze ramp is het
volksverhaal over het kind in een wiegje
dat tijdens deze ramp bij de dijk zou zijn
aangespoeld. Na de viloed zagen
bewoners langs de dijk het wiegje met het
huilende kind: thans bekend als Het
Wiegje van Beatrijs waardoor die plaats de
naam Kinderdijk heeft gekregen.
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De meeste molens stammen uit de tijd
rond 1850 toen er in Nederland 10.000
molens bestonden, waarvan er nu nog
circa 900 over zijn. Vanaf 1868 werden de
molens vervangen door stoomgemalen
totdat rond 1924 elektrische gemalen het
werk overnamen.

Thans wordt het waterpeil in de polder
geregeld door enkele moderne gemalen
met grote capaciteit.

Na de pauze krijgen we een Kijkje in de
museummolens. Van de huidige 19
molens zijn er 16 bewoond en 3 ingericht
als museummolen en voor publiek
toegankelijk.

De molens werden beschouwd als
machines, waarin destijds grote gezinnen
van wel 12 of 14 kinderen op de begane
grondvloer in de molens woonden. De
molenaar werd door het waterschap slecht
betaald en moest vaak als boer werken
om bij te verdienen.

De reparaties en het onderhoud van de
molens vraagt nog steeds veel aandacht.
Vele soorten hout, zacht/hard, korte/lange
vezels moeten uit diverse landen als
Amerika, Azié en Scandinavié worden
betrokken. Het onderhoud wordt veelal
bekostigd door sponsoren, subsidie,
legaten en entree van de bezoekers.

De toekomstvisie van dit UNESCO
Werelderfgoed bestaat voor een groot
deel uit het verbeteren van de
bereikbaarheid en het creéren van een
nieuw entreegebied om de stroom
bezoekers en toeristen te verbeteren.
Thans moet men het doen met de
bestaande beperkte parkeerruimten,
shuttlebussen en aanlegsteigers. Als slot
van deze presentatie worden we door Jos
nog getrakteerd op specifieke
molengezegdes die de Nederlandse taal
rijk is.

Na deze boeiende presentatie, waarin we
van alles te zien en te weten zijn gekomen
over de geschiedenis en het ontstaan van
dit oer-Hollands stukje Nederland wordt
Jos hartelijk bedankt en hem een
enveloppe overhandigd.

Commissielid Arijanna Vos sluit deze
middag af met een gedicht. Zij wenst
iedereen een fijne zomervakantie en
goede thuisreis.

Bijeenkomsten

De eerstvolgende bijeenkomsten staan
gepland voor:

e 11 september 2025: een presentatie
over twee (bekende) kerkgebouwen in
Rotterdam door mevrouw Betty Derks-
van der Wal van het Gilde Rotterdam.
In het centrum van Rotterdam staat de
“Laurenskerk” en de “Steigerkerk” met
aangrenzend het dominicanenklooster.
Allereerst informatie over de Laurenskerk.
Deze kerk is het enige nog resterende
laatgotische gebouw uit het van oorsprong
middeleeuwse Rotterdam. Het is in fasen
gebouwd tussen 1449 en 1525. Voor
velen staat de Laurenskerk symbool voor
de geschiedenis van Rotterdam. De
beelden van de zwaar getroffen kerk in de
Tweede Wereldoorlog en haar
wederopbouw nadien werd symbool voor
de lotgevallen van de stad en haar
bewoners.

In 1300 stond op de huidige plek reeds
een kerkje. De kerk groeit en bloeit en in
1449 werd besloten tot de bouw van een
nieuwe, grote kerk met een
indrukwekkende toren. De Laurenskerk is
gebouwd door en voor de stad Rotterdam.
Het carillon met 35 klokken wordt
geinstalleerd in 1661.

In 1940 wordt Rotterdam zwaar
gebombardeerd, de Laurenskerk vat vilam
en is zwaar beschadigd. De toren stort
gedeeltelijk in.

De Laurenskerk wordt herbouwd en
gerestaureerd, de eerste steen werd op
19 mei 1952 door prinses Juliana gelegd.
Op 15 december 1968 is de totale
restauratie klaar.

Ook de orgels bleven niet gespaard. Per
kerkdeel kwamen nieuwe orgels, in 1973
als laatste het hoofdorgel. De kerk is in
1981 aangewezen als rijksmonument.
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Thans voorziet de Laurenskerk in culturele
evenementen zoals concerten en doet
dienst als PKN kerk in het city pastoraat.

De Steigerkerk (Dominicuskerk) is het

wederopbouw monument uit 1960.

De kerk is een RK parochiekerk met

aangrenzend een Dominicaans klooster.

Het complex is bekend als “Het Steiger” of

“Steigerskerk”.

Sinds de 14° eeuw zijn de Dominicanen

gevestigd in het centrum van Rotterdam.

De kerk werd gebouwd na de Tweede

Wereldoorlog en is een uniek voorbeeld

van een gecombineerde parochiekerk en

klooster. De kerk is sinds 2013 een
rijksmonument.

Heden en toekomst:

e het Steiger was tot 2025 een citykerk,
een kerk die open staat voor allerlei
activiteiten en vieringen;

e sinds begin 2025 is de kerk gesloten en
staat te koop.

Veel meer informatie is te zien en te horen
op de bijeenkomst. De “gidsen” leiden ons
graag virtueel rond in deze twee bekende
kerkgebouwen in het centrum van
Rotterdam.

Tijdstip: 14.00-16.30 uur in
zalencentrum “Rehoboth”. U bent allen
van harte welkom en gasten zijn eveneens
welkom. Ook de leden uit Bergschenhoek
en Bleiswijk ontmoeten we graag op de
bijeenkomsten.

o 18 september 2025 een gezamenlijke
bijeenkomst met KBO afdelingen in
Lansingerland en ANBO-PCOB
Lansingerland. Een tweede mogelijkheid
om elkaar te ontmoeten. De organisatie
van deze middag is in handen van ANBO-
PCOB Lansingerland.

Het programma voor deze middag is
omschreven onder de rubriek “Algemene
Berichten”.

DE ANBO-PCOB Lansingerland vraagt
haar leden om naar deze interessante
presentatie te komen, een goede opkomst

geeft een stimulans om gezamenlijke
activiteiten te ontplooien.

ANBO-PCOB Bergschenhoek

Onze eerstvolgende middagbijeenkomst
zal worden gehouden op 11 september.
In deze eerste bijeenkomst na de
zomervakantie zal er een presentatie
worden gegeven met als titel: “Kerken in
Rotterdam: Laurenskerk en
Steigerkerk” gegeven door mevrouw
Betty Derks- van der Wal van het Gilde
Rotterdam.

Elders in deze nieuwsbrief kunt u meer
informatie lezen over de inhoud van deze
middag.

Wij nodigen u van harte uit voor deze
middagbijeenkomst op:

Donderdag 11 september vanaf 14:00
tot circa 16:30 uur in zalencentrum
“Rehoboth” in Berkel en Rodenrijs.
Alle ANBO-PCOB leden uit
Bergschenhoek worden samen met de
leden uit Berkel en Bleiswijk voor deze
middag uitgenodigd.

Beschikt u zelf niet over vervoer naar
Berkel, probeer dan zo veel mogelijk met
elkaar mee te rijden. Misschien kunt u
gebruik maken van de 3B-bus, die u van
Bergschenhoek naar Berkel brengt.

Als voor u vervoer dan nog een probleem
is kunt u zich wenden tot een bestuurslid
van ANBO-PCOB Lansingerland, een
plaatselijk commissielid of u belt

010-522 55 65.

Wij proberen voor u een passende
oplossing te vinden.

Het bestuur van ANBO-PCOB
Lansingerland stelt het erg op prijs om alle
leden de gelegenheid te bieden elkaar te
ontmoeten en te genieten van boeiende
sprekers en presentaties.

We ontmoeten elkaar graag weer op deze
middag en hopen op een goede opkomst.

OVERIG ANBO-PCOB NIEUWS

Hogere AOW per 1 juli; ANBO-PCOB wil
meer
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Vanaf de maand juli ontvangt u meer
AOW. Het nettobedrag is ruim een
procent hoger (gemiddeld rond veertig
euro) dan daarvoor. Natuurlijk goed
nieuws, maar ANBO-PCOB wil meer.
De AOW-bedragen gaan ieder half jaar
omhoog. Dat komt door de koppeling van
de AOW aan het minimumloon. Het
minimumloon wordt ieder half jaar
aangepast en daarmee de AOW ook.
ANBO-PCOB vindt de AOW de basis van
onze oudedagsvoorziening en voor het
behoud van koopkracht. Daarvoor is nodig
dat de koppeling met het minimumloon in
stand blijft. Er zit nu een bedrag van 5,50
euro per maand aan
inkomensondersteuning inbegrepen in uw
AOW. ANBO-PCOB vindt dat dit bedrag
een stuk hoger moet.

Wij zullen ons standpunt hierover delen
met de politieke partijen die aan de
Tweede Kamerverkiezingen van
woensdag 29 oktober gaan deelnemen.

Zorgen bij ANBO-PCOB over uitstel
pensioenverbetering en bouw
seniorenwoningen na kabinetsval

Zowel jong en oud in Nederland
verdient een stabiel, daadkrachtig
kabinet dat stappen maakt op
belangrijke thema’s, zoals de
woningnood, zorg en koopkracht. Door
de val van het kabinet dreigt dat op
diverse terreinen te stagneren.
Ouderenbond ANBO-PCOB maakt zich
zorgen over het feit dat er wederom een
periode van stilstand aanbreekt.
Continuiteit op de genoemde punten is
voor ANBO-PCOB een halszaak. Nu de
PVV zich heeft teruggetrokken uit het
kabinet Schoof, komen maatregelen om
zorgtekorten, vergrijzing en
koopkrachtverlies aan te pakken voor een
langere periode in de koelkast te staan.
Seniorenhuisvesting en goede

woonzorgvormen zijn al een groot
probleem en stilstand zal tot een nog

groter probleem leiden. Dat is een
onwenselijke situatie voor alle
Nederlanders, maar zeker ook voor
senioren.

Directeur-bestuurder Anneke Sipkens:
“Een val van het kabinet mag geen uitstel
van grote beslissingen betekenen. Er moet
vaart worden gemaakt met de bouw van
seniorenwoningen, in de zorg moeten
stappen worden gezet en op het gebied
van pensioen is goed bestuur nodig. Het is
van groot belang dat er bestuurd wordt om
Nederlanders krachtig, goed en gelukkig
ouder te laten worden.”

Pensioen is voor ANBO-PCOB, net als
zorg en wonen, een speerpunt. Het is
momenteel nog hoogst onzeker wat het
nieuwe pensioenstelsel doet met de
koopkracht van gepensioneerden. Om
mogelijk koopkrachtverlies te
compenseren is wellicht extra wetgeving
nodig. Het is maar zeer de vraag of die
belangrijke beslissingen gemaakt kunnen
worden.

Tot slot

Dit is weer het actuele nieuws voor ANBO-
PCOB Lansingerland. De commissie
wenst u een goede zomertijd en tot ziens
op de bijeenkomst op 11 september a.s.
We begroeten u graag!

Het volgende ANBO-PCOB Magazine en
nieuwsbrief verschijnt rond 28
augustus 2025.
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