
 

                                             

                                                    

 

                                     

 
 
 

 
Het wonder 

Tussen de russen  
                  en rieten in ’t rond 

wassen de grassen 
                  en dicht bij de grond, 

rondom de steel van 
                  het lepeltjeskruid, 

steken een twintigtal 
                  lepeltjes uit. 
    

Steil als een pijl 
                  Is het steeltje gezet 

laag in de kraag 
                  van een kartelrozet. 

Hoog op de kruin 
                  draagt het lepeltjeskruid 

helwit een bloemkrans 
                  als was het de bruid. 
 

Mal is het al 
                   wat nu verder geschiedt, 

Gis wat het is 
                   en toch raad je het niet! 

’t Wonder gebeurt dat, 
                  de bloemetjes klein,                                                                                                                                                     

over een paar dagen 
                   Lepeltjes zijn! 

 
                                        D. Tomkins 

 

Vaassen                                juli  2025 
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Een busreisje naar de Drentse hoofdstad 

Er is een stichting die elk jaar busreisjes aanbiedt aan PCOB-ers 

naar een museum ergens in het land. En elk jaar wordt er weer een 

andere afdeling van de ANBO-PCOB uitgekozen. 

Dit jaar is het lot op Vaassen gevallen en we mogen op woensdag 

24 september 2025 gratis met de bus mee naar Assen.  

Het Drents museum heeft onlangs veel aandacht gehad door de 

best wel pijnlijke kunstroof van het Roemeense goud. Maar er zijn 

nog erg veel andere kunstschatten te bewonderen. 

De tentoonstellingen die te zien zijn:    

 

Donders Dikke Plaoten - Piratencultuur in Drenthe 
Die sfeer is terug te voelen in de tentoonstelling. De presentatie 

neemt muziekliefhebbers en radiofanaten mee naar de wereld van 

illegale zenders, de opsporingsdienst en de piratenfestivals. Een 

tentoonstelling vol muziek van toen en nu: stuk voor stuk zijn het 

‘donders dikke platen’! 
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Volk van de ventweg – Reizigers in Drenthe 
In de tentoonstelling maak je kennis met woonwagenbewoners uit 

Drenthe in verschillende periodes. Van marskramers tot seizoen  

arbeiders en van P. Kremer, die met zijn woonwagen in 1876 As-

sen binnenreed, tot en met bekende hedendaagse reizigers. Denk 

bijvoorbeeld aan voetbaltrainer Joseph Oosting uit Emmen. 

 

Labyrinthia 

is de nieuwe collectiepresentatie van het Drents Museum. 

In Labyrinthia mag je kijken met je handen, ruik je de verf van de 

Noordelijke Figuratieven en voel je scherven uit de tijd van de  

hunebedbouwers. 

Leer de technieken van de mammoetjagers, poseer met de siera-

den van de Prinses van Zweeloo of dans op een boerenbruiloft in 

de 19e eeuw. 

In elke zaal stap je een totaal andere wereld binnen en sta je mid-

den in het verhaal. 

Meer info op drentsmuseum.nl/ 

 

Er is de mogelijkheid om in het restaurant te lunchen, maar dat is 

wel voor eigen rekening.  

U kunt zich opgeven door even te bellen naar een van onder-

staande nummers.  

Verdere informatie over opstapplaats en dergelijk vindt u in het sep-

tembernummer. 

Janny Eldering 0578-617575 

Elly den Haan  0578-572460 

Dick Ligt  06 - 218 584 80   
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Op reis naar IJsland 

 

Op de ledenbijeenkomst van 27 febr. was Jan Neeleman bij ons te 

gast met een serie prachtige beelden van zijn camperreis naar IJs-

land. 

Jan en zijn vrouw hebben deze reis een aantal jaren geleden ge-

maakt met een grote groep campers vanuit Nederland. Vanaf De-

nemarken stak hij, samen met alle campers van zijn reisgenoten 

over met de ferry.  Na drie dagen varen met een korte stop-over op 

de Faeröer eilanden zette men voet aan wal in de schitterende na-

tuur van IJsland. Daar begon het avontuur met een camperreis op 

het eiland. Of zoals men het zelf omschrijft: “IJsland is een eiland 

met onovertroffen schoonheid”. Het ligt midden in de Atlantische 

oceaan zo’n 500 km vóór de kust van Groenland. Jan toonde met 

zijn beelden een eiland wat je blijft verrassen met haar natuur en 

grillige klimaat. We zagen besneeuwde vulkanen, tafelbergen, glet-

sjers, een ijsbergenmeer, heel veel watervallen, kratermeren en on-

afzienbare rokende lavavelden. Ze reisden in hun camper heel IJs-

land rond. Soms stonden ze op steile kliffen, spotten ze papegaai-

duikers, de beroemdste vogel van IJsland of reden ze langs mooie 

fjorden. Ze zagen wonderlijke lavavelden, borrelende modder bij 

Mývatn en natuurlijk ook de grote spuitende geiser Stokkur, die elke 

5-8 minuten het water tot wel 20 meter de lucht in spoot. 

Ook de waterval Gullfos was overweldigend.  Over een hoogte van 

32 meter dondert hij door een dramatisch gespleten ravijn de diepte 

in. 

Indrukwekkend waren ook de beelden van de 120 meter diepe af-

daling, met een open glazenwassersliftje, in de buik van een vul-

kaan, die er van binnen uitziet als een kleurrijke kathedraal van 

lava.   

En zo zagen we in twee keer 40 minuten de meest betoverende en 

indrukwekkende beelden van IJsland voorbijkomen. 

Een prachtige middag en Jan Neeleman werd dan ook met applaus 

en een cadeaubon door onze voorzitter van harte bedankt. 
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Vrijwilligers 

 

Wat is het leuk om vrijwilliger te zijn. Je doet iets wat je leuk vindt 

om te doen. Het kan iets zijn wat je alleen doet of wat je samen 

doet. Bij de PCOB zijn ook veel soorten werk om te doen. We heb-

ben een voorzitter, nog geen secretaris, mensen die op bezoek 

gaan, een penningmeester. Iemand die een gedicht verzorgt, ie-

mand die de nieuwsbrief drukt. En mensen die hem nieten en rond-

brengen. Maar we hebben nog geen mensen genoeg. Deze gezel-

lige club mag groter. 

En de vrijwilligers worden gewaardeerd. We zijn met z’n allen we-

zen lunchen. Het was gezellig om met de mensen naast je te klet-

sen en het eten was lekker. 
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Omzien naar Elkaar   

 

Lieve mensen,  

 

Ons verenigingsjaar is alweer afgelopen. Allemaal een fijne vakan-

tietijd gewenst, als u erop uit gaat, of lekker rustig thuis in Vaas-

sen/Apeldoorn blijft.  

Hier in ons dorp is ook genoeg om van te genieten! Wij hopen u 

dan weer te zien in augustus als we weer gaan starten. Afgelopen 

periode zijn er ook weer bezoekjes gebracht aan:  

Mw. H.L. Koetsier-Tiemens 

Dhr. en mw. Knoester  

Dhr. en mw. Elzen  

Dhr. G. Van Loenen  

Mw. R.G. Rondhuis- van Eek  

Mw. G. van Laar-Steunenberg  

Mw. G.B. Zweekhorst- Hooyer.  

Het is weer een hele rij deze keer. Ik wil nog weer eens een oproep 

aan u doen! Weet u iemand die wel een steuntje in de rug kan ge-

bruiken of stelt uzelf een bezoekje van een van de dames op prijs, 

laat het ons weten.  

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe en een goede ge-

zondheid .  

Een vriendelijke groet voor u allen.  

Truus Jacobs   573331  

Riet Meijndert   570600  

Elly den Haan   572460 
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Van pup tot geleidehond  

 

 

27 maart kwam Jacqueline Treffers samen met haar pup in oplei-

ding Smokey vertellen hoe het eerste traject van een geleidehond 

van KNGF eruit ziet. 

Smokey liep los tussen de gasten en hij heeft zich van zijn beste 

kant laten zien. 

Het verhaal begon met een stukje geschiedenis over de geleide-

hond en het starten van KNGF. Eerst met honden uit het asiel en 

nu met een eigen foklijn. 

Ze gebruiken 3 hondenrassen. De golden retriever, de labrador re-

triever en de Duitse herder. Alle kruisingen hiertussen zijn mogelijk. 

De pups worden bij een fokgastgezin geboren. Dat gezin krijgt alle 

begeleiding die nodig is van KNGF. De pup blijven 7,5 week bij het 

fokgastgezin en gaan daarna door na een puppypleeggezin (PPG). 

Bij het PPG leert de pup zindelijk worden, netjes in de goot te plas-

sen en poepen. Vooraan lopen zodat hij een blinde kan leiden. De 

pup leert zich netjes te gedragen in de winkel, het restaurant en het 

openbaar vervoer. 

 

Na de pauze heeft Smokey laten zien dat hij goed kan reageren op 

zijn fluitje. 

Eerst zagen we hoe je een pup het commando zit leert. Dit wordt 

gedaan met een brokje. Labradors houden van eten, dat maakt het 

leren makkelijker en leuk voor de hond. 
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Op het geluid van de fluit kwam hij direct naar Jacqueline. Als belo-

ning heeft hij een kauwbot gekregen waarop hij de rest van de pre-

sentatie heeft gekauwd. 

 

Na een jaar tot anderhalf jaar gaat de pup door naar school. KNGF 

heeft in Amstelveen een prachtige kennel waar ze de honden ver-

der trainen zodat ze aan het werk kunnen als blindengeleidehond, 

assistentiehond, buddyhond bij autisme of PTSS hond.  

KNGF kijkt wat past bij de hond en of hij er plezier in heeft en 

daarna matchen ze hond en cliënt. Zij begeleiden de cliënten en 

houden de honden ook in hun werkzame leven goed in de gaten. 

 

Rijbewijskeuring voor 75+-ers 

 

 

De Zorgwinkel Hoofdstraat 142, 8162 AP, Epe 

Tel. 0578 - 846431  

 

 

Alle ledenbijeenkomsten worden gehouden in 

“Het Anker” Torenstraat 6, 8171 CR, Vaassen                                               

      

Do 28 aug starten we het seizoen bij Maarten in ’t Koetshuis  

Maarten van Rossumplein 2 

 

Wo 24 sept bezoek Drents museum in Assen met de Museum Plus 

Bus 

Opgave liefst voor 1 aug bij Elly, Dick of Janny 

Hieraan zijn behalve lunchkosten geen kosten verbonden.  

 

Do 23 okt; Gerda Marsman geeft een Presentatie over haar  Fiets-

tocht door, Japan  

 

18 dec: Kerstviering met aansluitend buffet 
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Spelletjesmiddag als afsluiting van het seizoen 

 

Het was een gezellige bijeenkomst met elkaar. Zoals jullie op de 

foto kunnen zien waren de aanwezige leden goed bezig. 

We begonnen deze middag met een openingswoord van onze 

voorzitter, waarna we gezellig een kopje koffie / thee kregen met 

een lekkere traktatie erbij. 

 

Daarna werden er spontaan groepjes gevormd en kwamen de spe-

len op tafel. Er waren ook twee sjoelbakken. Gedurende de middag 

was er ook een drankje met lekkere hapjes. 

 

Tot slot gebruikten we met elkaar een broodmaaltijd met voortreffe-

lijke eigengemaakte soep waarbij je kon kiezen uit tomaten-  of 

paddenstoelensoep. 

Al met al was het gezellig en voor herhaling vatbaar! 

 

Elly den Haan 
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Koffieochtenden 

Nu de vakantie voor de deur staat merk je vaak dat er minder aan-

loop is van mensen om je heen. 

Zowel de Dorpskerk als De Tabernakel hebben eens in de maand 

een koffieochtend. Deze ochtenden gaan in de vakantie gewoon 

door. 

U bent allen van harte welkom om op de koffie te komen.  

10 juli en 14 augustus in ’t Anker 

17 juli en 21 augustus in De Tabernakel 

Alle ochtenden zijn vanaf 10 uur.  

Iedereen is welkom, dus neem gerust iemand mee die ook van ge-

zelligheid houdt. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Overlijden 

Zoals jullie weten is Henk van Ingen overleden. 

Henk was medewerker van de PCOB en behartigde de belangen 

van leden die door hem hun belastingaangifte elk jaar lieten invul-

len. Om deze taak goed te kunnen verrichten werd hij door het lan-

delijk bestuur elk jaar bijgepraat over de wijzigingen in het belas-

tingstelsel.  Aan deze dienstverlening is nu heel plots een einde ge-

komen.  

In alle stilte willen wij hem bedanken voor alle werkzaamheden die 

hij voor de PCOB-leden heeft gedaan.  
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COLOFON 

Gegevens PCOB afd. Vaassen (opgericht 13-11-1989) 

Lidmaatschap PCOB per jaar. Voor 2025: € 35,- voor alleen-

staanden, € 55,- voor (echt-) paren. Bankrekening   

NL43 RABO 0148 9836 18 t.n.v. PCOB afd. Vaassen.  

 

Bestuursleden PCOB afd. Vaassen  

Janny Eldering-Schenkel, voorzitster,  0578 - 617 575,  

  h.eldering@kpnplanet.nl; 2e voorzitter vacant 

 

Dick Ligt, penningmeester, opgave excursies, ledenadmi-

nistratie   06 - 218 584 80   dick.ligt@gmail.com  

Webmaster: op onze afdelingspagina  pcob.nl/vaassen kunt 

u steeds het laatste nieuws lezen over onze afdeling.  

 

Harry Heemskerk, 2e penningmeester 

 

Elly den Haan-Aaldriks, coördinatie Omzien Naar Elkaar,  

 06 - 12 92 81 26,  elhenk@hetnet.nl 

 

Jacqueline Treffers, maakt de lay-out van de nieuwsbrief. 
  06 - 57 33 29 79,   treffersjacqueline@gmail.com 

 
Bertus van Gortel, coördineert de verspreiding van de 
nieuwsbrief en het verenigingsmagazine. 
 0578 - 572114,   ljvangortel@kpnmail.nl 
 
Jannie van Dijk, verzorgt de voorpagina,  0578 - 572051 
 

 
 


