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Zomer

Het is al weer een tijd zomer. Terwijl ik dit schrijf is het bewolkt, gisteren 
nog een zeer zonnige en warme dag. Zomer is een tijd dat verenigingen, 
koren enz vaak een reces hebben om op te laden voor het seizoen vanaf 
september. Veel mensen gaan op vakantie om even iets anders te zien dan 
thuis. Veel mensen blijken ook meer te lezen op vakantie. Mijn buren 
gingen een paar dagen geleden op reis naar Frankrijk, we hadden een 
praatje en ze zeiden me dat ze veel boeken meegenomen hadden om te 
gaan lezen. Van veel mensen hoor ik dat ze boeken lezen op vakantie waar 
ze thuis niet aan toe komen. Best een interessant fenomeen, want boeken 
lezen is nou juist iets dat je overal kunt doen dus waarom dan eerst een 
reis maken, ergens anders zijn en gaan lezen. Niet logisch toch? Maar het 
werkt zo, bij mijzelf overigens ook. Ik denk dat je een periode nodig hebt 
dat je niet afgeleid wordt of gewoonweg toch niets anders te doen hebt. 
Een boek lekker lezen vraagt tenslotte om een lange periode niet gestoord 
worden. Vroeger, toen ik veel op reis was las ik veel, in de trein, in het 
vliegtuig, tijdens vertragingen. Na mijn pensionering, toen ik dus veel meer 
tijd had schoot het lezen er vaak bij in. Ik ben benieuwd hoe dat met u is. 
Een aantal maanden geleden kreeg ik van een vriend een boek cadeau. Ik 
las er zo af en toe wat in maar de laatste weken, in de zomer dus, begon ik 
er echt goed in te lezen. En wat een prettige ervaring was dit. Het is ook 
wel een bijzonder boek, geen roman maar meer filosofisch getinte 
verhalen. De bron van die verhalen zijn afkomstig van Marcus Aurelius, een 
Romeins keizer (Caesar) die leefde ruim honderd jaar nC. Mark Tuitert, 
voormalig schaatskampioen, schreef er het boek “Innerlijke kracht” over. 
Je kunt hier uit lezen dat mensen van alle tijden, los van allerlei technische 
en andere ontwikkelingen, in de kern met dezelfde dingen worstelen en 
bezig zijn. Een klein citaat van Marcus Aurelius(blz 64) “Want de geest is in 
staat alles wat hem in de weg staat om te zetten en geschikt te maken 
voor zijn eigen vooruitgang. Hij kan nadeel in voordeel doen veranderen en 
de obstakels op zijn weg tot wegwijzers maken”. Eigenlijk zegt hij daarmee 
“omarm je tegenslagen en doe er je voordeel mee in plaats van je je 
erover te beklagen”.



Toch fijn die zomer die ruimte geeft voor het lezen van boeken.
De zomer gaat nog even door en daarna komen er, ook bij ANBO PCOB 
weer andere activiteiten. Over een van deze activiteiten, een busreis op 7 
oktober schrijft Ellie Stoop in dit nummer. Ook in dit nummer: Tineke de 
Roover stelt zich voor als nieuw lid van de lief en leed commissie.
Een goed vervolg van de zomer gewenst en tot ziens.

Chiel Sinte Maartensdijk
Eindredacteur nieuwsbrief

Commissie Lief en Leed

Langs deze weg wil ik me voorstellen als nieuw lid van de Commissie Lief 
en Leed.
Vanaf de ledenvergadering in maart heb ik de organisatie voor het 
versturen van verjaardagskaarten, voor leden van 80 jaar en ouder, van 
Jenny Lam overgenomen.
Samen met Gerrie de Graaf en Maaike Visser (die dit werk al jaren doen! – 
waarvoor dank!!) en Lucretia Kroon en Job Jacobsen (als nieuwe 
deelnemers) bezorgen we de verjaardagskaarten  in en rond Ermelo. Ook 
als we van huwelijksjubilea op de hoogte zijn, schenken we er aandacht 
aan. Ik blijf dus graag op de hoogte als er zich wijzigingen voordoen, 
bijvoorbeeld door verhuizen.
Mijn e-mailadres vindt u in de nieuwsbrief.
Tineke de Roover

Excursie naar het mooie land van Strijen op dinsdag 7 
oktober 2025

In de nieuwsbrief van juni is een uitgebreide beschrijving opgenomen van 
deze busreis naar het land van Strijen. Het is een erg leuk en 
landschappelijk aantrekkelijk gebied net boven de Moerdijk met kleine 
dorpjes en een bewogen geschiedenis.
Het programma ziet er als volgt uit:
Om 08.45 instappen en 9:00 uur vertrek vanaf het Kerkelijk Centrum, 
Jeugdkant 14 in Ermelo. We rijden naar Strijen en hopen daar om 10:15 
uur aan te komen en worden daar ontvangen met 2X koffie/thee met een 
Striense lekkernij.



Om 11:00 uur brengen we dan achtereenvolgens een bezoek aan de Grote 
Lambertuskerk en het Smederijmuseum. Hier hoort en ziet u de bewogen 
geschiedenis van het dorp Strijen.
Dit alles ligt naast elkaar, dus u hoeft niet ver te lopen! We dineren tussen 
de middag waarna een excursie door het gebied volgt. Daarna vertrekken 
we met onze bus voor een rondrit met gids door het prachtige “Land van 
Strijen”. 

Er wordt een deel van de Watersnoodroute van 1953 gereden. Een 
boeiende excursie langs prachtige vergezichten, natuurgebieden, het 
traject van de hogesnelheidstrein en het Hollands Diep.
Daarna nuttigen we nog een kopje koffie of thee met cake. Om 18:15 uur 
hopen we weer in Ermelo aan te komen.
De kosten voor deze dag bedragen 75 euro pp. Alles is toegankelijk voor 
mensen met een rollator.
Als u dieetwensen heeft, dan gelieve u dat ook bij opgave aan mij door te 
geven. 
LET OP: U KUNT ZICH I.V.M. DE VAKANTIETIJD PAS VANAF 1 SEPTEMBER 
VOOR DEZE EXCURSIE OPGEVEN, telefonisch of per email bij Ellie Stoop, 
elliestoop@outlook.com,  tel. nr. 0628635018. U krijgt altijd van mij een 
mail terug ter bevestiging of ik bel u terug, als ik even niet op heb kunnen 
nemen. Geen voicemail inspreken aub, want dit gaat weleens mis! Opgave 



uiterlijk vrijdag 26 september en tegelijkertijd het bedrag van 75 euro pp 
overmaken naar NL55INGB0001018500 t.n.v. ANBO-PCOB Ermelo met 
vermelding Excursie 7 oktober 2025.

Voor meer details, zie de nieuwsbrief van juni, ook te raadplegen op de 
website anbo-pcob.nl. Geef u tijdig op na 1 september, want vol is 
natuurlijk ook echt vol! 
Fijne zomervakantie en tot de eerstvolgende ledenmiddag op 17 september 
in de Baanveger om 14:15 uur.
Hartelijke groeten,
Ellie Stoop, namens de reiscommissie.


