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PCOB afdeling Kampen 
 

Bestuur: 
Voorzitter: Jacob Schaap, 06-53165411, jacobschaap06@gmail.com  
 
Secretaris: Henk van Eunen, Koggesingel 55, 8262 GV Kampen,  
06-48631660, secretarispcobkampen@gmail.com 
 
Penningmeester:: Gert Willems, Hoefblad 30, 8265 GM Kampen,  
038-3322111, gertwillems@solcon.nl 
 
Commissie Lief en Leed: Marianne Sleurink, Wederiklaan 2- 402, 8265 DC Kampen,  
038-3328023, ha.sleurink@hccnet.nl 
 
Activiteitencommissie: Mariette Heikoop, Madrigaal 24, 8265 RR Kampen, 
038-3326842, marietteheikoop@gmail.com 
 
Houvast: Herma Korenberg, Tuinfluiter 51, 8271 HK IJsselmuiden,  
06-48724155, houvastkampen@hotmail.com 
 
Belangenbehartiger: Theo Kansen, Veenmos 179, 8265 HW Kampen,  
06-30625118, t.kansen@telfort.nl 
 

Ledenadministratie:  

Arie Heikoop, Madrigaal 24, 8265 RR Kampen, tel. 06-38437025,  
e-mail: aheikoop57@gmail.com 
Aanmelden als lid: 
Voor het lidmaatschap van de PCOB Afd. Kampen kunt u zich melden bij de ledenadministratie. De 
jaarlijkse betaling van de contributie wordt via automatische incasso geregeld. Voor op deze manier 
aangemelde nieuwe leden geldt een leuke korting als welkom! 

 

Contributie: 
Per jaar € 34,00 voor alleenstaanden en € 53,00 voor echtparen. 
Rekeningnummer: NL27 RABO  0386 9916 42 ten name van penningmeester PCOB 
Kampen. 
 

Commissie Lief & Leed: 
Coördinator: Mevr. B. Feijth, Ooievaarstraat 25, 038-3318969 

       

            Webmaster:  
         Dhr. J. A. Kroon, Winde 99, 0610496482, jakroon@home.nl 

 

Hulp bij administratieve werkzaamheden: 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het invullen van formulieren overheidsinstanties en aangifte         
belastingen. U kunt telefonisch een afspraak maken met: 

Dhr. J. van den Berg, Beijerinckstraat 4-M, 038-3327208 of 
Mevr. D. Otten, Groenendael 89, IJsselmuiden, 038-3332870 
 

Hand en voet (voor kleine karweitjes): 
Wander Hup, 038-3322005 / 06-22489159 
Rennie Flier, 06-44551413 
 
Foto voorzijde uit eigen collectie redactie.  
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Van  de  voorzitter 

 

Ergens in maart van dit jaar schreef ik het ‘van de voorzitter’ 
voor het april/mei nummer. Er was toen door mij nog een 
vraagteken achter het kopje ‘van de voorzitter’ gezet. De 
ledenvergadering was nog niet geweest, en het was derhalve 
nog niet zeker of u de voorgestelde voorzitter groen licht zou 
geven. Inmiddels is dat gebeurd en dank ik u en de leden van 
het bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen. Het is niet zo 
dat ik om werk verlegen zat, maar met uw mandaat hoop ik 
mijn steentje bij te dragen aan waar de ANBO-PCBO Kampen 
voor staat.  

 
In de maanden die achter ons liggen kwamen we van de lente in de zomer. Sommigen 
gingen met een reis mee, anderen waren misschien op vakantie, op reis naar een andere 

streek. Wij (mijn vrouw en ik) mochten een tijdje 
door Frankrijk toeren. In de Franse  Pyreneeën 
waren wij o.a. op de Pic du Midi de Bigorre, een 
hoge berg (2877 meter hoog). Een prachtig 
uitzicht over de soms nog besneeuwde pieken 
van de Pyreneeën en het verdere landschap, 
terwijl de zon uitbundig scheen. Fantastisch. Als 
vanzelf kwamen de woorden van Ps. 121 binnen: 
“Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar 
komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die 

hemel en aarde gemaakt heeft.” Die bergen zijn zo indrukwekkend, maar we realiseren 
ons ook dat de dalen zo diep kunnen zijn in het leven. Misschien verloor u een geliefde in 
de afgelopen periode, hebt u met ziekte te maken. Moge de hulp van de Heer bij u zijn, en 
u houvast geven. In die machtige bergen voel je je als mens klein en kwetsbaar. En 
tegelijkertijd is er het besef van de kracht van de Heer.  
 
In de zomermaanden (het is half augustus als ik dit schrijf) is het iets rustiger aan het 
bestuursfront. Er is wel een nieuwsbrief verschenen met o.a. informatie over een reis van 
de PCOB-Kampen en met informatie betreffende constructieve gesprekken met 
IJsselheem over het werk van vrijwilligers door onze Theo Kansen (belangenbehartiging).  
Wij gaan in de eerste bestuursvergadering begin september het programma en de 
aandachtsgebieden voor het seizoen 2025-2026 nader verkennen en op een rij zetten. 
 
In overleg met de leden van de redactie is in april/mei gekeken naar een wat andere opzet 
en opmaak van Houvast. We hebben in gezamenlijkheid een grafisch ontwerper gevraagd 
met een voorstel te komen. Dat is beoordeeld door bestuursleden en redactie en weer 
bijgesteld. Die ontwerper is ons eigen lid Eimert van Dijk, die een groot deel van zijn 
werkzame leven in het vak van vormgeving heeft gewerkt. Hij gaat de redactie dienen met 
zijn know how bij het opmaken van Houvast. We hopen met het oktober/november 
nummer de nieuwe opzet te kunnen laten zien. 
 
We hopen op een mooi seizoen als ANBO-PCOB-afdeling Kampen met inspirerende 
activiteiten en we hopen onze belangen weer goed te behartigen, en met elkaar mee te 
leven.  
 
Jacob Schaap 
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 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
vanwaar ik dag en nacht 

des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den Heer' alleen, 

die hemel, zee en aarde, 
eerst schiep, en sinds bewaarde.  

  
Hij is al treft u 't felst verdriet, 

Uw Wachter, die uw voet 
voor wankelen behoedt; 

Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
geen kwaad zal u genaken; 

de Heer' zal u bewaken.  
  

Zijn wacht, waarop men hopen mag, 
zal, daar zij u bedekt 

en u ter schaduw strekt, 
de maan bij nacht, de zon bij dag, 

in koud' en gloed vermindren, 
opdat zij u niet hindren.  

 
 De Heer' zal u steeds gadeslaan, 

opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'. 

De Heer', 't zij g' in of uit moogt gaan, 
en waar g' u heen moogt spoeden, 

zal eeuwig u behoeden. 

 



 

 

Uitnodiging 

 
 

Ook dit jaar willen we weer graag alle vrijwilligers in het zonnetje zetten.  
Zonder hen zou onze afdeling niet kunnen bestaan. 

 
We nodigen hen dan ook uit voor de vrijwilligersmorgen. 

 
Deze wordt gehouden op woensdag 29 oktober 2025 

 
Plaats: Regenboog, Broederweg 

 
Tijd: 10.00-12.00 uur 

 
We hopen op een gezellig samenzijn. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Eén van onze vrijwilligers, Ina Berghuijs is ongelukkig ten val gekomen. Zij bezorgt voor de 
PCOB op de fiets in weer en wind de felicitatiekaarten voor de leden van 85 jaar en ouder. 
 
Voorlopig is ze uit de running. We wensen haar een spoedig herstel toe.  
 
De komende tijd zal de redactie de bezorging op zich nemen.  
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Overdenking 

 

Muziek in de Bijbel: waarom we moeten blijven zingen! 
 

In het begin  

En God zag dat het goed was. 
– Genesis 1 (HSV) 
Wie het scheppingsverhaal kent weet dat God elke creatie, elk scheppingscouplet, besloot 
met dit refrein. Tot zeven keer toe. Zeven keer! Het getal van de volheid. En die zevende 
keer is niet gewoon goed, maar het was zeer goed. (Genesis 1:31, HSV) Dat klinkt als 
muziek in de oren. Crescendo!  

God bedacht muziek maar de mens mocht het zelf 
ontdekken en er verrukt van zijn. Zo lezen we verder in 
Genesis over Jubal uit het nageslacht van Kain. ‘En de naam 
van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die 
harp en fluit kunnen bespelen.’ (Genesis 4:21, HSV) 
Het eerste lied dat wordt beschreven in de Bijbel staat in 
Exodus. ‘Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor 
de HEERE. Zij zeiden: Ik zal zingen voor de HEERE, want 
Hij is hoogverheven.’ (Exodus 15:1, HSV) 
Mozes zingt dit lied nadat Farao met zijn leger omgekomen 
is in de Rode Zee. En ook Mirjam, zijn zus, zingt hen 
toe: ‘Zing voor de HEERE, want Hij is 
hoogverheven!’ (Exodus 15:21, HSV)  
 

Onder alle omstandigheden  

In het Oude Testament lezen we dat muziek een belangrijke rol speelt bij verschillende 
gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen en de binnenkomst van de ark in de 
tabernakel en de inwijding van de tempel. Denk ook aan de tempeldienst en de 
uitgebreide rol die de Levieten daarin hadden. (1 Kronieken 1:25, HSV) 
In het Oude Testament vind je ook de psalmen en de klaagliederen. De liederen zijn heel 
verschillend.  
 
Het mooie van muziek en zingen is dat het elke lading en elke emotie dekt. Zo vinden we 
er wijsheidsliederen, klaagliederen, boeteliederen, lofliederen, dankliederen, 
geschiedenislessen, leerdichten, liederen van vertrouwen, pelgrimsliederen en 
aanbiddingsliederen. Ook in het Nieuwe Testament wordt er gezongen. Denk aan de 
lofzang van Maria (Lukas 1) en het ‘ere zij God’ van de engelen (Lukas 2). 
Zingen geeft uitdrukking aan gevoelens en emoties die we met woorden soms moeilijk 
kunnen beschrijven. We zingen van de wieg tot aan het graf en ver daarna. Toen én nu, 
door alle eeuwen heen. Dat is wat wij mensen doen: we zingen! In kerken, tijdens 
concerten en bij wedstrijden, op school, in strafkampen en gevangenissen, in 
verzorgingstehuizen en op feestjes. Zingen verbindt. God brengt al onze stemmen samen. 
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Toen én nu 
  
Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen.  
– Psalm 47:7 (HSV) 
Of wat dacht je van Psalm 117. De schrijver van de psalm komt uit het volk Israël. Hij kent 
God dus. Een gewone kerkganger, zou je kunnen zeggen. Hij schreef de kortste psalm en 
het kortste hoofdstuk uit de Bijbel en deed daarmee een oproep. Loof en prijs de Heer, alle 
volken, alle naties. Blijkbaar heb je aan weinig woorden genoeg als de boodschap helder 
is.   
 
Loof de HEER, alle volken,  
prijs hem, alle naties:  
zijn liefde voor ons is overstelpend,  
Eeuwig duurt de trouw van de HEER.  
Halleluja!  
– Psalm 117 (NBV)  
 
Muziek en zang. Het is er altijd geweest en het zal er altijd zijn. Zodat we kunnen 
liefhebben, vieren, rouwen, feesten, dansen, aanmoedigen, troosten, prijzen, totdat Hij 
terugkomt en ons het lied van de overwinning geeft. (Openbaring 19) 
 

Aan de slag!  

God heeft muziek gemaakt zodat wij het konden ontdekken. Naar welke muziek luistert u 
graag? 
Zet het vandaag eens aan en luister met hart en ziel!   
 
Bron: ‘De Bijbel over muziek’ – Marc Volgers.  
 
Overdenking van Matthea van den Berg 
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Van de Activiteiten commissie 

 
 

Verslag contactmiddag 16 april 2025 
 
Op de laatste contactmiddag voor de zomer, midden in de ‘Stille week’ kwamen we bij 

elkaar om een passie/ paasmiddag te houden. 
 
Rejoyce zong deze middag stukken uit het oratorium “Van Liefde Ongekend”. 
 
We begonnen met koffie in de Regenboogzaal. Waarna we naar de kerk gingen om te 
luisteren naar het koor. Ook zongen we samen liederen. 
Het was een mooie middag waarin we toe mochten toeleven naar Pasen.  
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Contactmiddagen 2025 
 
17 september 4 vrouwen van Willem van Oranje met 

Gijs Bronsveld 

15 oktober Veilig Verkeer Nederland met 
Roelof Potkamp 

19 november Museum-on-tour Stadsboerderij 

17 december  Kerstmiddag 
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EERLIJKE MENSEN: 
 
Tijdens de 5-daagse reis naar Soest in 2024 was één medereizigster haar tas met 
inhoud kwijt. Waarschijnlijk was hij van de rollator gevallen. 
 
Er werd aangifte gedaan, bankpas geblokkeerd enz. Maar thuisgekomen moest er weer 
een nieuwe pas aangevraagd worden, ook een nieuw paspoort en rijbewijs, een nieuwe 
tas gekocht en een nieuwe portemonnee. 
 
Wat schetst haar verbazing, toen zij 14 april jl. gebeld werd door iemand van het 
gemeentehuis in Kampen: Of zij vorig jaar in Duitsland was geweest…. Laat haar tas 
(mét inhoud) nou gevonden zijn en door eerlijke mensen naar de politie zijn gebracht. 
Deze heeft de tas opgestuurd naar Kampen! 
 
Wat een bijzonder verhaal. Zo zie je maar: gelukkig zijn er nog eerlijke mensen. 

 
 
 
 
 
 

Krieltjes carbonara met ham en witlof voor 2 personen 
 
Ingrediënten: 
450 g verse minikrieltjes 
Snufje kerriepoeder, zout en peper 
150 g beenhamreepjes 
3 stronken witlof, fijngesneden 
2 eieren 
30 g geraspte Parmezaanse kaas 

Paar sprietjes bieslook voor garnering 
Boter of olie om in te bakken. 
 
Bereiding: 
Verhit een koekenpan met een beetje boter of olie. Voeg de minikrieltjes toe en bak op 
middelhoog vuur tot ze goudbruin zijn. Breng op smaak met een snufje kerriepoeder en 
zout en peper uit de molen. 
 
Voeg – als de krieltjes bijna goudbruin en gaar zijn – de ham en witlof toe en bak een paar 
minuten mee. 
 
Klop ondertussen de eieren los met de Parmezaanse kaas en breng op smaak met zout 
en peper.  
Voeg het eimengsel toe aan de krieltjes en schep om tot het eimengsel gestold is.  
 
Serveer de krieltjes carbonara met ham en witlof direct. 
 
https://www.keukenliefde.nl/krieltjes-carbonara-met-ham-en-witlof/ 
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Contactmiddag 17 september 

 
De zomermaanden zitten er weer op. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. 
De activiteiten commissie heeft niet stil gezeten in die tijd.  
Er is een mooie meerdaagse reis geweest. We zijn wezen varen met de 
Veerman.  
 
Maar nu is het tijd dat de contactmiddagen weer opgestart gaan worden. 
Op 17 september is het zo ver. Dan zijn jullie weer hartelijk welkom in de 
Regenboog aan de Broederweg.  
 
Deze middag komt Gijs Bronsveld. Hij neemt ons mee naar het leven van de 
vrouwen van Willem van Oranje. Willem van Oranje kent u vast, als de Vader 
des Vaderlands. Dat hij vier vrouwen gehad heeft is u vast niet bekend.  
Gijs Bronsveld komt ons daar alles over vertellen.  
 
Komt u ook luisteren? Het wordt vast heel interessant. 
Neem gerust iemand mee. Iedereen hartelijk welkom  
 
We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur. 
 
Een hartelijke groet namens het bestuur en de activiteitencommissie 
Mariette Heikoop 
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Van de boekenplank 

 
 

Noord-Holland, 1943.  
 
De grimmigheid van de Duitse bezetter groeit met de 
dag. Ondanks het gevaar kiezen de zussen Edith en 
Janna elk hun eigen pad in het verzet. De oproep tot 
dwangarbeid en de daaropvolgende staking zijn voor de 
impulsieve Janna de druppel – ze kan niet langer 
toekijken.  
Edith, verpleegster in Alkmaar, raakt tegen wil en dank 
betrokken bij het laten onderduiken van Joodse kinderen 
– een geheim dat ze krampachtig verborgen houdt.  
 
Waar Edith voorzichtig blijft, zoekt Janna steeds vaker 
de confrontatie. De spanning tussen hen loopt op, zeker 
na een mislukte verzetsactie die Janna’s haat tegen de 
Duitsers aanwakkert.  
 
Ondertussen krijgt Edith hulp uit onverwachte hoek – 

maar tegen welke prijs? Terwijl de oorlog diepe sporen achterlaat, dwingen botsende 
motieven de zussen tot een pijnlijke confrontatie – met zichzelf, elkaar en de gevolgen van 
hun keuzes. 

 

ISBN : 9789465016665 
Verschijningsdatum : augustus 2025 
Uitgeverij: Brave New Books 
 
 
Over de auteur 
Omdat Arianna Saffier het maar niet kon laten om te 
schrijven, besloot ze zich op een dag te wagen aan een 
roman. Sindsdien loopt de hobby een beetje uit de hand, 
wat een uitdaging is in combinatie met haar gezin, werk en 
andere activiteiten.  
Toch kruipt ze graag weer achter haar laptop zodra ze een 
gaatje heeft, om woorden te geven aan verhalen die zich 
vormen in haar hoofd en hart. 
 
Arianna schrijft hedendaagse feelgood en historische fictie. 
Voor de publicatie van haar debuutroman De schaduw van 
verzet (2025) bracht ze enkele novelles uit: Kind van hoop (2022), Kerstster in de 
hongerwinter (2023) en Een brug naar de toekomst (2024). 
 
PS Arianna Saffier is een pseudoniem. Wil je meer weten? 
Volg haar op Instagram of stuur me een mailtje via arianna.saffier@gmail.com. 
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Uit vroeger tijden 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
info@huismankantoorservice.nl 
Ook na ruim 30 jaar nog steeds actief aan de 
Neringstraat 7 waar u terecht kunt voor al uw 
kopieer- en printwerk, zoals het vervaardigen van 
boekjes, flyers, scripties enz. 
Ook voor grootformaat t/m maximaal 91 cm breed 
op gewoon papier en op canvas. 
 

mailto:info@huismankantoorservice.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent u de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB)?   

De CBB zet zich al ruim 100 jaar in voor mensen met een leesbeperking vanwege blind- of 

slechtziendheid, motorische of cognitieve beperkingen. De missie van de CBB is iedereen 

met een leesbeperking volop deel te laten nemen aan de maatschappij. Daarvoor stelt zij 

lectuur beschikbaar in passende leesvormen, zoals braille, grootletter, digitaal en audio.  

 

Lectuur voor iedereen 

De CBB is van een bibliotheek uitgegroeid tot een innovatieve organisatie, die 

gespecialiseerd is in het toegankelijk maken van lectuur en informatie voor iedereen met 

een leesbeperking. Voor de Bibliotheekservice Passend Lezen (BPL) produceert de CBB 

lectuur en informatie in braille, grootletter, audio, reliëf en digitale vormen. Bij BPL is een 

enorme collectie aan lectuur in passende leesvormen beschikbaar. De CBB heeft ook een 

eigen collectie van christelijke lectuur, kranten, tijdschriften, Bijbels, enzovoort. De lectuur 

wordt ingelezen door ruim 200 vrijwilligers in de studio’s in Ermelo en Sneek. 

 

Nieuwe ontwikkeling 

De laatste ontwikkeling van de CBB is de Basis Audio Speler (BAS). Met deze speler kan 

op een heel eenvoudige manier alle lectuur in gesproken vorm worden beluisterd. Men 

plaatst een afspeelkaart in de speler en via een QR-code wordt het boek of de krant 

gestreamd en afgespeeld. Zo kan ook de collectie van BPL worden beluisterd met BAS. 

BAS is te huur bij de CBB. Kijk op de website www.cbb.nl voor meer informatie over deze 

speler: 

 

Meer weten?           

Graag zijn onze consulenten bereid om in uw vergadering of tijdens een bijeenkomst 

middels een ‘10 minuten verhaal’ of een presentatie (ruim een half uur) meer te vertellen 

over de mogelijkheden om te (blijven) lezen. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, kunt u 

contact met ons opnemen via telefoon (0341 56 54 77) of e-mail (consulenten@cbb.nl). 

Wilt u meer weten over de CBB? Kijk dan op onze website: www.cbb.nl 
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