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Beste leden van de ANBO-PCOB afdeling Zuidhorn e.o.

Hierbij de eerste nieuwsbrief van ons nieuwe seizoen 2025/2026.
Wij hopen dat u allen de warme (soms erg warme!) zomer goed bent doorgekomen, bij deze
temperaturen ben je de wat koude en regenachtige dagen in juli toch weer gauw vergeten.

Allereerst droevig berichten wat betreft het recente overlijden van 2 van onze leden. Op 23 juni jl.
is dhr. Louw van der Veen uit Grijpskerk overleden op de leeftijd van 78 jaar en op 4 augustus jl. is
mevr. Hilly Agema-Faber uit Noordhorn overleden op de leeftijd van 82 jaar.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe en de nabijheid van God en mensen.

Als bestuur hopen wij dat u net als wij uitzien naar het nieuwe seizoen en de bijeenkomsten in De
Rank en de overige activiteiten die op het programma staan. Zoals in de vorige nieuwsbrief al
vermeld starten wij op 16 september met een middagreis naar Staphorst, verderop in deze
nieuwsbrief nog een keer de details.

Van onze recente zomeractiviteiten vindt u hieronder ook verslagen.

Wij laten u hierbij ook even weten dat onze eerstvolgende bestuursvergadering op 3 september a.s.
1s. Mocht u hiervoor vragen of opmerkingen hebben laat het a.u.b. één van de bestuursleden even
weten.

Tot slot nog even een dringende oproep, in ADUARD hebben we nieuwe bezorg(st)er nodig voor
rondbrengen van het ANBO-PCOB magazine “Ouder en Wijzer” samen met onze Nieuwsbrief.
Deze verschijnen 8-keer per jaar.

Graag een berichtje aan Lout van der Velde — gsm 06-5501 5137.

Namens het bestuur een vriendelijke groet en hopelijk tot ziens op onze aanstaande middagreis dan
wel de eerstvolgende bijeenkomst in De Rank op 21 oktober.

Henk van der Laan, secretaris


mailto:henk.vanderlaan46@gmail.com

Middagtocht naar Staphorst op 16 september 2025.
De volledige omschrijving stond al in Nieuwsbrief #05, hieronder nog even in het kort de details:

Vertrek en aankomst: Terug verwacht ca.:
12.00u Aduard: Kaakheem 21.00u
12.15u Zuidhorn: Gemeentehuis 20.45u
12.30u Grijpskerk: Stationsstraat/Oosterkade 20.30u

14.00 — 15.30 uur. Ontvangst bij het Staphorster museum met koffie / thee en appelgebak.

We krijgen een rondleiding in het museum onder leiding van een gids (al dan niet in de traditionele
Staphorster klederdracht), die ons alles kan vertellen over het heden en verleden van Staphorst.
15.45 — 16.45 uur. Rondrit met gids.

17.30 — 19.00 uur: Driegangen diner in het ons welbekende Restaurant Madrid te Vilsteren.

De kosten voor deze reis zijn: € 58,00 per persoon, excl. drankjes bij het diner.

Er kunnen maximaal 54 personen aan deze reis deelnemen, daarna VOL = VOL

De laatste stand van de aanmeldingen is: 36 personen (14-8-2025)

Voor deze reis zou u ook samen kunnen reizen met een introducé als u liever niet alleen reist.
Wacht a.u.b. niet te lang meer met opgeven, want vol = vol.

Uw betaling verwachten wij dan op onze rekening:
NL41 RABO 0149 4545 89 t.n.v. PCOB Zuidhorn met vermelding “Middagreis 16 september”

Uw betaling is ook uw aanmelding van deelname!

Verslag bijeenkomst ANBO-PCOB Zuidhorn — Samen tegen Zomerse Eenzaamheid

Op dinsdagmiddag 8 juli 2025 kwamen zo’n 20 leden van de ANBO-PCOB bij elkaar in de -deels
vernieuwde- Rank met als doel de zomerse eenzaamheid onder ouderen wat te verlichten. De
bijeenkomst trok een mooie opkomst en het zorgde meteen voor een levendige en warme sfeer.

Onder het genot van een kop koffie, thee en iets lekkers werden verhalen gedeeld, herinneringen
opgehaald. Er was ruimte voor een kort welkomstwoord waarin een mooi voorbeeld uit de praktijk
werd genoemd. ‘Oma, wat ga je vanmiddag doen?’ vroeg mijn kleindochter en toen ik uitlegde wat
de bedoeling was zei ze: “wat fijn dat jullie dat doen, vandaag heb ik mijn schoolrapport uit Kollum
gehaald en ben nog even bij Beppe geweest, maar daar kom ik nu de komende zes weken niet”.

De middag stond in het teken van samen zijn, elkaar zien en gehoord worden.
We kunnen met dankbaarheid terugkijken op een geslaagde middag en hopelijk zal dit initiatief

bijdragen aan minder eenzaamheid in de zomerperiode.
(Lammy Kingma)

Overigens kreeg het bezoek aan het Legio Museum in Grootegast op 23 juli jl. wat minder
enthousiaste leden op de been, we waren met z'n negenen, viel dus een beetje tegen maar toch was
het fijn om die leden die de moeite hadden genomen te zien.




Het was wat te kort dag om ook nog een verslagje te plaatsen van de koffie-/thee middag in De
Rank op 19 augustus jl., maar ook deze keer weer een gezellige middag met zo’n 25 leden.
Mooi dat er nu weer andere “gezichten” waren dan op 8 juli.

Met vriendelijke groet,

De activiteitencommissie
Geeske Slofstra: (06) 8336 4517
Lammy Kingma: (06) 1534 9589
Lout v.d. Velde: (06) 5501 5137

Verslag Deiman 5-daagse Verwenreis van 16 t/m 20-06-2025 naar het Weserbergland.

Op 16 juni vertrokken we met prachtig weer en met zo’'n 40 ANBO-PCOB leden uit het
Westerkwartier (leden van de afdelingen Zuidhorn e.o. en Grootegast/Oldekerk) naar het Duitse
Weserbergland. De mooie bus was van Deiman Tours en we waren onderweg met de uiterst
vriendelijke chauffeur Roy. Bovenal de weersverwachtingen voor de week waren uitstekend!

Na een koffiestop (met heerlijk gebak) in het Duitse Holsterfeld reisden we verder naar
Tecklenburg met z’n historische binnenstad en veel vakwerkhuizen. De belangrijkste
zienswaardigheid was de kasteelruine met openluchttheater. Op het marktplein was gelegenheid
voor een ijsje, een drankje of een lekkere lunch. Vervolgens door naar ons hotel B&K in Vlotho.

Marktplein Tecklenburg

De volgende dag gingen we na het uitstekende ontbijtbuffet met de bus de omgeving van Vlotho
wat verkennen. Ook hier weer schilderachtige vakwerkhuizen en ook waren veel blinde muren
voorzien van artistiecke muurschilderingen. Voor de lunch terug naar het hotel.

Daarna per bus naar Rinteln, waar 2 gidsen klaar stonden voor een historische rondleiding door de
binnenstad, welke erg schilderachtig was met natuurlijk weer veel oude huizen met mooi vakwerk.
Zo bezochten we o.a. ook de Sint-Nicolaaskerk, oorspronkelijk uit 1238 maar in de 14% ecuw
volgde een verbouwing tot de huidige kerk. Door veelvuldige overstromingen van de rivier de



Weser werd de vloer in de 18% eeuw in een aantal keren met 1,20 meter verhoogd. Ook opvallend
in de kerk was het prachtige orgel uit 1621.

Orgel St. Nicolaaskerk in Rinteln



Terug in het hotel stond er weer een uitgebreid dinerbuffet voor ons klaar en voor wie wilde was er
’s-avonds nog gelegenheid om met een drankje op het terras te zitten. Het heerlijke buffet en het
fijne terras waren er natuurlijk ook de volgende avonden.

Op dag 3 was de bestemming Hamelen, de stad die we eigenlijk alleen maar kenden van het verhaal
over de rattenvanger van Hamelen. In de bus vertelde Roy het verhaal nog een keer, zodat we goed
voorbereid waren om aan het einde van de dag ook nog van een openluchtvoorstelling hierover te
kunnen genieten.

Het werd een heerlijke dag, na een toeristische route langs de rivier de Weser bereikten we het
mooie stadje Hamelen waar we inscheepten voor een 2 uur durende boottocht over de rivier. Aan
boord genoten we van koffie met heerlijk gebak.

Na de boottocht stonden er weer 2 enthousiaste gidsen op ons te wachten om ons mee te nemen op
een boeiende rondleiding door de prachtige Altstadt van Hamelen. Weer veel vakwerkhuizen,
smalle straatjes en sfeervolle pleinen.
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Boottocht op de Weser Onze enthousiaste gids

Na de rondleiding was er nog genoeg tijd over om op eigen tempo van het stadje te genieten en met
een hapje (ik keek er echt naar uit om weer eens de Duitse currywurst te eten) en een drankje de tijd

door te brengen.



MRS Prachtig vakwerkhuis in Hamelen

Om 16.30 uur verzamelden we ons op het grote plein bij het openluchttheater voor de voostelling
RATS ~~ een indrukwekkende musical over de legendarische rattenvanger van Hamelen. Wat een
energie! Het acteer- en zangwerk was van hoog niveau en de sfeer droeg bij aan een magische
ervaring.

Zo besloten we een dag vol cultuur, geschiedenis, ontspanning en gezelligheid.

Op de 4% dag stapten we na het ontbijt in de bus met bestemming het indrukwekkende Gedéchtnis-
Denkmal van Keizer Wilhelm 1, dat hoog boven de Porta Westfalica uittorende en prachtig uitzicht
bood.



Keizer Wilhelm 1 monument

Vervolgens naar het prachtige slot Blickeburg, waar we een rondleiding en lunch zouden krijgen
maar dat ging even anders!




Bij het sprookjesachtige slot was een Landpartie aan de gang. Wat een feest voor het oog,

De sfeer was bruisend: een grote fair vol stands met van alles en nog wat, van ambachtelijke
producten tot bijzondere hebbedingen. En dat alles op zo’n groot terrein, dat je er kon verdwalen.
Een supermooie dag met heerlijk weer.

Nog wat sfeermomentjes op het terrein en in het kasteel.

Rond 16.30 uur stapten we voldaan terug in de bus, waar Roy alweer klaar stond. Een geweldige
chauffeur, vriendelijk, rustig en met oog voor zijn passagiers. We voelden ons steeds veilig en op
ons gemak.

Conclusie: weer een dag vol historie, schoonheid en gezelligheid.

(Lammy, bedankt voor je bijdrages op Facebook, waar ik even in mocht spieken).

De 5% dag was alweer de dag van de terugreis, na het ontbijt richting Osnabriick, een moderne stad
maar toch ook weer met een historisch centrum. Mooie pleinen, met gezellige terrasjes voor een
heerlijke lunch, toch even de tijd in de gaten houden want om 2 uur vertrok de bus weer. Maar dat
lukte allemaal prima en iedereen was zoals alle andere dagen op tijd.

De afsluiting was zoals gebruikelijk met een heerlijk diner, deze keer bij het ons welbekende
restaurant Madrid in Vilsteren. Aan het eind van het diner kreeg ik nog even de gelegenheid om
onze chauffeur Roy te bedanken voor zijn prettige en veilige begeleiding gedurende de week,

namens de groep ging dit natuurlijk gepaard met een ruime fooi!
(Henk van der Laan)



Contributie.
Tot slot ook nog een keer het verzoek van onze penningmeester om even na te kijken of u al uw
contributie voor dit jaar betaald heeft:

Zoals bekend is de contributie voor onze afdeling van de ANBO-PCOB is voor het jaar 2025
vastgesteld op:

Per individueel lid € 32,50 en € 50,00 per gezin/samenwonenden.

In verband met de afdracht aan de ANBO-PCOB een dringend verzoek om de contributie over het
jaar 2025 over te maken, voor zover u dat nog niet gedaan heeft.

Mocht het financieel niet haalbaar zijn neemt u dan contact op met het bestuur.
De contributie graag overmaken op

NL41 RABO 0149 4545 89 t.n.v. PCOB Zuidhorn.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank

Marten Wiersma, penningmeester

Contactnummers van de huidige bestuursleden:

Klaas Wildeboer (voorzitter) gsm 06-46047111
Henk van der Laan (secretaris) gsm 06-46545921
Marten Wiersma (penningmeester) gsm 06-53536712
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