
 
 
 

 
Nummer 6 – september 2025 

Van de voorzitter 

 
Als u dit leest ben ik net terug van mijn vakantie in Portugal. We hebben 
daar met vrienden een prachtige rondreis gemaakt. 

Vanaf onze hotels daar was het onmogelijk de nieuwsbrief rond te sturen 
en de gedrukte versie was al lang gemaakt voor ik half augustus op 
vakantie ging. 

Sommige zaken zijn dus misschien niet genoemd, dan excuses daarvoor. 
In de eerste week van september gaat de ledenraad van de landelijke 
ANBO-PCOB een aantal knopen doorhakken. 

Daarover hebben wij begin juli een overleg gehad in Berkel-Rodenrijs. 
Belangrijk voor jullie allemaal is te weten, dat het Magazine per 2026 over 
de post toegestuurd gaat worden en dus niet meer door plaatselijke 

bezorgers wordt rondgebracht. 
Ook is vastgesteld, dat de contributie per 2026 centraal gaat worden 
geïnd – keuze per maand of per jaar – en dat onze penningmeester van 

deze taak wordt ontlast. 
Over de hoogte van de landelijke contributie wordt u door de landelijke 
ANBO-PCOB ingelicht, maar u kunt er op rekenen, dat het waarschijnlijk 

een verhoging gaat worden. 
Verder zal er voor onze plaatselijke afdeling weinig veranderen ; we 
houden het budget wat we de afgelopen jaren ook hadden en kunnen 

onze activiteiten gewoon voortzetten. 
Als u het programma voor de rest van het jaar bekijkt – zie verderop – 
dan is er weer keuze genoeg, maar voor volgend jaar ligt er ook weer een 

uitdaging. 
En ik mag aannemen, dat de DENKTANK misschien ook nog wel wat op de 
korrel heeft. 

Verder zal het bestuur zich gaan beraden over hoe het met de jaarlijkse 
bustocht verder moet, want een half lege bus is niet alleen ongezellig, 
maar kost natuurlijk ook meer dan een volle. 

Misschien moeten we een andere club zoeken, die met hetzelfde probleem 
worstelt om zodoende samen een volle bus te krijgen. 
Maar daarover moeten natuurlijk wel heel goede afspraken gemaakt 

worden. 
Voorlopig eerst maar eens even ons jubileum vieren en ik hoop jullie er 
allemaal te zien. 

Neem eens een kennis mee, die misschien wel lid zou willen worden. 
 

Hartelijke groet 
 

Piet van Verseveld 



 

 Jubileum middag 9 september  
 
Ter gelegenheid van ons 35-jarig jubileum heeft het bestuur de 

portemonnee getrokken en besloten deze 
gelegenheid feestelijk te vieren. 
De middag wordt helemaal gevuld door Jos 

Thomasse met zijn programma “Zoete Koek”. 

‘Zoete Koek’ lijkt te starten als een lezing, maar 

blijkt een komische conference, waarin het publiek 

een belangrijke rol speelt. Het is een solo-cabaret-
programma, dat garant staat voor een middag 
onbekommerd plezier. Maar ook vol onverwachte 

ontwikkelingen, want spreekwoorden en gezegden 
hebben soms een verrassende herkomst, maar 
leiden evengoed tot komische misverstanden. 

Verder leerzaam en ook nog gezond: hersengymnastiek houdt het brein 
immers lenig. 

Aanvang 14 uur in de Maranathakerk aan de Kleidijk in Rhoon 
 
 
Bijeenkomsten in 2025 

 
9 september een gezellige jubileum middag met optreden van de 

cabaretier Jos Thomasse met “Zoete Koek” 

 
14 oktober dokter Jan Huisman over “Slapen, dromen en God”  
 

18 november Jan Kooij over “Het Leger des Heils”  
 
16 december Kerstviering met broodmaaltijd met ds. Coen van Alphen 

 
Lief en leed ledennieuws: (stand van zaken 10 augustus 2025) 
 

Overleden : 
• 6 augustus  mevr. M.H. Mill-Vente  94 jaar 

   ’t Wiel 2/kamer 40 3171 BJ Poortugaal 

Het bestuur wenst de nabestaanden veel sterkte toe 
 

Jarigen  
• Er zijn veel jarigen in deze periode, maar niemand met 

een kroonjaar 

 
Huwelijksjubilea : 

• 25 september. De heer en mevrouw Hitzert-de Geus   55 jaar 
Willem de Kooning Allee 94 3161DT Rhoon 

 
    

Het bestuur wenst de jubilarissen een fijne dag toe 



De lederen schooltas met ladderslot (en andere iconische 

schooltassen) 
 
Wie zich op school wil onderscheiden kan dat bijvoorbeeld doen door een 

bijzondere schooltas aan te schaffen. Vroeger was er minder keus en 
deden veel scholieren dagelijks hun boeken in precies dezelfde soort tas: 
de lederen schooltas met vakken. 

Hoewel er in de loop der tijd verschillende varianten van deze tas op de 
markt verschenen, zullen veel voormalige scholieren (en hun ouders) 
bovenstaande tas nog wel herkennen. Deze stevige leren tas had 

meerdere vakken en aan de voorzijde vond men zowel een riemsluiting als 
twee zogenoemde laddersloten, met drie inklik-mogelijkheden. 
 

 
 

De bekende leren schooltas met ladderslot 
De meeste van deze tassen hadden een hengsel zodat hij eenvoudig te 
dragen was, maar er waren er ook varianten met schouderriem. Veel 

scholieren gingen dan met precies dezelfde tas naar school, velen van hen 
probeerden zich toch te onderscheiden. Bijvoorbeeld door met pen 
tekeningen op de tas te maken, er opvallende stickers op te plakken of 

door de tas op alternatieve manieren te dragen. In zijn boek De 
middelbare school vertelt Wim Daniëls dat de iconische lederen 
schooltassen vanaf ongeveer 1900 in zwang kwamen: 

Scholieren leken er bijkans een volwassene mee. Op sommige scholen 
heette zo’n tas als die door een brugklasser werd gedragen ‘een 
studiecontainer’. 

Wie een beetje stoer was (of in ieder geval zo over wilde komen) 
gebruikte het hengsel bij voorkeur niet. In plaats daarvan droeg men de 
tas gewoon onder de arm. Misschien wel wat ongemakkelijker maar het 



hengsel raakte men dan tenminste niet aan. Wie de tas daarmee droeg, 

liep namelijk het risico voor ‘stuudje’ uitgemaakt te worden. 
 
 

Pukkel 
 
Pukkeltas 

De leren schooltas 
bleef nog zeker tot de 
jaren negentig 

veelvuldig gebruikt 
worden, maar is 
tegenwoordig wel een 

zeldzaamheid. Vanaf 
de jaren vijftig propten 
tieners hun boeken ’s 

ochtends ook in 
andersoortige tassen. 
Zo was er bijvoorbeeld 

de ‘pukkel’, een tas die 
sterk leek op de 

ransels die soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten. Een veel 

minder stevige tas, waarin de schoolboeken dus ook een stuk sneller 
beschadigden. Lang niet alle scholen stonden gebruik van deze tas om die 
reden toe. 

In de jaren tachtig deed tot slot de moderne schooltas zijn intrede: een 
rugzak met twee schouderriemen (waarvan er nonchalant meestal slechts 
één gebruikt wordt). Deze tassen zijn verkrijgbaar in allerlei soorten en 

maten, waardoor scholieren volop mogelijkheden hebben zich te 
onderscheiden. 
 

Niet onbelangrijk, want voor scholieren is het vandaag de dag nog altijd 
tamelijk belangrijk met wat voor soort tas ze op school verschijnen. Voor 
veel meisjes volstaan reguliere schooltassen tegenwoordig niet meer. Die 

verschijnen liever met modieuze schoudertassen. 
 
Houten schooltas 

In de achttiende en negentiende eeuw, vóór de intrede van de hierboven 
beschreven schooltassen dus, maakten scholieren gebruik van houten 

schooltassen. Leerlingen konden hier hun schrijfgerei (zoals lei, griffel, 
papier, ganzenveer en kroontjespen) in bewaren. Deze houten tassen – 
feitelijk meer kistjes – bleven na schooltijd meestal in de klas achter en 

werden daar als persoonlijke opbergplek gebruikt. 
Vaak waren de tassen versierd met initialen of tekeningen, zodat 
leerlingen hun eigen exemplaar de volgende dag eenvoudig terug konden 

vinden. Voordat vaste schoolbankjes hun intrede deden, legden de 
scholieren de kistjes tijdens de les soms op schoot en gebruikten ze deze 
als schrijfbord of provisorisch bureautje. Toen schoolbankjes eenmaal 



gemeengoed waren geworden en deze ook lades kregen, verdween de 

houten schooltas definitief. Je vindt ze nu alleen nog in het museum. 
 
 

De uitvinding van de kaasschaaf 

 
 
Kaasschaaf  

De kaasschaaf is als eetgerei een onmisbaar accessoire. Bijna ieder 
Nederlands huishouden heeft wel een of meer kaasschaven in huis. Veel 
mensen denken dat de kaasschaaf een Nederlandse uitvinding is, maar 

dat is niet het geval. Maar in welk land is dit handige hulpmiddel voor 
kaasliefhebbers dan wel uitgevonden? 

Geen mes meer nodig… 

De persoon aan wie we het handige hulpmiddel 
om kaas mee te schaven te danken hebben, is 
geen Nederlander, maar een Noor. De 

kaasschaaf is namelijk uitgevonden door Thor 
Bjørklund (1889-1975), een meubelmaker uit 
Noorwegen. 

Hij baalde ervan dat het niet goed lukt om met 
een mes een mooie plak van een kaas te 
snijden. 

https://historiek.net/lijst-van-uitvindingen/


Dunne plakken vond hij namelijk 

lekkerder, terwijl wat dunnere 
kaasreepjes ook voordeliger zijn, 
omdat je dan langer met een 

kaasstuk kunt doen. 
Als meubelmaker kwam Bjørklund 
op het lumineuze idee om een 

houtschaaf zodanig aan te passen, 
dat deze gebruikt kon worden dat 
er dunne plakjes kaas mee 

geschaafd konden worden. Hij 
ontwierp een schaafmechanisme 
met een handvat eraan, dat hij net 

zolang perfectioneerde totdat de 
plakjes van de juiste dikte waren. 
Voortaan was er voor het snijden 

van dunne en strakke kaasplakjes 
geen mes meer nodig. In februari 
1925 vroeg Bjørklund patent aan op 

zijn uitvinding. 

De kaasschaaf verovert de wereld 

De cheese slicer, zoals een kaasschaaf in het Engels heet, werd in 

het interbellum snel populair. In 1927 begon Bjørklund een 
kaasschavenfabriek in de stad Lillehammer, genaamd Thor Bjørklund & 
Sønner AS. 

De kaasschaaf werd hierna al snel een belangrijk Noors exportproduct en 
veroverde de kaaswereld. Met name in de Scandinavische landen 
(Noorwegen, Denemarken, Zweden en Finland), Duitsland, 

Nederland, Frankrijk en Zwitserland sloeg de verkoop van kaasschaven 
aan, later gevolgd door de Angelsaksische wereld. 

De kaasschaven van Ånäset 
Hoewel de kaasschaaf in Noorwegen is uitgevonden, bevindt de grootste 

kaasschaaf zich in Zweden. In het kleinee plaatsje Ånäset, tussen Umea 
en Skellefteå in het noorden van Zweden, is een prachtig kunstwerk te 

https://historiek.net/interbellum-betekenis-kenmerken/80520/
https://historiek.net/c/landen/denemarken/
https://historiek.net/geschiedenis-van-duitsland-2/
https://historiek.net/c/landen/frankrijk-geschiedenis/
https://thefrontierpost.com/despite-being-a-norwegian-invention-the-biggest-cheese-slicer-in-the-world-is-in-sweden/
https://thefrontierpost.com/despite-being-a-norwegian-invention-the-biggest-cheese-slicer-in-the-world-is-in-sweden/
https://historiek.net/wp-content/uploads-phistor1/2022/11/De-kaasschaven-van-Anaset.jpg.webp
https://historiek.net/wp-content/uploads-phistor1/2022/11/Verzameling-kaasschaven.jpg.webp


vinden, dat bestaat uit twee enorme kaasschaven. Ze zijn zo’n 7 meter 

hoog en wegen samen 820 kilogram. De Zweedse regio waar deze 
jumbokaasschaven staan, noemt men daar ook wel het ‘Koninkrijk van de 
Kaas’. Wij Nederlanders zijn dus niet de enige kaaskoppen op de 

wereldbol. 

 

De DENKTANK 

 
Op 13 sept wordt in Albrandswaard weer de 
Landbouwdag gehouden achter en naast de 

brandweerkazerne aan de Schroeder van der 
Kolklaan. Als u het leuk vindt om met een groepje 
mee te gaan, we verzamelen om 11 uur aan het eind 

van de Oranje Nassaulaan tegenover het stoplicht en 
steken daar over. Fietsen kunnen op het terrein in rekken geplaatst 
worden. Het is wel ongelijk terrein dus makkelijke wandelschoenen aan. 

En alleen bij droog weer. Wij, Tiny en Kees vd Berg, wachten op de 
afgesproken plaats. Tot dan! 
 

Het ANBO-PCOB Magazine en nieuwsbrief 
Het eerstvolgende Magazine komt 30 september 2025 uit en de volgende 
nieuwsbrief is daar weer bij en dat zal tot januari 2026 zo 

blijven. Mocht u een bijdrage hebben die u graag geplaatst 
zou willen zien, dan zouden wij dat graag voor 20 september  
a.s. in ons bezit willen hebben. U kunt uw bericht 

sturen per brief of per email naar de redactie. De redactie 
houdt zich wel het recht voor om kleine wijzigingen in de 
tekst aan te brengen en teksten in te korten.  

 
Nieuwe leden : 
Nieuwe leden kunnen worden aangemeld bij Han Simonse, 0651054100 

 
Omzien naar elkaar. 
Wanneer u hoort dat er een medelid in het ziekenhuis opgenomen is of 

ziek thuis is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan onze 
secretaris Han Simonse, 06 51054100 
 

 
 
 

 
 
 

Vervoer naar contactmiddagen 
Voor vervoer naar de contactmiddagen kunt u ook gebruik maken van 
Automaatje 

Bel hiervoor met Welzijn Albrandswaard 010-5018322 
(tussen 9 en 12 uur). Aanvragen liefst 2 werkdagen van tevoren. 



 
 
Samenstelling van bestuur: 
 

voorzitter   Piet van Verseveld  06 38551348 
secretaris   Han Simonse   06 51054100 
adm/penningm  Jan Ponstein   06 10626918 
bestuurslid   Sjanie Kanters   06 23169270 

 
Redactie nieuwsbrief:   Piet van Verseveld 
Website :    https://www.anbo-pcob.nl/afdelingen/albrandswaard/ 
Emailadres :    anbo.pcobalbrandswaard@yahoo.com 
Rekeningnummer Rabobank  NL16 RABO 0355 3627 59. 
 
Belastingzaken (HUBA ‘s)  Ad Haeck (contactpersoon)  06 12476155 

Wim Kranenburg  010 5067077 
 

Nieuwsbrief -gedrukte versie en coördinatie bezorging Magazine : 
Alie van den Berg-Welink   06 46524765 

 
Bezorgers Poortugaal:  Anton Mons     5018764 

Han Simonse     06 51054100 
Fam. Dubel-Buesink    5017159 

Rhoon:    Alie van den Berg-Welink   06 46524765 
Marijke Haeck-Prevo    5018146 
Paula Barendregt-Opmeer   5018828 
Riet de Lange-Lengkeek   5016383 
Joop van Dommelen    5018538 
Jan ‘t Hart     5016129 
Arend Vrijhof     5016897 
 

Omzien naar elkaar: 
Poortugaal:  Sjanie Kanters-Boender  06 23169270 
 
Rhoon:   Tiny van den Berg-Ouwens  06 23744751 

Joke Bijl-van Wijnen   06 47565118 
Adrie Dubel-Roskam   06 16980237 
Ada den Arend-van de Merwe  5016672 
Riet Bloem-Westerveld  5018245 
Miep Mastenbroek-den Ouden 06 21625140 
 

Zoals u ziet, zijn er geen adressen meer bij geplaatst in het kader van de privacy. 

 
 
De nieuwsbrief wordt gesponsord door  
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