
Van ambachten tot safari, een 

beeldverslag van het najaarsreisje

op woensdag 17 september 2025



Verzamelen bij het Anne Frank Centrum, we vertrokken om 8,30 uur richting Terschuur



Aankomst in Terschuur



Sommige tradities 

moet je koesteren, 

bij aankomst koffie 

met gebak



Kees en Ger genoten zichtbaar

Ik kijk even in de folder wat er in 

het museum te zien valt



Tijd om naar het museum te gaan, er is veel te bekijken en te beleven.



De expositie roept 

herinneringen op: 

overal werd er stil 

gestaan bij de oude 

ambachten en het 

speelgoed van 

vroeger.



Jan en Ans gingen terug in de schoolbanken



Met veel 

belangstelling 

werden de 

demonstraties 

gevolgd, van 

traditioneel 

houtsnijwerk tot 

glasbewerking



Alsof de tijd heeft stilgestaan in 

dit nostalgische winkeltje



Alles werd met grote aandacht bekeken



Het was tijd om het museum vaarwel te zeggen en richting Garderen te rijden naar 

restaurant Ons Lagerhuys, waar we genoten van een heerlijk driegangenmenu



In het voorjaar van 2025 genoten we 

van de maaltijd in het Ons Lagerhuys

in Garderen, en opnieuw was het 

eten uitstekend. Het plezier van toen 

werd dus gelukkig voortgezet



In goed gezelschap smaakt alles nóg beter



Gezellig samen dineren en genieten van heerlijke gerechten



Op weg naar Otterlo, waar de safarikar gereed stond voor een prachtige rit door het bos



Welkom geheten door onze gids 



In opperbeste stemming begonnen we bij boerderij Waldhoorn in 

Otterlo aan een prachtige rit door het bos in de safarikar



Onderweg vertelde de gids ons boeiende 

feiten en verhalen over de omgeving



Tijdens een stop werd er frisdrank 

geschonken

Deze nieuwsgierige koe wilde ook 

mee op safari! 



De tocht met de safarikar 

voerde ons door de bossen en 

bood fraaie vergezichten, met 

onder meer wilde paarden



Na 1,5 uur kwamen we weer 

bij boerderij Waldhoorn aan. 

Daar genoten we nog van een 

drankje. Daarna bracht 

chauffeur Jan ons weer veilig 

thuis. Mede namens alle 

deelnemers bedanken wij 

Dit van ’t Spijker en 

Ad van den Assem voor de 

voortreffelijke organisatie. 

We kunnen dankbaar 

terugkijken op een mooie dag.

Het voorjaarsreisje staat 

gepland op D.V. woensdag 

6 mei 2026.

Hartelijke groet,

namens het bestuur van de 

ANBO-PCOB,

Joop Neven
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