
  
september 2025

Een nieuwe start

Beste mensen ,

Nu de zomer al een beetje voorbij is zijn bij de meeste verenigingen de 
activiteiten weer van start gegaan.
Zo ook bij onze afdeling van de ANBO -PCOB.
Als u deze nieuwsbrief ontvangt is de eerste middagbijeenkomst al 
geweest. Ook dit seizoen hopen wij u een aantrekkelijk programma te 
kunnen bieden in onze bijeenkomsten. Verderop in deze nieuwsbrief leest u 
daar meer over. 
In de zomerperiode is er op landelijk niveau verder gewerkt en zijn er 
besluiten genomen om de inrichting van de organisatie van de nieuwe 
vereniging ANBO-PCOB op één lijn te krijgen.
Vaststelling en inning van de contributie is hierin een belangrijk punt.
Van het landelijk bestuur ontvingen wij de navolgende tekst voor onze 
nieuwsbrief die wij ongewijzigd overnemen:

“Samen vastberaden en zorgvuldig vooruit.
Wat zijn we trots dat we sinds 1 januari 2024 samen verder zijn gegaan als 
ANBO-PCOB. Door de fusie van ANBO en PCOB zijn wij nu de grootste en 
meest invloedrijke ouderenorganisatie van Nederland. En dat is niet 
zomaar een feit: het is een krachtige basis om uw stem en die van andere 
ouderen nog luider te laten klinken.
In korte tijd hebben we al veel bereikt. Vanaf begin 2024 hebben wij onze 
invloed in Den Haag en de media verder vergroot, zijn onze websites 
samengevoegd en is er een prachtig nieuw magazine gemaakt. Ook is 
ANBO-PCOB met de ledenservice en het adviesteam elke dag voor u
bereikbaar.
We kijken ook vooruit. Vanaf 1 januari 2026 geldt voor alle ANBO-PCOB 
leden dezelfde contributie, die centraal via ons verenigingsbureau wordt 
geïnd. Zo blijft de vereniging financieel gezond en maken we ANBO-PCOB 
sterk en toekomstbestendig. Alle leden worden in oktober per brief 
hierover geïnformeerd. U krijgt ook een nieuwe ledenpas van ANBO-PCOB 



toegestuurd. Voor de contributie ontvangt u in 2026 van het 
verenigingsbureau een factuur.
En laten we één ding duidelijk zeggen: uw afdeling blijft het kloppend hart 
van ANBO-PCOB. Hier ontmoet u anderen, doet u leuke activiteiten samen 
en kijkt u naar elkaar om. De afdelingen blijven zelfstandig, met hun eigen 
bankrekening en activiteitenagenda. Waar nodig staan onze 
verenigingsadviseurs klaar om te ondersteunen.
Met elkaar maken we ANBO-PCOB tot een vereniging die niet alleen stevig 
staat in het heden, maar ook klaar is voor de toekomst. Samen bouwen we 
verder, vanuit warmte, betrokkenheid en de overtuiging dat we samen 
meer bereiken.
Dankzij u kunnen wij opkomen voor wat écht telt.”

Tot zover de  brief van het landelijk bestuur.

Deze veranderingen waren te verwachten bij de opzet van een nieuwe 
vereniging. Belangrijk voor ons als afdeling is dat wij met inzet en 
enthousiasme onze lokale activiteiten blijven organiseren.
Zijn er vragen en/of aandachtspunten betreffende het voorgaande dan 
horen wij dat graag van u.

Namens het bestuur 
Klaas Dunnig     (voorzitter)

Terugblik op de ledenmiddag 17 september 2025 met als 
spreker Hans Stam. 

Op de afgelopen ledenmiddag hadden we als spreker Hans Stam uit 
Harderwijk. 
Hij hield een presentatie met prachtige beelden en achtergrondmuziek over 
de Zuiderzee en de aanliggende plaatsen. 
Op dit idee was hij gekomen in tijden, waarin corona heerste. Dat was voor 
hem reden om op vakantie te gaan in eigen land. Dus ging hij op de fiets 
een rondje om de voormalige Zuiderzee, het huidige IJsselmeer, maken. 
Ik had in mijn praatje vooraf al de tekst voorgelezen van het bekendste 
lied over de overgang van Zuiderzee naar IJsselmeer, namelijk de 
Zuiderzeeballade. Met de muziek hiervan op de achtergrond kwamen de 
eerste beelden op het scherm. 
Achtereenvolgens vertelt Hans voor de pauze over het ontstaan van de 
Zuiderzee, over Swifterbant, het Hanzeverbond, de terpen op het 



Kampereiland, de sage over het vrouwtje van Stavoren, over Stavoren zelf 
en Hindeloopen. 
Na de pauze gaat hij uitgebreid in op de VOC en de vaarroute door de 
Zuiderzee en op de excessieve welvaart, die deze VOC voor een zeer kleine 
minderheid van de bevolking in bepaalde steden heeft gebracht. Dit betreft 
vooral Amsterdam, de hoofdzetel van de VOC, Hoorn, Enkhuizen, 
Medemblik, Rotterdam en Middelburg. 
Alle bovengenoemde plaatsen zijn zeer de moeite waard om te bezoeken. 
De oude gebouwen zijn prachtig en natuurlijk ook de ligging aan het water 
is heel mooi. Rotterdam is erg gebombardeerd, doch het oude Delfshaven 
is behouden gebleven. 

Daarna gaat Hans erover vertellen dat vooral dankzij het geld, dat verdiend 
was door de VOC, men kon beginnen met de eerste droogmakerijen in 
Noord-Holland zoals de Beemster. 
Vervolgens gaat het nog over de eerste inpoldering, namelijk die van de 
Wieringermeer; de Duitsers, die probeerden in WO II daar alles onder 
water te zetten en het begin van de Afsluitdijk in den Oever. Lely en zijn 
werken worden ook nog uitgebreid vermeld en het droevige effect van deze 
werken op de visserij en de vissers. Aan het einde wordt nog genoemd de 
betekenis van de nieuwe polders voor de lokale bevolking en voor 
Nederland wat betreft de landbouw, ruimte en de zoetwatervoorziening. 
Hij eindigt met het uiten van zijn zorgen omtrent de klimaatverandering. 
Dijkverhoging zal op grote schaal nodig zijn, alsmede vismigratie en hij 
vertelt tenslotte dat het doel van de Marker Wadden nog niet bereikt is en 
de ecologie van het Markermeer nog heel zwak is. 

Het was weer een interessante middag en bovendien was het heel gezellig 
om elkaar weer te ontmoeten op deze eerste ledenmiddag van het nieuwe 
seizoen. 

Ellie Stoop 

Activiteiten op de ledenmiddagen

De volgende ledenmiddag is 15 oktober.
Evert van de Beek komt dan vertellen over de razzia in Putten.
Op 1 en 2 oktober 1944 heeft er in Putten een razzia plaatsgevonden door 
de Duitsers. De razzia was een Duitse vergeldingsactie voor een aanslag 
van het verzet op een Wehrmacht-auto in de nacht van 30 september op 1 
oktober 1944. Bij deze aanslag kwamen een Duitse officier en een 



verzetsman om het leven. 659 mannen werden daarbij gearresteerd en 
naar concentratiekampen gestuurd.
Het wordt een verhaal over de gebeurtenissen in zijn familie, de impact die 
het had op de inwoners en wat er daarna in Putten gebeurde.

Aanvang: 14.15 uur in de Baanveger,  IJsbaanweg 45
Voor wie?: ANBO-PCOB-leden maar ook niet-leden zijn van harte welkom!

Zet de volgende ledenmiddagen alvast in uw agenda:
19 november: Gert Schuurman van het NMP ( Natuur en Milieu Platform) 
Ermelo komt deze middag vertellen over een onderwerp dat met de herfst 
te maken heeft: Paddenstoelen en Edelherten.
En op deze dag organiseren we het jaarlijkse stamppottenbuffet.
17 december: Het thema voor deze Kerstmiddag is “Kerstverhalen 
wereldwijd”. Twee verhalenvertellers komen deze middag bij ons. De 
verhalen worden afgewisseld met bekende Kerstliederen die we 
gezamenlijk zingen.

Stamppottenbuffet op 19 november 2025. 

Het is bijna zo ver: op woensdagmiddag 19 november 2025 na de lezing 
gaan we weer gezellig met elkaar in de Baanveger stamppot eten, zoals we 
dat ieder jaar plegen te doen. 
De kosten hiervoor, inclusief toetje, bedragen 15 euro.
Als u het gezellig vindt om mee te eten, dan moet u zich voor 10 november 
opgeven en betaald hebben. U kunt zich tijdens de pauze of na de 
ledenmiddag op 15 oktober bij Ellie Stoop hiervoor aanmelden. 
U kunt zich ook telefonisch bij haar opgeven voor 10 november via 
telefoonnummer 0628635018. Het geld voor het stamppotbuffet a.u.b. 
overmaken naar rekeningnummer: NL55INGB0001018500 t.n.v. ANBO-
PCOB Ermelo met vermelding Stamppottenbuffet 19 november 2025. 
Het zou heel leuk zijn, als u ook komt! 

Hartelijke groeten, Ellie Stoop 

Reminder: excursiereis op dinsdag 7 oktober 2025 naar 
het mooie land van Strijen. 

De bus zal vertrekken vanaf het Kerkelijk Centrum,  Jeugdkant 14 in 
Ermelo. Om 8:45 uur stappen we in. ’s Avonds om 18:15 uur hopen we 



weer aldaar terug te zijn. Tussen de middag krijgt u een 3 gangen diner. 
Als u uw dieetwensen nog niet heeft doorgegeven, dan dit gaarne zo snel 
mogelijk doen bij Ellie Stoop: elliestoop@outlook.com of 0628635018. 

Als u nog niet betaald heeft, dit dan ook gaarne per direct doen! 
Hopelijk tot dinsdag 7 oktober om 8:45 uur bij de bus. 
We gaan er weer een mooie dag van maken met elkaar! 

Met vriendelijke groeten, 

Ellie Stoop en Joke van den Berg. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december


