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Fotograaf Smit en Spitsbergen bij ANBO PCOB op 20 oktober  
Droomt niet iedereen weleens van het leven van een poolreiziger? Fotografen Jan 

en Mart Smit in ieder geval wel en ze reisden zo’n vijf keer af naar Spitsbergen. 

Nederlanders hebben een sterke binding met Spitsbergen, het was immers onze 
Willem Barentsz die Spitsbergen een naam gaf. Het licht op Svalbard, zoals de 
Noren de eilandengroep noemen, is zeer speciaal. Zo is het er 1 maand zomer (24 
uur/dag licht), 1 maand herfst en 9 maanden winter. Eén van deze professionele 
fotografen en presentatoren gaat ons op 20 oktober veel laten zien en horen. Als 
bestuur ANBO-PCOB Dijk en Waard, rekenen wij maandagmiddag 20 oktober op 
een goede, gezellige en leerzame middag en beginnen, met inloop vanaf 13.45 uur, 

om 14 uur. Toegang, ook voor niet-leden, inclusief koffie/thee € 3 per persoon. ´t 
Trefpunt, Dorpsstraat 41 te Broek op Langedijk. 

Bezoek aan boerderij- en rijtuigen museum Vreeburg te Schagen 

op 9 oktober 
Voor het geplande uitje op donderdag 9 oktober verzamelen wij ons op het 

parkeerterrein Dorpsstraat 41 om 11.45 uur. En gaan dan met auto’s naar de 
gezamenlijk te gebruiken lunch. Na de lunch zullen we bij binnenkomst in museum 

Vreeburg worden we opgewacht door gidsen, die ons rondleiden en uitleg geven. In 
de boerderij proeft men de sfeer van hoe men rond 1900 woonde en leefde. Op de 
begane grond zijn compleet ingerichte boerenkamers te bezichtigen met 
authentieke meubelen, sieraden, kleding en gebruiksvoorwerpen. In het 
Rijtuigmuseum, dat gevestigd is in een prachtig gebouw aan de achterzijde van de 
museumboerderij, kun je authentieke rijtuigen van dichtbij bekijken. Alle rijtuigen 
zijn in topconditie en worden tijdens de tien West-Friese donderdagen van stal 

gehaald om hun ronde door Schagen te maken. Ook op deze dag kunnen we van 
deze pracht en praal genieten, door o.a. het vertonen van een film van de optocht 
door Schagen. 
De bijdrage per persoon (lid ANBO PCOB) inclusief 
entree, gids, lunch en drankje bedraagt slechts euro 
25. Ook gasten kunnen mee: Voor mensen die geen lid 

zijn van ANBO PCOB bedragen de kosten euro 30 per 
persoon. 
Opgave graag zo spoedig mogelijk in verband met de 
planning. Zolang de reis niet is volgeboekt kan 
opgave. Aanmelden kan via 
dijkenwaard@pcob50plus.nl of via Coby Morcus (06 
303 87 398), Gerda de Graaf (0226 315 305) en Bert 

Schuller (0226 313 695). Graag daarbij ook bijzonderheden doorgeven,   
zoals rolstoel en indien u moeilijk met eigen vervoer om 11.45 uur bij het 
vertrekpunt, Dorpsstraat 41, kunt zijn. 
Graag uw bijdrage (euro 25,- per persoon) tijdig overmaken naar 
bankrekening NL56 RABO 0346 6622 06 t.n.v. PCOB Dijk en Waard 
Wie heeft een auto en wil zelf rijden met eventuele medepassagiers? 
Vergoeding benzinegeld door ANBO PCOB is mogelijk. 

Verslag van de Leden vergadering 25 september 2025 
Coby heet ieder welkom. We zingen samen gezang 978. Coby opent met gebed deze vergadering. 
Het is slecht weer tijdens deze vergadering, harde wind en regen, mogelijk dat dit de opkomst heeft 
beïnvloed. 
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Coby geeft Adrie Vermeulen het woord. Hij 

heeft beelden mee genomen van zijn reis in 
China die hij maakte voor de stichting Open 
Doors. Ze worden op het scherm met de 
beamer getoond. Hij ging met zijn vrouw op 
bezoek bij de Nederlandse Hetty. Ze komt 
uit Heerhugowaard en is een bekende van 
Adrie. Met steun van Open Doors is ze naar 

een bijbelschool in Amerika geweest voor 
een opleiding. Daarna naar China gegaan 
om daar te helpen evangeliseren. Daar kwam ze in de plaats Kunming terecht. Op de scholen geven ze 
Engelse les als dekmantel voor evangelisatie aan 10 tot 12 leerlingen. Ze werkte er samen met 
Epaphras een jonge Chinese man die goed Engels spreekt. Met Epaphras heeft Adrie nog steeds 
contact. De foto`s lieten zien hoe er op het platteland geleefd wordt. Eenvoudige huizen met geen 

toiletten maar buiten een gat in de grond. Samen met Hetty bezochten Adrie en Edith enkele 
gemeenten. Ze werden gastvrij ontvangen. De ouders en grootouders van Epaphras werden ook 
bezocht. 
We hielden een pauze met koffie of thee. Er werden briefjes uitgedeeld voor ons uitje op 9 oktober. Er 
hebben zich al leden opgegeven. 
Na de pauze laat Adrie zien dat ze ook een lange reis naar Peking maakten om als toerist de stad te 
bekijken. Ze waren bij een ontmoeting met een Engelse vrouw die uit Hongkong voor Open Doors 

bijbels mee bracht. Op de hotelkamer waren ze bij de overhandiging van die bijbels. Ze moeten dit in 
het geheim doen. Het is nog steeds een Atheistisch land, er loopt geheime politie rond. 
Er worden gelovigen opgepakt en de bijbelscholen die moeten daarom steeds verplaatsen. We zagen 
mooie dia’s. Adrie wordt bedankt door Coby met enveloppe en een bloemetje. We zingen tot slot met 
begeleiding van Kees op de piano lied 904. 
De volgende ledenvergadering is op 20 oktober met foto’s en een verslag van een reis naar Spitsbergen 
door dhr. Jan Smit. 

Alvast wat info voor de bijeenkomst in november: 

LANGEDIJKERVERLEDEN met Piet van Kleef op maandag 17 november 

Vóór de pauze zal de heer Piet van Kleef een praatje houden en plaatjes laten zien omtrent het 

Langedijker verleden. Met zijn ervaring zal dat gelukkig heel wat toelichting zijn en hij zal foto's laten 
zien, die in de jaren 50-60 zijn gemaakt door met name mevrouw Coba de Waard-Goudsblom. Ze 
kwam van het cafeetje aan de Oosterdijk en was getrouwd met Cees de Waard, de oprichter van het 
transportbedrijf de firma De Waard. Mevr. De Waard heeft prachtige foto's in kleur gemaakt van Broek 
op Langedijk. Na de pauze zal hij dan de dorpsfilm van Broek op Langedijk uit 1957 laten zien. De film 
is ingesproken en is deels ondertiteld met namen van personen in de film.  
Als bestuur ANBO-PCOB Dijk en Waard, rekenen wij maandagmiddag 17 november op een goede, 

gezellige en leerzame middag en beginnen, met inloop vanaf 13.45 uur, om 14 uur. Toegang, ook voor 
niet-leden, inclusief koffie/thee € 3 per persoon. ´t Trefpunt, Dorpsstraat 41 te Broek op Langedijk. 

Aftellen naar Vrijwilligerswaarderingsweek Dijk en Waard 
Vrijwilligers zijn goud waard voor de Dijk en Waardse gemeenschap! Dankzij hun inzet blijven 
activiteiten draaien, wordt zorg gedeeld en worden mensen geholpen. Ook kunnen activiteiten en 
evenementen voor jong en oud plaatsvinden dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligers. En het mes 
snijdt aan twee kanten, want vrijwilliger zijn geeft veel voldoening. Het is waardevol om iets terug te 
doen voor de gemeenschap. De dankbaarheid, gezelligheid en waardering die je terugkrijgt zijn 
onbetaalbaar. In de week van 4 tot en met 10 november bedankt de gemeente Dijk en Waard haar 

vrijwilligers dan ook graag weer voor alle inzet en toewijding. Ben jij als vrijwilliger actief in de 
gemeente? Schrijf je in voor een cadeaubon, beleving of leuk geschenk van een van de lokale 
ondernemers! Inschrijven is mogelijk via www.vrijwilligers-bedankt.nl Dit kan vanaf 6 oktober (vanaf 
19.00 uur) tot en met 19 oktober 2025 (let op: op = op, dus wees er snel bij!). Meer weten? Neem 
gerust contact met ons op via info@hetvrijwilligerspuntdijkenwaard.nl of tel. 072-5717170. 
 

Voorzitter Coby Morcus rene@morcus.nl 06 303 873 98 
Secretaris Ritzo Holtman dijkenwaard@pcob50plus.nl 06 55 387 988 
Penningmeester Adrie Vermeulen mail@vermeulenonline.eu 06 419 684 84 

2e secretaris Gerda de Graaf- Duijn gjmdegraafduijn@quicknet.nl 0226 315305 
Lid Bert Schuller awschuller@quicknet.nl 0226 313 695 


