
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij willen graag op deze plaats onze adverteerders die in onze Nieuwsbrief 
staan, van harte bedanken voor hun jarenlange steun aan ons blad.  
Zij geven ons daardoor een extra financieel steuntje in de rug en dat kunnen 
wij in deze dure tijden heel goed gebruiken. 
Als dank voor het adverteren bij ons, een extra grote advertentie deze keer 
vanwege ons jubileumnummer, speciaal gemaakt voor het 40 jarig bestaan 
van onze afdeling PCOB.  
 

 

Wij willen drukkerij Rad 
uit Dordrecht hartelijk 
bedanken voor de fijne 
samenwerking die we met 
elkaar hadden om dit 
jubileumnummer te 
kunnen realiseren. 
Ook onze dank voor de 
goede verzorging van onze 
“gewone” Nieuwsbrieven. 
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Overweging 

                                                     Voorwoord 

Ter herinnering aan het 40 jarig bestaan van onze afdeling PCOB in november 2025, 
bieden wij u een bijzondere nieuwsbrief aan.  
Omdat het blad voor de maanden december 2025 en januari 2026 geldt en we er ook 
een blad vol herinneringen aan die 40 jaar van wilden maken, hebben we het blad in 
twee delen gesplitst:  
                                        Het heden en het verleden. 
We hebben veel tijd besteed aan het vragen, denken, nalezen, uitzoeken en 
verwerken van dingen die we interessant, belangrijk, grappig of om een andere reden 
de moeite waard vonden te verzamelen en te verwerken in dit jubileumnummer van 
onze afdeling Zwijndrecht. 
U kunt vast wel begrijpen dat wij bij het ophalen van herinneringen en het laten zien 
van foto’s uit het verleden, personen noemen en laten zien die niet meer onder ons 
zijn.  
We hebben echter gemeend dat al deze mensen de eer om genoemd en gezien te 
worden, verdienen omdat ze met elkaar onze afdeling staande hebben gehouden. 
Daarom hebben we, met alle respect voor hen, een aantal foto’s uit het verleden in dit 
blad geplaatst.  
We dachten dat u zo een goed en duidelijk beeld krijgt van onze afdeling door de 
jaren heen, al blijft het natuurlijk altijd maar een greep uit alles wat er gebeurd is in 
die 40 jaar. 
We hopen dat we met dit jubileumblad onze leden een plezier doen en we wensen u 
allen dan ook veel leesplezier. 
 
Het bestuur van ANBO-PCOB afdeling Zwijndrecht 
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Overweging 
                                        Voor alles is een tijd… 
 

Onze afdeling bestaat in de maand november 40 jaar! Een hele 
tijd waarin we met elkaar veel hebben meegemaakt en waarin 
veel gebeurd is.  
 
Tijd is eigenlijk een wonderlijk begrip. Je kijkt naar de klok, je 
ziet hoe laat het is maar tijd is niet hetzelfde als de klok. We 
gebruiken die klok alleen om de tijd aan te geven. Tijd is een 

manier voor ons mensen om structuur aan te brengen in de wereld om ons heen. Hoe 
zouden we anders kunnen leven? 
 
Voor alles is een tijd. Dat zegt Prediker in het door hem geschreven bijbelboek.  
Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te huilen en een 
tijd om te lachen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om daar vanaf te zien. 
Een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Wat een tegenstellingen! Alle mooie en 
verdrietige dingen van het leven komen als een sneltrein voorbij. Niet te stoppen! En 
aan het eind is de vraag: “Wat heeft iemand aan al zijn werken en gezwoeg?” 
In de Bijbel lezen we hoe God staat aan het begin van de tijd. Hij maakt scheiding 
tussen licht en donker, dag en nacht. God heeft de tijd ingedeeld in voor ons 
overzichtelijke stukjes. Elke dag is er één. Zo geeft God ons besef van tijd. 
De zon en de sterren zijn lange tijd het belangrijkste middel geweest om de tijd af te 
lezen. De Egyptenaren en de Babyloniërs kwamen later met schaduwklokken en 

zonnewijzers. Pas in de Middeleeuwen ontdekte men in 
Europa de mechanische klokken. Zij werden gebruikt 
om diensten in kerken en kloosters op vaste tijden te 
laten beginnen. En wat te denken van de zandlopers 
die in de tijd na de Synode van Dordrecht aan de 
preekspoel hingen om de dominee te laten weten dat 
zijn tijd voor de preek op was. Er zijn nog vele 
ontdekkingen gedaan voor we in het digitale tijdperk 
met z’n supernauwkeurige tijdsaanduiding terecht zijn 
gekomen.  

 
De Bijbel gebruikt twee Griekse woorden voor tijd, chronos en kairos. 
Chronos kan vertaald worden als de meetbare tijd, de seconden en minuten die je 
weg ziet tikken op de klok. Kairos wordt vaak vertaald als “het geschikte moment” of 
de “kwalitatieve” tijd. In onze maatschappij overheerst chronos, iedereen is elke dag 
druk om de tijd in te vullen en te gebruiken voor werk, studie, sport, gezin, familie en 
vrienden. Er moeten vaak vele ballen in de lucht worden gehouden. Agenda’s zijn 
volgepland en we moeten ons haasten om dingen voor elkaar te krijgen. Zelfs als we 
op vakantie gaan willen we onze dagen, uren en minuten het liefst zo goed mogelijk 
besteden. 
Tijd is kostbaar, “tijd is geld” zegt men en ook “de tijd gaat snel, gebruik hem wel.”  
We willen zoveel en komen daardoor vaak tijd tekort. We gunnen ons soms geen 
ruimte voor rust om van de mooie dingen om ons heen te genieten. 
Weinig ruimte en tijd om aandacht te hebben voor mensen om ons heen maar ook 
voor God. Gunnen we ons die tijd nog wel?  
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De Bijbel heeft het daarom vaak over het andere woord kairos, over het geschikte 
moment. Tijd voor rust, tijd voor God. 
De tijd vliegt vaak echt voorbij, nietwaar? Aan de andere kant lijkt het in bepaalde 
situaties alsof de tijd voorbij kruipt! Ongeacht hoe snel of langzaam de tijd voorbij lijkt 
te gaan, ieder van ons heeft een bepaalde hoeveelheid tijd op deze aarde.  
Wel moeten we bedenken, schrijft de apostel Petrus, dat Gods tijdsrekening anders is 
dan de onze. In Gods ogen is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag. 
Dat te beseffen maakt ons klein: wat stelt de lengte van een mensenleven voor? Zelfs 
al worden we tachtig, negentig of nog ouder, voor God is het hooguit een kwartiertje. 
Aan de andere kant geldt dat God elke dag van ons leven belangrijk vindt. Hij wil erin 
aanwezig zijn. Iedere dag! Of is ons leven ook daarvoor te vol en te druk? 
 
Tijd is een geschenk van God! Elke dag neemt Hij tijd om ons te maken zoals Hij wil 
dat we zijn. Is het misschien niet het beste om te genieten van de tijd die we krijgen? 
Waarom al die narigheid er is, kan geen mens verklaren. Zo is het leven nu eenmaal. 
Kijk maar naar Job. Op het ene moment heeft Job alles wat zijn hart begeert en op 
het andere moment zit hij op de ashopen van zijn leven en is hij alles kwijt. 
Herkenbaar? Ieders leven kent hoogte- en dieptepunten. Daarover hebben we geen 
controle maar we mogen ons troosten met de gedachte dat God al die verschillende 
tijden en omstandigheden in Zijn handen houdt. Eens komt Jezus terug, wanneer de 
tijd daarvoor rijp is, weet niemand. Tot het zover is mogen we ondanks alle verdriet 
en zorgen genieten van het goede dat Hij ons geeft. 
En verder: laten we de gegeven tijd gebruiken tot zijn eer door Hem en onze 
naasten lief te hebben als onszelf. 
 
Om in te zien hoe gauw je de belangrijkste dingen in je leven over de kop ziet, is hier 
een voorbeeldverhaal waarin ons dat duidelijk wordt. 
 
Op een dag zegt een leraar tegen zijn leerlingen: “We gaan een experiment doen.” Hij 

pakt een grote glazen pot en stopt die vol met grote 
keien. “Is deze pot nu vol?”  vraagt hij. “Jazeker”, zeggen 
de leerlingen. 
Dan pakt de leraar een zak kiezelstenen en schudt ze uit 
over de keien in de pot.  
De kiezels glijden in de holtes tussen de keien en weer 
vraagt hij: “Is deze pot vol?” 
De leerlingen aarzelen en zeggen: “Waarschijnlijk niet!’ 
Dan pakt hij een zak met zand en strooit het in de pot. 
Het zand verdeelt zich vlot tussen de keien en de kiezels. 
“Is de pot nu vol?” vraagt hij. “Nee!” roepen de 
leerlingen. De leraar knikt en giet een kan water leeg in 
de pot. “Wat laat dit experiment zien?” vraagt hij. Een 

leerling zegt: “Het toont aan dat, zelfs als je dag erg vol is, je er altijd nog iets bij kunt 
doen.” “Nee, zegt de leraar, “dat is het niet. Het laat zien dat je nooit alles in de pot 
krijgt als je de grote keien er niet als eerste in doet. Stel voor jezelf vast wat de grote 
keien in je leven zijn: je gezondheid, je familie, je vrienden, je geloof, een ideaal, je 
opleiding, je werk, vrije tijd? Als je voorrang blijft geven aan kleinigheden zal je leven 
gevuld zijn met details. Je zult weinig tijd over hebben voor de grote dingen in je 
leven 
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Dit voorbeeldverhaal laat ons zien dat je voor jezelf prioriteiten moet stellen. Wat vind 
ik belangrijk, groot genoeg om voorrang te geven in mijn leven?  
Misschien heeft u, door omstandigheden, de lust of de gezondheid niet meer om grote 
plannen te maken. Dan is er toch de belofte van God om u in de komende tijd nabij 
te zijn en te beschermen. Als we tijd en ruimte voor God maken zal het een rijke en 
goed gevulde tijd worden.  
 
De tijd verglijdt als water naar de zee,                           
en draagt ons voort als op de waterstromen. 
Zij neemt ons op haar golven met zich mee, 
en aan haar stuwing valt voor ons niet te ontkomen. 
Maar weet, dat ondanks dat de tijd verglijdt, 
dat God het is die haar houdt in Zijn handen. 
Totdat wij eenmaal komend aan het eind der tijd, 
in d’ eeuwigheid van Gods genade eens belanden. 
 
De tijd verglijdt als water naar de zee, 
maar ook aan tijd komt eenmaal vast een einde. 
God deelde dat in liefde aan ons mee, 
Zijn heerlijkheid komt nimmer tot een einde. 
Want d’ eeuwigheid bezit en kent geen klok, 
waarop de uren telkens weer zijn af te lezen. 
God zet ons met de tijd niet voor het blok,  
want eens zijn wij met Hem een eeuwig wezen.                 gedicht van J. van Tricht 
 
 

Met een vriendelijke groet, Ina de Bruin 
 
 
Overleden 
 
 

 

 
Wij wensen allen, die dit verlies moeten dragen, veel kracht en sterkte toe.  
Dat u troost mag ontvangen in de beloften die we in Christus gekregen hebben. 
 
O, Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in  ’t oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 
 
O, naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 
 

Mevr. A.M. Sneep-Sonneveld, Druivengaarde 141, 3344PK, H-I-Ambacht 
Dhr. W.T. Los, Veerplein 59, 3331LD Zwijndrecht 
Mevr. H. Molenkamp-Konstapel, Slagveld 19 C, 3332BN Zwijndrecht 
Dhr. T. van Prooijen, Pegasusstraat 21, 3331TJ, Zwijndrecht 
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Van de voorzitter 
 
 
In deze nieuwsbrief, tevens de laatste van 2025 en de eerste van 2026, vindt u een 
mengeling van het verleden, heden en de toekomst. We hebben tegen de achtergrond 
van ons veertigjarige bestaan een stukje verleden en heden beschreven met beelden 
die dit allemaal moeten inkleuren. Voor één keer hebben we daarvoor onze 
nieuwsbrief ook qua formaat gewijzigd. 
 
In dit stuk wil ik mij beperken tot het heden en de toekomst. Het is een jaar vol 
verandering qua organisatie. De fusie fase wordt afgesloten en de harmonisatie van 
de vroegere ANBO en PCOB naar ANBO-PCOB volstrekt zich en zal vanaf 1 januari 
2026 een feit zijn. Jammer hierbij is, dat niet alles even helder en inzichtelijk is. 
Discussies en besluiten in de ledenraad zijn niet altijd beschikbaar voor ons. Ook de 

informatie vanuit de landelijke organisatie kan volgens mij beter. In 
eerdere berichten was aangegeven dat alle leden in oktober een 
brief zouden ontvangen over de harmonisatie. Eind oktober 
hebben wij die ontvangen, u ook? Voor vragen hierover mag u me altijd 
bellen of mailen. 

 
Over de veranderingen na 1 januari 2026 heb ik u eerder geschreven. Zo zal het 
Magazine in 2026 u per post worden toegezonden en moet u de nieuwe 

contributie gaan overmaken naar de landelijke organisatie. Ik 
weet dat die contributie hoger uitvalt dan u en wij gewend zijn 
bij onze afdeling. Een lid gaat €4,- per maand betalen en 
degene die ook op datzelfde adres woont €2,-per maand.  
Op jaarbasis komt dat voor een enkel lid neer op €48,- en een 

echtpaar /samenwonend €72,-. 
 
Als afdeling krijgen we een bedrag uitgekeerd door de landelijke organisatie dat is 
gebaseerd op onze exploitatierekening van 2024. Op het eerste gezicht is dat 
toereikend om onze activiteiten in 2026 te gaan uitvoeren. 
 
Ik hoop echt dat u zich niet laat ontmoedigen door alle veranderingen. Wij als bestuur 
willen ons ook in 2026 inzetten om het komende jaar goed te laten verlopen. 
Maar dan moet u wel bij ons blijven, ook al betaalt u aan de landelijke organisatie, u 
blijft bij ons en de landelijke organisatie ingeschreven als lid van de afdeling 
Zwijndrecht. 
 
U blijft ook in 2026 onze nieuwsbrief  ontvangen, via Omzien naar Elkaar blijven wij bij 
lief en leed aandacht  aan u schenken en … we kunnen elkaar blijven ontmoeten  
tijdens onze ledenmiddagen. 
 
 
Met vriendelijke groet, Martin de Bruin 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari 2026  
aanvang 14.30 uur 
 
Omdat deze nieuwsbrief ook voor de maand januari 2026 
geldt, willen we u allen, bij leven en welzijn, van harte 

uitnodigen voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 8 januari 2026.  
Zoals u hebt kunnen lezen bestaat onze afdeling eind november 2025 al 40 jaar. We 
hebben ervoor gekozen om onze kerstviering met buffet op de traditionele manier te 
organiseren en bij de nieuwjaarsbijeenkomst extra aandacht aan ons jubileum te 
geven. De invulling van die middag zal, zoals u gewend bent van deze middagen, 
verzorgd worden door het bestuur. Wat betreft het programma, laat u maar gewoon 
verrassen! We vinden het nog steeds een goed idee om u door middel van woord en 
beeld terug te laten kijken op de activiteiten van onze afdeling in het afgelopen jaar. 
Natuurlijk zetten we deze keer niet alleen het jaar 2025 in het middelpunt maar 
proberen u ook een inkijkje te geven in de 40 jaar die onze afdeling achter de rug 
heeft. Dat wordt nog een hele uitdaging omdat wij van de periode vóór 2010, het jaar 
dat wij in het bestuur kwamen, weinig of niets hebben aan materiaal.  
Toch gaan we ons best doen om van die 40 jaar een mooi overzicht te maken om zo 
met z’n allen terug te kunnen kijken in “onze “ PCOB-geschiedenis. 
Aansluitend spelen we, als vanouds, een quiz waarmee weer leuke prijsjes te winnen 
zijn. Wat zou het fijn zijn om elkaar die 8ste januari te kunnen ontmoeten en onder het 
genot van een extra feestelijk hapje en drankje elkaar de beste wensen voor 2026 
over te brengen. Ook gasten zijn bij ons van harte welkom! 

We beginnen om 14.30 uur en sluiten af rond de klok van half vijf. 
Hopelijk tot ziens in het nieuwe jaar, op donderdag 8 januari 2026 in 
de Maranathakerk.                           
Namens het bestuur, Ina de Bruin 
 
Ledenmiddagen voor het nieuwe jaar 2026 
Zoals Martin al aangaf in zijn stukje, gaan we enthousiast door met 

het organiseren van mooie, leerzame en boeiende ledenmiddagen. Omdat 
tegenwoordig veel dingen ver van te voren moeten worden vastgelegd, is er al contact 
gezocht met sprekers om een presentatie in 2026 bij ons te komen verzorgen. Hoewel 
ik probeer om ruim van te voren informatie over de datum en inhoud van de 
middagen te geven via de Nieuwsbrief, is het toch wel handig als u de volgende data 
vast noteert. De middagen zijn nog steeds op een donderdag gepland en de tijd van 
aanvang blijft ook 14.30 uur. 
Donderdag 8 januari 2026: Nieuwjaarsbijeenkomst met een hapje en een drankje 
en een feestelijk tintje om ook ons 40 jarig bestaan te vieren. 
Donderdag 26 februari 2026:  Rob van Eck komt een boeiende en prachtige 
presentatie over Wereldgodsdiensten bij ons verzorgen. 

Donderdag 9 april 2026:  
Een geweldige en ook nostalgische presentatie over het 
onderwijs door de tijden heen. Dit zal een feest van 
herkenning worden, echt een schitterend onderwerp.  
Noteert u vast de data? We hopen dat u enthousiast 
wordt van onze plannen om van die ledenmiddagen weer 
onvergetelijke momenten te maken, ook in 2026!   
Ina de Bruin 
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Met de PCOB op stap 
 
Met chauffeur Kees van firma Verschoor achter het stuur, reden we op 1 oktober 
keurig op tijd richting Almere. Het was een flinke rit om in Almere te komen maar  
we hadden geen files onderweg, schoten goed op en waren op de afgesproken tijd bij 

Paviljoen De Oostvaarders. Onder het genot van een kop 
koffie met gebak konden we genieten van het prachtige 
uitzicht. 
Na de koffie konden we naar boven om in het 
bezoekerscentrum een kijkje te nemen en te genieten 
van het mooie, uitgestrekte landschap. Er was veel 
belangstelling voor de filmzaal waar continu een film met 

schitterende beelden en uitleg over dit natuurgebied werd gedraaid. En natuurlijk was 
ook het winkeltje aantrekkelijk en werd druk bezocht. 
Eind van de ochtend reden we naar de jachthaven van Almere. Het was even zoeken 
voor we de schipper van onze boot hadden gevonden omdat er werkzaamheden op 
het parkeerterrein plaats vonden. We begonnen aan een 3-uur durende tocht over het 
IJmeer en wij werden voorzien van drinken en een smakelijke broodjeslunch. 
Er was ook gelegenheid om buiten op het dek te genieten van de omgeving en het 
landschap wat te zien was. Wat hebben we geboft met het mooie, zonnige weer die 
dag! Het werd een ontspannen en sfeervolle tocht langs het mysterieuze eiland 
Pampus en het indrukwekkende Muiderslot waarbij de kapitein steeds duidelijke uitleg 
gaf. 
Hierna begonnen we aan de terugweg waarbij we, in tegenstelling tot die ochtend, nu 
wel in de files belandden. Wat later dan gepland, arriveerden we veilig en wel in 
Zwijndrecht en konden na een fijne en gezellige dag, moe maar voldaan naar huis. We 
bedanken op deze plaats alle leden die er met elkaar zo’n fijne dag van hebben 
gemaakt. Omzien naar elkaar en een handje helpen als het nodig is, dat maakt zo’n 
uitstapje tot een succes! 
 
Bedankt allemaal, met een hartelijke groet,  
Martin en Ina 
 
 
 
 
PCOB goedkope rijbewijskeuring 
We zijn met de organisatie “Marlisa Rijbewijskeuringen” 
overeengekomen, dat onze leden van de afdeling Zwijndrecht op vertoon van hun 
PCOB-ledenpas een korting van € 5. – op het normale tarief krijgen. U betaalt dan dus 
geen  € 55.- maar € 50,- 
Let op! Het is gebleken dat u alleen voor korting in aanmerking komt als u 

telefonisch een afspraak maakt voor de medische 
keuring!                                                                                  
 Er wordt 1 keer per maand zitting gehouden in het 
wijkcentrum “Kubiek”, Zwaluwstraat 1, Zwijndrecht.  
Een telefonische afspraak kunt u maken via telefoon  
0118-724999 van 8 tot 12 uur.  

Geef daarbij aan dat u lid bent van de ANBO-PCOB 
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Terugblik ledenmiddag 30 oktober 
Op deze donderdag werd de presentatie verzorgd door Henk Bouwmeester, een van 
onze leden. Het onderwerp was Licht in de bijbel. Het thema werd zowel vanuit de 
Bijbel als vanuit de wetenschap gepresenteerd.  
Het is lastig om in het kort de middag weer te geven. Als u de gehele presentatie wilt 
ervaren, kunt u het beste inloggen op zijn website waarbij u zijn presentatie over licht 
in de bijbel kunt volgen. Zelf heb de middag als boeiend en leerzaam ervaren. In mijn 
beleving waren er twee invalshoeken. De eerste ging over het heelal waarin we leven 
en het ontstaan daarvan. Vanuit de bijbel gezien was er eerst licht en vervolgens 
komen zon, aarde en sterren aan de beurt. De bijbel geeft die tijdsdelen aan als de 
dagen van de schepping. Vele Bijbelgedeelten komen daarbij langs, bijv. Genesis, 
Openbaringen en Johannes om er een paar te noemen. De benadering vanuit de 
wetenschap geeft licht weer als gevolg van het ontstaan van de aarde, zon etc. In het 
tweede deel, zo heb ik het ervaren, is de functie van het licht meer weergegeven in de 
vraag hoe het licht van God ons doen en denken regelt en stuurt. Het licht komt van 
God. ” Ik ben het licht van de wereld “ zei Jezus. Vanuit dat licht vullen we ons leven 
in en gaan we met onze naasten om. 
Ook hierbij citeerde Henk vanuit de bijbel diverse stukken tekst die het onderwerp 
licht vanuit het geloof benaderen en hoe we daaruit kracht en energie kunnen 
ervaren.  
Wel Jammer dat er niet meer mensen aanwezig waren om deze middag mee te 
maken. De aanwezigen beloonden hem met een welgemeend applaus. 
Mogen wij u een volgende keer wel treffen op onze middagen? Ik hoop dat u zich 
realiseert dat iedere middag weer een uitdaging is om sprekers te kunnen vinden. 
Blijf ons helpen in het toch al spannende 2026 met alle veranderingen.      Martin 

 
 AUTOBEDRIJF PONS 
 
    Wij bieden: 

➢ Verkoop 
➢ Persoonlijke service 
➢ Ruime voorraad occasions 
➢ Reparatie en onderhoud  
➢ Vakkundig schadeherstel 

voor alle merken auto’s 
➢ Dealer van Ligier en Microcar  Brommobielen 
 

      Lindelaan 14 
3331AN Zwijndrecht 
Tel. 078 6128323 
Mail:info@autobedrijfpons.nl 
www.autobedrijfpons.nl 

Een hartelijk welkom voor onze nieuwe adverteerder: 
autobedrijf Pons. We zijn blij dat u een plekje in onze 

nieuwsbrief wilt vullen met deze advertentie 
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Kerstbijeenkomst 
 
Ook dit jaar organiseren wij een kerstbijeenkomst met buffet op 11 december. 
We hebben al een flink aantal aanmeldingen maar omdat we een grote zaal tot onze 
beschikking hebben, is het nog tot 4 december mogelijk om u op te geven. 

Daarna moet de cateraar het exacte aantal deelnemende 
personen weten. 
De kosten bedragen € 25,- p.p. 
U kunt ons mailen: debruinm@xs4all.nl of bellen 078 
6102822 
 
 

 

 

 

 

Herinneringen 
 
Herinneringen, Ik draag ze  En af en toe 
aaneengeregen met me mee, maak ik  
tot een ketting, koester ze,  de schakels 
bloemrijk als  vul ze aan. wat fleuriger 
het leven zelf. Het snoer wordt  dan lijkt alles 
 elk jaar langer. een beetje mooier. 

 
 

mailto:debruinm@xs4all.nl
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Herinneringen aan …  De ontwikkeling van de afdeling 

 
Zoals wel duidelijk is, bestaat onze afdeling in november 2025 al 40 jaar. 
Sinds de start tot heden hebben veel mensen zich ingezet om de afdeling te laten 
functioneren. Dat zijn heel veel mensen! We mogen al die mensen wel bedanken voor 
hun inzet, ze apart noemen is lastig, ook omdat de informatie over die lange tijd niet 
altijd meer beschikbaar is. 
 

De start van onze afdeling is wel goed bewaard gebleven: 
Op 28 november 1985  is de afdeling Zwijndrecht van de 
PCOB opgericht.  
Dat gebeurde tijdens de oprichtingsvergadering in een van 
de zalen van de Vonkenberg. De vergadering stond 
onder leiding van de opbouwcommissie Gewest Zuid-
Holland Zuid. Op de bijeenkomst waren niet alleen mensen 

uit Zwijndrecht aanwezig, maar ook vertegenwoordigers van de afdelingen H.I. 
Ambacht, Ridderkerk, Schiedam, Barendrecht en Rotterdam Centrum. Na diverse 
sprekers en een pauze waarin zich 20 nieuwe leden hebben ingeschreven, wordt de 
afdeling om 16.15 uur werkelijkheid. De afdeling begint met een ledental van ca. 60 
personen. Ook wordt het eerste bestuur als volgt samengesteld: voorzitter de heer J. 
Oosterlee, secretaris de heer J. Holwerda, penningmeester H. Slob, en de leden mevr. 
T.M. de Klerk en mevr. F.J. Verhoeven. 
 
De eerste bijeenkomsten werden gehouden in de Lichtkring vanaf 1988 staat 
aangegeven dat de bijeenkomsten werden gehouden in een van de zalen in de 
Vonkenberg. In het algemeen waren er 8 bijeenkomsten per jaar met sprekers over 
diverse onderwerpen. Er werd begonnen met een Bijbellezing en meestal werd 
besloten met een gebed. Aan het einde van de bijeenkomsten stond er een 
collectebus voor het deponeren van giften ter bestrijding van de onkosten van de 
bijeenkomsten.  
Na de Vonkenberg hebben we in de NEBO onze ledenmiddagen gehouden tot daar 

een grote verbouwing moest plaats vinden.  
Vanaf 2015 houden 
we onze 
ledenmiddagen in de 
Maranathakerk.  
Mede door de steun 
van de kosters Arie 

en Jannie Rijsdijk en later Aalbert en Adrie 
Tollenaar is het echt ons honk geworden waar we 
ook onze kerstbijeenkomsten kunnen vieren. 
 
Ontwikkeling van het aantal leden: 
Zoals hiervoor aangegeven waren er bij de start van de afdeling 60 leden. Dat aantal 
was einde 1986 opgelopen tot 107. In 1988 was dat aantal gegroeid tot 300 leden.  
Eind 1990 opgelopen tot 653, eind 1994 tot 945. In oktober 1999 werd het 1000ste lid 
geregistreerd via trekking en dat was de heer The. Tot 2009 liep het aantal leden op 
tot 1045, daarna nam het leden aantal geleidelijk af.  
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Zo was eind 2016 het aantal gedaald tot 681. Helaas moeten we constateren dat dit 
niveau nog verder gedaald is. Nu hebben we nog maar 332 leden. 
 
Ontwikkelingen in de groep van bestuur en betrokken mensen 
Uit de stukken lees je dat de besturen nogal wisselden door overlijden of dat mensen 
niet langer beschikbaar zijn. Sommigen bleven langer beschikbaar zoals de voorzitter 
de heer J. Oosterlee vanaf november 1985 tot januari 1995, maar ook bijv. mevr. 
Francien Verhoeven van 1985 tot 2012. Mevrouw Adrie Tempelaar heeft ook heel wat 
jaren in het bestuur gezeten als 2de voorzitter en was later actief bij het begin van 
Omzien naar Elkaar. Ook Wim Tempelaar was secretaris van 2008 tot 2019 en 
is nog steeds lid van onze afdeling! Coen Hartman als penningmeester/adviseur 
financiën van 2008 tot het moment van zijn overlijden in september 2025.  
 
De bestuursleden, maar ook anderen, hielden zich niet alleen bezig met het reilen en 
zeilen van de afdeling, maar maakten deel uit van de Seniorenraad of het Driebonden 
Overleg of bezochten de bijeenkomsten die georganiseerd werden door het Gewest of 
de Landelijke Organisatie. Naast de bijeenkomsten waren er door de jaren heen  
mensen die uitstapjes en excursies organiseerden. Dat doen we nu nog steeds! 
Ook zie je de ontwikkeling van het groeiende aantal functies die mensen vervullen 
voor de ledenadministratie, computerhulp, bezorging Magazine en ons ledenblad.  
We denken hierbij aan Andries Zwikstra en Leo van Esch. 
Teveel om hen allemaal hier te vermelden, terwijl ze allemaal onze dank en respect 
verdienen voor het ondersteunen en faciliteren van de afdeling. In 2010 mochten we 
als afdeling het 25 jarige bestaan vieren met een concert. Het 40 jarige bestaan 
doen we met deze speciale nieuwsbrief  en een gezellige, feestelijke  
nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2026. 
Het huidige bestuur van Ina en Martin de Bruin en Jacqueline Merkies met 
ondersteuning van Pauline Visscher hoopt dat u kunt genieten van deze bijzondere 
nieuwsbrief vol met historie en dat u zich met ons, ook in de toekomst wil blijven 
inzetten voor het voortbestaan van de afdeling.                          Martin de Bruin 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid van bestuursleden  
 

Francien Verhoeven 
Adrie Tempelaar 

Lau Schuurman Hess 
Wim Tempelaar 

Coen Hartman 
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In februari 2010 krijgen wij onze eerste nieuwsbrief. Hierin staat dat Leo van Esch 

hoofd bezorging van de nieuwsbrief wordt en Andries Zwikstra de ledenadministratie 

gaat verzorgen. 

In het blad van maart stonden wij, Martin en Ina, vermeld als nieuwe leden. 

In het nummer van oktober staat het eerste stukje dat Martin als nieuwe voorzitter 

schreef en … de nieuwsbrief heeft een nieuwe kaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 november 2010 vieren we ons 25-jarig jubileum met een concert in 

de Bethelkerk. 
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Herinneringen aan … de Nieuwsbrief  

 
 
Lang, heel lang geleden, vroeg iemand mij of ik iets wilde 
en kon doen voor de PCOB. “PCOB” vroeg ik, “wat is dat?” 
Het antwoord was duidelijk: Protestant Christelijke 
Ouderenbond. 
Nou ja, ouderen daar hoor ik nog even niet bij, dacht ik. 

Maar dat ik nog niet bij de ouderen hoorde was voor hen geen probleem; dat kwam 
met de jaren vanzelf. En dus kon ik het wel proberen, eigenwijs als ik was. 
Het ging om het notuleren in de vergadering en dat moest kunnen. 
Zo belde ik bij Kees van Noort, de voorzitter aan voor mijn eerste vergadering. Oei, 
inderdaad allemaal ouderen; en heren geen dames. Ik schoof een beetje gespannen 
aan bij de tafel met bloknoot en pen. Maar eerst een rondje kennismaken en wie wat 
deed binnen de vereniging. Ik weet de namen niet meer, alleen Kees van Noort 

herinner ik mij. Met hem had ik ook het meest te maken. Mijn 
gemaakte notulen besprak ik met hem. Soms moest er wat bij 
geschaafd worden. Dan ging het naar de kopieer inrichting in 
Walburg, waar ik het later kon ophalen in aantal op een of 
twee  
A-viertjes, waarna bezorgers die bij de leden brachten,  
zodat zij geïnformeerd werden over wat er binnen de PCOB 
Zwijndrecht gebeurde. 

 
Alles kon ik op mijn toenmalige pc verwerken; ook dat moest ik nog leren. En wat ik 
me heel goed herinner was de begroting. Al die kolommen en cijfertjes. Het ging dus 
grandioos mis. ( Ik ben geen cijfertjes mens). Het kon zo niet naar de leden. 
Kees sprong op zijn fiets met een nieuw blad waar de begroting goed op stond en er 
werd opnieuw gekopieerd, zodat het met de notulen kon worden rondgebracht. Nooit 
hoefde ik meer een begroting op te maken, gelukkig. 
Jaren heb ik meegewerkt in de PCOB. Er gingen mensen weg. Er kwamen nieuwe 
mensen bij. Wie bleef was Kees van Noort. Tot ook hij afscheid nam.  
 
Langzaam verander het A-viertje van een enkel blaadje in  een dubbelgevouwen blad 
met een bedrukte voorkant “PCOB Zwijndrecht.” Nog weer later kwam er een soort 
meditatie of een gedicht voor de notulen; overlijdensberichten en nieuwe leden 
werden vermeld. Met elke nieuwe club medewerkers kwam er een extra tekst of 
plaatje bij.  
Het werd een boekje met een heuse begroting en balans van de penningmeester. 
Wat begon als een zwart- wit gevuld A-viertje is uitgegroeid tot een bijzonder mooie 
nieuwsbrief, waar we elke keer weer van genieten dankzij de creativiteit van Ina de 
Bruin. 
                                                                                      Pauline Visscher 
 

Oud? 

Het is niet belangrijk hoe oud je bent, 
het komt eropaan hoe je oud bent! 
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Herinneringen aan …. De ledenmiddagen 
 
De vonkenberg 

Van de periode dat de afdeling PCOB de ledenmiddagen 
in de Vonkenberg hield, heb ik nergens informatie 
kunnen achterhalen. Er is ook niemand die over die 
periode nog iets kan vertellen. Het enige dat ik ervan 
weet komt uit een gesprekje dat ik met mijn moeder had 
in de beginjaren ’90. Zij vertelde destijds dat ze samen 
met een vriendin de PCOB middag in de Vonkenberg had 

bezocht en dat er een prachtige film werd vertoond over Noorwegen. Ze had het dan 
over een “mooie middag” en die beoordeling over een ledenmiddag horen we na 
afloop van onze middagen in de Maranathakerk, gelukkig nog steeds! 
 
Nebo 

2010: in de Nieuwsbrief van februari 2010 staan  
Martin en ik als nieuwe leden vermeld. Een klein  
poosje daarna hebben Wim Tempelaar en Coen 
Hartman op een bijeenkomst van de regio Zuid-Holland 
PCOB Martin aangesproken met de vraag of hij 
voorzitter wilde worden van de afdeling Zwijndrecht. 
Omdat Martin al druk was met de werkzaamheden voor 

het gewest, hebben we besloten dat we samen in het bestuur wilden om op die 
manier samen zorg te dragen voor het leiden van de afdeling Zwijndrecht. 
In mei 2010 stapten we bij de Nebo binnen om daar onze eerste ledenmiddag mee te 
maken. We hadden werkelijk geen idee wat we moesten verwachten van zo’n 
ledenmiddag. Nu…. dat viel niet mee, moet ik eerlijk bekennen. 
Qua opzet, inhoud en sfeer was er, volgens ons, wel het een en ander dat voor 
verandering vatbaar was. Dat hebben we toen in alle openheid met de mensen en het 
toenmalige bestuur, besproken en gevraagd of wij de middagen anders mochten 
indelen en vorm geven. Gelukkig kregen we daar alle ruimte voor en zodoende is er in 
de loop van de jaren een andere vorm van ledenmiddagen organiseren ontstaan. Ook 
vond ik het vanaf het begin heel belangrijk om via de nieuwsbrief onze leden uitvoerig 
te informeren over de inhoud en opzet van een bijeenkomst, zodat men weet waar 
men voor komt. 
 
Maranathakerk 

Als in 2015 de Nebo de plannen voor de grote 
verbouwing bekend maakt, blijkt na intensief overleg 
dat er voor ons geen ruimte meer beschikbaar is waar 
we onze leden kunnen ontvangen op de 
ledenmiddagen. 
We bekijken andere mogelijkheden en zijn heel blij en 
tevreden als we de kans krijgen een mooie, ruime zaal 

in de pas verbouwde Maranathakerk te kunnen huren. 
Vanaf september 2025 hebben we hier vele ledenmiddagen mogen beleven, waarbij 
we nog steeds het kopje koffie of thee in de pauze kunnen aanbieden. 
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Terugblik 
Als ik terugkijk naar al die donderdagmiddagen die we 
met elkaar doorbrachten, kan ik alleen maar blij en 
dankbaar zijn voor de opkomst, het enthousiasme en de 
fijne reacties die we gekregen hebben. Je kunt het nooit 
iedereen naar de zin maken en soms was het ene 
onderwerp ook aantrekkelijker dan het andere. Toch 
hebben de meeste leden door de grote keus aan allerlei 
soorten onderwerpen die in al die jaren voorbij gekomen 
zijn, mooie, leerzame, ontspannende en zeker ook 

emotionele middagen beleefd. Als een presentator me vroeg op hoeveel mensen hij/zij 
kon rekenen, gaf ik steeds hetzelfde antwoord: dat is afhankelijk van de gezondheid 
en situatie van iemand, we zijn allemaal ouderen dus kwetsbaar, afhankelijk van het 
onderwerp en niet te vergeten van het weer.  
En dan kon het op die middag mee- of tegenvallen wat betreft het aantal bezoekers. 
 
Bij het terugkijken, lezen en denken over die afgelopen 15 jaar, besef ik des te meer 

hoeveel mensen er niet meer onder ons zijn. Dat kan 
ook niet anders bij een ouderenorganisatie zult u 
misschien zeggen. Ja, dat weten we allemaal heel goed 
maar als je de nieuwsbrieven van zoveel jaren leest en 
de vele foto’s die er gemaakt zijn voorbij ziet komen, 
komt dat feit wel binnen! 
Ondanks de coronatijd, de moeite om een boeiend 
onderwerp en spreker te vinden die een mooie, 
betaalbare middag wil komen verzorgen, is het ons nog 
steeds gelukt om onze ledenmiddagen te kunnen 
houden. Vaak krijgen we van de spreker na afloop te 
horen dat hij/zij vindt dat er in onze groep zo’n prettige 
sfeer heerst en dat ze graag nog eens terug willen 
komen. Dat is toch mooi, vindt u ook niet? 

De mooiste herinneringen van onze ledenmiddagen zijn voor mij de kerstvieringen. 
Vooral het combineren van een kerstliturgie en een kerstdiner/buffet is jaren geleden 
een zeer goede beslissing gebleken. 
Hoe de toekomst van onze afdeling gaat verlopen, is niet te voorspellen. Eén ding is 
duidelijk: als het ons gegeven wordt, blijven we ons best doen voor onze afdeling! 
Ina de Bruin 
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Herinneringen aan … mijn kennismaking met de PCOB 

 
Na mijn pensionering genoot ik een paar weken van de vrijheid. Heerlijk, maar al snel 
merkte ik dat alleen vrij zijn niet genoeg is. Een leven zonder doel? Nee, dat past niet 
bij mij. Ik wilde graag iets doen dat zinvol was. 
 
Toen ik een advertentie zag van de DBO (=Drie Bonden Overleg) die een secretaresse 
zochten, besloot ik te reageren. Het sollicitatiegesprek met de twee voorzitters van de 
ouderenbonden ANBO en PCOB verliep prettig en positief. Er was echter één 
voorwaarde: ik moest lid worden van één van de bonden. Zo gezegd, zo gedaan. 
 
Niet veel later volgde de eerste kennismaking met de leden van de PCOB. Dat was 
best spannend. Wat trek je aan? Wie zouden er allemaal aanwezig zijn? Hoe is de 
sfeer?  
Ik koos voor een nette outfit en stapte met een gezonde spanning de volle zaal bij 
NEBO binnen. Niet te vroeg maar natuurlijk ook niet te laat. Ik werd hartelijk 

ontvangen, naar een tafeltje geleid en later door de 
voorzitter voorgesteld. Ik wilde natuurlijk een goede 
indruk maken maar juist op dat moment … morste 
ik koffie.  
Het zorgde voor wat hilariteit en het ijs was meteen 
gebroken. Vanaf die dag hoorde ik erbij en al snel 
werd ik zelfs bestuurslid. 
 
In de loop der jaren heb ik veel veranderingen 
meegemaakt, maar één ding is hetzelfde gebleven: 
de prettige sfeer en het fijne samenzijn binnen de 

vereniging. Het vrijwilligerswerk heeft mij niet alleen een doel gegeven, maar ook veel 
voldoening en mooie contacten.  

 
 
Verzamelingen 
 
De tijd heeft twee verzamelingen: 
Die van gedaan en nog te doen.  
Daartussen ligt het nu 
om wat te zingen 
en om een pad te vinden voor je schoen. 
 
De tijd heeft twee verzamelingen: 
die van geweest en wat de toekomst geeft. 
Daartussen ligt het nu 
om op te springen en voelen dat je bent en denkt en leeft. 
 
De tijd heeft twee verzamelingen: 
die van vervulling en die van de wens. 
Daartussen ligt het nu vol aarzelingen 
te kiezen blijft maar moeilijk voor een mens.     -        gedicht van Joke Verweerd 
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Herinneringen aan … Omzien naar elkaar 

 
40 jaar geleden ging de PCOB afdeling Zwijndrecht van start met het 
doel de belangen van de leden te behartigen en persoonlijke 
aandacht en betrokkenheid te tonen. Wat eerst spontaan gebeurde, 
kreeg gaandeweg een vaste structuur en is verder uitgegroeid tot 
een goed en georganiseerd geheel. 
 

Jubilarissen en jarigen vanaf 85 jaar, echtparen die een huwelijksjubileum vieren, 
zieke leden en nabestaanden ontvangen – indien bekend – een kaart, bloemen of een 
kleine attentie. Deze blijken van waardering worden zeer op prijs gesteld. 
 
Sinds 2010 komt een betrokken team van vier dames, Marieke, Leny, Paula en 

Jacqueline, jaarlijks bijeen voor evaluatie; tussendoor verloopt het 
contact vooral per mail en telefoon. Om kosten te besparen worden 
kaarten zelf gemaakt en bezorgd. Jaarlijks wordt er een bedrag van  
€ 500,- begroot voor het in stand houden van Omzien naar Elkaar. 
Tijdens de bezoeken, die meestal een half uur tot een uur duren, is er 
ruimte voor persoonlijke gesprekken, herinneringen en verhalen. 
Om misverstanden te voorkomen is het heel belangrijk dat wijzigingen, 

zoals overlijden of adreswijzingen worden doorgegeven aan het bestuur.  
Als deze informatie niet bekend is, kan er geen aandacht aan die gebeurtenissen 
besteed worden. Daarom zijn we ook blij met leden die ons informeren over bepaalde 
omstandigheden of zelf ook medeleven tonen. 

Nieuwe leden ontvangen een welkomstpakket met informatie over 
de vereniging. 
Vragen of suggestie over Omzien naar Elkaar zijn altijd welkom 
bij het bestuur. Initiatieven van leden worden van harte 
aangemoedigd! 
                                                                                     
 

 
Herinneringen aan … Omzien naar Elkaar – Een bijzonder bezoek 
 
Tijdens dit vrijwilligerswerk maak je soms grappige dingen mee. Zo ook in dit geval: 
Van tevoren netjes gebeld, uitgelegd wie ik was en waarom ik een attentie kwam 
brengen. Alles geregeld, dus vol goede moed op pad – bloemen in de hand, glimlach 
paraat. De deur gaat open. Een forse heer kijkt me strak aan en zegt: “Mag ik uw 
identiteitsbewijs zien?” 
Eh … natuurlijk! Helemaal normaal als je met bloemen voor de deur staat.  
Na inspectie mag ik binnen. De dame zit op de bank te wachten, krijgt de bloemen én 
mijn rijbewijs. Na een kort praatje besluit ik te vertrekken. Alleen één detail: mijn 
identiteitsbewijs ligt nog steeds bij mevrouw.  
“Mag ik mijn rijbewijs terug? Anders kom ik niet ver.” Gelach, 
bloemen overhandigd, rijbewijs terug, missie geslaagd! 
                                                                     
 
Soms betekent Omzien naar Elkaar ook: eerst even identificeren.    
                                                                                        Jacqueline Merkies 
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Herinneringen aan … Met de PCOB op stap  
 
In de Nieuwsbrief van april 2011 schreef ik voor de eerste keer een stukje over  
Met de PCOB op stap. Eén van de taken die ik toen had gekregen als bestuurslid, 
was het onderhouden van contacten met de activiteitencommissies van onze afdeling.  
Na veel bellen en informeren kwam ik erachter dat de dames de Klerk en de Winter 
niet meer in staat waren om busreisjes te organiseren. Wel bestond er een 
excursiecommissie die leuke, korte uitstapjes verzorgde.  
Na met iedereen gesproken te hebben, waren we het eens om bij elkaar te gaan 

zitten en al pratende kwamen we tot de slotsom dat 
we onze krachten moesten bundelen en als 
“reiscommissie” verder moesten gaan.  
Auke Feenstra en Wout Nugteren gingen op zoek 
naar een excursie/boottocht in het voorjaar en  
Leo Klootwijk en Frans Heijkoop organiseerden een 

busreis in het najaar. 
Dat is jarenlang zo gebleven en zowel de boottochtjes als de busreizen waren zeer 
geliefd en gewild. Helaas wilde Wout na het overlijden van Auke niet alleen verder en 
werden de twee soorten uitstapjes door Frans, Leo en zijn vrouw Sonja toch 
voortgezet en georganiseerd. Omdat Martin en ik ook vaak bij de organisatie 
betrokken waren, konden we met elkaar toch mooie en interessante reisjes blijven 

aanbieden aan onze leden. 
Helaas overleden in 2024 zowel Sonja, Leo en Frans 
en bleven Martin en ik samen over. We voelden en 
voelen ons heel verantwoordelijk voor het 
functioneren van de afdeling en zeker ook voor het 
organiseren voor de uitstapjes. 
We weten uit jarenlange ervaring dat het voor veel 
leden een fijne en goede manier is om er op uit te 
kunnen omdat ze vanwege allerlei hindernissen er 

zelf niet meer toe komen. Het is ook altijd heel gezellig op zo’n dag, de sfeer onderling 
is heel goed en men geniet van het feit dat er voor je vervoer, je natje en je droogje 
gezorgd wordt. 
Kortom: dit jaar hebben we in mei een interessante en ook mooie trip naar Brabant 
kunnen maken. Afgelopen 1 oktober hebben we een heerlijke dag gehad in Almere. 
Volop kunnen genieten van het mooie weer, het prachtige gebied van de 
Oostvaardersplassen en van de boottocht op het IJmeer. 
Martin en ik zijn blij met alle bedankjes die we na afloop krijgen en we zien dat als 
een teken om “Met de PCOB op stap” verder te gaan omdat onze inzet gewaardeerd 
wordt en we er veel leden een plezier mee doen. 
Met een vriendelijke reisgroet, Martin en Ina de Bruin 
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Herinneringen aan … een Kerstpuzzel: In de stal bij de kribbe 

 
Deze keer een kruiswoordpuzzel van enkele jaren geleden. Het gaat om woorden van 
het kerstverhaal die ingevuld moeten worden. De oplossing staat achterin. 
Veel puzzelplezier, Ina de bruin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontaal: 
  2    De wijzen volgen een ….. 
  6    Wat is de naam van de engel die bij Maria kwam? 
  8    Jezus is de zoon van de …(draai de naam om: etsgoohrella) 
11    Wat is het beroep van Jozef? 
13    Welke naam betekent: God met ons? 
14    In welke streek ligt Nazareth? In Ga…. 
15    Er is een kindeke geboren op … 
16    Bij wie houden de herders de wacht? 
17    De engelen zingen: ”….. zij God”.  
 
Verticaal: 
1  De Redder is geboren, Christus de … 
2  Er is een kindeke geboren en hij ligt in het … 
3  Een … is ons geboren, een zoon is ons gegeven. 
4  De engel zegt: “Zie ik verkondig u grote … 
5  Waar houden de herders de wacht? 
7    De wijzen reizen op … 
9    “U is heden de … geboren.” 

10    De herders … neer voor Jezus. 
12    Stille nacht, … nacht. 
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We zijn begonnen met het heden in dit blad en daarna teruggekeken in de historie 
van onze afdeling PCOB. Op deze laatste bladzijde richten wij ons op de toekomst 
met een prachtig gedicht van Joke Verweerd: 
 
Toekomst  
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand, 
verlegt de grens van water en van zand. 
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht, 
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht. 
 
Soms lijkt het of de wereld is vergaan, 
geen hand voor ogen en geen weg te gaan. 
Je valt en bent te moe om op te staan. 
 
De toekomst lijkt niet langer te bestaan. 
Je kunt niet verder met je ogen dicht. 
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht! 
 
Wie zich verliest in droefheid en gemis, 
vergeet wat was en bleef en komt en is. 
 
Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed, 
geloof in “ooit is alles héél en goed”. 
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand. 
Er is nieuw leven aan de overkant. 
 
   Oplossing kerstpuzzel 

 

        Het bestuur van ANBO-PCOB afdeling Zwijndrecht 
                                 wenst u allen 
       Goede kerstdagen en alle goeds voor het jaar 2026 
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Tenslotte: 
Het bestuur wil hierbij iedereen bedanken die op welke manier ook heeft 
bijgedragen tot het in stand houden van onze afdeling Zwijndrecht. 
Dank voor alle vrijwilligers die meehelpen op de ledenmiddagen, de 
bezorgers van onze Nieuwsbrief, ledenadministratie verzorgen, 
computerhulp, Omzien naar Elkaar, de Nieuwsbrief samenstellen, 
bezorglijsten maken en de bladen verdelen. Dank aan Leen, onze pianist 
die al zo lang de muziek verzorgt tijdens de middagen. Ook onze kosters 
Adrie en Aalbert hartelijk bedankt voor alle goede verzorging tijdens de 
middagen en bij het Kerstbuffet. Het bestuur wil al onze leden hartelijk 
danken voor hun lidmaatschap, het bijwonen van de ledenmiddagen en … 
voor alle reacties en complimenten die we als bestuur in de afgelopen 
jaren gekregen hebben. 
Met een hartelijke groet,  
                                                 Jacqueline, Ina en Martin 

 


