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Adventsverwachting

Juist in deze donkere dagen
is het Woord een helder licht
dat ons wijst, bij alle vragen,
op dat heerlijke gezicht

dat in Bethlehems donkere velden
"t licht plots van de hemel kwam
en engelen God de eer toezongen
voor het geven van het Lam

Vol verlangen naar Zijn terugkeer
is mijn hoofd omhoog gericht

in een blijde adventsverwachting
zie ik uit naar dat gezicht

dat Hij op de wolken komt

vol van licht en heerlijkheid
hartverwarmend is 't vooruitzicht:
bij Hem zijn in eeuwigheid.

Corrie Honkoop

Geachte medeleden van onze ouderenbond

Hoewel ik dit stukje al in november schrijf, zien we om
ons heen de kerstversierselen al hangen. De donkere
dagen worden bijgelicht met allerlei verlichting.

Het mag ook deze dagen best gezellig zijn met veel
aandacht voor elkaar rond veelal sierlijke tafels met
lekker eten. De kerstboom is het beeld van het laatste
groen in de natuur, verlicht met lampjes en bellen.
Hierdoor wordt ons hoofd omhoog gericht om het
mooiste te zien. We denken aan de engelen die het
‘Ere zij God’ zingen voor de geboren Here Jezus. Laten

we met alle gezelligheid niet vergeten dat ook te doen.

De redactie wenst u allen een gezegend kerstfeest en
een gelukkig nieuw jaar.
Teun Huisman

Van het bestuur

Eindejaar

De tijd gaat snel; dit is de laatste Nieuwsbrief van het
jaar. We glijden zo de winter in. De eerste sneeuw is
alweer gevallen en soms zijn de daken wit van de
vorst. Het is nu adventstijd, waarin we toeleven naar
het kerstfeest, de komst van Christus.

Op 21 november is de laatste bijeenkomst van dit jaar
geweest met een presentatie over het mooie werk van
de stichting Dorcas. We kijken terug op een jaar met
veel activiteiten en hopen dat we het zo voort kunnen
zetten in het nieuwe jaar.

Aandacht voor elkaar

Net als afgelopen jaren willen wij u de komende tijd
terzijde staan met allerlei zaken. Heeft u hulp nodig, zit
u ergens mee, heeft u een vraag of een klein klusje?
Bel dan gerust met een van de bestuursleden. We
helpen u graag. Heeft u in de wintermaanden behoefte
aan een praatje of een bezoekje of weet u iemand die
dat graag zou willen? Geef het aan ons door, we
hebben een aantal bezoekdames en een bezoekheer
die zal een bezoekje brengen.

Middagbijeenkomsten

De eerstvolgende bijeenkomst is de Nieuwjaarsbijeen-
komst op dinsdag 6 januari in de Tuinzaal van de
Zenderkerk. We zien uit naar uw komst.

Heeft u geen vervoer en wilt u toch graag naar onze
bijeenkomsten, geef dat door aan Lies Grimbergen.

Er worden nog wel steeds chauffeurs gevraagd om
deze dienst voor onze naasten mogelijk te maken.
Meldt u zich aan bij Lies Grimbergen.

Busreizen

De laatste busreis is geweest. De deelnemers genoten
van een heerlijk diner bij Kriebelz in Terwolde.

De busreizen voor volgend jaar zullen op een iets
andere wijze georganiseerd worden. Hoe dat in zijn
werk gaat hoort u later. We informeren u hier tijdig
over. We bedanken Lies en haar team dat zij telkens
weer mooie reizen organiseren. We hopen het voor
het volgende jaar weer goed te kunnen aanbieden.

Gezellig samen eten en koffiedrinken

Het eten in De Oude Pastorie zal in 2026 doorgaan op
de gebruikelijke dinsdag en donderdag in elke maand.
Daar zijn we heel blij mee.




Samen koffiedrinken in De Brassershoeve is een mooie
gelegenheid elkaar te ontmoeten. We zien elkaar op
de eerste woensdag van de maand om 10.30 uur.

U kunt zomaar aanschuiven.

Contributie 2026

Wat de contributie betreft verandert er veel in 2026.
De contributie wordt flink verhoogd nadat we onge-
veer 10 jaar geen verhoging hebben doorgevoerd.
Het wordt vanaf komend jaar geind door het landelijk
bureau van de ANBO-PCOB. U heeft daarover al een
brief ontvangen met een uitgebreide uitleg.

Nieuwe ledenpas

Begin volgend jaar ontvangt u van het Landelijk Bureau
een nieuwe ledenpas. Op vertoon van deze pas, of
invulling van uw lidnummer, kunt u gebruik maken van
de vele kortingen en aanbiedingen bij de ANBO-PCOB-
shop. Zie daarvoor de landelijke website.

Begroting 2026

De penningmeester kan op dit moment nog geen
begroting maken voor het jaar 2026. Er is nog te veel
onduidelijk hoe de geldstromen gaan lopen. Zodra hij
meer weet, komt er een begroting en zal deze dan ter
inzage liggen bij de penningmeester. U wordt hierover
nader geinformeerd.

Magazine OuderenWijzer

Vanaf deze week ontvangt u het Magazine van de
ANBO-PCOB over de post. Het landelijk Bureau heeft
dit besloten.

Nieuwsbrief

Zoals u gewend bent krijgt u de Nieuwsbrief en andere
mededelingen als voorheen bezorgd door de bezorg-
groep. Dat gebeurt in dezelfde week waarin het
Magazine bij u in de brievenbus valt.

Verschijningsdata Magazine

OuderenWijzer 2026
Nr.1 februari
Nr.2 maart/april

dinsdag 3 februari
dinsdag 10 maart

nr.3  mei dinsdag 21 april

nr.4  juni/juli dinsdag 9 juni

nr.5 augustus/sept. dinsdag 21 juli

nr.6 oktober dinsdag 22 september
nr.7 november dinsdag 3 november

nr.8 dec./januari  dinsdag 15 december

Data middagbijeenkomsten 2026

dinsdag 6 januari (nieuwjaarsbijeenkomst)
woensdag 11 februari

woensdag 18 maart

dinsdag 7 april (jaarvergadering)
woensdag 13 mei

dinsdag 8 september

woensdag 14 oktober

donderdag 19 november

Nieuwe leden

Met vreugde begroeten we 5 nieuwe leden:

Mevr. H. Zeeman

Van Hogendorplaan 47
Mevr. A.E. Stiphout-Smeenk
Jan van Brakelstraat 43
Mevr. H. Laurentius
Hoofdweg 54

Mevr. E.C.M.H. de Swart

De Ruyterstraat 8

Mevr. S.A. Plas-Revius
Gooierserf 120A

Voleindingszondag

We herdenken hier de leden van onze vereniging
die het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn.

Rouw is de prijs

die we betalen

voor diepe liefde,

en echte verbondenheid.

Gemis getuigt
van duizend verhalen,

van leven vol liefde
€n geen Spoor van spijt.

Tranen reizen

door bergen en dalen,
maar liefde verdwijnt niet
God kent al ons verdriet.

- Leo Heuvelman -

Mevr. E.J. Wiesenekker-de Boer (83),
Orange Nassauplein 100 K 157

Dhr. A.R.G. Mauritz(84),

Oranje Nassauplein 100 K 91

Dhr. H.A. Sluiter (94),

Jan van Brakelstraat 53

Mevr. J.A. de Boer-van Leeuwen (91),
Piersonlaan 4

Dhr. G. Rebel (77),

Oranje Nassauplein 4

Dhr. G.J. van Marum (99),

De Regentesse 72

Dhr. H. Kos (85),

Oranje Nassauplein 48

Mevr. M.M.J. Hilhorst-Reuvekamp (95),
Dr. Jan Schoutenlaan 7

Dhr. C. Westland (87),

De Regentesse 44

Mevr. A.C.T.C. de Gast-Meijer (86),
Ambonlaan 76

Dhr. C. Kruijmer (84),

Jagersweg 2

Dhr. J. Bock (87),

Gooierserf 76



e Mevr. J. Bax-Moll (95),
De Ruyterstraat 24 kamer 6

e Dhr. H. Wiesenekker (70),
Twijg 12

e Dhr.J. Rebel (97),
Oranje Nassauplein 44

e  Mevr. C.J. Beltman-Kruijff (82),
Nolenslaan 19

e Mevr. J. Brands-Westland (84),
Huizermaatweg 36 D

e Mevr. M de Boer-Hasselt (94),
Akkerweg 57

e Mevr. T. Nijboer (87),
Gooierserf 102

e Mevr. G. van Wessel-Effrink (88),
Archipelplein 37

We leven mee met de nabestaanden en met al onze
leden die al eerder een geliefde hebben moeten
missen. Ook denken we aan alle zieken thuis of aan
hen die noodgedwongen elders verblijven.

We wensen u beterschap en veel sterkte voor de
komende tijd. We leven toe naar Kerst, dan gedenken
we dat Jezus naar de aarde is gekomen voor u, voor
jouw en voor mij.

Het bestuur van de ANBO-PCOB in Huizen wenst u en
allen die bij u horen, Gezegende Kerstdagen en een
Voorspoedig Nieuwjaar. We zien uit naar de
Nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 6 januari 2026.
We hopen u daar weer te ontmoeten.

Met warme groet, mede namens het bestuur,
let van Saane

Verslagen
ANBO-PCOB-middag op woensdag 8 oktober

Marianne heet ons hartelijk welkom, een bijzonder
welkom aan dhr. Lodewijks uit Harderwijk die ons
bekende liedjes uit onze jeugd laat horen.

Daarna geeft zij het woord aan Tijmen die vanmiddag
voor ons een korte overdenking zal verzorgen.

Hij leest Kolossenzen 4:2-6. In dit gedeelte staat een
onderdeel van de christelijke huisregels die Paulus in
meer van zijn brieven noemt. Vers 5 gaat over wijzen
en wijsheid. Het magazine van de ANBO-PCOB gaat er
gezien de naam OuderenWijzer blijkbaar vanuit dat
ouderen met de jaren wijzer worden. Toch worstelen
we allemaal met de leefregels van Paulus in ons
dagelijks leven. Paulus wijst ons vooral op ons gedrag.
Gedraag je als wijzen, wees trouw, vriendelijk, behulp-
zaam. Wijs ben je als je zwijgen en spreken kunt op het
juiste moment. Gelukkig heeft Jezus ons beloofd, dat
de Heilige Geest ons daarbij zal helpen.

Mededelingen van het bestuur.
Ons bestuur is aangevuld met 2 dames, Pietie Schipper
en Hilly Vos. Beide dames stellen zich voor.

Nu Annie van As ziek is neemt Hilly de taak ledenad-
ministratie op zich. Pietie loopt eerst een poosje mee
en zal kijken welke functie het beste bij haar past.

Rabo ClubSupport

We hebben weer meegedaan met deze actie en
mochten het prachtige bedrag van € 853,- ontvangen.
Dank aan alle leden die op ons gestemd hebben.
Hiervan zullen we een laptop aanschaffen, bestemd
voor het secretariaat en voor het verzorgen van de
presentaties e.d. tijdens de middagbijeenkomsten. De
vereniging heeft dan haar eigen apparatuur, een
laptop, beamer en geluidsinstallatie.

Contributie 2026

Deze gaat omhoog naar € 48,- per jaar per individu en
€ 72.- per jaar voor een leefverband. Het is een flinke
verhoging gelet op de achterliggende jaren. Ongeveer
10 jaar lang is de contributie niet verhoogd. Stel dat
die elk jaar € 1 hoger was geworden, dan zou de contri-
butie nu ongeveer hetzelfde zijn geweest.

Mailberichten

In de afgelopen tijd hebben verschillende leden e-mail-
berichten ontvangen met als afzender Marianne Oor.
Ze hadden een dringende vraag om hulp en geld. Ga
daar nooit op in en verwijder de e-mail. Het is nep!

Na de mededelingen geeft Marianne het woord aan
dhr. Lodewijks met zijn muzikale presentatie ‘Herkent
u de zangers en liedjes nog van vroeger? Wie het weet
mag het zeggen’.

Het is heel moeilijk om nog beelden te vinden van de
eerste tijd van de televisie. De gebruikte banden waren

-

heel duur en
werden vaak
overschreven
waardoor veel
oud
beeldmateriaal
verdween. Dhr.
Lodewijks heeft
na veel speuren
toch nog wel wat
gevonden wat hij
\h graag met ons wil
" delen. Als eerste
"] laat hij ons Bob
Scholten zien met
het liedje ‘Breng
eens een zonnetje’. Daarna Annie de Reuver, Tante
Leen en Herman Emmink met ‘Tulpen uit Amsterdam’.
Nog vele andere kwamen voorbij, zoals Rita Corita,
Sylvian Poons, Teddy Scholten, Ria Valk, Anneke
Gronloh en Sweet Sixteen .

Na de pauze komen nog vele artiesten voorbij, zoals
Rudi Carrell met ‘Er was eens een muisje’, Jules de
Corte met ‘Ik zou wel eens willen weten’, Wim
Sonneveld met ‘Nikkele Nelis’ en niet te vergeten Toon
Hermans met ‘Mien waar is mijn feestneus’.




Er wordt met alle liedjes meegezongen. Het is een
leuke en geslaagde middag.
Marianne bedankt dhr. Lodewijks heel hartelijk voor
deze mooie presentatie en natuurlijk krijgt hij het pak
speculaas. Tijmen sluit af met het gedicht ‘Bedenk dat
God de wijste is’ en wenst ons daarna wel thuis.

let van Saane

Verslag van de busreis naar en vaartocht
Amsterdam op 14 oktober

We gaan varen op de Amsterdamse grachten!
Wilma komt ons ophalen bij de Zenderkerk en Ed staat
met zijn bus bij het Pr. Bernhardplein. We gaan met 75
leden op weg naar Amsterdam, een grote groep.
Wilma kiest voor een toeristische route, via Bussum,
‘s Graveland, Ankeveen en langs de Vecht richting
Amsterdam.
We moeten aan de noordkant zijn, vlakbij het muse-
um Eye. Daar schepen we in bij rederij Van Hulst.
We gaan in twee salonboten, met de puur hollandse
namen De Tulp en De Roos. Het is prachtig weer en de
kapitein vertelt ons over de bekende plaatsen waar we
langsvaren. Zoals o.a. de Hermitage, de Stopera en het
Nemogebouw. En niet te vergeten alle prachtige gevels
langs de grachten, de verschillende kerken en het
kleinste huisje van Amsterdam.
Ondertussen wordt onze lunch geserveerd, met een
broodje kroket en koffie en thee Daarna kunnen we
nog iets anders te drinken bestellen.

)\ i

Als alles weer is opgeruimd gaat de muziek wat harder.
De dames van de bediening brengen de stemming erin.
Zij zingen mee met de vele bekende Nederlandse
liedjes. En wat blijkt, onze leden zijn ook prima
zangeressen en zangers, die veel van de oude teksten
kennen.
Dus ‘de Amsterdamse grachten’, ‘de Mooie
Westertoren’ en ‘Geef mij maar Amsterdam’, worden
door iedereen vrolijk meegezongen. We genieten van
de mooie tocht en de gezelligheid.
Na ruim 3 uur varen komen we weer bij de kade waar
de bussen ons opwachten. We maken een vlotte
busreis naar huis, met dank aan de chauffeurs.
(U vindt mijn foto’s hier en op de website.)

Annemarie Huisman

Verslag van onze busreis op 12 november naar
Terwolde

We vertrokken wat later omdat er problemen waren
met een bus. De twee buschauffeurs hebben er zin in,
maar weten niet dat er een vrachtwagen met pech op
de Al staat. Dat kost ons ruim 20 minuten en er is te
weinig tijd over om een rondrit over de Veluwe te
maken. Jammer, want de herfstkleuren zijn prachtig.
Langs de Al en elders krijgen wij er nog veel van te
zien.

Om kwart voor 3 komen we mooi op tijd bij Brasserie
Kriebelz in Terwolde aan. We krijgen de grote zaal voor
onze groep alleen. Het is sfeervol ingericht met muur-
versieringen en een ‘haardvuur’ tussen de boeken van
de bibliotheek.

De bediening is reuze vriendelijk en we proosten
samen op onze laatste busreis van dit jaar. Daarna
wordt het diner snel geserveerd. Het menu bestaat uit
mosterdsoep, het welbekende draadjesvlees, 2
aardappelgerechten, rode kool , sla en gestoofde
appeltjes. Als toetje is er ijs met slagroom en
cranberrysaus. Dat is smullen.
Na nog wat zakelijke mededelingen zoeken we de
bussen weer op. We gaan voldaan terug naar huis.
De chauffeurs Dirk en Hans brengen ons weer veilig
naar Huizen.
(Foto’s van Teun en mij hier en op de website.)

Annemarie Huisman

Verslag ANBO-PCOB middagbijeenkomst 19
november

Annemarie heet allen heel hartelijk welkom. Fijn dat u
ondanks het regenachtige weer toch gekomen bent.
Ook een heel hartelijk welkom aan dhr. Jaap
Mosselman van de stichting Dorcas. Hij zal vanmiddag
ons wat komen vertellen en laten zien van het werk
wat zij doen.

Marianne is vanmiddag afwezig. Zij is geopereerd aan
haar knie en moet nu revalideren.

Annemarie leest Jesaja 7:10-14. Jesaja moest van de
Heer tegen koning Achaz zeggen dat hij een teken
moet vragen aan de Heer zijn God. Maar koning Achaz
deed het niet. “De Heer mag niet denken dat ik hem
niet vertrouw.” Toen zei Jesaja tegen Achaz: "Luister, u
zorgt ervoor dat de mensen ongeduldig worden. Wilt u



dat mijn God ook ongeduldig wordt. God zelf zal u een
teken geven. Een jonge vrouw zal zwanger worden en

III

een zoon krijgen. Zijn naam zal zijn Immanuel.
Mededelingen van het Bestuur.

Busreizen

Voor de laatste busreis naar Terwolde waren twee
bussen besteld. Helaas meldde zich op het laatste
moment een aantal van 20 leden af. Om dit in het
vervolg te voorkomen, zullen we in 2026 de busreizen
anders organiseren. We laten u zo snel mogelijk weten
wat de procedure gaat worden.

Rabo ClubSupport

Van het geld dat we van de Rabobank ontvingen,
hebben we een laptop aangeschaft. Deze zal gebruikt
worden voor de presentaties en door het secretariaat.

Bereikbaarheid

Naar aanleiding van een incident bij de laatste busreis
is het heel belangrijk gebleken dat wij van alle leden
een telefoonnummer en een e-mailadres hebben.
Daarmee kunnen we veel makkelijker met elkaar
communiceren. Geef het snel door aan Hilly Vos.

Commissie Lief en Leed

We zijn heel blij dat Ina Bout de plaats van Ans Brands
heeft ingevuld binnen de commissie Lief en Leed. Zij
stelt zich even voor. In het kader van ‘omzien naar
elkaar’ vragen wij u als u iemand weet die ziek is of in
het ziekenhuis ligt dat aan een van ons te melden.
Omzien naar elkaar doen we met elkaar.

Na nog wat mededelingen geeft Annemarie het woord
aan dhr. Jaap Mosselman van de stichting Dorcas.

; Hij vertelt ons hoe hij zelf

' ongeveer 30 jaar geleden bij

| de stichting terechtgekomen
is en hoe hij heeft
meegewerkt aan het
oprichten van de
Dorcaswinkels. Wat begonnen
is in een klein pand is
Aalsmeer is uitgegroeid tot 40
winkels voornamelijk boven
de grote rivieren. In deze
winkels verkopen ze alleen
gekregen goederen. Met de opbrengst daarvan en de
vele donaties verlenen zij hulp in voornamelijk Oost
Europa, Midden Oosten en Afrika.

Dorcas is een platte organisatie met een kleine staf en
ongeveer 10.000 vrijwilligers.

Na de pauze vertelt de dhr. Mosselman aan de hand
van foto’s over een van de waterprojecten in Tanzania.
Meestal zorgen de vrouwen daar voor het huishouden,
de kinderen en werken ze ook nog op het land.

Dorcas probeert de mannen te activeren door hen
landbouwzaden en voorlichting ter geven om een
goede oogst te krijgen. Dat werkt stimulerend.

oekomst visie
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Vooral als het resultaat zichtbaar is, dan hebben zij zelf
eten en kunnen ook nog wat verkopen. Zo gaat het ook
met kippen, koeien en geiten, die zij krijgen. We zien
een foto van een geitenhok op poten. Voor ons een
gek idee maar daar heel doeltreffend tegen
ongedierte.
Er is heel veel armoede in de gebieden waar zij
werken. Maar wat hem het meest heeft getroffen is de
armoede in Moldavié. Zij hebben daar een speciaal
project. Het zorgen voor voeding en kleding zodat het
net iets aangenamer is om de winter door te komen.
Annemarie bedankt dhr. Mosselman heel hartelijk voor
zijn presentatie en natuurlijk ontvangt hij een pak
Huizer speculaas.
Als afsluiting leest Annemarie nog het gedicht
‘De feestdagen komen eraan’, van Els Hengstman-
van Olst.
Zij wenst ons wel thuis en tot de volgende keer, in het
jaar 2026

let van Saane

Verslag van interaktiefmiddag op 20 nhovember

Met een kleine groep gaan we kerstkaarten en natuur-
stukjes maken bij ons op de flat. Riet heeft veel
verzameld van beukendopjes, eikenbladeren en zelfs
bloemen. Bij haar werken ze aan kerststukjes. De
groep van Hilly werkt met papier, glitters, lintjes en
enz. en maakt allerlei mooie kerstkaarten.

Het is eerst even aftasten, maar al snel blijkt dat er
genoeg creativiteit is in ons midden. We leren ook
meteen iets van elkaar. Onder het genot van koffie en
thee met een Huizer mannetje (dank je Lize) genoten
we van een leuke middag.

'wl'!!lifiué.l

Annemarie Huisman



Gezellig, met elkaar...

Eten in De Oude Pastorie (alleen voor leden)

Op de 2° donderdag en de 3¢ dinsdag van iedere
maand kunnen we om 18.15 uur samen eten in de
Oude Pastorie. De zaal gaat open om 18.00 uur.
De inloop is tussen 18.00 uur en 18.15 uur

(a.u.b. niet eerder).

Op donderdag 8 en dinsdag 20 januari en
donderdag 12 en dinsdag 17 februari staat er
weer een lekkere maaltijd voor ons klaar.

Door gestegen kosten nu: € 21,50 voor het menu.

. Vers gemaakte soep

o Hoofdgerecht, inclusief een drankje

o Nagerecht

o Koffie met een bonbon van het huis na

Aanmelden of afmelden uiterlijk de vrijdag
van tevoren tot 11.00 uur voor de

dinsdag en uiterlijk de maandag van te
voren tot 11.00 uur voor de donderdag bij
Trieneke Kruimer. .

Vaste deelnemers hoeven zich niet aan te melden.
U moet zich wel afmelden als u niet kunt komen,
uiterlijk de vrijdag of maandag van tevoren.

Betalen: Bij voorkeur met pin.

Koffiedrinken in De Brassershoeve

U bent hartelijk welkom op elke eerste woensdag
van de maand vanaf 10.30 uur in De Brassershoeve
voor gezellig koffiedrinken met elkaar.

Dus op woensdag 7 januari en 4 februari.

Het is er altijd erg gezellig. Breng gerust iemand met
u mee om kennis te maken.

De koffie kost er € 1,50 en de cappuccino € 2,00.

Uitnodiging
Uitnodiging ANBO-PCOB bijeenkomsten op
dinsdag 6 januari 2026

Het bestuur nodigt u allen hartelijk uit voor de Nieuw-
jaarsbijeenkomst in de Zenderkerk.

Teun en Annemarie Huisman zorgen ook nu weer voor
een prachtige kleurenpresentatie.

Ditmaal laten ze u genieten van hun wandeling langs
de prachtige bloemen en tuinen in het Bloemenpark
Appeltern.

Het programma begint om half 3, de deuren zijn open
om 2 uur. In de pauze is er thee of koffie voor u.

We besluiten deze eerste verenigingsmiddag van het
nieuwe jaar met een hapje en een drankje voor een
toast op het nieuwe jaar.

Colofon

Bestuur ANBO-PCOB Afdeling Huizen
Marianne Oor-van der Molen, voorzitter
Middelgronden 239
1° secretaris Vacant
pcobhuizen@outlook.com
let van Saane-Verhoeven, 2°€ secretaris
Paardebloem 8
Tijmen Bout, penningmeester
Labradorstroom 25
Bankrekening: ANBO-PCOB Afd. Huizen,
IBAN-nummer: NL 63 RABO 0329 9666 34
Annemarie Huisman-Groenendijk, PR
De Regentesse 71
Pietie Schipper-Vreeswijk
Duinweg 6
Lies Grimbergen-Tielkemeijer,
opgave busreizen en codrd. Act. comm.
Ambonlaan 80

Ledenadministratie:

Hilly Vos-Wiesenekker
Kon. Julianastraat 2

Commiissie Lief en Leed
Ina Bout-Hogenbirk (december)
Labradorstroom 25
Anne Makkinje-van der Eems (januari)
Zadelrob 32
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Kopij volgende Nieuwsbrief (februari)

Inleveren uiterlijk op vrijdag 23 januari.
De Nieuwsbrief nr. 1 2026 verschijnt op
3 februari.
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