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UITNODIGING

Op woensdag 19 juni komen Derk en Leis Beernink naar het
Kerkelijk Centrum om ons te laten genieten van hun
belevenissen tijdens de reis door Oost-Turkije.

Aanvang zoals gewoonlijk om 14.30 uur.

Het is de laatste bijeenkomst voor de zomer en die willen we
gezellig en in een ontspannen sfeer doorbrengen.

U weet dat niet-leden ook welkom zijn.

Zelf schrijven Derk en Leis het volgende:

“Een fotoverhaal door Oost-Turkije, dat grenst aan Armenié,
Iran, Irak en Syrié met een bezoek aan een klooster hoog tegen
de rotsen en aan Ani, de vroegere hoofdstad van Armenié, nu
een ruinestad op de grens van Armenié.

We zien de besneeuwde toppen van de berg Ararat en varen
naar een eiland in het grootste meer van Turkije.

De bekende rivieren de Eufraat en de Tigris, de Trullihuizen in
Haran en de beklimming van de Nemrut Dagi, de hoogste berg
in dit Tweestromenland, vormen een hoogtepunt van deze reis.
Op de grens met Syrié komen we in Antakya, het vroegere
Antiochié, waar de eerste Christengemeente werd gesticht.

Op onze reis verschillende moskeeén, kerken, medresses en
musea bezocht om uiteindelijk de reis af te sluiten in de
Paulusstad Tarsus.

Titel van de presentatie is:

“In de voetsporen van Abraham, Noach en Paulus”






Van de voorzitter op de bijeenkomst van 17 april

Als u dit leest liggen Hemelvaart en Pinksteren al weer achter
ons. Jezus is opgestaan en we lezen van meerdere
ontmoetingen van Hem met zijn discipelen.

In het Liedboek is het laatste lied dat onder de paasliederen
staat een lied met een verrassende tekst geschreven door Sytze
de Vries. Het is lied 658.

Boven bijna alle liederen staat dik gedrukt vaak een ‘titel” of
een ‘kernzin’.

Boven dit lied staat:

GODS ADEM WAAIT ZIJN WOORDEN UIT DEN HOGE. Met als
ondertitel: Lied van Saul en David.

1. Gods adem waait zijn woorden uit den hoge
en David rijgt ze tot een nieuw gedicht.
De herder plukt de sterren van de hemel
en vlecht ze tot een vrolijk lied van licht.

2. Ditlied ontwapent alle harde handen,
roept lente uit in een bevroren land,
geeft vuur en vlam aan ons verkild verlangen
en zegent alle vlees van hogerhand.

3. De godverlaten wolken zullen wijken
en breken zal de schemer van verdriet.
De eenzaamheid, gehuld in boos verwijten
verliest zijn hart aan een genadig lied.



4. Enzingend wordt de dag opnieuw geboren.
De vale vlerken van een bange nacht
worden verjaagd. De angstdroom heeft verloren.
Het lied geneest, wist alle tranen af.

5. De Geest van God wiekt dansend van de snaren
en geeft als maat de hartslag van zijn trouw.
De wijs vertoonteen vergezicht van kleuren
de boventoon voert naar de stad van goud.

Refrein:
Zing en zaai een lied van vrede !
Zing en bouw een huis van Licht!
Zing en bid dat hier en heden
God zijn wonderen verricht!

Voor mij is dit een lied, zo in die tijd tussen Pasen en
Hemelvaart, dat een beeld schetst van wat Pasen verandert en
voor ons mag betekenen.
- Een nieuwe tijd breekt aan:
- Gods adem waait over de aarde.
- Harde handen worden ontwapend
- Symbolische donkere wolken zullen verdwijnen
- Zingend mogen we nieuwe dagen / nieuwe tijd
tegemoet gaan
- WANT, Gods adem waait vanuit den hoge.
Met deze belofte mogen we altijd op weg gaan.
“Het zij zo! “ AMEN.



Verslag bijeenkomst 17 april.

Om half drie kan de voorzitter iedereen hartelijk welkom heten
in een fijn gevulde zaal.

Een extra welkom richt hij op de dames Anne Marie Onstenk en
Rita Oldenhave uit Hengelo (Gld).

Anne Marie zal verhalen voorlezen van de schrijver Frans Roes,
oftewel Herman van Velzen en Rita gaat gezellige liedjes zingen
die we zullen herkennen uit enkele tientallen jaren geleden.
Hierna opent de voorzitter met een korte overdenking en het
lezen van Lied 658 uit het Liedboek. Het is het enige lied dat
staat tussen de liederen van Pasen en Hemelvaart / Pinksteren.

Vervolgens krijgen de dames de microfoon. Ze wisselen elkaar
af met verhalen en zang. Het is een genot te luisteren naar de
verhalen en hoe expressief Anne Marie ze vertelt.

Rita verstaat de kunst om de liedjes helder en duidelijk te
vertolken en betrekt meerde malen mensen die vooraan in de
zaal zitten bij de liedjes. Maar ook de anderen aanwezigen
worden g4 °

aangemoedigd om
mee te zingen, te
klappen en te
zwaaien. Bijna
iedereen doet
enthousiast mee
met een glimlach
op het gezicht.

Foto Derk Beernink




Anne Marie leest 0.a. voor “De begrafenis van Derk-eume”,
“Goed werk” een verhaal met een diaconale strekking en “de
Soepkip”.

Rita zong o.a. “Een beetje liefde”, “Twee motten....”,

“Het dorp”, “Rot sind die Rosen”, “Ome Jan” en op verzoek nog
“Que siérra”.

De voorzitter bedankt de dames voor hun inzet en voor de
gezellige sfeer en overhandigt als blijk van dank een envelop

met inhoud.

Alvorens af te sluiten vertelt de voorzitter dat Henk Veerbeek,
Beggelderveldweg 6, toegezegd heeft het bestuur te willen
versterken. Die mededeling wordt met applaus begroet en de
voorzitter bedankt Henk en heet hem welkom in het bestuur.
Daarna volgt nog een mededeling m.b.t de excursie naar Huize
Landfort. (zie de vermelding elders in de nieuwsbrief.)

Ter afsluiting leest de voorzitter een kort gedicht van Henk
Lettink uit Zelhem, getiteld:
“4 mei “
“Stlle staot de kruze,
Stille getugen van leu
monddood emaakt deur grote weurde
en barstend geweld.
Alleneg de gieteling deurbrok ons stille gaon.”

Gerda en Henk Wassink

Het bestuur heeft van de leden geen reacties ontvangen op de
benoeming van Henk Veerbeek als nieuw bestuurslid.
Daarmee is hij nu officieel ons bestuurslid m.i.v. 17 april 2024.
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Lief en leed

In april hebben een aantal leden verjaardag gevierd, t.w. mevr.
Veldhorst - Oversteeg, Julianastraat 20 op 09-04-2024 haar 95
ste verjaardag .

Mevr. Berendsen - Harmsen, Welskerbos 5, op 30-04-2024 haar
90 ste verjaardag.

Aan beide dames is een attentie overhandigd.

Ook hebben we een aantal zieken bezocht t.w.

Dhr. B. Lammers, Molenhof 6, is opgenomen geweest in het
ziekenhuis met longproblemen. Hij is nu gelukkig aan het
herstellen en voelt zich weer een stuk beter.

Mevr. Bea Kleinhesselink - Veldhorst, zij is gelukkig weer aan de
beterende hand en hoopt dat ze weer langzamerhand de oude
wordt.

Gerda Keuper en Joke Seesink
Toch nog naar Huize Landfort | ?

Zeer tot onze spijt moet het bestuur erkennen dat de
aankondiging om u aan te melden voor een bezoek aan Huize
Landfort erg onhandig verlopen is. Al aan het einde van de
bijeenkomst op 17 april meldden zich 29 belangstellenden en
dat bij een maximale deelname van 30 personen.

Dat had tot gevolg dat Henk Veerbeek heel wat mensen teleur
moest stellen toen ze na het lezen van Nieuwsbrief nr. 3 zich
wilden opgeven.

Het bestuur heeft vervolgens weer contact gezocht met 't
Landfort en het bleek mogelijk om op een nader te bepalen
datum in juni of juli met nog één of misschien wel twee
groepen te komen.



Vanaf nu kunt u zich weer opgeven. Dat kan weer bij Henk
Veerbeek en wel alleen telefonisch: 0315- 652494.

Bij aanmelding ook uw eigen telefoonnummer vermelden. Dat
moet u ook doen als u al eerder op de reservelijst stond..

Als half juni blijkt dat er weer voldoende belangstelling is,
proberen we een datum te prikken en krijgt u van ons nader
bericht over hoe en wat.

Voor leden van PCOB Dinxperlo bedragen de kosten € 25,00
p.p., niet leden betalen € 10,00 extra.

Vandaag — 15 mei - bleek uit de reacties van de deelnemers dat
het zeer de moeite waard is om Huize Landfort met
nabijgelegen tuin / park te bezoeken en dat dan ook weer met
een kundige gids.

Wel of niet een verslag(je) van het bezoek aan HUIZE
LANDFORT op 15 mei jongstleden

Zoals hierboven al vermeld is het bezoek aan Huize Landfort bij
alle 30 deelnemers zeer in de smaak gevallen, zie foto’s,
gemaakt door Derk Beernink, op volgende pagina.

Ontvangst met koffie/thee en een flink stuk gebak, vervolgens
een rondleiding door park en huis met dikwijls gedetailleerde
informatie en afgesloten met een zeer welkom drankje op de
toch nog vrij warme middag, maakte dat iedereen tevreden en
onder de indruk van alles wat we zagen en hoorden weer
vertrokken.

Meer gaan we er niet over schrijven, want zelf zien en beleven
is veel mooier.

Namens het bestuur: Henk Wassink
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Bestuurs- en commissieleden van de afdeling Dinxperlo

Voorzitter:
Dhr. H.J.Wassink
e-mail: hj.wassink43@gmail.com

Secretaris: vacant
Penningmeester / ledenadministratie:

Dhr. Henk Klumpenhouwer
e-mail: henk.klumpenhouwer@gmail.com

Bankrekening nr.: NL11RABO0318022699 t.n.v.

PCOB afd. Dinxperlo

Bestuursleden:

Mevr. Gerda Keuper-Rosegaar
e-mail: gerrit@hetvorster.n|
Mevr. Joke Seesink-Demkes
e-mail: seesink8 @outlook.com
Dhr. Henk Veerbeek

e-mail: henkveerbeek@kpnmail.nl

Lief en Leed:

Mevr. Gerda Keuper-Rosegaar

Mevr. Joke Seesink-Demkes

Dhr. / Mevr. Gerhard en Hannie Ruesink
m.n. voor leden in Aalten

Hulp Belasting Aangifte (HUBA)
Dhr. Th. Veerbeek,
e-mail: t.j.veerbeek@hetnet.nl
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ToekomstigPROGRAMMA 2024

Wo. 19 juni  Reisverslag Derk en Leis Beernink
“In de voetsporen van Noach, Abraham en
Paulus”

Juli -augustus geen bijeenkomsten

Wo. 18 sept. Mevr. Oddny Tolkamp-Bolwerk
Leven met blindheid.

Wo. 16 okt.  Mevr. Marry van Veen uit Varsseveld
Dementie

Wo. 20 nov. Mevr. Gerda Marsman
Fietsend de wereld rond

Wo. 18 dec. Aandacht voor Advent en Kerst.
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