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Stadsboerderij Museum
Groenestraat 94 en 96, Kampen.

Medewerkers van het museum gaven een
videopresentatie. In de winter is het museum
niet open, alleen op afspraak.

Kampen telde in de 19de en 20ste eeuw 25
stadsboerderijen.

Voor de komst van
de Afsluitdijk
waren er in het
buitendijks gebied
regelmatig
overstromingen.
zo ook tijdens de
grote

watersnoodramp
van 1825.

De boerderijen werden gevestigd in de stad en
het gebied tot aan de Zwartendijk werden
stadsweiden. In de zomer werd het vee
daarheen gebracht en in de winter stond het
vee op stal. De boeren zorgden ook voor het
voedsel, melk, vlees, groente, aardappelen en
fruit. Het was te koop voor de bevolking.

De boerderij zelt was een woonboerderij. De
woonkamer was de mooie kamer voor de
zondag. De bedsteden waren om in te slapen,
maar de ruimte was zo beperkt dat men rechtop
moest slapen. De baby lag in een kribje aan het
voeteneind en de andere kinderen gingen
samen in één bedstee. In de week leefde men in
de stal bij de koeien daar was het warm genoeg
dan hoefde men niet de kachel op te stoken.
Daar stond wel een fornuis om op te koken.

De laatste bewoonster, Mevrouw Duitman,
vertelde hoe zij leefden en werkten. Wij zagen
van Berk de groene emaille voorwerpen die heel
veel gebruikt werden: een rekje met zand, zeep
en soda, bussen voor suiker, koffie en thee, een
melkkoker en een zeepklopper, een petroleum-

kannetje. In de museumboerderij zijn ook heel
veel oude gereedschappen te bewonderen,
bijv. een juk met emmers om op de schouder te
dragen, klompen om op te lopen, melkbussen
om de melk in de doen.

Als de koeien op stal stonden, ontstond er
natuurlijk mest, dat werd dan door luikjes naar
buiten gewerkt, maar dat verontreinigde het
grondwater, dus werd er van regeringswege een
bevel uitgevaardigd dat er een betonnen viloer
gelegd moest worden onder de mestvaalt.

De mest werd dan afgevoerd met de mestkar
naar de |Jsselkade waar mestschepen lagen die
de mest vervoerden naar het Westland.

Zo kon de boer er nog wat aan verdienen.

De sigarentabrikant Boele heeft een pijpleiding
laten aanleggen naar Wezep, om schoon drink-
water te kunnen krijgen voor mens en dier.
Daarom hebben wij nog lekker water uit
Wezep.

De boeren konden nooit op vakantie, want in de
zomer moest er worden gehooid. Het hooi werd
hoog op de wagen geladen met een hooivork
en moest door de stad naar de boerderij
worden gebracht en daar op de hooizolder

of in de hooiberg gelegd worden. Dat was
zwaar werk.

Het Stadsboerderijmuseum gaat in april weer
open voor publiek.

Ook is er een Museumboerderij op het
Kampereiland.
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