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Voorwoord:

Het voorwoord voor alweer de laatste nieuwsbrief van onze afdeling voor 2025.
Het jaar is bijna weer voorbij, waarbij we mogen terugkijken maar vooral ook
vooruit. Terugkijken naar wat voorbij is van het afgelopen jaar, ongetwijfeld
mooie momenten maar ook droevige omstandigheden. In veel kerken hebben
we enkele weken geleden de “eeuwigheidszondag” gehouden. De afsluiting van
het kerkelijk jaar, waarbij we herdachten degene die ons het afgelopen jaar zijn
ontvallen. Ook in onze ANBO-PCOB zijn er leden die niet meer in ons midden zijn.
Ook vanaf deze plaats willen we de naasten sterkte wensen met dit verlies.

Maar we kijken ook vooruit naar de tijd die komt, het is inmiddels weer
adventstijd. Dankbaar mogen wij elk jaar weer in verwachting zijn van de komst
van Gods Zoon, ook al is dat tweeduizend jaar geleden gebeurd. Waarom ieder
jaar opnieuw toeleven naar de geboorte van Jezus en het vieren dat Hij is
geboren? Dat heeft te maken met wat in de Bijbel gedenken heet. Het opnieuw
stilstaan bij het wonder van de geboorte van Gods Zoon, dit ook te vieren en met
de adventstijd te verlangen dat Hij opnieuw zal komen. En dat Hij op deze
“donkere” aarde Zijn licht zal laten schijnen.



Als laatste een adventsgedicht van onze bekende Nel Benschop.
Immanuel: God met ons

Een naam vol vreugde, God die met ons is,
Die naast je loopt, Hij Die Zich wil ontfermen,
Al ga je door een dal van duisternis,

Hij is erbij, Zijn arm wil je beschermen.

Immanuel: een naam vol warmte en licht,
Een grote God, Die een klein mens wil wezen,
Die al Zijn liefde op ons heeft gericht,

Om ons geschonden leven te genezen.

Immanuel: Hij is ons zeer nabij,

Een mens als wij, Die onder ons wil wonen,
En Zoon van God, Wie kan er zoals Hij,

Het beeld des Vaders beter aan on tonen?

In Bethlehem is 't eng’lenlied gehoord

Dat zon van vrede, vreugde, welbehagen,
en nog weerklinkt dat lied in Jezus woord,
“Vrees niet! Zie, Ik ben met u, alle dagen”

Ik wens u allen een gezegend kerstfeest 2025 en een goed en gezond 2026.

Vriendelijke groet, Arie de Jong.



Omazien naar elkaar

Jarig in de maand januari 2026

Jarig in de maand januari. We wensen alle jarigen een fijne dag toe en Gods
zegen voor het komende jaar. i.v.m. de privacy vermelden we de jarigen en de
adressen niet op de website maar wel in de Nieuwsbrief.

Zieken

Er zijn verschillende leden die een behandeling ondergaan. We denken aan hen.
Ook de leden die thuis of elders worden verpleegd wensen we veel sterkte en
Gods onmisbare zegen toe.

Jubilea

Op 12 november waren de heer en mevrouw Kooiman-den Hartog. 60 jaar
getrouwd.

We wensen hun samen nog gezegende jaren toe.

Omzien naar elkaar

Weet u in uw omgeving zieken geef hen door.
Zijn er jubilarissen laat het ons weten.

Piet en Tera Donk, A 120, 2975 BE Ottoland.
Mail: pietentera@hotmail.com.

telf Piet 0641507517

Tera 0642250662.

—
—




Uitjes en Bijeenkomsten
Ik heb deze keer een Winterpuzzel.

In dit verhaal zijn plaatsnamen verborgen. (op de manier zoals SNEEK is verstopt
in Ik kreeg een dikke snee koek) Een plaats gevonden? Zoek dan op het kaartje
welk nummer hij heeft en zet het in het diagram bij het goede nummer. Als u alle
plaatsen heeft ingevuld, dan leest u in de gekleurde kolom van boven naar
beneden de oplossing.

Het sneeuwt als ik naar mijn oude buurvrouw rijd. De knotwilgen langs de
boerensloten hebben witte hoedjes. Ik ben er bijna als me er iets opvalt.
De loop van de beek is verlegd en het pad dat langs de wal met hakhout
recht naar ons huisje liep, is omgeleid en slingert nu weer. Twee keer rijd
ik verkeerd. Voordat ik verdwaal, rem ik en rijd even terug. Terwijl
buurvrouw koffie in het filter schept vertelt ze over vroeger. Door de
kleine ruitjes van het keukenraam schijnt de zon naar binnen. Ze neemt
de fluitketel van het fornuis. Ik kijk hoe ze dampend water op de koffie
giet, hoor namen die ik bijna was vergeten, en ik schrik een beetje als ze
zachtjes vraagt: Ken je Eenzame Ron nog? Ze zegt de naam in het
Nedersaksisch dat we hier spreken, een taal die ouder is dan het
Nederlands en het Duits. Ik weet niet waarom hij Eenzame Ron genoemd
werd. Ik vond hem niet eenzaam. |k ok nie, zegt de buurvrouw, ik vun
hem een soort Ubermensch.

In de strenge winter van de vorige eeuw bracht hij eten naar de
noodlijdende mensen, vooral de armste, en wij kregen dekens. Die winter
zag Ron in genoeg gezinnen echte armoe. Op het internet kun je in
kranten uit die winter neuzen. Zijn naam wordt daar in het Saksisch even
in genoemd. Hij en zijn helpers waren essentieel voor de hulp. Buurvrouw
heeft gelijk; hij was een soort Ubermensch, edelmoedig en verheven
boven alle kwaad. Hij was vriend en held. Ergens onderweg in mijn leven
ben ik hem uit het oog verloren. Maar buurvrouw pakt een kaart en wijst
waar Ron woont. Ik ga hem verrassen.

Veel succes met het oplossen.
Hartelijke groet van Coby
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Van de bestuurstafel.

In de nieuwsbrief van november 2025 is de laatste vergadering van 7 november
besproken. De eerstvolgende bestuursvergadering is in januari 2026 gepland.
Verder is er geen nieuws op dit moment.

Van de ledenadministratie.

Door omstandigheden een verhuizing nog niet vermeld in de nieuwsbrief. Mw.
Corry Broere-Vink is verhuisd van Muisbroek naar Rembrandthof 437, 3372 XW
Hardinxveld-Giessendam.

Een hele verandering na zoveel jaar aan de Muisbroekseweg.

Een goede tijd toegewenst in de nieuwe woning en omgeving.

Van de penningmeester

Deze keer zijn er geen mededelingen van de penningmeester
H gr Wim v d Ham



Kerst- en Nieuwjaarsgedicht

De winter brengt weer zachte pracht,
de dagen kort, de avonden zacht.
We zitten samen, hand in hand,
met kerstlicht door het hele land.

We denken aan wie van ons ging,
hun stem, hun lach, hun herinnering.
Ze blijven in ons hart bestaan,
in elke nieuwe dag die we aangaan.

De wereld lijkt soms koud en grijs,
vol zorgen, strijd en droevig nieuws. \

Toch blijft er hoop in ieder mens,
in elke daad, in elke wens. (

Moge Kerst u warmte geven,
troost en licht voor heel het leven.
En als het nieuwe jaar begint,
breng het geluk als zachte wind.

Gezondheid, vrede dag na dag,
een traan die troost vindt, een glimlach.
En moge liefde, groot of klein,
dit hele nieuwe jaar uw metgezel zijn.

Het bestuur en de redactie
wenst U
Fijne Kerst en een vredig Nieuwjaar.



Voorzitter:

Peter Baan

Tel. (0183) 581654

Email: baanair@hotmail.com

Secretaris:
Vacature

Penningmeester:

Wim van der Ham

tel. 06-51628224, Bankrek. Nr.

NLO7 RABO 0130 7175 17

t.n.v. ANBO-PCOB Afd. Giessenlanden
Email: pcobgl@outlook.com

Leden administratie:

Arie de Jong

Tel. (0184) 634824,

Email: jong.terlouw@hetnet.nl

Leden:

Piet en Tera Donk-Davelaar
Mobiel Tera 06-42250662
Mobiel Piet 06-41507517
Email: pietentera@hotmail.com

Coby en Wout Kwakernaak
Tel. (0184) 652414, email:
woutencobykwakernaak@gmail.com

Redactie Nieuwsbrief:

Arie van Noordennen

Tel 06-15480752

Vaste contactpersoon voor het

plaatsen van berichten en foto’s op

de website:
https://anbo-pcob.nl/afdelingen/giessenlanden/

en Facebook: pcob.giessenlanden
Email: a.v.noordennen@gmail.com
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