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Foto van onze bijeenkomst op 19 november met Maria
Driesen over kunstschilders.
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Overdenking op bijeenkomst 19 november

Om te beginnen krijgt u een zwarte
paraplu te zien, niets bijzonders
toch.

Maar nu laat ik u de binnenkant van
deze paraplu zien en roept dat een
leuke of verrassende reactie bij u
op.

Het deed mij —toen ik de paraplu
kreeg in de laatste vergadering van
de kerkenraad die ik toen voorzat - denken aan hoe onze
kerkelijke gemeente er uit zou moeten zien. Van mij was de
reactie: Zo zou onze Protestantse Gemeente er uit moeten
zien.

Staan wij als gemeente, staan wij hier als ouderenbond ook als
zo’'n kleurrijke, zeg pluriforme gemeenschap in de samenleving
of zijn wij alleen de zwarte buitenkant. Voor mij staan alle
kleuren als symbool voor de hele samenleving en zouden wij
onder de paraplu een plekje moeten geven aan iedereen
ongeacht afkomst kleur of identiteit. Een plekje waar iedereen
zich veilig voelt.

Het deed mij denken aan een verhaal in de bijbel .

In dat verhaal trekt Jezus vanuit het noorden van Israél dwars
door het gebied van de Samaritanen.

Het zal vast wel een warme dag geweest zijn, want bij een
waterput vraagt hij aan een Samaritaanse vrouw om water voor
Hem te putten, want Hij heeft dorst.

De vrouw is zeer verbaasd dat een Jood haar iets vraagt. Maar
in het gesprek dat daarop volgt maakt Jezus haar duidelijk dat
het voor hem niets uitmaakt aan wie hij het vraagt.




Hij zegt zelfs: U kunt mij water geven om te drinken om mijn
dorst te lessen, maar ik kan u levend-water geven. Ik wil u
helpen om uw leven te veranderen.

Er volgt dan een heel persoonlijk gesprek. Een gesprek dat aan
het eind een verrassende wending krijgt, want de vrouw snelt
naar haar dorp en roept de mensen daar op om allemaal naar
de waterput te komen om Jezus te ontmoeten en dat gebeurt.
Jezus blijft zelfs twee dagen bij hen en voert vele gesprekken
met de inwoners.

En dit verhaal eindigt met de acceptatie van de vrouw bij de
inwoners, want ze zeggen tegen haar: Wij geloven nu niet meer
om wat jij gezegd o s

hebt, maar wij
weten dat Hij
werkelijk de
redder van de
wereld is.

Jezus dacht niet
in hokjes maar in
de vele kleuren
van de paraplu.
Een zwarte
paraplu
waaronder we
allemaal passen
en mogen
samenkomen.

Henk Wassink



Verslag bijeenkomst 19 november

Na een woord van welkom aan alle aanwezigen en in het
bijzonder aan Meuvr. Driessen uit Doesburg die ons komt
vertellen over de kunststroming COBRA in de vorige eeuw.

Hij beging zijn overdenking met het tonen van een zwarte
paraplu, een bekend gebruiksvoorwerp voor iedereen. Maar als
hij vervolgens de paraplu opent en de binnenkant laat zien,
blijkt die niet zwart te zijn maar ons een samenspel van vele
kleurstroken te tonen.

De voorzitter geeft de paraplu gekregen toen hij stopte als
voorzitter van de kerkenraad.

De veelkleurige paraplu deed hem denken aan een pluriforme
kerkgemeente, maar het deed hem ook denken aan het verhaal
van de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw bij
een waterput. U kunt dat verhaal vinden in het evangelie van
Johannes, hoofdstuk 4.

Het voert hier te ver om die ontmoeting helemaal weer te
geven, maar het verhaal eindigt met te vertellen dat alle
inwoners van het Samaritaanse dorp erkennen Dat Jezus de
Redder van de wereld is voor mensen die naar zijn woorden
willen luisteren en Hem willen volgen.

Willen wij ook onder zo'n veelkleurige paraplu lopen?

Dan vertelt mevr. Driessen over het ontstaan van de COBRA (
Kopenhagen, Brussel en Amsterdam Een groep schilders die
zich onder die naam verenigden Veel van hun werken doen
denken aan kindertekening , maar het was een nieuwe stijl van
schilderen en denken over onze samenleving.

Schilders uit die tijd waren o. a. Karel Appel, Corneille,
Constant, CH. Dotremont en Jopsph Noiret.
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Na afloop bedankte de voorzitter haar voor de interessante
lezing en meldde dat de penningmeester de onkosten met haar
gaat vergoeden.

De middag sluit de voorzitter af met een paar mooie gezegden
uit het boekje “Boezewind en Jachtsnee” gezegden die
betrekking hebben op de maand november.

‘November gries en nat, de streupers gaot op pad’.
25 nov. de dag van Sint Catherina

‘Als het dan vriest, houdt de vorst zes weken aan’ of

‘Zoals Sint Katrijn zal januari zijn”

Gerda en Henk Wassink



Lief en Leed

Op 25 november heeft Gerda een bezoek gebracht bij mevr.

Reina Hospes-Sticker. Ze heeft drie weken in het ziekenhuis

gelegen met blaasontsteking met een bacterie,

(hartproblemen).

Het gaat nu met haar redelijk goed met een beetje zorg.

Namens de PCOB heb ik haar een fruitzak meegebracht.

We wensen haar heel veel

beterschap en hopen dat
ze weer snel bij ons

! aanwezig zal zijn.

En verder wensen we een

ieder die te maken heeft

met de gezondheid veel

sterkte.

Joke is bij Rikie

“ Wildenbeest geweest in

{ Antoniain Terborg.

| Het gaat een beetje beter
met Rikie maar ze kan niet
meer naar haar eigen huis.
Het praten gaat redelijk
maar ze kan niet meer
goed zien.

We hebben gezellig gepraat en haar broer en schoonzus waren
er ook.

Op 18 december gaat Rikie naar verzorgingshuis Dr. Jenny.

Gerda en Joke



Bericht van overlijden.

Vorige week bereikte ons het
bericht dat Jan Baars op maandag
1 december overleden is.

Begin juni kreeg hij, nadat hij een
aantal keren onverwacht gevallen
was en voor nader onderzoek in
het ziekenhuis opgenomen was
een trieste diagnose. Tumoren in
zijn hoofd veroorzaakten de
problemen en genezing was niet
mogelijk.

Er braken moeilijke, ja soms lastige
maanden voor hem aan. Maar Jan
wist heel goed dat zijn einde naderde en er sprak een grote
berusting uit in de gesprekken die we met hem voerden. Hij
uitte grote dankbaarheid voor zijn leven en voor de talloze
ontmoetingen met familie, vrienden en vele bekenden.

Wij zullen hem missen met zijn prachtige reisverhalen die hij
samen met Nely heeft gemaakt en ook in de warme omgang
met alle mensen die hij tegenkwam.

We wensen Nely, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte
voor de komende tijd en hopen dat ze nieuwe wegen vinden

om goed verder te kunnen zonder Jan.

Henk Wassink



Verslag van de bijeenkomst 17 december 2025

Met een hartelijk welkom aan de ruimgevulde zaal opende de
voorzitter de bijeenkomst. Een bijzonder woord van welkom
richtte hij aan de heer Hans de Vries die meewerkte aan de
‘liturgie’ en aan Joop Kleinhesselink, de pianist bij de
samenzang.

De Advent-Kerstviering opende hij met het lezen van de
openingsverzen uit het Johannesevangelie 1: 1-5. “In het begin
was het Woord.... enz.

Vervolgens werkten Hans de Vries als “liedjeszanger”, Henk
Klumpenhouwer en Henk Wassink mee als lectoren mee aan de
door hen opgestelde liturgie.

Opvallende delen waren het gedicht over Maria”: “Maria groet
Jezus”, het tweestemmig gezongen ‘Stille Nacht” en de tekst
die betrekking had op Jozef die antwoord gaf op de vraag wat
hij vond van de geboorte van Jezus Hij deed dat op zijn manier
“Uit de doeken”.

Met het gezamenlijk zingen van het “Ere zij God”, in stervorm
geprojecteerd op het scherm, sloten we de viering af.

Joop Kleinhesselink moest in de pauze al vertrekken en ontving
voor zijn muzikale bijdrage en mooie attentie uit de winkel van
“Peter”.

Na een heel gezellige pauze zong Hans de Vries een aantal

n o u

mooie liedjes. Ik noem: “lk zou wel eens willen weten”, “Folling
in love with jou”, “De oude man”, “Het is nog nooit zo stil
geweest”, “Laat me” en sloot af met “Er is altijd wel iemand”.
Hans kreeg een welgemeend applaus vanuit de zaal en een
enveloppe met inhoud van de voorzitter.

Hierna volgde afsluiting door de voorzitter die nog terugkwam
op het thema van de viering “Kerst maar hoe?” en besloot met

de woorden:



Hopen en uitzien naar het Licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het Ware Licht.

Gerda en Henk Wassink

Hans de Vries zingt en speelt op de gitaar.
Op de voorgrond de paarskaars.



Uitnodiging

Amusementsquiz Terug in de Tijd

In het Kerkelijk centrum in Dinxperlo zal op woensdag 21
januari 2026 een gezellige amusementsquiz “Terug in de Tijd”
worden gehouden.

Met deze oergezellige quiz gaan we terug naar de 50 - 60- en
70 er jaren. Met de opkomst van de televisie, in onze
huiskamers ging er een wereld voor ons open.

Wat weet u nog van vroeger? Laat het korte termijn geheugen
u soms in de steek...? Vaak weet u de leuke dingen van vroeger
nog wel te herinneren.

U kunt opnieuw genieten van beroemde scenes uit TV
programma’s, leuke filmpjes en bekende meezingers. Nieuws
uit die tijd zal opnieuw de revue passeren en is blijkbaar nog
steeds actueel! Voorwerpen die onze (klein)kinderen nog nooit
gezien of van gehoord hebben.... roepen bij u herinneringen op
uit vervlogen tijden.

Kortom een nostalgische middag en voor iedereen een feest
van herkenning! Individueel of in groepsverband, iedereen kan
hieraan mee doen. U komt toch ook? Dit mag u niet missen!
Het amusementsquizteam o.l.v. Frieda en Mini.

Aanvang 14.30 uur. Kosten inclusief lief- en leedpotje:
leden € 5,00 niet leden € 7,00, graag gepast te voldoen bij
binnenkomst.
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Voorzitter:
Dhr. H.J.Wassink
e-mail: hj.wassink43@gmail.com

Secretaris: vacant
Penningmeester / ledenadministratie:

Dhr. Henk Klumpenhouwer
e-mail: henk.klumpenhouwer@gmail.com

Bankrekening nr.: NL11RABO0318022699 t.n.v.

PCOB afd. Dinxperlo

Bestuursleden:

Mevr. Gerda Keuper-Rosegaar
e-mail: gerrit@hetvorster.nl
Mevr. Joke Seesink-Demkes
e-mail: seesink8 @outlook.com
Dhr. Henk Veerbeek

e-mail: henkveerbeek@kpnmail.nl

Lief en Leed:

Mevr. Gerda Keuper-Rosegaar

Mevr. Joke Seesink-Demkes

Dhr. / Mevr. Gerhard en Hannie Ruesink
m.n. voor leden in Aalten

Hulp Belasting Aangifte (HUBA)
Dhr. Th. Veerbeek,

e-mail: t.j.veerbeek@hetnet.nl
Mevr. Hermien Wensink,

e-mail: h.wensink94@upcmail.nl
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Voorlopig programma ANBO-PCOB Dinxperlo 2026

Wo. 21 jan.

Wo. 18 feb.

Wo. 18 mrt.

Wo. 15 apr.

Wo. 20 mei

Wo. 17 juni

Wo. 16 sept.

Wo. 21 okt.

Wo. 18 nov.

Wo. 16 dec.

Mevr. Frieda van Enk.
Terug in de tijd met Krasse knarren kwis.

Cor Ticheloven.
WensAmbulance met werving donateurs.

Jaarvergadering en Pub-quiz.

Hr. Bennie Bruggink.
Dinxperlo en De Heurne in oorlogstijd.

Bezoek aan Fa. G. Smits.
Groentekwekerij in De Heurne.

Edgar Nollen.
Lezing over Sterke vrouwen.

Henk Mengers uit Aalten.
Gelders Landschap en Kastelen.

Hans Ringers.
Planten op reis.

Anniek van Koot. (onder voorbehoud)
Sporten in de rolstoel.

Advent en Kerst.
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