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NIEUWSBRIEF JANUARI 2026

Het nieuwe jaar is als een onbeschreven blad in ieders leven.

Het is aan u, aan jou, om er een mooi verhaal van te maken.

Het bestuur wenst iedereen gezondheid, warmte, liefde en licht en een gezegend
2026 !

Met deze beelden begon de eerste week van het jaar 2026.

Prachtig om te zien maar minder fijn om naar het werk te moeten of om boodschap-
pen te doen en vooral voor ons, ouderen.

Voor de kinderen was het prachtig en zeker omdat ze nog vakantie hadden en het
op plaatsen mogelijk was om ook nog te schaatsen.

lets wat in onze jeugd bijna elke winter gebruikelijk was en nu nog maar sporadisch.
Het was eigenlijk een traditie om ’s winters te schaatsen, net als Sinterklaas vieren.



Een terugblik op het afgelopen jaar

Wel, onze agenda was toch wel maandelijks gevuld.

Valpreventie kwam aan bod (hoewel niet voor iedereen leerzaam), de Kringloop
kwam een verhaal vertellen, een lezing over Corrie ten Boom, de Paasviering met
lunch, ons busreisje naar het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum in Ter Schuur.
Tussendoor kwam nog het aanbod van een bootreisje en konden we lekker pannen-
koeken eten in het Veerhuis in Well. Een notaris kwam langs om ons te vertellen
over het levenstestament en Francien van Helden nam ons mee terug in de Kraam-
tijd. Helaas kon door ziekte een presentatie over het opleiden van hulphonden niet
doorgaan maar gelukkig was Gert Koren bereid om ons uit de brand te helpen met
een presentatie over de evacuatie van de Bommelerwaard in verband met hoog
water.

En tot slot hadden we onze Kerstviering in het Kruispunt in Aalst met 60 deelnemers
en medewerking van ds. Daniél Maasen van den Brink uit Ammerzoden.

Een fijn samenzijn met een uitstekend verzorgde lunch.

Ook waren er nog de excursiemiddagen: een bezoek aan het Biesboschmuseum,
weliswaar niet de eerste keer maar wel weer leuk om te bekijken en we zijn op
bezoek geweest bij chrysantenkwekerij Satter in Poederoijen. Ook interessant om te
zien en te horen hoe alles daar in z’n werk gaaten............ we kregen heerlijke
appelflappen bij de koffie en ook nog een bos chrysanten mee. Dat zijn nog eens
leuke uitjes !!

Sjaan van Herp, ons bestuurslid, heeft ook voor komend jaar haar best gedaan om
de bijeenkomsten in te vullen. Verderop in de nieuwsbrief is dat te lezen.

Over de middagexcursies denken we nog even na. We doen dat met eigen auto’s en
willen daarom niet te ver rijden. Ook willen we er zoveel als mogelijk rekening mee
houden dat er bij de bestemming niet al te ver gelopen behoeft te worden.

Maar we gaan er van uit dat dat allemaal wel zal lukken.

Uit de vereniging

Intussen is de fusie tussen de PCOB en de ANBO een feit.

De leden hebben daar waarschijnlijk niet zo veel van gemerkt, behalve dat ze het
maandblad in een ander jasje bezorgd kregen. Die bladen zullen vanaf deze maand
via de post bezorgd worden aldus het hoofdkantoor.

De jaarlijkse PCOB-contributie zal ook door het hoofdkantoor bij de leden in rekening
gebracht worden.

Veranderingen waar wij als plaatselijke PCOB-bond geen invlioed op hebben.

We hadden gehoopt dat de fusie op financieel gebied voor de plaatselijke bonden
wat gunstiger zou zijn, helaas blijkt dat niet het geval.

Op de Algemene Ledenvergadering in februari a.s. zal daarover verantwoording
worden afgelegd.

Het deel van de contributie dat aan het hoofdkantoor moet worden afgedragen is
zodanig dat slechts ca. 10 euro per jaar per lid overblijft om “leuke dingen te doen”,
bijeenkomsten te vullen en een jaarlijks reisje te maken.

Gelukkig mogen we elk jaar nog subsidie van de gemeente tegemoet zien (al wordt
dat per jaar minder) en de Kringloop verrast ons tot nog toe ook jaarlijks met een bij-
drage. Verder is er de jaarlijkse Rabo-actie. Al met al redden we het nauwelijks mede
gezien de gestegen kosten van zaalhuur, koffie en bediening en niet te vergeten het
jaarlijks reisje. Maar............ dit jaar gaan we nog als vanouds verder !!




OVERZICHT BIJEENKOMSTEN 2026

27 JANUARI Elim Gameren

24 februari De Poort Zuilichem
31 maart Kruispunt Aalst

28 april Elim in Gameren
26 mei

30 juni

28 juli

25 augustus

De middag-excursies moeten nog ingevuld
verzonden evenals voor het reisje.

8 september

29 september Kruispunt Aalst

27 oktober Elim in Gameren

24 november De Poort Zuilichem
15 december De Poort Zuilichem !!

presentatie door mevrouw de
Heike van Emmerik over het reilen
en zeilen bij de AVRI

Algemene Ledenvergadering en
Toelichting door een medewerker
van de gemeente over Begraven-
beleid.

Paasviering

Veteraan Kees Versteegt komt
vertellen over zijn sponsor -
fietstocht naar de Oekraine voor
de veteranen aldaar.

jaarlijks reisje (nog in te vullen

middag-excursie
middag-excursie
middag-excursie

en daarvoor worden uitnodigingen

Pannenkoeken eten in Well

een presentatie door mw. Tamara
Bessels over de opleiding van
Hulphonden

mw. Alie Hoek- van Kooten met een
presentatie over gezondheid en
ziekte bij ouderen

Gert Koren met het verhaal : het
trommeltje van Arie de Haan.
Wie was Arie de Haan???

Kerstviering



Tot slot nog een verzoek aan de leden.

Zoals de meesten van u weten heeft het gezamenlijk bestuur 2 jaar geleden besloten
in z’n geheel af te treden.

De reden hiervan was deels gezondheid en leeftijd van zittende bestuursleden en de
overige bestuursleden zagen het niet zitten om met het overblijvende deel van het
bestuur verder te gaan. Er was namelijk na diverse verzoeken geen enkele reactie
gekomen vanuit het ledental om zitting te nemen in het bestuur.

Het bericht van het voltallig aftreden van het bestuur heeft toen kennelijk toch iets los
gemaakt en is er nieuwe aanwas gekomen waarna de overige bestuursleden
besloten hebben toch aan te blijven.

Nu heeft Coby aangegeven met ingang van 2027 (na 12 jaar) haar bestuursfunctie
te willen neerleggen maar zoals Henk Kolbach steeds zegt: bestuurslid er uit dan
ook een bestuurslid er in !

Dus u raadt het al: hierbij een oproep voor een nieuw bestuurslid.

We hebben geen profielschets gemaakt maar we zoeken iemand met computer-
vaardigheden want heel onze administratie draait daarop.

Nu de ANBO/PCOB-bladen per post verstuurd gaan worden, zouden we eigenlijk
onze eigen Nieuwsbrief in boekvorm willen uitbrengen. Dat zou o0.a. ook de taak van
het nieuwe bestuurslid zijn.

We stellen ons voor dat we een nieuw bestuurslid niet vanaf dag één met allerlei
taken opzadelen, maar dat die persoon als gast regelmatig gaat meedraaien met de
bestuursvergaderingen (1 x per maand) om zo geleidelijk aan ingevoerd te worden.
Ruw geschat hebben we zo’n 150 leden. Zou daar niet één parel tussen zitten die
met ons wil optrekken ? Neem dan graag contact op met Henk Kolbach.

0-0-0-0-0-0-0

Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Mobiel Email

Bestuursleden

PietStoel | Maas- Waalweg 7 5305TC Zuilichem  0418-671932 06-57428496 pmstoel@kpnmail.nl;

Henk Kolbach __Ew. Wissekerkewerug_AZAMS307 VA Poederoijen 0418-671276 06-10227151 h.a.kolbach@hﬁtﬁgt.nl;

Hermien van Ooijen Waterviolier2 5308 LN Aalst 06-29020192 secrpcobbommelerwaard@gmail.com
Simon de Haan Beukenstraat 16 5306 XH Brakel 0418-674068 06-83528096 simon.de.haan@outlook.com

Coby Droogers De Laeck 16 5301 BA Zaltbommel 0418-514429 06-11105746 cdroogers@kpnmail.nl;

Lydade Jong _Nieuwstraat 37 _5311BE _Gameren 0418-562975 06-47305601 lydadejong@telfort.nl;

Sjaan van Herp Heust 19 5325XB  Well 073-5991810 06-38763139 sjaanvanherp@hotmail.nl;




Ik zal er zijn

Als ik zie wat wij verspreiden
Als ik zie hoe wereldwijd

Mens en dier op aarde lijJden
Denk ik Heer, wij zijn u kwijt

Zoveel dingen die benauwen
Water, vuur en pandemie

Niet op mensen kunnen bouwen
Onrust, ruzie, jaloezie

Heer, ik kom met al mijn vragen
Als ik afvraag: waarom dan
Fluistert U, Ik zal je dragen

Ik ben hier, Ik weet er van

Ook al wordt je veel ontnomen
Ik beloof, Ik zal er zijn

Wat je ook zal overkomen

Ik ben er in al je pijn

Alles zal ten goede keren

Zoals lk eens heb voorzegd
Eens zal Ik de aard regeren

Wat hier krom is, wordt dan recht

Thea den Hoedt- Bokkers




De naaste

Zeg, heb je het gehoord:
mevrouw X is gestorven
en gisteren begraven,
zo werd er verteld.

Ze was nogal eenzaam
en heeft veel geleden.
Ik ben er dan ook
geheel door ontsteld.

Zeg, ken ik die vrouw?

Wat deed ze, waar woont ze?
Maar vertel het viug,

Want ik heb nogal haast.

Ze woond'’ in de Vandaalstraat
Het was nummer 7.......

O mens, wat zeg je ?
Dan, dan woon ik er naast.

Uit: Bitter en het zoet




