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Beste mensen,  
Ik begon vorige nieuwsbrief mijn     
bijdrage met een opmerking over 17 
graden in november. De verleiding is 
groot om opnieuw over de weersom-
standigheden te praten. Wat een 
sneeuw hebben we gehad, ouderwets 
veel! Maar Nederland is er niet meer 
op berekend, zo merkten we aan de 
gladheid, de files en de bussen die 
niet reden.  
Hoe moeilijk werd het om onze dage-
lijkse boodschappen te doen.  

Maar er was ook een andere kant, een positieve. Ineens gingen  
mensen weer sleetje rijden en voelden ze zich weer kind. Een        
Syrisch gezin, dat nog maar een paar maanden in Nederland is, 
stuurde mij een prachtige foto van een sneeuwpop. Ze hadden nog 
maar één keer in hun leven eerder sneeuw 
gezien. Omdat ik de hartjes zo mooi vond, 
vroeg ik: is dit een man of een vrouw. Het 
antwoord was: een sneeuwmeisje. Zo leer 
je Nederland kennen. 
 
Maar nu genoeg over het weer. De nieuws-
brief. Weer de moeite waard om te lezen. 
We gaan richting verkiezingen voor ons    
gemeentebestuur. We kunnen invloed uitoe-
fenen op het gemeentelijke beleid. Staan de 
ouderen in hun verkiezingsprogramma?   
En hoe denken de politieke partijen over   
ouderen, over ons, dus? We gaan daar als 
afdeling weer wat mee doen. 4 jaar geleden 
hebben we dat ook gedaan, toen nog in ‘De Rank’. Maar omdat we 
het een belangrijk onderwerp vinden, iets wat ons allemaal aangaat, 
hebben we dat in februari op de agenda staan. Na de jaarvergade-
ring, die we dit jaar voor het eerst vooraf apart voor leden houden.    
U krijgt bij deze nieuwsbrief ook alle stukken in huis. We hopen dat u 
het goed leest en uw vragen meeneemt naar de vergadering.  
We leggen alles graag goed uit. 
In maart hopen we stil te staan bij het lijden en sterven én opstaan 
van Jezus. We doen dat aan de hand van prachtige schilderijen.       
U leest er meer over in het stukje  verderop. En natuurlijk worden er 
weer uitjes geregeld door de werkgroep Eropuit. 
 
We hopen elkaar in dit nieuwe jaar weer te ontmoeten. 
 
Marjan Tromp, voorzitter afdeling  
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Alice in Krimpenland (2007). 
De kunstenaar Herman      
Lamers noemde het kunst-
werk naar zijn nichtje Alice. 
Met dit kunstwerk wil de kun-
stenaar het verleden en de 
toekomst uitbeelden.  



 

ANBO-PCOB februari - maart 2026 - 4 

Meditatie PCOB n.a.v. Psalm 63 – ds. Ewoud Jonker 
 
Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel,  
uw rechterhand houdt mij vast  
– Psalm 63: 9. 
 
In Psalm 63 zingt David over het verlan-
gen naar God. David weet zich afhanke-
lijk van God en hij zoekt naar Gods nabij-
heid. Naar U smacht mijn ziel (vers 2). 
Herkenbaar vind ik, het verlangen naar 
God in moeilijke tijden.  
 
We lezen in Psalm 63 een verassende        
wending. In vers 9 zingt David niet meer 
over verlangen, maar over een vast    
geloof: Ik ben aan U gehecht, met heel 
mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast. 
Wat brengt David tot de geloofsuitspraak 
dat zijn ziel aan God is gehecht?  David 
is in de Psalm in gedachten  terugge-
keerd, in zichzelf. Hij herinnert zich de 
dag dat hij God heeft aanschouwd in het 
heiligdom (vers 3). Toen, in de tempel, 
heeft hij de heerlijkheid van God gezien. 
Die ervaring van Gods nabijheid heeft David in zichzelf bewaard, ergens in een hokje van zijn 
ziel. En nu, midden in de dorre woestijn, kan hij die ervaring weer oproepen. En nu weet hij weer: 
ja, zo machtig was mijn God toen en zo is Hij nog steeds vandaag. David riep de herinnering aan 
God wakker. En dan kan hij God weer loven: U wil ik prijzen, mijn leven lang!  
 
Bijzonder dat God zich laat ontmoeten in een herinnering aan Gods dichtbij-zijn. En zoals dat 
gaat met herinneringen, die komen pas later. Misschien herkent u het wel, het besef achteraf dat 
God dichtbij was in de woestijn, in periodes van zorg en verdriet. God was er steeds bij. Zijn 
Naam is: Ik zal er zijn. 
 
In het nieuwe jaar 2026 worden we uitgenodigd om onze herinnering aan God wakker te roepen 
in onszelf. Zodat we God prijzen. En net als David mogen wij ervaren dat Gods rechterhand ons  
altijd vasthoudt.   
 
Ds. Ewoud Jonker 
 
Uit eigen kring 
Jubilea: 
Op 13 februari hoopt het echtpaar Lakerveld-Zoutendijk haar 45-jarig huwelijk te vieren. 
 
Nieuwe leden: 
Per 1 januari 2026: mevrouw G. den Dikken, mevrouw M. Mol - van den Born, mevrouw C.J.M. 
Hagenaar - de Bruijn en mevrouw F. Veenstra-Schottert. 
 
Overleden: 
Op 14 december 2025 is in de leeftijd van 90 jaar overleden mevrouw B. Bos - de Hoop,     
Landszoom 45, 2925 AW Krimpen aan den IJssel. 
Op 16 december 2025 is in de leeftijd van 75 jaar overleden de heer L.J. Roose,  
Stad en Landschap 59, 2923 BL Krimpen aan den IJssel. 
Wij wensen de familie en nabestaanden van harte Gods troost en bemoediging toe. 
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Op 17 februari staat de jaarlijkse ledenvergadering gepland. 
We doen dit van 13.30 tot 14.00 uur in de achterzaal van de 
Fonteinkerk. U krijgt als leden daar apart de stukken voor bij  
deze nieuwsbrief.  
Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom, ook gasten.  
Deze themamiddag zal in het teken staan van de 
“gemeenteraadsverkiezingen”. Die zijn op 18 maart.  
We hebben 3 lijsttrekkers uitgenodigd om het een en ander te 
vertellen wat voor ouderen belangrijk zou kunnen zijn. En     
omdat we ook leden hebben uit omliggende dorpen - en niet    
alleen uit Krimpen aan den IJssel - hebben we ook een  lijsttrek-

ker uit de Krimpenerwaard uitgenodigd. We kunnen helaas niet alle deelnemende partijen        
uitnodigen deze middag, daarom hebben we een keus  gemaakt. De CU uit de Krimpenerwaard 
en de SGP en CDA uit Krimpen aan den  IJssel.  
Ze zullen wat vertellen over hoe hun partijen naar       
ouderen kijken.  
Waar lopen wij tegenaan? Wat voor vragen hebben wij?  
Hoe is het met de veiligheid bijvoorbeeld. Denk er vast 
over na en stel uw vraag.  We willen graag dat we alle 
antwoorden vanuit verschillende partijen horen.  Dan 
kunnen we zelf goed kiezen op welke partij we gaan 
stemmen.  
Laat uw stem ook nu vast horen, stel uw vraag. We   
hopen op een interessante middag. Neem iemand mee 
die dit ook graag wil horen. 
 
Themamiddag dinsdag 17 maart 
Deze middag willen we graag denken aan de lijdensweg die Jezus moest ondergaan. Maar uiter-

aard ook het feit van Pasen, de opstanding van Hem. We willen dit 
deze keer doen aan de 
hand van mooie schilde-
rijen die zijn gemaakt 
door Jan van ’t Hoff.  
Sommigen van ons  
hebben die al gezien in 
Dordrecht. Zij kwamen 
weer thuis met enthou-
siaste verhalen.  
Wij willen graag deze 
mooie schilderijen met 
elkaar delen en zo het 
Bijbelverhaal naar ons 
toe laten komen.  

Iedereen is zoals altijd hartelijk welkom. 
 

  

Deze middagen vinden altijd op dinsdag plaats in de 

Fonteinkerk,  Burgemeester Aalberslaan 41 te 

Krimpen aan den IJssel en zijn van 14.00 - 16.00 uur.  

THEMAMIDDAGEN 

De vrouwen na de opstanding van Jezus 
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Donderdagmorgen 12 februari 2026 –  
bezoek snuif- en specerijenmolen “De Ster” - Rotterdam 
Aan de Kralingse Plas – Plaszoom 324 staan de enige nog werkende snuif- en specerijenmolens 
in Nederland. We willen deze morgen een bezoek brengen aan deze unieke plaats waar we    
ontvangen worden met koffie/thee. Vervolgens zal ons verteld worden over de geschiedenis enz. 
en daarna worden we rondgeleid door de molen. We zien uit naar een interessant bezoek. Wilt u 
deze morgen mee op pad gaan, dan moet u zich wel aanmelden voor vrijdag 6 februari 2026. We 
reizen met eigen vervoer. Bij opgave graag aangeven of u een auto beschikbaar hebt en hoeveel 
deelnemers kunnen  meerijden. Vertrek om 09.30 uur van “De Tuyter”.  
De kosten (rondleiding,koffie/thee en  vervoer worden achteraf in rekening gebracht).  
Voor meer info: www.snuifmolens.nl. 
 
Dinsdagmiddag 24 februari spelmiddag – buurtkamer De Sperwer 

We zetten onze spelactiviteiten in 2026 weer voort en organise-
ren weer een leuke spelmiddag voor onze leden en introducees. 
Zoals gebruikelijk starten we om 14.00 uur. De inloop is vanaf 
13.30 uur en om 16.00 sluiten we de middag weer af. 
Voor koffie/thee wordt gezorgd en uiteraard zal een glas fris en 
een hapje niet ontbreken. Kosten: vrije gift! 
Graag even aanmelden – tot uiterlijk 20 februari - als u van plan 
bent om te komen.  
 

Donderdagmorgen 26 februari 2026 – Bezoek belevenisboerderij Martin Oosthoek 
(schaapherder) aan de Oude Bovendijk in Rotterdam 
Het is alweer eventjes geleden dat Martin Oosthoek een themamiddag verzorgde over zijn activi-
teiten – landschapsbeheer – met zijn grote kudde schapen. Het was een prachtige middag in De 
Fonteinkerk. Intussen is zijn kudde aan het ‘lammeren’.  
Op dit moment zijn er al weer 400 lammetjes geboren en tegen de tijd dat wij de belevenisboer-
derij gaan bezoeken kunnen dat er wel 1000 zijn. 
We drinken bij aankomst eerst met elkaar een kopje koffie/
thee met heerlijke kruidkoek (door zijn echtgenote Petra zelf 
gebakken) en vervolgens zal Martin ons een en ander vertel-
len en laten zien. We rijden met eigen vervoer.  De kosten 
voor deze morgen worden achteraf aan u in rekening         
gebracht. We vertrekken om 09.30 uur vanaf “De Tuyter”. 
Wilt u bij opgave ook aangeven of u een auto beschikbaar 
hebt en hoeveel personen u kunt meenemen? 
 

  

ER-OP-UIT 

 

 
Gijs Zwijnenburg telefoon:    06 - 33697724  
 mailadres: gzwijnenburg@outlook.com 

http://www.snuifmolens.nl
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Donderdagmorgen 5 maart 2026 - Bezoek bakkerij Casteleijn in de Stormpolder 
Op 16 oktober 2024 zijn we op bezoek geweest met een groep van onze afde-
ling bij Bakkerij Casteleijn. 
De aanmelding voor dit bedrijfsbezoek was zo overweldigend dat we 20 leden 
moesten teleurstellen. Na afloop van dit bezoek is toen afgesproken dat we nog 
eens op een ander tijdstip met een groep konden terugkomen.  
De namen van de leden van de ‘teleurgestelden’ heb ik zorgvuldig bewaard. 
Het zal duidelijk zijn dat zij nu ‘voorrang’ hebben vóór andere geïnteresseer-

den. Ik wil de ‘reservegroep’ dan ook beleefd, doch dringend vragen om zo snel mogelijk te     
reageren of zij nog in de gelegenheid zijn om op 5 maart a.s. van de partij te zijn. Anderen die 
nog niet zijn geweest kunnen dan eventueel een plaats krijgen. Op het moment van het schrijven 
van deze aankondiging is er één plaats beschikbaar. We worden om 10.00 uur verwacht en rond 
de klok van 11.30 uur zal het programma eindigen. U wordt tijdig geïnformeerd.  
Aanmelden zo spoedig mogelijk.  
 

Historische wandeling vrijdag 20 maart 2026 
Ingrid Bakker wil u weer meenemen voor een historische wandeling door Krimpen 
aan den IJssel. De route is opnieuw een verrassing!  Gestart wordt om 10.00 uur bij 
JUMBO De Korf (fietsenstalling). Graag even aanmelden als u van plan bent mee te 
wandelen.  
 

Dinsdagmorgen 24 maart 2026 – bezoek voedselbank  
Deze morgen worden we ontvangen door vrijwilligers van de voedselbank. Zij wil-
len ons informeren over dit mooie stuk werk in onze gemeente. “Oog voor voedsel, 
hart voor mensen”, zo luidt de slogan op de website. Meer dan 1 miljoen mensen in 
Nederland leven onder de armoedegrens. Vrijwilligers bij de voedselbank delen  
elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Bedrijven, over-
heden, instellingen, kerken en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. 

We laten ons deze morgen verder informeren. We starten om 10.00 uur. Het bezoek zal circa     
1 uur in beslag nemen. Graag van te voren aanmelden. 
 

Open Bedrijvendag Krimpen (OKK) – zaterdag 28 maart 2026 
Met ruim 2.500 bezoekers was de eerste editie van de Open Bedrijvendag Krimpen 
een succes. Dit jaar wordt opnieuw deze Bedrijvendag georganiseerd en tal van     
bedrijven zetten hun deuren voor een bezoek weer open. Op de website: 
www.obdk.nl kunt al alle verdere informatie vinden zoals b.v.  de namen en adressen 
van de deelnemende bedrijven. Deze dag is echt een aanrader. 

A G E N D A Blz. Themamiddagen en activiteiten  

12 februari 6 Bezoek Snuif- en specerijenmolen “De Ster” 

17 februari 5 Jaarvergadering + “Gemeenteraadsverkiezingen” 

24 februari 6 Spelmiddag in buurtkamer “De Sperwer 

26 februari 6 Schaapherder Martin Oosthoek 

5 maart 7 Bedrijfsbezoek bij Bakkerij Casteleijn Stormpolder 

17 maart 5 Themamiddag: Schilder Jan op ‘t Hof 

20 maart 7 Historische wandeling 

24 maart 7 Voedselbank Krimpen aan den IJssel 

28 maart 7 Open Bedrijvendag Krimpen 

21 april X Themamiddag: Wonen en werken in Nieuw-Guinea 

19 mei X Themamiddag:  Boekenschrijfster Teunie Suiker 

http://www.obdk.nl
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Waar is de landelijke   

ANBO-PCOB momenteel 

mee bezig? 
 

De landelijke ANBO-PCOB is betrokken bij de uitwerking van het programma Wonen en Zorg 
voor Ouderen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met het program-
ma Krachtig Ouder Worden: praat vandaag over morgen, initiëren overal in het land gesprek-
ken over ouder worden, hoe mensen dit ervaren en wat ze belangrijk vinden. We denken mee 
aan de overlegtafels met partijen als woningbouwcorporaties en de zorgorganisaties over het 
bouwen voor woningen voor senioren waaronder nieuwe woonzorgconcepten. We praten met 
de banken over de ontwikkelingen in het betalingsverkeer. En zetten ons in om de invoering 
van de nieuwe wet Pensioenen goed voor onze achterban te laten verlopen.  
Behoud van koopkracht is voor ons hierbij een eerste vereiste. 
Regelmatig zetten we onderzoek uit om bij onze leden hun meningen en ervaringen op te vragen 
die we vervolgens weer gebruiken om onze belangenbehartiging kracht bij te zetten. 
(Overgenomen van de website www.anbo-pcob.nl) 

 
 
 
 
 

 
Vacature 
nieuwsbriefbezorger 
In verband met een vacature in 
de lijst van bezorgers van de 
Nieuwsbrief ben ik op zoek 
naar een nieuwe bezorger. Het 
gaat om in totaal 7 adressen:  
Zandrak -Wilhelminahoeve - 
Wielerbaan - De Twee Sluizen - 
Cantharel - Zevenster -      
Brinkweg. Wie meldt zich? 
Alvast dank voor uw reactie.  
Mocht u geïnteresseerd zijn om 
bezorger te worden van de 
Nieuwsbrief? U kunt zich altijd 
bij mij melden.  
Ik wacht in spanning af. 
Gijs Zwijnenburg,  
(werkgroep dienstverlening / 
ledenadministratie) 

  

 
 
 
 
 
 
De één zegt: ik heb nog tijd genoeg, 
De ander: ik heb geen tijd meer te verliezen, 
De één vindt het nog te vroeg, 
De ander heeft niets meer te verliezen. 
 
De klok tikt onvermoeibaar voort, 
Dag aan dag, een jaar is weer verstreken, 
De tijd kruipt onverstoord 
Door 52 weken. 
 
Achter ons ligt vreugde en verdriet, 
Beide horen bij het leven, 
Wat voor ons ligt weten we nog niet, 
We blijven naar het goede streven. 
 
Zo rijgen zich aaneen de jaren, 
Ga je weg maar voort met God, 
Bij kalme zee, in woelige baren, 
Leg in zijn handen maar je levenslot. 
 
Dat is voor het jaar dat voor ons ligt, 
Een jaar dat nog niemand kent, 
Het beste vooruitzicht 
Is dat je in Gods handen bent. 
 
Maria Vreven (gevonden op facebook) 
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Als veertienjarige leerling van de Gemeentelijke Lagere Technische school in Krimpen aan den IJssel 
verdiende ik op zaterdag in de Stormpolder bij boer Buitenhuis wat geld dat grotendeels werd toegevoegd 
aan het huishoudbudget van ons gezin met vijf kinderen. Ik hielp bij de verkoop van aardappelen, bonen 
en erwten. De Stormpolder was in die tijd voornamelijk ingericht voor de teelt van aardappelen, koren, 
bonen en erwten. Voor vee was maar een kleine ruimte beschikbaar.  
 
Op zaterdag 31 januari 1953 voelde boer Buitenhuis zich niet zo fit en zei mij ‘s middags dat hij naar bed 
ging en of ik zondagmorgen de zes koeien wilde melken. Met een trots gevoel en de stalsleutel op zak 
ging ik naar huis. De verantwoordelijkheid voor die zes op stal staande koeien werd overgelaten aan een 
bijna vijftienjarige. Die zaterdag regende en stormde het overdag al behoorlijk en de weersvoorspellingen 
gaven zeer zwaar weer aan. Ook die zaterdagavond ging ik naar de bijeenkomst van "Jonge Strijd", de 
jeugdbeweging van het toenmalige NVV. Onze bijeenkomsten werden gehouden in een ruimte van      
gemeentewerken waarvan Hanny Gouwens de baas was. Tegenwoordig zou je zeggen; hoofd gemeente-
werken. Boven onze clubruimte was het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard gevestigd. Die zater-
dagavond waren we gezellig bezig geweest met spel, zingen en handenarbeid. Tussendoor zorgden we 
zelf voor warme chocolademelk die in een grote emaillen ketel gezet werd. Omstreeks tien uur verlieten 
we het clubgebouw en het was mijn beurt de ketel mee naar huis te nemen. We wisten niet wat ons over-
kwam toen we buiten kwamen. De wind rukte de deksel van de ketel die verdween in de sloot aan de 
voorkant van de mooie tuin van Hanny Gouwens. Zwaar zwoegend tegen de wind in kwam ik thuis in de 
IJsselstraat en daar stond weer een verrassing op me te wachten. Mijn konijnenhok met konijn was door 
de sterke wind van het onderstel geblazen en met de ruif omhoog op de grond terecht gekomen. Een  
onplezierige positie voor het konijn want het hok regende vol. Snel heb ik met m'n vader het hok in de 
schuur gezet en het konijn van droog stro voorzien. Ons niet realiserend wat er zich in Zeeland en Zuid-
Holland al afspeelde gingen we naar bed, want ik zou de andere ochtend om zes uur de koeien van boer 
Buitenhuis gaan melken.  
 
Mijn vader was altijd zeer alert op weersveranderingen. Dat had hij overgehouden uit de tijd dat hij dijk-
werker was aan de Noordoostpolder en de Afsluitdijk. In de nacht van 1 februari 1953 maakte hij z'n gezin 
wakker en zei: "t Gaat niet goed want het water loopt over de dijk en de storm staat tegen de IJsseldijk, 
allemaal aankleden!". Hij ging naar de dijk ter hoogte van de scheepswerf van Van Duivendijk maar was 
snel terug om de toestand in de hele IJsselstraat toe te lichten. Moeder was al snel in paniek en begon 
met de belangrijkste dingen naar boven te brengen. Als oudste zoon mocht ik met m'n vader mee om 
weer naar de dijk te gaan. We gingen nu richting oude steenplaats waar aan de IJsselkant een rijtje 
steenplaats-woningen stond. In één van die woningen woonde een zus van m'n vader. Zij zat al met haar 
man op zolder opgesloten omdat de woonkamer was volgelopen. (Op de plaats van de oude steenplaats 
en die woningen staat nu het complex van de Algerabrug (het eerste deltawerk!).  
 
Vervolgens liepen we richting Poldersedijk en de 'gemeentegrond'. Dat was een kolkende zee. De boog-
brug, Poldersebrug, naast de Koolteerfabriek, waarover je normaal naar de Stormpolder kon, was onbe-
reikbaar. Dan maar via de Tuinstraat en de Tiendweg naar de volgende brug, de Wittebrug. Ter hoogte 
van de Tuinstraat kwamen we op de Tiendweg koeien tegen. Inderdaad dat waren de koeien van        
Buitenhuis die ik om zes uur zou melken! Later bleek dat de boer de koeien losgesneden had en de dijk 
opgejaagd. De koeien zijn ondergebracht in de schuren van boer Hoek. Die had zijn boerderij op de 
plaats waar nu hotel- restaurant 'de Stuw' staat. We hoorden al snel dat de dijk achter in de polder, naast 
scheepswerf van der Giessen was doorgebroken en de hele polder volstroomde. Flink aangeslagen zijn 
we snel richting ons huis gegaan. We kwamen veel stormschade tegen en sommige straten stonden al 
blank. Toen we weer in de IJsselstraat kwamen hoorden we boven de storm uit een constante water-
stroom over de dijk slaan. Moeder huilde toen m'n vader het verhaal over de stormpolder vertelde. We 
wisten toen nog niet dat er vier mensen in de stormpolder verdronken waren. Al wakend en pratend met 
de buren in de straat hebben we de ochtend afgewacht. Inmiddels waren de stroom en de watervoorzie-
ning uitgevallen. De informatie over de situatie in Krimpen en de Krimpenerwaard was verward en     
summier. Toen ik zondagmorgen 1 februari weer met m'n vader mee mocht richting Stormpolder besefte 
ik pas goed wat er gebeurd was. We zagen het veerbootje aanleggen bij de dakgoten van de huizen in de 
Nijverheidstraat. De laatste mensen werden uit hun benarde positie gehaald. Er waren veel mensen met 
veel vragen waar niemand goed antwoord op kon geven. We hadden een bizar uitzicht over de       

  

Watersnood 1 februari 1953 
Herinneringen aan de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel, 

opgetekend door W. Heuvelman (24-02-1938). 
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Stormpolder die veranderd was in een kolkende zee.  
Ik herinner me ook dat zondags veel mensen, waaronder m'n vader en ik, zandzakken aan het vullen  
waren om zwakke plekken in de dijken te versterken. Op zondagmiddag kwam de politie huis aan huis 
om iedereen te waarschuwen dat de spullen naar boven moesten want in Ouderkerk aan den IJssel was 
naast de Gereformeerde kerk de dijk ook doorgebroken en daardoor zou de hele polder vol kunnen     
lopen. Moeder raakte toen helemaal van streek en wilde vluchten naar haar geboortestreek 'de Betuwe'. 
Dat was een begrijpelijke reactie maar van vluchten was geen sprake, alle vervoer was onmogelijk. Ik 
weet nog wel dat ik het eerst, na het bezoek van de politie, mijn konijn naar de vliering verhuisd heb.   
Aangezien m'n vader zich maandagochtend op z'n werk op de Koolteerfabriek moest melden kreeg ik met 
m'n twee jaar jongere broer opdracht te gaan informeren naar de familie in de Schans en Spreeuwenhoek 
in Ouderkerk aan den IJssel. Wij zijn die maandagochtend gaan fietsen voor zover dat kon want er lag 
veel stormmateriaal op de dijk en op sommige plaatsen was de dijk nog maar een meter breed, soms nog 
minder! Toen we bij de dijkdoorbraak in Ouderkerk aan de IJssel kwamen wemelde het daar van de     
militairen. Zij waren nog steeds met zandzakken aan het werk om naast het schip dat in de dijk gevaren 
was het gat kleiner te maken. Er was politiebewaking en daar moesten we ons melden. Toen we vertel-
den over onze opdracht van pa was er overleg tussen de politie en toen hebben ze ons met de fietsen 
over de zandzakken geholpen.  
 
Ik had het gevoel dat ze toen al wisten dat het in de Schans ook spannend was geweest. En inderdaad, 
toen we in de Schans op de plek aankwamen waar ome Kees en tante Riek den Braber woonden zagen 
we tot onze verbijstering dat het hele huis wegge-
vaagd was. Het was doodstil toen we daar aankwa-
men, ik geloof zelfs dat het had gevroren. Niemand 
ter plaatse, niemand kon ons informeren over het ge-
zin den Braber. Snel wat verder op naar tante Mien. 
Gelukkig dat huis stond er nog maar door het raam 
zagen we huilende mensen. Gelukkig zagen we ook 
snel tante Riek, ome Kees en de kinderen*. Ze waren 
dus niet verdronken. Uit het verhaal bleek dat ze op 
het nippertje vanuit hun bed naar de dijk gevlucht  
waren en daarom zaten ze maandagmorgen nog   
geheel ontdaan bij elkaar in hun pyjama. Ome Kees 
is later nog met een groep vertegenwoordigers van 
de watersnoodslachtoffers ontvangen door koningin   
Juliana op paleis Soestdijk. 
 
Boer Buitenhuis heeft tot het laatst gevochten om een dijkdoorbraak in de Stormpolder te voorkomen Dat 
is hem bijna fataal geworden want, toen hij van de bedreigde dijk naar zijn erf onderweg was voor nieuw 
versterkingsmateriaal, sloeg het water zo zwaar over de dijk dat z'n tractor afsloeg. Hij kon hem niet meer 
aan de praat krijgen en op het moment dat hij wegrende sloeg de tractor van de beschadigde dijk. Dit  
verhaal heb ik van de boer zelf. Ik heb wel de tractor later in het water zien liggen. Op verzoek van de 
boer heb ik toen aan de directeur van de Technische School, de heer Krombeen, gevraagd of ik met mijn 
klas de tractor mocht opknappen. Met behulp van de leraren is dat ook gelukt en de boer was bijzonder 
blij want er was werk genoeg nadat het  water weer gezakt was.  

 
Omdat de boer na de ramp niets meer te verkopen 
had was er voor mij voorlopig op zaterdag niets 
meer te verdienen. Toen heb ik op zaterdag een 
baantje kunnen vinden als leerling fietsenmaker bij 
de Gego aan de IJsseldijk. Die had werk genoeg 
want alle fietsen uit de Stormpolder hadden lang 
onder water gestaan en moesten helemaal uit    
elkaar gehaald worden en gereviseerd. Als ik toen 
bij de Gego in de werkplaats kwam en vroeg wat ik 
moest doen zeiden ze: 'Neem maar een waterfiets'. 
 
Wim Heuvelman  
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Voor degenen die 20 januari jl. niet aanwezig 
konden zijn: 
 
 

“In de Schoolbank” nu in de winkel 
 
Op vrijdag 5 september 2025 was het zover:  
de Historische Kring Krimpen aan den IJssel 
bracht  het boek “In de schoolbank - 150 jaar 
onderwijs in Krimpen aan den IJssel” uit.  
 
Leden van de Historische Kring hebben,   
samen met een team auteurs,  de onderwijs-
geschiedenis van Krimpen aan den IJssel 
vanaf  1845 in beeld gebracht. In dat jaar 
werd de eerste lagere school opgericht.  
 

 
Hazewindhonden in de klas 
Eindredacteur Henk Heurter: “We hebben veel onderzoek gedaan in de schoolarchieven. En ook 
hebben we meer dan negentig oud-docenten, leerlingen en bestuurders geïnterviewd. Hun     
verhalen en ervaringen geven een interessant en vaak ook vermakelijk tijdsbeeld. We kunnen 
ons bijvoorbeeld niet meer voorstellen dat de drie hazewindhonden van de juf ook in de klas 
aanwezig waren. In het boek lees je dus hoe tijden zijn veranderd. Ook lees je hoe belangrijk de 
gemeente het onderwijs altijd heeft gevonden.” 
  
Rijk verleden 
Krimpen aan den IJssel heeft in de afgelopen 150 jaren maar liefst 58 schoollocaties gekend. 
Vooral na de bouw van de Algerabrug en de Stormvloedkering schoten de scholen als padden-
stoelen uit de grond. Dit werd  veroorzaakt door de onstuimige groei van de gemeente in de    
jaren vijftig tot zeventig van de vorige eeuw.  “In de Schoolbank”  beschrijft de geschiedenis van 
het kleuter-, het lager en het voorgezet onderwijs. Ook is er aandacht voor de nijverheidsschool 
voor meisjes en de ambachtsschool voor jongens.  
 
Feest der herkenning 
“Het boek telt 300 pagina’s en bevat honderden foto’s, vaak afkomstig uit privé-archieven.  
Vormgever John Keizer heeft er een aantrekkelijk en goed leesbaar boek van gemaakt.  
“In de schoolbank” zal veel herinneringen oproepen bij oud leerlingen, ouders, onderwijsgeven-
den en bestuursleden. Ook is het boek interessant voor geïnteresseerden in de geschiedenis 
van Krimpen aan den IJssel”, aldus een enthousiaste Henk Heurter. 
 
Beschikbaar in de boekhandel 
Van de 1

e
 druk is nog een beperkt aantal exemplaren te 

koop en voor € 24,95 verkrijgbaar in Krimpen aan den     
IJssel bij: 
Vivánt Books & Gifts, Winkelcentrum De Korf 
Brugzicht, Stad en Landschap 25 
Streekmuseum Krimpenerwaard, Boezemdreef 1 
Giftclub de Olm, Olm 4 
 
Online bestellen kan ook via:  
www.historischekringkrimpen.nl 
 
Ries Jansen 
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COLOFON: 
 
Voorzitter: 
Mevrouw M.A. Tromp-de Graaff  
telefoon: 0180-522828 
e-mail: voorzitter@pcobkrimpen.nl   
 
Bestuurslid: 
De heer M. Alderliesten 
telefoon: 06-23010653 
e-mail: alderliesten48@live.nl 
 
 
Werkgroep: 
Lief en Leed: Janneke Bakker, 
tel.nr.: 0180 - 518075 
Jaap Bremmer,  Fia van Dijk,  
Lia van der Lee, Gerrit Weggeman en 
Maria Vreven (bestuur) 
 
Werkgroep: 
Diensten: klusjes, belastinghulp, 
administratieve hulp, Dirk Bosch, Klaas 
Star (bestuur) Frans van Rij 
tel.: 06-17405923 
 

  
 
 
Secretaris: 
De heer K.W.C. Star 
telefoon: 06-29319162 
e-mail: secretaris@pcobkrimpen.nl 
 
Bestuurslid: 
Mevrouw A. Roose-Dercksen 
telefoon:  06-20951856 
e-mail: aroosedercksen@yahoo.com  
 
 
Werkgroep: 
Er-op-uit (reizen,excursies etc.): 
Anneke Roose (bestuur),  
Ingrid Bakker en Gijs Zwijnenburg,  
tel.: 06-33697724 
  
 
Werkgroep: 
Themamiddagen: 
Pieta Hoogendijk, Lena Broere en 
Marjan Tromp (bestuur) 
 

Het correspondentieadres is: 
 

Brinkweg 34, 2925 DG  

  
  
 
Penningmeester: 
Mevrouw M. Vreven 
telefoon: 06-22260874 
e-mail: penningmeester@pcobkrimpen.nl 
 
Werkgroep: 
Communicatie, nieuwsbrief, website: 
Fija Zwijnenburg en 
Marjan Tromp (bestuur)                        
tel.: 0180-522828  
 
Ledenadministratie / ledenwerving: 
Gijs en Fija Zwijnenburg 
tel.: 06-33697724 en e-mail:  
ledenadministratie@pcobkrimpen.nl 
 

• Voor rijbewijskeuringen kan men contact opnemen met mevrouw José van den Berg via telefoonnummer: 085 - 4883616 . 

Dit kan ook via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl. Leden van de ANBO-PCOB krijgen korting op het tarief.             
De kosten van de keuring bedragen € 50,--. 

• Het adres van het verenigingsbureau ANBO-PCOB is: Seniorenorganisatie ANBO-PCOB, Vijzelmolenlaan 20-22, 3447 

Woerden. Telefonisch bereikbaar via nummer: 030 - 3400680. Wanneer u een e-mail naar het verenigingsbureau wilt ver-
sturen, kan dat via: secretariaat@pcob.nl.  

• Toegang tot de landelijke website: www.anbo-pcob.nl  -> uw afdeling  -> vul “Krimpen aan den IJssel” in bij zoeken”. 
Onze afdeling heeft een plaatselijke website, via www.pcobkrimpen.nl komt u hierop terecht. De websitebeheerders zijn de 

heren Arie Tromp (telefoon: 0180 - 522828) en Klaas Star (06 - 29319162).  

• Het IBAN/banknummer van de afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. is: NL27RABO 0152 7958 12 ten name van:           

Penningmeester ANBO-PCOB Krimpen aan den IJssel. 

• De jaarcontributie bedraagt in 2026: € 6,-- voor partnerlidmaatschap en € 4,-- voor individueel lidmaatschap per maand. 

Het lidmaatschap van de ANBO-PCOB loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt jaarlijks automatisch verlengd.       
Opzegging van het lidmaatschap per brief of per e-mail vóór 1 december. 

• Persoonsgegevens van de leden worden beheerd door de secretaris. De leden hebben het recht deze gegevens op te   

vragen en in te zien. Ook kan een verzoek tot wijziging gedaan worden. Er wordt binnen de afdeling verantwoord en      
vertrouwelijk met persoonsgegevens gehandeld. Hiertoe heeft het bestuur een privacy statement opgesteld dat op 25 juni 
2018 is vastgesteld. 

 

Voor nieuws uit onze eigen  
afdeling kijkt u op: 

www.pcobkrimpen.nl 
Landelijk is het 

www.anbo-pcob.nl 
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