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 Van de Voorzitter 

Beste Leden, 

Voor u ligt weer een fonkelnieuwe editie van 

‘Even Bijpraten’, voor de periode mei tot begin 

juni. 

Een bewogen periode in onze geschiedenis. 

 

Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog in Europa en in Zuidoost-Azië. Sinds 1961 

herdenken we ook de slachtoffers van oorlogssituaties en 

vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede 

Wereldoorlog. 

Het thema voor 4 en 5 mei dit jaar is “Vrijheid vertelt: opmaat 

naar 80 jaar vrijheid”.  

De Tweede Wereldoorlog werkt nog steeds door, in de manier 

waarop wij naar de wereld kijken. Alleen in een land zonder 

oorlog kan een samenleving goed functioneren.  

Daarom vieren we op 5 mei dat wij in een democratie leven. Een 

land waar iedereen mag meedenken en meebeslissen. Een land 

dat vraagt om ieders verantwoordelijkheid. 

In deze woelige tijden nog steeds heel actueel! 

 

Maar eerst gaan wij, op 27 april, met z’n allen naar Emmen!  

Tenminste….als wij de jarige Koning in levende lijve willen 

aanschouwen! Want op deze zaterdag woont Koning Willem-

Alexander, samen met andere leden van de Koninklijke familie, 

de viering bij van Koningsdag in Emmen. 

Helaas is het ruim 195 km rijden van Geldermalsen naar 

Emmen, dus ik vermoed dat de meeste van ons Koningsdag 

vieren in eigen dorp! 

En als u benieuwd bent naar de outfit van Máxima en de 

prinsessen, dan kunt u alles ‘live’ op televisie volgen! 
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De Koning wordt trouwens 57 jaar! 

 

Ik sluit dit voorwoord af met Hemelvaartsdag en Pinksteren. 

Voor velen extra tot vrije dagen, maar toch vooral Christelijke 

dagen. 

Op Hemelvaartsdag wordt herdacht dat Jezus is opgestegen 

naar God.  

Pinksteren is de 50ste dag na Pasen waarin wordt herdacht dat 

de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. 

 

Ik wens u allen een goed en gezond voorjaar toe! 

Vriendelijke groeten Jacky Bertens 

  

 

In gesprek met …….Kees en Meta Zuurmond 

De ouders van Kees 

hadden een boerderij in 

de Bulkstraat in Deil, 

midden in 

het dorp met naast hen 

aan de ene kant de 

bakker en aan de andere 

kant de 

kolenboer. Hun grond 

lag overal verspreid. 

Hij werd als 2e kind 

geboren in 1946 

en had daar een fijne 

jeugd “geweldig, het 
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kon niet beter” vertelde hij. Na de lagere school ging hij naar de 

LTS in Tiel, afdeling metaalbewerker, en daarna -hij was toen 

16 jaar- aan het werk bij de Brandweerbouw in Beesd waar met 

de hand brandweerauto’s werden gebouwd. Hij volgde diverse 

avondcursussen. 

Het was daar hard werken, maar het was een mooie tijd. Toen 

het bedrijf werd gesloten ging hij werken bij Relka 

Luchtverwarming in Culemborg waar hij het ook goed had en hij 

beëindigde zijn werkzame leven bij Ameron in Geldermalsen als 

ploegleider. Door zware lichamelijke problemen werd hij 

afgekeurd en op 57-jarige leeftijd stopte hij met werken. 

Naast het werk en leren voetbalde hij met plezier bij de 

Lingeboys (nu Rhelico) en was hij lid van muziekkorps De 

Volharding als tamboer. Kees was vele jaren lid van het 

Mannenkoor in Zoelen, waar ze de prachtigste liederen zongen. 

Meta Boudewijn was enig kind en ze woonde op de boerderij 

van haar ouders in Kapel Avezaath. Na de Huishoudschool ging 

ze stage lopen in het Vrijthof te Tiel, en daar adviseerde men 

haar de opleiding tot ziekenverzorgster te gaan volgen. Van het 

een kwam het ander en ze deed ook nog de opleiding 

kraamverzorgster en ze vertelde met veel plezier over de 

werkzaamheden die ze gedurende de 10 dagen kraamtijd moest 

doen naast het verzorgen van de kraamvrouw. 

In 1966 werd Kees heel ernstig ziek. Hij lag vele weken in het 

ziekenhuis en in zijn vriendengroep werd vaak over hem 

gesproken. Die mannen kwamen in het dorp bij allerlei 

gelegenheden de vriendinnengroep van Meta Boudewijn tegen 

en zo hoorde ze over hen praten over de zieke vriend Kees ze 
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werd benieuwd wie toch die Kees was. Toen hij weer beter was 

leerden ze elkaar kennen en ze kregen verkering. In 1970 werd 

er getrouwd. 

Meta was enig kind en ze gingen inwonen op de boerderij van 

Meta’s ouders in Kapel Avezaath. Ze woonden daar 1 ½ jaar en 

er werd een dochter geboren. Ze verhuisden naar een koophuis 

op de Hoge Hof en daar werd hun 2e dochter geboren. Toen ze er 

10 jaar woonden wilden ze graag een groter huis bouwen.  

Er was een perceel beschikbaar op de grond van Meta’s ouders, 

maar daar moest het bestemmingsplan voor worden gewijzigd en 

de gemeente eiste dat er eerst op die grond klein fruit moest 

worden geplant. Meta was degene die die taak op zich nam en 

als er geoogst was ging ze ook met de auto met een kar 

daarachter met fruit naar de veiling in Geldermalsen, die toen 

nog “gezellig” was. Na enige tijd werd dat stuk grond ook een 

kleine boerderij want ze schaften als hobby schapen en dikbillen 

(vleesvee) aan. Meta zorgde voor de kinderen, het huishouden, 

het fruit en het vee. Dat was hard werken maar ze deed alles met 

plezier. 

Daarnaast is ze 29 jaar bestuurslid van de Oranje Vereniging in 

Kapel Avezaath geweest en was ze jaren lid van de 

toneelvereniging. In 1982 kregen ze eindelijk toestemming om te 

gaan bouwen. Inmiddels was Meta’s vader overleden en ze 

bouwden een boerderij met een grote woonkeuken in het 

midden, aan de linkerkant hun eigen woning en aan de rechter 

kant een apart gedeelte voor Meta’s moeder: 2 kamers, 

keukentje en badkamer, zodat ze zelfstandig kon wonen. Moeder 

heeft tot 1999 bij hen gewoond en ze hebben daar geen dag spijt 

van gehad. Daarna hebben ze de boerderij met het vee verkocht 
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en ze zijn in 2008 verhuisd naar De Vang in Geldermalsen. Toen 

in de Plantage gelijkvloerse woningen zouden worden gebouwd, 

hebben ze zich ingeschreven en ze waren een van de gelukkigen 

die konden kopen. Sinds 2 jaar wonen ze met veel plezier in een 

prachtig huis.  

Ze zijn bijzonder trots op wat hun beide dochters hebben bereikt 

en ze zijn gelukkig met hun schoonzoons en de 2 kleinzoons en 

de kleindochter. 

Het was bijzonder om hen met zoveel liefde over de ouders aan 

beide kanten te horen vertellen. 

Kees en Meta, hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst. Jullie 

hebben me verwend met koffie en wat lekkers en we hebben 

uren met veel plezier met elkaar gesproken. Het is fijn om te 

horen dat jullie je thuis voelen bij de PCOB. 

Ria van Soelen. 

Schrikkellunch op donderdag 29 februari 
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Op deze bijzondere dag waren we met meer dan 70 personen in 

de Leidsche Hoeven in Tricht. Het was een heel gezellige 

bijeenkomst met koffie en lekkere appeltaart. Daarna genoten we 

van een heerlijke lunch aangeboden door het bijzondere lieftallig 

personeel. Om ± 13.30 ging een ieder tevreden naar huis!  

 

Het Nieuwe Pensioenstelsel 

 

Het aanvullend pensioen (dat tijdens het werkzame leven wordt 

opgebouwd) is al jaren niet meer meegegroeid met de stijgende 

kosten voor het levensonderhoud, terwijl de pensioenfondsen 

toch enorm veel geld in kas hebben. Een situatie die moeilijk is 

uit te leggen. Op dit moment wordt er in Den Haag gepraat 

over een geheel nieuw pensioenstelsel, dat in 2027 zal ingaan.  

Het nieuwe stelsel biedt meer kans op indexatie, maar ANBO-

PCOB vindt dat er al vóór 2027 moet worden geïndexeerd. Ook 
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moet er wat gebeuren met de achterstanden in koopkracht die 

zijn opgelopen.  

Verder is ANBO-PCOB van mening dat iedereen (ook de jongere 

generaties) op het moment van pensionering recht heeft op een 

goed pensioen, dat meegroeit met de prijsontwikkeling.  

ANBO-PCOB gebruikt hoorrecht bij ABP 
We gaan dus in ieder geval naar een nieuw pensioenstelsel, 

waarbij het huidige collectieve pensioenvermogen wordt 

omgezet in persoonlijke pensioenpotjes. In het kader van deze 

overgang maakten ANBO-PCOB samen met een aantal andere 

organisaties gebruik van het hoorrecht bij pensioenfonds ABP. 

Het NOS journaal maakte hier op 27 maart een nieuwsitem over.  

Er zullen voor 2027 nog veel inspraakrondes bij de 

pensioenfondsen volgen.                                                                        

ANBO-PCOB zal zo veel mogelijk gebruik maken van het 

inspraakrecht. Onze organisatie blijft opkomen voor de 

belangen van gepensioneerden! 

 

Nu we samen zijn gegaan met ANBO ontvangen we het 

Magazine nog maar 8x per jaar.  
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Ons infoblaadje “Even Bijpraten”  zal dus ook 8x per jaar 

verschijnen .  

Hieronder leest u wanneer  het PCOB magazine en Even 

bijpraten in de brievenbus zal vallen  :  

Juni    : in de week na  4 juni                             

Juli/augustus    : in de week na 23 juli                              

September                : in de week na 3 september 

Oktober/november   : in de week na  22 oktober                            

December                 : in de week na 3 december 

 

PROGRAMMA: APRIL ——— MEI———-JUNI 

 
DONDERDAG 18 April 

Vanmiddag treedt het zeevrouwen koor “De Zeesterren” voor 

ons op. 

Een gezellige middag met vrolijke en ontroerende liederen, 

gezongen door de dames van De Zeesterren. 

 

DONDERDAG 16 Mei 

Vandaag vertelt Dhr. Nico Rasch over de wereld van Johannes 

de Heer. De titel van de lezing luidt ‘De man die dacht dat hij 

niets kon’. 

Johannes de Heer werd geboren op 23 mei 1866 in Rotterdam 

Hij was evangelist, stond aan de wieg van de NCRV en heeft 

vele liederen geschreven die opgenomen zijn in ‘Zangbundel 

Johannes de Heer’. De eerste editie van deze bundel, met 

destijds 675 liederen, verscheen in 1905.  

U bent, bij alle middagen, van harte welkom! Neem gerust eens 

iemand mee die het leuk vind om een kijkje te komen nemen!  
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DONDERDAG 27 juni 

(LET OP! In plaats van de derde, deze maand, de vierde 

donderdag van de maand!) 

Onze jaarlijkse traditie!  

Vanmiddag gaan wij, alweer voor het derde jaar op rij, koffie 

drinken in de kersenboogerd van De Hoenderik in Tricht. 

Uiteraard compleet met kersen en appelgebak! 

Deze middag is voor leden van onze PCOB afdeling. 

(Wanneer en hoe u zich op kunt geven voor De Hoenderik leest 

u elders in deze EB) 

 

Kersen eten – geprolongeerd! 

Vorig jaar hebben er ca. 70 personen van deze middag genoten 

en door dit enthousiasme heeft het bestuur besloten om op 

                            donderdag 27 juni 2024  

                    De  Hoenderik, Lingedijk 80, 4196 Tricht 

in zijn geheel te reserveren voor de leden van de PCOB .  

 

Er zullen dus geen  andere 

groepen aanwezig zijn en de 

hele boomgaard (zon)en de  

binnenruimte (regen)  zullen 

ter onzer beschikking staan.  

We gaan er op eigen vervoer 

(auto, fiets of regio vervoer) naar toe. 
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Programma van 14.30 – 17.00 uur: 

• Koffie/thee met appeltaart 

• Bakje kersen eten. 

Aan deze middag zijn voor onze leden geen kosten verbonden. 

 

Dagtocht – 15 augustus 2024      

Het bestuur is weer bezig om voor u een gezellige en 

interessante dagtocht samen te stellen. Het programma is nog 

niet helemaal bekend, 

maar het is voor u allen 

goed om deze datum nu 

reeds te weten, zodat u 

deze datum kan 

reserveren in uw agenda. 

 

In de Even Bijpraten van 

juni/juli zullen wij u alle 

details en de daaraan  verbonden kosten doorgeven. 

Voor deze activiteit kunt u zich vanaf 10 juni  dan opgeven. 

Vanaf 1 mei kunt u zich aanmelden bij voorkeur via de email  

bij Ria van Soelen  - david.ria@upcmail.nl of 0345-

581270 

 

 

mailto:david.ria@upcmail.nl
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 Verslag van de PCOB middag van 18 april 2024. 

De voorzitter Jacky was deze middag eerst wel aanwezig maar 

moest later door omstandigheden toch naar huis terug keren. 

Dicky Heinen neemt het stokje over en heet de leden en enkele 

gasten welkom en ook het dameskoor “De Zeesterren” en de  2 

muzikanten. 

Wij gaan weer naar 4 mei de dodenherdenking, naar aanleiding 

daarvan leest ze een gedeelte uit het oorlogsdagboek van Etty 

van Hillesum en ze sluit af met het gebed Vrede. 

Dan krijgt de dirigent van het koor de gelegenheid om een 

toelichting te geven op de liederen. Na de intro volgen er 

bekende maar ook Franse en Duitse liedjes. 

Na de pauze legt de dirigent een liedje uit omdat in kanon te 

gaan zingen wat heel enthousiast met de zaal werd mee 

gezongen. 

Met 75 aanwezige en 20 koorleden waren deze middag ook meer 

mannen in de zaal. Zij kwamen hun vrouwen van het koor nl. 

ondersteunen. Het was een gezellige middag met veel 

enthousiasme van uit de zaal.  
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Dicky bedankt het koor en er is een Betuwse appel als attentie. 

Ria eindigt met het gedicht Lente,  

Tot slot wordt er op gewezen om Even Bijpraten heel goed te 

lezen dit i.v.m. het opgeven van de a.s. uitstapjes. Een ieder 

wordt wel thuis gewenst.   

 

 


