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Een prachtig gekleurde hemel boven Huizen (T.H. 7-4-’24) 

 
Hemelvaart 

 

Hij ging met hen naar buiten 
en gaf ze een bevel: 
"Ga niet weg uit Jeruzalem 
totdat Ik het je vertel".  
 

"Maar wacht op de belofte 
Mijn Vader zal die geven 
zoals Ik 't heb gezegd 
Hij vult je met Zijn leven".  
 

"De Heilige Geest zal komen 
met sterke kracht van boven, 
jullie zullen getuigen 
en Mijn grote Naam gaan loven!" 
 

Toen bedekte Hem een wolk 
onttrok Hem aan hun zicht 
en twee mannen in witte kleren 
brachten een Godsbericht. 
 

Ze zeiden tegen hen: 
"Mannen van Galilee, 
wat kijk je toch naar boven? 
God nam Zijn Zoon nu mee!" 
 

"Maar Hij zal wederkomen 
op dezelfde wijze daalt Hij neer, 
vanuit Gods Heilige Hemel 
komt Hij als Koning weer!" 
 
Handelingen 1:4-11. 

 
Els Hengstman-van Olst 

 
 

 

Aan onze vrienden van de PCOB in Huizen, 
 

Wat was de hemel mooi op 7 april. Het Saharazand en 
de condens in de lucht kleurden tijdens de avondzon de 
hemel en de  aarde prachtig rood.  
In het gedicht gaat het over de bijbelse hemel, die is 
onbeschrijflijk mooi, want daar woont God, onze Heer. 
Een plaats om naar te verlangen.  
 

De zomer komt in zicht. We zien de natuur opbloeien en 
ons als het ware oproepen naar buiten te gaan. We 
wonen in een prachtige omgeving die ons veel variatie 
biedt. Het is een aards stukje schepping waarvan we in 
het hier en nu mogen genieten. Laten we er zo mogelijk 
vaak op uit gaan. Dat is bovendien heel gezond. 
   

               Met vriendelijke groet, Teun Huisman 
 

Van het bestuur 
 

Op weg naar de zomer 
 

Kort geleden hebben we Pasen gevierd. We kijken nu 
vooruit naar Hemelvaartsdag en Pinksteren. Dat bete-
kent dat we weer richting de zomerperiode gaan. 
Alhoewel dat nog niet zo zichtbaar is. We hebben een 
paar mooie zonnige dagen gehad, maar ook dagen met 
veel regen. Op 10 april hebben we onze jaarvergadering 
gehad. Het was fijn om met elkaar de huishoudelijke 
zaken te bespreken. Wat hebben we genoten van de 
prachtige presentatie van Marjolein Klijn over haar werk 
bij de Politie. Daarna konden we heerlijk genieten van 
een hapje en een drankje.  
Er staan allerlei activiteiten gepland voor de komende 
tijd, zoals de busreizen, eten in ‘De Oude Pastorie’, 
koffiedrinken in ‘De Brassershoeve’ enzovoort. U vindt 
de uitnodigingen verderop in deze Nieuwsbrief.  
 

Jubilarissen 
 

Dhr. en mevr. A. en J. Brasser-Visser zijn dit jaar 25 jaar 
lid van onze vereniging. Ans Brands van de commissie 
Lief en Leed is bij het echtpaar op bezoek geweest. Het 
was gezellig. Ze heeft hen een bloemenbon overhandigd 
namens onze PCOB. Een foto vonden zij niet nodig.  
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Busreizen 
 

Voor dit jaar staan er weer een groot aantal busreizen 
gepland. Iedere maand een en soms wel twee vanaf 
maart tot en met november. Lies heeft samen met de 
activiteitencommissie en de busmaatschappij een 
prachtig programma samengesteld.  
De busreizen zijn heel populair. Wilt u mee, geeft u zich 
dan snel op, want vol is vol. Wanneer er veel mensen op 
de wachtlijst staan, probeert zij het zo te regelen dat er 
nog een bus gaat, zodat iedereen meekan. Dat is heel 
veel werk, maar Lies doet het graag. Wel heeft zij een 
dringend verzoek: Wilt u de busreizen a.u.b. altijd op tijd 
betalen, uiterlijk 10 dagen voor vertrek, op bankreke-
ning: NL 63 RABO 0329 9666 34 t.n.v. PCOB afd. Huizen 
onder vermelding van reisdoel en datum.  
Dat scheelt haar veel telefoontjes en dus tijd! 
 

Belastingservice, laatste kans 
 

U heeft nog tot 1 mei tijd om uw aangifte te doen. De 
heren Tijmen Bout en Wim Nagtegaal helpen u graag. 
Wilt u gebruik maken van deze service, neem dan 
contact op met een van de beide heren. 
Tijmen: 035 525 4812 of tijmen.bout@ziggo.nl 
Wim: 035 523 1118 of wenagtegaal@hetnet.nl 
 

Vervoer 
 

Heeft u geen vervoer en wilt u toch graag naar de PCOB 
middagbijeenkomsten. Geef dat dan door aan Lies 
Grimbergen. Zij regelt voor u dat u thuis opgehaald 
wordt en na afloop van de middagbijeenkomst weer 
wordt teruggebracht. We hebben een aantal medeleden 
die zich hiervoor aangemeld hebben. Zij bezorgen u dan 
een fijne en gezellige middag. Met dank aan hen! Wacht 
echter niet te lang, het aantal vervoerders is beperkt. 
 

Chauffeurs gevraagd 
 

Om het bovengenoemde vervoer te kunnen regelen 
hebben we daarbij uw hulp nodig. Daarom zijn we 
naarstig op zoek naar meer leden die deze taak op zich 
willen nemen, zodat we niemand hoeven teleur te 
stellen.  
Wilt u hieraan meewerken, neem dan contact op met 
Lies Grimbergen. Alvast hartelijk dank. 
 

Omzien naar elkaar/bezoekgroep 
 

Heeft u hulp nodig, voor wat dan ook? Bel dan gerust 
met een van de bestuursleden. We helpen u graag. 
Heeft u behoefte aan een praatje of een bezoekje, of 
weet u iemand in uw omgeving die wat meer aandacht 
nodig heeft. Laat het ons weten. We hebben een aantal 
bezoekdames en een bezoekheer die u of een ander een 
bezoekje kunnen brengen. 
 

Commissie Lief en Leed 
 

De dames van de commissie Lief en Leed versturen het 
hele jaar door kaarten aan zieke en jarige leden. Ook aan 
huwelijksjubilea wordt aandacht besteed. Mochten er in 

uw omgeving leden ziek zijn of tijdelijk elders verblijven, 
wilt u dat dan aan de dames van de commissie 
doorgeven. Dan kunnen zij daarop actie ondernemen. 
 

Digitale wereld 
 

Heeft u een e-mail adres en is ons dat nog niet bekend, 
wilt u dat dan aan ons doorgeven? Dan kunnen wij u, 
indien nodig, heel gemakkelijk over allerlei zaken 
informeren. Is uw e-mail adres veranderd geef dat dan 
a.u.b aan ons door. Dan houden we ons bestand bij. 
 

PCOB middagbijeenkomst 
 

De eerstvolgende PCOB middagbijeenkomst is op 
woensdag 22 mei.  
 

SOBH Thema bijeenkomst  
Deze themabijeenkomst is op maandag 27 mei.  
De gastspreker is een apotheker die van alles zal 
vertellen over medicijnen, het gebruik ervandoor e.d. 
 

‘Eten in De Oude Pastorie’ 
 

In de maand mei is er geen ‘Eten in De Oude Pastorie’  
 

Vacature 
 

Binnen ons bestuur is er een vacature voor algemeen 
adjunct. Iemand die waar nodig kan bijspringen bij 
ziekte, een grote activiteit of werkdruk en dergelijke.   
Wanneer u ons zou kunnen en willen helpen door deze 
taak op u te nemen, stellen wij dat zeer op prijs.  
U kunt u aanmelden bij een van onze bestuursleden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ledenwerfactie 
 

Bij deze Nieuwsbrief treft u een folder aan. Hierin staat 
dat we op zoek zijn naar nieuwe leden. Kijk eens om u 
heen. Wie weet is er in uw omgeving of kennissenkring 
wel iemand die lid wil worden van onze vereniging.  
 

Nieuwe leden 
 

Met vreugde begroeten we twee nieuwe leden: 
• Mevr. M. Vos, 

Middelgronden 43 

• Mevr. G. de Kort-de Jong, 

Wasbeer 16 
 

We denken aan de zieken en aan degenen die 
noodgedwongen elders verblijven. We wensen u allen 
sterkte en beterschap. Kort geleden hebben we Pasen 
gevierd, het opstandingsfeest. Jezus leeft! Hij heeft dit 
gedaan voor ons. 
 

Vriendelijke groeten aan u allen, mede namens het 
bestuur, Iet van Saane 
 

mailto:tijmen.bout@ziggo.nl
mailto:wenagtegaal@hetnet.nl
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Voor u gelezen 
 

Rouwcafé Huizen 
 

Wist u dat er een rouwcafé 
is in Huizen. Rouwcafé is 
een initiatief van de 
Hervormde Gemeente 
Huizen in samenwerking 
met Versa Welzijn. 

    Foto: Rouwcafé Huizen           Dit is een plek waar u 
terecht kunt als u korter of langer geleden een verlies 
hebt  ervaren. Het is een laagdrempelige plek waar u 
welkom bent en er aandacht is voor u en uw verlies. 
Meer informatie is te vinden op www.rouwcafehuizen.nl 
of door te mailen naar contact@rouwcafehuizen.nl . 
De contactpersonen zijn Deliana Heutink en Nel Alta. 
U bent welkom iedere eerste vrijdag van de maand van 
16.00 uur tot 17.30 uur in ’t Vuronger, Schoolstraat 6.  
 

Verslagen 
 

Verslag busrit met pannenkoekenlunch 
Op 12 maart maken we een prachtige bustocht door 
Gelderland, kriskras van de Amerongense Berg tot 
Staverden op de Veluwe. Het is onze eerste busreis van 
het seizoen en we hebben er zin in. 
Ruim op tijd staat iedereen te wachten. We zijn blij dat 
Wilma onze chauffeuse ook weer van de partij is. 
Els leest een mooi lentegedicht voor en we gaan op pad. 
Eerst een klein stukje snelweg, en dan binnendoor via 
Baarn, Soestdijk en Soest, waarbij we luisteren naar 
Wilma’s verhaal over de Soester knollen, die toch zeker 
voor de kerst gegeten moeten worden! 
We passeren de Leusderheide, rijden richting Doorn en 
zien in de verte Huis Doorn. Daar woonde vroeger de 
laatste Duitse keizer, Wilhelm II, tot zijn dood in 1941. 
Dan gaan we verder door naar Maarn, Langbroek, Wijk 
bij Duurstede en over de Amerongse berg. We zijn op 
weg naar Veenendaal, waar we in Restaurant De 
Bijenmarkt verwacht worden. 

 

We kiezen ons drankje en onze pannenkoek. Wordt het 
kaas, spek, of toch appel, of misschien wel rozijnen? 
Teun en ik kiezen twee verschillende en ruilen de helft, 
zo hebben we beiden twee smaken, kaas en spek met 
een grote pollepel heerlijke stroop er bovenop. 

Rond half 3 rijden we richting de Veluwe: via Ede, 
Wekerom, Harskamp, Kootwijk naar Staverden, waar we 
het prachtige kasteeltje passeren. De zon die we heel 
even zagen toen we zaten te eten, blijft nu weer achter 
de wolken. Via Harderwijk gaan we de snelweg weer op 
en door de polder brengt Wilma ons veilig en vlot weer 
naar Huizen. 
Het is een fijne dag geweest, en we zien al weer uit naar 
de volgende busreis.  
                                                                 Annemarie Huisman 
 
 

Verslag van de PCOB-middag op 20 maart 
 

Marianne opent de vergadering en heet alle 
aanwezigen heel hartelijk welkom. Een bijzonder 
welkom aan onze gastspreker van vanmiddag dhr. 
Aart Haverkamp. 
Daarna geeft zij het woord aan Annemarie die met 
ons de middag zal openen. 
Zij leest Johannes 20:1-5. ‘De nieuwe morgen’. 
 Maria Magdalena ging naar het graf om Jezus 
lichaam te verzorgen en Hem zo de laatste eer te 
bewijzen. De Here Jezus had haar uit haar donkere 
bestaan gered. Zij vond hem niet, het graf was leeg. 
Zij huilde erg. Op dat moment had zij een ontmoe-
ting met Jezus, echter zij wist niet dat het Jezus was. 
Hij riep haar bij haar naam en toen herkende ze Hem, 
ze zei Rabbouni  (Meester) en ze wist: Jezus leeft! 
 

Hierna volgen enkel huishoudelijke mededelingen. 
Onze secretaris Henk Wiesenekker is ziek. Hij heeft 
voorlopig zijn taken neergelegd. Iet van Saane zal 
deze overnemen. 
 

Verder doet Marianne nog enkele mededelingen.  
Op 15 maart was mevr. A. van Nugteren-Tak 25 jaar 
lid van onze vereniging. Helaas kan zij onze bijeen-
komsten niet meer bijwonen. Een commissielid van 
Lief en Leed is bij haar op bezoek geweest en heeft 
haar een bloemenbon overhandigd.  
Ze belicht het vele werk van de commissie ‘Lief en 
Leed’. Geef het  alstublieft door als u een PCOB-lid  
kent die ziek is en graag een kaart krijgt? Omzien naar 
elkaar doen we niet alleen maar samen.  
Ze noemt verder nog de komende bijeenkomsten, 
busreizen en activiteiten. 
De eerstvolgende PCOB middagbijeenkomst staat 
gepland voor 10 april. We willen dan onze 
jaarvergadering houden.  
 

Na de mededelingen geeft Marianne het woord aan 
Aart Haverkamp. 
 

Voor de pauze geeft hij een PowerPointpresentatie 
over het leven van Jezus met prachtige beelden 
erbij zoals ‘Jezus als de Goede Herder’, het ‘Levende 
water’, ‘aanschouw de schepper’ en ‘uit liefde 
gedaan’. Alles ondersteund met prachtige liederen. 
In de pauze konden we genieten van een heerlijke 
kopje koffie /thee. 

www.rouwcafehuizen.nl%20
mailto:contact@rouwcafehuizen.nl
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Na de pauze bestond de presentatie uit beelden van 
het lijdensevangelie zoals in ‘De bovenzaal’, 
‘Gethsemané’, ‘De 7 kruiswoorden’ en ‘de Heer is 
waarlijk opgestaan’. Doordat de tekst ontbrak konden 
we helaas niet alle liederen meezingen. Na dit alles 
bedankte Marianne dhr. Haverkamp en natuurlijk 
ontving hij ook een pak Huizer speculaas.  
Tot slot wenste ze iedereen wel thuis en tot de 
volgende keer. 
Als afsluiting zongen we met elkaar nog het 
aangegeven lied ‘De nieuwe morgen’. Helaas liet de 
techniek ons bij de muzikale ondersteuning enigszins 
in de steek. 

Iet van Saane 

Verslag vrijwilligersmiddag op 23 maart 
 

Op zaterdag 23 maart gaan even voor half vier de 
deuren van ‘De Brassershoeve’ wagenwijd open. Al 
gauw komen er heel veel van onze vrijwilligers naar 
binnen: de bezorgers, de vervoerders, de bezoekdames 
en -heer, de bestuursleden, de dames van de EHBO, de 
dames van lief en leed enzovoort. Allemaal mensen van 
onze PCOB die elke keer weer klaar staan om wat voor 
de mede-ouderen te doen en het iedereen naar de zin te 
maken. 
We worden hartelijk ontvangen met koffie of thee en 
gebak, dat smaakt. Marianne Oor heet iedereen hartelijk 
welkom en bedankt de aanwezigen voor de grote inzet: 
“Zonder vrijwilligers is er geen vereniging.” 

 

Het was een gezellig samenzijn (Foto: Harry Oor) 

 

Daarna krijgt Annemarie het woord en zij vertelt over 
het a.s. jubileum. We bestaan 40 jaar en dat gaan we 
vieren op 20 november. Wat zou het fijn zijn als we er 
dan nog wat leden bij krijgen. Vol optimisme noemt ze 
het getal 40, dat zou heel mooi zijn, voor ieder 
verenigingsjaar een! Doet u allemaal mee, dan wordt 
het dubbel feest! 
Annemarie toont een bladzijde uit het PCOB-magazine, 
waar een inschrijfformulier staat, en zegt dat we zeker 
op deze actie terugkomen gedurende de rest van dit 
jubileumjaar. Dan is het tijd om uitgebreid met elkaar bij 
te kletsen onder het genot van een hapje en een 
drankje. Het was een gezellige middag.   
     Teun Huisman 
 

Verslag van de jaarvergadering op dinsdag 10 
april met daarna een presentatie over de politie 
 

Onze voorzitter Marianne Oor opent de middag en heet 
iedereen hartelijk welkom. 
Zij leest een stukje uit Johannes 20 en geeft een 
toelichting over de tijd tussen Pasen en Pinksteren. 
We hebben de tijd van stilte rond de dood en 
opstanding gehad, daarna we zijn onderweg naar 
Hemelvaart en daarna krijgen Pinksteren, de uitstorting 
van de Heilige Geest. Daar zit orde in, maar Jezus 
doorbrak die orde al dezelfde avond van zijn opstanding. 
Toen was Jezus al bij zijn leerlingen en wenste hen 
vrede. Daarna blies Hij zijn geest over hen. Ze beëindigt 
de opening met gebed. 
 

We gaan over tot de jaarvergadering, Annemarie leest 
het verslag van de jaarvergadering van 15 maart 2023, 
en Iet geeft een samenvatting  van het jaarverslag van 
de vele activiteiten in 2023. Dit laatste verslag vindt u als 
bijlage bij de volgende Nieuwbrief, dan kunt u dat nog 
eens rustig doorlezen. 
Tijmen kreeg het woord en geeft een toelichting op de 
financiën. Ondanks de verhoging van de bijdrage aan het 
hoofdbestuur en de kosten van een jubileumfeest is er 
nog genoeg geld in kas om de contributie niet te hoeven 
verhogen.  
Dhr. W. Nagtegaal , een van de leden van de kascom-
missie, benoemd ook de keurige administratie. 
De rekening wordt goedgekeurd. De vergadering geeft 
decharge aan de penningmeester door middel van een 
applaus. Voor 2024 wordt naast de heer C. Kruijmer de 
heer E. Kooy benoemd in de nieuwe kascommissie. 
De bestuursleden Iet van Saane en Lies Grimbergen zijn 
aftredend en beiden stellen zich herkiesbaar, wat met 
applaus wordt beloond.  
Er volgen nog enkele mededelingen. Lies noemt een 
paar busreizen waarvan nog een paar plaatsen vrij zijn. 
De heer en mevrouw Brasser zijn 25 jaar lid van onze 
vereniging. Zij ontvingen bezoek en een bloemenbon. 
Annemarie lanceert onze nieuwe ledenactie, zie verder 
in deze Nieuwsbrief. 
Dan is er koffie of thee met wat lekers. 



5 
 

Na de pauze neemt  Marjolein Klijn ons mee in de 
wereld van de politie. Dat begon voor haar met 
een 4-jarige politieopleiding, met school en werken 
tegelijk. Ze vertelt enthousiast over de eerste boete die 
ze uitschreef, de eerste boef die ze ving en hoe ze 
samenwerkte met collega’s in het onderzoek naar de 
dood van een 25-jarige man.  
Ze heeft ontzettend veel werkervaring en kan daar heel 
vlot en boeiend over vertellen. 
Grappige verhalen, over een slak op een deurbel, 
waarbij een eigenaresse erg bang werd van het 
eindeloze belgeluid, maar ook trieste verhalen, waarbij 
ouders verteld moet worden dat hun kind schuldig is. 

Na jaren op straat is ze nu 
docent op de politieaca-
demie in Apeldoorn. Door 
de tekorten is de opleiding 
drastisch ingekort, zodat 
agenten nu sneller de 
straat op kunnen. 
Marjolein vertelt en toont 
wat er allemaal aan haar 
koppelriem zit. Van pistool 
en pepperspray tot plastic 
handschoenen om vieze 
dingen aan te pakken. 

Dat ziet er zeer professioneel uit en is het ook. 
Gelukkig kunnen we ook vragen aan haar stellen, want 
iedereen is erg geïnteresseerd. Marjolein neemt daar 
alle tijd voor en vertelt later dat ze dat zelf ook heel 
prettig heeft gevonden. Natuurlijk is er ook voor haar 
een pak met Huizer speculaas en een groot applaus. 
 

Iet sluit de middag af, we zingen met elkaar ‘Toekomst 
vol van hoop’ van Sela. 
Daarna genieten we nog van een gezellig samenzijn en 
een hapje en een drankje. Het was een heel fijne 
middag. 
          Annemarie Huisman 

Uitnodigingen 

 

WEES WIJS MET MEDICIJNEN 
 

Met het ouder worden krijgen veel mensen te maken 
met kwalen of ziektes waarvoor het vaak nodig is dat er 
medicijnen gebruikt worden. 

 

Dhr. A. Aghagalal, apotheker bij apotheek Wassenaar, 
komt U vertellen over het gebruik van medicijnen. 
 

Aan de orde komen o.a.: 
- het slikken van medicijnen, hoe en wanneer 
- combinaties van medicijnen 
- verpakkingen van medicijnen 
- medicijnen en rijvaardigheid 
- bijwerkingen van medicijnen 

- medicijnen en zelfzorgmiddelen 
- wat doen de mensen van de apotheek 
- hoe komen we tot geneesmiddelen op maat 
- hoe gaan we om met de tekorten aan 
  geneesmiddelen 
 

Natuurlijk kunnen er ook vragen gesteld worden. 
 

Datum:  27 mei 2024 
Tijd:                 14.30 - 16.30 uur 
Zaal open:       Inloop vanaf 14.00 uur met koffie/thee 
Plaats :             Thomaskerk, Huizermaatweg 61  
 

Iedereen is hartelijk welkom! 
 

In de kerk is ringleiding aanwezig. 
De belbus kan u brengen, tel. : 035 528 8266 
 

Busreizen 

Op donderdag 23 en dinsdag 28 mei maken we twee 
keer dezelfde reis naar de Brabantse Kempen, net 
over de Belgische grens. Daar bezoeken we de 
centraal gelegen ‘Norbertijnen-abdij’ in Postel. 
 

De bewoners zijn volgelingen van de heilige Norber-
tus. De eeuwenoude gebouwen alsmede de histori-
sche Romaanse kerk zijn de trots van de streek. 
Het belooft een interessante dag te worden met een 
prachtige route. (Zie meer in het Bewaarexemplaar.) 
 

De reis is verzorgd met: 

• Koffie met gebak 

• Driegangen diner met stoofvlees 

• Rondleiding met gids 

• Film en kaasproeverij 
 

Vertrek:     08.30 uur Prins Bernhardplein 
      08.45 uur Zenderkerk 
Thuiskomst: +/- 18.00 uur 
 

Kosten: Leden € 63,- (niet leden € 68,-) 
 

 
 

U kunt zich telefonisch opgeven bij Lies Grimber-
gen: 06 5183 5651 (tussen 17.00 en 20.00 uur),  
of per email: liesgrimbergen@ziggo.nl . 
Voor iedereen, die zich heeft opgegeven geldt: 
U dient uiterlijk 10 dagen voor vertrek van elke  
reis te  betalen op bankrekening :  
NL 63 RABO 0329 9666 34 t.n.v. PCOB afd. Huizen, 
met vermelding van reisdoel en -datum. 
 

Neem zo nodig uw stok of rollator mee. 
Voor alle reizen geldt: Deo Volente. 

mailto:liesgrimbergen@ziggo.nl
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Gezellig, met elkaar…
 

Eten in ‘De Oude Pastorie’ (alleen voor leden) 
 

Op elke 2e donderdag en 3e dinsdag van elke maand  
om 18.15 uur. Inloop tussen 18.00 uur en 18.15 uur.  
 

In mei is er geen ‘Eten in de Oude Pastorie’. 
 

Wel weer op donderdag 13 en dinsdag 18 juni  
 en op donderdag 11 en dinsdag 16 juli. 
 

Kosten: € 19,50 voor het hele menu: 

• Vers gemaakte soep 

• Hoofdgerecht, inclusief een drankje 

• Dessert 

• Koffie met een bonbon van het huis toe 
 

Aanmelden of afmelden uiterlijk op de vrijdag van te- 
voren tot 11.00 uur bij Annie van As voor de dinsdag:  
035 526 9780 of anvanas@planet.nl en bij Trieneke 
Kruimer, uiterlijk op de maandag van tevoren tot 
11.00 uur voor de donderdag: 035 526 2261 of 
trieneke.kruimer@gmail.com . 
 

Vaste deelnemers hoeven zich niet aan te melden.  
U moet zich wel afmelden als u niet kunt komen, 
uiterlijk de vrijdag of maandag van tevoren. 
 

Betalen: Bij voorkeur met pin 
 

 
 

Koffiedrinken in ‘De Brassershoeve’ 
 

U bent van harte welkom op de eerste woensdag  
van de maand vanaf 10.30 uur.  
Dus op woensdag 1 mei, 5 juni en 3 juli. 
 

Het is altijd heel gezellig! 
 

De koffie kost € 1,50 en de cappuccino € 2,00. 
 

 
 

Uitnodiging van het bestuur 
Het bestuur van de PCOB-afdeling Huizen nodigt  
u hartelijk uit voor de middagbijeenkomst op 
woensdag 22 mei in de Zenderkerk. 
 

Het programma begint om 14.30 uur in de 
Tuinzaal. Open om 14.00 uur.  
 

Annet Betsabel (van de Joodse synagoge in Bussum)  
een spreekbeurt houden over de Naardense verzets-
vrouw Lenie van Weering, bijgenaamd Tante Fifi, die 
honderden Joden gered heeft in de regio.  

 

In de pauze staan koffie/thee voor u klaar. 
Iedereen is welkom. 

  Colofon 
 

Bestuur PCOB Afdeling Huizen 
Marianne Oor-van der Molen, voorzitter   
Middelgronden 239, tel.: 06 1001 1656 
E-mail: marianne@familieoor.com  
Henk Wiesenekker, 1e secretaris 
Twijg 12, tel.: 06 1085 2987 
E-mail: pcobhuizen@outlook.com  
Iet van Saane-Verhoeven, 2e secretaris  
Paardebloem 8, tel.: 06 2844 6451 
E-mail: ietvsaane@gmail.com 
Tijmen Bout, 1e penningmeester 
Labradorstroom 25, tel.: 035 525 4812  
E-mail: tijmen.bout@ziggo.nl  
Bankrekening:  PCOB afd. Huizen,   
IBAN-nummer: NL 63 RABO 0329 9666 34    
Jan Moll, 2e penningmeester 
Karel Doormanlaan 83, tel.: 035 526 1306  
E-mail: janmoll@kpnmail.nl  
Annemarie Huisman-Groenendijk, PR 
De Regentesse 71, tel.: 06 5127 6351 
E-mail: annemarie.huisman.gr@gmail.com 
Lies Grimbergen-Tielkemeijer, 
opgave busreizen en coörd. activ. comm.    
Ambonlaan 80, tel.: 06 5183 5651  
E-mail: liesgrimbergen@ziggo.nl  

Ledenadministratie:   
Annie van As  
Labradorstroom 5, tel.: 035 526 9780  
E-mail: anvanas@planet.nl  

Commissie Lief en Leed:  
Ans Brands-Westland (mei)  
Huizermaatweg 36 D, tel. 035 525 4502 
E-mail: lambertenans@gmail.com 
Anne Makkinje-van der Ems (juni) 
Zadelrob 32, tel.: 035 525 5013 
E-mail: amakkinje@casema.nl  
  Bezorging Magazine van PCOB  
Cor Van der Poel 
Fauna 29, tel.: 035 525 5386 
E-mail: cvanderpoel@hotmail.com   

Redactie Nieuwsbrief en webmaster  
Teun Huisman   
De Regentesse 71, tel.: 035 526 0600 
E-mail: teunhuisman@ziggo.nl  

Website afdeling Huizen  
www.pcob.nl/afdelingen/huizen 

Kopij volgende Nieuwsbrief (juni/juli)  
Inleveren uiterlijk op vrijdag 24 mei. 
 

Het volgende PCOB-Magazine met daarbij 
Nieuwsbrief nr. 4 verschijnt op 4 juni. 
 

1984 – 2024 
- Onze PCOB Huizen bestaat 40 jaar - 
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