
Busreizen in 2024 
 

Voor PCOB-leden en -vrienden in Huizen 
 
 
 

Op dinsdag 12 maart gaan we naar Pannenkoeken-
huis ‘De Bijenmarkt’ in Veenendaal.  
Daar genieten we van een heerlijke pannenkoek. Onze 
bus maakt een mooie tocht over de Veluwe.  
 

De reis is verzorgd met: 
 

• Welkomstdrankje 

• Pannenkoek naar keuze 

• Voorjaarstocht over de Veluw 
 

Vertrek: 10.30 uur Prins Bernhardplein 
  10.45 uur Zenderkerk 
 

Thuiskomst: +/-16.30 uur 
 

Kosten leden: € 36,- (niet-leden € 41,-) 
 
 

Op woensdag 17 april maken wij een reis in de  
‘Bollenstreek’ en bezoeken de ‘Tulip Experience’ in 
Noordwijkerhout. 
 

De reis is verzorgd met: 
 

• Koffietafel met kroket en soep 

• Entree ‘Tulip Experience’ 

• Tourrit Bollenstreek 
 
 

Vertrek:  10.00 uur Zenderkerk 
 10.15 uur Prins Bernhardplein 

Thuiskomst: +/- 17.30 uur  
 

 

 

Kosten leden: € 54,- (niet-leden 59,-) 
 
 

 

Op donderdag 23 mei gaan we richting de Brabantse 
Kempen, net over de Belgische grens. Daar bezoeken 
we de centraal gelegen ‘Norbertijnenabdij’ in Postel. 
 
 

 

 

De bewoners zijn volgelingen van de heilige Norber-
tus. De eeuwenoude gebouwen alsmede de histori-
sche Romaanse kerk zijn de trots van de streek. 

Bewaarexemplaar 
 

Geldig voor het hele jaar 2024! 
 
 
 

Ons bezoek aan de abdij wordt begeleid door een 
deskundige gids, die uitgebreid zal vertellen over het 
kloosterleven van de paters. Een korte film illustreert 
de vele facetten van de abdij. Aan het einde van ons 
bezoek nemen we nog een kijkje in de abdijwinkel. 
Het zelfgebakken brood, de abdijkaas en het zelf 
gebrouwen bier dat u hier kunt kopen is van uitste-
kende kwaliteit.  
Het belooft een interessante dag te worden met een 
prachtige route. 
 

De reis is verzorgd met: 
 

• Koffie net gebak 

• Driegangen diner met stoofvlees 

• Rondleiding met gids 

• Film en kaasproeverij 
 
 

Vertrek:  08.30 uur Prins Bernhardplein 
   08.45 uur Zenderkerk 
Thuiskomst: +/- 18.00 uur 
 

Kosten: Leden € 63,- (niet leden € 68,-) 
 

 
Op woensdag 19 juni brengt de busreis ons naar 
Drenthe, waar we Frederiksoord gaan bezoeken. 
 

 

Het is 1818 en Napoleon heeft ons land in armoede 
achtergelaten De sociaal bewogen Johannes van den 
Bosch komt dan met een sociaal plan om de armoede 
te bestrijden. Deze generaal ontwikkelde de ‘Koloniën 
van Weldadigheid’ waar paupers uit de steden een 
nieuwe toekomst vonden. 
 

Eind 1818 staan er 52 boerderijtjes klaar om de arme 
stedelingen te ontvangen. Hier kunnen ze op werk en 
onderdak rekenen. De kinderen gaan er verplicht 
naar school en er is een eigen ziekenfonds. Er komen 
kerken, winkels, scholen en zelfs rustoorden.  



 
Met deze sociale voorzieningen loopt de Maatschappij 
van Weldadigheid 80 jaar vooruit op de rest van 
Nederland en wordt daarmee beschouwd als de 
bakermat van onze verzorgingsstaat. Deze Koloniën 
van Weldadigheid staan op de Werelderfgoedlijst. 
Deze dag wordt een origineel en leerzaam uitstapje. 

 

 

De reis is verzorgd met: 
 

• Koffie met gebak 

• Koffietafel met soep 

• Entree Proefkolonie Frederiksoord 
 

 

Vertrek:  08.30 uur Zenderkerk 
   08.45 uur Prins Bernhardplein 
Thuiskomst: +/- 17.00 uur 
 

 

Kosten: Leden € 56,- (niet leden € 61,-) 
 

 
 

 

 
 

 

Op donderdag 18 juli gaan we naar Noordwijk aan 
Zee waar we kunnen genieten van het bonte strand-
leven en de duinen. 
 

Deze middagtocht brengt ons naar de gezellige 
zeepromenade in Noordwijk. We kunnen er uitwaaien 
op het strand of zo maar rustig op een terrasje 
genieten van het uitzicht op zee. 
 

 
 
De ‘Hollandse Kust’, met de brede beschermde 
duinenrij en prachtige stranden, kent elders in Europa 
zijn weerga niet. 
 

 

De reis is verzorgd met” 
 

• Koffie met gebak 

• Middagje plezier aan zee 
 

 

Vertrek: 12.45 uur Prins Bernhardplein 
  13.00 uur Zenderkerk 
Thuiskomst: +/-18.00 uur 
 

 

Kosten: Leden € 28,- (niet leden € 33,-)  
 
 

 
Dinsdag 13 én dinsdag 20 augustus maken we een 
mooie bus/boottocht door het natuurreservaat 
‘De Weeribben’ en de kop van Overijssel. 
 

Omdat er maar 54 deelnemers op de boot mee 
kunnen gaan we deze bus- en bootreis 2 keer maken, 
zodat iedereen die mee wil dat ook kan! 
 
 

 
Reiger 

 
We gaan een bijzonder mooie bus- en boottocht 
maken. Een wereld van vogels, kikkers, vlinders en 
libellen, zo kunnen we het best het natuurreservaat 
de Weerribben omschrijven. 
Een labyrint van moerassen, slootjes, plassen en 
meren omgeven door hoge rietkragen en bloemrijke 
hooilanden. Vele bijzondere plantensoorten, vissen, 
vogels en reptielen voelen zich hier als een vis in het 
water. Met een speciaal voor dit gebied gebouwde 
rondvaartboot gaan we in de Weerribben op 
avontuur. 
Tijdens de vaartocht krijgt u , geheel in 
stijl, een ‘rietsniederslunch’ aangeboden. Deze 
bestaat uit 2 belegde broodjes, een krentenbol, fruit 
en een kopje koffie of thee.  
 
Aansluitend houden we nog een vrije pauze in 
Giethoorn. 

 

De reis is verzorgd met: 
 

• Rondvaart Weerribben 

• Rietsniederslunch 

• Pauze in Giethoorn 

• Tourrit Kop van Overijssel 
 

Vertrek:      09.45 uur Prins Bernhardplein 
 10.00 uur Zenderkerk  

Thuiskomst: +/- 17.30 uur 
 

Kosten: Leden € 43,- (niet leden € 48,-) 

 

 



 
Op woensdag 18 én op woensdag 25 september gaan  
we op bezoek bij het Mosterdmuseum in Doesburg.  
 

Ook deze tocht maken we 2 keer, omdat er maar  
50 deelnemers in de huifkar kunnen.  
 

Wij vertrekken naar Doesburg. Volgens de geschie-
denisboeken, wordt hier al sinds de Middeleeuwen 
mosterd geproduceerd. 
In die tijd werd de “Doesburgsche” mosterd tot ver in 
de Achterhoek verkocht. Er is dus genoeg om over te 
vertellen en dat gaat u horen in het knusse Does-
burgse Mosterdmuseum. 
 

  
U kunt ook zien hoe de “boeren”-mosterd gemaakt 
wordt. Het bijbehorende winkeltje is ook altijd erg in 
trek om wat voor thuis te kopen. Indien mogelijk 
maken we in de ochtenduren per huifkar, die goed 
toegankelijk is, een rondrit door en om Doesburg.  
Bij slecht weer maakt onze chauffeur nog een 
mooie toeristische rondrit i.p.v. de huifkartocht. 
 

De reis is verzorgd met: 
 

• 2 x koffie met boerenappelgebak 

• Broodjeslunch met mosterdsoep en kroket 

• Entree met rondleiding Mosterdmuseum 

• Tourrit Achterhoek 
 

Vertrek:  08.30 uur Prins Bernhardplein 
08.45 uur Zenderkerk 

Thuiskomst: +/-18.00 uur 
 

Kosten: Leden € 69,- (niet leden € 74,-) 

 
Op donderdag 17 oktober gaan we met de bus naar 
een witlofkwekerij in de Noordoostpolder. 
 

Witlof is een populair bladgroente die in het donker 
geteeld wordt. Er is veel over witlof te vertellen en dat 
horen we ook bij ons bezoek aan een echte kwekerij.  
Dat witlof lekker is zult u ook proeven bij de lunch met 
o.a. witlofsalade, witlofstamppot en nog veel meer 
lekkers tijdens het goed verzorgde diner. 

 
In de middag bezoeken we nog een bijzondere plaats, 
Schokland. Vroeger was het een eiland in de 
Zuiderzee, maar nu een onderdeel van de polder. 
 

De reis is verzorgd met: 
 

• Koffie met cake 

• Excursie witlofkwekerij 

• Witlof diner 

• Bezoek Schokland 
 

Vertrek:    08.45 uur Prins Bernhardplein  
 09.00 uur Zenderkerk    

Terugkomst: +/-17.30 uur 
 

Kosten: € 62,- (niet leden € 67,-) 
 

 

Dinsdag 12 november laten wij ons op verzoek van 
veel leden weer verwennen bij Van der Valkhotel 
“De Cantharel” in Apeldoorn, waar we in november 
2023 ook heerlijk gegeten hebben. 
 

Dit hotel-restaurant is onderdeel van de bekendste 
horecafamilie in Nederland, de familie Van der Valk.  
In de loop der jaren is een heel imperium opgebouwd. 
Populair bij jong en oud onder alle lagen van de bevol- 
king. Uitstekende kwaliteit, tegen een redelijke prijs.  
We gaan met elkaar genieten van een voortreffelijk 



lunchbuffet. Een kleine greep uit de gerechten: Soep 
van de dag, salades met verschillende soorten vis, 
diverse warme en koude gerechten en als klapstuk 
een dessertbuffet. 
 

 

 
Daarna maken we nog een bustocht over de Veluwe 
om te genieten van de herfstkleuren. 
 
 

De reis is verzorgd met: 
 

• Smullen van het overdadige lunchbuffet 

• Herfstkleurentour over de Veluwe 
 

Vertrek:  10.30 uur Prins Bernhardplein 
10.45 uur Zenderkerk 

Thuiskomst: +/-16.00 uur 
 

Kosten leden € 41,- (niet leden € 46,-) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Toekan 

 

U kunt zich opgeven bij Lies Grimbergen:  
 

Per telefoon (ma.-za. tussen 17.00 en 20.00 uur): 06 
5183 5651, of per e-mail: liesgrimbergen@ziggo.nl  
 

De leden, die zich als vaste deelnemers voor alle 
reizen bij Lies hebben opgegeven, hoeven alleen maar 
te laten weten welke dag ze in augustus en september 
mee willen gaan. Alle andere busreizen zijn voor hen 
definitief geboekt. 
 

Als u niet mee kunt met een door u aangemelde 
busreis, moet u dat uiterlijk 10 dagen voor vertrek 
laten weten, anders moet u die reis wel betalen.  
 

Voor iedereen, die zich heeft opgegeven geldt: 
uiterlijk 10 dagen voor vertrek van elke reis betalen op 
bankrekening : NL 63 RABO 0329 9666 34 t.n.v. ANBO-
PCOB afd. Huizen met vermelding reisdoel en 
datum. 
 

Neem zo nodig uw stok of rollator mee. 
Voor alle reizen geldt: Deo Volente. 
 

 

mailto:liesgrimbergen@ziggo.nl

