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         (Bananen in Tertsa, Kreta, T.H. 10-05-2024) 
 

De mooiste Zomer 
 

De zomer is 'vakantietijd' geworden, 
naar zomer zucht men om plezier te maken, 
gekoesterd door de zon genoegens smaken 
aan Spaanse stranden of de Noorse fjorden. 
 

Vakantie is er om gevierd te worden, 
op Gods natuur niet uitgekeken raken, 
in hoog gebergte jubelkreten slaken, 
soms stilte zoeken, ver van grote horden, 
 

de dagen plukken om ons vol te gieten 
met zonneschijn in blank en blauwe lucht. 
Bij Hem geen onweersbuien die verdrieten, 
 

zo vrij als vogels in hun hoge vlucht 
zal men van Zìjn vakantietijd genieten, 
de mooiste Zomer komt...na 'n laatste zucht.  

 
 

Priscilla Laneuze 
 

Veel meer christelijke gedichten vindt u op 
www.gedichtensite.nl , die wij ondersteunen. 
 

 

 

Beste leden van onze PCOB in Huizen, 
 

In Nederland moet de zomer nog beginnen, maar we 
hebben al wel een voorproefje gehad. Op dat moment 
zaten wij op Kreta, helemaal in het zuiden, waar het nu 
al volop zomer is. In het plaatsje Tertsa, met maar 62 
inwoners, was het heerlijk toeven. De mensen zijn er 
vriendelijk. We hebben samen met hen het Grieks 
Orthodoxe Pasen gevierd rond het kleine kerkje daar.  
De tuinen in het dal stonden vol met bananenplanten. 
We mochten sinaasappels, tomaten en niet te vergeten 
papaja’s plukken zoveel we maar lustten. We hebben 
erg genoten van de bergen, de zee en de kleine plaats-
jes, waarvan er sommigen niet meer bewoond zijn. Onze 
vakantie was heerlijk rustig in een prachtig agrarisch 
landschap aan de fraaie Middellandse Zee. Daar kom je 
tot rust. Je gaat dan nadenken en je realiseert je dat de 
mooiste Zomer nog komen gaat, ‘na onze laatste zucht’. 

                

                Met vriendelijke groet, Teun Huisman 
 

Van het bestuur 
 

De zomer tegemoet 
 

Pinksteren ligt alweer achter ons. Dat betekent dat de 
zomerperiode in aantocht is. Veel activiteiten liggen dan 
stil. Toch kunnen wij elkaar in deze periode ontmoeten, 
zoals bv. bij het koffiedrinken in ‘De Brassershoeve’ en 
het samen eten in ‘De Oude Pastorie’.  
Op 22 mei hadden we onze laatste middagbijeenkomst 
voor de zomerstop. Onze gastspreker, mevr. Annet 
Betsalel had een indrukwekkende presentatie over 
een verzetsvrouw uit Naarden, ‘tante Fifi’. Het was een 
bijzondere middag. Wij wensen u allen een goede zomer 
en we zien elkaar graag weer op de volgende middagbij-
eenkomst in september. 
 

Busreizen 
 

Enkele busreizen zijn al geweest en er staan er nog een 
aantal op het programma. De laatste busreis was naar 
de Norbertijnen abdij in Postel net over de Belgische 
grens. Wat hebben we genoten. De busreizen zijn heel 
populair. Wilt u mee, geeft u zich dan snel op, want vol 
is vol. Wilt u de busreizen altijd tijdig betalen, uiter-lijk 
10 dagen voor vertrek. Dat spaart tijd voor Lies. 
 

Vervoer 
Heeft u geen vervoer en wilt u toch graag naar de PCOB 
middagbijeenkomsten? Dan kunt u dat melden bij Lies 
Grimbergen. 
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Zij regelt dat u thuis wordt opgehaald en na afloop van 
de middagbijeenkomst weer wordt teruggebracht.  
Een aantal van onze leden heeft deze taak op zich 
genomen. Zij bezorgen u zo een fijne en gezellige 
middag. Hartelijk dank daarvoor! Meldt u zich wel tijdig 
aan want het aantal vervoerders is beperkt. 
 

Chauffeurs gevraagd 
 

Om bovenstaand vervoer te organiseren hebben we  
uw hulp nodig. We zijn op zoek naar leden die dit willen 
doen. Als u hieraan wilt meewerken zou dat heel fijn 
zijn. Neem hiervoor contact op met Lies Grimbergen. 
 

Omzien naar elkaar/bezoekgroep 
 

Bent u verlegen om hulp voor wat dan ook. We helpen  
u graag. Bel gerust naar een van de bestuursleden. Wilt 
u graag een bezoekje, of heeft u behoefte aan een 
praatje? Laat het ons weten. Misschien weet u van 
iemand in uw omgeving die dat graag zou willen. Geef 
het aan ons door. We hebben een aantal bezoekdames 
en een bezoekheer die u of iemand anders een bezoekje 
willen brengen en een gezellig praatje kunnen maken. 
 

Commissie Lief en Leed 
 

Aan zieke en jarige leden sturen zij een kaart. Ook 
besteden zij aandacht aan een huwelijksjubileum. 
Omzien naar elkaar doen we met elkaar. Mochten er in 
uw omgeving leden ziek zijn of tijdelijk elders moeten 
verblijven, geef dat dan door aan de dames van de 
commissie. Dan kunnen zij daarop actie ondernemen. 
 

Digitale wereld 
 

Heeft u wel een e-mailadres en is het nog niet bekend 
bij ons, wilt u dat dan aan ons doorgeven? 
Dan kunnen wij u, indien nodig, heel gemakkelijk over 
allerlei zaken informeren. Is uw e-mailadres gewijzigd, 
geef dat dan a.u.b. aan ons door. Zo houden we ons 
bestand bij. 
 

Eten in ‘De Oude Pastorie’ en koffiedrinken in  
‘De Brassershoeve’ 
 

Deze activiteiten gaan in de zomermaanden gewoon 
door. De data en tijden vindt u achterop. 
 

Vacature 
 

Zoals we al eerder meldden is er binnen ons bestuur een 
vacature van algemeen adjunct. Iemand die kan 
bijspringen bij ziekte, een grote activiteit e.d. Wij stellen 
het zeer op prijs als u ons zou kunnen en willen helpen 
door deze taak op u te nemen. Meldt u aan bij een van 
de bestuursleden. 
 

PCOB middagbijeenkomst 
 

De eerstvolgende PCOB middag bijeenkomst is na de 
zomerperiode is  op woensdag 11 september  in de 
Tuinzaal van de Zenderkerk. Het thema is die middag 
‘Onderwijs vroeger en nu’, met o.a. ‘Aap noot Mies’, 
‘W.G. van der Hulst’ en ‘Nuttige handwerken’. 

Rijbewijskeuring 75+ 
 

Er wordt nogal eens aan ons gevraag waar we in Huizen 
deze keuring kunnen laten doen. Er zijn meer mogelijk-
heden maar 2 ervan willen we aan u melden: 
Versa Welzijn biedt rijbewijskeuringen aan voor 75+ 
tegen een gereduceerd tarief. De keuringen zijn 
op de 1e woensdag van de maand. U moet vóór de 
keuring de daarvoor benodigde documenten 
compleet hebben. Voor het maken van een afspraak 
kunt u bellen met Regelzorg: 088 232 3300 of op de 
website: www.regelzorg.nl . Doe dit tijdig.  
Het adres is: Versa Welzijn, ’t Vuronger, Schoolstraat 6. 
De Rijbewijsdokter biedt ook rijbewijskeuringen aan in 
Huizen. Bent u lid van Vivium dan krijgt u korting. U kunt 
de Rijbewijsdokter bellen: 085 208 7688 of u aanmelden 
via de website: www.rijbewijsdokter.nl . U kunt direct 
een afspraak inplannen. Zorg ook hier voor de nodige 
documenten bij de aanmelding. Het adres is: Business 
Centrum Huizen, Huizermaatweg 31. 
 

Ledenwerfactie: Lid werft lid ‘40 voor 40’ 
 
 

 
 
 

In ons 40-jarig jubileumjaar houden we een leden-
werfactie met de slogan “40 voor 40”. We willen 
proberen er dit jaar 40 leden bij te krijgen voor onze 
jarige PCOB afdeling Huizen. Het begin is er. Sinds de 
start van deze actie hebben we 8 nieuwe leden in 
kunnen schrijven. Helpt u ook mee het aantal van de 
slogan vol te maken? Misschien is er wel iemand in uw 
familie, buurt of kennissenkring die u voor onze PCOB- 
afdeling Huizen kunt enthousiasmeren.  
Geef dat dan door aan Annemarie Huisman.  
 

Nieuwe leden 
 

We begroeten 6 nieuwe leden: 

• Dhr. G. van de Ridder en Mevr. M. van de Ridder-
Hoefman 

   Nolenslaan 4 

• Mevr. A. Lettink-de Vries 
   Boeg 38 

• Mevr. N. Reijn-Provoost 
  Wasbeer 12 

• Mevr. N. Kemper, 
   Merino 3 

• Mevr C. W. Bakker-Roos, 
Van der Duyn van Maasdamlaan 1 

 

http://www.regelzorg.nl/
http://www.rijbewijsdokter.nl/
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 Overleden: 
 

• Mevr. G. Zwart-Vos ( 83 jaar), 
   Bestevaer 14 

 

We leven mee met de nabestaanden en ook met alle 
andere leden die een geliefde moeten missen. 
Ook denken we aan de zieken die thuis of 
noodgedwongen elders verblijven. We wensen u allen 
sterkte en beterschap. Kort geleden hebben we het 
Pinksterfeest gevierd. De uitstorting van de Geest. 
Die Geest is het die bij u wil zijn en u wil troosten. 
 

Tot slot wil ik u allen, mede namens het bestuur, 
hartelijk groeten, Iet van Saane 
 

Verslagen 
 

Verslag busreis 17 april naar de ‘Tulip Experience’ 
 

Clara begint onze busreis met het gedicht “Begin van de 
lente”. Buiten valt de eerste hagelbui als op het Prins 
Bernhardplein de laatste leden instappen, maar even 
later schijnt de zon weer. 
Wilma brengt ons via een prachtige route langs ’s-Gra-
veland, Loenersloot, en Vinkeveen naar Wassenaar. 
Onderweg horen we het mooie verhaal van de 
geestelijken, die toen de kerk sloot, gratis met het veer 
naar de overkant mochten, juist ja, in Papenveer. In 
Wassenaar staat bij restaurant De Baron een heerlijke 
lunch voor ons klaar, met soep, kroket en allerlei 
soorten broodjes. We genieten ervan. 
 

In drie kwartier rijden we verder naar de ‘Tulip 
Experience’ in Noordwijkerhout. Nadat we in de bus 
hartelijk welkom zijn geheten, komen we in een enorme 
hal waar we alles kunnen lezen over de tulpenteelt, 
vroeger en nu. We zien er de vele machines die vroeger 
en nu gebruikt worden. 
Op dat moment is het droog, en we besluiten om eerst 
naar buiten te gaan. Duizenden tulpen in de meest 
fantastische kleuren staan op het veld voor de grote 
veldschuur. Wat een verscheidenheid. Ter versiering 
staan daarbij een  molen en een  bruggetje. Al de 
buitenlanders gaan voor een foto in de klompen staan, 
tussen de tulpen. We hebben nog voldoende tijd om 
even wat te drinken en de winkeltjes te bezoeken. 

Servetten, mokken, placemats, schilderijtjes, alles 
voorzien van, hoe kan het ook anders, kleurrijke tulpen. 
In de filmzaal kijken we hoe de tulpen voor 1950 geteeld 
en verhandeld werden. We mogen tot slot allemaal een 
bosje verse tulpen mee naar huis nemen, met bol en al. 
 

 
 

De zon schijnt tussen de buien door op de akkers. 
  

Daarna trakteert Wilma ons op een rondrit langs vele 
bont gekleurde velden. Af en toe valt er wat regen, maar 
nu zitten we binnen. Als we in Huizen uitstappen is het 
droog. 
Dezelfde busreis is op maandag 15 april ook geweest. 
Toen was het weer iets minder goed, maar we hebben 
beide dagen genoten, met dank aan Wilma. (Op onze 
website zijn weer wat foto’s te bewonderen.) 

           Annemarie Huisman 
 

Verslag van de PCOB-Interactiefmiddag op 23 april 
 
 

Op dinsdagmiddag staan we gereed bij de kinder-
boerderij. Nee, we gaan niet naar de beesten kijken,  
we gaan klootschieten. 
Hilly en ik hebben van tevoren een leuk parcours 
uitgezocht in het stadspark. Nadat de groep van 12 
leden in tweeën is gesplitst gaan we op weg. 
Het lijkt zo eenvoudig, een bal met lood te gooien, maar 
die bal is zwaar en rolt gemakkelijk van het pad. Of hij 
glipt te vroeg uit je vingers de struiken in. 
Het is prachtig weer, dus we genieten en hebben 
ondertussen tijd om gezellig bij te kletsen. 
 

We hebben er een paar heel goede gooiers bij, dus het is 
spannend. We lopen in een prachtige omgeving, zelfs 

langs 
het 
water, 
waar de 
bal 
gelukkig 
niet in 
terecht 
komt. 
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De groep van Hilly is de winnaar, proficiat.  
We gaan bij de kinderboerderij gezellig nog wat drinken. 
Het was een leuke middag, zeker voor herhaling vatbaar. 
 

            Annemarie Huisman 
 

Vooraankondiging: Donderdag 8 augustus gaan we met 
PCOB < --- > Interactief naar ‘Het Landje’ in Eemnes. 
 
 

Verslag PCOB middagbijeenkomst op 22 mei 
 

Onze voorzitter Marianne Oor heet iedereen van harte 
welkom en vraagt ons of wij weten dat het een 
bijzondere dag is. Het is nl. de internationale dag van de 
biodiversiteit, in het kort gezegd: “We moeten proberen 
de verscheidenheid in de natuur op peil te houden.”  
De zorg voor de aarde en dus ook de natuur is een 
bijbelse opdracht die ons allen aangaat. 
Dan krijgt Clara Kos het woord. Zij opent met gebed en 
leest enkele verzen uit Johannes 14: Jezus zei tegen zijn 
leerlingen: Vertrouw op God en vertrouw op mij. In het 
huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. En vers 
15 ‘Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie 
een nieuwe helper te geven’. 
Clara geeft een toelichting over de dagen tussen Pasen 
en Hemelvaart en tussen Hemelvaart en Pinksteren. 
Verwachten wij de wederkomst, is het verlangen 
herkenbaar? Wij zingen dan psalm 42:1, ‘t Hijgend hert 
der jacht ontkomen. 
 

Vervolgens noemt Marianne een aantal mededelingen 
van het bestuur, o.a. over de SOBH bijeenkomst ‘Wees 
wijs met medicijnen’ en  de busreizen van 23 en 28 mei 
naar de Abdij in Postel. Kijk goed naar alle uitnodigingen 
in de nieuwsbrief en in het bewaarexemplaar van de 
busreizen. De chauffeurs die er voor zorgen  dat mensen 
opgehaald en thuisgebracht worden op onze middag-
bijeenkomsten, worden even in het zonnetje gezet. 
 
 

 
 

 

Na de pauze krijgt Annet Betsalel het woord. Zij vertelt 
ons over tante Fifi, Lenie Weering, de verzetsvrouw uit 
Naarden. Zij was een flamboyante, chique , elegante 
vrouw, vandaar de naam Fifi. 
In een stukje film spreken kleinkinderen over hun oma, 
die heel veel joden heeft gered. Zij heeft daarvoor het 
verzets-herdenkingskruis ontvangen. 

Een van de families waar ze veel voor gedaan heeft is de 
familie Veffer. Zoontje Max kennen we van een vorige 
lezing van Annet. Zijn zus Shelly Veffer trouwt met een 
Joods-Canadese soldaat. Ze emigreren later ook naar 
Canada. 
De kinderen en kleinkinderen van de familie Veffer 
bezoeken later de plaatsen in Bussum die in oorlogstijd 
zo belangrijk waren voor hun grootouders, o.a. het 
onderduikadres aan de Vaartweg. Zij bedanken na een 
indrukwekkende dienst in de synagoge in Bussum de 
inwoners die zich zo hebben ingezet.  
Clara Kos declameert het gedicht ‘Joods Kind’,  van 
Marga Minco, dat ze vroeger op school moest leren. 
Nog een paar leden kenden het ook. 

Marianne sluit de middag af met een gedicht waarvan 
de oorsprong in Thailand ligt: ‘Ik wil als het water zijn’. 

Het was een indrukwekkende middag met verhalen die 
onbekend waren, maar wel heel dichtbij kwamen. 
 

         Annemarie Huisman 

Joodsch kind 
 

Zij wacht hem elken avond aan den trein  
Het meisje met d'on-arisch zwarte haren,  
met oogen, die verstrakken in een staren  
of vader gauw de tunnel door zal zijn.  
 

Forensen schuiflen langs de binnendeur  
en schieten van de trap in daag'lijksch jachten,  
Het donkre kind kan enkel staan en wachten  
vlak bij het hokje van den conducteur.  
 

Dan zwaait een mannenarm een verren groet,  
Op 't klein gezicht bloeit plotseling herkennen,  
Ze moet op slag hard naar haar vader rennen,  
Hij bukt zich laag en zoent haar smalle toet.  
 

Nu gaan ze samen door den laten dag,  
De man gebogen en van zorg gebeten,  
Het ratelstemmetje wil erg graag weten  
waarom ze nog niet naar het zwembad mag...... 
 

O Heer, ik heb vandaag één bede maar:  
Elk Joodsch gezin wordt haast vaneengereten,  
Laat de Gestapo deze twee vergeten,  
Laat die in Jezus' naam toch bij elkaar. 
 

Marga Minco 
 

Verslag van de busreis op 28 mei naar de abdij 
van Postel 
 

De zon schijnt uitbundig, als we op de bus staan te 
wachten voor onze reis naar België. Rick is dit keer onze 
chauffeur. Annemarie leest een gedicht voor: ‘Glorie aan 
de Vader.’ 
We rijden eerst naar Wagenberg, waar we in restaurant 
De Ruif genieten van koffie met gebak. Vandaar gaan we 
via landelijke weggetjes naar Postel. Wat is het Brabant-
se land toch mooi. We rijden eerst even de abdij voorbij, 
om in restaurant De Kaasboerin van een heerlijk  drie- 
gangen diner te genieten. Dat smaakt prima. 
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Postel behoort tot de gemeente Mol. Het is een klein 
plaatsje met maar 189 inwoners, zonder voorzieningen. 
Er is geen school, geen winkel en geen bank. Er wonen 
nog 13 kanunniken in de abdij, 2 broeders en 9 paters. 
Het klooster zelf mogen we niet in, vanwege de privacy 
van de bewoners. 
 

 

Wij beginnen onze rondleiding in de kerk. Een gids 
vertelt ons over het ontstaan. Norbertijnen werden naar 
Postel gestuurd, gelegen op een kruispunt van land-
wegen. In 1140 ontstond hier een bidkapel, o.a. van 
tufsteen. Een Romaanse bouw, waarbij nu nog te zien is 
dat er later boogramen in gemetseld zijn. In 1618 werd 
het een zelfstandige abdij. De toren is van de 18e eeuw. 
De kerk is opgedragen aan de heilige St. Niklaas, de 
patroon van de reizigers. Het is een vrij sombere kerk, 
met een prachtig orgel.  
 

 

Om het klooster is een grote ringmuur. Gasthof De 
Beiaard en het gastenkwartier zijn het laatst bijge-
bouwd. De kruidentuin maakt een trieste indruk. Deze 
wordt niet meer onderhouden nu de pater die daarvoor 
verantwoordelijk was, is overleden. 
Dan zien we een film over het leven van de paters. In 
hun witte habijten zingen en mediteren zij in de kerk.  
Zij ontvangen gasten, en richten zich praktisch op de 
medemens. 
Het klooster van Postel kent ook een grote kaasmakerij. 
We mogen een paar stukjes van de kaas proeven. 
Daarna krijgen we de tijd om naar de kloosterwinkel te 
gaan, waar velen van ons een stuk heerlijke kaas kopen. 
Dan is al snel het de hoogste tijd voor de terugweg. 
Rick kiest voor de snelwegen met  af en toe een kleine 
omweg, om een file te omzeilen. Om 19.00 uur zijn we  
veilig in Huizen, waar het inmiddels behoorlijk regent. 
Het was een fijne en bijzondere dag. 
 

Op donderdag de 23e mei is dezelfde busreis geweest. 
Toen waren de  deelnemers ook erg enthousiast. 
  

(Meer foto’s op de website.)        Annemarie Huisman 

Uitnodigingen  
 

Busreizen 
 

Op woensdag 19 juni brengt de busreis ons naar 
Drenthe, waar we Frederiksoord gaan bezoeken. 
Het is 1818 en Napoleon heeft ons land in armoede 
achtergelaten. De sociaal bewogen Johannes van 
den Bosch komt dan met een plan om de armoede 
te bestrijden. Deze generaal ontwikkelde de Kolo-
niën van Weldadigheid waar paupers uit de steden 
een nieuwe toekomst vonden. 
 

 
 

Eind 1818 staan er 52 boerderijtjes klaar om de 
arme stedelingen te ontvangen. Deze Koloniën van 
Weldadigheid staan op de Werelderfgoedlijst. Deze 
dag maken we een origineel en leerzaam uitstapje. 
 

De reis is verzorgd met: 

•    Koffie met gebak 

•    Koffietafel met soep 

•    Entree Proefkolonie Frederiksoord 
 

Vertrek:      08.30 uur Zenderkerk 
       08.45 uur Prins Bernhardplein 
Thuiskomst:  +/- 18.00 uur 
 

Kosten: Leden € 56,- (niet leden € 61,-) 
 

Op donderdag 18 juli gaan we met een middag-
tocht genieten van het bonte strandeleven op de 
gezellige Zeepromenade in Noordwijk. 
 

De reis is verzorgd met: 

• Koffie met gebak 

•     Middagje plezier aan zee  
 

Vertrek:       13.00 uur Prins Bernhardplein 
        13.15 uur Zenderkerk 
Thuiskomst:  +/-  18.00 uur  
 

Kosten: Leden € 28,- (niet leden € 33,-) 
 

U kunt zich telefonisch opgeven bij Lies Grimber- 
gen: 06 5183 5651 (tussen 17.00 en 20.00 uur),  
of per email: liesgrimbergen@ziggo.nl .  
Voor iedereen die zich heeft opgegeven geldt:  
U dient uiterlijk 10 dagen voor vertrek van elke 
reis te betalen op bankrekening : NL 63 RABO 0329 
9666 34 t.n.v. PCOB afd. Huizen, met vermelding 
van reisdoel en -datum.  
 

Neem zo nodig uw stok of rollator mee.  
Voor alle reizen geldt: Deo Volente. 

mailto:liesgrimbergen@ziggo.nl
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Gezellig, met elkaar... 
 

Eten in ‘De Oude Pastorie’ (alleen voor leden) 
Op elke 2e donderdag en 3e dinsdag van elke maand 
om 18.15 uur. Inloop tussen 18.00 uur en 18.15 uur. 
 

Op donderdag 13 en dinsdag 18 juni, 
op donderdag 11 en dinsdag 16 juli en 
op donderdag 8 en dinsdag 20 augustus 
staat er weer een heerlijke maaltijd voor u klaar. 
 

Kosten: € 19,50 voor het hele menu: 
   •  Vers gemaakte soep 
   •  Hoofdgerecht, inclusief een drankje 
   •  Dessert 
   •  Koffie met een bonbon van het huis toe 
 

Aanmelden of afmelden uiterlijk op de vrijdag van te- 
voren tot 11.00 uur bij Annie van As voor de dinsdag: 
035 526 9780 of anvanas@planet.nl en bij Trieneke 
Kruimer, uiterlijk op de maandag van tevoren tot 
11.00 uur voor de donderdag: 035 526 2261 of 
trieneke.kruimer@gmail.com . 
 

Vaste deelnemers hoeven zich niet aan te melden. 
U moet zich wel afmelden als u niet kunt komen, 
uiterlijk de vrijdag of maandag van tevoren. 
 

Betalen: Bij voorkeur met pin 
 

Koffiedrinken in ‘De Brassershoeve’ 
  

U bent van harte welkom op elke eerste woensdag 
van de maand vanaf 10.30 uur. 
Dus op woensdag 5 juni, 3 juli en 7 augustus. 
Het is altijd heel gezellig! 
 

De koffie kost € 1,50 en de cappuccino € 2,00. 
 

Voor u gelezen 
 

Er is onlangs een Senioren Voorlichtingsgids versche- 
nen die in diverse buurthuizen kan worden opgehaald. 
Maar zo mogelijk kunt u deze ook via onderstaande 
link op uw computer of iPad lezen. 
 

 
Als u de Nieuwsbrief 
opent op onze website, 
kunt door op onder-
staande link te klikken de 
voorlichtingsgids openen. 
Een papieren exemplaar 
bij een buurthuis halen is 
handiger.  
De gids is zeer de moeite 
waard om te hebben, 
met veel informatie. 
 
 

 

Senioren Voorlichtingsgids Digitaal openen. 

   

 Colofon 
 

Bestuur PCOB Afdeling Huizen 
Marianne Oor-van der Molen, voorzitter   
Middelgronden 239, tel.: 06 1001 1656 
E-mail: marianne@familieoor.com  
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