
 

                                             

                                                    

 

                                     

 
 
 

 

EEN NIEUW ADVENTSLIED 
 

Ik geloof in mijn God 
Als de kracht, 

Die het licht ontsteekt, 
Waar het duister is, 

Die weer glans          aanbrengt, 
Waar geen luister is, 
Die een vuurvlam is 

In de nacht. 
 

Ik geloof in mijn God 
Als de bron, 

Van waaruit alles leeft 
Wat geboren is, 

Die weer thuis  brengt 
Wat ooit hier verloren is. 

 
Die het woord sprak 
Waarmee het begon! 

 
Alfred C. Bronswijk 
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Lichtjes 

 

In de straten van dorpen en steden komt steeds meer kerstverlich-

ting te hangen. Overdadig veel soms. Ik vraag me weleens af of 

energieschaarste niet in december aan de orde is.  

In alle maanden wordt daarover gepraat en wordt ons aangeraden 

om ledlampen te kopen tv’s niet op stand by te laten staan, vries-

kasten goed ijsvrij te houden. Maar in december geen woord meer 

daarover. Of het moet de reclame zijn die, bij de vele aankopen die 

we natuurlijk moeten doen (???), zegt op energiegebruik te letten. 

Maar ik wil geen milieu-zeurpiet zijn en er dus ook maar van genie-

ten. Het zijn heus wel led-lampjes verzekert men mij. 

In deze donkere maanden waarin het al vroeg donker wordt, is het 

ook fijn om niet van 16.30 tot 8.00 in het donker je weg te moeten 

zoeken maar wat bijgelicht wordt door al die straatverlichting.  

In al die verlichting zien we vaak een ster, of veel sterren. En het is 

juist die ster, die veel betekenis krijgt in het kerstverhaal. Een ster 
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die vreemdelingen uit een ver land de weg wijst naar de stal. Wij-

zen uit het Oosten, schrijft de evangelist Matheus. Zo’n verhaal van 

2000 jaar oud, laat zijn lichtsporen na in onze straten, huizen en 

kerken. Uiterst bijzonder. 

Niet voor niks wordt daarom in kerken zondagsmorgens een kaars 

ontstoken om daarmee te verwijzen naar het Licht van Christus.. 

De donkere dagen van het jaar worden zo verlicht en in het nieuwe 

jaar is de zon al weer aan het terug keren van de Steenbokskeer-

kring en wordt het elke dag weer wat vroeger licht en wat later don-

ker. 

In deze maanden kunnen we ook voor elkaar een lichtje zijn. Door 

een praatje te maken of door zomaar ergens een kopje koffie te 

gaan drinken. Gezelligheid en vriendelijkheid geeft licht.  

En daarom wens ik u veel gegeven en gekregen lichtmomenten 

toe. 

 

 

Drie maanden fietsen door Japan  

een unieke reis van Gerda Marsman uit Raalte 

Drie jaar geleden ondernam Gerda Marsman een bijzondere en in-

drukwekkende reis: een drie maanden durende fietstocht dwars 

door Japan. Het verhaal begon met het laten zien van haar fiets en 

wat ze had meegenomen voor deze reis. En eigenlijk was dat heel 

weinig. Enkele kledingstukken, de meest noodzakelijke fietsspullen, 

een tentje en een slaapmat, een pannetje en butagasflesje, een 

kompas en enkele papieren kaarten voor de route. Haar telefoon 

was een oude Nokia, dus geen smartphone! Het begon als een 

langgekoesterde droom, groeide uit tot een onvergetelijke ervaring 

vol natuur, cultuur en hartelijke ontmoetingen. 

Gerda startte haar tocht in het noorden van Japan, op het eiland 

Hokkaidō, bekend om zijn weidse natuur, stille berglandschappen 

en uitgestrekte rijstvelden. De rustige wegen en de vriendelijkheid 

van de lokale bevolking gaven haar het vertrouwen om de vele kilo-

meters die nog voor haar lagen enthousiast tegemoet te gaan 
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In de daaropvolgende weken fietste zij zuidwaarts, langs de kustlij-

nen van Honshu, door kleine dorpjes waar ze soms de enige bui-

tenlander was. Overal werd ze gastvrij ontvangen: een kopje thee 

langs de weg, hulp bij het vinden van een overnachtingsplek of ge-

woon een hartelijk gesprek (zelfs al sprak men soms nauwelijks de-

zelfde taal). Juist die oprechte vriendelijkheid raakte haar diep. 

Ook de Japanse cultuur maakte grote indruk. Gerda bezocht eeu-

wenoude tempels, fietste door oude handelsstadjes en stond stil bij 

de serene sfeer van theetuinen en warme bronnen. Tussendoor 

trotseerde ze regen, hitte, steile klimmetjes en soms een flinke por-

tie eenzaamheid. 

Na ruim 3.000 kilometer bereikte ze haar eindpunt in het zuiden, op 

het eiland Kyushu. Daar keek ze dankbaar terug op een reis die 

haar niet alleen fysiek had uitgedaagd, maar haar ook verrijkte met 

nieuwe inzichten. verbondenheid en een diepe waardering voor de 

schoonheid van Japan. 

Haar verhaal was deze middag een inspirerende getuigenis van 

wat er mogelijk is wanneer je je laat leiden door nieuwsgierigheid, 

moed en verwondering. We hebben deze middag genoten van haar 

verhaal dat vaak vol humor maar ook Sallandse nuchterheid door 

haar werd verteld. 
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Alle ledenbijeenkomsten worden gehouden in 

“Het Anker” Torenstraat 6, 8171 CR, Vaassen                                               

      

 

18 dec Kerstviering met aansluitend gez.  buffet – Kosten 17,= p.p. 

Te voldoen via incasso of contant 

 

 22 jan. Presentatie door Harm Meesters 

 “De kaping bij Bovensmilde” 

 

26 feb. Jaarvergadering en fotopresentatie  

Busuitje naar museum Assen 

 

26 mrt Presentatie door Denny Kieft 

Het leven op een Onderzeeboot  

 

do 23 april  Presentatie Koppel/SWOE (onder voorbehoud) 

 

 

 

 

 

 

Kerstbijeenkomst  

 

 

 

Op 18 december bent u van harte uitgenodigd om samen een 

kerstviering bij te wonnen die om 15 uur begint. Na de kerstviering 

en een prachtig kerstverhaal op donderdag 18 december willen we 

samen een maaltijd houden . Casa Verdi zal het kerstbuffet verzor-

gen .  
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De aanvangstijd voor de kerstviering is 15 uur. Om ongeveer 17.00 

uur zullen we van het kerstdiner kunnen genieten natuurlijk met een 

drankje. De kosten hiervoor zijn € 15,-   

Wilt u zich wel even opgeven, zodat we weten voor hoeveel men-

sen we moeten bestellen?? 

Opgave bij de bestuursleden en/of tijdens de ledenvergadering.  

 

 

Omzien naar Elkaar   

 

Lieve mensen, 

 

We hebben het Kerkelijk Jaar met een mooie herdenkingsdienst af-

gesloten en zo zijn wij nu in de Adventstijd gekomen. Ik wil dit 

stukje beginnen met een vers van dr. André Troost: 

 

Christus, Woord van den beginne, 

God bij God, Kind op de troon, 

kom vandaag mijn leven binnen, 

Licht van boven, Mensenzoon. 

 

Ook in de afgelopen weken zijn de dames weer op bezoek geweest 

bij onze leden. Met verschillende leden zijn nog afspraken voor een 

bezoekje gemaakt. Deze maand zijn we op bezoek geweest bij 

 

Dhr. en mevrouw van Gortel-Berghuis 

Mevrouw M.E. van der Maten en 

Mevrouw F.H. Smit- van Triest 

 

Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe, voor de zieken 

onder ons beterschap en voor u allen een goede gezondheid. 

Een vriendelijke groet van 

Truus Jacobs 573331 

Riet Meijndert 570500  

Elly den Haan 562460 
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Naar Assen   

Opgave, reservering “lekkers bij de koffie” en de  “lunch” en beta-

ling vooraf. Dieetwensen vooraf doorgeven. 

 

Op 10 februari 2026 bent u uitgenodigd om mee te gaan met de 

MuseumPlusBus naar het Drents Museum in Assen. De stichting 

biedt dit aan voor ouderen in het land en wordt                                                                      

gesponsord door de `Vriendenloterij”   

Het Drents Museum is een uit 1854 daterend museum op de locatie 

van het voormalige klooster Maria in Campis.  Een schitterend oud 

gebouw. 

In februari zal de tentoonstelling Microkosmos - Die Welt in Wun-

derkammer  met  als heel bijzondere voorwerpen een opgezette 

mechanische beer die kunstjes doet, een mysterieus dodo-botje, 

anatomische modellen en schitterende nautilusbekers. Maar dat 

zijn maar een paar voorwerpen van de hele grote bijzonder ten-

toonstelling. 

Het vervoer per bus is gratis en omdat in de bus max. 45 mensen 

mee mogen gaan zijn er ook PCOB-leden uit Epe die meegaan.   

Vanzelfsprekend kunnen rollators mee en er is ruimte voor 2 op-

vouwbare rolstoelen(geen elektrische). Bij het museum staan bij de 

ingang ook rolstoelen gereed die we kunnen gebruiken. 

 

Vertrek; 09:00 parkeerplaats tegenover de Cannenburch. Ca. 17:00 

zijn we retour. 

Ontvangst met een gratis kopje koffie of thee. Optie erbij iets lek-

kers €1,40 

Hierna gaan we, onder begeleiding het museum bekijken. 
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In de middag is er een lunch, bestaande uit; 

• Soep van de dag 

• Zacht broodje, 2 p.p. 

• Handfruit 

• Koffie/ thee/ melk/ sap 

 

De kosten p.p., vooraf reserveren & betalen aan de ANBO-PCOB, 

zijn; 

• €1,40 voor lekkers bij de koffie 

• €15,00 lunch 

 

 

Opgave bij het bestuur of als laatste kans tijdens de ledenbijeen-

komst in december. 

 

 

 

 

 

 

Het dagprogramma: 

8:45 – Aankomst opstapplaats bij Cannenburch 

9:15 - Vertrek 

11:00 – Aankomst Drents Museum 

11:15 – Koffie 

11:45 – Rondleiding 

13:00 –  Lunch 

14:00 – Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken 

15:00 – Vertrek uit Drents Museum 

17;15 – Aankomst opstapplaats 

Tijden bij benadering 
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Ledenadministratie 

 

 

 

Opzegging  

Dhr en Mw.  Karrenbelt de Veldkamp    

Verhuisd naar de Speulbrink 

Dhr van ’t Einde, Prinsenkamp 

Overleden 

Mw van ’t Einde, Prinsenkamp 
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Rijbewijskeuring voor 75+ers 

 

De Zorgwinkel Hoofdstraat 142, 8162 AP, Epe 

Tel. 0578 - 846431  

 

Koffieochtenden 

 

Zowel de Dorpskerk als De Tabernakel hebben eens in de maand 

een koffieochtend. 

U bent allen van harte welkom om op de koffie te komen.  

11 december en 8 januari in ’t Anker 

18 december en 15 januari in De Tabernakel 

Alle ochtenden zijn vanaf 10 uur.  

Iedereen is welkom, dus neem gerust iemand mee die ook van ge-

zelligheid houdt. 
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COLOFON 

Gegevens PCOB afd. Vaassen (opgericht 13-11-1989) 

Lidmaatschap PCOB per jaar. Voor 2025: € 35,- voor alleen-

staanden, € 55,- voor (echt-) paren. Bankrekening   

NL43 RABO 0148 9836 18 t.n.v. PCOB afd. Vaassen.  

 

Bestuursleden PCOB afd. Vaassen  

Janny Eldering-Schenkel, voorzitster,  0578 - 617 575,  

  h.eldering@kpnplanet.nl; 2e voorzitter vacant 

 

Dick Ligt, penningmeester, opgave excursies, ledenadmi-

nistratie   06 - 218 584 80   dick.ligt@gmail.com  

Webmaster: op onze afdelingspagina  pcob.nl/vaassen kunt 

u steeds het laatste nieuws lezen over onze afdeling.  

 

Harry Heemskerk, 2e penningmeester 

 

Elly den Haan-Aaldriks, coördinatie Omzien Naar Elkaar,  

 06 - 12 92 81 26,  elhenk@hetnet.nl 

 

Jacqueline Treffers, maakt de lay-out van de nieuwsbrief. 
  06 - 57 33 29 79,   treffersjacqueline@gmail.com 

 
Bertus van Gortel, coördineert de verspreiding van de 
nieuwsbrief en het verenigingsmagazine. 
 0578 - 572114,   ljvangortel@kpnmail.nl 
 
Jannie van Dijk, verzorgt de voorpagina,  0578 - 572051 
 

 
 

 

 

 

 


