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‘Rust in de natuur zet aan tot denken.’       (T.H., 2018) 

 
Blijde kerstboodschap 
 

Geen kerstman in een arrenslede 
kan opwegen tegen 
een Kerstkind dat kwam voor de vrede, 
gebracht met Gods zegen. 
 
Geen kerstboom opgetuigd met veel blingbling 
kan opwegen tegen 
een stal en kribbe die het Kind ontving, 
verlicht met Gods zegen. 
 
Geen kerstster, hoe mooi als ornament, 
kan opwegen tegen 
de Ster aan het hemels firmament, 
uitstralend Gods zegen. 
 
Geen kerstlied, kerstkaart met vreugd ontvangen, 
kan opwegen tegen 
de vreugdevolle engelenzangen 
brengende Gods zegen. 
 
Laat ons blij, als de herders van toen, 
elk langs eigen wegen, 
op zoek gaan, vìnden dat Kind als toen, 
't Vredeskind, Gods Zegen. 

 
Priscilla Laneuze 
 

www.gedichtensite.nl 
 

 

Beste leden van onze PCOB-afdeling Huizen,  
 

In het warmste jaar dat ik mij kan heugen is de wereld 
in rep en roer, zo erg heb ik no nooit meegemaakt. 
Wat is het dan goed dat er een tijd van stilte komt rond 
kerstfeest. De gezelligheid brengt afleiding. Het donker 
zorgt voor kortere dagen en meer huiselijkheid. We 
zien uit naar sneeuw en ijs, plezier voor jong en oud. 
Het is goed even tot onszelf te komen en ons niet al te 
zeer in beslag te laten nemen door politiek, macht en 
oorlog. Laten we ons in deze tijd vooral bezig houden 
met de gedachte van het gedicht hiernaast: ‘Gods 
zegen door het Vredeskind Jezus’.  
Zijn leven op aarde  was voor ons een voorbeeld en Hij 
gaf ons de opdracht daarnaar te leven in vrede.   

 

De redactie van de Nieuwsbrief wenst u allen goede 
kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar.  
     Iet van Saane, Fijda van der Pluym en Teun Huisman 
 
 

Van het bestuur 
 
 

Op weg naar Kerst en Nieuwjaar 
 

Voor u ligt alweer de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. 
Het jaar 2023 loopt ten einde. De adventstijd staat 
voor de deur. Een tijd van verwachten en uitzien naar 
de komst van Christus wat we over een paar weken 
hopen te vieren. Het is een jaar geweest waarin we als 
PCOB leden elkaar op allerlei manieren konden ont-
moeten, zoals bij de maandelijkse middagbijeenkom-
sten, het koffiedrinken in ’De Brassershoeve’, samen 
eten in ‘De Oude Pastorie’ en de vele busreizen.  
Wat hebben we ervan genoten. 
 

Jubilarissen 
 

Dhr. E. Molenaar, Oranje Nassauplein 69, is lid sinds 
oktober 1998. Wij feliciteren hem hier hartelijk mee. 
Helaas kan hij vanwege ziekte niet aanwezig zijn. 
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Ans Brands, van de commissie Lief en Leed, heeft hem 
de felicitatie overgebracht vergezeld van een prachtige 
bos bloemen. 
Dhr. en mevr. J. en A. den Braber-Middelkoop, van  
De Regentesse 87, zijn lid sinds november 1998.  
Zij waren in de middagbijeenkomst aanwezig en 
werden toegesproken door de voorzitter, die hen 
hartelijk feliciteerde. Natuurlijk ontbrak ook hier de 
bos bloemen niet. 
 

          (A.H.) 

Middagbijeenkomst in januari 
 

De eerstvolgende middagbijeenkomst, de ’Nieuwjaars-
receptie’, is op woensdag 10 januari 2024 de Tuinzaal 
van de Zenderkerk. Teun en Annemarie Huisman zullen 
ons meenemen op een tocht langs mooie kloosters en 
kerken op Kreta. 
 

Vervoer naar de middagbijeenkomsten 
 

Heeft u geen eigen vervoer en wilt u toch graag naar 
onze middagbijeenkomsten, geeft u dat dan door aan 
Lies Grimbergen. Zij regelt voor u dat u thuis wordt 
opgehaald en na afloop weer wordt teruggebracht. Er 
zijn een aantal medeleden die dit willen doen en u op 
deze manier een fijne en gezellige middag bezorgen. 
Hartelijk dank daarvoor. 
 

Busreizen 
 

Op 14 en 21 november waren de laatste busreizen van 
dit jaar. Het was een pracjtige tocht over de Veluwe 
met een uitgebreide lunch in ‘De Cantharel’ in Apel-
doorn. Wat was het lekker en wat is er veel gegeten. 
Voor volgend jaar maart en april zijn de busreizen al 
ingepland. Zie verderop in de Nieuwsbrief. Leden die 
met alle busreizen meegaan moeten zich voor 2024 
opnieuw opgeven bij Lies. Zie de advertentie. 
 

Samen eten en koffiedrinken 
 

Vanwege de drukke decembermaand is er maar een 
keer eten in ‘De Oude Pastorie’ en wel op 7 december. 
Het is dit keer voor de vaste bezoekers. Zij worden 
hierover nog nader geïnformeerd. Vanaf januari 2024 
is het samen eten weer gewoon op elke 2e donderdag 
en de 3e dinsdag van de maand. 

Het koffiedrinken gaat gewoon door in de maand 
december. Dat is op de 1e woensdag van de maand. 
 

PCOB <---> Interactief 
 

Omdat op 23 november ook de 70 + middag van de 
Hervormde gemeente was, is het middagje zingen naar 
januari verplaatst. Zie verderop in deze Nieuwsbrief. 
 

Beëindiging ‘Vrienden van de PCOB’ 
 

Per 1 januari a.s. gaan we stoppen met de ‘Vrienden 
van de PCOB’. Daarna is uw pasje niet meer geldig voor 
korting bij de betreffende zaken, als u daar iets koopt. 
Dit heeft verschillende redenen. Een aantal zaken 
heeft aangegeven niet meer mee te willen doen. 
Sommige mensen konden minder goed met de kaart 
omgaan en wilden bijvoorbeeld achteraf nog korting 
claimen. Bovendien is de kaart fraudegevoelig, want er 
staat geen foto op van de eigenaar. 
Aan de winkeliers wordt gevraagd of ze donateur van 
onze PCOB willen worden. Aan u wordt dan gevraagd 
of u bij hen uw inkopen wilt doen. Hun (bedrijfs-) 
namen vindt u dan terug op het scherm tijdens de 
middagbijeenkomsten en de website van onze PCOB-
afdeling Huizen. We hopen u hiermee voldoende te 
hebben geïnformeerd. 
 

KBO-PCOB 
 

Per 31 december 2023 heeft de KBO de samenwerking 
met de PCOB verbroken. Dat betekent dat de PCOB nu 
alleen verder gaat.  
De PCOB heeft echter toenadering gezocht tot de 
ANBO (algemene bond voor ouderen) om samen 
verder te gaan. Deze gesprekken zijn al in een 
vergevorderd stadium en het ziet er naar uit dat de 
PCOB en de ANBO per 1 januari 2024 gaan fuseren. 
Samen, met een groter aantal leden, kunnen ze zich 
beter profileren b.v. met de onderhandelingen op 
landelijk niveau. Hoe dit verder verloopt is nog niet 
bekend. Zodra we wat weten wordt u via de 
Nieuwsbrief en het Magazine geïnformeerd.  
Wat er wel verandert, weten we nu al. Het PCOB-
Magazine zal voortaan maar 8 keer per jaar verschijnen 
in plaats van 10 keer. En dat geldt ook voor onze 
Nieuwsbrief, die altijd samen worden bezorgd. 
 

Contributie 2024 
 

Zoals al eerder is aangegeven, heeft het bestuur beslo-
ten de contributie voor 2024 te handhaven op het 
niveau van 2023, mede gezien de aanwezige financiële 
buffer. De jaarlijkse contributie voor de PCOB-afdeling 
Huizen blijft dan ook € 35,- voor een individueel lid en 
€ 55,- voor een echtpaar of leefverband.  
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 
december. Bij de verspreiding van de Nieuwsbrief in 
januari wordt een begeleidende brief meegezonden 
met instructies hoe de contributie kan worden 
voldaan. 
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Begroting 2024 
 

Voor de leden van onze afdeling ligt de begroting 2024 
ter inzage bij de penningmeester. Eventuele opmer-
kingen kunnen vóór 1 januari 2024 worden ingediend. 
In de Nieuwsbrief van maart 2024 volgt meer 
informatie. 
 

Aandacht voor elkaar 
 

Heeft u hulp nodig, zit u ergens mee, heeft u een vraag 
of een klein klusje? Belt u dan gerust met een van onze 
bestuursleden. We helpen u graag. Heeft u in deze 
donkere tijd behoefte aan een praatje of een bezoekje, 
geef dat door aan een van ons. We hebben een aantal 
bezoekdames en -heren die u dan een bezoekje zullen 
brengen. 
 

Nieuwe leden 
 

Met vreugde begroeten we 3 nieuwe leden: 

• Mevr. S. Vos-Boerebach, 
Archipelplein 49 

• Mevr. L. H. van Slooten-van der Poel 
Huizermaatweg 156 

• Mevr. A. Postma-Riede, 
Bierweg 8 

 
 

Voleindingszondag 
 

Oude Kerk Huizen op een winteravond (T.H., dec. 2016) 
 

Op 26 november jl. was de laatste zondag van het ker-
kelijk jaar. Dan gedenken we hen die overleden zijn.  
In de periode november 2022 – november 2023 zijn  
23 leden van onze vereniging overleden. We willen 
hen hier herdenken en leven mee met de nabe-
staanden. 
 

• Dhr. J. Visser (96 jaar), 23-11-2022 
Oranje Nassauplein 170 

• Mevr. G. Zwart-Bakker (91 jaar), 8-12-2022 
Studiostraat 12 

• Mevr. G. Veerman-Pol (87 jaar), 28-12-2022 
Graaf Wichman 5, app 153 

• Mevr. A. Hopster-Sloots (90 jaar), 30-12-2022 
Jufferlaan 2, Villa Florian app 0.2, Blaricum 

• Mevr. J. Plat-van der Zee (96 jaar), 8-1-2023 
Oranje Nassauplein 57 

• Dhr. F.J.P. Kramer (89 jaar), 18-1-2023 
Oranjehof 15 

• Mevr. H.A. Beekman-van den Born (97 jaar), 
3-2-2023, Kooizand 2 

• Mevr. J.W van Geenen-van den Berg (81 jaar),  
12-2-2023, Loefzij 109  

• Mevr. M. Sterk-Elsdijk (81 jaar), 2-3-2023 
Naardingerland 19  

• Dhr. J. G. Dekker (97 jaar), 18-3-23 
Franse Pad 46, Blaricum 

• Mevr. J.H. Dekker-Brandse (92 jaar), 23-3-2023 
Franse Pad 46, Blaricum 

• Mevr. G. Heijnen-Boor (83 jaar), 25-03-2023 
Archipelplein 2 

• Mevr. S. Horst-Winters (96 jaar), 18-4-2023 
Oranje Nassauplein 170  

• Dhr. G. Horst (95 jaar), 21-05-2023 
Oranje Nassauplein 170 

• Mevr. P. Broens-Brasser (82 jaar), 3-6-2023 
Middenweg 14 

• Dhr. B.H. van Loo (77 jaar), 8-6-2023 
Oranje Nassauplein 57 

• Mevr. J. Zeeman-Bos (87 jaar), 6-7-2023 
Oranje Nassauplein 66 

• Dhr. S.B. de Boer (90 jaar), 13-8-2023 
Zeelt 65 

• Mevr. J. Vlaanderen-Rebel (94 jaar) 16-9-2023 
‘De Marke’, voorheen Monnickskamp 112 

• Dhr. A. de Boer (91 jaar), 10-10-2023 
Piersonlaan 4 

• Mw. F. Wouters-Annema (92 jaar) 2-11-2023 
Oranje Nassauplein 135 

• Dhr. L. Boellaard (91 jaar) 12-11-2023 
Oranje Nassauplein 42 

• Dhr. G. Zeeman (90 jaar), 18-11-2023 
Oranje Nassauplein 66 

 

We denken ook aan onze leden die al eerder een 
geliefde hebben moeten missen. Tevens denken we 
aan alle zieken thuis of hen die noodgedwongen elders 
verblijven. We wensen u beterschap en sterkte voor  
de komende tijd.  
 

Tot slot 
 

We leven toe naar Kerst, dan gedenken we dat Jezus 
naar de aarde is gekomen voor u, voor jou en voor mij. 
Het bestuur van de PCOB wenst u en allen om u heen 
Gezegende Kerstdagen en een Goed Nieuwjaar. We 
zien uit naar de Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 
10 januari 2024. 
 

Een warme groet, mede namens het bestuur,  
Iet van Saane.  
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Verslagen 
 

Verslag van de busreis naar Strijen en omgeving  
 

Op donderdag 19 oktober vertrekken we om negen 
uur met 59 leden richting het land van Strijen. Met 
Wilma als onze chauffeur gaan we richting Zuid-
Holland. Els leest een gedichtje: ‘De momenten van stil 
geluk’. 
We hebben een lange reis voor de boeg dus blijven we 
op de rijksweg. Wilma vertelt anekdotes over het 
glazen RIVM-gebouw, dat uiteindelijk pas in 2025 
geopend zal worden, het ontstaan van Slot Loevestein 
en de vestingstad Woudrichem.  
In Wagenberg staat voor ons koffie met gebak gereed 
in restaurant De Ruif. We laten dat heerlijk smaken en 
rijden daarna verder over de Moerdijkbrug. Een lange 
brug van ruim 1 km over het Hollands Diep. Daarna 
gaan we de Kiltunnel door, waar we zowaar nog tol 
moeten betalen. 
Zo arriveren we in de polder De Hoekse Waard. Als we 
bijna in Strijen zijn komt een gids in de bus, die 
geboren en getogen is in Strijen en dus heel veel weet 
te vertellen over de omgeving. Hij kiest de meest 
kleine polderweggetjes, waar Wilma behendig de bus 
doorheen stuurt. 
 

 

Strijen, Strien in het dialect, is een heel oud dorp. In 
het museum zien we de archeologische vondsten uit 
de buurt. Grote branden en ook de watersnoodramp 
van 1953 hebben er veel schade aangericht. De gids 
laat op grote foto’s zien hoe erg het dorp getroffen 
was. In Strijensas, gelegen aan het water, woonde ooit 
Suze Groeneweg, de eerste vrouw in de Tweede 
Kamer. 
Het is tijd voor de lunch, in Salvatori, het verenigings-
gebouw bij de kerk. De tafels staan al voor ons gedekt 
en even later genieten we van veel soorten brood en 
beleg met jawel, een heerlijke kroket.  
Dan gaan we naar museum ‘Het Land van Strijen’. Dat 
gevestigd is in de dorpssmederij, vermoedelijk al uit de 
16e eeuw. We krijgen daar een korte uitleg en kunnen 
een kijkje nemen in het woonhuis met verschillende 
stijlkamers. Er is een klokkenexpositie en een 16e-
eeuwse toogkelder.  

Tegenover het 
museum bevindt 
zich de Lamber-
tuskerk. Als we 
daar binnenko-
men worden we 
verrast met  
orgelmuziek.  
We krijgen wat te 
horen over de 
geschiedenis van 
de kerk en het 
interieur.  
Rond 1400 is men  
met de bouw 
begonnen.  
In de 7e eeuw heeft er vermoedelijk al een kapel 
gestaan. Het meest in het oog springend zijn de 
prachtige gebrandschilderde ramen en het orgel. We 
krijgen even tijd om rond te kijken en van de 
orgelmuziek te genieten. 
In Salvatori kunnen we nog een drankje bestellen en 
rond vier uur gaan we aan de terugreis beginnen. 
Wilma verwacht wat files, dus kiest zij voor een 
alternatieve route. 
Dat gaat prima, op de verwachte tijd zijn we in Huizen. 
Een extra compliment voor de chauffeur voor het 
rijden op alle kleine polderweggetjes! 
Het was een bijzondere dag, we hebben een stuk van 
Nederland gezien, dat niet zo bekend is.  
(Zie ook de foto’s op onze website.) 

   Annemarie Huisman 
 

Verslag van het stenen schilderen, ‘happy stones’ 
 

Een tiental van onze leden komen op 31 oktober naar 
het Silo gebouw. Al dan niet met stenen in hun tas, 
want die gaan we beschilderen.  
We maken kennis met Ans, die ons vertelt hoe we te 
werk moeten gaan met kwastjes en stiften. Zij helpt 
ons waar het nodig is. Annemarie zorgt voor een doos 
vol stenen, zodat iedereen zijn gang kan gaan.  
Dat is steengoed, of keitov zoals de Joden zeggen.  

Sommigen 
maken leuke 
fantasie-
figuren, maar 
ook vlinders, 
bootjes, 
bloemen en 
zelfs het geloof- 
hoop-en-liefde 
symbool.  

Wat hebben we creatieve leden in onze vereniging! 
Om 4 uur gaan we in een stortregen naar huis, maar 
met onze ‘happy stone’ in de tas kan deze dag niet 
meer stuk. 

                         Teun Huisman 
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Verslag van de PCOB-middag op 15 november 
 

Marianne Oor heet alle aanwezigen hartelijk welkom 
en een bijzonder welkom aan Mevr. Henny van der 
Wilt. Zij geeft het woord aan Annemarie die vanmiddag 
de inleiding met ons zal houden. 
 

Als thema heeft zij gekozen “De Meester van aarde, 
lucht en zee”. Zij leest Genesis 1: 9-13 en de verzen  
24 en 25: De derde scheppingsdag. Aan het eind van 
deze scheppingsdag zei God “het is goed”. Als wij dit 
werk van God zien, kunnen we ons daar alleen maar 
over verwonderen. Vooral in de psalmen wordt 
verwezen naar de schepping met de opdracht deze 
goed en zorgvuldig te beheren.  
Daarna gaat zij voor in gebed. 
 

Marianne heeft nog enkele mededelingen van het 
bestuur, waaronder de volgende: 
-  Per 31 december 2023 eindigt de samenwerking met 
de lokale ondernemers “Vrienden van de PCOB”.  
-  De fusie KBO-PCOB wordt per 31 december 2023 
ontbonden. Vanwege de kleinschaligheid wordt nu 
gezocht naar een fusie met de ANBO. Deze bespre-
kingen zijn in een ver gevorderd stadium. 
 -  Op woensdag 10 januari 2024 is de eerstvolgende     
PCOB-middagbijeenkomst en gaan we samen een 
nieuw verenigingsjaar in met een gezellige middag. 
De zangmiddag is verschoven naar 23 januari 2024. 
De contributie blijft voor volgend jaar hetzelfde. Dus 
geen verhoging. 
 

We hebben vanmiddag 3 jubilarissen. De heer E. Mole-
naar kan wegens ziekte helaas niet aanwezig zijn.  
Wel aanwezig zijn dhr. en mevr. J. en A. den Braber. 
De voorzitter overhandigd hen een prachtige bos 
bloemen en feliciteert hen hartelijk met hun 25-jarig 
jubileum als lid van onze PCOB.  
 

Daarna krijgt Henny van der Wilt het woord. Zij zal ons 
vertellen en laten zien over haar belevenissen tijdens 
een fietstocht van 1750 kilometer in 3 weken tijd, die 
zij samen met een vriendin maakte over het eiland 
Sumatra. 

 
 

Sumatra is het grootste eiland van Indonesië en is 
ongeveer net zo groot als Zweden. Zij laat ons prach-
tige beelden zien van de natuur daar. Hoe de rijst 
geplant, geoogst en daarna verwerkt wordt voor 
gebruik. Dit werk wordt gedaan door vrouwen. Er zijn 
daar meerdere oogsten per jaar. We zien foto’s van           
het oogsten en verwerken van de koffiebonen, de 
cacaobonen, de kruidnagels en de kaneel. Ook hoe de 
latex wordt gewonnen van de rubberboom en wierook 
wordt gemaakt van boomschors. Ze presenteert foto’s 
van allerlei soorten groenten en fruit die je er op de 
markt kunt kopen. Prachtige planten groeien er 
weelderig in het wild. Wij gebruiken die als kamer- en 
kuipplanten. Meer uitzonderlijk zijn de grote oude 
bomen met een omvang die niet op de foto paste. Zij 
bezochten het ‘Gunung Leuser Nationaal Park’, het 
leefgebied van o.a. de Orang Oetans, het Tobameer en 
een vallei met een grote waterval. Verder beklommen 
ze een vulkaan en bewonderden de prachtige tempels 
en bijzondere huizen met puntdaken.  
 

Het was een prachtige presentatie. Marianne bedankt 
haar ervoor en dat gaat natuurlijk gepaard met een 
pak Huizer Speculaas.  
Annemarie eindigt deze middag met het gedicht van 
Lina van Mellaert “De Meester van aarde, lucht en 
zee”. Zij wenste allen wel thuis en tot 10 januari 
volgend jaar. 

     Iet van Saane 
 
 

Verslag van de SOBH themamiddag ‘Digitaal 
nalaten’ op maandag 20 november jl. 
 

De heer J. Hartong opent de middag en geeft daarna 
het woord aan de heer Frans Brinkman, veiligheids-
adviseur bij de KBO-PCOB en ambassadeur bij 
SeniorWeb. 
 

Als we overlijden laten we veel informatie achter op 
het World Wide Web. Uit resultaten van een testpanel 
op Radar t.v. blijkt dat 85% van de bevolking niets 
geregeld heeft. 
Hoe krijgen nabestaanden toegang tot online infor-
matie? Het blijkt dat we zelf tijdig veel maatregelen 
moeten nemen. 
Op nalaten staat een checklist. Maak in kolommen een 
overzichtelijke lijst van alle accounts die u heeft (bijv. 
in Word of Excel). 

 

Organisatie Gebruikersnaam Wachtwoord(en) 
 

Als u tussendoor een wachtwoord wijzigt, doe dit dan 
direct ook in het schema! 
 

De meeste apps die u regelmatig gebruikt en waar u 
dan ook vaak een account heeft, geven op hun website 
ook informatie over het beëindigen van het account. 
Als dat geregeld moet worden na uw overlijden, is het 
voor de nabestaanden veel lastiger om een account te 
verwijderen. Zij krijgen geen inloggegevens. 
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Soms worden accounts na twee jaar verwijderd, maar 
anderen blijven levenslang bestaan. De heer Brinkman 
noemde wat voorbeelden van accounts, b.v. Facebook, 
Instagram, Pinterest, Schoolbank, Twitter enz. enz. 
Maak dus een lijst aan met al uw persoonlijke gege-
vens, en geef deze aan een persoon die u 100% 
vertrouwd. 
Onderstaand boek hierover is zeker het lezen waard: 
‘Snel beleerd, slim online’ van Maria Genova. 
 

Het was een boeiende, wel wat theoretische middag. 
Ik weet zeker dat er voor u thuis nog werk te doen is. 
 

           Annemarie Huisman 
 

Verslag busreis naar ‘De Cantharel’ in Apeldoorn 
op 14 november 
 

Het zonnetje schijnt tussen grote wolken, als we met  
60 deelnemers en Wilma als chauffeur vertrekken 
naar de Veluwe. Clara leest een passend gedicht voor,  
‘De najaarspracht’. We zullen daar onderweg veel van 
zien. Wilma kiest de weg door de polder, via Nijkerk. 
Ze vertelt over de Oldenaller brug. Daar werd in de  
2e W.O. een Duitse officier doodgeschoten, waarna er 
een razzia kwam in Putten. 
Via Putten, ook wel ‘Bomendorp’ genoemd, gaan we 
richting Apeldoorn, waar we precies om twaalf uur 
bij de Cantharel aankomen. 
Daar mogen we aan een lunchbuffet deelnemen. 
En we hebben het van tevoren al gehoord. Niet alleen 
broodjes en wat daar bij hoort, maar ook een heel 
grote verscheidenheid aan warme en koude gerechten. 

Dus keuze te over: 
soepen, salades, wraps, 
vis, vlees, kip… Te veel 
om op te noemen. En 
dan de toetjes…! Er is 
fruit, ijs met slagroom, 
mousse, soesjes… Wat 
is het dan heerlijk dat je 
nog een keer iets mag 
halen en nog een keer…  
Om twee uur rijdt 
Wilma de bus weer 
voor, en vervolgen we 
onze weg naar Beekber-

gen, Loenen, Hoenderloo. De gouden bomen zijn 
schitterend en een bui deert ons niet. Wilma vertelt 
ons onderwijl het verhaal van het echtpaar Kröller-
Müller, van ‘Het Jachtslot’ en het museum ‘De Hooge 
Veluwe’. Via Otterloo, Wekerom en Barneveld gaan we 
richting Huizen. Kort na vier uur zijn we veilig en 
voldaan weer thuis. 
 

Op 21 november maken we nog zo’n zelfde busreis. 
Hiervan is geen verslag, want de Nieuwsbrief is vol.  
Wel vindt u een aantal foto’s van beide busreizen op 
onze website.    

Annemarie Huisman 

Ingekomen 
 
 

 
 

 
        

 

              De Brassershoeve 
 

Activiteiten bij ‘De Brassershoeve’ 
 

Bij De Brassershoeve organiseren vrijwilligers allerlei 
activiteiten voor senioren. Kom gerust eens langs en 
Laat u informeren of kijk op onze website: 
www.debrassershoeve.nl/activiteiten/ . 
 

Enkele van onze activiteiten: 
 

Spel en Competitie 
Biljarten dagelijks 
Bridgen  ma-ochtend 
Klaverjassen di-middag, (wo-avond) 
Rummikub elke 2e donderdag 
Dammen wo-middag 
Schaken ma-middag 
Bingo  laatste do v/d maand 
 

Bewegen 
Meer bewegen voor ouderen do-middag 
Fietsclub 2e en 4e wo v/d maand 
 

Creatief 
Handwerken ma-middag 
Schilderen ma-mi, di-mo, di-mi, do-mo 
Leesclub wo-avond (1 x in 6 weken)  
 

Digitaal vaardig 
Helpdesk di-mo en do-mo (van 10:00-12.00 uur) 
  inloopspreekuur 
Computerles en WhatsApp les 

Op aanvraag: Schrijft u zich alvast in 
voor onze lessen in januari 2024. 

 

Aan onze stamtafel is altijd ruimte voor een praatje 
onder het genot van een kopje koffie.  
U bent van harte welkom! 
 

Wilt u informatie over computerles, individueel of in 
groepjes, bel dan naar: 06 1141 9308, of stuur een 
 e-mail naar cursussen@debrassershoeve.nl . 
 

Informatie over SeniorWeb vindt u op seniorweb.nl . 
 

Wilt u meer weten, dan belt u met De Brassershoeve: 
035 525 6983,  kijkt u op debrassershoeve.nl , of stuurt 
een e-mail naar info@debrassershoeve.nl . 
 
 

  
 

 
 
 
 

Keitov  T.H., 31-10-‘23.                                            

 

 

http://www.debrassershoeve.nl/activiteiten/
mailto:cursussen@debrassershoeve.nl
http://www.seniorweb.nl/
http://www.debrassershoeve.nl/
mailto:info@debrassershoeve.nl
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Kerst 
  

't Was donker in de landen, 
en nacht in Efratha, 
wat niemand kon bedenken,  
werd werkelijkheid weldra. 
 

Kijk, herders op de velden, 
in 't donker van de nacht, 
plots stond een engel bij hen, 
die heerlijk nieuws meebracht. 
 

In Davids stad geboren, 
de Zaligmaker, Heer, 
gewonden in wat doeken, 
als teken van Zijn eer. 
 

Toen ging de hemel open, 
een menigte verscheen, 
van engelen die juichten: 
'Ere aan God alleen.' 

Keitov  
Aagje Lingen (nov. 2023) 
 
 

 
 

Engel van lontwol, fotografisch bewerk (T.H., 25-11-2022) 
 

 

 
 
 

We nodigen je uit voor een zangmiddag. 
 

De vorige zangmiddag was een succes. In december 
ging het niet door. Daarom doen 
we het nu in januari, we willen je 
graag weer zien en horen.  
 

We nodigen je hartelijk uit op 
dinsdag 23 januari om 14.00 uur 
in gebouw Silo aan de Keucheniusstraat. 
 

De liedkeuze is divers, dus voor elk wat wils. 
Komen jullie allemaal weer en misschien nog meer? 
 

Kosten: € 3,- inclusief koffie of thee met iets lekkers 
Neem gezellig een vriendin of een buurvrouw mee. 
 

Opgeven bij Hilly Vos: 035 525 1178 
of Annemarie Huisman: 06 5127 6351. 

Busreizen 2024  
 

Ook in 2024 hopen wij weer vanaf maart t/m 
november iedere maand een busreis te maken. 
De eerste busreizen zijn ingevuld.  
 

Op dinsdag 12 maart gaan we een mooie voorjaars-
tocht maken over de Veluwe. We kunnen bij het 
Pannenkoekhuis ‘De Bijenmarkt’ in Veenendaal 
genieten van heerlijke pannenkoek. 
 

De reis is verzorgd met: 

• Welkomstdrankje 

• Pannenkoek naar keuze 

• Voorjaarstour over de Veluwe 
 

Vertrek: 10.30 uur Prins Bernhardplein 
10.45 uur Zenderkerk 

Thuiskomst: +/-16.30 uur 
 

Kosten: Leden € 36,- (niet leden € 41,-) 
 

 
 

Op woensdag 17 april gaan we genieten van een reis 
door de Bollenstreek en de ‘Tulip Experience’ in 
Noorwijkerhout. U komt hier van alles te weten over 
de tulp. Er zijn in de showtuin 1 miljoen tulpen geplant 
in 500 verschillende kleuren. Alle tulpensoorten komen 
uit de eigen kwekerij. Dus dat wordt genieten. 
 

De reis is verzorgd met: 

• Koffietafel met kroket en soep 

• Entree ‘Tulp Experience’ 

• Tourrit door de Bollenstreek 
 

Vertrek: 10.00 uur Zenderkerk 
  10.15 uur Prins Bernhardlaan 
Thuiskomst: +/-17.30 uur 
 

Kosten: Leden € 54,- (niet leden € 59,-) 
 

U kunt zich bij Lies Grimbergen opgeven (tussen 17.00 
en 20.00 uur). per telefoon: 06 5183 5651 of e-mail: 
liesgrimbergen@ziggo.nl . De vaste deelnemers 
vragen wij zich voor de reizen in 2024 opnieuw op te 
geven. U hoeft dan slechts een keer met Lies te bellen 
dat u weer het hele jaar mee wilt gaan. Uiterlijk 10 
dagen voor vertrek van elke reis betalen op bankre-
kening: NL 63 RABO 0329 9666 34 t.n.v. PCOB afd. 
Huizen, met vermelding van reisdoel en datum.  
 

Voor alle reizen geldt: Deo Volente.  
Neem zo nodig uw stok of rollator mee. 
 

mailto:liesgrimbergen@ziggo.nl
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Gezellig, met elkaar… 

Eten in ‘De Oude Pastorie’ (alleen voor leden) 
 

Donderdag 7 december is het ‘Eten in de Oude Pas-
torie’ voor alleen de vaste bezoekers. Zij worden 
hierover gebeld. Inloop tussen 18.00 en 18.15 uur. 
Afmelden uiterlijk op maandag 4 december. 
 

Vanaf januari is er weer iedere maand op de  
2e donderdag en de 3e dinsdag om 18.15 uur eten in 
‘De Oude Pastorie’ om 18.15 uur. Inloop vanaf 18.00 
uur. Dus op donderdag 11 en dinsdag 16 januari en 
donderdag 8 en dinsdag 20 februari. 
 

Kosten vanaf januari: € 19,50 voor het hele menu: 

• Vers gemaakte soep vooraf 

• Hoofdgerecht, inclusief een drankje 

• Nagerecht 

• Koffie met een bonbon van het huis toe 
 

Aanmelden of afmelden uiterlijk op vrijdag van te- 
voren tot 11.00 uur bij Annie van As voor de dinsdag:  
035 526 9780 of per e-mail: anvanas@planet.nl en bij 
Trieneke Kruimer, uiterlijk de maandag van tevoren tot 
11.00 uur voor de donderdag: 035 526 2261 of per e-
mail: trieneke.kruimer@gmail.com . 
 

Vaste deelnemers hoeven zich niet aan te melden. 
Alleen afmelden als u niet kunt komen, uiterlijk de 
vrijdag of maandag van tevoren. 
 

Betalen: Bij voorkeur met pin. 
 

 

Koffiedrinken in ‘De Brassershoeve’ 
 

U bent altijd van harte welkom op de eerste woensdag 
van de maand vanaf 10.30 uur. Dus op woensdag  
6 december, 3 januari en 7 februari. 
Het is altijd heel gezellig! 
 

De koffie kost € 1,20 en de cappuccino € 1,65. 
 

 

Uitnodiging voor de PCOB-bijeenkomst op 
woensdag 10 januari 2024 in de Zenderkerk  
 

Het bestuur van onze PCOB nodigt u allen uit voor de 
Nieuwjaarsreceptie in de Tuinzaal van de Zenderkerk 
 

Teun en Annemarie Huisman zullen u deze middag aan 
de hand van prachtige foto’s meenemen naar de 
kloosters, kerken en kapelletjes op Kreta.  
Tijdens hun vele vakantiereizen daar zijn ze altijd op 
zoek geweest naar de mooiste Godshuizen van de 
Grieks Orthodoxe Kerk. Aan de hand van de foto’s 
willen zij u een inkijkje geven in het Grieks Orthodox, 
Christelijke geloof. 
 

Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. 
In de pauze wordt koffie/thee geschonken. 
Iedereen is welkom. 
 

Mocht u geen vervoer kunnen regelen, bel dan  
met Lies Grimbergen. 

Colofon
Bestuur PCOB Afdeling Huizen 

Marianne Oor-van der Molen, voorzitter   
Middelgronden 239, tel.: 06 1001 1656 
E-mail: marianne@familieoor.com  
Henk Wiesenekker, 1e secretaris 
Twijg 12, tel.: 06 1085 2987 
E-mail: pcobhuizen@outlook.com  
Iet van Saane-Verhoeven, 2e secretaris  
Paardebloem 8, tel.: 06 2844 6451 
E-mail: ietvsaane@gmail.com 
Tijmen Bout, 1e penningmeester 
Labradorstroom 25, tel.: 035 525 4812  
E-mail: tijmen.bout@ziggo.nl  
Bankrekening:  PCOB afd. Huizen,   
IBAN-nummer: NL 63 RABO 0329 9666 34    
Jan Moll, 2e penningmeester 
Karel Doormanlaan 83, tel.: 035 526 1306  
E-mail: janmoll@kpnmail.nl  
Annemarie Huisman-Groenendijk, PR 
De Regentesse 71, tel.: 06 5127 6351 
E-mail: annemarie.huisman.gr@gmail.com 
Lies Grimbergen-Tielkemeijer, 
opgave busreizen en coörd. activ. comm.    
Ambonlaan 80, tel.: 06 5183 5651  
E-mail: liesgrimbergen@ziggo.nl  

Ledenadministratie:   
Annie van As  
Labradorstroom 5, tel.: 035 526 9780  
E-mail: anvanas@planet.nl  

Commissie Lief en Leed:  
Ans Brands-Westland (december) 
Huizermaatweg 36 D, tel. 035 525 4502 
E-mail: lambertenans@gmail.com 
Joke Hiemstra-Mook (januari)  
Naarderstraat 66 H, tel.: 035 526 4948 
E-mail: jr.hiemstra@planet.nl 

Bezorging Magazine van KBO-PCOB  
Cor Van der Poel  
Fauna 29, tel.: 035 525 5386 
E-mail: cvanderpoel@hotmail.com   

Redactie Nieuwsbrief en webmaster  
Teun Huisman   
De Regentesse 71, tel.: 035 526 0600 
E-mail: teunhuisman@ziggo.nl  

Website afdeling Huizen  
www.pcob.nl/afdelingen/huizen 

Kopij volgende Nieuwsbrief  
Inleveren uiterlijk op vrijdag 19 januari 2024. 
 

 

mailto:anvanas@planet.nl
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