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Voorwoord

De 40 dagentijd ook wel lijdenstijd of vastentijd genoemd begint,
zesenhalve week voor Pasen. We volgen in deze weken Jezus op
weg naar het kruis. Het feest van de opstanding vier je niet
zomaar daar gaat een tijd van bezinning en inkeer vooraf.
Bezinning is nadenken over je leven, wat wil en kan ik eraan
veranderen. Inkeer is stil worden en nadenken over het
afgelopen jaar, wat had beter gekund en wat was verkeerd.

De traditie van de veertigdagentijd vindt haar wortels in de
Bijbelse symboliek van het getal 40, dat vaak voorkomt in
belangrijke Bijbelse verhalen. Zo bleef Mozes 40 dagen op berg
Sinai voor de tien Geboden, zwierven de Israélieten 40 jaar door
de woestijn en vaste Jezus 40 dagen in de woestijn voorafgaand
aan zijn openbare optreden.
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Gedicht

Jezus zegt: mensen, verdraag elkaar,
en Jezus woord zal ons bevrijden.
Vergeet uzelf en dien elkander maar
-en Jezus' woord zal ons bevrijden.
Aan elkander prijsgegeven

vindt gij honderdvoudig leven.

Jezus zegt: mensen, bemin elkaar.
En Jezus' woord zal ons bevrijden.

De laatste week van de veertigdagentijd, wordt de stille week of goede week
genoemd.

In deze week wordt extra stil gestaan bij het lijden en sterven van Jezus.

In sommige kerken zijn er elke dag vieringen en gebeden.

Witte donderdag: we gedenken het laatste avondmaal van Jezus.

Goede vrijdag: staan we stil bij de kruisiging van Jezus.

Stille zaterdag: Jezus is begraven en het is een dag van rouw en stilte.

Omzien naar elkaar
Jarig in de maand april 2026

We wensen alle jarigen een fijne dag toe en Gods zegen voor het komende jaar.
i.v.m. de privacy vermelden we de jarigen en de adressen niet op de website maar
wel in de papieren Nieuwsbrief.

We wensen alle die hierboven genoemd zijn een fijne dag toe en Gods zegen voor
het komende jaar.

Zieken
We wensen alle leden die thuis of elders verpleegd worden, veel sterkte en Gods
onmisbare zegen toe.

Kaartverkoop

Op de paasmiddag in maart hopen Piet en Tera Donk weer mooie zelfgemaakte
kaarten te verkopen. Er zijn er met verschillende teksten en ook zonder tekst.
Dus neem alle u portemonnee mee.

Website en Facebook van de ANBO-PCOB Giessenlanden

Beste lezers,
De oude website van pcob-giessenlanden.com bestaat niet meer.

Nu de ANBO en de PCOB zijn samengegaan, is er een nieuwe landelijke website
ontwikkeld waarin alle afdelingen een eigen webpagina mogen gebruiken voor

plaatselijke Nieuwsbrieven enz.

De nieuwe website is hieronder vermeld.

https://anbo-pcob.nl/afdelingen/giessenlanden/

Hoe zoeken we dat op?
Type in Google of andere zoekmachine:

anbo-pcob.nl/afdelingen/giessenlanden/ om de site te zoeken.

@ ANBO-PCOB
https://anbo-pcob.nl » Afdelingen

Afdeling Giessenlanden - ANBO-PCOB
Je komt dan op de afdeling Giessenlanden
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Afdeling
Giessenlanden

De hieronder staande facebookpagina blijft hetzelfde als voorheen.
Facebook PCOB.Giessenlanden:

https://www.facebook.com/pcob.giessenlanden

Hartelijke groeten, Arie van Noordennen
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Met name de planning en verzorging van de bijeenkomsten en niet te vergeten
het jaarlijks uitje zijn belangrijke taken die door haar worden verricht.
We hopen ook deze functie vervuld te krijgen.

Vriendelijke groet,
Arie de Jong.

Van de ledenadministratie.

De afgelopen tijd mochten we twee
nieuwe leden inschrijven

t.w. Dhr. Peter den Dikken, Johan de
Kreijstraat 10, 3381 DG Giessenburg
en dhr. Adriaan de Kuiper, Slinge-
landseweg 9, 3381 KZ Giessenburg.
Beide van harte welkom op de
ANBO/PCOB Giessenlanden.

Van de Penningmeester

Deze maand heeft de penningmeester geen mededelingen
H. gr. Wim v.d. Ham

Happy
gty

Paasgedicht
Elke Pasen denk ik weer aan de hoop die U ons heeft gegeven.

Aan wat het kruis voor mij betekent een kans om echt te leven.

Elke Pasen denk ik weer aan het bloed wat kracht bevat.

Aan de angst die U gevoeld moet hebben toen U huilend op U knieén zat.
Elke Pasen denk ik weer aan de wonden in U zij.

Aan de schreeuw vanaf het kruis en dat alleen voor mij.

Elke Pasen wil ik blijven staan bij U liefde bij U kracht.

Dat ik volledig vrij mag zijn door de woorden het is volbracht.

Omezien naar elkaar

Weet u in uw omgeving zieken geef hen door.
Zijn er jubilarissen laat het ons weten.

Piet en Tera Donk, A 120, 2975 BE Ottoland.
Mail:pietentera@hotmail.com.

Telfoon Piet 0641507517 Tera 0642250662.

Uitjes en Bijeenkomsten
Paasviering in de Til te Giessenburg

Maandag 30 maart is de Paasviering van de PCOB, deze middag begint om
16.00 uur, houd u daar rekening mee?

De viering wordt gedaan door Eelco van Zuthem, hij is pastoraal medewerker
van de Hervormde kerk in Giessenburg.

De muzikale medewerking is weer in handen van Martin Klop. We hopen op
een mooie viering van de opstanding van onze Heiland, en hopen te gedenken
wat Hij voor ons gedaan heeft.

Na afloop van de viering is er een warm Paasbuffet voor degene |

die zich hiervoor hebben opgegeven. [ }

Als u niet mee eet, bent u toch van harte welkom om de viering N’

bij te wonen. Koffie en thee staan klaar bij binnenkomst, en u J
hoeft deze keer niet te betalen voor de koffie of thee.

We hopen op een Gezegende Paasviering. .

Onderwijsmuseum in Dordrecht. ¥
Wij hopen met een groep naar het

onderwijsmuseum in Dordrecht te gaan op dinsdagmiddag 21
april.



We verzamelen op het sportplein te
Giessenburg,

alwaar we de mensen verdelen onder
degene die kunnen rijden.

Vertrektijd is 13.30 uur. U kunt zich
hiervoor nog opgeven bij Coby.

De intree is €8,50 p.p. In groepsverband.

Dit bedrag moet ik in een keer afrekenen bij binnenkomst, omdat we als groep
korting krijgen.

Degene die een museumjaarkaart hebben, moeten die wel bij zich hebben, die
gaan namelijk gratis naar binnen. Dus dit bedrag moet bij aankomst op het
sportplein aan mij betaald worden.

Er is een restaurant bij het museum, waar eventueel koffie of thee gebruikt kan
worden, dit is voor eigen rekening.

Laat u verrassen in dit mooie museum waar herinneringen van uw schooltijd
gaan herleven. En wat is het leuk om weer even kind te zijn.

Gaat u mee?

Overige Bijeenkomsten.
20 april:

Deze middag komt Sebastiaan Boogaard uit Schelluinen bij ons.

Hij is Trouwambtenaar voor zowel horende als doven mensen, en komt
vertellen van zijn belevenissen als trouwambtenaar.

Dit is in de Til, aanvang 14.00 uur.

18 mei:
Sluiten we het seizoen af met een Bingomiddag, dit is ook een week eerder
i.v.m. 2 de Pinksterdag.

Dagtocht op 28 augustus.

Zie informatie in vorige nieuwsbrief.

In volgende nieuwsbrief komt hiervan weer een stuk te staan met alle
informatie die erbij hoort. D

it om niet alles door elkaar te laten lopen voor opgave.

Wil nog afsluiten met een gedicht.

Lente.

Op de fiets, je haren in de wind, een glimlach op
je gezicht.

De krokussen ontspruiten in het voorjaarslicht.
Genieten van de schoonheid, de natuur om je
heen,

Op dat moment voel je je niet alleen.

De zon verwarmt je gezicht, zo licht en vrij,

Het leven fluistert: "Hier ben jij".

Wees dankbaar, stil en bewust,

Voor de momenten van vreugde in alle rust.

Ze lijken zo simpel, vanzelfsprekend en gewoon,
Dat kan het leven zijn, zo wonderschoon!
Hartelijke groet, Coby

Van de bestuurstafel

Het bestuur heeft op 06 maart 2026 weer
vergaderd.

Het lopende programma voor dit jaar is bespro-
ken met als eindpunt ons jaarlijkse dagtocht op
28 augustus.

Van diverse leden ontbreekt in de ledenadministratie het emailadres, we willen
middels een opgaveformulier bij de nieuwsbrief dit graag compleet gaan
maken.

Naast de nieuwsbrief kunnen we zo ook de leden informeren over diverse
zaken.

Verder blijven we ons inzetten om alle bestuursfuncties vervuld te krijgen, met
name het secretariaat.

Ook heeft Coby aangegeven op termijn haar bestuursfunctie te willen
beéindigen.



