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AFSCHEID VOORZITTER

Beste leden,

Omdat wij vertrekken naar de Kerk van Peize heb ik besloten mijn 
bestuursfunctie neer te leggen tijdens de ledenvergadering op 16 april.

April is de maand van aftreden en aantreden van bestuursleden.
Gerrit Visscher-van der Zwaag, voorzitter

Het bestuur is dringend op zoek 
naar nieuwe bestuursleden.

Meld u aan bij Nanno Levenga!



VERJAARDAGEN

Door een storing in de ledenadministratie zijn 
in de Nieuwsbrief van maart de verjaardagen 
niet vermeld van:

maart
10  Dhr. J. van Bolhuis, Grote Zilverreiger 27, 9648 DL Wildervank
12  Mw. Y Straat-Drenth, Voormolenstraat 23-101, 9645 EL Veendam
      verblijvend in Old Wolde afd. Berkenhof 46, Winschoten
27  Mw. A.C. van Bolhuis-van Zanten, Grote Zilverreiger 27, 9646 DL 
Wildervank

Het bestuur hoopt dat u een gezellige verjaardag hebt gehad en wenst 
u alle goeds in uw nieuwe levensjaar.

april
01 Dhr. H. van der Laan, Kielerbocht 43-403 9642 CH Veendam 
01 Mw. T.  Riedstra-Sikma, Sarastraat 60, 9641 HS Veendam
05 Dhr. B. Lohof, Boven Westerdiep 88-14 9641 LK Veendam
09 Dhr. J.  Huiting, Boven Westerdiep 88-10, 9641 LK Veendam
09 Dhr. J.G. Koops, Molenstreek 18, 9641 HC Veendam
15 Dhr. S.P.  Broesder, Smaragdlaan 4, 9646 BL Veendam
22 Mw. H.  Leunk-Rouwenhorst, R.H. van Deestweg 4-52, 9646 BZ 
Veendam
22 Mw. R.  Venema-Nicolai, Borgerspark 2-413, 9642 LN Veendam 
29 Mw. W.  Hoogeveen-Blanken, Agaatlaan 6, 9646 BE Veendam
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HUWELIJKSJUBILEA

april
09 De heer en mevrouw Sijp-Oosterveld, Dr. Bekenkampstraat 16, 9641 
BT Veendam, 50 jaar
23 De heer en mevrouw Sonneveld-Por, Spoorstraat 53, 9636 AT 
Zuidbroek, 55 jaar 
27 De heer en mevrouw Jager-Brouwer, Goudlaan 11, 9646 BJ Veendam, 
55 jaar
29 De heer en mevrouw Hoogeveen-Blanken, Agaatlaan 6, 9646 BE 
Veendam, 60 jaar

We wensen alle jarigen en de jubilerende echtparen een gezellige dag 
toe en Gods zegen voor de komende tijd.



Belastingaangifte 2025

Zoals ieder jaar kunt u hulp krijgen van de belastinginvullers van de 
ANBO-PCOB en KBO voor uw aangifte inkomstenbelasting. 
Ook kunnen zij u adviseren over het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. 
De belastinginvullers van de ANBO-PCOB en KBO zijn:
•	 Alko Flink,  Pommerse Bocht 93	 telefoon 0598-618711
	 e-mail: alkoflink@netvisit.nl
•	 Nanno Levenga, Ds. van Petegemstraat 7	 telefoon 0598-619077
	 e-mail: famlevenga@netvisit.nl
•	 Albert Volders, Hendrik Werkmanhof 5	 telefoon 0598- 624378
	 e-mail: avolders@netvisit.nl

De belastinginvuller zorgt ervoor dat uw aangifte bij de belastingdienst 
komt. 
De aangifte moet, tenzij uitstel wordt gevraagd, binnen zijn op 1 mei 2026.
Wanneer de aangifte voor 1 april 2026 gedaan wordt, krijgt u voor 1 juli 
een aanslag.

Wanneer u reeds gebruik maakt van onze dienstverlening, zal uw contact-
persoon u hierover benaderen.
Wanneer u als lid voor het eerst gebruik wilt maken van de belastingser-
vice, kunt u contact opnemen met één van bovenstaande medewerkers. 
Hij zorgt dan voor de verdere verwerking van het proces.
Wanneer u geen uitnodiging heeft ontvangen om aangifte te doen, kan dit 
toch interessant zijn, met name als u een klein aanvullend pensioen heeft 
en in een huurwoning woont. 
In dat geval kunt u eveneens contact opnemen met een belastinginvuller.

Vergoeding van gemaakte kosten:
De vergoeding voor gemaakte kosten, zoals reis-, kopieer- en printkosten 
zijn € 15 per adres.

Namens de belastinginvullers,
Albert Volders.



Samen eten

Op 4 maart hebben we gezellig gegeten bij Pizzeria Ristorante La Fontana 
in Veendam.
We waren met ruim dertig PCOB leden.
Hierbij een paar foto’s





Het dorp, deel 3 

De Duitse filosoof Immanuel Kant (1724 - 1804) maakte elke middag een 
wandeling door de stad Königsberg. Altijd op hetzelfde tijdstip. De mensen 
konden dan hun klok gelijkzetten.
Het pad dat hij liep werd later het ‘Filosofenpad’ genoemd. 
Kant was een man van de tijd. Zo ook mijn vader. Mensen wisten precies 
wanneer het bij ons koffietijd was. En zo gebeurde het dat er op die tijd 
vaak iemand langs kwam. Ook onze huisdokter schoot zo af en toe even de 
keuken binnen. Hij kwam achterom, zoals bijna iedereen. 
De huisdokter had altijd wel wat te vertellen. Over zijn vakantie in Oos-
tenrijk met maar één bui - een bui die twee weken aanhield. Of over een 
vrouw met kleine kinderen. Zij dacht dat zij geen goede moeder was omdat 
ze zo blij was als haar kinderen in bed lagen. En dat de dokter toen tegen 
haar zei: ‘je weet niet hoe blij ik ben als mijn kinderen in bed liggen.’ De 
kinderen van de huisdokter waren pubers en kwamen nogal eens later thuis 
dan was afgesproken.  

Er was trouwens ook wel wat te vertellen over de huisdokter. Zo wist het 
hele dorp dat hij een hekel had aan verjaardagen. Een bevalling was een 
goed excuus om een verjaardag te omzeilen. Natuurlijk was er altijd wel 
een vrouw in het dorp die ‘uitgerekend’ was. De huisdokter ging met liefde 
even kijken hoe ver zij was. 
Zo ook die avond. De huisdokter zou samen met zijn vrouw naar een ver-
jaardag.
Maar hij kon niet naar het feest, want een vrouw stond op het punt van 
bevallen, zo zei hij. Zijn vrouw ging alleen naar de verjaardag. 

De vrouw van de huisdokter was kinderarts. Zij was arts op het consultatie-
bureau van het dorp. En zo kwam zij erachter dat de baby niet op de datum 
van feest geboren was, maar een week later. En dat haar man, op de avond 
van het feest, bij het gezin had zitten te klaverjassen.



De huisarts was een echte dorpsdokter. Hij straalde gemoedelijkheid uit. 
Hij was wat gezet. Zijn vrouw zei dat hij meer moest bewegen en daarom 
ging hij met de schilder van het dorp zo nu en dan vissen.
De dokter kreeg zijn eerste hartinfarct in de stoel van de tandarts. Dat 
kwam omdat hij angst had voor de tandarts, zo wist men te vertellen.

Toen de huisdokter van zijn rust ging genieten kwamen er twee huisartsen. 
De artsen waren professioneel en afstandelijk. Zij deden geen bevallingen 
en kwamen alleen bij de mensen thuis als het echt niet anders kon. Want zij 
hadden geen tijd. 

De filosoof Kant had geen avontuurlijk leven, maar het was geen saaie 
man. Hij hield van biljarten en kaartspelen. En natuurlijk een goed gesprek. 
Daar had hij tijd voor. Je zou kunnen zeggen: ’geen tijd hebben’ is een idee 
van het verstand, want iedereen heeft tijd. De tijd die ons gegeven is.

Corrie Dun

SAMEN WANDELEN

Dinsdag 10 maart stond de wandeling weer gepland van onze wandelgroep.
We waren deze middag met 8 deelnemers en vertrokken om 13:00 uur bij 
de kerk om naar de Ennemaborg in Midwolda te gaan. Daar volgden we 
weer een mooie route in de lentezon. Bij de Konikpaarden gingen we met 
elkaar op de foto.

Na de wandeling reden we naar “de Schakel” voor de thee/koffie, de lek-
kernijen werden zo enthousiast aangeprezen door de bediening dat we deze 
niet konden weigeren.
Weer een geslaagde middag met een warme afsluiting.

Dinsdag 14 april gaan we wandelen in Tripscompagnie. We vertrekken 
weer om 13:00 uur bij de Grote Kerk. 



Informatie ledenraadverkiezingen

Stel u kandidaat voor de ledenraad
ANBO-PCOB is een vereniging van, voor en door haar leden. De le-
den van de Ledenraad zijn zich bewust van hun rol als ambassadeur van 
ANBO-PCOB en willen daar ook op aanspreekbaar zijn.

ANBO-PCOB zoekt leden die een brede maatschappelijke belangstelling 
hebben en actief zijn.

De ledenraad is zodanig samengesteld dat de afgevaardigden ten opzichte 
van elkaar, het bestuur, de raad van toezicht en welk deelbelang dan ook 
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De ledenraad bestaat uit afge-
vaardigden die landelijk worden geworven en gekozen op basis van rele-
vante inhoudelijke kwaliteit, rekening houdend met diversiteit, origine en 
regionale spreiding.

Reageren kan tot 21 april
U kunt tot 21 april solliciteren naar een plek in onze Ledenraad. Dat doet u 
door het invullen van het sollicitatieformulier dat u op onze website vindt.

Ga naar de pagina over de ledenraad

Aanleveren kopij nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief wordt gemaakt door het bestuur.
Het zou mooi zijn als ook onze leden met enige regelmaat een 
artikeltje aanleveren voor plaatsing.

Inleverdatum 2026: 
22 april, 22 mei, 24 juni, 
26 augustus, 23 september,  21 oktober, 25 november

De kopij kunt u mailen aan Wim Beens, w.beens@netvisit.nl





Eddy Koster is nu:

Instain Zuidbroek
Europaweg 21
9636 HT Zuidbroek
Tel.: 0598-762923
Mail: zuidbroek@instain.nl



LEDENBIJEENKOMST 19 MAART 2026

KRUISWEGSTATIES

Inleiding
Op donderdag 19 maart was ds. Hilde van der 
Zwaag-Visscher te gast op de bijeenkomst van 
ANBO-PCOB in De Kandelaar. We hadden haar 
gevraagd iets te doen rond een thema in deze tijd 
van het kerkelijk jaar onderweg naar Pasen. Zij 
vertelde ons over de geschiedenis en de betekenis 
van de kruiswegstaties. 

Waar vinden we kruiswegstaties
We vinden deze vooral in Rooms-Katholieke kerken, waar langs de bin-
nenmuren schilderijen of beeldhouwwerken geplaatst zijn die de lijdens-
weg van Jezus uitbeelden. Staties vinden we ook in de open lucht, in een 
kloostertuin of in een park of tuin rondom een kapel. En we vinden ze in 
allerlei varianten, van klassieke en figuratieve afbeeldingen tot zeer mo-
derne en abstracte. 

Wat betekent statie
Het woord statie is afgeleid van het Latijnse ‘statio’ en dat betekent halte-
plaats. Bij iedere afbeelding houden gelovigen tijdens de kruisweg let-
terlijk ‘halt’ om in gezamenlijk gebed stil te staan bij een onderdeel van 
de lijdensweg van Christus. Deze weg begint bij de veroordeling door 
Pontius Pilatus en eindigt bij de kruisiging. In de katholieke kerk wordt de 
kruisweg traditioneel gelopen op Goede Vrijdag. Goede Vrijdag is de dag 
waarop de kruisiging en dood van Jezus worden herdacht. 

Oorsprong van de kruiswegstaties
De traditie van de kruiswegstaties heeft haar oorsprong in de pelgrimage. 
Pelgrims in Jeruzalem volgden de weg die Jezus ging met het kruis op zijn 
rug. Ze stonden stil bij belangrijke plaatsen van de lijdensweg om hem te 
gedenken. Deze weg in Jeruzalem heet met een Latijnse naam Via Crucis 



- de kruisweg of Via Dolorosa  - de lijdensweg. De weg ligt in de oude 
stadskern en tegenwoordig kun je hier ook de veertien staties volgen. De 
eerste statie bevindt zich in het paleis van Pontius Pilatus en de laatste op 
de heuvel Golgotha en een deel bevindt zich in de Heilige Grafkerk. De 
Heilige Grafkerk is gebouwd op de plek waar Jezus aan het kruis stierf.

Tot 1071 hadden vele pelgrims ruim baan om deze kruisweg te kunnen lo-
pen. Maar toen Jeruzalem in 1071 door de Turken werd bezet eindigde dit. 
De pelgrims waren niet langer welkom om de kruisweg te lopen en Jezus’ 
dood te herdenken. De route verplaatste zich en werd in staties nagebootst 
in Europa. Dit was het begin van de kruiswegstaties en werd in Europa erg 
populair. Vooral monnik Franciscus van Assisi (1181-1226) en zijn volge-
lingen, de Franciscanen, stimuleerden dit. Door hen werd de kruisweg elke 
vrijdag gebeden.

Vastlegging van veertien kruiswegstaties
In de zeventiende en achttiende eeuw kwamen er steeds meer staties. De 
onderwerpen werden ontleend aan Bijbelverhalen én aan de traditie. Het 
aantal staties varieerde nogal en daarom werd het officieel vastgelegd. In 
het jaar 1751 legde Paus Benedictus XIV de onderwerpen van de veertien 
staties vast en stelde ook de aanwezigheid van een kruisweg in rooms-ka-
tholieke kerken verplicht. 

1.	 Jezus wordt ter dood veroordeeld
2.	 Jezus neemt het kruis op
3.	 Jezus valt voor de eerste keer
4.	 Jezus ontmoet zijn moeder
5.	 Simon van Cyrene helpt het kruis dragen
6.	 Veronica droogt het gezicht van Jezus af
7.	 Jezus valt voor de tweede keer
8.	 Jezus troost de wenende vrouwen
9.	 Jezus valt voor de derde keer
10.	 Jezus wordt van zijn kleren beroofd
11.	 Jezus wordt aan het kruis genageld
12.	 Jezus sterft aan het kruis
13.	 Jezus wordt van het kruis genomen
14.	 Jezus wordt in het graf gelegd



De kruiswegstaties volgen
De kruisweg is een godsdienstoefening om het lijden van Jezus te geden-
ken en dit tegelijkertijd te verbinden met eigen lijden en lijden in de we-
reld. Bij veertien staties wordt stil gestaan, halte gehouden, gebeden en ge-
zongen. Het is een manier om er kracht uit te putten voor het eigen leven. 
Gedurende de middag zien we verschillende kruiswegstaties: in een kerk 
met klassieke schilderingen, een met mozaïek, een uit Afrika, een beelden-
tuin, en een met moderne schilderijen. Een paar ook met beeld en muziek, 
zodat we enigszins de ervaring opdoen van het volgen van de kruiswegsta-
ties.

Het was een mooie en inspirerend middag, waarvoor we ds. Hilde hartelijk 
bedanken.

Gerrit Visscher-van der Zwaag, voorzitter 



JAARVERSLAG 2025

1. Ledenvergaderingen
. Op 16 januari, de Nieuwjaarsbijeenkomst, was er een bijzonder welkom 
voor de spreker van deze middag, de heer Jan Puthaar van de landelijke 
ANBO-PCOB. Spreker stelt zich voor. Hij 
vertegenwoordigt de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en 
Overijssel in het landelijke ANBO-PCOB-bestuur.  Hij betreurt het 
verbreken van de samenwerking met de landelijke KBO. Gelukkig gaat dit 
op provinciaal en plaatselijk niveau wel door. Ook in onze eigen afdeling. 
. Op 20 februari was er een gezamenlijke bijeenkomst van KBO en 
ANBO-PCOB. Dhr. Reinder de Vries was onze spreker met een lezing 
over boerderijen en molens in Noord-Groningen.
. Op 20 maart hield de heer Jan van Muilwijk een lezing over de 
radiosterrenwacht van Dwingeloo. 
. Op 17 april was onze paasviering met pastor Corrie Duin-van Dam. 
Op deze middag werden het jaarverslag 2024 en de jaarrekening 2024 ge-
presenteerd en ter goedkeuring voorgelegd. Ook werd afscheid 
genomen van onze secretaris Klaas van der Veen. 
Hij is 13 jaar onze secretaris geweest.
. Op 15 mei was onze gastspreker dhr. Rink Oosting met een lezing over 
de situatie in Veendam tijdens de jaren 1940-1945. Gelukkig kwam voor 
Veendam de bevrijding op 13 april 1945.
. Op 18 september hield dr. Henk Nijkeuter een lezing over Drentse 
sagen, legenden en volksverhalen en de heer Nijkeuter kon deze verhalen 
enthousiast vertellen. Op koude winteravonden werden de verhalen 
rondom de haard verteld. Deze middag konden we door middel van 
PowerPoint zowel luisteren als kijken.
. Op 16  oktober was er voor de 2e keer dit jaar met de KBO een 
gezamenlijke ledenbijeenkomst met mw. Willeke Bergman van het 
waterschap Hunze en Aas. Zij hield een lezing over de werkzaamheden
van het waterschap.
. Op 20 november was er een surprisebijeenkomst. Tot ieders verrassing 
kregen we Sinterklaas met zijn Piet op bezoek. Hij vroeg een aantal leden 
bij hem te komen en zij werden getrakteerd op een kort gedichtje en kregen 
als surprise een chocoladeletter. Het was een zeer geslaagde middag en 
voor iedereen een letter van chocola. 



. Op 11 december vierden we het Kerstfeest met medewerking van pastor 
Percy Kulk. Er was een meditatie en pastor Kulk had een vrij verhaal 
getiteld ‘De stille aanbidder’.
Het was een inspirerende viering.
Albert Volders begeleidde het zingen van bekende kerstliederen op de 
piano.
Als afsluiting hadden we een Chinees buffet dat erg in de smaak viel.

2. Wij noemen de namen van de overleden leden in 2025
Mw. W. Vos-Wevers, 83 jaar, 
Mw. H. Sandee-Meijering, 89 jaar, 
Mw. B. van Huizen-Boiten, 94 jaar,
Dhr. J. de Groot, 90 jaar, 
Mw. G.A. Nieborg, 77 jaar, 
Dhr. C. Louwes, 92 jaar, 
Mw. J. Woldhuis-Akker, 89 jaar, 
Dhr. S. Deinum, 80 jaar, 
Mw. H.E. Smidt-Nap, 82 jaar
Mw. S. Looijenga-de Klein, 88 jaar.

Wij gedenken de overledenen met eerbied en denken aan hen die 
achterbleven.

3. Contact met de leden
a Lief en leed. De commissie lief en leed bestaande uit mevrouw Corrie 
Truin en de heer Wiebe Dijk zet zich daadwerkelijk in voor het bezoeken 
van de zieken en jarigen Ook hebben ze aandacht voor huwelijkse 
gedenkdagen.
b De Nieuwsbrief met het landelijke Magazine werd elke maand bezorgd 
door de heren Haaksma, de Boer Zuidbroek, Meint Boer, Flink, Dijk, 
Zweep en de dames Leunk, Sijp, Kats en Timmer. De heren De Wagt, Tulp 
en Hoogeveen zijn in de loop van 2025 vervangen door resp. de heren 
Boer, Zweep en mw. Sijp.
Het bestuur bedankt jullie hartelijk voor jullie tijd en inzet om dit te doen 
voor onze ouderen.



4. Uitjes
. 11 Maart. Gezellig etentje in restaurant La Vache, Veendam. We hebben 
genoten van een 3-gangen keuzemenu.  
. 7 Mei. Op initiatief van het Platform ANBO-PCOB Prov. Groningen was 
er voor de leden in de provincie een middagreis naar het Duitse Emden 
georganiseerd. Vanuit onze afdeling hadden zich ook leden opgegeven met 
opstapplaats Winschoten; overige opstappunten waren Appingedam, Ten 
Boer en Leek, een breed gezelschap dus van een aantal provinciale 
afdelingen. In totaal waren we met zo’n 60 mensen op pad naar deze 
Duitse havenstad.
. 17 Juli. Met 32 leden begonnen we aan een heerlijke lunch in het oude 
treinstationsgebouw te Veendam. De bus kwam voorrijden. Via een 
toeristische route door de o.a. dorpen Meeden, Westerlee en Heiligerlee 
bracht de bus ons naar Blauwestad.
Daar aangekomen konden we plaatsnemen in de rondvaartboot. We 
mochten 1.5 uur genieten van een ‘Rondje Blauwestad’. Op de boot 
konden we tegelijk genieten van een kopje koffie/thee met cake en 
afsluiten met een drankje of een glaasje advocaat met slagroom.
. 16 September. Op reis met de Museum-Plusbus. We kregen als ANBO-
PCOB Veendam-Wildervank de mogelijkheid aangeboden om met de 
Museumbus naar het Drents Museum te gaan. De organisatie van de 
Museum bus heeft contact gezocht met de Veenkade om samen met de 
ANBO-PCOB een bezoek te brengen aan het Drents Museum in Assen. 
We zijn met 37 personen van de ANBO-PCOB en enkele bewoners van 
de Veenkade naar het Museum 
gegaan. We werden ontvangen met een kopje koffie met een Drents turfje 
en kregen hierna uitleg over wat er te zien was in het Museum. We hebben 
er geluncht en konden op eigen gelegenheid de kunstwerken bezichtigen.

5. Het bestuur
Het bestuur vergaderde elke maand, zo mogelijk, op de eerste dinsdag van 
de maand bij mevrouw Corrie Truin aan huis. Wij danken haar ook nu weer 
voor haar gastvrijheid.
Landelijk gaan we nu verder met de ANBO onder de naam ANBO-PCOB.
Op plaatselijk niveau blijven we samenwerken met de KBO. Twee keer per 
jaar houden we een gezamenlijke bestuursvergadering en twee keer een 
gezamenlijke ledenbijeenkomst.



Bestuurssamenstelling per 31 december 2025
voorzitter Gerrit Visscher-van der Zwaag 
secretaris vacant 
penningmeester Albert Volders 
leden Wim Beens, Corrie Truin-Folkerts, Wiebe Dijk, Rita Sijp-Oosterveld 
en Nanno Levenga 

6. Tot slot
Het bestuur is en blijft op zoek naar, ook jongere, bestuursleden. Aarzel 
niet en neem eens contact op met een bestuurslid en draai bijvoorbeeld 
eerst eens een jaar mee. Het geeft ook voldoening en invulling in je leven.

Gerrit Visscher-van der Zwaag

Wie heeft Hij dan?
Christus heeft geen andere handen
dan onze handen
om vandaag zijn werk te doen.
Hij heeft geen andere voeten
dan onze voeten
om de mens te geleiden op zijn weg.
Hij heeft geen andere mond
dan onze mond om de mens te verhalen
hoe Hij stierf en weer verrees.
Hij heeft geen andere hulp
dan onze hulp om de mens nader
tot Hem te brengen.
Maar als onze handen nu eens
drukker zijn met ander werk
dan met het zijne?
Wie heeft Hij dan...
... om over zijn liefde te vertellen?
... om zijn Licht te verspreiden?
... om Hem te loven voor
wat Hij voor ons heeft gedaan?
Wie?

Veertigdagentijdkalender 2015, 
uitgave Protestantse Kerk in Nederland
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Litanie ‘Onder het kruis’

God van ons leven, open ons hart
en maak het zo wijd als de wereld
waarover wij roepen als voor onszelf:
	 Heer ontferm U!

Over het onschuldige bloed op de aarde
van alle vermoorden en alle verminkten,
de slachtoffers van haat en verraad:
	 Heer ontferm U!

Over alle kinderen voor wie geen plaats is,
die worden geboren in oorlogsrumoer,
in armoede, honger en dorst:
	 Heer ontferm U!’

Over wie een zwaar lot moeten dragen,
daklozen, doellozen, eenzame zielen,
gestoorde en gekortwiekte mensen:
	 Heer ontferm U!

Over degenen die worden vervolgd,
die worden vernederd en gekleineerd,
en die men belasterd en schendt:
	 Heer ontferm U!

Over de mensen die worden vergeten,
door niemand geacht of geborgen,
die te gering zijn om te gedenken:
	 Heer ontferm U!

Over wie leven in angst, pijn en zorgen,
over wie bang zijn om te sterven,
en over onszelf in het uur van de dood:
	 Heer ontferm U!

				    Niek Schuman



Koptische kerk op 16 april 2026

De koptische kerk in Ethiopië is één van de oudste christelijke kerken en 
wijkt nogal af van wat wij gewoon zijn. Ze beweren de ark van het ver-
bond te hebben, kennen rituelen, muziekinstrumenten, spijswetten die van 
voor de ballingschap dateren. Bekend zijn hun rotskerken in Lalibella, be-
staande uit één stuk rots, alles wat geen kerk was hebben ze weggebijteld 
en dan blijft die kerk over.
Op donderdag 16 april zal ons lid drs. Jan van Bolhuis uit Wildervank hier-
over een lezing verzorgen.
Ook niet-leden zijn van harte welkom op deze ledenbijeenkomst.
Er wordt voor koffie/thee en cake een bijdrage gevraagd van € 3.50.

Onze bijeenkomsten worden gehouden in kerkelijk centrum De Kandelaar,
Doctor A. Kuyperstraat 46, 9645 AR Veendam en beginnen om 14:30 uur.
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AGENDA
 
14 april
Wandeling Tripscompagnie

16 april
Ledenbijeenkomst

21 april
Laatste dag om u aan te melden 
voor een landelijke bestuursfunctie

Droomt u van een nieuwe
badkamer of keuken?
Ziet u op tegen een klus in
huis?

Dirk Smid is van alle markten thuis!

keukens / badkamers / dakwerken /
schoorsteenreparaties / ramen en 
kozijnen / vloeren / en veel meer...

Kerkstraat 6, 9636 AC Zuidbroek
Telefoon: 0598-627033 / 06-30910842
E-mail: bouwservicesmid@gmail.com

Internet: www.bouwservicesmid.nl

Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

grootste collectie
meyer-broeken


