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Beste vrienden en vriendinnen. 
De boei in zee 

Het was groot nieuws in de krant. Een man was gered uit 
zee, midden in het Kanaal. Hij had twee dagen vastgezeten 
op een grote boei. Twee dagen en twee nachten. Alleen, in 
de kou en de storm.                                                                       
De man was met een kajak het Kanaal opgegaan. Het kanaal 
is best wel een gevaarlijke zee, met sterke stroming en druk 
scheepvaartverkeer. Waarom hij dit deed, weten we niet 
precies. Hij was niet overboord geslagen van een schip. Nee, 
hij was zelf vertrokken. 

Misschien wilde hij bewijzen dat hij het kon. Misschien zocht 
hij avontuur. Misschien wilde hij gezien worden. Hoe het ook 
zij: het ging mis, ja vreselijk mis. 

Zijn kajak sloeg om. De zee was sterker dan hij. Hij kon niet 
meer verder en dreigde te verdrinken. Met zijn laatste 
krachten wist hij op een 
grote zee boei te klimmen. 
En daar bleef hij. Twee 
dagen lang. Die boei was 
groot en stevig. Ze gaf hem 
houvast. Maar ze redde hem 
niet echt. De golven sloegen 
er steeds tegenaan. De boei 
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zwiepte door de golfen heen en weer. De man werd heen en 
weer geslingerd en liep overal kneuzingen op. 

Hij had geen eten. Geen drinken. Geen warmte. Om in leven 

te blijven schraapte hij mosselen en schelpdieren van de boei. 

Hij at wat zeewier. Dat hield hem nét overeind. Maar 

zeewater lest geen dorst. Integendeel. Hij kreeg alleen maar 

meer dorst. 

Wat zal er in die twee dagen door zijn hoofd zijn gegaan? 

Angst, vast en zeker. Spijt misschien. De gedachte wellicht: 

was ik hier maar nooit aan begonnen. Hij was helemaal alleen 

op die grote zee. 

Toen gebeurde het onverwachte. 

Een Urker visserschip voer langs. 

De kapitein zag iets bewegen op 

de boei. Eerst kon hij het niet 

geloven. Maar toen hij met zijn 

verrekijker keek, zag hij een man, 

bijna naakt, uitgeput en zwaaiend. 

Ze waren hem niet voorbijgevaren. Dat was een wonder. 

De vissers gooiden reddingsboeien uit. De man pakte er één. 

Hij moest de grote boei loslaten om gered te worden. Dat was 

spannend. Maar het was zijn redding. 
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Even later stond hij aan boord. Veilig. Gered.                          

Toen we dit verhaal lazen, moesten we nadenken.                        

Is dit niet een beeld van ons eigen leven? 

Wij mensen gaan ook vaak onze eigen weg. Soms zonder 

goed na te denken. We willen iets bereiken. We willen gezien 

worden. We willen betekenis hebben. We halen van alles uit 

de kast om naam te maken. 

En als het misgaat, proberen we ons staande te houden. 

We klampen ons vast aan de “boei” van deze wereld. Aan 
geld. Aan succes. Aan plezier. Aan mensen. We eten als het 
ware de “mosselen en het zeewier” van 
de wereld om te blijven leven. 

Maar het vult niet echt. Het lest de dorst 
niet. Het geeft geen echte vrede. 

De Bijbel zegt in Psalm 107 dat mensen op 
zee de werken van de Heere zien. Zijn 
macht. Zijn grootheid. De zee is niet bedoeld om mee te 
pronken, maar om ons klein te maken. Wat is het dan een 
wonder als God “langszij komt”. Als Hij Zijn reddende boei 
toewerpt Die reddende Boei is de Heere Jezus Christus. Die 
voor ons aan het kruis gestorven is, en ook weer opgestaan 
is. Maar om die Boei te grijpen, moeten we  alles  loslaten, 
om gered te worden. Dat vraagt vertrouwen. Dat vraagt 
overgave. 
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Wat leven wij in een ongelooflijke 
onrustige tijd. Als deze woorden 
geschreven worden, is er een oorlog 
uitgebroken tegen Iran. Elke dag zijn 
er nieuwe ontwikkelingen. Blijf deze 
crisissituatie in gebed bij de Heere 
brengen. Blijf trouw aan de Heere Jezus en aan Zijn Woord. 
Zie op Hem, nu wij in deze lijdenstijd richting Goede Vrijdag 
en Pasen worden bepaald bij Zijn lijden, sterven en 
opstanding. Hij regeert. Hij leidt alles richting Zijn rijk van 
vrede en gerechtigheid. We hoeven ons geen zorgen te 
maken, maar we mogen uitzien naar Zijn komst in 
heerlijkheid. 
Voor de komende tijd wenst het bestuur u allen Gods rijke 
zegen en Zijn nabijheid toe. Vertrouw op de Heere Jezus met 
heel uw hart. Zie op Hem, dan gaat Hij met u mee en zorgt 
Hij voor u, in blijde dagen, maar ook als het leven moeilijk en 
zwaar is. 
Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. Ps. 

121:4 

 

 Verslag ledenvergadering 29 januari 2026. 

Opening door onze voorzitter de heer Wichert Drost. 

Een speciaal welkom aan de heer  Wim Gijsendorffer uit 

Wapenveld die voor ons een presentatie zal houden met 

beeld en muziek over de herders in de Gobiwoestijn .         

We zongen Ps. 146  gevolgd door een korte meditatie uit 
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Jeremia 36 en daarna ging hij ons voor in gebed. Nu kreeg de 

heer Gijsendorffer het woord. 

Een veulen in de Gobi – een les in eenvoud en verbondenheid 

 De heer Gijsendorffer nam ons mee naar de Mongoolse 
Gobiwoestijn. Met beelden en muziek kregen we een 
indringend kijkje in het leven van een nomadische 
herdersfamilie. Zij wonen in een uitgestrekt, leeg landschap 
van rotsen, grindvlakten en steppe. De horizon is wijd, de 
stilte groot. De winters zijn bitter koud, de zomers heet en 
droog. In dit ruige gebied trekken herders al eeuwenlang met 
hun dieren van plaats naar plaats, afhankelijk van wat het 
land en het weer hun geven. Het voedsel komt vooral van 
hun eigen dieren. Melk van kamelen, schapen en geiten 
vormt de dagelijkse basis en 
wordt verwerkt tot houdbare 
producten voor de winter. 
Vlees wordt spaarzaam 
gebruikt. Wat het land niet 
biedt, zoals meel en thee, 
wordt via ruil of in kleine 
nederzettingen verkregen. Zo leven zij eenvoudig en 
dankbaar van wat er is. De familie leeft samen in een vilten 
tent: opa en oma, zoon en schoondochter met hun kinderen. 
Er is geen elektriciteit, geen stromend water en geen toilet 
binnenshuis. Water wordt gehaald van ver, vuur wordt 
gestookt met wat voorhanden is. 
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De kinderen worden gewassen in een teil – een beeld dat bij 
velen herinneringen opriep aan onze eigen jeugd. Oma kookt, 
past op de kleintjes en draagt de rust van het huishouden. De 

jongste 
kinderen 
blijven dichtbij, 
niet in een box, 
maar 
vastgemaakt 
met een koord, 
veilig binnen 
bereik.                                                                                                  

Centraal in het verhaal stond de geboorte van een veulen. Tot 
ieders verrassing was het een wit kameel, iets heel bijzonders 
in een wereld van meestal donkerbruine dieren. De geboorte 
was indrukwekkend, maar de vreugde werd al snel zorg: de 
moederkameel wees haar jong af en liet het niet drinken. 
Alles werd geprobeerd, maar zonder resultaat. Uiteindelijk 
werd besloten hulp te halen van een muziekleraar die met 
zijn vioolspel dieren rustig kon maken, dagen reizen 
verderop. De oudste zoon, een jongen van ongeveer twaalf 
jaar, ging samen met zijn kleine broertje op pad, ieder op 
een kameel. Hun tocht voerde door het lege landschap, langs 
andere tenten en naar een plek waar handel werd gedreven 
en waar ook de invloeden van de moderne wereld zichtbaar 
werden. De muziekleraar was bereidt om met hen mee te 
gaan.Toen hij arriveerde, voltrok zich een ontroerend 
tafereel. Terwijl hij speelde en de vrouw des huizes zacht 
zong en het dier streelde, brak er iets open bij de 
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moederkameel. Ze begon te huilen en liet haar veulen toe. 
Een moment van diepe ontroering, waarin muziek, zorg en 
liefde samenkwamen. 

Dit leven in de Gobi liet 
ons zien hoe zwaar het 
bestaan kan zijn, maar 
ook hoe rijk. Ver weg 
van onze wereld van 
overvloed, en toch zo 
nabij in wat werkelijk 
telt: zorg voor elkaar, geduld, en leven in verbondenheid met 
mens, dier en natuur.                                                                
Wat een indrukwekkend verhaal. De voorzitter dankte  de 
heer Gijssendorffer voor deze prachtige middag en sloot af 
met dankgebed. 

Ons dagje uit. 

Donderdag 21 mei hopen we een 

dagje uit te gaan. Dit jaar gaan we 

naar het land van Strijen in de 

Hoekse waard. 

We bezoeken het smederijmuseum 

en tijdens de rondrit wordt er een deel van de watersnood 

route gereden. Ook bezoeken we de St. Lambertus kerk. 
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08.45 is de bus er. 09.00 uur 

vertrek. 10.30.koffie met Striense 

bolus 12.45 uur drie gangen diner. 

14.15 uur Rondrit met gids.      

15.45 uur Bezoek kerk.16.30 uur 

Consumptie pauze. 17.00 uur vertrek. 18.30 aankomst in 

Putten . 

Opgeven kan vanaf nu bij Teunie Kleijer 0341352324 

Betalen kan vanaf nu bij Dinie Datema op rek. nr.                

NL 56 RABO 0142049824. Geef u snel op want vol is vol.  

Kosten 73.00. Als u betaalt heeft staat  u op de lijst. 

Waarom zou u lid blijven of lid worden van de ANBO-
PCOB? 
Wat is haar Missie en Visie: 
 
Als de ANBO-PCOB streven we naar een samenleving waar 
iedereen tot op hoge leeftijd mee kan blijven doen. 
Ouderen hebben vanuit hun levenservaring, wijsheid 
ontwikkeld en dat is waardevol. Vanuit de ANBO -PCOB 
helpen en ondersteunen we ouderen om krachtig ouder te 
worden. We doen dit vanuit een levensbeschouwelijk 
perspectief en vanuit de onderlinge waarden die we als twee 
gefuseerde verenigingen hebben ingebracht. We leggen de 
nadruk op het belang om naar elkaar om te zien. We kijken 
naar elkaar om, stimuleren ontmoetingen fysiek en digitaal 
en zorgen er zo voor dat de ouderen zich betrokken blijven 
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voelen. Zingeving is een belangrijke draad in  ieders leven en 
geeft richting aan het bestaan. 
Niet voor niets is de slogan ‘Samen Sterk’ daarbij 
doorslaggevend. Als ANBO-PCOB maken we het verschil voor 
ouderen, landelijk, maar ook in uw naaste omgeving. 
 
Wie wil van zo’n vereniging geen lid zijn!  
   
Dank aan Jannie Brandsen 
Jannie Brandsen is al 34 jaar een vertrouwd en onmisbaar 
gezicht binnen onze vereniging. Jannie is 92 jaar en al liefst 
30 jaar bestuurslid van de PCOB. Daarvan heeft zij 24 jaar 
met veel toewijding de kaartenverkoop verzorgd. 
In 2004 heeft Jannie zich bijzonder ingezet voor de 
ledenwerving. Dankzij haar grote inzet groeide onze 
vereniging toen tot meer dan 1000 leden. Een prestatie waar 
we nog steeds dankbaar voor zijn. 
Afgelopen kerst heeft Jannie opnieuw laten zien hoe 
betrokken zij is. Zij verkocht maar liefst 1450 kerstkaarten. 
Deze mooie kaarten zijn gemaakt door mevrouw Eef van de 
Brink en haar schoondochter Anja Brandsen. Ook zij hebben 
hier hard aan meegewerkt en verdienen daarvoor onze 
hartelijke dank. 
Vanaf februari gaat Jannie, bij goed weer, weer op pad om 
kaarten te verkopen. Daarnaast komen er ook mensen bij 
haar aan huis en kunnen bestellingen telefonisch worden 
doorgegeven. 
Let op: in de vorige Nieuwsbrief stond haar telefoonnummer 
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helaas verkeerd vermeld. Het juiste telefoonnummer is       
35 60 74. 
Wij willen Jannie als PCOB hartelijk bedanken voor alles wat 
zij al die jaren voor onze vereniging heeft gedaan en nog 
steeds doet. Mede dankzij deze inkomsten kunnen wij extra 
activiteiten en mooie dingen voor onze leden organiseren. 

Nogmaals: hartelijk dank, Jannie!     
 
Leven met Parkinson:  

De ziekte van Parkinson komt in Nederland steeds vaker in 

beeld. Uit onderzoek blijkt dat mannen, hoogopgeleiden en 

mensen in het noorden van het land een groter risico 

hebben. Parkinson ontwikkelt zich langzaam, vaak over vele 

jaren. In Nederland leven ongeveer 63.000 mensen met deze 

ziekte en elk jaar komen er zo’n 3.700 nieuwe patiënten bij.  

Achter deze cijfers gaan persoonlijke verhalen schuil van 

mensen die dagelijks leren leven met de ingrijpende 

gevolgen van Parkinson. Een oudere vrouw vertelt haar 

ervaringen hoe zij daar dagelijks mee leeft. Ze kreeg de 

diagnose zo’n negen jaar geleden, na klachten als stijfheid en 

een strakke blik. Medicijnen hielpen eerst goed, maar de 

ziekte bleef zich stap voor stap ontwikkelen. 

De grootste problemen zijn stijfheid, beven en kramp, 

vooral ’s nachts.  Afhankelijkheid van hulpmiddelen zoals een 

rollator en soms een rolstoel.  
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Zelfstandig wonen kan alleen dankzij veel hulp van haar 

partner, thuiszorg en familie. Medicijnen moeten streng op 

tijd ingenomen worden. Toch probeert ze positief te blijven. 

Ze moest leren om rustiger te leven en meer stil te staan bij 

wat echt belangrijk is. Voor haar is Parkinson niet alleen 

verlies, maar ook een moment van bezinning en aandacht 

voor het leven. 

Veiligverkeer  Afdeling Ermelo-Putten 

Caravankeuring, 28 maart 2026 Ermelo 
Daar zal een keuring in Ermelo 
plaatsvinden. De keuring zal worden 
gehouden op zaterdag  28 maart a.s. 
op de Gemeentewerf te Ermelo, Oude 
Telgterweg 183 tussen 8.00 en 16.00 uur. De locatie zal door 
de vlag van VVN worden aangegeven. 
Het is alleen voor inwoners uit Putten en Ermelo. Voor niet-
leden en donateurs is de prijs €30,- Voor leden van de VVN is 
het gratis. 
Wilt u weten of u caravan veilig genoeg is om op vakantie te 
gaan? Meldt u zich dan tussen 19.00 en 21.00 uur bij: 
 
J.A.Mol, Zwaluwstraat 111,  3853 CC Ermelo             
Telnr.0341- 557732   E-mail molzwal@hetnet.nl 
Bij voorkeur opgeven per e-mail voor 24 maart 2026 
U ontvangt een retourmail met het tijdstip waarop u 5 april 
bent ingedeeld. 
 

Deze foto van Onbekende 

mailto:molzwal@hetnet.nl
https://www.pngall.com/caravan-png/download/49811
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Verslag jaarvergadering 26 februari 2026 
 Dhr. W Schouten opende de vergadering omdat onze 
voorzitter afwezig was,  met ons allen welkom te heten. In 
het bijzonder Harmen Teunissen die voor ons  het Bingospel 
zal bedienen. 
Daarna ging hij ons voor in gebed en las een korte meditatie 
uit Johannes 1. Aan het einde droeg hij nog een mooi gedicht 
voor passend bij deze tijd.( Staakt het vuur) van Nel 
Benschop. 
Aansluitend zongen wij lied 231 uit het boekje. Inmiddels 
waren de financiële jaarverslagen uitgedeeld. Er was een 
vraag van de heer van Putten waarom er nog : Overzicht 
2024 in stond maar dat was een typfoutje. Verder waren er 
geen vragen en dus werd het verslag goedgekeurd. We 
zongen nu Psalm 43 : 3 en 4 en  was er pauze met wat lekkers 
bij de koffie of thee. Na de pauze begonnen we met ons oude 
Bondslied te zingen op de wijze 
van: (Beveel gerust uw wegen). 
Nu was iedereen klaar voor de 
Bingo. We speelden 4 rondjes met enthousiaste deelnemers. 
Er waren leuke prijsjes te winnen. Wie geen prijsje had ging 
naar huis met een troostprijsje. We zongen nog een lied en 
daarna sloot de dhr. Wim Schouten deze gezellige middag af 
met dankgebed en wenste ons Wel Thuis. 
 
26 maart  komt Dhr. Aart Haverkamp met ons het Paasfeest 

vieren.  Aanvang 14.30 uur. Einde 16.30 uur. 
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Aan de hand van een prachtige PowerPointpresentatie willen 
we op weg gaan naar Pasen. 

We volgen de Heiland op Zijn weg 
naar Golgotha en naar de opstanding. 
Tijdens deze presentatie volgen we 
daarbij de Bijbel. Ook is er regelmatig 
gelegenheid om mee te zingen. 

Het thema wat wordt uitgewerkt, luidt:                                    
'Is ook ons Paaslam geslacht, Christus?'  
 
Jubileum: 
22 januari waren  Dhr. en mevr. Torsius    50 jaar getrouwd.                                                             
 6 februari waren Dhr. en mevr. Breman     50 jaar getrouwd    
13 februari waren Dhr. en mevr. Kapitein  25 jaar getrouwd 
27 februari waren Ds. en mevr. Van Oostende 65 jaar 
getrouwd. 
We willen al deze bruidsparen hiermee van 
harte feliciteren en wensen hen Gods zegen. 
                                                                                                                                                                                       

Verhuisd: Mevr. Mechteld Boon – Evers is verhuisd van 

Postweg 39 naar Elim Afd. Husselerveld kamer 9 Engweg 46 

3882 AL.  We wensen haar daar nog een goede tijd.                                                                               

Lidmaatschap opgezegd:                                                                 

Mevr. W.Schuit van Lente Schauwplein 9                                  

Overleden:   10 Februari Dhr. C. Steenkamer Schauwplein 44  

93 jaar.    We willen de fam. nog van harte condoleren met 

dit verlies en wensen hen Gods Zegen voor de komende tijd. 
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Redactie adres: Dhr. W. Schouten Prins Hendrikweg 76 a 

3881 GG Putten . Tel. 0341-352311 hfwschouten@hetnet.nl  

Eindredactie: Mevr.T. Kleijer en Dhr.W.Schouten 

rkleyer@gmail.com   

 Coordinatie: Nieuwsbrief: Fam. J. Ruitenbeek. Heinestraat 8 

3882 DM Tel. 0341-491217 

Voorzitter: Dhr. W. Drost. Tel . 0341-360247 

wdrost49@kpnmail.nl   

Secretaris: Dhr. W. Schouten Tel. 0341 352311 

hfwschouten@hetnet.nl  

Penningmeester.                                                                                                              

Mevr. D. Datema van de Berg Voorthuizerstraat 28 3881 SH 

Putten. Tel. 0341354303. h.d.berg@kpnmail.nl                   

NL56 RABO0142049824 t.n.v. ANBO/PCOB afdeling Putten. 

Dit nummer alleen gebruiken voor reisjes , broodmaaltijd.  

Alg. Adjunct: Mevr. T. Kleijer Tel. 0341-352324 . 

rkleyer@gmail.com 0620223999 

Verkoop kaarten: Mevr. J. Brandsen- Bonestro                     

Tel. 0341-356074.                                                                  

Rectivicatie: In de vorige nieuwsbrief stond een verkeerd tel. 

nummer. 

U kan de kaarten dus ook telefonisch bestellen en bij haar 

ophalen.                                                                          

mailto:rkleyer@gmail.com
mailto:hfwschouten@hetnet.nl
mailto:rkleyer@gmail.com
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Wie heeft Hij dan? 

Christus heeft geen andere handen 

dan onze handen 

om vandaag zijn werk te doen. 

Hij heeft geen andere voeten 

dan onze voeten 

om de mens te geleiden op zijn weg. 

Hij heeft geen andere mond 

dan onze mond om de mens te verhalen 

hoe Hij stierf en weer verrees. 

Hij heeft geen andere hulp dan onze hulp                

om de mens nader tot 

Hem te brengen. 

Maar als onze handen 

nu eens drukker zijn met 

ander werk  

dan met het zijne? 

Wie heeft Hij dan... 

... om over zijn liefde te 

vertellen?... om zijn Licht 

te verspreiden? 

... om Hem te loven voor 

wat Hij voor ons heeft 

gedaan? 

Wie?’ 


