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Beste vrienden en vriendinnen van de PCOB                         

Het bestuur wenst u allereerst een gezegend en goed 

nieuwjaar toe. Wij hopen dat 2026 een jaar mag worden met 

fijne ontmoetingen en mooie activiteiten van de PCOB 

Putten. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Wij 

wensen u veel leesplezier. Terwijl dit voorwoord geschreven 

wordt, ligt Nederland onder een dikke laag sneeuw. Dat 

levert prachtige winterse beelden op, die we al jaren niet 

meer hebben gezien. Tegelijk zorgt de sneeuw voor veel 

ongemak. Treinen rijden niet of nauwelijks en vluchten op 

Schiphol worden geannuleerd. Veel reizigers komen vast te 

staan en moeten hun plannen aanpassen.                             

Het afgelopen jaar is snel voorbijgegaan. Er is veel gebeurd in 

de wereld, in ons land en misschien ook in ons persoonlijke 

leven. Mozes verwoordt dit treffend in Psalm 90: “Wij 

brengen onze jaren door als een gedachte.” Daarom bidt hij 

ook: “Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart 

verkrijgen.” Daar gaat het uiteindelijk om: een wijs hart 

ontvangen van de Heere, een nieuw hart dat Hem liefheeft, 

omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

Aan het begin van een nieuw jaar kunnen er zorgen zijn. We 
zien onzekerheid in de wereld, spanningen tussen landen en 
onrust dicht bij huis. Tegelijk zijn er ook mensen die met 
verwachting en hoop vooruitkijken. Hoe onze situatie ook is, 
wij mogen het nieuwe jaar ingaan met vertrouwen. 
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 De Heere gaat met ons mee, als wij Hem mogen kennen en 
volgen. Dat geeft rust en houvast, juist in moeilijke tijden.    

Gods Woord spreekt ons bemoedigend toe. In Jesaja 41:10 
lezen we: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; wees niet 
verschrikt, want Ik ben uw God.” En de Heere Jezus zegt aan 
het einde van het Evangelie van Mattheüs: “En zie, Ik ben 
met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” Wat een 
rijke belofte om het nieuwe jaar mee te beginnen.                                                             
Dagelijks zien we veel onrust in de wereld. Het nieuws over 
de ontvoering van de Venezolaanse president Maduro laat 
zien hoe ingewikkeld en onvoorspelbaar de internationale 
politiek kan zijn. Ook roept dit vragen op over het respect 
voor het internationaal recht. Wat zijn hiervan de gevolgen 
voor de wereldpolitiek?  Ook in ons eigen land staat respect 
voor elkaar onder druk. Zo voelen veel Joodse mensen zich 
onveilig, zowel op straat als online. Het is belangrijk dat 
Nederland een land blijft waar iedereen zich veilig kan 
voelen en met respect wordt behandeld. 

Een waardevolle gedachte is om het nieuws om te zetten in 
gebedspunten. Het Evangelie geeft hoop en uitzicht. Als 
christenen mogen wij bidden, met het beste nieuws in 
handen. 

We hebben samen Kerst gevierd en zijn het nieuwe jaar 
binnengegaan. Nu mogen we weer toeleven naar het 
Paasfeest. 
Het bestuur wenst u Gods zegen toe voor het komende jaar. 
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Verslag Ledenvergadering 27 november 2025 
Onze voorzitter dhr.W. Drost opende deze middag met een 

hartelijk Welkom aan ons allen en in het bijzonder de 

mensen van “ Putten voor elkaar.” 

Hij las een korte meditatie en ging ons voor in gebed. 

We zongen een lied en daarna kreeg dhr. Geert Hogerduijn 

en mevr. Simone van Ee het woord over Eén tegen 

eenzaamheid. 

Omdat 40 % van de inwoners van Putten zich wel eens 

eenzaam voelt wil “Putten voor elkaar” daar samen met u 

iets aan doen. 

Ze hebben een Interactieve workshop ontwikkeld voor 

kerken, verenigingen, buurtgroepen en andere 

ontmoetingsplekken met echte verhalen en praktische tips 

Hoe erken je eenzaamheid in je buurt , en hoe kunnen we 

een steentje bij dragen. Nodig ze uit voor een 

kopje koffie of neem ze een keer mee naar 

een groep of vereniging waar je op bent. Ga 

eens een echt gesprek met ze aan en luister vooral .Vaak is 

de eerste stap het moeilijkst voor de mensen. Er werden 

heel veel voorbeelden samen gedeeld en voorbeelden 

aangedragen. Denk er eens over na in het nieuwe jaar of we 

misschien ook iets betekenen kunnen voor onze 

medemensen of ergens naar door verwijzen. 
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Het was een leerzame middag. 

Tussendoor hadden we nog een gezellige pauze met koffie 

en thee en kaartverkoop bij Janny Brandsen. We zongen nog 

een lied en daarna bedankte de voorzitter de mensen van 

“Putten voor elkaar” voor de mooie gesprekken die we 

samen hadden, en wenste ons wel thuis. 

 

Verslag Kerstmiddag 10 december met broodmaaltijd. 

10 december hadden we onze Kerstmiddag met 

medewerking van het mannen 

ensemble Tehillim o.l.v. Albert van 

Maanen. We hadden een prachtig 

Kerst declamatorium in elkaar 

gezet  wat iedereen op de beamer 

mee kon lezen . Met veel samenzang en liederen van 

Tehillim. Onze voorzitter begon deze middag met een Zegen 

te vragen voor iedereen die deze middag een taak had. 

Daarna volgden we het declamatorium.  Wat gaf het een fijn   

kerstgevoel met elkaar. Wat waren het prachtige liederen en 

teksten. Na het slotlied Stille nacht van de mannen bleef het 

minuten stil van ontroering. 

Inde pauze was er koffie en thee met een heerlijk 

kerstgebakje ook omdat we dit jaar  op 13 november al 40 

jaar bestonden.  Dat liet iedereen zich heerlijk smaken. De 
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kerstkaartentafel bij Jannie werd ook goed bezocht. U kan 

ook kaarten bij Jannie bestellen en afhalen. 

De voorzitter sloot deze middag af door te laten zingen het 

Ere zij God en ging ons daarna voor in dankgebed en wenste 

ons Gezegende Kerstdagen . 

De mensen die zich opgegeven hadden voor de 

broodmaaltijd verzorgd door “De Aker’’ en konden we om 

17.15 aan tafel. 

We begonnen  deze middag met een zegen te vragen voor 

deze maaltijd. 

Eerst werd er een heerlijke kop champignon soep 

geserveerd. Daarna kwamen er heerlijke belegde broodjes 

op tafel.  Een broodje kroket, krentenbrood, suikerbrood 

koffie en thee en een heerlijk glaasje vers fruit toe. 

Onze voorzitter las nog een kerstverhaal voor en daarna 

sloot onze secretaris dhr. Wim Schouten de tafel af met nog 

een lied voor te lezen en  eindigde met dankgebed. 

We wensten elkaar nog 

Goede Kerstdagen en een 

goede Jaarwisseling toe. 
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Jaarverslag 2025 

Landelijk ANBO-PCOB 

Samen hebben we weer 
belangrijke stappen 
gezet in het jaar 2025. We maakten ons sterk voor behoud 
van koopkracht, eerlijke pensioenen en aandacht voor de 
gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel. We vroegen 
nadrukkelijk aandacht voor betaalbaar wonen voor ouderen, 
voor goede ouderenzorg en voor mensen die moeite hebben 
met de steeds verder digitaliserende samenleving. 

Ook met eigen onderzoeken brachten we in 2025 onder de 
aandacht wat ouderen dagelijks ervaren. Zo vroegen we 
nadrukkelijk aandacht voor leeftijdsdiscriminatie. Eén op de 
drie ouderen heeft hiermee te maken gehad het afgelopen 
jaar. Uit onderzoeken kwam onder meer naar voren dat het 
grootste deel van ouderen een verzorgingshuis niet ziet 
zitten en bijna negen op de tien ouderen maakt zich zorgen 
over het openbaar vervoer. 

Samen maken we het verschil. Ook in 2026 blijven we ons 
landelijk inzetten voor een samenleving waarin ouderen 
meedoen en meetellen. 

Jaarverslag 2025 ANBO-PCOB afdeling Putten 

Het jaar 2025 ligt weer achter ons. Weer een bijzonder jaar 
in verband met de fusie ANBO-PCOB. Er zijn inmiddels wel 
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veranderingen doorgevoerd waarvan we u nauwkeurig van 
op de hoogte hebben gehouden 

Op het toneel van het wereldgebeuren is er niet veel nieuws 
te melden. Mensen zijn nog steeds niet instaat om in vrede 
met elkaar te leven. Vele oorlogen worden zijn nog niet 
beëindigt, armoe en hongersnoden dienen zich nog steeds 
aan, door natuurrampen moeten nog steeds mensen hun 
huizen verlaten. Kortom, we worden steeds weer bepaald bij 
het feit dat we in een gebroken wereld leven. Het kan ons 
reikhalzend doen uitzien naar de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde, waar deze rampen zich niet meer voor zullen 
doen. 

Voornemen: 

Als ANBO-PCOB afdeling Putten willen we het komende jaar 
de stem van de senioren stevig laten horen. Met de 
toenemende vergrijzing nemen de vraagstukken rondom het 
ouder worden toe. Dat doen we door in gesprek te blijven 
met onze leden en de politiek ten dienste van een goed 
ouderenbeleid. 

 
Onderwerpen op de ledenvergaderingen 2025 
 
Op 27 januari: Op deze middag kwam de heer Maas van de 
Ruitenbeek ons beelden laten zien over de natuur van de 
Scandinavische landen. Daar was heel veel belangstelling 
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voor gezien het aantal leden die deze ledenvergadering 
bezocht. 
Op 27 februari: Onze jaarvergadering , werd het jaarverslag 
aan de orde gesteld. Het jaarverslag werd zonder op- of 
aanmerking goedgekeurd. Na de pauze zijn we overgegaan 
op het Bingospel. Er waren leuke prijsjes te verdienen. 
Op 28 maart:  Pasen:  Ds. en mevr. Malipaard kwamen een 
prachtige presentatie houden over de zeven kruiswoorden, 
met gedichten liederen en teksten uit de Bijbel. 
Op 22mei: Evert de graaf met een presentatie over de 
Puttense straatnamen van vrouwen in het verzet. Er was veel 
belangstelling voor dit onderwerp. 
Op 25 september:  Mevr. A. Hoek van Kooten liet ons naar 
aanleiding van teksten uit de Bijbel  een presentatie zien over 
ziektebeelden uit de Bijbel overgezet in de tijd van nu. 
Op 30 oktober: de heer Jack van Zundert kwam ons vertellen 
over  alle truckjes digitaal en aan de deur die het meest bij 
ouderen voorkomt. 
Op 27november:   Dhr. Geert Hoogerduin , en twee 
medewerkers van  ‘’Putten voor elkaar’’ kwamen spreken 
over eenzaamheid onder ouderen in Putten. Uit onderzoek 
blijkt dat 47% van de inwoners van Putten zich wel eens 
eenzaam voelt. 
Op 10 december: Vierden we ons Kerstfeest in de vorm van 
een declamatorium vertoont op scherm met medewerking 
van prachtige kerstliederen gezongen door het mannen 
ensemble “Tehillim”. We sloten de middag  af met een 
lekkere broodmaaltijd met soep en kroket. 
. 
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Reisje 24 April  gingen we van een 
dagje uit. We reden richting 
Noordoostpolder waar we genoten van 
de prachtige tulpenvelden. Daarna 
volgde een rondvaart op het IJsselmeer. 
In Tolbeek stond er een heerlijk diner voor ons klaar. 
Ondanks de regen was het toch een gezellige dag. 
 
Reisje: Ons reisje op 16 oktober ging naar Boskoop waar een 
modeshow werd vertoond. Dit reisje, Lady’s Day, was voor de 
dames. Ze hebben weer genoten van deze trip. 
 

Mutaties. 

OP 1 januari 2024 begon de afdeling Putten met 316 leden, 
door overlijden van leden, verhuizen, opzeggen van 
lidmaatschap, tellen we aan het eind van het jaar 305 leden 
bij de PCOB-afdeling Putten. 

Dat is een afname van 3,5%. In 2024 was dat nog 7 %. 

Wonen en zorg voor ouderen. 
Uit de ANBO-PCOB – peiling van dit jaar kwam naar voren dat 
de senioren het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, 
bijvoorbeeld met behulp van de thuiszorg. Voor de 
woonvorm dat lijkt op een verzorgingshuis (bejaardenhuis) is 
weinig animo, nog geen 7,5 % ambieert dat. 
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Demissionair staatssecretaris Nicky Pauw-Verwey ‘Langdurige 
en Maatschappelijke Zorg’ herkende zich in dit beeld dat uit 
de peiling naar voren kwam: 
Het verzorgingshuis zoals uit de  jaren 70 en 80 is niet meer 
van deze tijd. Dat is juist waar de huidige generatie zich tegen 
verzet. Ze kijkt uit naar een nieuwe vorm met een invulling 
die wel voldoet aan de wens van de ouderen van nu. Geen 
kamertje zonder eigen voordeur, maar zelfstandige eenheden 
waarin de bewoner de regie houdt. 
 

Met vertrouwen de winter door: gratis advies 

Veel mensen voelen zich in deze tijd van het jaar minder zeker 
achter het stuur, vooral in het donker of bij slechte 
weersomstandigheden. Toch blijft de behoefte om erop uit te 
gaan onverminderd groot. Het openbaar vervoer biedt dan 
ontspanning en een zelfstandige manier om op pad te gaan. 
Voor wie onzeker is over reizen met trein of bus, is er gratis  
OV-advies. 
 
Telefonisch spreekuur: 
Bel dagelijks met een OV-ambassadeur tijdens het 
telefonisch spreekuur. 
Ze zijn bereikbaar op: 038-303 70 10 
Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00  tot  12.00 uur 
Maandag en woensdagavond van 18.30  tot 20.00 uur 
Dinsdag en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur 
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Ledenvergadering 29 januari 2026. 

 Wim Gijsendorffer hoopt dan een presentatie te houden 

met muziek en beeld over de kamelen van een herders -

familie in de Mongoolse Gobiwoestijn. 

Op 27 februari:  Jaarvergadering , met na de pauze weer het 

gezellige Bingospel. 

Donderdag 21 MEI 2026  hopen we een dagje uit te gaan.  

Dit jaar naar Het Land van Strijen in de 

Hoekse waard. Tijdens de  rondrit 

wordt er een deel van de watersnood 

route gereden (1953)  en ook langs 

het traject van de hoge snelheidstrein en het Hollandse diep. 

In het dorp Strijen bezoeken we het smederij museum en de 

Grote Lambertus kerk. Hier hoort en ziet u de bewogen 

geschiedenis van dit dorp. Tussen de middag staat er een 

lekker diner voor ons klaar. Kosten €73,00. 

Contributie:  Vanaf 1 januari 2026 :     Iedereen krijgt van het 

hoofdbureau een betalingsverzoek. Na dit betalingsverzoek 

kunt u zelf beslissen hoe u betalen wilt. Maar wel aan het 

Hoofdbureau en niet meer op het nummer van onze 

penningmeester. 

 Alleenstaande € 48.00 . Echtparen  € 72,00  Op welk 

nummer en hoe daar krijgt u nog bericht over thuis gestuurd. 
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Aan en afmeldingen lidmaatschap altijd doorgeven aan het 

hoofdbureau  en aan onze penningmeester Mevr.D. Datema- 

van de Berg in verband met onze eigen nieuwsbrieven. 

Jubileums 

Dhr en mevr van Veluw 

Gervenhof 24 waren op 2 

december 60 jaar getrouwd 

Dhr. en Mevr. A. Weizenbach. 

Kelnarijstraat 34 waren op 19 

december 50 jaar getrouwd 

Op 30 december waren Dhr. en Mevr. W. Pansier Kerkwegje 

4    55 jaar getrouwd. 

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze jubileums 

We hopen dat jullie een mooie dag gehad hebben en wensen 

jullie Gods zegen voor de toekomst. 

Opgezegd lidmaatschap.                                                                                    

Dhr en Mevr. J.J. Tichelaar Papiermakerstraat 9 A 

Mevr. J van Geurtsen- Verkaik Krachtighuizerweg 15 

Mevr. A .Wolbers -Piek 

Mevr. W. Torenbeek-Bergsma Achterstraat 95 

We danken u voor uw trouwe lidmaatschap en wensen u 

allen nog een goede tijd. 
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Nieuw Lid: 

Mevr. H. van Soest van de Bor. Kerkwegje 32 3882 BA        

Tel. 0341-360043 

Hartelijk welkom:   We hopen u ook op onze gezellige 

ledenmiddagen te ontmoeten. 

Overleden: 

Op 12 november is overleden Mevr. C. Timmer van de Brink 

in de leeftijd  van 92 jaar 

Op 22 december is overleden ons oud bestuurslid  J. Bast in 

de leeftijd van 85 jaar. 

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte met dit 

verlies. In het bijzonder mevr. Bast, die zo kort geleden 

plotseling haar dochter moest missen en nu haar man. 

Troost: 

Er zijn geen woorden voor zo’n groot gemis                             

De stilte die naast jou gevallen is.                                               

De leegte waar je zo aan wennen moet                                  

De harde waarheid van voorbij voorgoed                              

Maar dwars door tranen heen geeft de Heer je licht              

Hij wil je troosten met Zijn vergezicht                                          

Er is een stad van vrede zonder pijn                                              

En wie wij missen mag daar eeuwig zijn. 

Joke Verweerd 
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Redactie adres: Dhr. W. Schouten Prins Hendrikweg 76 a  

3881 GG Putten . Tel. 0341-352311 hfwschouten@hetnet.nl 

Inleveren copy: voor de 10de van de maand .       

Eindredactie: Mevr.T. Kleijer en Dhr.W.Schouten 

rkleyer@gmail.com   

Coordinatie:                                                                                                     

 Nieuwsbrief: Fam. J. Ruitenbeek. Heinestraat 8 3882 DM Tel. 

0341-491217   

Penningmeester.Vanaf 1 januari 2026 lidmaatschappen  ook 

graag aanmelden of beëindigen bij  Mevr. D. Datema van de 

Berg Voorthuizerstraat 28 3881 SH Putten. Tel. 0341354303. 

h.d.berg@kpnmail.nl   i.v.m. onze eigen Nieuwsbrief. 

NL56 RABO0142049824 t.n.v. ANBO/PCOB afdeling Putten. 

Dit nummer alleen gebruiken voor reisjes , broodmaaltijd . 

Samenstelling bestuur ANBO-PCOB afdeling Putten:                             

Voorzitter: Dhr. W. Drost. Tel . 0341-360247 

wdrost49@kpnmail.nl  

 Secretaris: Dhr. W. Schouten Tel. 0341 352311 

hfwschouten@hetnet.nl   

Alg. Adjunct: Mevr. T. Kleijer Tel. 0341-352324 .  

rkleyer@gmail.com                                                                  

Verkoop kaarten: Mevr. J. Brandsen- Bonestro Tel. 0341- 

356007  
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Tel de heldere uren 

 

Er staat hier op een van de schuren,                                             

de spreuk ‘Tel de heldere uren’.                                                                     

Ik weet niet wiens woorden daar staan,                                

maar die zin geeft moed en spreekt aan. 

‘k Fiets soms om, om die woorden te lezen,                            

dat voelt goed in een tijd vol van vrezen.                                             

Als je maar niet kunt veranderen of sturen ,                                     

lukt je dit ‘Tel je heldere uren’. 

Want een volgende windvlaag brengt regen                                         

en de horizon donkert je tegen                                                           

Juist die regen en wind moet verduren,                                            

heeft zo graag een paar heldere uren. 

Wie de wind ziet, die durft niet te zaaien,                                   

wie op wolken let die zal niet maaien,                                              

maar wie opkijkt naar ’t sterrengeflonker,                                                     

ziet het Licht al staat hij in ’t donker. 

 

 Joke Verweerd 


