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 CONTACTBLAD  36e/37e JAARGANG  NR. 12/01 –  DEC.23/JAN.24  

  

INHOUD 1 

Bestuur 2 
Kerstmeditatie 3-4 
Uitnodigingen Kerst- en Nieuwjaarsbijeenkomst 5-6 
Voor u gelezen/ Samen Slim Bewegen 7 
Rijbewijskeuring 8 
Bedankbrief Voedselbank 9 
Bericht van de penningmeester 10 
Ledenadministratie 11 
Nieuwe wegen voor KBO en PCOB 12-13 
Kerstpuzzel 14-15 
U wilt asiel aanvragen? Loket 10 16-18 
Kerstconcert Seniorenkoor Stadspolders 19 
Kerstverhaal 20-21 
Groeten van de Sint 22 
Kerstpuzzel 23 
De dominee 24 
Kerstgedicht 25 
’t Is Waarlijk……Wonderbaarlijk 26 
Vraag & Antwoord 27 
Op de vensterbank 28 

 

Contributie 2024:  € 34,00 (alleenstaanden);       € 55,00 (echtparen)  
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 Opzeggen van het lidmaatschap bij het afdelingsbestuur en het landelijk bestuur 
Utrecht kan uitsluitend schriftelijk vóór het einde van het kalenderjaar met een 
opzegging-termijn van één maand, dus voor 1 december. 

 Bij overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap. Restitutie van het lidmaat-
schapsgeld vindt niet plaats. Leden die niet aan hun financiële verplichtingen 
voldoen kunnen per 1 december worden uitgeschreven als lid. 

Persoonsgegevens van leden worden door het bestuur van de eigen afdeling 
bijgehouden in een ledenbestand. Het bestuur geeft veranderingen in de persoons-
gegevens en nieuwe leden door aan het landelijk bureau in Nieuwegein en 
omgekeerd. 

Kopij voor het aprilnummer inleveren vóór 16 januari 2024  

Zoektocht naar sleutel van het toilet 14 - 15 
Herkomst Stille nacht 16 
Kerstgedicht 17 
’t Is Waarlijk…….Wonderbaarlijk 18 
Vraag & Antwoord/ Even lachen 19 
Op de vensterbank/ Nieuwjaarwens 20 
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Bestuur PCOB-afdeling Dordrecht 
 
 

Dhr. C.J. den Dopper  
voorzitter, afgev.  WMO 
 Jupiterlaan 18 
3318 JC  Dordrecht 
Tel: 078-617 00 05  
cjdendopper@gmail.com  

De functie van  
secretaris/-esse 

is nog steeds vacant !!  

Mw. T. Oostenrijk-Baron 
2e voorzitter / WMO / Lief & Leed 
Werf van Gips 276 
3313 DD  Dordrecht  
Tel. 078-8448 102   
t.oostenrijk5@upcmail.nl    

 Mw.W. Berrevoets-Oudenaarden 
redactie Contactblad 
Haringvlietstraat 93  
3313 EB  Dordrecht  
Tel: 078-616 33 95  
wiloudenaarden@upcmail.nl 

 Dhr. J.J. van den Hoek 
  penningmeester 

Hortensiastraat 24 
3319 HE  Dordrecht 
Tel:  078-843 40 69  
jjvdhoek@gmail.com  
Rek nr: NL60 INGB 0004 1255 14 
t.n.v.  PCOB-Dordrecht 

Dhr. J.N. Bogaards 
Ledenadministratie 
Azobé 201 
3315 NR Dordrecht 
Tel: 078-6166824 
nicobogaards@upcmail.nl 

 Melden van adreswijziging, van 
overlijden en bij opzegging 

Mw. J.H. Fontijn 
Eind-redacteur 
Weizigtweg 301 
3314 JJ  Dordrecht 
Tel. 078 631 59 24 
Jhfontijn51@gmail.com 
 

Dhr. T.A. Wor (geen bestuurslid) 
Acquisiteur PCOB-Ontmoeting 
Maaskant-erf 215 
3315 KR  Dordrecht 
Tel. 06 13 730 642 
theoworddt@hotmail.com  

 

contactpers.  “Lief en Leed” 

Info: Mw. T. Oostenrijk 

Doorgeven van Lief & leed 

Contactpersoon bezorging bladen 

Fam. A. den Houter 
Bakema-erf 155 
3315 JC  Dordrecht 
Tel. 078-613 9828 
E-mail: a_denhouter@hetnet.nl 

 
  

mailto:wiloudenaarden@upcmail.nl
mailto:nicobogaards@upcmail.nl
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Meditatie kerst 

Geboren onschuld 

 
We kunnen er niet om heen. Het kerstfeest komt er aan. Het feest dat 
de christelijke kerk over de hele wereld op 25 en 26 december gaat 
vieren. Midden in de winter, vieren wij het licht van de bron van het 
licht, God zelf. 

Het verhaal van Kerst – de geboorte van het Kind, raakt ieder mens, in 
welke omstandigheid je ook verkeert, in wat voor situatie je ook leeft. 
Het kind staat symbool voor het begin, het ongecompliceerde begin, 
maar ook het ongeschonden en onbezoedelde begin. Het kind betekent 
de ‘geboren onschuld’. 

Heel veel van onze kerstsfeer is gebaseerd op beelden en ervaringen 
van vroeger, op gekoesterde tradities en op warme herinneringen.  

Vroeger, toen was het altijd wit met Kerst; vroeger, toen was er zo’n 
echt kerstgevoel, met kaarsjes in de kerk, een sinaasappel en een 
boekje, en met tenminste echte Kerstliederen…. Het is net alsof we met 
onze hedendaagse kerstsfeer proberen iets van die kinderlijke onschuld 
terug te beleven. Maar we ontdekken ook, dat dat eigenlijk niet meer 
gaat. 
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Het Kerstgevoel. Als het er is, duurt het maar even. Want we weten 
allemaal dat het gewone leven al gauw zijn voortgang weer neemt. We 
ervaren soms pijnlijk dat al dat gewone – maar wat is gewoon? – zowel 
in de grote wereld, als in ons eigen kleine leven, gewoon doorgaat.  

Er zijn mensen die verzuchten, laten we de Kerst maar overslaan. Zoals 
je ook op kunt zien tegen een verjaardag. En toch. Dat zou jammer zijn 

Het feest dat zoveel zegt als: er is altijd een nieuwe begin mogelijk. Want 
dat is ook de boodschap die in de geboorte van het kind meekomt. 

Maar nu moeten we er ook nog iets anders bij betrekken. Want in de 
geboorte van het Kerstkind, van Jozef en Maria, wordt God zelf opnieuw 
geboren, mens onder de mensen, begonnen als een kind. Gods liefde 
verschijnt op aarde in de gedaante van een kind. 

Dat is de betekenis van Kerst. Als het erop aan komt, zal het Licht 
overwinnen, het licht dat God zelf is. God uit God, licht uit licht. Daarom 
komt de hele wereld op kraamvisite. De drie wijzen uit het Oosten, maar 
ook de herders van het veld. Engelenkoren in de nacht, en herders die 
het lopende vuurtje verder brengen. Gods welbehagen en vrede op 
aarde … 

Wat geldt in het verhaal van Gods geboorte op aarde, dat geldt ook voor 
onze geboren levens en voor ieder kind dat in deze wereld geboren 
wordt: als het erop aan komt, zal het Licht overwinnen. 

Daar houden we aan vast. Daardoor worden we zelf vastgehouden. 
En dat geeft de moed om zelf tekenen van licht te verspreiden, te delen 
met elkaar, om het licht in deze donkere wereld binnen te dragen en 
verder te brengen. Zodat we zelf Kerstkinderen worden. 

Naschrift: Terwijl dit wordt neergeschreven, woedt in alle hevigheid het 
conflict tussen Israël en Hamas vanuit de Gazastrook, waarbij aan beide zijden 
honderden onschuldige doden te betreuren zijn. 

Gedeeltelijk overgenomen van ds. Bert Adema.  
Cor den Dopper, 
Voorzitter 

 

raag een bijeenkomst bezoeken? 
We zoeken een organisator die deze 
middagen kan organiseren. Aan de 
hand van spreker-lijsten en in overleg 
met het bestuur, worden mensen 
uitgenodigd voor onze afdeling een presentatie te verzorgen. 
Houdt u van contacten leggen met sprekers voor onze 
contact-middagen ? Dan bent u voor ons de juiste man of 
vrouw. Een uitdaging? Neem contact op met onze voorzitter. 
Doen ! 

Graag een bijeenkomst bezoeken? 
We zoeken een organisator die deze 
middagen kan organiseren. Aan de 
hand van spreker-lijsten en in overleg 
met het bestuur, worden mensen 
uitgenodigd voor onze afdeling een presentatie te verzorgen. 
Houdt u van contacten leggen met sprekers voor onze 
contact-middagen ? Dan bent u voor ons de juiste man of 
vrouw. Een uitdaging? Neem contact op met onze voorzitter. 
Doen ! 

Graag een bijeenkomst bezoeken? 
We zoeken een organisator die deze 
middagen kan organiseren. Aan de 
hand van spreker-lijsten en in overleg 
met het bestuur, worden mensen 
uitgenodigd voor onze afdeling een presentatie te verzorgen. 
Houdt u van contacten leggen met sprekers voor onze 
contact-middagen ? Dan bent u voor ons de juiste man of 
vrouw. Een uitdaging? Neem contact op met onze voorzitter. 
Doen ! 

Het bestuur wenst u gezegende Kerstdagen en 
Gods nabijheid in het nieuwe jaar. 
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UITNODIGING  
 

Voor de bijeenkomst van de leden van de PCOB Dordrecht 
die gehouden zal worden op: 

VRIJDAG 15 DECEMBER 2023 
in de Maranathazaal van het kerkgebouw De Wijnstok 

Dubbelsteynlaan 70, Dordrecht-Dubbeldam. 
LET OP: ANDERE LOCATIE en AANVANGSTTIJD 

KERSTLUNCH 

Tijd 12.30 – 14.00 uur 

(opgave verplicht) 

 

ADVENTSVIERING 

Tijd: 14.30 -16.30 uur 

Deze wordt geleid door ds. G. de Lang, VDM 
tijdelijk verbonden aan de Andreaskerk 

AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• Adventsviering  

• Pauze 

• Adventsviering   (vervolg) 

• Sluiting  

  Met vriendelijke groeten 
  Het bestuur  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
Opgave  KERSTLUNCH  
o Of u aan de maaltijd meedoet;  Het aantal personen 
o Eventuele dieetwensen 
o Kosten € 10,-  over te maken op de rekening van de penning-

meester met vermelding van uw naam en kerstlunch 
Opgeven vóór 8 december a.s. bij:  Cor den Dopper, zie pag. 2 
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UITNODIGING  
 

Voor de bijeenkomst van de leden van de PCOB Dordrecht 
die gehouden zal worden op: 

DONDERDAG 18 JANUARI 2024 

in de Biesboschzaal van verzorgingshuis “Dubbelmonde” 
Koningstraat 290 in de wijk Dubbeldam. 

Aanvang 14.30 uur 

 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Deze wordt vooraf gegaan door de lezing van  
ds. Dick Steenks “'De levensdag vieren”  

 
AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• Lezing  

• Pauze 

• Nieuwjaarsreceptie 

• Sluiting  

  We rekenen zoals gewoonlijk op een goede opkomst. 
  Met vriendelijke groeten 
  Het bestuur  

 

Volgende bijeenkomst 

in de Biesboschzaal van verzorgingshuis “Dubbelmonde” 
Koningstraat 290 in de wijk Dubbeldam. 

Op donderdag 15 februari 2024 vertelt de heer Jan de Boer over  
Jeanne d’Arc.  van boerenmeisje tot legerleider en heilige, haar 
levensverhaal binnen de context van de 100 jarige oorlog tussen 
Engeland en Frankrijk. 
Van harte uitgenodigd. 
 
  

G R R S E N G E L E N G K 

O E E T I K O N I N G E N 

J E E S L M B I N E R Z S 

S E E R I R T V A S S E T 

N Z Z E M S E S T S R L E 

M E E D A D E B R L A L R 

K L L R F I O J M E A I E 

R G G E B O O R T E K G K 

I S S H M G A R C H C H N 

B T T E W U E E N S C E O 

B A A L K O O R E I W I D 

E L L O T S T S R E K D L 
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Voor u gelezen: 
 

”ONTWIKKELEN & AFDRUKKEN” 
“In de vorige eeuw zag je foto’s niet meteen op een scherm, maar waren 
ze op een rolletje verstopt. Na de vakantie bracht je dat fotorolletje naar 
de fotograaf. Pas als hij het ontwikkeld en afgedrukt had, zag je de 
foto’s.  
Het duurde meestal een paar dagen voordat je een langvormig mapje 
kon ophalen met aan de ene kant  de foto’s en aan de andere kant de 
negatieven.   

Kees van Kooten noemde de 
tijd dat je op je foto’s moest 
wachten de ‘tussentijd’ een 
spannende tijd. 
Op mijn rolletjes zaten 12 
foto’s en je kon alleen maar 
hopen dat deze gelukt waren. 
Ook omdat de foto’s duur waren. Ik 1966 kostte één 
foto afdruk f 0,35 (cent), vergelijkbaar met een zak 

patat zonder. “  😊  Uit: Gouden jaren, 
scheurkalender 2022-23 

Opmerking voorzitter: Zo’n  boxcamera kocht ik 
voor f 9,90 op 12 jarige leeftijd, zodat ik enkele 

foto’s kon maken tijdens de avondvierdaagse . De 8 foto’s werden 
afgedrukt op formaat 6 x 9 cm   

x-x-x-x-x-x-x-x-x 

Samen Slim Bewegen groepen  
Anderen ontmoeten, uitwisseling over 

interessante thema’s, buiten wandelen en binnen bijeenkomen 
Helaas hebben er slechts 3 personen zich hiervoor 
opgegeven voor twee verschillende activiteiten en 
daardoor heeft het bestuur moeten besluiten om 
deze activiteit bij de KBO-PCOB te annuleren. 

Cor den Dopper, voorzitter 
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Rijbewijskeuringen CBR  
in Dordrecht 
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 
75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat  
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet 
bezoeken van het CBR. 

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in Business-
point Dordrecht op dinsdag 5 december, donderdag 28 december 2023 en op 
dinsdag 16 januari 2024 medisch laten keuren voor de verlenging van hun 
rijbewijs. 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:  
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300. 
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar 
www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons. 
 
 

 

 

Lief & Leed 
Lief en Leed is voor en van alle leden, het is een onderdeel van onze 
afdeling. Wij vragen u dan ook om met ons mee te denken en te 
doen! Graag willen wij bij Lief & Leed er zijn als afdeling en zo op 
het juiste moment gepaste aandacht geven aan onze leden.. 
U kunt ons op de hoogte stellen van heugelijke feiten, bij ziekte of 
overlijden aan ons contactpersoon in ons bestuur Tea Oostenrijk, 
maar mag ook bij een van de andere bestuursleden, wanneer u 
daar mee contact heeft. Schroom niet, maar doén ! 
Cor den Dopper, 
 voorzitter  

http://www.regelzorg.nl/
http://www.regelzorg.nl/oogarts
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Bedankbrief van de Voedselbank van Dordrecht 
 
Na de algemene ledenvergadering (ALV) van 19 oktober j.l. werd een 
presentatie gehouden over de activiteiten van de Voedselbank. 
De collecte na afloop bedroeg  € 157, 35, een heel mooi bedrag. 
Het bestuur heeft dit bedrag afgerond en de penningmeester heeft een bedrag 
van € 250 overgemaakt.  Hieronder hun bedankbrief. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Lief & Leed collecte van 16 november bracht  € 66,10 op 
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Bericht van de penningmeester 

 

Enkele jaren terug heeft het hoofdbestuur de landelijke afdracht 

verlaagd, waardoor de afdelingen hun contributie niet hoefden te 

verhogen. Nu de KBO-PCOB per 1 januari 2024 ophoudt te bestaan 

en de PCOB haar bureau in Nieuwegein door de opheffing van de 

Unie KBO financieel niet meer kan handhaven, wil zij haar bureau  

verplaatsen naar het gebouw van de ANBO in  Woerden. 

Het gevolg hiervan is dat de PCOB de verlaging van de afdracht 

weer gedeeltelijk ongedaan maakt er de huidige afdracht per 1 

januari 2024 verhoogt met 10%. 

Dit houdt in dat wij als afdeling ook onze contributie voor 2024 

moeten aanpassen. Het bestuur heeft gemeend deze aanpassing voor 

onze leden slechts met ca. 2-5% te verhogen. 

Contributie     2015-2023         2024 

Alleenstaanden  € 32,50         € 34,00   per jaar 

Echtparen          € 54,00         € 55,00   per jaar 

We hopen op uw begrip hiervoor. 

 

 
 
  

VACATURE: SECRETARIS/-ESSE 

Wellicht bent u degene die we zoeken of u kent in uw familie 
of kennissenkring iemand 
- die bekend is met het werken in Word  
- verslagen maakt van bestuurs- 
- vergaderingen en evt. correspondentie 
- onderhoudt met gastsprekers 
Het kost u wellicht slechts enkele uren op weekbasis. 
Uw Aanmelding of voordracht kunt u richten aan de voorzitter. 
Het zou fijn zijn wanneer we als bestuur weer compleet zijn. 
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Mutaties PCOB leden  10 oktober 2023 tot en met 11 november 2023 

Nieuw lid: 
16-11-2023: Mw. A.B. De Deugd-Naaktgeboren, Seringenstraat 56, 3319 TL 

Verhuisd: 
oktober 2023: Mw.P.W. Monster-Visser, van Van Poortvlietstraat 25 naar 
Vreedonklaan 2, appartement 309, 3317 HS 

PCOB- jubileum: 
25 jaar Dhr en mevr. De Jong-Kleinjan -  03.12.1997 
25 jaar Dhr en mevr. Noordhoek-Luijten  - 03.12.1997                                           
Van harte gefeliciteerd 

Vanaf januari 2024 willen we maandelijks onze jarigen vermelden van 80, 85, 90 
jaar en ouder . Wilt u niet vermeld worden, dan kunt u dit aangeven. 

Van harte gefeliciteerd: 
Voor de alle leden die in januari jarig zijn van 80, 85 90 jaar en ouder 

04.01 H.C. Bakema-Molenaar, Hooikade 19, 3311 CD – 92 jaar 
08.01 H. Brand-van Wijk, Reewegpad 9, 3319 CJ – 90 jaar 
08.01 M. Munning, Marslaan 10, 3318 JG – 91 jaar 
09.01 P.M. van der Weide, PZC Groen v. Prinstererweg 38, 3318 SP – 85 jr 
11.01 W. van der Nadort-Bras,  Koningstraat 106, 3319 PC – 85 jaar 
19.01 C.P. van Valen, Halleyweg 367, 3318 CL – 92 jaar 
16.01 P.W. Monster-Visser, Vreedonklaan 2, app. 309, 3317 HS – 98 jaar 
23.01 M.E. Bonninga-van Lunteren, Simon Vestdijk-erf 51, 3315 CR – 80 
jaar 

Ook alle overige jarigen van deze maand feliciteren wij van harte en wensen 
U alle goeds toe voor het komende jaar. 
Nico Bogaards 
Ledenadministratie 

 

Goed Nieuws 
Bij het ter perse gaan van dit nummer kunnen we 
melden dat een lid een FIETSGRPOEPJE wil organiseren. 
Vanwege de verkeersveiligheid willen we de groep niet 
groter maken dan max. 10  personen. Bij voldoende 
belangstelling willen we in het voorjaar starten.  Opgeven bij de voorzitter. 
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Nieuwe wegen voor KBO en PCOB 

Zeven jaar hebben KBO en PCOB zich met hart en ziel ingezet om een structuur 
te vinden voor een hechtere samenwerking. Maar de lange verloving kon niet 
worden omgezet in een huwelijk. Nadat eerder al vier grote KBO-bonden 
hadden besloten zelfstandig verder te gaan, hebben nu ook de overige zeven 
KBO-bonden daarvoor gekozen. Dat betekent het einde van KBO-PCOB en 
tegelijkertijd een nieuw begin voor zowel de zelfstandige KBO-bonden als voor 
PCOB, die een mogelijke nieuwe partner op het oog heeft. Op deze pagina’s 
leest u wat u als lid merkt van al deze veranderingen. 

Waar we vandaan komen en naartoe gaan 
Vanaf het begin van de samenwerking tussen KBO en PCOB lagen er lastige 
vraagstukken. Een belangrijk obstakel was het verschil in structuur van de twee 
verenigingen. KBO kent een provinciale laag, PCOB wordt centraal 
aangestuurd. 
Daarnaast was er ook een belangrijk verschil in inzicht en koers. De KBO-
bonden willen zich vooral lokaal en regionaal versterken om op te komen voor 
de leden. PCOB wil vooral een krachtige, landelijke organisatie zijn – met een 
sterk lokaal netwerk – die aan de tafels in Den Haag zit om het verschil te  
maken. 

Ieder een eigen weg 
KBO-PCOB heeft twee leden: de verenigingen Unie KBO 
en PCOB. De Unie KBO is, nadat de zeven bonden hadden aangegeven eruit te 
willen stappen, op 7 september jl. opgeheven. Zonder Unie KBO heeft KBO-
PCOB geen bestaansrecht meer. Daarom stopt KBO-PCOB aan het eind van dit 
jaar (2023) en gaan de zelfstandige KBO-bonden en de PCOB ieder hun eigen 
weg. 
Het einde van KBO-PCOB betekent dat alles waar nu de naam KBO-PCOB aan 
verbonden is, zal veranderen. Wat de nieuwe wegen van KBO en PCOB voor u 
als lid of abonnee betekenen, leest u hieronder. 

De nieuwe weg voor KBO 
De zeven KBO-bonden Zuid-Holland, Zeeland, Groningen, Fries-
land, Drenthe, Flevoland en Utrecht gaan vanaf 2024 ieder voor 
zich verder als zelfstandige KBO-bonden. Hoe ze daar invulling 
aan gaan geven, kan onderling wat verschillen. De bonden willen zich vooral 
gaan richten op de kracht van hun lokale afdelingen en op de regionale 
samenwerkingen die ze hebben opgebouwd. 
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De nieuwe weg voor PCOB:  
PCOB en ANBO willen samen verder 

Nu de samenwerking met KBO afloopt, is PCOB – om op belangrijke 
punten echt verschil te kunnen maken – op zoek gegaan naar een 
nieuwe samenwerkingspartner. Daarom hebben PCOB en ANBO, als 
twee relevante seniorenorganisaties, de handen ineengeslagen om 
samen verder te gaan. 

Door onze krachten te bundelen kunnen we meer bereiken voor senioren in 
Nederland. Gezamenlijk optrekken stelt ons in staat met daadkracht en 
betrokkenheid op te komen voor de belangen van senioren. In een tijd waarin 
belangenbehartiging versnipperd kan raken, geloven wij in de kracht van een 
verenigde stem. 

Op dit moment bevinden we ons in een verkennende fase, waarin we 
gesprekken voeren over een mogelijke fusie. Hoewel er nog geen formeel 
besluit is genomen, zijn de besturen van PCOB en ANBO vastberaden om deze 
nieuwe weg in te slaan. Zij hebben hun intenties uitgesproken om gezamenlijk 
een krachtige nieuwe vereniging te bouwen voor alle leden. Beide organisaties 
werken actief aan de voorbereidingen voor de besluitvorming. 

Het streven is om in november tot een formele besluitvorming te komen. Als 
alles volgens plan verloopt, zal de fusie vanaf 1 januari 2024 een feit zijn. ANBO 
en PCOB zijn ervan overtuigd dat ze samen impact kunnen maken en van 
oprechte betekenis kunnen zijn voor senioren nu en in de toekomst. 
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KERSTPUZZEL 
Onderstaande woorden bevatten een jongens- of meisjesnaam. De 

beginletter komt in het gekleurde vakje. Bij juiste oplossing ontstaat 

van boven naar onder en van links naar rechts een toepasselijke zin.  

  



  

15 

 

Als u de oplossing vóór 16 januari opstuurt naar de redactie, maakt u 

kans op een VVV-bon. 

Ik wens u veel puzzelplezier. 

 



  

16 
 

Verhaal uit de OPEN DEUR van december 2000 
Geschreven door Ferdinand van Melle, destijds pastor in het 

Grenshospitium Amsterdam. 

U WILT ASIEL AANVRAGEN?  LOKET 10 

Hoe ze het wisten van die soldaten? De vader had het voorvoeld. Hij vertelde 
zijn jonge vrouw dat hij gedroomd had van een boodschapper van God, die 
hem iets had ingefluisterd. Hij droomde wel vaker de laatste tijd. Zij geloofde 
hem gevoelsmatig. Ze zijn haastig gevlucht, diezelfde avond nog. 

Verschoppelingen hadden ze zich gevoeld in Bethlehem, zonder dak boven 
hun hoofd. En opnieuw zijn zij, de vader, jonge moeder en hun pasgeboren 
kind, verschoppelingen geworden. Engelenkoren, licht, herders, wijze mensen 
met cadeaus, het lijkt eeuwen geleden. Een droom door snijdende kou 
verwaaid. Ze reizen angstig door. De moeder op hun ezel, met het kind, de 
vader lopend. In een stadje verkoopt de jonge moeder op de markt een partij 
mirre en koopt er wat eten voor. Is hier de grens al naar het veiliger Egypte? 
Iemand merkt hun onzekere gedrag op en biedt zich aan hen te helpen de 
grens over te komen.  

Maar niets voor niets. Je moet straks de rechterkaravaanweg volgen, dan kom 
je ongehinderd in Egypte, zonder grenscontrole. Dan ben je veilig, zo verzekert 
hij. De vader is dankbaar en betaalt hem rijkelijk. Gelukkig zijn er nog eerlijke 
mensen, zegt hij. Bang om te worden aangehouden reizen ze verder. Eindelijk 
komen ze bij de grens. Nog even, dan zijn we veilig, lachen ze vermoeid tegen 
elkaar. 

Maar al snel zijn ze uit de droom. Veel politie, grenscontroles. Was die aardige 
man onderweg dan toch een bedrieger? De Egyptische grensplaats is overvol 
mensen, die door gewapende soldaten worden bewaakt. Veel vluchtelingen 
hebben maanden gereisd. Er zijn er die huilen, er zijn er die apathisch voor zich 
uit staren. Kinderen dreinen, eindelijk zijn ze aan de beurt. Uw papieren, vraagt 
de grensbeambte. Papieren, wat voor papieren? Vraagt de man, moet je hier 
papieren hebben? Wat dacht u? U moet kunnen aantonen wie u bent. Ja, maar 
we waren vanuit Nazareth naar Bethlehem gereisd voor de gedwongen 
volkstelling van de keizer, we zouden ons gaan inschrijven en toen is daar ons 
kind geboren, en later moesten we hals over kop vluchten voor ons leven…. O, 
een vluchtverhaal, zei de beambte, u wilt asiel aanvragen? Loket 10. Ze sluiten 
achter aan de lange rij. 
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(U wilt asiel aanvragen? Loket 10) 
De jonge moeder is erg vermoeid en gaat op de grond zitten. Opgewonden 
mensen om hen heen staan elkaar te bewijzen hoe erg hùn  vluchtverhaal wel 
is. Iemand biedt fluisterend voor veel geld een document aan, waar ze volgens 
hem verder mee kunnen komen. De man weigert verontwaardigd. Na uren 
worden ze een klein kamertje binnen geleid. Vertelt u precies waarom u asiel 
wilt zegt een vriendelijke vrouwelijke beambte. Ik schrijf het allemaal op. Deze 
mijnheer hier is uw advocaat. Die zal u helpen. De beambte en de advocaat 
praten nu samen even in een onbekende taal. Het is blijkbaar grappig, ze 
moeten nogal lachen. De man probeert iets te zeggen maar zijn keel is droog.  

Wat zijn dat voor mensen? Wat is een advocaat? Het lijkt allemaal politie. De 
jonge moeder neemt het woord over. Ze vertelt in klare taal van de dreiging 
van de soldaten. Stop, zegt de beambte. Hoe weet u dat? Ja, eh, zegt de man, 
ik droomde. Hij kijkt onzeker naar zijn vrouw. Dat is voor ons niet een echt 
bewijs, glimlacht de vrouwelijke beambte vriendelijk, kent u iemand die kan 
bevestigen wat u mij wilt vertellen? De advocaat praat op hen in, maar hij praat 
zo snel. De man raakt in de war. Waarom geloven ze hem niet?  

De jonge moeder neemt het over. Ik snap wat u wilt weten. Toen ons kind was 
geboren, is er een grote groep mensen op kraambezoek geweest, herders. Die 
kunnen ervan getuigen. Herders? Zegt de beambte, u weet toch wel dat bijna 
alle herders in Palestina illegalen zijn? Die geven heus geen getuigenis, want 
dan worden ze gelijk opgepakt! Hun getuigenis heeft bovendien geen enkele 
juridische waarde. De man steekt zijn hand op. Luister, zegt hij, er kwamen nog 
drie belangrijke mannen op bezoek, magiërs, wijze mensen met mooie 
cadeaus. Zij hadden een bijzondere ster gezien. Zijn vrouw vult aan:  

En die wijzen hebben ons verteld dat koning Herodes precies het hoe en 
waarom van ons kind wilde weten en zij hadden daar een angstig voorgevoel 
bij. Kunt u hen bereiken, vraagt de advocaat, zodat ze iets op papier kunnen 
zetten? Kunt u mij hun namen en adres geven? De man kijkt hem aan. Ik weet 
bij God niet waar ze vandaan zijn gekomen en hoe ze heten, zegt hij. Ja, uit het 
Oosten, maar waar vandaan? Ze zullen nu op de terugreis zijn, maar ze gingen 
geloof ik een andere weg terug! 

Dat is nu wat ik bedoel, zucht de vriendelijke vrouw, bewijzen documenten, 
brieven, iets zichtbaars kunt u mij niet geven. Het enige wat ik zie is dat kind. 
Maar dat is geen bewijs. Met een baby kan ik niks. Wat dacht u, roept de man 
vertwijfeld. We hadden ook nog cadeaus voor ons kind, goud, wierook en 
mirre, maar dat hebben we allemaal moeten verkopen om te kunnen 
overleven.  
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(vervolg: U wilt asiel aanvragen? Loket  10) 
Ik hoor het al, zegt de vriendelijke vrouw, helaas is dit een onvoldoende 
vluchtverhaal. U zult weer worden uitgezet naar Bethlehem. Ja, maar, werpt 
de man nog tegen, die soldaten zijn vast en zeker gekomen om alle kleine 
kinderen te vermoorden. Wat konden wij anders dan vluchten? Wij zouden 
niets liever willen dan terug  gaan, maar het kan nu niet. We hebben geen 
recente gegevens over moordpartijen, zegt de beambte, trouwens, geruchten 
heb je altijd. Wat deed u eigenlijk in Bethlehem? U vertelde dat u in Nazareth 
woonde? Wie gaat er nu met een hoogzwangere vrouw op pad? Het is 
verdacht dat u zo op reis was. Hoe komt u daar nu bij, roept de man 
verontwaardigd. Ik heb het toch verteld! We moesten wel, vanwege de 
inschrijving voor die vervloekte keizer die ons land onderdrukt. Mijn familie 
komt toevallig uit Bethlehem, wij stammen af van de grote koning David! 

De vriendelijke vrouw strijkt haar papieren glad. In Egypte is een zekere koning 
David niet bekend. Buiten het hokje staan de volgende mensen te dringen om 
binnen te komen. U hebt niet kunnen bewijzen dat u in doodsnood bent, of 
gezocht wordt, concludeert de vrouw. Uw vluchtmotief is te dun. U wordt niet 
toegelaten tot de asielprocedure. Dat laten onze wetten niet toe. We moeten 
ons houden aan internationale verdragen. Bovendien: ons land is al vol. Ik 
verzoek u vriendelijk hier te  tekenen. 

De man en de vrouw worden weggeleid. Ze komen in een kamp, met hoge 
hekken rondom. Zijn ze nu omwille van het redden van hun kind misdadigers 
geworden? Vriendelijk, professioneel personeel probeert hen op hun gemak 
te stellen. Er is zelfs een geestelijke, die alle tijd voor hen neemt. De man en 

de vrouw, sprakeloos, begrijpen er niets van. Daar 
zitten zij.  

Als niemand zich dit lot aantrekt, worden zij 
misschien uitgezet naar het bloedbevlekte 
Bethlehem. Of zitten ze vandaag nog steeds in dat 
uitzetkamp. Of worden ze weggestuurd:  
onuitzetbare illegalen. Als mensen die er niet 
mogen zijn. Mensen van Gods welbehagen zongen 
de engelen…..   

Het kind ziet de mensen aan. De man balt zijn 
vuisten. De vrouw bewaart al deze woorden, die 
overwegende in haar hart. 
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De engelen kondigden de geboorte van Jezus aan met bazuingeschal. 
Het Seniorenkoor Stadspolders is bescheidener. 

Het ensemble Flutamuze speelt muziek op verschillende soorten fluiten. 
Het koor zingt een gevarieerd programma, begeleid op de piano door 

Margriet den Hartog. 
De dirigent, Johan den Hoedt speelt ook solo werken. 

Het publiek wordt aan het eind van het concert uitgenodigd enkele 
kerstliederen mee te zingen. 

We heten u zaterdag, 16 december hartelijk welkom 
in het kerkelijk centrum De Bron, Dudokerf 30 in Stadspolders. 

Aanvang concert half 3, de zaal is open vanaf 2 uur. 
Zoals gebruikelijk is er vrij entree en een collecte na afloop. 
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Stille nacht, tovernacht 

Gebaseerd op het verhaal in versvorm: "Et si l'on parlait d'un certain Riton" van 
Dominique Marchand. 

Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die 
nog buiten waren haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel 
was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het was kerstnacht. 

Nog maar één enkele man liep door de verlichte 
straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar voort 
door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten 
waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem. Riton 
had geen familie en geen thuis.De mensen keken 
naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. 
Zonder achterom te kijken, vervolgde hij zijn weg. 
Hij floot zachtjes voor zich heen en de 
sneeuwvlokken bleven in zijn baard hangen. 

Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een 
hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij 

vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster. 

Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te 
stralen. "Ben je verdwaald? Dan kunnen we beter bij 
elkaar blijven." De hond keek hem aan. 

Beschut onder de takken van een grote spar pakte 
Riton een stuk brood uit zijn rugzak en sneed het in 
tweeën. "Hier!" zei hij met een glimlach. "Het is een 
mager maaltje voor een avond als deze, maar meer 
heb ik niet." 

Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat 
hij als kind heel mooi had gevonden. Daarna floot hij nog wat. Ook de wind 
floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. "Kom," zei Riton. Hij 
zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. "Laten we schuilen in die 
hut." 

Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens 
een stem: "Schrik niet en luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar." 
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(vervolg: Stille nacht, tovernacht)   

"Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd. 
"Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed 
voor me zou zijn wilde belonen," zei de tovenaar. "En jij bent de enige die 
goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel 
me wat die wens is." 
"Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig," zei Riton. "Maar ik heb altijd 
al een hond gewild." 

De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat 
hij graag de beste vriend van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn 
Toverkracht op. Heel vroeg de volgende ochtend, verliet de oude man de hut 
om verder te trekken. En zijn vriend, de hond, volgde hem. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OP DE DREMPEL 

Elke nieuwe deur die opengaat, 

is een poort naar andere verten. 

Elke nieuwe fase brengt verrassingen aan het licht. 

 

Even aarzelen op de drempel 

een stap in het onbekende voelt vreemd.  

Zul je dan zijn waar je wezen wilt 

of wachten er nieuwe deuren?  

(herkomst onbekend) 
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DE DOMINEE 

In de omgeving van ons dorpje kwam een nieuwe predikant,  

’t was een boeiend, vlotte spreker en begaafd met veel verstand. 

En van welke kerkformatie, vrijgemaakt of synodaal, 

dat laat ik nu in ’t midden, als niet dienend voor ’t verhaal. 

Dominee in ’t ambt ervaren, met een steeds geopend oor, 

kende spoedig zijn gemeente, had hen zo te zeggen door! 

Hij zei weinig, liet hen praten en kwam daardoor aan de weet: 

’t waren beste, brave mensen, niet te koud en niet te heet.  

Op een goede zondagmorgen zei hij: denk er eens aan, deze week 

dat ik in de dienst van zondag  over ’t liegen van de mensen preek. 

 Lees dus goed Hebreeën 14, lees het ook in uw gezin  

want mensen, in Hebreeën 14 staat ook mijn tekstwoord in. 

Wie las  Hebreeën 14 in de afgelopen week?  

Vroeg hij toen, zijn bril afzettend, heel snel de kerk rondkeek.  

Wie ’t niet deden bleven zitten, wie ’t wel deden gingen staan, 

en het zal u niet verbazen, tweederde deel stond op, spontaan. 

Ga maar zitten beste mensen, dan begin ik nu mijn preek  

en het zal u niet verbazen, dat ik tot de leugenaars spreek….  

Dat zij hier zo konden liegen, heeft mij toch versteld doen staan  

want u treft Hebreeën 14 in geen enkele Bijbel aan! 

Deze brief heeft dertien delen, hoofdstuk veertien is er niet  

en dat had u kunnen weten, maar u leest uw Bijbel niet!!!! 

Moge deze les u leren, dat gij God en mens bedriegt  

vraag dus biddend om vergeving, dat ge nu en nooit meer liegt.  

De moraal ligt voor het grijpen, want al is de leugen nog zo snel, 

heus, de waarheid achterhaalt haar, altijd weer, bedenk dat wel!!! 

Uit HET ZOEKLICHT 
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Nog lang geen vrede 
 
Nee, het is nog lang geen vrede, 
dagelijks wordt ons verteld 
hoe het overal op aarde 
met de mensheid is gesteld. 
En we bidden met z’n allen 
want wat kun je anders doen. 
Af en toe een gift doneren 
met ons hart of uit fatsoen. 

 
Want het went, al die ellende 
als je ’t alle dagen hoort. 
Op den duur weet je niet beter, 
jaar na jaar duurt het maar voort. 
En dan ieder jaar dat kerstfeest 
waarbij men van vrede zingt 
die steeds verder is te zoeken 
zodat dat ook steeds meer wringt. 

 
Nee, het is nog lang geen vrede 
maar eens in een kleine stal 
werd het wonder Gods geboren 

dat ooit vrede brengen zal. 

 
Cobi Fontijn 
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’T IS WAARLIJK………..WONDERBAARLIJK 
NR. 327 

(van de kook door woke) 

Wanneer jullie deze column lezen is Sinterklaas alweer in het land. Tenzij hij is 
tegengehouden door de één of andere actiegroep. Je kunt tegenwoordig geen 
oor meer flappen of er staat een actiegroep op de stoep. En vrijuit spreken is 
er ook niet meer bij. Het gaat zo sluipender wijs. Tot je op een dag geen “dames 
en heren” meer mag zeggen. Ik kan soms met genoegen naar de kamer-
debatten kijken wanneer Wilders aan het woord is. Op zo’n moment besef je 
pas goed hoe vreselijk we in de tang van de woke-beweging zitten. Laatst 
zongen we in het Zorgcentrum een liedje van vroeger waarin melding werd 
gemaakt van een pindamannetje. Oei oei, dat was niet best.  

Dat lied werd subiet uit de bundel gehaald. Morriaantje mag ook niet meer. 
Plus alle Sinterklaasliederen waar zwarte Piet in voorkomt. En neem van mij 
aan, het ettert net zolang door tot ook de veegpieten niet meer mogen en heel 
het Sinterklaasfeest wordt afgeschaft. Hele boeken worden herschreven zodat 
ze woke zijn. Zelfs de bijbel is niet veilig want bij sommige extreme 
feministische stromingen mag God geen man zijn.  

Toen op 7 oktober de oorlog in Israël uitbrak kocht ik een Israëlische vlag. 
Prachtige vlag, groot en van goede kwaliteit. Maar bij nader inzien durfde ik 
hem niet uit te hangen. Zeker niet na de vlagverbranding in Urk. Nu hangt hij 
in m’n kamer te pronken, maar wat een trieste zaak dat het in Nederland zover 
gekomen is. Het begon mooi, met begrip, spijt, excuses. Is niets op tegen maar 
de hele boel is op hol geslagen en geen mens weet waar het ooit nog eindigt.  

En hoe zal het gaan met de regering? Terwijl ik deze column schrijf, zitten we 
midden in de verkiezingscampagne. Als ik alle standpunten van de partijen zo 
beluister, denk ik: “Zo de wind waait, waait m’n jasje”. Want het is één groot 
behaagfestijn om kiezers te trekken. Misschien kom ik nu pessimistisch over 
maar zelf houd ik het op realistisch.  

Ik zie weinig licht aan de horizon om het jaar optimistisch af te sluiten. Zoals 
alles tegenwoordig geharrewar geeft, zal ook de jaarwisseling wel weer veel 
geharrewar geven betreffende het vuurwerk. Want het is slecht voor de 
ozonlaag, de CO₂, de stikstof, het fijnstof en het is gevaarlijk voor ogen en 
vingers. Hoe kun je van zoiets nog genieten? Nee, ik ga gewoon bijtijds naar 
bed en ga slapend het nieuwe jaar in. En het meest positieve dat we in het 
nieuwe jaar kunnen doen is hopen. Hopen dat er nog eens verstandige mensen 
zoveel te vertellen krijgen dat zij het verschil gaan maken. 
                Cobi Fontijn 
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VRAAG & ANTWOORD 

Allereerst het antwoord op de vraag naar het verschil van een visite bij 
buitenlandse mensen of Nederlandse mensen.  

➢ Als je de vraag stelt : Wanneer gaan jullie eten? Is het antwoord 
meestal bij een Nederlands gezin: ‘ Als jullie weg zijn!.’ 
Bij een buitenlands gezin kun je verwachten:  ‘ Als jullie blijven, gaan 
we NU eten!’ 

Hier zijn de antwoorden op de Bijbelvragen van november. 
• Een gouden kruik met manna, de staf van Aaron en de platen met de 

10 geboden. 
• 14 leeuwen versierden de troon 
• Josafat en zijn leger moesten, de Heer lofzingend, optrekken tegen de 

vijand 
• De wolk des Heren dreef boven hun hoofden en gaf ze schaduw 
• Jefta moest zijn enige dochter offeren 
• Ze danste zingend met de tamboerijn.  

We ontvingen oplossingen van mevr. Spijkers, dhr. Pors,  mevr. Idsinga, mevr. 
de Ronde, dhr. Klok en Mw. Bakker.   
Na loting gaat de VVV-bon naar Mw. Spijkers. 

Dan nu de nieuwe Bijbelvragen.  
1. Waarmee bekleedden Adam en Eva zich in het paradijs omdat ze 

naakt waren? Genesis 3 
2. Wat voor kleding droegen Adam en Eva  toen ze het paradijs moesten 

verlaten en de wereld in werden gestuurd?   Genesis 
3. Waarmee zijn valse profeten gekleed?   Matth. 7 : 15 
4. Wat voor mantel droeg Johannes de Doper?   Matth. 3 : 4 
5. Hoeveel tatoeages mochten de Israëlieten hebben? 
6. Welke kleur hebben de kleren van de 

menigte die niemand tellen kan?  
Openb. 6 : 9 

Evenals bij het oplossen van de andere twee 
puzzels in dit blad, maakt u kans op de VVV-bon. 
Oplossingen opsturen naar de redactie  
vóór 16 januari 2024.   
 
Veel puzzelplezier toegewenst namens Wil. 
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OP DE VENSTERBANK 
 

De plant die deze maand op onze 
vensterbank wordt gezet, kan in 
principe voor elk raam staan. Alleen 
heeft ze ruimte nodig voor haar 
hangend blad en bloemstengels. 
Ik koos voor de Graslelie.  
Haar Latijnse naam is 
CHLOROPHYTUM COMOSUM en is uit 
de familie Liliaceae of lelie-achtigen. 
De naam is afgeleid van het Griekse 
chloros = groen en phuto = plant. 

Ze is afkomstig uit de tropische en subtropische gebieden van Afrika. 
Vanuit knollen groeien in rozetvorm de lange, smalle bladeren, die wel 
30 cm kunnen worden. 
Op de lange, hangende bloemstelen verschijnen kleine en onbelangrijke 
bloemen die niet geuren. Daarna komen er talrijke jonge plantjes aan.  
Aan de verzorging stelt ze geen hoge eisen. 
In de zomer hebben de planten rijkelijk en regelmatig water nodig. 
Stilstaand water in de pot is uit den boze. Bij kamertemperatuur in de 
winter is af en toe sproeien gewenst. 
 
An. 
 
 
 
 
 
 
  



  

 
Belangrijke telefoonnummers 

 
  

Alarmnummer Ambulance, brandweer, politie 
- Politie ZHZ ( geen alarm-zonder zwaailicht) 
Alb. Schweitzer ziekenhuis ( alle locaties) 
- Huisartsenpost: spoedeisend ( 17.00-08.00 uur)  
- GGD Zuid-Holland ( waaronder DG Jeugd) 

Aafje zorglijn Telefoon: 
- Curadomi (Christelijke thuiszorg) 
- Internos thuiszorg 
CIZ : centrum indicatie zorg regio Z-W 
Landelijk meldpunt Zorgklachten 
Zorgbelang Zuid-Holland Zuid - Dordrecht            

Sociale dienst Drechtsteden 
Stichting MEE Drechtsteden, waaronder: 
- Sociale wijkteams  (tel.: per wijk) 
- GeldenZo Dordrecht (via Sociaal Wijkteam) 
- Het Juridisch loket 

Rijbewijs keuringen senioren - vanaf 75 jaar: 
- Klein rijbewijs € 55  / Groot € 70                            
- Afspraak maken via Regelzorg 

Belasting service 
- dhr A.A. Jongkind, coördinator 
- dhr. N. Bor 
- dhr. J.M. Doornik 
- dhr. W. Somer 
- mw. M.A.L. Wolff-Rammeloo 

Alzheimer tel. Hulpdienst (09-23 u.) 
SOS Telefonische Hulpdienst 
Stichting Hip, hulp in praktijk Dordrecht 
PlusBus  info+reservering:  plusbus@hetspectrum.nl   

Opgave Lief en Leed,   Mw. T. Oostenrijk-Baron 
Kopij Contactblad:  Mw. J.H. Fontijn: zie pag. 2 
Bezorging bladen:  Fam. Den Houter 
-   Drukkerij RAD. 
Website afd. Dordrecht:  
- https://www.pcob.nl/afdelingen/dordrecht  
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