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Contributie 2024:  € 34,00 (alleenstaanden);       € 55,00 (echtparen)  
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 Opzeggen van het lidmaatschap bij het afdelingsbestuur en het landelijk bestuur 
Utrecht kan uitsluitend schriftelijk vóór het einde van het kalenderjaar met een 
opzegging-termijn van één maand, dus voor 1 december. 

 Bij overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap. Restitutie van het lidmaat-
schapsgeld vindt niet plaats. Leden die niet aan hun financiële verplichtingen 
voldoen kunnen per 1 december worden uitgeschreven als lid. 

Persoonsgegevens van leden worden door het bestuur van de eigen afdeling 
bijgehouden in een ledenbestand. Het bestuur geeft veranderingen in de persoons-
gegevens en nieuwe leden door aan het landelijk bureau in Nieuwegein en 
omgekeerd. 

Kopij voor het mei-nummer inleveren vóór 14 mei 2024  

Zoektocht naar sleutel van het toilet 14 - 15 
Herkomst Stille nacht 16 
Kerstgedicht 17 
’t Is Waarlijk…….Wonderbaarlijk 18 
Vraag & Antwoord/ Even lachen 19 
Op de vensterbank/ Nieuwjaarwens 20 
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Bestuur PCOB-afdeling Dordrecht 
 
 

Dhr. C.J. den Dopper  
voorzitter, afgev.  WMO 
 Jupiterlaan 18 
3318 JC  Dordrecht 
Tel: 078-617 00 05  
cjdendopper@gmail.com  

De functie van  
secretaris/-esse 

is nog steeds vacant !!  

Mw. T. Oostenrijk-Baron 
2e voorzitter / WMO / Lief & Leed 
Werf van Gips 276 
3313 DD  Dordrecht  
Tel. 078-8448 102   
t.oostenrijk5@upcmail.nl    

 Mw.W. Berrevoets-Oudenaarden 
redactie Contactblad 
Haringvlietstraat 93  
3313 EB  Dordrecht  
Tel: 078-616 33 95  
wiloudenaarden@upcmail.nl 

 Dhr. J.J. van den Hoek 
  penningmeester 

Hortensiastraat 24 
3319 HE  Dordrecht 
Tel:  078-843 40 69  
jjvdhoek@gmail.com  
Rek nr: NL60 INGB 0004 1255 14 
t.n.v.  PCOB-Dordrecht 

Dhr. J.N. Bogaards 
Ledenadministratie 
Azobé 201 
3315 NR Dordrecht 
Tel: 078-6166824 
nicobogaards@upcmail.nl 

 Melden van adreswijziging, van 
overlijden en bij opzegging 

Mw. J.H. Fontijn 
Eind-redacteur 
Weizigtweg 301 
3314 JJ  Dordrecht 
Tel. 078 631 59 24 
Jhfontijn51@gmail.com 
 

Dhr. T.A. Wor (geen bestuurslid) 
Acquisiteur PCOB-Ontmoeting 
Maaskant-erf 215 
3315 KR  Dordrecht 
Tel. 06 13 730 642 
theoworddt@hotmail.com  

Contactpers.  “Lief en Leed” 

Mevr. L. Markesteijn-Breur 
Eikenlaan 24 
3319 SC  Dordrecht 
Tel. 078-6137149 

Contactpersoon bezorging bladen 

Fam. A. den Houter 
Bakema-erf 155 
3315 JC  Dordrecht 
Tel. 078-613 9828 
E-mail: a_denhouter@hetnet.nl 
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3. 

 

Meditatie  

Pinksteren, het feest van de Geest. Veel mensen hebben er geen idee bij. 
Misschien vindt u het ook wel een ingewikkeld feest: de Geest, het klinkt zo 
vaag. Toch is het vanouds een heel concreet, luidruchtig en uitbundig feest. 
We lezen in de Bijbel dat de leerlingen in Jeruzalem het woord nemen, zich 
niet stil houden. Er is het geluid van de wind, er is beweging, dynamiek. De 
hele stad dromt samen, kijkt ervan op. Pinksteren is het feest van de inspiratie 
en bezieling!  

Inspiratie en perspectief, wat kunnen we daar naar verlangen. Naar momenten 
van bezieling, momenten van opademen, momenten van nieuw perspectief. 
Ogen die weer gaan stralen. Het leven is vaak zo alledaags, soms ook wel een 
beetje grijs. Een soort sleur. De kleur is eruit, de glans verbleekt, de ogen 
worden dof…   

Pinksteren is geen feest van afstand, maar van nabijheid. Het feest van God 
die geen afstand houdt, maar dichtbij ons komt, zelfs ín ons komt. Die mensen 
raakt, bezielt, vernieuwt, inspireert, en waar nodig ook corrigeert.  

Om het feest van Pinksteren te begrijpen, helpt mij het beeld van de zon. De 
zon als God die boven ons is; de zonnestralen als Jezus die naar ons toe komt. 
En de warmte van de zon als de Geest die ons leven verandert. Een dag in de 
zon, en je wordt een ander mens.  

Pinksteren is het feest van de verandering, van geestdrift en enthousiasme. 
Van hoop op andere tijden, op een nieuwe toekomst. Om dat geheim van 
Pinksteren te vatten, hebben we musici en dichters nodig. Je kunt je toch niet 
voorstellen dat er geen muziek is in het leven, geen gedichten? Zij geven het 
leven kleur. Maar dichters en muzikanten hebben wel inspiratie nodig. Dát is 
het wonder van de Geest. Pinksteren heeft iets van 'boven jezelf uitzingen'. 
Geweldig om dat telkens weer met elkaar te ervaren. 

Wat altijd is geweest,  
het waaien van de Geest 
gebeurt aan ons vandaag.  

     (Lied 689) 

Houd moed en heb lief!’ 
Ds René de Reuver 

Scriba Generale Synode PKN 

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/auteur/ds-rene-de-reuver/
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UITNODIGING  
 
 

Voor de bijeenkomst van de leden van de PCOB Dordrecht 
die gehouden zal worden op: 

DONDERDAG 16 MEI 2024 
in de Biesboschzaal van verzorgingshuis “Dubbelmonde” 

Koningstraat 290 in de wijk Dubbeldam. 

Aanvang 14.30 uur 

‘De Dordtse affaire’ Frank van Riet vertelt over 

 zijn recent verschenen boek over vervolging,  

verzet en verraad in en om Dordrecht 

 
AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• Frank van Riet vertelt  

• Pauze 

• Frank van Riet vertelt (vervolg) 

• Sluiting  

  Met vriendelijke groeten 
  Het bestuur  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Volgende Bijeenkomst 

in Zorgcentrum Dubbelmonde 

op 20 juni 2024 
dan spreekt Harry Aardoom over  “Humaan gedrag”   

van o.a. Adriaan van Blijenburg, de koerier van de Prins, 
 
 
 

 

raag een bijeenkomst bezoeken? 
We zoeken een organisator die deze 
middagen kan organiseren. Aan de 
hand van spreker-lijsten en in overleg 
met het bestuur, worden mensen 
uitgenodigd voor onze afdeling een presentatie te verzorgen. 
Houdt u van contacten leggen met sprekers voor onze 
contact-middagen ? Dan bent u voor ons de juiste man of 
vrouw. Een uitdaging? Neem contact op met onze voorzitter. 
Doen ! 

Graag een bijeenkomst bezoeken? 
We zoeken een organisator die deze 
middagen kan organiseren. Aan de 
hand van spreker-lijsten en in overleg 
met het bestuur, worden mensen 
uitgenodigd voor onze afdeling een presentatie te verzorgen. 
Houdt u van contacten leggen met sprekers voor onze 
contact-middagen ? Dan bent u voor ons de juiste man of 
vrouw. Een uitdaging? Neem contact op met onze voorzitter. 
Doen ! 
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 Voor u gelezen: 

” PLANTA MARGARINE WERD BRIO?” 
De Planta-affaire van 1960 was 
een nationaal schandaal. Aan 
deze margarine van Unilever 
was een nieuw anti-spat-
emulgator toe-gevoegd, die 
ziekmakend bleek te zijn. 

Vier mensen overleden, honderden belandden in het 
ziekenhuis, terwijl honder-duizend mensen koorts 
kregen en last hadden van huiduitslag die op 
gordelroos leek. 

De verkoop van Planta werd verboden en ook andere 
merken van Unilever werden uit de schappen 
gehaald, omdat die in dezelfde ketels waren 
gemaakt als Planta. 

Het merk Planta overleefde de affaire niet. Later 
werd het als Brio op de markt gebracht en nog 
veel later, in 2001, ging Brio verder als “Bertolli”.  

“Uit Goude jaren – Annegreet van Bergen” 

x-x-x-x-x-x-x-x-x 

 

Contacten - Netwerken 

Aan de hand van sprekerslijsten en in 
overleg met het bestuur, worden mensen 
uitgenodigd voor onze afdeling een 
presentatie te verzorgen. Houdt u van 
contacten leggen met sprekers voor onze contact-middagen ? 
Dan bent u voor ons de juiste man of vrouw.  
Een uitdaging? Neem contact op met onze voorzitter. Doen ! 
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Landelijke Ledenwerfactie  
met VVV-bon van € 10.-  
 

Opnieuw worden leden opgeroepen om mee te helpen nieuwe leden te 
werven. Door overlijden en opzeggingen zijn we vorig jaar veel leden 
kwijtgeraakt en dat kan alleen maar worden goedgemaakt door nieuwe 
leden te werven!  

Momenteel is er een landelijke ledenwerfactie, waarbij zowel het PCOB-lid 
dat een nieuw lid aanbrengt als het nieuwe lid allebei een VVV-bon van € 
10 kunnen verdienen! Dus voor elk nieuw lid dat u 
aanbrengt ontvangt u een VVV-bon!  Het aanmeldings-
formulier kunt u vinden in het PCOB-magazine van 
maart 2024 op pag. 45 

Deze formulieren kunt u afgeven bij het bestuur of opsturen naar PCOB 
o.v.v. LWL, Postbus 2012, 3440 DA Woerden. Kijkt u eens om u heen en 
praat er over met uw familie, vrienden of buren! De PCOB is de moeite 
waard en voor €35 ben je een heel jaar lid! Als lid van onze afdeling zelfs 
voor € 34. Laat vooral het nieuwe lid de plaatselijke afdeling aankruisen, 
zodat hij/zij ook plaatselijk op de hoogte blijft van de activiteiten. 

LET OP:  IN TEGENSTELLING TOT EERDERE BERICHTEN DUURT DE 
LANDELIJKE ACTIE VOORLOPIG ONBRPERKT. DUS GRIJPT UW KANS EN WIN 
1 OF MEER VVV-BONNEN. SUCCES !! 

 

        Bent u al lid van de PCOB ? 

        Nee ? Geef u dan nu op als lid 

          tel.  078 616 6824 of mail  

        naar: nicobogaards@gmail.com   

 Ja, u bent al lid ! Fijn, maar weet u dat u ook onze plaatse- 

     lijke afdeling kunt steunen met een gift op bankrekening: 

     NL60 INGB 0004 1255 14  t.n.v. PCOB afd. Dordrecht 

 Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar) ( 
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Rijbewijskeuringen CBR  
In Dordrecht 
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 
75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat  
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet 
bezoeken van het CBR. 

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in Business-
point Dordrecht elke woensdagmiddag van 13.00-16.00 uur in de maanden 
april, mei en juni 2024 medisch laten keuren voor de verlenging van hun 
rijbewijs. Locatie: ADD Business Point Dordrecht, Burg. de Raadtsingel 71 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:  
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantoor-
uren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300. 
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat 
u naar 
www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons. 

 
 

90% van de automobilisten toegeeft te zingen 
tijdens het rijden 
In de langste limousine 61 mensen passen 
Er elke 45 seconden een auto gejat wordt in de VS 
BMW oorspronkelijk een vliegtuigfabrikant is 
De Fiat multipla de lelijkste auto ooit is 
De Bugatti Chiron de snelste auto is 
Auto’s ruim 90% van hun ‘leven’ stil staan 
Je in Rusland een bekeuring kunt krijgen voor het rondrIJden  
in een vieze auto 
De uitvinder van de cruise control was blind 
Er passen 13 mensen in een Smart fortwo 
De gemiddelde Britse automobilist brengt 99 dagen in de file door  
De sultan van Brunei heeft 7.000 auto's 

 
  

http://www.regelzorg.nl/
http://www.regelzorg.nl/oogarts
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Mutaties PCOB leden 06 maart 2024 tot en met 8 april 2024 
   
Verhuisd: 

❖ 22-03-2024: Fam. De Leeuw van Weenen, van Van Ravensteijn erf 48 
naar Frida Katz erf 126, 3315 VK. 

❖ 21-03-2024: Mw. P.C. De Bart-Hollander van Tak van Poortvlietstraat  
203a naar Koningstraat 290 K120, 3319 PH 

 

Van harte gefeliciteerd: 
Vanaf januari 2024 vermelden we maandelijks onze jarigen  van 80, 85 en 90 
jaar en ouder. Wilt U niet vermeld worden, dan kunt U dit aangeven. 

❖ 02-05  F.J. Vertregt, Koningstraat 450, 3319 PH      
– 85 jaar 

❖ 03-05 F.J. Visser-Gennisse, Goudenregenstraat 42, 3319 TD 
– 97 jaar 

❖ 16-05 A. Lagewaard, Iepenlaan 59, 3319 VD       
– 85 jaar 

❖ 21-05 D. Peters-de Bruijn, Martinus Steijnstraat 36, 3312 EN 
– 85 jaar 

❖ 25-05 C.A. Klok-v.d. Berg, Halleyweg 325, 3318 CK     
– 80 jaar 

❖ 26-05 J.C. Dubbeldam-Bloks, De Savornin Lohmanweg 30, 3317  LA – 
85 jaar 

❖ 31-05 H. Eberhart-v.d. Velden, Vreedonklaan 110,3317 HT 
– 93 jaar 

 
Ook alle overige jarigen van deze maand feliciteren wij van harte en wensen 
U alle goeds toe voor het komende jaar. 
 
Nico Bogaards 
ledenadministratie 
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Lief & Leed 
Lief en Leed is voor en van alle leden, het is een onderdeel van onze 
afdeling. Wij vragen u dan ook om met ons mee te denken en te 
doen! Graag willen wij bij Lief & Leed er zijn als afdeling en zo op 
het juiste moment gepaste aandacht geven aan onze leden.. 
U kunt ons op de hoogte stellen van heugelijke feiten, bij ziekte of 
overlijden aan ons contactpersoon Lida Markesteijn-Breur, maar 
mag ook bij een van de bestuursleden, wanneer u daar mee contact 
heeft. Schroom niet, maar doén ! 
Cor den Dopper, 
 voorzitter  

VACATURE: SECRETARIS/-ESSE 
Wellicht bent u degene die we zoeken of u kent in uw 
familie of kennissenkring iemand 
- die bekend is met het werken in Word  
- verslagen maakt van bestuurs- 
- vergaderingen en evt. correspondentie 
- onderhoudt met gastsprekers 
Het kost u wellicht slechts enkele uren op weekbasis. 
Uw Aanmelding of voordracht kunt u richten aan de voorzitter. 
Het zou fijn zijn wanneer we als bestuur weer compleet zijn. 

VRIJWILLIGERS  
Maar ook vrijwilligers kunnen we gebruiken. Vindt u het 
leuk om bepaalde activiteiten te organiseren, dan zien 
we uw reactie ook graag. Zo zoeken we ook vrijwilligers 
die groepswandelingen, of kleine fietstochtjes , 
uitstapjes of sprekers voor ledenmiddagen wil 
organiseren. Ook kunt u zich opgeven als reserve-
bezorgers van ons maandblad of wanneer u wellicht met de werking van de 
beamer bekend bent, digitaal vaardig bent. 
Doen, meld u aan zodat we een gezonde en actieve vereniging blijven  



  

 
10 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

De meeste mensen deugen 

Van Gijsje 

Gezien alle ellende in de wereld, ver weg en dichterbij, sprak de tekst van het 
boek dat geschreven is door Rutger Bregman mij aan, dus aan het lezen. Ik 
vond het zeker de moeite waard. Het is een dikke pil maar als u daar niet tegen 
opziet, een aanrader. De inhoud komt hier op neer dat er veranderingen 
mogelijk zijn als men het ouderwetse gezegde hanteert:    

“Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet.”  Er staan 
meerdere experimenten beschreven, o.a. gedaan met schoolklassen in 
Amerika. In Noorwegen met groepen in de gevangenis. Daarbij bleek dat 
agressie binnen de groepen afnam, en het ook voor het personeel een 
verbeterde werksfeer opleverde. Anders ging het als mensen met opdrachten 
moesten werken en er strafmaatregelen zouden volgen als de opdrachten niet 
werden uitgevoerd. Dan wordt vaak noodgedwongen toch gedaan wat 
opgedragen is. Hierbij moest ik denken aan het  volgende lied:  
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DE EEUWIGE SOLDAAT 
een lied van Boudewijn de Groot 

Hij is klein van stuk en hij is groot en fors, 
zijn wapens zijn van staal en steen en hout. 
Hij is dertig jaar of meer, en hij is nog maar zeventien, 
als soldaat is hij al eeuwen oud. 

Hij is een muzelman, een hindoe, een atheïst een Jood, 
katholiek en doopsgezind, gereformeerd. 
En al duizend jaar doodt hij, mij voor jou en jou voor mij, 
en toch weet hij, doden is verkeerd. 

Hij vecht voor Groot-Brittannië en voor Amerika, 
hij vecht voor Portugal en Pakistan. 
Hij vecht ook voor de Russen en hij denkt terwijl hij vecht, 
dat hij een eind aan oorlog maken kan. 

Hij vecht voor ‘t communisme en voor de monarchie, 
hij zegt ’t is voor de vrede van het land. 
Hij die uit te maken heeft, wie sterft of verder leeft, 
en toch ziet hij nooit een teken aan de wand. 
Maar als hij er niet geweest was,  
dan had Hitler nooit een kans. 

Zonder hem had Caesar slechts alleen gestaan. 
Hij maakt van zichzelf een wapen dat gebruikt wordt in de strijd, 
en door hem zal het moorden verder gaan.  
Hij is de eeuwige soldaat en hij is werkelijk de schuld, 
zijn orders komen heus niet van zover. 

Hij krijgt ze hier vandaan, van jou en mij,  
zijn leiders dat zijn wij, 
zo maken we geen eind aan ’t oorlogsleed. 
In de 1e wereldoorlog in 1914 werd het Kerst. 
Het schieten op elkaar werd voor 24 uur stop gelegd. 

Aan 1 kant begonnen de soldaten kerstliederen te zingen, 
waarbij de andere kant bijviel. 
De soldaten hebben gezamenlijk kerst gevierd in de loopgraven. 
Was het altijd maar Kerstmis! 
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Waar hoort u bij?  Van welke kerk bent u? 

Die vragen krijg ik nog wel eens te horen. 
Dan antwoord ik: ”Ik ben hervormd geboren” 
Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan? 

Met hervormd kun je alle kanten opgaan! 
En dus vul ‘k aan: rechtzinnig daarenboven,  
Dat is een vrijzinnige manier van geloven. 
Maar toen ik nog jong was , is mij geleerd 

Een goed woord voor hervormd is gereformeerd. 
Dus behoor ‘k ook tot de gereformeerde kerk 
En doe gereformeerd gemeentewerk. 
En de kerk is oud! Dat zonder meer, 

Dus ben ik eigenlijk ook oud-gereformeerd.  
Ik ben christelijk, zo is mij geleerd  
dus  ben ik ook christelijk gereformeerd.  
Ik kan ook zeggen, dat kan er ook mee door,  
dat ik tot een Christengemeente behoor.   

Christus  bevrijdde mij, tot liefde en hoop, 
dus  vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook. 
Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet 
Past de baptistengemeente me ook wel goed. 

In mijn kerk komt ook jaarlijks ’t Pinksterfeest voor; 
Dus is het dat ik ook tot de Pinkstergemeente behoor.  
En omdat het steeds om het evangelie gaat 
kan de Evangelische gemeente ook geen kwaad. 

Ik vaar op ’t Bijbels apostolisch gezag, 
Dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag. 
Tenslotte is het gewoon een klein publiek; 
De kerk is algemeen, dus ben ik ook katholiek. 

U weet nu bij welke kerk / gemeente ik hoor. 
Of komt mijn antwoord u verwarrend voor?  
U heeft gelijk! Die namen! wat een gedoe! 
Daarom wens ik u van harte toe 

Dat op de vraag: Waar hoort u bij? Van wie bent u? 
Uw antwoord zij: Van Christus ben ik! Straks en nu!  

Bron:  Gedicht © 2015 Tine de Jong Alle rechten voorbehouden 
n.a.v. 1Kor. 3: 4 en 21-23. 
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DIERENPUZZEL 

 

 

Links staan de  

anagrammen van 

dierennamen. Bij 

juiste invulling 

leest u van boven  

naar beneden  

een spreuk van 

Aristoteles. 

De oplossing kunt  

u Insturen  

vóór 14 mei 



  

 
 

 

 

 

 

Contacten - Netwerken 

Aan de hand van sprekerslijsten en in 
overleg met het bestuur, worden 
mensen uitgenodigd voor onze afdeling 
een presentatie te verzorgen. Houdt u 
van contacten leggen met sprekers voor onze contact-middagen ? 
Dan bent u voor ons de juiste man of vrouw.  
Een uitdaging? Neem contact op met onze voorzitter. Doen ! 
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TITUS BRANDSMA 

Titus Brandsma was priester en hoogleraar. In zijn 
hoedanigheid als geestelijk adviseur van de rooms-
katholieke journalistenvereniging was hij in botsing 
met de bezettende macht gekomen. Op 19 januari 
1942 werd hij gearresteerd en kwam aanvankelijk 
terecht in de Scheveningse gevangenis. Daar in zijn cel 
schreef hij het gedicht “Alleen zijn”. Hierin beschrijft 
hij in verwonderende woorden hoe in angst en 
eenzaamheid Christus tot hem gekomen is. Deze 
ontmoeting verheft hem ver boven het lijden. Nadat 
hij van kamp naar kamp werd gesleept, stierf hij 
uiteindelijk op 26 juli 1942 in het concentratiekamp 

Dachau. Titus Brandsma was een van die begenadigden die niet verviel in haat 
tegen zijn vijanden, maar, integendeel, voor hen bad. Tegen een 
medegevangene, ook een geestelijke, zei hij: “Nu moeten we in praktijk 
brengen wat we vroeger geleerd hebben.” 

 

EEN FOTO 

Van de razzia’s zijn foto’s: Jonas Daniël Meijerplein  

waar de Duitse militairen Joden aan het treiteren zijn.  

Een bange man met keurige schoenen, lange jas en vlinderdas 

wordt over het plein gedreven of het daar een veemarkt was. 

Kijk, daar staan drie Duitse soldaten met een spottend lachje bij 

en daar kijkt een vierde Duitser, misschien toch beschaamd, opzij. 

Stel je voor, je zag die foto van de man met vlinderdas   

 en je zou opeens ontdekken dat het je eigen vader was. 

Soms moet ik er ook aan denken hoe het die andere zoon vergaat, 

die ontdekte: kijk, mijn vader is die lachende soldaat. 

Tekst: Willem Wilmink   muziek Herman van Veen 
 

  



  

16 

Alleen zijn 

O, Jezus, als ik U aanschouw, 
Dan leeft weer, dat ik van U hou 
En dat ook Uw hart mij bemint, 
Nog wel als Uw bijzond’re vrind. 

Al vraagt mij dat meer lijdensmoed, 
Och, alle lijden is mij goed, 
Omdat ik daardoor U gelijk 
En dit de weg is naar Uw rijk. 

Ik ben gelukkig in mijn leed, 
Omdat ik het geen leed meer weet, 
Maar ’t alleruitverkorenst lot, 
Dat mij vereent met U, o God. 

Och laat mij hier maar stil alleen, 
Het kil en koud zijn om mij heen. 
En laat geen mensen bij mij toe: 
’t Alleen zijn word ik hier niet moe. 

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij; 
Ik was U nimmer zo nabij. 
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet, 
Uw bijzijn maakt mij alles goed. 

Titus Brandsma (1880-1942) 

Dodenherdenking Dordrecht 
4 mei Nationale Dodenherdenking 

• 18.45-19.45 uur  Herdenkingsdienst in de CGK Singelkerk 

• 20.00-20.30  uur Nationale Herdenking op het Sumatraplein 

• 20.00-20.30 uur Herdenking Begraafplaats Dubbeldam 
5 mei 10.30-12 u.  Herdenking Thuredrith Essenhof 
11 mei Herdenking VOPET op de Algemene Begraafplaats Essenhof 

• 10.00-12.00 uur Ver. van (Oud) Pontonniers en Torpedisten 
11 mei Herdenking Dubbeldam Artilleriemonument Damplein 

• 10.00-13.00 uur  3a afd. 14e Regiment Artillerie (III-14 RA)  
13 mei Stichting 13 mei Herdenking bombardement Moerdijkbrug 

13.00-14.30 uur. Rijksstraatweg t.o.v. nr. 160 
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’T IS WAARLIJK…….WONDERBAARLIJK 
NR. 338 

(over autisme gesproken) 
Regelmatig krijg ik te horen dat het autisme me niet aan te zien is. Wat men 
dan had willen zien is mij niet recht duidelijk. Maar soms doe ik dingen 
waarvan ik zelf denk: daar moet je nou echt autist voor zijn. Zo ook toen ik aan 
staar geopereerd moest worden. Bij het maken van de afspraken op de poli 
werd mij het hemd van het lijf gevraagd en daarbij behoorde ook de vraag of 
ik gereanimeerd wilde worden. Nu is dat, begrijp ik inmiddels, een 
standaardvraag die in het ziekenhuis zo’n beetje overal bij wordt gesteld, maar 
bij mij kwam hij binnen en bleef ook in mijn systeem hangen. Toen ik voor de 
operatie op de dagbehandeling kwam volgde weer een intake met vragen en 
orders om mijn horloge en sieraden af te doen waarna ik serieus vroeg of ik 
ook mijn kunstgebit uit moest doen. Nee, zei de verpleegkundige, waarom zou 
u dat doen? Nou, zei ik, voor het geval ik gereanimeerd moet worden. 
Verbazing alom want ik werd alleen maar plaatselijk verdoofd. Het komische 
drong nog niet tot mij door maar toen ik kort voor mijn tweede staaroperatie 
hier aan terug dacht zag ik opeens de humor er van in. Het moet die 
verpleegkundige wel bizar in de oren geklonken hebben. Kijk, dit is nu een leuk 
staaltje autisme en zeker het feit dat het drie weken duurde voor ik het tot me 
doordrong. Over vertraging gesproken. Ik lijk de NS wel. Maar eerlijk is eerlijk, 
ik heb op die manier nogal eens napret. Nu ben ik inmiddels aan mijn tweede 
oog geholpen en daarbij werd ik opnieuw met mijn autisme geconfronteerd. 
Het is namelijk gebleken dat mensen met autisme door de andere bedrading 
in de hersenen, afwijkend reageren op verdoving. Al meerdere keren heb ik 
daar kennis mee gemaakt en zo ook nu. Pas toen de nieuwe lens werd 
ingebracht werkte de verdoving volledig zodat die pijn me werd bespaard. Van 
al het voorgaande heb ik het nodige mee gekregen. Achteraf bedacht ik dat ik 
dat aan had moeten geven, maar op het moment zelf leek me dat niet handig. 
Je ligt dan onder zo’n microscoop en hij is al begonnen met snijden en moet ik 
dan gaan liggen miepen over pijn? Bovendien duurt de hele ingreep maar zo’n 
15 minuten dus daar is nog wel door te komen. De eerste week was het 
ingewikkeld met druppelen want ik zat nog in de laatste week druppelen van 
m’n andere oog. Met het zicht ligt het wat ingewikkelder. Aan m’n bril voor 
veraf heb ik niets meer en met m’n leesbril moet ik lange armen hebben. Ik 
moet nu de aardappels schillen met 
bril op. Nou, dan word je echt oud hoor!  

Cobi Fontijn 
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VRAAG & ANTWOORD 

De oplossing van de inlegpuzzel in april is : April doet wat hij wil.  

 
Dan volgen nu de antwoorden van de Bijbelvragen.  

1. Jozef, zoon van Jacob 
2. Dat in het NBG de tekst hetzelfde is 
3. Genezing en de bladeren vallen niet af 
4. 3 jaar les 
5. Hittieten 
6. Over het lichaam Mozes , de engel  Michael 
7. Gajes en de geliefde vrouw 

Inzendingen kwamen van Engelien Fontijn, Joke Besemer, Ad Berrevoets, 
Francina Spijkers, Piet Klok, Corrie van Laar, Renske Idsinga en Gijsje van der 
Veer. Na de trekking gaat de VVV bon naar Corrie van Laar.  

 
Hier volgen dan de nieuwe vragen: 

1. Wie heeft Mozes na zijn dood begraven? Deut. 34 
2. Hoe heet de vader van Samuel? Samuel 1 
3. Van welk materiaal waren pantser – helm- en kromzwaard van 

Goliath? 1 sam. 17 
4. Wie had de bouwtekeningen voor de tempel van Salomo ontworpen? 

1 Kon. 28:11 
5. De profeet Agabus voorspelde een hongersnood . Tijdens de  

regering van welke Romeinse keizer kwam die ook?  
Hand. 11: 28 

6. Wat deden de gelovigen in Efeze met de kleren van Paulus? 
Hand. 19:12 

7. In Openbaring moest Johannes 7 brieven schrijven  aan 7 gemeenten. 
Welke stad was de 7e gemeente? Openb. 1 :11 

De oplossingen kunt u weer opsturen aan de redactie, vóór 21 mei 2024, u 
maakt dan kans op een VVV-bon. 

Veel plezier met het opzoeken! 
Wil Berrevoets. 
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OP DE VENSTERBANK 
Eindelijk zijn we in het voorjaar aangeland. 
Hoewel het weer het af en toe af laat weten, 
doen de voorjaarsbloeiers hun best. 
Op onze vensterbank zetten we toch de 
Lente. Ditmaal koos ik er één uit: de 
Sleutelbloemfamilie, nl. de primula. In het 
bijzonder voor de PRIMULA OBCONICA. 
De Primula Obconica is een vaste plant uit 
West China. In 1880 kwam zij in Engeland in 
cultuur. In Aalsmeer en Lent werd de soort 
veel gekweekt en op kleur in de handel 
gebracht. 

In de volksmond wordt zij wel Jeukprimula genoemd, omdat zij bij het 
aanraken huidirritatie kan veroorzaken. 
De bladeren zijn lichtgroen, rond en behaard. De bloemen staan op lange 
stengels, geuren kruidig en bloeien in talrijke kleuren. 

 

Verzorging. 
Zij kan slecht tegen warmte en zon; houd daarom rekening met haar 
standplaats. De krachtig groeiende planten hebben veel (kalkvrij) water 
nodig. Ze gedijt prima bij kamertemperatuur. 
Laat de potgrond niet uitdrogen. 
Geef in de groei- en bloeiperiode regelmatig mest. 

An. 
 
 

Veel planten hebben een bepaalde betekenis 

Wist je dat planten vaak een bepaalde betekenis hebben? De Victorianen 
hebben dit allemaal bedacht. Met planten en bloemen kun je bijvoorbeeld 

zeggen dat je van iemand houdt. Ook staan planten vaak symbool voor iets, 
neem bijvoorbeeld de Orchidee. Deze plant staat symbool voor liefde en 

schoonheid. 
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