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Beste leden, 
Dit is de eerste Nijsbrief van dit seizoen.  
De zomervakantie is voorbij en ons nieuwe seizoen gaat van start. 
We hebben deze zomer vaak een start kunnen zien van heel veel sporters, bv. op de 
Olympische Spelen in Parijs. Als u tenminste een beetje van sport houdt. 
Nu gaan we zelf starten en we hopen samen de finish in goede gezondheid te halen. 
Evenals de sporters gaan we samen eten, onze koffietafel in De Treemter, na onze eerste 
bijeenkomst. Wij hopen als bestuur, dat we een mooi jaar mogen beleven. 
Bij de Nijsbrief treft u het jaarprogrammaboekje aan en een flyer van de ouderenmiddag.  
 

18 september 
Ines Bergsma neemt ons mee met een ‘klank-beeld-verhaal van het St. Odulphuspad’. 

Het St. Odulphuspad is een wandel- of pelgrimsroute van 260 km door Súdwest-Fryslân, 
Gaasterlân en de Greidhoeke. Het pad bestaat uit 15 trajecten. Ieder traject heeft een eigen 
thema in relatie tot het kloosterleven. Doel: kennis te nemen van dit bijzondere gebied, met 
fraaie wisselende landschappen, rijke geschiedenis en verrassende historische feiten. 
Voor deze middag worden ook de ANBO-leden in Balk van harte uitgenodigd, maar deze 
uitnodiging loopt via het kantoor van ANBO in Woerden. 
Zij moeten zich voor deze middag vooraf aanmelden bij Yde Jan van de Lageweg  601239.  
 

Na afloop van de vergadering is er een koffietafel in De Treemter. 
De kosten zijn slechts € 10. Bij inbegrepen één consumptie die voor-
af wordt verstrekt. Opgave en eventueel weer afmelden vóór 16 
september bij: Willem Werkhoven  603255 
 
 

Raboleden bepalen via stemming welke clubs een bijdrage 
krijgen en hoeveel. Hoe meer stemmen, hoe meer geld voor 
de club. 

Elk lid kan 3 stemmen op verschillende deelnemende verenigingen uitbrengen.  
U vindt ons op: PCOB Balk door eerst op natuur en maatschappij te klikken en daarna op 
subcategorie samenleving.  
Breng tussen 2 t/m 24 september uw stem uit.  
 
Op 2 oktober is de Internationale dag van de Ouderen 
Deze wordt op woensdagmiddag gehouden in het Zalencentrum in Sint Nyk, Baron van 
Hardenbroekstraat 3, 8521 KA. Inloop is vanaf 13:00 uur. Aanvang om 13.30 uur.  
Het is de 10de keer dat deze dag wordt gehouden. 
Piter Wilkens treedt deze middag op. Hij is zanger, gitarist, componist en tekstschrijver. 
 

Overleden zijn: 
Fetsje Vallinga, Janny Groenewold, Tine van Dijk, Foekje Breimer en Tine Mulder. 
Wij wensen de familie veel sterkte toe. 
 
 



It reiske op tongerdei 23 maaie 
Om goed 9.00 uur vertrokken we uit Balk. Het regende even, echter niet één zat te 
mokken. 
Via Spannenburg, De Jouwer en Heerenveen naar Frederiksoord naar de koloniën van 
Weldadigheid, dat tot het Unesco Werelderfgoed behoort. 

Daar werden we ontvangen met o.a. koffie en 
cake. 
Daarna een rondrit over een heel breed terrein 
met een supergids, die vertelde heel fijn, had 
veel humor en ongein. 
Vervolgens een lunch, welke  bestond uit o.a. 
soep, brood, beleg 
en kroket. 

Daarna was het volgende item(doel) aan zet. We vervolgden 
de reis via Vledder, Smilde naar het mooie Gasselternijveen 
met 38 man/vrouw, dus was ik (Anne) niet alleen. 

Daar aangekomen gaf ‘Boer Zoekt 
Vrouw’ Agnes een unieke presentatie 

over het boerenleven in de Oude Melkput en over een bijzondere traktatie. 
Want als neveninkomsten, ging ze advocaat, het ‘Drentse roomkaatje’ maken waar 
mensen verslingerd aan kunnen raken. Maar liefst 5 smaken ging ze presenteren Naturel, 
Amorette, Mango, Hazelnoot, Boerenjongens, 't was allemaal te proberen. Van alle 5 was 
de smaak......... RAAK!!! 
Verschillende soorten advocaat werden gekocht. Dus ‘Poiesz of Plus’ werden nu niet 
bezocht. Na een hartelijk afscheid, namen we vlug de weg terug... naar ons mooie Fryslân. 
Tjerk, onze chauffeur, reed ons heelhuids overal deur. Tineke, de gastvrouw, las leuke 
gedichten voor. Tjerk was ook een leuke verteller, dat had iedereen ook snel door! 
Allemaal bedankt voor de gezelligheid. 
          Anne van der Berg 
 

TOT BESLUIT NAMENS HET BESTUUR 
Aan het begin willen wij u allen zeggen: 
We gaan vooruit in het vertrouwen, 
dat wij op onze Vader kunnen bouwen. 
Ons leven heeft zo vaste grond: 
wij leven in de trouw van Gods verbond. 
 

Een hartelijke groet namens het bestuur,  
Yde Jan van de Lageweg en Yvonne Slik 


