
PCOB-Nieuwsbrief september - oktober 2024 -   

 
 

N I E U W S B R I E F 
Krimpen aan den IJssel 

e.o. 

Uitgave september - oktober 2024                 Jaargang 36 - nr. 4 

 

  

N I E U W S B R I E F 
Krimpen aan den IJssel e.o.                 

Uitgave september - oktober 2024                 Jaargang 36 - nr. 4 



PCOB-Nieuwsbrief september - oktober 2024 - 3 

 

 

  
  september - oktober 2024 

  

NIEUWSBRIEF PCOB                                           

afdeling                

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL e.o.  
Beste mensen, 
We gaan weer aan de slag. De zomer is 
(bijna) voorbij, een nieuw seizoen staat 
voor de deur. Ik hoop dat u een goede 
zomer hebt gehad. Soms was het wel wat 
warm. Zeker. Maar vergeleken met andere 
landen is het hier zo slecht nog niet, toch? 
Maar niet bij alle leden is het een mooie 
zomer geweest. We denken aan de zieken, 
sommigen met een heel nare diagnose. 
We denken aan mensen die rouw kennen. 
We bidden voor hen, om Gods nabijheid en 
kracht. 

Bij deze Nieuwsbrief is een nieuwe uitgave van het Magazine 
gevoegd. U kunt allerlei veranderingen zien. De redactie heeft 
geprobeerd uit beide Magazines het beste samen te voegen. 
Een ander streven is: leden verbinden door een wij-gevoel te 
creëren en het omzien naar elkaar te stimuleren. Ook is het de 
bedoeling onze landelijke dienstverlening zichtbaar te maken. 
Hierdoor kan de waarde van uw lidmaatschap nog duidelijker 
worden. 
De nieuwsbrief is er om plaatselijk alle nieuwtjes aan u voor te 
leggen. Er staat een nieuw logo op de voorkant. Dat liet ik u al 
op de jaarvergadering zien. Als bestuur hadden we afgesproken 
dat we in september het nieuwe logo zouden gaan gebruiken. 
Mooi is de samenvoeging van de 2 logo’s en elkaar ontmoeten 
is hierin mooi uitgebeeld. Ook proberen we zo nu en dan kleine 
veranderingen / verbeteringen  door 
te voeren. Als u suggesties heeft 
dan willen we die graag weten. 
We doen er alles aan om u in 
beweging te brengen. Leuke 
dingen doen met elkaar. Soms ook 
heel serieuze dingen met elkaar 
bespreken. We proberen als 
bestuur een zo gevarieerd mogelijk 
programma te maken. Soms krijgen 
we ideeën aangereikt door leden: Je kunt ook eens hier naar toe 
gaan of kunnen we dat niet een keer doen? Heel fijn! Samen 
komen we tot mooie dingen. 
Als we er allemaal een goed gevoel bij hebben is onze missie 
geslaagd! 
Leest u goed wat er allemaal op stapel staat. We hopen dat er 
iets (of meer?) is dat u de moeite waard vindt. Neem gerust 
anderen mee. Iedereen is altijd welkom, niets is alleen maar 
voor leden. We staan voor iedereen open. 
Het is ook leuk om de ervaringen van anderen te lezen: waar 
zijn we met elkaar naar toe geweest? Er was weer veel bedacht  
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door de werkgroep “Er-op-uit”. Bedankt! 
Ik hoop u te zien op een middag of bij een andere activiteit. 
Loof de Heer, die al wat leeft dagelijks zijn spijze geeft, die ons laaft en die ons voedt.  
Eeuwig is Hij trouw en goed.  
Psalm 130. 
Hartelijke groet, Marjan Tromp, voorzitter 

 

Meditatie 
 

Sterven of streven 
 Houdt Jezus Christus in gedachten, Davids nakomeling, 

die uit de dood is opgewekt. 
         - 2 Timotheüs 2, 8 (NBV21) - 
Timotheüs heeft het moeilijk met alle moeite, die er in het leven is en het valt hem vooral zwaar, 
dat er zoveel weerstand is rond de Evangelieverkondiging. Daarom spreekt Paulus hem moed in 
door hem te wijzen op de weg, die Jezus is gegaan. De klemtoon bij het ‘in gedachten houden’ 
valt niet op ‘opgewekt’, maar op Jezus Christus. En wel Hij, die ‘uit de dood is opgewekt’. Dat is 
een weg geweest naar de heerlijkheid door het lijden heen. Dat is een weg, die blijkbaar eigen is 
aan de weg van God in deze wereld en moet dat zo ook Timotheüs en iedere christen met hem 
niet verrassen. Paulus spreekt Timotheüs toe uit eigen ervaring. Geboeid als hij is omwille van 
het Evangelie.  
 
Onze cultuur is hoe langer hoe meer ingesteld geraakt op groei, vooruitgang, het beste willen be-
reiken. De moderne mens wordt gekenmerkt door ‘streven’ en daar hoort lijden, tegenslag en 
moeite niet bij. Binnen de kortste keren wordt de conclusie getrokken, dat lijden nergens goed 
voor is en daar wordt dan alle handelen opgericht. Ontmoet je lijden, moeite, dan zit je blijkbaar 
fout en moet je het leven anders aanpakken. Lijden dient uitgebannen te worden. 
 
Nu moet het lijden op zich vooral niet verheerlijkt worden, integendeel, maar het kan wel behoren 
tot de levensweg van een mens en zeker een christen, die in navolging van Christus wil leven. 
Volharden in het geloof kan ook ‘sterven’ betekenen, moeite ondervinden, maar in het geloof mag 
dan de heerlijkheid niet uit het oog verloren worden.  
 
In twee zinnen (2 Timoteüs 2: 11b - 12a) gebruikt Paulus volharden en sterven als elkaar         
parallellen. 

Deze boodschap is betrouwbaar: 
Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven; 
als wij volharden, zullen we ook met Hem heersen. 

Daarom is het goed steeds weer te gedenken, dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. 
God heeft zijn Zoon, die niets had misdaan, 
Door de kracht van zijn Geest 
Uit de dood bevrijd. 
Ooit zal Hij ons ook op laten staan: 
God van toen, God van nu, 
God die bij ons blijft. 
Als Christus in ons woont, leven wij: 
De liefde wint en de dood is dood. 
Dan dragen wij zijn kroon, 
Want Hij leeft: 
Hij kwam stralend uit het graf!   
 

Stuart Townend, Resurrection Hymne 
Hemelhoog 194: 3 

 
Ds. Machiel van der Giessen 
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Rabo ClubSupport 
Ook in 2024 kunt u uw stem uitbrengen tijdens de 
Rabo ClubSupport-stemcampagne. Zo versterken 
we samen ons lokale verenigingsleven.  
Van 2 tot en met 24 september kunt u uw stem  
uitbrengen via rabobank.nl/clubsupport. 
Wilt u ons steunen? Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

Opfriscursus rijvaardigheid 
Vanwege groot succes komt er op 14 november 2024 een   
herhaling van de opfriscursus rijvaardigheid. Deze cursus is  
mede georganiseerd door de PCOB en de locatie is de        
Fonteinkerk, Burgemeester Aalberslaan 41, Krimpen aan den 

IJssel. De kosten bedragen € 15,-- per persoon. 
Het tijdstip is van 09.00 uur tot 12.15 uur of van 13.00 uur tot 16.15 uur. 
U kunt zich vanaf 1 oktober tot 1 november aanmelden bij mevrouw M. de Jong van Veilig      
Verkeer Nederland. Emailadres: mdejong.vvn@gmail.com of telefoonnummer 06 - 42318916. 
 

Vrijwilligersmarkt 

 
Op zaterdag 14 september is er in de Tuyter van 9.30 uur tot 
13.00 uur een vrijwilligersmarkt. Wilt u nog iets anders doen dan 
vrijwilligerswerk bij de ANBO-PCOB dan kunt u daar uw licht  
opsteken. Wilt u alleen maar rondneuzen? Ook goed. Kom dan 
ook even bij ons kraampje kijken. We hebben ook een leuke 
prijsvraag. Laat u verrassen!  

 
 

 

 

 

 

 
Op woensdag 2 oktober willen we de ANBO-leden uitnodigen kennis met ons te maken. We    
weten niet wie dat zijn en we willen graag vertellen wat we allemaal doen. Ook daar is iedereen 
van u welkom. Deze avond zal in de Immanuelkerk zijn. Het adres is Estafette 1. Parkeren kan 
heel goed bij De Korf. Aanvang 19.30 uur. Komt u ook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u (nog) eens in uw omgeving 

informeren of er nog iemand lid wil 

worden van onze vereniging? 
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Themamiddag dinsdag 17 september 2024 

Op deze middag zal Margriet van der Kooi het nieuwe seizoen inluiden. Zij zal spreken over het 

thema: “Goedheid voor het oprapen.” 

U denkt misschien: “Wel een gedurfde titel in deze vreselijke tijd van oorlogen, korte lontjes en 

demonstraties, niet bepaald goedheid wat we zien.” 

Dat is nou net de crux: we zien het inderdaad niet, maar het is er wel. 

Mevrouw Van der Kooi neemt ons mee op haar persoonlijke reis hoe ze heeft  

leren kijken naar de gebeurtenissen om haar heen als hart- en zielzorger in ver-
schillende verpleeginrichtingen en kwam tot een heldere conclusie: Goedheid ligt 
wel voor het oprapen, het begint bij bewustwording van het feit dat God de bron is 
van alle goedheid. Zij zal ons vast inspireren met verrassende voorbeelden uit het 
leven en ons helpen dat andere te oefenen om uit te kijken naar goedheid, recht, 
waarheid, schoonheid, liefde en hoop. 
Dus 17 september 2024 heten we u allen weer heel hartelijk welkom in de Fon-
teinkerk en neemt u ook gerust gasten mee, hoe meer zielen….. 
 
Dinsdagmiddag 22 oktober 2024 
Op deze themamiddag willen we weer met elkaar een ‘pubquiz’ doen. Het succes van de vorige 
keer willen we deze middag een vervolg geven. In groepjes gaan we ‘tegen elkaar’ strijden om de 
eerste, tweede en derde plaats. Uiteraard zijn er weer prijsjes te verdienen. Wanneer we mis-
schien nog wat tijd over hebben kunnen we met elkaar nog even ‘terugblikken’ aan de hand van 
een presentatie van foto’s van de excursies en reisjes die we in de afgelopen periode hebben  
gemaakt. 
Deze middag willen we u naast de gebruikelijke koffie ook een extra consumptie aanbieden met 
een hapje. Met elkaar zien we uit naar een gezellige en leerzame middag. Uiteraard bent u weer 
van harte welkom vanaf 13.30 uur in de Fonteinkerk. 
We rekenen op u! 
 
Dinsdagmiddag 19 november 2024 ergo-therapeut 
Themamiddag met een ergotherapeut. U krijgt allerlei handige tips om zo lang en zo veel moge-
lijk zelf te blijven doen in huis, maar ook buiten. Naast een arts, zijn ook fysiotherapeuten en    
ergotherapeuten vaak betrokken bij een behandeling.  

Deze middagen vinden altijd op dinsdag plaats in de 

Fonteinkerk,  Burgemeester Aalberslaan 41 te 

Krimpen aan den IJssel en zijn van 14.00 - 16.00 uur.  

 

THEMAMIDDAGEN 
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Woensdagmiddag 18 september 2024………….bezoek kaasboerderij Schep 

Vindt u het leuk om alles over het boerenbedrijf te horen uit de mond van de boer of 

boerin? Woensdagmiddag 18 september kunt u aanwezig zijn bij een rondleiding op 

de boerderij van de familie Schep aan de Zuidbroek no. 153 te Bergambacht. Tijdens 

de toer wordt een kijkje genomen bij de koeien, de kalfjes, het melken en uiteraard de 

kaasmakerij. Hierbij hoort ook de rondleiding en het proeven van hun kaas in de boer-

derijwinkel waar ook heerlijke zuivel, een ruim assortiment aan streekproducten en 

hun eigen gemaakte boerenroomijs te koop is. We worden ontvangen om 14.00 uur met koffie en 

koek. Rond 16.00 uur - 16.30 uur keren we weer huiswaarts. 

Vertrek van De Tuyter om 13.30 uur. We gaan met eigen vervoer. U kunt zich aanmelden tot en 

met zaterdag 14 september bij ondergetekende. De kosten bedragen € 7,50 per persoon. 

 

Donderdagmorgen 3 oktober 2024 – bezoek aan Imkerij “De Nesse” in Ouderkerk a/d IJssel 

“Voor een gezellig en educatief dagdeel, bent u bij ons aan het juiste adres. Zo vermeldt de    
website van imkerij De Nesse ons. Onder het genot van een kop thee met wat honing-lekkers, 
nemen wij u graag mee in wereld van de honingbij. We vertellen u over hun leven, hun woonplek, 
het maken van honing en alle andere bijzondere producten die ze maken. We laten zien hoe de 
honing geslingerd en de bijenwas gewonnen wordt. Tevens nemen we een kijkje bij de demon-
stratiekast waar u onze bijen van dichtbij op een veilige manier kunt bewonderen. We sluiten af 
met een proeverij van onze heerlijke honing! Als extra optie kunt u aansluitend aan het bijen-
praatje nog een prachtige waskaars rollen”. 
Reden voor ons om contact met mevrouw Franca Burger op te nemen en te vragen wanneer in 
begin oktober ruimte in haar agenda was voor een bezoek. Donderdagmorgen 3 oktober is er 
voor ons gelegenheid om naar IJsseldijk Noord 251 af te reizen voor een interessante excursie. 
U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 26 september a.s. bij ondergetekende. We vertrekken 
met eigen vervoer vanaf De Tuyter om 09.15 uur. De kosten voor deelname bedragen € 10,00 
per persoon (minimaal 8 en maximaal 30 personen). Waskaars rollen € 2,50 per persoon. 
 
Woensdag 9 oktober 2024 – bezoek aan Huis van (N)U 
Op 27 juni jl. werd er een Open Dag georganiseerd rond het project Het huis van 
(N)U in de Vijverhof van Capelle Krimpen Verbonden. Met een opkomst van 81 
bezoekers was de organisatie heel tevreden. Onder de aanwezigen bevonden 
zich wijkregisseurs, wijkverpleegkundigen, vertegenwoordigers van Capelle   
Krimpen Verbonden, huurders, professionals, familieleden en echtparen. Kortom 
een drukte van belang met een positieve en enthousiaste sfeer. Iedereen kreeg 
uitleg over de innovatieve hulpmiddelen en zorgtechnologieën die in het Huis van 
(N)U zijn geïnstalleerd. Genoemde stichting CKV (gemakshalve maar even afge-
kort) roept in een artikel in Het Kontakt belangstellenden op om ook een kijkje te      
komen nemen. Als PCOB willen wij zo’n  uitnodiging graag aannemen en daarom 
hebben wij woensdag 9 oktober ingepland om met leden in dit huis een kijkje te 
nemen. Het voert te ver om in deze nieuwsbrief uitgebreid hierover te vertellen. Kortweg gezegd: 
in dit huis zijn slimme oplossingen aangebracht waar u misschien nog helemaal niet aan heeft 
gedacht en die uw leven een stukje makkelijker kunnen maken. Kortom echt ’n aanrader om met 
eigen ogen te zien en eigen oren te horen wat voor mogelijkheden er zijn in het veilig en plezierig 
zelfstandig te blijven wonen. Om het vervoer voor u gemakkelijk te maken naar de Kerklaan in 

ER-OP-UIT 

 

 

 
Gijs Zwijnenburg telefoon: 0180 - 520894 - mobiel: 06 - 33697724  

 mailadres: gzwijnenburg@outlook.com 



PCOB-Nieuwsbrief september - oktober 2024 - 9 

 

 

 

  

Capelle aan den IJssel willen wij deze dag ons inzetten (vervoer) voor u om ’n kijkje te nemen op 
de begane grond van appartementencomplex ‘De Tuinfluiter’. Voor vragen kunt u mij altijd bellen 
of mailen. We vertrekken woensdag 9 oktober vanaf De Tuyter om 09.15 uur. Om 09.30 uur 
staat de koffie met iets lekkers daarbij voor ons klaar. Opgave tot uiterlijk vrijdag 4 oktober 2024. 
 
Woensdagmorgen 16 oktober 2024 
Deze morgen zijn we te gast bij bakkerij Casteleijn aan de Industrieweg. 

In Het Kontakt van 20 november 2014 wordt melding gemaakt van het 125-jarig jubi-
leum van bakkersbedrijf Casteleijn en ontving het bedrijf het predicaat 
’Hofleverancier’. Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, die het bijbehoren-
de wapenschild overhandigde, vertelde dat Casteleijn behoort tot een  select gezel-
schap. Immers ‘Hofleverancier’ word je niet zomaar. Daar gaat een hele lange proce-

dure aan vooraf en uiteindelijk is er maar één persoon die dit predicaat mag  toekennen: Zijne 
Majesteit de Koning. De toenmalige burgemeester Huizer wees erop dat Casteleijn het eerste 
‘koninklijke’   bedrijf in onze gemeente is. 
Het is daarom een voorrecht dat wij op woensdag de 16e oktober om 10.00 uur ontvangen wor-
den bij dit grote bakkersbedrijf. Veel zal ons worden verteld en met eigen ogen kunnen we gaan 
zien wat er zich binnen dit grote bakkersbedrijf afspeelt. 
Maximaal aantal deelnemers 20. Opgave tot uiterlijk woensdag 9 oktober 2024. 
 
Woensdagmorgen 30 oktober 2024 
Voor de heren hebben we woensdagmorgen 30 oktober ingepland voor een bezoek aan het   
Mariniersmuseum aan de Wijnhaven in Rotterdam. Dit museum is beslist de moeite waard om er 
een bezoek te brengen. Zie: www.mariniersmuseum.nl. Op deze website kunt u veel informatie 
vinden wat dit museum allemaal te bieden heeft. Vanaf het metrostation Blaak is het 5 minuten 
lopen naar de Wijnhaven. Het vertrek is vanaf De Tuyter om 09.00 uur. We reizen vanaf metro-
station Capelse Brug of Kralingse Zoom. De toegangsprijs is € 13,50 per persoon. 
Com-leden (contact oud mariniers) betalen € 5,00, terwijl houders van museumjaarkaart, Rotter-
dampas en Vriendenloterij gratis naar binnen kunnen. Kaart wel meenemen! Opgave tot uiterlijk 
23 oktober 2024. 
 
Terugblik Arboretum dinsdag 4 juni 2024 – Weersverwachting: Bewolkt met hier en daar een 
regenbuitje en heel af en toe misschién een straaltje zon. Deze vooruitzichten weerhield een klei-
ne groep leden van de PCOB er niet van om toch met elkaar erop uit te trekken. Reisdoel: 
“Arboretum Trompenburg” in Rotterdam. Daar aangekomen was het onze eerste wens om koffie 
te gaan drinken in een restaurantje verderop in het park. Op aanwijzingen van de receptioniste 
en met een praktisch onleesbaar plattegrondje in de hand probeerden we die koffieplek te vin-
den, maar dat was minder eenvoudig dan gedacht. Hoewel hier en daar wel een houten bord met 
richtingwijzer op ons pad opdoemde, bleken die er op crúciale punten niét te staan, zodat deze 
wandeling meer op een speurtocht begon te lijken dan op de kortste weg naar koffie…. Het 
woord ‘opgeven’ staat echter niet in het PCOB woordenboek, dus stapten we stevig door, onder-
tussen uiteraard wél genietend van alle bijzondere bomen en schoonheid der planten. Dat neemt 
niet weg dat langzaam maar zeker het besef tot ons doordrong in een vicieuze cirkel te zijn      
beland. Bovendien stelde de door de weerman voorzegde regenbui in werkelijkheid niet veel voor 
en werden we ruimschoots gezegend door de warme stralen van de zon. En ja, uiteindelijk heb-
ben we het restaurantje toch gevonden. Koffie met iets erbij waren welverdiend en smaakten dan 
ook meer dan uitstekend ! Hermien Gorlitz                                                Vervolg terugblikken bladzijde 12 
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Terugblikken excursies Er-op-Uit 
 
 
 
 

Reisje naar de Biesbosch op 25 juni 2024 
Om 11.45 uur precies was iedereen aanwezig bij de Tuyter. Op weg naar Dordrecht. Daar kon-
den we met de pont overvaren en zo reden we naar het MuseumEiland de Biesbosch. Sommi-
gen gingen de film bekijken die ons veel leerde over het ontstaan en de geschiedenis van de       
Biesbosch. Anderen bekeken het museum. Om 13.30 uur vertrok onze rondvaartboot voor een 
trip. De kapitein vertelde ons allerlei interessante dingen. Over het water vertelde hij dat het 
openbaar vaarwater is, maar dat niet iedereen de vaarregels kent! Het is en blijft een natuurpark. 
Over de bevers die er veel zitten en de gangen en burchten (de glijbanen) die ze maken. Maar er 
zijn ook vossen, boommarters en bosmuizen. De zeearend, de visarend, de buizerd en allerlei 
andere vogels. Hij vertelde op een geanimeerde manier. We hadden prachtig weer. Niet te 
warm, gewoon prettig om op het water te zijn. Toen we weer terug waren bij het museum waren 
we allemaal aan drinken toe. Van het restaurant werd druk gebruik gemaakt. Daarna vertrokken 
we weer richting huis. Met elkaar hadden we een hele mooie dag! 
Marjan Tromp 
 
Een middagje naar het strand…………………… 

Afstanden bestaan er tegenwoordig niet meer, zo hoor je soms zeggen. 
Wat in vroege tijden een ‘wereldreis’ werd genoemd is tegenwoordig    
peanuts. Zo ben je hier en zo ben je daar. Zo verging het ook de 9 deel-
nemers jl. dinsdag 16 juli. We stapten rond de klok van 13 uur in de metro 
op Capelsebrug en ’n uurtje later liepen we op het strand in Hoek van 
Holland. Het regende pijpenstelen in Krimpen en in de Hoek scheen de 
zon een put in het zand. Werd ik nog enigszins merkwaardig aangekeken 
in de zin van: ‘zo, jij durft, in korte broek’. Deze blik veranderde in Hoek 
van Holland in een jaloerse blik, als ik dit geweten had? 
Verrassingen waren er ook. 1 deelnemer vertelde dat hij vanmiddag voor 
het eerst sinds 1966 (zat toen in militaire dienst) weer in de bus had geze-
ten en dat hij nu voor het eerst van zijn leven in de metro zat.  
Toch prachtig? Het zit hem niet in de grote dingen, zo blijkt! 
Een 94-jarige deelnemer vertelde mij dat hij zijn zwembroek had verge-
ten! Dit maak je dus allemaal mee op zo’n middag. Een enthousiaste 
groep die elk zijns weegs ging in de Hoek. De één liep rechtstreeks naar 

de vloedlijn. De ander naar de Pier. Weer een ander zocht ’n heerlijk plekje achter het glas op 
het terras. Goed gemutst vertrokken we om 15.45 uur in de zon vanaf Hoek van Holland-strand 
weer naar huis. Bij aankomst op Capelsebrug: opnieuw regen! 
Gijs Zwijnenburg 
 
Bezoek aan de anthuriumkwekerij van Stolk Brothers op vrijdag 26 juli 2024 
Vrijdagmorgen 26 juli jl. zijn we met 19 belangstellenden naar de Stolk Brothers 
- Anthuriumkwekerij - in Bergschenhoek geweest. Via een mooie route door het 
Bergse bos naar de Hoeksekade 111b. 
Na een gastvrije ontvangst met koffie en stroopwafel hebben we een ronde door 
de kwekerij (met een oppervlakte van maar liefst 8 hectare) gedaan onder     
leiding van David Stolk, één van de twee broers Stolk. Hij vertelde o.a. over de 
familiegeschiedenis, het bedrijf bestaat al bijna 100 jaar en liet ons een kijkje 
achter de schermen nemen van dit fantastische bedrijf. We kwamen onder de indruk van de 
kleurenpracht van deze ‘duurzame’ plant. Iedereen kent de rode maar tegenwoordig zijn ze er in 
een variatie aan kleuren. Voor ‘elk wat wils’. Het was een heel leerzame ochtend waarin we veel 
hebben gehoord en gezien over de ‘Anthurium’. Een tropische plant die als klein plantje het     
bedrijf  binnenkomt en na ruim 40 weken de kwekerij verlaat voor export in zowel binnen- als bui-
tenland. Met een jaaromzet van zo’n 3 miljoen stuks behoort Stolk Brothers tot een toonaan-
gevend bedrijf.  


