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Dankbaar danken

In dankbaarheid zit blijdschap, dankbaar zijn
ervaart men in het hart als diepe blijheid,
gevoel dat vlug doet huilen van verheugdheid,
het ligt met vreugde op eenzelfde lijn.

Waardering zit er 't meest, erkent'lijk zijn
voor iets gedaan, gegeven, geeft voldaanheid,
tevredenheid door de verleende goedheid.

Uit dank iets terugdoen doet dan goed, voelt fijn.

Doet dankbaarheid ons danken, omgekeerd,
bedank God reeds voor al het goed, festijn
aan zegens rijk, waarmee Hij ons vereert.

Veel danken is een wondermedicijn,
mooi middel tegen klachten, wordt beweerd.

Blijf daaglijks danken, dankbaar het te zijn.

Priscilla Laneuze
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Gewaardeerde medeleden van onze ANBO-PCOB,

‘Dankbaar danken’ staat boven het gedicht.

Dat mogen wij ook doen voor de vereniging van de
ouderen uit ons dorp en omgeving. Onze vereniging
die de naam van Christus draagt.

Laten we danken voor die mogelijkheden en bidden
dat onze vereniging nog lang zal bestaan.

Ook nu we samen zijn gegaan met de ANBO. Dat maakt
ons groter, sterker en meer professioneel.

We hebben elkaar nodig en de vereniging heeft
daarvoor veel vrijwilligers nodig. U dus, om in het
bestuur en de doe-groepen mee te helpen en er met
elkaar iets moois van te maken.

Als redacteur van deze Nieuwsbrief wil ik u er graag op
attent maken dat we al het 20° jaar de leden van onze
vereniging van informatie voorzien. Ook hiervoor
mogen we dankbaar zijn, want dat gaat niet altijd
zonder slag of stoot.

Met vriendelijke groet, Teun Huisman

Van het bestuur

Jubileum op komst

Wat bijzonder, onze vereniging bestaat dit jaar 40 jaar.
We hopen dat met elkaar te vieren op 20 november.
Het is dan een moment van terug- en vooruitkijken.
Wat heel klein begon is uitgegroeid tot een grote
vereniging met op het hoogte punt 550 leden.

Wat hadden we fijne middagbijeenkomsten waarin
allerlei onderwerpen aan de orde kwamen. Denk ook
aan de busreizen, wat geworden is zoals het nu is.
Vele leden konden en kunnen daarvan genieten.

Het maandelijkse koffie drinken, eten en de bezoeken
die afgelegd worden.

Heel veel om dankbaar en verwonderd te mogen zijn.
Wij danken onze God die het mogelijk gemaakt heeft
om dit alles samen met de vrijwilligers te mogen en te
kunnen doen. Wij kijken ook vooruit en hopen dat
onze vereniging nog veel jaren mag blijven bestaan en
we op vele manieren wat kunnen betekenen voor de
senioren van onze Gemeente.

Jubileummiddagbijeenkomst

De eerstvolgende middagbijeenkomst en tevens
laatste van het jaar 2024 zal worden gehouden op
woensdag 20 november in het Visnet. We zullen dan
met elkaar het 40-jarig jubileum vieren.

We hopen daar veel leden te ontmoeten en samen een
fijne en gezellige middag te hebben.



Vervoer naar de middagbijeenkomst

Heeft u geen vervoer en wilt u toch graag naar deze
bijzondere middag, dan kunnen wij dat voor u
regelen. Er zijn een aantal medeleden die u thuis
ophalen en na afloop van de bijeenkomst weer naar
huis brengen. Als u van deze dienst gebruik wil maken,
kunt u zich aanmelden bij Lies Grimbergen.

Doe dat wel snel want de plaatsen hiervoor zijn
beperkt. Vol is vol.

Busreizen

Er staan nog 2 busreizen gepland voor dit jaar en wel
op donderdag 24 oktober naar een witlofkwekerij in de
Noordoostpolder en op dinsdag 12 november naar Van
der Valk in Apeldoorn.

Andere activiteiten

Op de u bekende tijden en dagen kunnen we gewoon
het hele jaar door koffiedrinken in de ‘De Brassers-
hoeve’ en eten in ‘De Oude Pastorie’. In december
andere dage zie bladzijde 8.

Aandacht voor elkaar

Heeft u ergens hulp bij nodig? Zoals kleine klusjes in
huis, boodschappen, invullen van formulieren e.d.
Bel ons dan gerust, we helpen u graag.

Heeft u behoefte aan een praatje of wilt u graag een
bezoekje of misschien weet uiemand die graag

een bezoekje wil? Geef dat aan ons door. We hebben
een bezoekgroep. Zij maken dan een afspraak

met u.

Vernieuwde ANBO-PCOB Magazine, logo en website
g ~

@ ANBO  Huizen

(Veilig aangekondigd A.H.)

Vanaf nu hebben we een nieuw logo.

U vindt het overal terug. Op de website, het magazine,
nieuw briefpapier en de PowerPointpresentatie tijdens
de middagbijeenkomsten.

Bovendien kunt u het logo tegenkomen bij allerlei
publicaties en op formulieren.

De website is nog niet volop in werking. Er zijn veel
veranderingen en de handleiding daarvoor is pas kort
binnen. Er wordt de komende maanden aan gewerkt.
Dan wordt ook de publicatie van foto’s aangepast.

RaboClubsupport

Heel blij zijn wij u te kunnen berichten dat we een
mooi bedrag van € 635,29 hebben ontvangen van
de Rabobank.
RABO < Dit bedrag willen we
CLUBSUPPORT besteden aan de viering
van het 40-jarig bestaan
van onze vereniging op 20
rabobank s NOVEmMber.
Hartelijk dank aan alle leden die op ons gestemd
hebben. Natuurlijk willen we de Rabobank hartelijk
bedanken voor dit mooie bedrag.

Contributie 2025

De voorlopige begroting 2025 is in het bestuur
besproken. Ook dit jaar kunnen wij u melden dat
wij de contributie in 2025 niet hoeven te verhogen,
gelet op de aanwezige financiéle buffer.

Ledenwerfactie: Lid werft lid 40 voor 40’

In ons 40-jarig jubileumjaar houden we een leden-
werfactie met de slogan '40 voor 40’. We willen
proberen om er dit jaar 40 nieuwe leden bij te krijgen.
We zijn al aardig op weg. Tot nu toe hebben

we 23 nieuwe leden ingeschreven. Helpt u mee om het
aantal van de slogan, dus 40 nieuwe leden, vol te
maken? Wellicht is er iemand in uw omgeving of
binnen de familie die u kun uitnodigen om lid te
worden.

Vacature

Zoals we al eerder meldden is er binnen ons bestuur
een vacature van algemeen adjunct. lemand die kan
bijspringen bij ziekte, een grote activiteit e.d.

Wij stellen het zeer op prijs als u ons zou kunnen
helpen door deze taak op u te nemen. Meldt u aan bij
een van de bestuursleden.

Nieuwe leden

Deze keer begroeten we 3 nieuwe leden:
e Mevr. M. Vedder,
Klaver 55
e Mevr. N. Westland-Blom,
Colijnlaan 15
e Meuvr. F. Isherwood-van Noppen,
Thorbeckestraat 25

Overleden

e Mevr. M. van Loo-Harts (77 jaar),
Oranje Nassauplein 57

e Dhr. L. Bos (93 jaar),
Archipelplein 5



We leven mee met de nabestaanden en met alle
andere leden die korter of langere tijd geleden een
geliefde hebben moeten missen. Ook denken we aan
alle zieken thuis en degenen die noodgedwongen
elders verblijven.

We hopen elkaar woensdag 20 november te ontmoe-
ten op de feestelijke jubileummiddag in het Visnet.
Onze dank is aan God die dit alles mogelijk gemaakt
heeft. Hem komt alle eer, lof en aanbidding toe.

Soli Deo Gloria.

Een warme groet, namens het bestuur,
let van Saane

Verslagen

Verslag ANBO-PCOB middagbijeenkomst op
11 september

Annemarie Huisman opent de bijeenkomst en heet alle
aanwezigen heel hartelijk welkom.

Dit is onze eerste middagbijeenkomst na de vakantie-
periode dus pakken we de draad weer op.

Zij Leest Markus 1: 16-20, passend bij de presentatie.
In dit gedeelte roept Jezus zijn eerste leerlingen. Zij
volgen hem direct en laten hun vader in het schip
achter. Zij kregen de opdracht om nu vissers van
mensen te worden en het evangelie uit te dragen.
Als wij zo op Jezus vertrouwen en hem volgen door
alles achter te laten, zal Hij zeker voor ons zorgen.

Zij vervolgt met de mededelingen van het bestuur.

- Het zou heel fijn zijn als we in ons jubileumjaar 40
nieuwe leden er bij zouden krijgen. We zijn al aardig op
weg en hebben nu 20 nieuwe leden. Er zijn een aantal
extra ANBO-PCOB tijdschriften die u mee kunt nemen
en uitdelen aan een bekende. Misschien kunt u die
persoon dan enthousiast maken voor de ANBO-PCOB.
- Op 20 november hopen we ons 40-jarig jubileum te
vieren. We hebben dan een gezellige feestmiddag.

- ANBO-PCOB. Nu we samen gaan met de ANBO zijn
we groter geworden en kunnen we ons sterker maken
op allerlei gebied. Zowel op landelijk, provinciaal als
gemeentelijk niveau. Vanaf nu hebben we een nieuw
logo.

- ANBO-PCOB-Interactief. De eerstvolgende
bijeenkomst is op 31 oktober 2024. Het is een
creatieve middag. We gaan een pompoen versieren.
- De volgende middagbijeenkomst is op woensdag

9 oktober. Dan komt iemand van de St. Hulp Oost-
Europa vertellen over hun werk onder de Roma-
kinderen in Oekraine.

Daarna is het pauze en genieten we van een lekker
kopje koffie of thee. Na de pauze krijgen we een
interessant verhaal over het Christelijk Onderwijs van
vroeger en nu door de heer Gerard Leijsen, oud
schoolhoofd en directeur in het basisonderwijs.

Eerst vertelt hij iets over de geschiedenis van het
onderwijs.

Tot aan de 18° eeuw behoorden alle scholen bij
Kerken. In 1806 onder de Franse overheersing werden
alle scholen nationale/openbare scholen. In 1848 werd
de grondwet aangenomen (Thorbecke) waar in staat
dat er Godsdienstvrijheid is. Echter de openbare
scholen werden ondersteund door de regering maar
de christelijke scholen niet. Al heel snel kwamen er
toch Christelijke Scholen. Hierdoor ontstond er een
schoolstrijd. Deze duurde van 1857 tot 1920. Groen
van Prinsterer en anderen hebben zich sterk gemaakt
voor het Christelijk Onderwijs. In 1901 in de leerplicht
ingevoerd.

Dhr. Leijsen heeft veel foto’s van oude Christelijke
scholen in Huizen. Erg leuk om te zien en in de zaal was
heel veel herkenning. Hij vertelt over houten
schooltassen die aan de muur hingen, de leitjes met de
griffels, de lijfstraffen die gegeven werden door de
plak, de roede en de vogel. Het links schrijven was een
groot probleem. Dat mocht en kon niet. Herkenbaar
voor velen.

In de loop der tijd is er heel veel veranderd op de
scholen, denk aan het digitale onderwijs e.d.

Hij liet ons prachtige oude schoolplaten zien over de
natuur, de geschiedenis, bijbelse geschiedenis e.d.
Heel uitgebreid kwam het leesplankje aan de orde,
aap-noot-mies met de daarbij behorende platen.

Ook het Indonesisch leesplankje. Dhr. Leijsen had veel
oude schoolboekjes bij zich. Zoals de leesboekjes van
Jaap en Gerdientje en leesboeken geschreven door
Anne de Vries e.a. Het was een leuke middag.

Na afloop wenste Annemarie allen wel thuis en tot
ziens op 9 oktober.

Zij sloot de middag af met het gedicht van Mina
Mulder-Zuur ‘Even uit de dagelijkse sleur’.

let van Saane

Verslag van de busreis op 18 september naar het
mosterdmuseum in Doesburg

Om half negen was iedereen present en vertrokken we
via de A1, A30 en A12 naar Doesburg. Om 10.15 uur
kwamen we in Doesburg aan.

Na een kleine wandeltocht naar ‘La Fleur’ werden we
verwend met twee kopjes koffie en een lekker stuk
appelgebak. Daarna was het tijd voor een tocht met de
huifkar.



Er waren twee huifkarren, ieder met drie paarden
ervoor. ledereen kon mee. We reden door Angerlo,
een gehucht bij Doesburg en zagen de sluis en met het
hoogteverschil van 5 meter tussen de Oude lJssel en de
lJssel. De koetsier vertelde over het ontstaan van
Doesburg dat voor het eerst in 1053 genoemd werd.
Het bestond toen voornamelijk uit moerassen en zand-
ruggen. Nu heeft Doesburg prachtige monumentale
gebouwen waaronder ‘Het Arsenaal’ en de Grote of
Martinikerk. Eens bewoond door nonnen, later door
militairen gebruikt en nu een restaurant.

Na een uur gingen we terug naar ‘La Fleur’ voor de
heerlijke Doesburgse mosterdsoep, broodjes en een
lekkere kroket.

Om 14.00 uur werden we voor een kijkje in het
mosterdmuseum verwacht. Daarna tot 16.00 uur ter
vrije besteding, dus... er werd gewandeld, gewinkeld,
en van de terrasjes genoten. Want het zonnetje liet
zich sinds het middaguur van zijn beste kant zien.

Om 16.00 uur was iedereen weer bij de bus aanwezig
voor de terugreis. In tegenstelling tot de heenreis
maakte Rick (de chauffeur van vandaag) er weer een
mooi toertje van en kwamen we o.a. over de Posbank.
Een prachtige rit dat me doet denken aan de Vogezen.
Klimmen en dalen, veel slingerende en smalle

wegen, maar een prachtige omgeving! Daarna via De
Steeg, Rheden en Rozendaal de A12 weer op richting
het Gooi waar we rond zessen gezond en wel aan-
kwamen.

Het was een gezellige, zonnige dag! Met dank aan Lies
voor alle tijd en energie die ze er ook deze keer weer in
heeft gestoken en aan Rick voor de veilige rit.

Op verzoek hieronder het gedicht van Hans Bouman
uit het boekje: “Zoveel ouder, zoveel rijker”, waarmee
ik de dag begon.

Om mens te zijn op aarde

waar ik erkentelijk voor ben,

voor de genade van het licht.

ledere morgen weer het licht,

dat mij verheldert en aanzienlijk maakt.
Voor de wijsheid van de regen,

de speelsheid van de wind.

Voor de trouw van de hemel,

altijd en eeuwig een dak boven mijn hoofd.
Erkentelijk voor de weelde van de vriendschap,
de verdiepingen van de liefde.

Voor de stiltes in een gedicht,

de vleugels van een lied.

Waar ik erkentelijk voor ben: dat ik besta
Dat ik ooit levend en wel

de kosmos van de moederschoot verliet.
Dat het mij gegund is

om mens te zijn op aarde.

Foto’s Harry Oor en tekst Martha van Manen

Verslag bijeenkomst Seniorendag op 4 oktober

Vrijdagmiddag 4 oktober komen we bijeen in de
Thomaskerk voor een gezellige ouderenmiddag.
De samenwerkende ouderenbonden in Huizen
organiseren deze middag in samenwerking met de
Gemeente Huizen. Joop Hartong van de KBO heet de
aanwezigen hartelijk welkom en geeft het woord
daarna aan Raymond Serré.
Raymond is werkzaam als Babs, buitengewoon
ambtenaar van de Burgerlijke Stand, en hij gaat ons
vertellen over zijn werk. Eerst klinkt zijn stem als
radioverslaggever en noemt hij wat feiten. Elk a.s.
echtpaar bezoekt hij van te voren thuis, dus hij start
zijn verhaal ‘in zijn gewone kloffie’. Hij vertelt van drie
echtparen het wel en wee. Soms herkenbaar, soms
heel bijzonder. Dan trekt hij
zijn toga aan en verplaatst
hij zich naar de raadszaal. Er
volgen veel verhalen en
verschillende situaties.
Een gezin, waar 1 van de
kinderen overleden is, en
dit broertje op een foto
toch bij de plechtigheid
aanwezig is en kinderen uit
een eerder huwelijk die de
ringen mogen geven en
= ' vragen of ze de bruid nu
mama mogen noemen. En zelfs van een hond die de
ringen mag aanreiken en een bruidegom die al de
nodige glaasjes op had. Raymond weet ons te boeien
met vele hilarische en soms ook ontroerende verhalen.
Het was een geslaagde slaagde middag.

Annemarie Huisman



Verslag middagbijeenkomst woensdag 9 oktober

Onze voorzitter, Marianne Oor, heet iedereen hartelijk
welkom, waaronder Marleen ‘t Hart van Stichting HOE.
Een bijzonder dankwoord is er voor chauffeurs die de
leden naar de Zenderkerk gereden hebben.

Er hangt een kleine ‘40 versiering’ in de zaal, een
vooruitblik op 20 november als we ons jubileum hopen
te vieren. Zij geeft daarna het woord aan Tijmen.

Hij leest met ons Mattheus 10 : 5-16, en toont ons bij
het laatste vers een plaatje van schapen die tussen de
wolven lopen. We moeten zo voorzichtig zijn als een
slang en zo onschuldig als een duif.

Gelukkig ziet Jezus ons als schapen van hem. Hij is onze
herder en staat altijd achter ons of we nu meer slang
of duif zijn.

Marianne vervolgt met enkele mededelingen:

De actie 40 voor 40 heeft tot nu 23 nieuwe leden
opgeleverd, er liggen nog een aantal magazines achter
in de zaal. Wie probeert nr. 24 enthousiast te maken?
De contributie gaat nog niet omhoog. Met dank aan de
penningmeesters die op het geld letten.

Op de busreizen naar de witlofkwekerij, 17 en 24
oktober is nog plaats. Ook op die van 12 november,
dan lunchen we bij Van der Valk in Apeldoorn en
maken een tocht over de Veluwe.

Koffie drinken gaat in de winter gewoon door, kom ook
gerust eens aan, het is er gezellig. Het eten in ‘De Oude
Pastorie’ heeft in de maand december afwijkende
tijden. Die zijn nu op dinsdag 3 december en woensdag
4 december.

Dan krijgt Marleen ‘t Hart het woord. Zij heeft Jakob
Westland meegebracht, beiden zijn zij vrijwilliger bij
Stichting HOE, Hulp Oost Europa.

Zij houden zich vooral bezig met het onderwijs aan
Romakinderen in Oekraine. Hun werk is drieledig:
diaconaal werk, gemeenteopbouw en christelijk
onderwijs.

Marleen vertelt met veel passie en bewogenheid over
hun situatie in Transkarpatye. De Roma wonen aan de
randen van de dorpen, vaak zelfs op de vuilnisbelten.
De 6 Roma scholen krijgen ondersteuning van de
Stichting HOE en van de Hongaarse Hervormde Kerk,
die daar vertegenwoordigd is. Deze scholen zijn vooral
voor kleuters. Ze hebben een brugfunctie naar de
lagere scholen, de staatsscholen. Via deze scholen
komen de Romakinderen ook in contact met het
Christelijke Evangelie.

De oorlog in Oekraine heeft een grote invloed op het
leven in de voorheen Hongaarse provincie van het
land. De kinderen worden heen en weer gesleept naar
hun oorspronkelijke vaderland Hongarije. Ze moeten
regelmatig onderduiken in de kelders onder twee
scholen. De scholen geven de kinderen naast lessen
elke dag een maaltijd en zorgen ervoor dat ze een
opvoeding krijgen die er vaak thuis niet is.

Marleen besluit haar verhaal met het noemen van de
hoeveelheid geld dat er maandelijks nodig is, het is
veel en niet altijd aanwezig. Wat we kunnen doen is
hen ondersteunen met ons gebed en als het kan
sponsoren. Meer informatie bij
stichtinghoe.nl/krisztina .

Een dag na deze lezing gaan Marleen en Jakob
opnieuw naar Oekraine.

Marianne bedankt haar hartelijk voor haar presentatie
en wenst hen Gods zegen mee.
Tijmen besluit de middag met een gedicht:

Ik ben voor jou een put, bodemloos met geduld

Ik ben voor jou een rivier, stromend met genade
Ik ben voor jou een oceaan, vol met liefde

Ik ben voor jou de wind, waaiend door je ziel

Ik ben voor jou de zon, stralend in je hart

Ik ben voor jou de regen, water voor de dorst

Ik ben voor jou de maan, wakend over je leven

Ik ben voor jou een vuurtoren, baken van licht

Ik ben voor jou de Trooster, voor je diepste tranen
Ik ben voor jou Vader en jij bent mijn kind

Annemarie Huisman

Voor u gelezen

. . ANBO
Ouder en wijzer bij de @ PCOB

Afdelingen

Lees alles over de lokale afdelingen. Zoek een afdeling
bij u in de buurt en bekijk de lokale activiteiten en het
laatste nieuws.

Verbinden en ontmoeten

L

Bekijk wat ANBO-PCOB Afdelingen doen.
ANBO-PCOB heeft 220 lokale afdelingen die invulling
geven aan onze vereniging.
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Elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen
is een van de drijfveren van de vereniging. Vanuit de
afdelingen organiseren we diverse activiteiten.
Uiteenlopend van koffiebijeenkomsten, lezingen,
inspirerende dagtochten en meer. Ook wordt er hulp
geboden en kijken we om naar elkaar. Elke afdeling
heeft haar eigen afdelingspagina, daar vindt u
specifieke informatie over de afdeling, de activiteiten
en contactpersonen.

Zoek in anbo-pcob.nl uw gewenste afdeling door de
(plaats)naam in te vullen in de zoekbalk of door te
klikken op het provincieblok. Vervolgens kunt u naar
de pagina van elke afdeling voor meer informatie over
hun activiteiten, lokaal nieuws, lokale evenementen en
contactgegevens.

Hier vindt u altijd alle activiteiten, verslagen en
busreizen van onze eigen afdeling in Huizen:
https://anbo-pcob.nl/afdelingen/huizen/ .

Onze standpunten

Niet iedereen heeft een computer, daarom zullen we
onze standpunten hier in de komende tijd een voor
een opnemen.

Standpunt Ouderenzorg

Waarom is dit zo’n belangrijk onderwerp?

Optimale kwaliteit van bestaan met behoud van zoveel
mogelijk eigen regie en zelfstandigheid is voor alle
ouderen de grote wens. Soms ontstaan er beperkingen
en is er meer ondersteuning nodig om de
zelfstandigheid te behouden. En soms krijgt men te
maken met ziekte en is er zorg en behandeling nodig.
Krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat de
beschikbare professionele zorg niet in staat zal zijn om
alle zorgvragen op te vangen. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat de zorg nog wel beschikbaar is voor hen die
het echt zelfstandig niet meer redden?

Waar lopen we nu tegenaan?

We hebben te maken met vergrijzing. We worden
ouder en leven langer. Gelukkig blijven de meeste
mensen ook langer vitaal. Maar we weten ook dat
door de groeiende oudere bevolking er wel meer vraag
naar zorg ontstaat. Belangrijk is dan ook dat mensen zo
lang mogelijk zelfredzaam blijven. Dat betekent dat we
moeten investeren in goede randvoorwaarden als
meer activiteiten en goede sociale contacten in de
wijk, en passende huisvesting. Ook het gebruik van
technologie kan beter. Daarnaast is belangrijk dat
mantelzorgers goed ondersteund en gefaciliteerd
worden. Dus er moet nog al geinvesteerd worden om
te zorgen dat de beschikbare zorg en ondersteuning
terecht komt bij hen die de zorg zo nodig hebben.

Wat moet er volgens ANBO-PCOB gebeuren?
Belangrijk is dat mensen al in een vroeg stadium gaan
nadenken over ouder worden en wat er nodig is om zo
lang mogelijk actief en betrokken te blijven.

Dat betekent zorgen voor goede sociale contacten in
de buurt, kijken of de woning (op termijn) nog geschikt
is of geschikt te maken is en eventueel op zoek naar
alternatieven. Zijn er voldoende voorzieningen in de
directe woonomgeving, kortom vooral mee blijven
doen op wat voor manier dan ook. Dit zou ertoe
moeten leiden dat er professionele zorg beschikbaar
blijft bij ziekte of als het echt zelf niet meer lukt. Maar
daar zijn goede randvoorwaarden voor nodig.

ANBO-PCOB vindt dat er veel meer ruimte moet
komen voor alternatieve woonvormen voor ouderen,
zoals knarrenhofjes, kangoeroewoningen of
mantelzorgwoningen.

Samen met Koepel Gepensioneerden e.a. de driejarige
Seniorencoalitie gestart: ‘Krachtig Ouder Worden:
praat vandaag over morgen!’. Ouderen praten daar
over hoe te wonen en dat voor te bereiden voor later.

Jubileum

** 40 Jaar PCOB Afdeling Huizen:
Een Jubileum van Omzien naar Elkaar **

In november vieren we een bijzonder moment in de
geschiedenis van onze vereniging: het 40-jarig jubileum
van ‘onze’ PCOB afdeling Huizen. Het is een feest van
inzet, saamhorigheid en omzien naar elkaar, dat in
goede en uitdagende tijden ons bindt.

Dank aan alle leden die, door de jaren heen, hun
steentje hebben bijgedragen aan het vormgeven van
onze vereniging. Met vreugde en dankbaarheid kijken
we terug op deze vier decennia. We leven immers in
een boeiende, maar soms ook complexe maatschappij,
waarin verbondenheid niet meer vanzelfsprekend is,
maar waar we toch in verbondenheid met elkaar
mochten blijven staan. Dankbaar dat dat is gelukt,
want wat is er in deze jaren veel gebeurd.

Als we reflecteren op wat de PCOB ons de afgelopen
40 jaar heeft gebracht, zijn het niet alleen de uitda-
gingen en ontwikkelingen die voorbij komen -ook op
lokaal niveau-. Het is vooral de geest van verbon-
denheid en medemenselijkheid die zichtbaar is. Het
omzien naar elkaar. Laten we ons vooral hierop blijven
focussen.

Wanneer we vooruitkijken, laten we ons dan blijven
ontwikkelen en onze verbinding met elkaar versterken.
Samen staan we sterker. En mogen we ons blijvend
laten leiden door de liefde en hoop die Jezus ons biedt.
En ons richten op een mooie toekomst voor onze
vereniging. Levendig, vitaal en actief willen we de
toekomst samen voortzetten.

40 jaar... het is dus feest! We laten dit jubileum
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom
nodigen we al onze leden van harte uit om gezamenlijk
deze mijlpaal te vieren. Viert u met ons mee?

Met een feestelijke groet,
Marianne Oor-van der Molen


https://anbo-pcob.nl/afdelingen/huizen/

Uitnodigingen
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Welkom op de creatieve middag

Op donderdag 31 oktober kunnen jullie weer creatief

bezig zijn. We gaan pompoenen versieren, een prach-

tige aanblik van de herfst.
! e

Je bent welkom om 14.00 uur in gebouw Silo aan de
Keucheniusstraat.

De kosten voor de zaalhuur, pompoenen en het
versieringsmateriaal zijn

€ 12,50, inclusief een kop koffie of thee en iets lekkers.
Je kunt je opgeven t/m vrijdag 25 oktober bij Hilly Vos:

06 8196 8553. Let op, het is al snel!

Als je een lijmpistool hebt, breng die dan aub mee.

1984 - 2024
PCOB Afdeling Huizen
viert haar 40-jarig jubileum

Het bestuur van de ANBO-PCOB Afdeling Huizen
nodigt u hartelijk uit dit jubileum mee te vieren.

Datum: woensdag 20 november
Tijd: 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur
Plaats: de Bloemenzaal van het ‘Visnet’,

De Ruiterstraat 7 in Huizen

We gaan genieten van een
onvervalst Huizer optreden van
leden van Toneelvereniging
‘Ontwaakt’.

Toneelvereniging
Ontwaakt

)

Zij nemen ons mee in mooie,
ontroerende, grappige en
spannende gebeurtenissen,
die zich in Huizen afspeelden.

- 1940 -

In de pauze trakteren we u op koffie en thee met iets
lekkers. Na afloop is er gelegenheid om gezellig samen
te zijn onder het genot van een hapje en een drankje.

De bovenzaal van het ‘Visnet’ is voorzien van een lift.

Als u problemen heeft met vervoer, meldt u dat dan
zo snel mogelijk aan Lies Grimbergen: 06 5183 5651.

Busreizen

Op donderdag 24 oktober gaan we met de bus
naar een Witlofkwekerij in de Noordoostpolder.
Ook brengen we een bezoek aan Schokland, dat
vroeger een eiland was.

De reis is verzorgd met:

o Koffie met cake

e Excursie witlofkwekerij
o Witlof diner

e Bezoek Schokland

Vertrek: 8.45 uur Prins Bernhardplein
9.00 uur Zenderkerk

Thuiskomst: +/-17.30 uur
Kosten leden : € 62,- (niet leden € 67,-)

Op dinsdag 12 november gaan we op verzoek van veel
leden met de laatste busreis van het jaar 2024 naar
Apeldoorn. Daar laten we ons opnieuw verwennen

bij Van der Valkhotel ‘De Cantharel’, waar we vorig
jaar in november ook zo heerlijk gegeten hebben.

We maken daarbij ook een bustocht over

de Veluwe en genieten van de herfstkleuren.

De reis is verzorgd met:
e Smullen van het overdadige lunchbuffet
e Herfstkleurentocht over de Veluwe

Vertrek: 10.30 uur Prins Bernhardplein
10.45 uur Zenderkerk
Thuiskomst: +/-16.00 uur

Kosten leden € 41,- (niet leden € 46,-)

U kunt zich opgeven bij Lies Grimbergen:
06 5183 5651 (tussen 17.00 uur en 20.00 uur)
of per e-mail liesgrimbergen@ziggo.nl .

Voor iedereen die zich heeft opgegeven geldt:
Uiterlijk 10 dagen voor vertrek betalen op rek.nr.
NL 63 RABO 0329 9666 34 t.n.v. ANBO-PCOB afd.
Huizen, met vermelding van reisdoel en -datum.

Neem zo nodig uw stok of rollator mee.
Voor alle reizen geldt: Deo Volente.



mailto:liesgrimbergen@ziggo.nl

Gezellig, met elkaar...

Eten in ‘De Oude Pastorie’ (alleen voor leden)

Op donderdag 14 en dinsdag 19 november

om 18.15 uur. Inloop tussen 18.00 uur en 18.15 uur.
Afmelden uiterlijk op de vrijdag van tevoren tot
11.00 uur voor de dinsdag en op de maandag van
te voren tot 11.00 uur voor de donderdag bij Annie
van As: 035 526 9780 of e-mail: anvanas@planet.nl.

In verband met de kerstvieringen van de kerken
gelden in december andere data.

De dinsdaggroep wordt verwacht op dinsdag 3
december en de donderdaggroep op woensdag 4
december.

De inloop is tussen 18.00 en 18.15 uur. Afmelden
uiterlijk op vrijdag 29 november bij Annie van As.

Vanaf januari 2025 wordt het ‘eten” weer op de
tweede donderdag en de 3° dinsdag van de maand.

Kosten: € 19,50 (pinnen!) voor het hele menu:

. Vers gemaakte soep

. Hoofdgerecht, inclusief een drankje

o Dessert

. Koffie met een bonbon van het huis toe

Aanmelden of afmelden uiterlijk op de vrijdag van
tevoren tot 11.00 uur bij Annie van As voor de
dinsdag: 035 526 9780 of anvanas@planet.nl

en bij Trieneke Kruimer, uiterlijk op de maandag van
tevoren tot 11.00 uur voor de donderdag:

035 526 2261 of trieneke.kruimer@gmail.com .

Vaste deelnemers hoeven zich niet aan te melden.
U moet zich wel afmelden als u niet kunt komen,
uiterlijk de vrijdag of maandag van tevoren.

Betalen: Bij voorkeur met pin

Koffiedrinken in ‘De Brassershoeve’

U bent van harte welkom op elke eerste woensdag
van de maand vanaf 10.30 uur.

Dus op woensdag 6 november en 4 december staat
de koffie en thee weer voor ons klaar.

Het is er altijd gezellig!

De koffie kost € 1,50 en de cappuccino € 2,00.

Optreden Toneelvereniging Ontwaakt

Wilt u voor de jubileumbijeenkomst al genieten van
een optreden van de Toneelvereniging Ontwaakt?
Dan kunt u op 8, 9, 15 en 16 november a.s. terecht
in hun toneelzaal aan het Bakboord in Huizen.
Aanvang 20.15 uur

De leden van de Toneelvereniging Ontwaakt treden
dan op met de avondvullende komedie ‘Medisch
Centrum Bakboord’.

Neem van tevoren contact op voor reservering:

06 4155 8836 of e-mail: secretaris@toneelontwaakt.nl .

Colofon

Bestuur ANBO-PCOB Afdeling Huizen
Marianne Oor-van der Molen, voorzitter
Middelgronden 239, tel.: 06 1001 1656
E-mail: marianne@familieoor.com
Henk Wiesenekker, 1¢ secretaris
Twijg 12, tel.: 06 1085 2987
E-mail: pcobhuizen@outlook.com
let van Saane-Verhoeven, 2°¢ secretaris
Paardebloem 8, tel.: 06 2844 6451
E-mail: ietvsaane@gmail.com
Tijmen Bout, 1° penningmeester
Labradorstroom 25, tel.: 035 525 4812
E-mail: tijmen.bout@ziggo.nl
Bankrekening: ANBO-PCOB Afd. Huizen,
IBAN-nummer: NL 63 RABO 0329 9666 34
Jan Moll, 2¢ penningmeester
Karel Doormanlaan 83, tel.: 035 526 1306
E-mail: janmoll@kpnmail.nl
Annemarie Huisman-Groenendijk, PR
De Regentesse 71, tel.: 06 5127 6351
E-mail: annemarie.huisman.gr@gmail.com
Lies Grimbergen-Tielkemeijer,
opgave busreizen en codrd. activ. comm.
Ambonlaan 80, tel.: 06 5183 5651
E-mail: liesgrimbergen@ziggo.nl

Ledenadministratie:

Annie van As
Labradorstroom 5, tel.: 035 526 9780
E-mail: anvanas@planet.nl

Commiissie Lief en Leed:

Joke Hiemstra-Mook (oktober)
Naarderstraat 66 H, tel.: 035 526 4948
E-mail: jr.hiemstra@planet.nl

Ans Brands-Westland (november)
Huizermaatweg 36 D, tel. 035 525 4502
E-mail: lambertenans@gmail.com

Bezorging Magazine van ANBO-PCOB
Cor Van der Poel
Fauna 29, tel.: 035 525 5386
E-mail: cvanderpoel@hotmail.com

Redactie Nieuwsbrief en webmaster
Teun Huisman
De Regentesse 71, tel.: 035 526 0600
E-mail: teunhuisman@ziggo.nl

Website ANBO-PCOB afdeling Huizen
www.anbo-pcob.nl/afdelingen/huizen

Kopij volgende Nieuwsbrief (dec.)
Inleveren uiterlijk op vrijdag 22 november.

Het volgende ANBO-PCOB Magazine met
daarbij Nieuwsbrief nr. 8 verschijnt op
3 december.

1984 - 2024
- Onze PCOB Huizen bestaat 40 jaar -
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