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Vakantie, het is voor velen de tijd om meer dan anders naar een andere plek te gaan, iets wat niet 
lukt in de maanden dat het gewone werk gedaan moet worden. Voor ons is het de gelegenheid om op 
de fiets telkens een ander stukje van Nederland te ‘doen’.  Soms fiets je heerlijk in de schaduw van 
de bossen, een andere keer moet je tegen een flinke wind in langs de dijk. Soms rijd je door een wijk 
met prachtige huizen, maar ook kan het zijn dat een fietspad je tussen weilanden stuurt waar koeien 
je schijnbaar onverstoorbaar nakijken. En bij al die tochten heb je zo je gedachten. 
Deze keer waren we in een streek waar bossen en bouwland elkaar afwisselden. Er waren grote akkers 
met mais, andere met uien en weer andere met aardappelen. Op sommige plekken was de grond in 
gebruik tot de rand van de akker, soms ook was er een strook met wilde 
bloemen ingezaaid. En een paar keer viel het mij op dat er zoveel onkruid 
tussen de planten zat. Meestal stonden de aardappel-planten en de uien keurig 
op rechte rijen iets hoger en was tussen de rijen keurig de aarde te zien alsof er 
flink gewied was. Maar op enkele akkers overwoekerde het onkruid de goede 
planten totaal en je kon bijna niet zien of het nu om uien- of aardappelplanten 
ging. Blijkbaar is het ook niet nodig om dat al te zien. Alleen wat er in de aarde 
zit wordt later geoogst, het loof en het onkruid worden vernietigd. 
Toen ik een paar keer zulke akkers gezien had moest ik denken aan wat de Here 
Jezus vertelde. De gelijkenis is te vinden in Matteüs 13: 24 – 30. Daar gaat het 
over onkruid dat door de vijand bewust tussen het goede graan gezaaid wordt. 
Ik heb verschillende malen bij een preek over deze gelijkenis gehoord dat het 
hier gaat om onkruid dat in het begin heel veel lijkt op het goede koren. Pas 
later blijkt het om planten te gaan die de boer liever niet ziet. De knechten van de boer moeten pas 
bij de oogst het onkruid tussen het goede graan weghalen en vernietigen. In de uitleg, die de Here 
Jezus zelf geeft, is het onkruid het beeld om de mensen aan te duiden die niet bij Hem horen. Pas aan 
het einde van de wereld zal dat blijken. Wij  moeten niet zomaar met onze beperkte kennis willen 
oordelen. God weet wat de goede vruchten zijn. 

 
 

 
 

                                  Gelukkig, Heer, U neemt de tijd bij wat er op uw akker staat: 
U schenkt het bij zijn groei respijt, de mengelmoes van goed en kwaad. 
Gelukkig maar, U hebt geduld en wacht nog met uw onderscheid; 
en als U eens uw schuren vult, dan is het in barmhartigheid. 

… 
Gelukkig, Heer dat U alleen het woord hebt op de laatste dag 
en dat ook dan nog iedereen op uw genade hopen mag. 

 
Michel van der Plas 

 
 

 
 
Henk van ’t Spijker, voorzitter 

 

Onkruid in uienveld  

Onkruid op de akker 
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  Penningmeester  
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PCOB Waddinxveen  

 

 
 
 
Verjaardagen PCOB leden oktober 2024 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevr. J.N. Vink - Verboom   4 oktober  

Dhr. J. Kooistra   7 oktober  

Mevr. A. van der Knijff - de Graaff   8 oktober  

Mevr. A. van der Wilt-de Ruiter   8 oktober  

Mevr. J. ter Beek - van Luijk 10 oktober  

Mevr. M. Teekens - Kooyman 11 oktober 

Mevr. W. M. Knol - de Vries 12 oktober  

Mevr. G. van der Plas - van Daatselaar 17 oktober 

Dhr. A. Verweij 27 oktober 

Dhr. C.C. Roodbol 29 oktober  

Colofon 

mailto:hvts.pcob2@gmail.co
mailto:aassem@hetnet.nl
mailto:neven.j55@gmail.com
mailto:ton.meijerink@planet.nl
mailto:kees.ger.lugthart@gmail.com
http://www.pcob.nl/afdelingen/waddinxveen
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De vakanties zijn weer voorbij en het bestuur kijkt ernaar uit om samen met jullie het nieuwe 
seizoen in te gaan. 
We hebben er zin in om de najaarsactiviteiten op te pakken en hopen op mooie en 
inspirerende bijeenkomsten. 
Wel zitten we nog met een paar uitdagingen waar we graag jullie hulp vragen. Meer hierover 
lees je op pagina 4. 

De najaarsactiviteiten gaan van start op 18 september met ons jaarlijkse najaarsreisje. 
Aanmelden kan nog steeds, al zijn er nog maar enkele plaatsen beschikbaar. 
Op D.V woensdag 9 oktober hebben we onze eerste contactmiddag, info, zie pagina 5.
 

De nieuwsbrief van ANBO-PCOB-afdeling Waddinxveen heeft een frisse nieuwe uitstraling 
gekregen! Met een modern design, overzichtelijke indeling en verbeterde leesbaarheid, blijft 
het vertrouwd informatief. We hopen dat deze vernieuwde look bijdraagt aan een nog fijnere 
leeservaring. Graag horen wij wat u er van vindt. Reacties en ideeën zijn altijd welkom!                     
 

Fusie tussen ANBO en PCOB nu zichtbaar in gezamenlijk magazine en website  
 

De ANBO-PCOB is vanaf september in al haar uitingen één. Er komt één nieuw magazine, één 
website en de nieuwsbrieven die vanuit het hoofdkantoor verstuurd worden gaan samen. Alle 
leden ontvangen dan het ANBO-PCOB Nieuws en er komt een Verenigingsnieuws voor alle 
besturen en leden die actief betrokken zijn bij de afdeling. 
In september vervangt de nieuwe website de beide websites van PCOB en ANBO. Op de site, 
www.anbo-pcob.nl vindt u straks veel informatie. En in de komende tijd zal de site nog meer 
gevuld raken.
De afdelingen krijgen allemaal weer een afdelingspagina waar nieuws, activiteiten en 
contactpersonen van de afdelingen op te vinden zijn.  
 

Verschijningsdata ANBO-PCOB Magazine 2025 
 

In 2025 zal het magazine ANBO-PCOB, een uitgave voor leden van de Algemene Nederlandse 
Bond voor Ouderen (ANBO) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), zoals 
gebruikelijk op regelmatige basis verschijnen. Het magazine wordt acht keer per jaar 
uitgebracht, met verschijningsdata in de maanden januari, februari, maart, mei, juni, 
augustus, september en november. Elk nummer biedt ruimte voor persoonlijke  
verhalen, interviews en tips voor diverse onderwerpen. 
Januari/februari verschijnt op 28 januari. 
Maart verschijnt op 25 februari.    
April/mei verschijnt op 25 maart. 
Juni verschijnt op  20 mei. 
Juli/augustus verschijnt op 24 juni. 
September verschijnt op 26 augustus. 
Oktober/november verschijnt op 30 september. 
December verschijnt op 25 november. 
 
 

Van het bestuur 

http://www.anbo-pcob.nl/
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Uitnodiging Boekpresentie. Project Zingeving KBO-ANBO-PCOB Zuid-Holland 
 

Maandag 16 september 2024, 14:00 uur (inloop 13.00 uur). 
 

Organisatie: Projectgroep Zingeving, KBO en ANBO-PCOB in Zuid-Holland. 
 

Prof. dr. Arnold Huijgen (1978) over Maria, icoon van genade  
Arnold Huijgen (1978), hoogleraar dogmatiek aan 
de Protestantse Theologische Universiteit, belicht 
in zijn boek Maria, icoon van genade (2021) de 
Bijbelse figuur Maria vanuit verschillende 
invalshoeken. ‘Maria staat in een rij van sterke 
Bijbelse vrouwen die laten zien dat de kerk niet 
zonder de vrouwelijke stem kan’. Maria als 
voorbeeld van geloof en vertrouwen. Het boek is 
vlot geschreven, een heldere boodschap met 
praktische toepasbaarheid en uitgeroepen tot 

beste Theologische boek 2021/2022, 
Vanuit zowel de Rooms Katholieke als de Protestantse traditie komt professor Huijgen tot 
conclusies die leden van KBO en ANBO-PCOB Zuid-Holland zeker zullen interesseren en 
inspireren. Projectgroep Zingeving is verheugd dat Arnold Huijgen zijn boek voor ons wil 
toelichten.   
Na de presentatie zal er volop ruimte zijn om met elkaar in gesprek te gaan en van gedachten 
te wisselen.  

Mariakapel in Haastrecht 
Niet onvermeld mag blijven dat Haastrecht een bedevaartplaats is,  
waar op 18 oktober het jaarlijkse feest van Maria ter Weghe, O.L.V.  
van Haastrecht, wordt gevierd. Het houten Mariabeeldje werd in  
1647 naar Haastrecht gebracht en heeft een Mariakapel bij de  
Parochiekerk van St. Barnabas. De naam ‘ter Weghe’ duidt op  
meldingen van wonderbare genezingen en gebedsverhoringen,  
waartoe het beeldje je wel bij zieken wordt gebracht. 
 
 

Programma 
13.00 uur: inloop met koffie/thee/water, broodje 
14.00 uur: welkom en presentatie Arnold Huijgen 
15.00 uur: in gesprek met Arnold Huijgen  
16.00 uur: afsluiting en samen zijn. 
Aanmelden 
De toegangsprijs is € 12,50 per persoon; ook begeleiders, vrienden en  
andere belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt zich tot 
uiterlijk woensdag 11 september a.s. aanmelden bij: Ad van den Assem,  
Email: aassem@hetnet.nl of tel: 06-53271925.  
Het bedrag kunt u overmaken op NL12 RABO0157582256 t.n.v. PCOB afd.  
Waddinxveen.  
Locatie: Hervormde Kerk van Haastrecht (bij Gouda), Kerkplein 9, Haastrecht. 
Bereikbaarheid: NS Utrecht & Gouda Centraal /buslijn 1 

mailto:aassem@hetnet.nl
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Uitnodiging voor de Contactmiddag op D.V. woensdag 9 oktober 
 

 
 

Graag nodigen we u uit voor de aankomende 
contactmiddag op woensdag 9 oktober.  
Deze middag zal Joop Neven ons meenemen op 
een fascinerende reis door Canada en Alaska.  
 

Tijdens zijn fotopresentatie deelt Joop indrukwekkende beelden van deze prachtige en ruige 
landschappen. 

Kom gezellig langs, en neem uw familie, buren of kennissen mee en ontmoet andere leden en 
geniet van een middag vol mooie foto's. Wij kijken ernaar uit u te zien! 

Wanneer: Woensdag 9 oktober 
Tijd: 14:00 uur 
Waar: Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3, 2742 DJ. Waddinxveen. 
 

Data contactmiddagen 2024: 13 november: Jan Broekhuizen met een presentie “Tulpen uit 
Amsterdam”, 12 december, kerstprogramma met o.a. zang en pianospel. Het volledige 
programma volgt nog. 
                                                
Oproep voor Vrijwilligers bij de ANBO-PCOB-afdeling Waddinxveen  
 

Bij de PCOB-afdeling Waddinxveen zijn we altijd op zoek naar manieren om onze leden een 
gezellige en waardevolle tijd te bieden. Toch merken we dat we zonder de hulp van 
vrijwilligers sommige van onze activiteiten moeilijk kunnen blijven organiseren. Daarom 
vragen wij, met enige schroom, om uw hulp. Of je nu graag mensen helpt, goed  
bent in organiseren, of muzikale talenten hebt, er is genoeg te doen! 
Er is zoveel te doen, en elke bijdrage maakt een verschil. Of je nu een uurtje 
kunt helpen of meer tijd hebt, we kunnen uw inzet goed gebruiken. We  
zoeken onder andere: 
- Bezorgers voor het rondbrengen van ons magazine met de nieuwsbrief. 
- Een pianist om onze bijeenkomsten van muziek te voorzien. 
- Een secretaris voor de administratie. 
- Mensen die ons willen helpen met ledenwerving. 
- Vrijwilligers voor de Activiteitencommissie om nieuwe ideeën uit te werken  
en evenementen te organiseren. 
We hopen op uw steun om samen met ons de ANBO-PCOB Waddinxveen  
draaiende en levendig te houden, want het is hard nodig!! 
Interesse? Neem gerust contact met uw voorzitter: Henk van ’t Spijker,  
tel: 0182-615579 of mail: hvts.pcob2@gmail.com
 

Najaarsreisje - Nog enkele plaatsen beschikbaar! 

Het najaarsreisje komt steeds dichterbij, Op D.V. woensdag 18 september gaan we  
naar de Maasvlakte en Futureland. De dag begint om 08.30 uur met het vertrek vanaf Anne-
Frank Centrum, Jan v Bijnenpad 3. Met een geplande aankomsttijd tussen 18.30 en 19.00 
uur zijn we weer thuis in Waddinxveen. De prijs van de dagtocht is € 79.00 voor leden en 
voor niet leden € 84.00. Aanmelden kan bij Ad van den Assem, tel: 06-53271925. 
 

mailto:hvts.pcob2@gmail.com
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Erfbelasting: Wat moet u weten? 
 

In de nieuwsbrief van juni 2024 is er aandacht besteed  aan de vraag: Levenstestament: 
waarom verstandig? Nu willen we aandacht besteden aan de erfbelasting. Veel mensen zijn 
zich niet bewust van de impact die erfbelasting kan hebben op het vermogen dat zij willen 
nalaten aan hun nabestaanden. Door tijdig stil te staan bij de verdeling van uw erfenis, kunt 
u vaak zorgen voor een fiscaal gunstigere afwikkeling, waardoor uw geliefden minder 
belasting hoeven te betalen over uw nalatenschap.  
Erfbelasting is de belasting die wordt geheven over de erfenis die u ontvangt na het 
overlijden van een dierbare. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de waarde van de 
erfenis en de relatie tot de overledene. Hoe nauwer de verwantschap, hoe lager het 
belastingtarief en hoe hoger de vrijstelling. Zo hebben kinderen en partners recht op een 
hogere vrijstelling dan bijvoorbeeld kleinkinderen of andere erfgenamen.  
Het is belangrijk om tijdig te informeren naar de regels rond erfbelasting, zodat u weet wat u 
kunt verwachten. Een goede voorbereiding kan belastingdruk verlagen en zorgen voor meer 
financiële rust in deze moeilijke periode. 
Overweegt u advies in te winnen? Neem contact op met een notaris of financieel adviseur om 
te zorgen dat uw nalatenschap of erfenis op de juiste manier wordt afgehandeld.  
Of kijk op de website www.anbo.nl/advies {in september is er een nieuwe website van de 
ANBO-PCOB}, daar vindt u vragen en antwoorden waar u direct mee verder kunt. Als lid van 
de ANBO-PCOB krijgt u persoonlijk advies via e-mail, telefoon of een bezoek aan huis.  
Advies: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur op telefoonnummer 0348-466688 of  
mail naar adviesteam@anbo.nl  

 
 

Waddinxveen: Beweegroute Anne Frank Centrum 
 

Wandelen is een van de beste manieren om fit te blijven, 
vooral voor senioren. Het is niet alleen goed voor de conditie, 
maar helpt ook om gewrichten soepel te  
houden, het risico op hart- en vaatziekten te  
verminderen en de geest helder te houden.  
Bovendien is het gewoon gezellig om samen  
met anderen op pad te gaan! 
Daarom organiseert PaletWelzijn elke 

dinsdag een leuke wandelroute in Waddinxveen. Deze wandelingen zijn  
speciaal afgestemd op senioren en bieden een geweldige gelegenheid om in  
beweging te blijven en nieuwe mensen te ontmoeten. We verzamelen elke  
week bij het Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 3 en wandelen  
samen een mooie route door de omgeving. Tijdens de wandeling loopt u  
langs borden waarop beweegoefeningen staan. Iedereen kan meedoen,  
ook mensen met rollators. 
 
 
 

Nuttige informatie 

http://www.anbo.nl/advies
mailto:adviesteam@anbo.nl
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Doet u mee met de beweegroute rondom het Anne Frank Centrum? 
Wanneer: Elke dinsdagochtend gezamenlijk met anderen wandelen 
en oefeningen doen.  
Tijd: 10.00 uur. 
Kosten: Deelname is gratis! 
Aanmelden: Is niet nodig. 

Locatie: Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1 in Waddinxveen. 
Informatie: Tel: 088-02 34 247, Gerda van Herk – coördinator activiteiten Anne Frank 
Centrum. 

Afgesproken is dat we de activiteiten van PaletWelzijn die voor onze leden interessant zijn 
vermelden in onze nieuwsbrief. 

 

Beste puzzelliefhebbers, 

We zijn weer toe aan een nieuwe puzzel! Deze maand gooien we het over een andere boeg: 
Geen woordzoeker, maar een geheel nieuwe uitdaging genaamd Getallenzoeker! In 
Getallenzoeker draait alles om cijfers. Je moet verborgen getallen vinden die slim verstopt 
zitten in een raster. Net als bij de woordzoeker werken je ogen hard om patronen te 
herkennen, maar dit keer zijn het getallen die je op het spoor moet komen. 
Doe mee en ontdek hoeveel getallen jij kunt vinden. Succes! 
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Misschien is de herfst wel de mooiste tijd om even stil te staan. Wat je 
er ook verder van zou kunnen zeggen, voor mij heeft de herfst altijd iets 
fascinerends. De bomen, wier bladerdak zich tooit met een rode gloed 
… 
En wat denk je, wat voel je, als het herfst wordt? Hoe beleef je dan de 
dagen? Het is net of de herfst een eigen taal spreekt. De taal van storm 
en de stilte. 

Herfst, tijd om te wandelen door het bos, om te luisteren naar de wind in de bladeren. Het is 
goed om af en toe te kijken en te luisteren naar de natuur. Zo kom je weer tot jezelf en ook 
weer wat dichter tot de natuur en de gewone stille dingen van het leven. Want het leven kan 
een mens zo voortjagen. Vaak zijn we geneigd om ons zorgen te maken over de dag van 
morgen. Maar zegt de Bijbel, na de avond komt er een nieuwe morgen. De dagen en de tijden 
volgend elkaar steeds weer op. Voorjaar, zomer, herfst, winter, al eeuwen een vast patroon. 
Een prachtige beeld van de trouw van God. De oude schepping die op weg is naar een nieuwe 
schepping waar iedereen zo naar verlangt.  
 

Een predikant zei eens; ”Soms zitten we in de schemering, maar we zijn op weg naar de 
Zonsopgang”. Schemering bevindt zich tussen licht en donker, in de Hebreeuwse taal heet 
het “tussen de twee avonden”. De eerste woorden van de Bijbel beginnen, “er zij licht” dat 
vind je ook weer terug bij Johannes in het eerste hoofdstuk. “Het waarachtige licht, dat 
ieder mens verlicht, was komende in de wereld” {Joh.1:9}. Licht is het genadige licht. Het is 
het Licht waarin de mens kan leven.  
 

Herfst: toch maar even genieten van de bossen met zijn prachtige kleurenpalet.  
 

Of denken aan, dat de herfst symbool staat voor het vergankelijk leven, maar dat er 
onvergankelijk leven wacht. 
 

Of denken aan, dat de schepping niet wacht op het einde, niet op het moment dat het doek 
valt, maar op het moment dat het doek opengaat. 
 

Of denken aan, dat heel de schepping in hope is, die in verwachting is, die uit ziet naar de 
bevrijding. Dat zegt Paulus ook in Rom.8: 22,23 ‘Want wij weten, dat tot nu toe de ganse 
schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wijzelf. 
De hele schepping ziet uit naar de bevrijding, als je dat loslaat, wat heb je dan nog te 
verwachten? 
 

Herfst, genoeg om over na te denken.      

      

                         De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 oktober 2024 
 

                     Kopij voor 15 oktober inleveren. Dit alles bij leven en welzijn. 
 

Hartelijke  groet namens het bestuur, 

Joop Neven 

 

Herfst, genoeg om over na te denken  


