Verslag contactmiddag

gehouden op 18 september 2024 in de Regenboogzaal van de Nieuwe Kerk

De opening werd dit keer verzorgd door bestuurslid Theo Kansen, wegens een
oogoperatie van de voorzitter, die overigens wel aanwezig was met nog wat
verminderd zicht. We werden verwelkomd op deze mooie nazomerweersdag.

Van het bestuur waren verhinderd Mariétte Heikoop wegens verdrietige
familieomstandigheden en de werkzame Herma Korenberg.

Theo wees op het verspreide programmamagazine van WIJZ (Welzijn) Kampen:
Bewegen, cultuur & gezelligheid". Daaraan had ook de PCOB een bijdrage
geleverd. We zongen een lied onder pianobegeleiding van Tiny Kansen-Visser. De
meditatie van de net ontslapen ds. Arie van der Veer ging over het plotseling
overlijden van iemand en het gemis. Dan kan, wanneer de tranen over je wangen
rollen, de hemel ver weg zijn. Een toch kan die ook heel dichtbij zijn. Maar het
verlangen naar de ontmoeting in de hemel is er.

Na het gebed werd de spreker verwelkomd: Herma van de Berg. Ze gaf informatie
over het werk van Stichting Eliza-Yo (betekent: Toekomst).

ElizoVo

In Zuid-Afrika werken daar haar familieleden Herman en Henrien
Lindhout. Zij vangen kinderen op zonder geboortebewijs, die
daardoor ook geen invitatie voor school krijgen.

Jongeren zonder baan worden geholpen met het leren schrijven.
Ze komen uit krotten-/sloppenwijken van 50-60 kilometer
lengte! Toch zijn ze nog trots op hun huisje

Wat doen ze zoal:

o Sierraden maken

o Leren werken voor geld

J Kleding maken en repareren
J Tuinonderhoud

Ze leren om hun eigen kleding te verdienen. Ze zijn er soms zo blij mee, dat ze
erin slapen. Ook leren ze om alle dagen op hun werk te zijn, anders komt er een
ander in jouw plaats en heb je niet te eten. Daarnaast worden ze geholpen aan

een baan.

Op het terrein van de kerk worden eigen groenten gekweekt.

De collecte bij de uitgang voor deze stichting bracht € 135,00 op.
Marianne Sleurink bedankte op hartelijke wijze de spreker en wees op de komende
contactmiddagen.



