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NIEUWSBRIEF JUNI 2024 
 

Geachte leden en belangstellenden, 
                                                               

Inhoudsopgave: 
 
Uitnodiging jaarlijkse busreis op donderdag 5 september.               1                                          
Fietstocht in augustus 2024.                    1  
Mededelingen van uw bestuur.                                                         1     
Medische keuring i.v.m. verlenging rijbewijs.                1 
Gedicht “Aangeraakt”.                   2
                            
   UITNODIGING JAARLIJKSE BUSREIS OP DONDERDAG 5 SEPTEMBER 2024   
                     
Definitieve datum van de busreis is DONDERDAG 5 SEPTEMBER. We gaan met Bloktours 
naar Volendam en Marken. We vertrekken om 7.45 uur vanaf  het winkelcentrum in Smilde. 
De kosten van deze geheel verzorgde reis met lunch, diner en entreegelden bedraagt € 95,50 
per persoon. Deze reis gaat door bij een minimale aanmelding van 40 personen. U kunt zich 
hiervoor al opgeven bij mevr. H. Boer Boerheem 7 te Bovensmilde, tel. 412381, mobiel 06-
13491718 of per mail aan hboervv@live.nl  In de volgende nieuwsbrief zullen we u over deze 
reis uitvoeriger berichten.  
 
       JAARLIJKSE FIETSTOCHT NU IN AUGUSTUS 2024   
 
We proberen in augustus 2024 weer een fietstocht te organiseren in de nieuwsbrief van 
juli/augustus zullen we hier nader op terugkomen. 
 

    MEDEDELINGEN VAN UW BESTUUR  
  

Data ledenbijeenkomsten in het seizoen 2024/2025 op de dinsdagmiddag aanvang 14.00 uur, 
Op 10 september 2024, 08 oktober 2024, 12 november 2024, 10 december 2024, 14 januari 
2025, 11 februari 2025, 25 maart 2025 (4e dinsdag in maart!!) en 08 april 2025 om alvast te 
noteren.                                                                                 
Indien u geen vervoer heeft om onze ledenbijeenkomsten te bezoeken kunt u contact opnemen 
met: Albertje Joustra tel. 414017, mobiel 06-42402323 of 
        Luit Trip            tel. 415959, mobiel 06-27078497.  
Overleden: Dhr. H. Mulder Pr. Margrietstraat 38 9422 EL Smilde.  
Opgezegd: Mevr. W Eleveld-Mouw Pr. Beatrixstraat 9-22 9422 HH Smilde          
 
                               MEDISCHE KEURING 75+  I.V.M. VERLENGING RIJBEWIJS 

 
Wat moet u doen om uw rijbewijs te verlengen. 
 

Protestants Christelijke Ouderen Bond 
Afdeling Smilde 

 
Secretaris Luit Trip 
luittrip@ziggo.nl 
0592 - 41 59 59 
www.pcob.nl/uw-afdeling/smilde 
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1. Vraag de Gezondheidsverklaring aan. Dit kan bij de gemeente of digitaal. 
De verwerking van uw Gezondheidsverklaring gaat sneller als u deze digitaal invult via 
https://www.cbr.nl/nl/mijn.cbr  Ook is de digitale verwerking minder foutgevoelig. 
Hierin beantwoord u vragen over uw gezondheid, bijvoorbeeld welke medicijnen u gebruikt. 
 
2. U ontvangt van het CBR een formulier retour, neem dit formulier mee naar de keuringsarts. 
 
Voor het regelen van een keuring kunt u zich aanmelden bij Icare regelzorg tel. 088-
3832000. 
 
Let op: Vul uw Gezondheidsverklaring minimaal 4 maanden voor het verlopen van uw 
rijbewijs in. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. L. Boer, gsm: 06 – 13491718  of bij 
geen gehoor via de mail: lboer@live.nl. 
 
        Aangeraakt  (Greet Brokerhof-van der Waa)  
 
    In een wereld bol van spanning, 
    vol met harde oorlogstaal, 
    kan opeens een droom je raken, 
    net zo als een zonnestraal. 
 
    Even wijken alle wolken 
    van frustratie en van haat 
    en je ziet een wereld voor je, 
    waarin oorlog niet bestaat. 
 
    Even zie je hoe het zijn kan. 
    Hoe een tank veranderd wordt 
    in een nuttig landbouwwerktuig. 
    Legers spelen ganzenbord. 
 
    En het mijnenveld vol onheil 
    wordt een speelveld bij de stad. 
    ’t Is een visioen van vrede, 
    maar dat beeld dat doet je wat. 
 
    Als de wolken zich weer sluiten 
    breekt de mooie droom kapot. 
    Maar een snaar van hoop blijft trillen, 
    aangeraakt door iets. Door God?        
 
   Met hartelijke groet namens uw bestuur Luit Trip    
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