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Ledenbijeenkomst van 25 september 2024. 
In een goed gevulde zaal van de Baanveger opende Ellie Stoop de eerste leden- 
middag van het seizoen. 
Spreekster deze middag was Hinkie Bangma uit Lemmer. Op zeer humoristische 
wijze vertelde ze over haar fietstocht door Noord Amerika en Canada. In een jaar 
tijd legde ze op haar oude fiets en op klompen ongeveer 9000 km af. Ze besprak 
nooit van te voren een overnachtingsadres. Soms sliep ze in de open lucht. Tijdens 
haar tocht heeft ze één lekke band gehad en drie keer een nieuwe achterband 
moeten monteren. Ze had € 8oo aan geld meegenomen en dat bleek voor haar 
tocht genoeg te zijn. Ze is schulden vrij teruggekeerd. De aanwezigen hebben 
genoten van haar enthousiaste manier van vertellen. Kortom: een zeer geslaagde 
ledenmiddag. De eerst volgende ledenmiddag is op woensdag 20 november a.s. 

****** 
 
Ledenmiddag 20 november a.s. 
Op deze middag hebben wij Jan Mulder uit Uddel uitgenodigd. 
In zijn presentatie neemt hij ons mee naar de tijd (1979-1984) waarin hij douanier 
was bij de Duitse grens. Een tijd waarin smokkelaars, criminelen en terroristen nog 
serieus rekening moesten houden met een lastige hindernis als je de grens over 
ging: je moest langs de douane.  
Her was een tijd waarin de sfeer aan de grens steeds grimmiger werd. De 
douaniers kregen te maken met mensensmokkel, drugshandel en de uiterst 
geweldadige Rote Armee Fraktion. 
Deze ontwikkeling stond niet op zichzelf maar was na de Tweede Wereldoorlog al 
in gang gezet met het beruchte botersmokkelen in de jaren 50. De botersmokkel 
leidde tot een bikkel harde strijd tussen de douaniers en de botersmokkelaars, 
waarbij vuurwapengeweld niet werd geschuwd.  
Na afloop van de ledenmiddag is er weer de tradionele stamppottenmaaltijd. In 
de bijeenkomst van woensdagmiddag 16 oktober a.s. kunt u zich hier voor 
opgeven en ook meteen betalen. De kosten zijn: €15 per persoon. 

****** 



Welzijn Ermelo. 
In de gemeente Ermelo is een ouderen adviseur voor informatie, advies en 
praktische hulp aan ouderen/mantelzorgers. Je kunt hier terecht voor de belangen 
van de ouderen in Ermelo. 
*Hoe kan ik mijn leven prettiger inrichten. 
*ik wil blijven wonen waar ik woon, maar kan dat wel? 
*van welke voorzieningen kan ik gebruik maken. Hoe werkt het? 
* neem contact op met de ouderen adviseur, bespreek je persoonlijke situatie. 
Zij zullen proberen antwoorden te vinden. Aan het contact zijn geen kosten 
verbonden. 
Wilt u een gesprek,  tel.: 0341 567000 of  
     mail: lisanne.van.den.hee@welzijnermelo.nl 
U kunt ook even binnenlopen bij de Baanveger IJsbaanweg 45. 

****** 
 
Stamppottenbuffet op 20 november 2024. 
Het is weer bijna zo ver: op woensdagmiddag 20 november 2024 na de leden- 
middag gaan we weer gezellig met elkaar in de Baanveger stamppot eten, zoals 
we dat ieder jaar plegen te doen. 
De kosten hiervoor, inclusief toetje, bedragen 15 euro. 
Als u het gezellig vindt om mee te eten, dan moet u zich wel voor 13 november 
opgegeven en betaald hebben! 
Dit kunt u contant doen tijdens de pauze of na de ledenmiddag op 16 oktober bij 
Ellie Stoop. 
U kunt zich ook telefonisch bij haar opgeven voor 13 november via 
telefoonnummer 0628635018 en dan ook gelijk het geld overmaken naar onze 
penningmeester Hans Kannegieter, rekeningnummer: 

   NL55INGB0001018500 t.n.v. PCOB, afd. Ermelo 
Het zou heel leuk zijn, als u ook komt! 
Hartelijke groeten, Ellie Stoop 
 



 

 



Dagje uit met de ANBO – PCOB. 
 

Dinsdag 8 oktober was het weer zover. We mochten weer een dagje uit met de 
bus. Dit keer ging de reis naar Haps in Brabant. Er hadden zich veel mensen 
opgegeven zodat de bus vol was. Jammer genoeg waren er op het laatst toch een 
paar afmeldingen wegens ziekte. Onze chauffeur was Roel namens de firma 
Midland. Bij Voorthuizen hoorden we het eerste nieuwtje al. Op een bepaalde 
plaats langs de rondweg staan palen aan beide kanten van de weg die met een 
soort laddertje verbonden zijn. Met een paar kabels die in de berm weer zijn vast 
gemaakt. Dit is bedoeld voor eekhoorns om veilig de weg te kunnen oversteken. 
Nu rijden wij toch regelmatig over deze weg, maar dit wisten we toch niet. Na 
ongeveer anderhalf uur rijden kwamen we aan bij “de Aalshof” in Haps. We 
werden welkom geheten door Connie en konden plaats nemen aan een lange tafel 
waar het appelgebak en de koffie al klaar stond. Er werden allerlei 
wetenswaardigheden over de kip en het ei verteld. Er zijn in Nederland ongeveer 
40 miljoen legkippen en er worden rond de 100 duizend eieren geproduceerd. 
75% hiervan wordt vooral naar Duitsland geëxporteerd. Ook kun je aan de 
luchtkamer zien hoe oud het ei is. Hoe groter de kamer, hoe ouder het ei. Daarna 
was het tijd voor de advocaat proeverij. De eerste die gepresenteerd werd is 
genoemd naar een tante van Connie. Zij is dit jaar 99 jaar geworden. Deze 
advocaat heette “Doortje” en vond ikzelf erg lekker. Vol van smaak en lekker 
romig. De tweede heette “Moortje” en u raad het al, deze was met chocola 
gemengd. De derde heette “Suyp” en was gemengd met Amaretto. We vonden 
deze wat milder van smaak. Ik heb begrepen dat de meeste mensen “Doortje” het 
lekkerst vonden. Die werd dan ook veelvuldig gekocht in het winkeltje waar nog 
meer ei en streek producten werden verkocht. Met als thema uiteraard de kip en 
het ei. Na nog even in de tuin te hebben gewandeld en gezien te hebben waar de 
kippen hun eieren konden leggen, kregen we nog koffie en een koekje zodat we 
niet dronken de bus in zouden gaan. De reis werd weer voortgezet naar het 
Zalencentrum “Het Witte Huis” in het plaatsje Zeeland. We hebben een heerlijk 
diner gehad en zijn daarna weer wel doorvoed in de bus gestapt. De chauffeur had 
nu nog een verrassing voor ons in petto. We rijden naar Herveld waar we een 
bezoek gaan brengen aan Museumboerderij “den Tip”. We werden welkom 
geheten door vrijwilligers en konden gaan zitten aan de tafels die stonden op de 
voormalige deel van de boerderij. Deze boerderij bestaat sinds 1734 en ziet er nog 
net zo uit als toen. Oude meubels en het fornuis in de keuken kwamen veel 
mensen bekend voor. We werden in 3 groepen verdeeld en kregen een 



rondleiding. Toen de laatste bewoner was overleden waren er mensen die zeiden 
dat het maar gesloopt moest worden zodat er huizen op gebouwd konden 
worden. Gelukkig waren er ook anderen die vonden dat het er nog zo goed uit zag 
dat het bewaard moest worden voor het nageslacht. Na afloop werd er nog wat te 
drinken aangeboden en een plankje met wat lekkere hapjes. Inmiddels was het vijf 
uur geworden, dus tijd om de thuisreis te aanvaarden. We kunnen terug zien op 
een prachtige dag met mooi weer. Ik heb de indruk dat iedereen heeft genoten 
van deze dag. En dat is te danken aan Anneke en Elly die onze reisleiders waren. 
En niet in minst aan chauffeur Roel van firma Midland die ons veilig heeft 
vervoerd en weer thuis naar Ermelo heeft gebracht. 

Corrie Ras 
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