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Beste ANBO-PCOB-ers,

 

De tijd schrijdt voort en zo zijn we in de 

laatste maand van het jaar 2024 

aangekomen. Deze nieuwsbrief  omvat 

een periode van twee maanden. 

In deze nieuwsbrief omschrijven we 

feestelijke gebeurtenissen voor de ANBO-

PCOB. We zien uit naar een feestelijke en 

zinvolle Adventsviering waarbij we samen 

ons voorbereiden op het Kerstfeest. Dat 

doen we naar we hopen met een groot 

aantal ANBO-PCOB-ers met een liturgie 

die de commissie zelf heeft samengesteld. 

Samen zingen we bekende Advents- en 

Kerstliederen, luisteren we naar enkele 

gedichten en worden we bepaald bij de 

woorden van het Kerstevangelie.  

Ook mogen we ons weer verheugen in de 

aanwezigheid van de zanggroep Mickle 

Melody, inmiddels voor de Adventsviering 

van de ANBO-PCOB een vertrouwd 

gezicht. We kijken er naar uit om met u het 

feest van het Licht te vieren. 

In het nieuwe jaar is het weer mogelijk om 

elkaar te ontmoeten tijdens de 

nieuwjaarsbijeenkomst. Een plaatsgenoot 

zal een invulling geven aan de middag  

(zie omschrijving bijeenkomsten). 

Ook in de privé sfeer is Kerstfeest vieren 

altijd een hoogtepunt, om samen met 

gezin/familie bijeen te zijn. 

Zo kunnen we de decembermaand 

betitelen als de wintermaand en de 

feestmaand. Daar zal ik wat uitgebreider 

over schrijven. 

 

Maar allereerst een korte terugblik op de 

verkiezingen in Amerika. In aanloop naar 

de verkiezingsdatum (5 november) felle 

uitspraken over en weer van de 

presidentskandidaten. Immigranten 

moeten vrezen voor hun verblijf in Amerika 

als Trump president wordt. Het legaliseren 

van abortus is een “heet” onderwerp. 

Volgens de prognose wordt het een nek 

aan nek race. Krijgen de VS de eerste  
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vrouwelijke president in de persoon van 

Harris? 

Na de stemming de uitslag en zie Trump 

heeft met ruime meerderheid gewonnen. 

Hoe men er ook over denkt, er zal zeker 

een andere koers worden ingeslagen.  

Zijn uitspraken over de lopende oorlogen,  

 

 

 

 

immigratiewet, handelsakkoorden, 

klimaatakkoord, buitenlandse politiek is 

toch wel beangstigend. Gezien zijn 

eerdere presidentschap zal hij zich 

waarschijnlijk anders opstellen op het 

wereldtoneel. 

We hebben het gememoreerd en gaan 

onze gedachten bepalen bij wat de maand 

december ons te bieden heeft. 

Wintermaand 

 

 
 

De maand november kende uitersten wat 

het weer betreft. De eerste helft was het 

aangenaam herfstweer, zonnig en droog 

met voor de tijd van het jaar aangename 

temperaturen. Echter in de derde week 

kregen we een behoorlijke speldenprik van 

de winter. Zeker in het noorden en oosten 

van het land een flink pak sneeuw. 

Sneeuwpret alom bijvoorbeeld op de 

Posbank bij Arnhem. Ook de nachten 

waren koud met vriezend weer.  

Een voorbode voor een koude(re) winter? 

Het weer is altijd wel een 

gespreksonderwerp en zeker met de 

winter in aantocht. Wordt het een zachte, 

normale (kwakkelende) of strenge winter? 

Met de klimaatveranderingen in ons hoofd 

(stijging van de temperatuur) is de 

verwachting een normale winter. Volgens 

de statistieken is er sinds 2013 geen 

strenge winter meer voorgekomen. 

We kunnen nog zo fantaseren over het 

verloop van de winter, 

weersvoorspellingen zijn onberekenbaar. 

Daarom waag ik mij niet aan 

voorspellingen het is zo als het komt.  

We hebben alvast kunnen ervaren hoe 

een “witte kerst” er uitziet, mogelijk is het 

werkelijkheid op de komende kerstdagen. 

In ieder geval gaan we een donkere tijd 

tegemoet. Al vroeg moet het kunstlicht 

aan, want het “grote” licht gaat vroeg uit. 

We naderen de “kortste dag en de 

“langste” nacht (21 december). 

 

Feestmaand 

 

In de winkelcentra is de sfeerverlichting 

aangebracht en zien we de uitnodigende 

etalages voor het winkelende publiek. 

Hoewel er tegenwoordig  veel “gewinkeld”  

wordt op het internet. 
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December begint met het commerciële 

feest van Sinterklaas. Bij de intocht enkele 

schermutselingen over “zwarte” piet met 

een link naar racisme. Juist op dit moment 

een beladen woord. 

De verkoopcijfers lopen weer hoog op. Als 

u deze nieuwsbrief ontvangt is dit feest 

reeds voorbij en zeggen we: Dag 

Sinterklaasje, tot volgend jaar. 

 
 

De tuincentra zijn reeds vanaf eind 

oktober ingericht op kerst. Kerstbomen 

verschijnen en de woningen worden met 

de nodige verlichting versierd. Dit alles om 

de kerstsfeer in en rond het huis te 

creëren. 

De Adventstijd is ingegaan, vier weken 

van bezinning en voorbereiding op het 

Kerstfeest. Zo hebben we op onze 

ontmoetingsmiddag ook een moment van 

bezinning. 

Komt allen tezamen is het aanvangslied 

op de Adventsviering op 12 december a.s. 

De kaarsen worden aangestoken, één 

voor één, teken van het naderende licht, 

om op het kerstfeest het volle licht te 

aanschouwen. “De komst van het Licht” is 

het centrale thema voor de 

Adventsviering. De kerstboodschap zal 

klinken: “U is heden de Heiland geboren” 

en stemmen we in met de engelenzang: 

“Ere zij God in de hoge”. 

Deze boodschap geeft ons vertrouwen 

voor de toekomst in de schemering van 

ons leven. 

Kerst is het feest van de hoop. In de 

misère van de tijd wordt Jezus geboren. 

Komt God als een kwetsbaar Kind naar de 

wereld. Het is het feest van God die 

mensen niet aan hun lot overlaat. 

Immanuel: God met ons. Laten we samen 

de komst van het Licht vieren met woord 

en gezang op 12 december a.s. 
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Kom met het licht van uw vertrouwen. 

Kom met het licht van uw hoop. 

Kom met het licht van uw liefde. 

Ontferm U, Heer, ontferm U. 

  

  
 

Het blok van de scheurkalender wordt 

steeds dunner om tenslotte uit te komen 

bij het keerpunt van het oude en nieuwe 

jaar. Het verleden wordt overdacht. 

Misschien met gemengde gevoelens. 

Maar ook dankbaarheid mag er zijn dat er 

weer een jaar aan ons leven is 

toegevoegd. 

Welke verwachtingen heeft u voor het 

nieuwe jaar? Als christenen gaan we ook 

in 2025 blijmoedig op weg wetende dat er 

in de Bijbel staat geschreven: “Ik zal alle 

dagen bij u zijn”. 

Laat de geboren Koning onze gids zijn op 

onze levensweg anno 2025 

 

Het bestuur en de commissie van de 

ANBO-PCOB Lansingerland wensen u en 

allen die u dierbaar zijn Gezegende 

Kerstdagen en Voorspoedig Nieuwjaar. 

 

 

Als afsluiting een gedicht van Ida Favre 

 

Kerstfeest 

 

Een helder licht omspant de aarde, 

waar men in ’t donker leeft. 

God zelf is ’t die ’t ons geeft 

dit Kind van onschatbare waarde. 

 

Een helderlicht voor onze harten, 

waar nu nog zonde is. 

God weet van ons gemis, 

Hij redt ons van zorgen en smarten. 

 

Een helder licht schijnt ons in de ogen, 

het leidt ons naar de stal, 

naar ’t wonder van ’t heelal 

o God vol liefde en mededogen. 

 

Een helder licht schijnt op de wegen. 

God neemt ons bij de hand, 

tot in het vaderland. 

Zijn kruisdood wordt ons tot een zegen. 

 

Dit helder licht voor ons gegeven, 

biedt ’t kindeke ons aan. 

Kan men dit nog weerstaan? 

Het is het Licht van eeuwig leven. 

 

 

 

 

 
 

ALGEMENE  BERICHTEN 

Medeleven 

Aan het einde van het jaar blikken we 

terug. PCOB leden waarvan geliefden zijn 

overleden, of die geconfronteerd zijn met 

ziekte en zorg vanwege hun gezondheid. 

Hierdoor is het niet meer mogelijk om de 

ontmoetingsmiddagen te bezoeken. Maar 

ook blijde gebeurtenissen hebben plaats 

gevonden zoals huwelijksjubilea, een 

verjaardag als kroonjaar of geboorte van  
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klein - en achterkleinkinderen. Het is een 

voorrecht dat mee te mogen maken. In 

alle omstandigheden wensen we u Gods 

kracht en nabijheid toe.  

Welke omstandigheden er in uw leven ook 

van toepassing zijn, weet dat er een God 

is die u geleid op uw levensweg. 

Een lied uit de bundel van Johannes de 

Heer luidt: 

Heer, wees mijn Gids op heel mijn 

levenspad, 

wees Gij mijn Gids. 

Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 

 

 

wees Gij mijn Gids. 

Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij 

voor, 

dan ben ‘k gerust en veilig volg ‘k Uw 

spoor. 

 

Nu aan Zijn hand, dwaal ‘k nimmer van de 

weg. 

Hij is mijn Gids. 

’t Zij door moeras of wel langs struik en 

heg, 

leidt mij mijn Gids. 

Licht, vriend’lijk licht stroomt van Zijn 

aangezicht, 

‘k houd daarom steeds mijn oog op Hem 

gericht. 

 

  
 

 

 

 

 

OPROEP!  OPROEP! 

 

ANBO-PCOB Lansingerland nodigt alle 

ANBO-PCOB leden van de drie kernen 

Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en 

Bleiswijk van harte uit voor de 

gezamenlijke 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST op  

9 januari 2025 in zalencentrum 

“Rehoboth” in Berkel en Rodenrijs. 

Een ontmoeting met ANBO-PCOB-ers om 

elkaar een gelukkig en gezegend 

nieuwjaar toe te wensen en een toast uit 

te brengen op weer waardevolle 

ontmoetingsmiddagen. Kom allen naar  

 

 

 

OPROEP!  OPROEP! 

 

Berkel en Rodenrijs voor de start van het 

ANBO-PCOB jaar 2025. 

Na de opening zal plaatsgenoot Hans van 

Woerkom, verhalenverteller, aan ons 

verhalen vertellen. Hoe is Hans gekomen 

tot het worden van verhalenverteller?  

Mijn liefde voor verhalen ontstond thuis en 

op de basisschool. Mijn vader vertelde 

thuis smakelijke anekdotes over alles wat 

hij meemaakte. Ook op de basisschool en 

middelbare school werd hij geïnspireerd 

door verhalen van docenten. 

Hans werd leraar in het basisonderwijs. 

Het verhalen vertellen ging hem steeds 

beter af, beleefde plezier aan verhalen  
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vertellen. Zo is hij professioneel verhalen 

verteller geworden. 

Welke verhalen Hans op onze 

nieuwjaarsbijeenkomst komt vertellen is 

niet bekend. We zien uit naar zijn komst 

en zijn belangstellend naar zijn verhalen. 

 

Daarna is er volop gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten, nieuwjaar te wensen en 

gezellig in gesprek te gaan. Dit alles onder 

het genot van een drankje en een hapje. 

 

 

 

 

 

 

We rekenen op veel ANBO-PCOB-ers uit 

Lansingerland!  Ook belangstellenden zijn 

hartelijk welkom. 

 

Wanneer:  9 januari 2025 

Plaats:       zalencentrum “Rehoboth”,  

                  Wilhelminastraat 2, Berkel en 

                  Rodenrijs.   

Tijdstip:     inloop vanaf 13.45 uur voor  

                   koffie/thee 

aanvang bijeenkomst 14.15 

uur 

nieuwjaar wensen vanaf ca. 

15.30 tot ca. 16.45 uur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Van de penningmeester 

 

Het jaar 2024 raakt alweer snel ten einde, 

dus doet de penningmeester middels dit 

schrijven de officiële aankondiging voor de 

automatische incasso die voor 2025 eind 

januari zal plaats vinden. De hoogte van 

de contributie voor 2025 is voor 

alleenstaanden € 40,50 en voor een 

samengesteld lidmaatschap € 66,00. Bijna 

alle leden hebben ingestemd met een 

automatische incasso. Diegenen die geen 

machtiging hebben verstrekt ontvangen 

een schriftelijk betaalverzoek. De 

penningmeester doet een oproep aan de 

leden die hun administratie toevertrouwd 

hebben aan de kinderen, breng ze op de 

hoogte van de incasso afschrijving van de 

ANBO-PCOB. Mocht u vragen hebben 

over de contributie en betaalwijze dan kunt 

u contact opnemen met Anton Roodsant 

06- 26 31 29 10 of per e- mail 

a.c.roodsant@gmail.com   

Een ieder dank voor de medewerking. 

De penningmeester Anton Roodsant 
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Rabo Club Support 

De ANBO-PCOB Lansingerland heeft 

meegedaan aan de Rabo Club Support 

actie. De Rabo bank ondersteunt jaarlijks 

verenigingen met een financiële bijdrage. 

Als lid van de Rabobank ben je 

stemgerechtigd om je stem aan drie 

verenigingen te geven. 

Het ontvangen bedrag van de Rabo Club 

Support actie bedraagt € 250,00. Alle 

leden die op ANBO-PCOB Lansingerland 

hebben gestemd hartelijk dank voor uw 

stem! 

 

 

BIJEENKOMSTEN 

 

ANBO-PCOB- Berkel en Rodenrijs 

 

Terugblik bijeenkomst 14 november 

2024 

Op donderdag 14 november zijn we als 

ANBO-PCOB-Lansingerland weer bij 

elkaar gekomen voor onze maandelijkse 

bijeenkomst in zalencentrum “Rehoboth” 

in Berkel. 

De middag werd geopend door de 

voorzitter Henk Oosterwijk met een 

hartelijk welkom aan de vele aanwezigen. 

Hij leest vervolgens uit Lucas 17 vers 11 

t/m 19 over de tien melaatsen, die door 

Jezus zijn genezen en een nieuw leven 

beginnen. Slechts één van hen, een 

Samaritaan, keerde terug om God te 

verheerlijken en Jezus te bedanken, 

waarna Jezus antwoordde: Zijn niet alle 

tien rein geworden? Waar zijn de anderen 

om God eer te geven? Dit Bijbelgedeelte 

wordt gelezen met het oog op de vorige 

week gehouden Dankdag. 

Ook voor ons mag het danken aan God in 

ons leven centraal staan voor de 

zegeningen en al het goede dat we van 

Hem telkens weer mogen ontvangen.  

Na een overdenking over het gelezen 

gedeelte en het openingsgebed worden 

door Henk enkele mededelingen gedaan.  

 

 

 

Eenieder wordt door Henk herinnerd aan 

de Adventsviering, die gehouden wordt op 

de middagbijeenkomst op 12 december. 

Voor de aansluitende broodmaaltijd kan 

men zich tot 9 december opgeven bij de 

penningmeester Anton Roodsant. Hiervoor 

wordt een eigen bijdrage gevraagd van  

€ 17,50. Elders in deze nieuwsbrief vindt u 

nadere informatie. 

Het volgende ANBO-PCOB magazine zal 

omstreeks 5 december worden bezorgd. 

Vervolgens wordt door Henk het woord 

gegeven aan de heer Robert Ligthelm, die 

een presentatie houdt over de “Kralingse 

Buitenplaatsen van de 16e t/m 20e eeuw”. 

Robert introduceert zichzelf en geeft een 

inleiding over zijn presentatie. Hij woonde 

vroeger in Kralingen en heeft een boek 

over dit onderwerp geschreven, dat ter 

inzage ligt.  

Aan de hand van afbeeldingen van oude 

prenten en schilderijen worden diverse 

buitenplaatsen getoond in Engeland, 

Frankrijk, Duitsland en ook in Nederland. 

Het Arcadische leven uit de 17de en 18de 

eeuw is vastgelegd in schilderijen en 

tekeningen. Het verzamelen hiervan werd 

voor Rob in de loop der jaren een hobby 

wat heeft geresulteerd in boeiende 

verhalen, een boek en vele afbeeldingen, 

foto’s van oude ansichten, burchten, 

kastelen op vele plekken in binnen- en 

buitenland. 

De buitenplaatsen van Kralingen 

bestreken vanaf de 16de eeuw een 

oppervlakte die gelegen was ten noorden 

van de Maas en groter was dan het 

toenmalige Rotterdam; ooit lagen in deze 

omgeving 40 buitenplaatsen.  

Veel plassen in Kralingen zijn ontstaan 

door veenwinning; de meeste plassen zijn 

gedempt, en alleen de Kralingse plassen 

zijn overgebleven. Het bekende gezegde 

“Zo oud als de weg naar Kralingen” vindt 

hier zijn oorsprong en was gelegen aan de 

huidige ’s-Gravenweg en de Oudendijk. 

Bekende buitenplaatsen passeren de 

revue zoals Trompenburg, Slot Honingen, 

Dijk- en Maessigt (Dijkzicht), Van Stolk,  
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Struisenburg en Woudenstein (Excelsior). 

Voor oude bekenden uit Rotterdam zijn de 

verhalen en beelden sprekende 

begrippen. De buitenplaatsen werden in 

de loop der jaren verdrongen door 

Rotterdam dat naar het noorden 

uitbreidde. 

Tegen half vijf wordt de presentatie door 

Robert beëindigd en hebben we veel 

kennis opgedaan over de geschiedeis en 

het ontstaan van de buitenplaatsen, 

burchten en kastelen en volop kunnen 

genieten van een “wijk” in het 

tegenwoordige Rotterdam.  

Commissielid Arijanna Vos sluit deze 

middag af met een passend gedicht en 

wenst iedereen een goede thuisreis.  

 

Bijeenkomsten 

 

De eerstvolgende bijeenkomsten staan 

gepland voor: 

 
●  12 december 2024:  Adventsviering 
met aansluitend een broodmaaltijd.  
De liturgie is voorbereid door de 
commissieleden, afwisselend met woord 
en gezang. 
Tevens zal de zanggroep “Mickle Melody” 

medewerking verlenen. De Adventsviering 

sluiten we af met een drankje en een 

hapje. Aansluitend  willen we weer  een 

gezamenlijke broodmaaltijd houden. 

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd 

van € 17,50. U krijgt daarvoor een 

uitgebreide broodmaaltijd met soep, 

diverse belegde broodjes, 

krentenbrood en fruit. Het bedrag graag 

overmaken op de rekening van ANBO-

PCOB Lansingerland:  

NL65 RABO 0156 0233 85 onder 

vermelding van Adventsviering. 

We beginnen om 14.00 uur en eindigen 

om ca. 18.00 uur. Opgave is gewenst! 

Dit kunt u doen bij Anton Roodsant (06 

26 31 29 10) en Henk Oosterwijk 

(5115271) tot uiterlijk  

 

9 december 2024. Indien u zich heeft 

opgegeven en plotseling verhinderd 

bent geef dit dan ook door! 

We zien uit naar een grote opkomst en 

een goede voorbereiding op het 

Kerstfeest. 

Tijdstip: 14.00- ca. 18.00 uur in 

zalencentrum “Rehoboth”. U bent allen 

van harte welkom en breng ook eens een 

gast mee. Speciaal ook de leden uit 

Bergschenhoek en Bleiswijk nodigen we 

van harte uit om deel te nemen aan de 

Adventsviering en de broodmaaltijd.  

Zo gaan we als één PCOB Lansingerland 

op weg naar Kerstfeest 2024. Wel graag 

opgeven dat u aan de broodmaaltijd 

deelneemt ! 

●   9 januari 2025: 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 
starten we met een gezamenlijke 
bijeenkomst voor alle leden in 
Lansingerland in zalencentrum “Rehoboth” 
in Berkel en Rodenrijs. Voor de invulling 
van de middag wordt verwezen naar de 
omschrijving op bladzijde 5 onder het 
kopje “Algemene Berichten”. 
 
Tijdstip:  vanaf 13.45-16.45 uur in 
zalencentrum “Rehoboth”. U bent allen 
van harte welkom en gasten en 
belangstellenden zijn eveneens 
welkom. 
 
ANBO-PCOB Bergschenhoek 
 
Die middag zal in het teken staan van de 
Adventsviering, die door de 
commissieleden is voorbereid en wordt 
georganiseerd met een aansluitende 
uitgebreide broodmaaltijd. 
Wij nodigen u van harte uit voor deze 

middagbijeenkomst op: Donderdag  

12 december vanaf 14:00 tot circa 18:00 

uur in zalencentrum “Rehoboth” in 

Berkel en Rodenrijs. 

Muzikale medewerking zal worden 

verleend door de zanggroep Mickle 

Melody.  
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Het bedrag graag overmaken op de 

rekening van PCOB Lansingerland:  

Voor de maaltijd kan iedereen zich tot  

9 december opgeven bij de 

penningmeester Anton Roodsant.  

Eigen bijdrage voor de maaltijd:  

€ 17,50. 

Het bedrag graag overmaken op de 

rekening van ANBO-PCOB 

Lansingerland 

NL65 RABO 0156 0233 85 o.v.v. 

Adventsviering. 

Elders in deze nieuwsbrief vindt u verdere 

informatie. 

Alle ANBO-PCOB-leden uit 

Bergschenhoek worden samen met de 

leden uit Berkel en Bleiswijk voor deze 

middag uitgenodigd. 

Beschikt u zelf niet over vervoer naar 

Berkel, probeer dan zo veel mogelijk met 

elkaar mee te rijden. Misschien kunt u 

gebruik maken van de 3B-bus, die u van 

Bergschenhoek naar Berkel brengt.  

Als voor u vervoer dan nog een probleem 

is kunt u zich wenden tot een bestuurslid 

van ANBO-PCOB-Lansingerland, een 

plaatselijk commissielid of u belt  

010-522 55 65.  

Wij proberen voor u een passende 

oplossing te vinden.  

Het bestuur van ANBO-PCOB-

Lansingerland stelt het erg op prijs om alle 

leden de gelegenheid te bieden elkaar te 

ontmoeten. We ontmoeten elkaar graag 

weer op deze middag en hopen op een 

goede opkomst. 

 

 

OVERIG  PCOB- NIEUWS 

Zorgtoeslag 2025 verhoogd en 

verruimd 

De bedragen voor de zorgtoeslag 2025 

zijn inmiddels bekend. Dit zijn de 

gevolgen: 

 

 

 

• De maximale zorgtoeslag stijgt 

voor alleenstaanden met € 8,00 per 

maand naar € 131,00 

• De maximale zorgtoeslag stijgt 

voor iemand met een 

toeslagpartner met € 14,00 per 

maand naar € 250,00 

De zorgtoeslag is een compensatie voor 

de premie voor de basis zorgverzekering. 

De compensatie is dit jaar niet volledig; de 

maandpremie voor de basisverzekering 

stijgt namelijk met gemiddeld € 11,00 

Aan de andere kant is wel het maximum 

inkomen waar je nog zorgtoeslag kunt 

krijgen omhoog gegaan. Voor 

alleenstaanden ligt de grens in 2025 op  

€ 39.719,=  Heb je een toeslagpartner, 

dan is de maximale grens € 50.206,= 

Als u al zorgtoeslag ontvangt, zal de 

Dienst Toeslagen die automatisch voor u 

aanpassen. Ontvangt u nog geen 

zorgtoeslag? Check dan voor de 

zekerheid of u er wel recht op hebt. 

Wat is het standpunt van ANBO-PCOB 

voor wat betreft de zorgtoeslag? 

Wij vinden de oplossing die destijds is 

gekozen om de hoge basispremie te 

compenseren via een toeslag een 

omslachtige weg. Die er bovendien toe 

kan leiden dat mensen die voor een 

toeslag in aanmerking komen de toeslag 

niet aanvraagt. Daarnaast is veel 

administratieve rompslomp gemoeid met 

de uitvoering van de zorgtoeslag. 

Het onnodig rondpompen van geld kan 

simpel opgelost worden. Er zijn twee 

mogelijkheden. 

1. De basispremie dusdanig verlagen 

dat de zorgtoeslag niet meer nodig 

is; 

2. De zorgtoeslag automatisch (dus 

zonder aanvraag) toekennen aan 

een ieder die er recht op heeft. 

https://anbo-pcob.nl/advies-en-hulp/vragen-en-antwoorden/belasting/wat-is-de-zorgtoeslag-in-2025/
https://anbo-pcob.nl/advies-en-hulp/vragen-en-antwoorden/belasting/wat-is-de-zorgtoeslag-in-2025/
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Tot slot 

Tot ziens op de Adventsbijeenkomst in 

Berkel en Rodenrijs op 12 december 2024 

en natuurlijk voor de 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2025 

in Berkel en Rodenrijs. 

Als bestuur en commissie hopen we veel 

ANBO-PCOB leden uit Lansingerland te 

begroeten. 

TOT OP DE BIJEENKOMSTEN VAN 12 

DECEMBER 2024 EN 9 JANUARI 2025!! 

DENK AAN DE OPGAVE VOOR DE 

BROODMAALTIJD TOT UITERLIJK 9 

DECEMBER 2024! 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende ANBO-PCOB Magazine en 

nieuwsbrief verschijnt rond 30 januari 

2025 

Het bestuur en de commissie wensen u 

Gezegende Kerstdagen, een Gezond en 

Voorspoedig Nieuwjaar en natuurlijk weer 

een plezierig en inspirerend ANBO-PCOB 

jaar. 

Heeft u vragen over enig onderwerp? 
Vraag het aan: 

Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk:   

Anton Roodsant       06 26 31 29 10  
Henk Oosterwijk       010-511 52 71 
Bergschenhoek: 

Piet van der Gaag  010-522 55 65 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



GEZEGENDE  KERSTDAGEN  EN  GELUKKIG NIEUWJAAR 
 
 



 


