
* Bloesemtocht 
 
Op dinsdag 19 april 2016 was het dan zover! We zorgden dat 
we op tijd bij De Brink waren om tegen half 11 allemaal goed 
gemutst in de bus van ‘De Groot’ uit Ede konden stappen voor 
de 1e excursie in 2016. We reden voor de bloesemtocht via een 
toeristische route door de Betuwe richting Leerdam waar we 
vanaf 11:45 uur konden inschepen. 
Juist samen in de bus is het heel gezellig. Ook heel mooi dat 
mensen met een rollator ook mee gingen en zo konden we 
samen genieten van de schitterende tocht, juist in deze tijd, 
waarin de bomen en bloemen uitbotten en bloeien in 
lentepracht. We troffen ook schitterend weer en waren op tijd bij 
de boot in Leerdam. De bus moest wel een diepe daling maken, 
maar Adri de chauffeur zette ons daar veilig af. 
 
Op de boot zocht 
iedereen een 
plaatsje, zette de 
boot koers op de 
Linge en konden we 
een drankje bestellen 
en werd de soep al 
gauw geserveerd.  
 
 
 

Een poosje later was 
het warme- en koude 
buffet aan de beurt en 
tot onze grote 
verbazing kwam dit 
zomaar door de vloer, 
vanuit de keuken in het 
benedenruim, met een 
lift naar boven. Het 
leek wel ‘Sesam open 
u’. 



Daarna mochten we 
per tafel in de benen 
komen en zelf bepalen 
wat je opschepte, uit de 
enorme keuze die er 
werd aangeboden. Er 
was echt voor elk wat 
wils. En alles smaakte 
overheerlijk. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inmiddels vertelde de kapitein 
wat er allemaal te zien was zo 
links en rechts. Mooie huizen 
en tuinen en fabrieken. En aan 
de waterkant veel vogels, 
ganzen en eenden, nog 
broedende of al met jonge 
kuikentjes. Wat hebben we er 
veel gezien. 
 

 
Deze man was een 
enthousiaste verteller. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Na de maaltijd zijn de 
meeste van ons nog 
even bovendeks gegaan 
om te kunnen zonnen en 
even uit te waaien en 
werd er ook nog 
gesmuld van ijs-sorbet of 
een drankje! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En toen werd het 
al weer tijd voor de 
terugreis, waarbij 
Adri de chauffeur 
ons af en toe weer 
wees op bijzon-
dere bezienswaar-
digheden. We 
reden terug over 
de Utrechtse 
Heuvelrug. Ook 
heel mooi, maar 

dit is toch weer een totaal ander gebied. 



De chauffeur liet ons ook de hoogte van de zendmast in Lopik 
raden. En wat dacht je wat, die is 340 meter hoog. De rede is 
dat deze zender Zuid-Limburg moet kunnen bereiken, waar de 
hoogte met 330 meter daar net onder blijft. 
 
Wel werd het op de terugreis steeds stiller in de bus. Wat 
hebben we genoten van deze dag en van de prachtige natuur 
waarin we God’s macht en majesteit zo eindeloos rondom ons 
mochten zien ten toon gespreid. Ik denk dat ik wel namens alle 
deelnemers spreek wanneer ik zeg: Bestuur van de PCOB 
hartelijk dank voor deze geweldig geslaagde dag.          
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