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Van de voorzitter
Licht voor de toekomst

“Wat gaat de tijd toch snel” of “waar blijft de tijd”, regelmatig hoor ik deze uitroep.
Er is ook een gezegde, “de tijd ligt achter ons, de toekomst ligt voor ons”. Ineens
denk je, december, de laatste maand van 2024! De gezellige dagen, Sinterklaas, de
Kerst, de jaarwisseling. Wij spoeden ons naar het nieuwe jaar 2025. Het nieuws in
2024 bestaat uit uitersten. De tegenstelling kan niet groter tussen: een intens ge-
lukkig gezicht van een atleet, welke een gouden medaille heeft gewonnen in Parijs
en de beelden van hopeloze gezichten van kinderen en de ouders in de vluchtelin-
gen kampen in Gaza. Vele doden als gevolg van de oorlog tussen Rusland
en Oekraine. Welke veranderingen zullen wij ondervinden met de ver-
kiezing van de nieuwe president van Amerika. Komt er vrede in het
Midden-Oosten en in Oekraine? De wereldleiders hebben in 2025 een
grote verantwoordelijkheid om rust te brengen in onze wereld. De
klimaatverandering, met overstromingen, bosbranden, abnormaal
hoge temperaturen, bedreigt mensen op grote schaal in hun be-
staan. De politici in ons land moeten in 2025 veel crisissen op-
lossen met de juiste maatregelen. Hierbij ontstaat in ons
“polderland” altijd langdurige discussie.

ANBO-PCOB wenst de politici wijsheid en Gods ze-

gen bij het nemen van de moeilijke besluiten.

Met deze gedachten laten we 2024

achter ons en begroeten
we het jaar 2025.

In de adventsweken be-
reiden we ons voor op de



geboorte van Jezus Christus. Een klein kind, liggend in een kribbe, wordt aangekon-
digd als de vrede stichter in de wereld van 2000 jaar geleden en de wereld van nu.
Het motto van de advent-kerstviering van de ANBO-PCOB op 10 december a.s. is
“Nacht van Vrede”. Kerst is de tijd van ‘vrede op aarde’ voor de mensen en voor
een ieder persoonlijk. Het engelenkoor dat aan de herder in het veld verscheen,
zong: ‘Eer aan God in de hoogste hemelen vrede op aarde voor de mensen die hij
lief heeft’.

Vrede is een groot woord. Misschien te groot; we durven het nauwelijks op de lip-
pen te nemen. Hoe kunnen we spreken van vrede, als er oorlog is en mensen elkaar
en de aarde onrecht aan doen? Misschien heeft vrede niet zozeer te maken met
grote woorden, maar vooral met kleine dingen. Elkaar groeten in de naam van de
Opgestane; doorlopend zoeken naar nieuwe wegen; het gesprek blijven aangaan;
het leven vieren in al zijn volheid. En dit alles geinspireerd door die ene geboorte,
tweeduizend jaar geleden, midden in de nacht.

“Christus, jij bent een lichtend vuur voor mij uit, een ster boven me. Jij bent het
licht en de liefde die ik in de ogen van andere zie”.

Danken en herdenken. Tijdens de ledenmiddag (19 november 2024) hebben we
stilgestaan bij twee momenten: t.w. dankdag (3 november 2024) en herdenken
overleden PCOB leden. Dankbaarheid en verdriet gaan in het leven samen. Tijdens
de ledenmiddag hebben we geluisterd naar liederen en teksten, gezongen door
Martine Dubois, de zingende boswachter uit Biddinghuizen. Het was een middag
waarin de liefde voor de schepping, het leven, de natuur en het verdriet, zichtbaar
en voelbaar werd.

Dankdag: Op dankdag staan wij mensen stil bij de afhankelijkheid in het leven.
Dankbaar voor de oogst, dankbaar voor het leven, dankbaar dat de God ons op het
oog heeft en voor ons zorgt. Als wij ons bewust worden, dat niet die ene dankdag




maar dat we alle dagen dankbaarheid mogen tonen, in de vreugde dat wij mogen
leven in Gods schepping. Een lied voor dankbaarheid:

God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot, alle vrucht der velden moeten
we U vergelden, dank voor het dagelijks brood.

Niet voor schuren, die niet duren, gaf Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde, niemand honger lijdt.

Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. Open onze oren, Heer, opdat
wij horen, ’t roepen aan de poort.

Wij dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij, laat in goede daden ‘'t woord
van uw genade opgaan, sterk en vrij. Amen.

Herdenken: Verdriet bij het verlies van een partner, een geliefde, een familielid.
Het is een gebeurtenis welke het leven van de nabestaanden in 2024 heeft be-
heerst. Ook als het overlijden niet recent heeft plaatsgevonden, blijft het verdriet
en gemis aanwezig. Leest u het gedicht “Stil is het geworden” van Marinus van de
Berg.

“Stil is het geworden, stil na al die mensen, na al die woorden: sterkte, doorgaan,
moed houden. Stil na al die handen, stil in dit huis, in de tuin. Stil op straat, stil als
ik opsta, steeds stiller. Stil kijk ik naar de kaars, stil brandt ze voor jou, jij bracht
zoveel licht. Stil ben jij af- en aanwezig”.

Tot slot: Het bestuur van ANBO-PCOB Dronten wenst u een gezellige december-
maand. Gezegende kerstdagen. Een gezellige jaarwisseling. En een gelukkig en
gezegend nieuwjaar 2025.

Een oproep van Platform Senioren Dronten
Kerstactie 2024

Het Platform hoopt rond de kerstdagen, eenzame ouderen senioren te bereiken
met een “warm kerstpakket”.

(1)U kunt zich aanmelden om een kerstpakket te ontvangen. (2)U kunt zich aanmel-
den om een kerstpakket te bezorgen bij een senior.

Ga dan naar platformseniorendronten.nl/kerstactie



Op de website staan twee aan-
meldformulieren. Na invullen
verzendenviade buttonopde _ /<
website. —

U doet toch ook mee!!!!

ANBO-PCOB Dronten

De fusie van ANBO en PCOB is landelijk een succes.
Plaatselijk begint de fusie zichtbaar te worden. De fu-
sie zorgt ook voor creatieve ideeén. Klaas van Slooten uit
Swifterbant, heeft een kunstwerk vervaardigd. Zie de foto. “‘

Het is het nieuwe logo van ANBO- L )

PCOB. Het is gemaakt van metaal. Het 1

logo is uitgezaagd volgens het originele

ontwerp. Een waardevol kunstwerk.

Tijdens de ontmoetingsmiddag op 15 oktober jl. heeft Klaas
het kunstwerk aan het bestuur van ANBO-PCOB Dronten
overhandigd. Klaas hartelijk dank voor je inzet. Bij gelegen-
heid zal het kunstwerk getoond worden.

Van de bestuurstafel

Kort verslag van de PCOB-bestuursvergadering van dinsdag 12 november 2024.
Voorzitter Arie Arkenbout opent de vergadering met het lezen van een gedicht
van Jaap Zijlstra.

De agenda wordt vastgesteld, de post bekeken en het verslag van 7 oktober
doorgenomen

Correctie: De Lief en leedcollecte van 24 september heeft € 69,70 opgebracht ipv
€60,70

- De Raboclubactie heeft het prachtige bedrag van € 876,43 opgeleverd

- Verslag van de Regiobijeenkomst op woensdag 6 november 2024 in Lelystad.
Voorzitter Arie Arkenbout heeft deze bijeenkomst bijgewoond:

Arkenbout benoemt een aantal zaken die besproken zijn: Met uitzondering van de
PCOB-afdeling Urk heeft iedere afdeling te kampen met bestuursproblemen. Hij
prijst onze afdeling dan ook .gelukkig met een volwaardig bestuur!
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Er is ook gesproken over het ANBO-PCOB contributiebeleid. Hieraan wordt nog
volop gewerkt en ook de ledenraad moet zich er nog over buigen. Op dit moment
is bekend dat er in 2025 nog niets verandert.

- Voorbereiding Adventsviering op 10 december;

De liturgie is in concept klaar. We maken afspraken over wie, welk onderdeel voor
zijn/haar rekening neemt.

De volgende vergadering wordt vastgesteld op 21 januari 2025, 13.30 uur.

Truus Reinhoudt

Verrassing

O ja, zei de voorzitter tijdens de vergadering op
12 november, ik heb nog iets bijzonders te
melden namens het hoofdkantoor. Bij zo’'n
mededeling ga je daar als bestuur even echt voor
zitten met de gedachte: Wat komt er nu weer op
ons pad...

Maar... het was deze keer echt iets bijzonders!
Tijdens een gesprek van Arie met de directeur van
ANBO-PCOB was het secretariaat van uw afdeling
ter sprake gekomen en had Arie gezegd dat uw
secretaris daaraan relatief veel werk besteedt.
Wat bleek: ANBO-PCOB heeft daarvoor een blijk van waardering beschikbaar: een
steekspeldje in de vorm van een zonnetje.

Zelf vind ik een blijk van waardering absoluut onnodig, want het hele bestuur
werkt hard!

Maar nu het toch op tafel lag, heb ik het toch met dank aanvaard.

Hoe het er uit ziet, ziet u op de foto, en mocht u op één van de volgende
bijeenkomsten iets op een vestje/jasje zien glimmen dan is dat het ANBO-PCOB
zonnetje van uw secretaris!

Truus

Platform senioren

Het Platform senioren Dronten (u heeft er over kunnen lezen in de Drontenaar)
hoopt rond de feestdagen ongeveer 350 eenzame oudere senioren te bereiken met
een “warm” kerstpakket waarin onder meer thee is opgenomen. De gehele groep
is rond de 600 — 800 groot en met velen is contact door diverse organisaties zoals
de kerken, Meerpaal Welzijn en anderen.
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Er worden vrijwilligers gezocht om pakketten af te leveren bij de senioren en als
vervolg, op een later tijdstip, een kopje thee te gaan drinken bij de betrokken se-
nior.

Op onderstaande internetpagina kunnen zowel senioren als vrijwilligers (en dat
mogen ook senioren zijn!) zich aanmelden. Ook anderen mogen een senior aanmel-
den maar wel na toestemming van de betreffende senior!

Het project is onderdeel van het bredere project “Weer Meetellen” van het Platform.
Dit onderdeel wordt bekostigd uit het Maatschappelijk Fonds van Windplan

Groen dat wordt beheerd door Stichting Burgers in de Knel.

Het project wordt uitgevoerd door vrijwilligers -senioren, verbonden via hun orga-
nisaties aan het Platform en is een initiatief van Mireille van der Velden , lid van het
netwerk van Stichting Burgers inde Knel die dit deelproject “We laten je niet al-
leen” dan ook coérdineert. : 06 14042107

https://platformseniorendronten.nl/kerstactie/

Met vriendelijke groeten,
Wim Lanphen
06 43707055

Uitgelicht
Tijdens de eerste ontmoetingsmiddag van 2025 op dinsdag 4 feb. ontvangen we:
verhalenverteller Gert Talens uit Dronten

Gert Talens neemt ons in 2 x 35 minuten mee in boeiende verrassende verhalen
en beelden uit Dronten en omgeving.
Er is voldoende gelegenheid om er met elkaar over na te praten!
een echte ontmoetingsmiddag!

Van harte welkom!
Locatie: Open Hof.
Aanvang 14:00 uur
Zaal open: 13:30 uur
Entree: € 4,- inclusief koffie of thee.


https://platformseniorendronten.nl/kerstactie/

Uitnodiging

Advent/Kerstviering
dinsdag 10 december, 14.00 uur in Open Hof
inloop vanaf 13:30 uur

spreker:
Dirk-Jan Steenbergen

Thema:
‘Nacht van vrede'

Medewerking wordt verleend door het
Flevo's Mannenkoor

Na afloop van de viering
gezellig samenzijn met een drankje

toegang vrij
collecte tijdens de viering

van harte welkom!




Madrion Reizen biedt iedereen de gelegenheid te genieten van een leuk dagje uit!

Alleen, met z’'n tweeén of met een groepje. Bent u geinteresseerd in één van deze dagtochten? Bekijk dan de
uitgebreide informatie op onze website en boek direct, of bel ons op (0321) - 33 62 39.

Opstapplaatsen: Dronten de Ark, Biddinghuizen bushalte Plein, Swifterbant tankstation Shell, Lelystad Centraal
Station

Kaarsjesavond
10 December
Pantropica (voorheen Orchideeén-
hoeve) is extra sfeervol met kerst-
decoratie en duizenden kaarsjes.
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Isbeelden Festival

17 Januari

Ga mee naar een wereld waar cre-
ativiteit geen grenzen kent en elke
stap nieuwe ontdekkingen brengt.

40-45 de Musical

13 Februari

Waan u in de strijd tussen twee
broers, die in de oorlog tegenover

DE MUSICAL elkaar komen te staan.

Moulin Rouge! de Musical

5 Maart

Laat u meevoeren naar Parijs en
maak kennis met het extravagante
cabarettheater Moulin Rouge.

Kerstmarkt in Miinster

12 December

Geniet van de verschillende kerst-
o markten verdeeld over de binnen-
JOWE stad en proef de echte Duitse sfeer.

& Chocolade en Rotterdam
1 4 Februari
i\ Duik in de wonderlijke wereld van

! de chocolaterie en ontdek daarna
de wereldstad Rotterdam.

Disney’s Frozen de Musical
19 Februari 2025
Laat uw hart smelten door deze
I hartverwarmende musical met
Wl orachtige decoratie en kostuums.

De Zwarte Parel

=21 April

p:Ontdek het Friese boerenleven van
vroeger en ontmoet het belangrijk-
1" w.ste werktuig: het Friese paard.

Familiefeest, relinie of andere bijeenkomst?
Ook dan staat Marion Reizen voor u klaar.
Kijk snel op onze website voor de mogelijkheden.

www.marionreizen.nl. % 0321-336239 <«

info@marionreizen.nl



De legende van de kerstroos

Overgenomen uit “Open Deur” december 2005
Tekst: Stephan de Jong.

De herder liepen gehaast naar de stal waarover de engelen hadden verteld. Ze
wilden het Kind van Kerst met eigen ogen zien. De jongste had onderweg een
witte roos met prachtige rode besjes gezien.

Die had hij geplukt om aan het Kind te geven.

Onderweg zag hij een paar vogels die honger hadden en hij gaf hun een paar bes-
jes van zijn roos.

Een hongerig eekhoorntje kreeg ook wat.

Elke keer dat hij er een besje aftrok knakte de roos een beetje, of scheurde er een
stukje van de steel.

Zo kwam de jonge herder bij het Kind in de kribbe.

De wijzen uit het Oosten hadden prachtige geschenken: goud, wierook, mirre.

De herder had alleen zijn verlepte roos.

Het kind in de kribbe strekte zijn handje uit. Hij greep niet naar het goud en de an-
dere kostbare geschenken maar naar de kapotte roos.

Hij raakte de roos aan en op dat moment werd deze weer fris, recht en even mooi
als tevoren.

Want deze roos was een geschenk uit een goed hart.

Sindsdien heet deze roos de kerstroos. Mooi wit, maar zonder besjes.

De vogels en de eekhoorn weten waarom...

Kerstroos In bittere kou
In de winter bloei ik, verlicht ik
argeloos kwetsbaar donkere harten
als een pasgeboren kind en straal als een gevallen
op aarde en herrezen ster
op aarde




Kerstnacht

Met de koren op de tv
zong ik - haast onbewogen-
het 'Ere zij God' mee,
gewoon uit gewoonte
en omdat ik het nog kende...

maar dan ontwaakt de herinnering,
het lichte heimwee naar die
eerste keer

toen ik er bij was in de grote kerk
en dit slotlied niet zingen kon,
omdat mijn keel dicht zat

met tranen die het kaarslicht

tot grote schittersterren maakte.

en ik zou weer

26 haar huis willen lopen

aan de hand van mijn vader,
geen ander geluid in de nacht
dan het nabeieren van de klokken
en het kraken van de verse sneeuw
onder onze voorzichtige voeten.

Jits Postema
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Belangrijke datums: noteer ze in uw nieuwe agenda!
Seizoen 2024-2025

Open Hof in Dronten
Aanvang 14:00 uur

Seizoen 2024-2025
4 februari 2015 - zie uitgelicht
11 maart 2025 ALV, 15 april

Alle ontmoetingsmiddagen worden gehouden in: zalencentrum

Een lied uit de coronatijd als wens voor het nieuwe jaar.

Als de zorg en de angst zijn geweken

Als verwarring en pijn zijn gestild,

Als we elkaar met omhelzing begroeten,
Zijn we blij: onze hoop is vervuld.

Als we dankbaar en voluit weer zingen
En delen het brood en de wijn

Zal de vrede die wij elkaar wensen

Als een groet van de eeuwigheid zijn.

Weet je: alles wat ons heeft getroffen
Stelt de vraag hoe nu verder te gaan,

Te bedenken, elkaar te beloven

Als een nieuw mens in het leven te staan.

Tot die tijd: dat vertrouwen en liefde

Als de bakens zijn langs de weg.

Leef die hoop, leef Gods wil, leef je roeping
Heel je leven, ja iedere dag.

Tekst: John Bell, vertaling: Roel Bosch
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Ledenadministratie

Wijzigingen van 7 oktober t/m 20 november
Overleden

Per 4-nov. 2024 mw. G. Bremer-Hoekstra,
Biddinghuizen

Verhuisd

Mw. J. van Gelder-Leeuw, Dronten naar Dronten

COLOFON

Vz: Dhr. A.H. Arkenbout, T: 383831
E: arieadriearkenbout@ziggo.nl

Secr: Mw. G.L. Reinhoudt-Meulenberg, Zuidsingel 16, 8255 CG Swifterbant

T: 321390, E: reinhoudt@solcon.nl

Pnm: Dhr. P.L. Baak, T: 337405
E: baakvantoor@gmail.com
Bank: NL74RAB00348168098
t.n.v. PCOB, afdeling Dronten

Lid Swb: mw. L.M. lJzerman-v.d. Berg
T:06-21917082, E: h.m.ijzerman@solcon.nl
Lid Bdh: Vacant

Hulp bij invullen belastingaangifte: Distr. Maandblad en Nieuwsbrief:
Coordinator: Dhr. G. Koetsier

Dhr. J. Foppes, T: 841213 Eurosingel 200

E: foppesjan@gmail.com T: 06-53706155

E: gkoetsier@solcon.nl
Ledenadministratie:
Dhr. E. Spriensma, T: 313839, E: pcob.ledenadm@gmail.com

Commissie Lief en Leed:
Vacant

Samensteller nieuwsbrief: Dhr. J. Bax, T: 06-23101757, E: koosbax@outlook.com
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