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Contributie 2024:  € 34,00 (alleenstaanden);       € 55,00 (echtparen)  
Contributie 2025:  € 39,00 (alleenstaanden);       € 52,50 (echtparen) 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 Opzeggen van het lidmaatschap bij het afdelingsbestuur en het landelijk bestuur 
Utrecht kan uitsluitend schriftelijk vóór het einde van het kalenderjaar met een 
opzegging-termijn van één maand, dus voor 1 december. 

 Bij overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap. Restitutie van het lidmaat-
schapsgeld vindt niet plaats. Leden die niet aan hun financiële verplichtingen 
voldoen kunnen per 1 december worden uitgeschreven als lid. 

Persoonsgegevens van leden worden door het bestuur van de eigen afdeling 
bijgehouden in een ledenbestand. Het bestuur geeft veranderingen in de persoons-
gegevens en nieuwe leden door aan het landelijk bureau in Nieuwegein en 
omgekeerd. 

Kopij voor het oktober-nummer inleveren vóór 14 januari 2025  

Zoektocht naar sleutel van het toilet 14 - 15 
Herkomst Stille nacht 16 
Kerstgedicht 17 
’t Is Waarlijk…….Wonderbaarlijk 18 
Vraag & Antwoord/ Even lachen 19 
Op de vensterbank/ Nieuwjaarwens 20 
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Een Kind is ons geboren 

Op 25 december vieren we het feest van Christus’ geboorte. Die geboorte 
kwam overigens niet onverwacht.  Eeuwen daarvoor heeft Jesaja, een 
tijdgenoot van de profeet Micha, Zijn komst al aangekondigd. Dat is uniek en 
wonderlijk tegelijk. Wie heeft ooit gehoord dat 
van een geboorte van een baby kennis werd 
gegeven nog ver vóór die geboorte heeft plaats 
gevonden?  

De profeet staat om zo te zeggen met een 
verrekijker van het geloof voor zijn ogen en 
roept dan uit: “Een Kind is ons geboren”. 
Geboren, dat wil zeggen: Jezus is precies als elk 
ander kind ter wereld gekomen.  Als we de stal ingegaan waren, zouden we 
een gewoon kindje in de kribbe hebben zien liggen. Jezus, God uit God, en Licht 
uit Licht, is echt mens geworden. 
Toen wij in het paradijs tegen God opstonden, moest Hij zeggen: zie, de mens 
is geworden als Onzer één. Dat betekende dood en ondergang. Maar bij de 
kribbe mogen we in verbazing zeggen: zie, God is geworden als onzer één. En 
dat houdt in: verlossing en leven. Voor wie? Voor zondaren, die in duisternis 
wandelen en bij het Kind knielen om door Zijn genadelicht beschenen te 
worden. Wie zo bij Hem komt, gaat zingen:                                                                                   

“Komt verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint, ziet vervuld der 
zieler wensen, ziet dit nieuwgeboren Kind! ” 

 
Opgave KERSTLUNCH  
o Of u aan de maaltijd meedoet; het aantal personen 
o Eventuele dieetwensen 
o Kosten € 12,50 over te maken op de rekening van de  

penningmeester met vermelding van uw naam en kerstlunch 
Opgeven voor 7 december a.s. bij: Cor den Dopper, zie pag. 2 

We hopen u graag te ontmoeten bij onze activiteiten. 

Namens het bestuur,  
Cor den Dopper, 
Voorzitter. 
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UITNODIGING 
 

Voor de bijeenkomst van de leden van de PCOB Dordrecht 
die gehouden zal worden op: 

VRIJDAG 20 DECEMBER 2024 
in de Maranathazaal van het kerkgebouw De Wijnstok 

Dubbelsteynlaan 70, Dordrecht-Dubbeldam. 
LET OP: ANDERE LOCATIE en AANVANGSTTIJD 

Tijd 12.30 – 14.00 uur 

KERSTLUNCH 

 

Tijd: 14.30 -16.30 uur 

ADVENTSVIERING 
Deze wordt geleid door ds. E. Groeneveld, 

Geestelijk Verzorger PZC Crabbehoven 

AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• Adventsviering  en tussentijds een pauze. 

• Sluiting 

Collecte: Deze is bestemd voor de Stichting 4Watoto. Deze is werkzaam in 
Congo heeft als motto: “Ieder kind heeft recht op een veilig thuis, educatie, 
liefde en een omgeving waar hij of zij zijn dromen kan nastreven. We 
zoeken aansluiting en samenwerking om samen het verschil te maken”. 
Laten wij die het zoveel beter hebben als die kinderen in Congo, met kerst 
hen gedenken in onze collecte . 

 Het bestuur  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

LET OP: 
Het eerst volgend maandblad januari/februari 2025 

verschijnt eind januari 2025 
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Meditatie 

MIJN TIJDEN ZIJN IN GODS HAND (Psalm 31 : 16. vert. HSV) Alweer is een jaar 
voorbij. Wat vliegt de tijd snel. De tijd hebben wij niet in de hand. Voor ons 
denken is het dan ook niet te vatten dat de Eeuwige boven de tijd staat. 
Sterker: Hij heeft de tijd gemáákt. De tijd hoort bij de geschapen werkelijkheid.  

Daarin is alles tijdelijk. Van een jongere zeggen we: ‘dat kind heeft de tijd nog 
voor zich’. Van een gestorvene zegt men: ‘die is uit de tijd.’ Maar de Here God 
is de Ene die macht heeft over de tijd. Over de verhouding tijd - eeuwigheid is 
veel nagedacht. Toch gaat het in Psalm 31 niet over dat thema.  

De psalm is van een dichter, mogelijk David, die zware moeilijkheden ervaart. 
Hij moet er diep door. Deze psalm is één schreeuw om hulp en kracht. Een 
roep om redding uit de nood. Alles wankelt. Toch heeft de dichter één houvast: 
zijn God. Aan Hem klemt hij zich vast in de ellende. Hij weet en spreekt het ook 
uit: ‘Mijn tijden zijn in Gods hand’. Hij heeft het hier over zijn levenstijden. Over 
elke fase van zijn bestaan. De tijd van de jeugd, van de volwassenheid, van de 
ouderdom, van het levenseinde. Die tijden.  

De concrete dagen en jaren van het leven. Er is geen moment van het leven 
dat hij niet gedragen wordt door de krachtige handen van de Heer. In die 
handen legt hij zijn leven, zoals vers 6 weergeeft: ‘In Uw handen beveel ik mijn 
geest’ – woorden die de Here Jezus sprak aan het kruis. In die Vaderhanden 
ben je veilig, wat er ook gebeurt. Zo mogen ook wij in geloof ons 
toevertrouwen aan onze hemelse Vader. In alle tijden van ons leven, in goede 
en kwade dagen. Hij is nabij.  

Ds. Arie Romein 

 

 

 

Het bestuur van onze afdeling ANBO- 
PCOB-Dordrecht wenst alle leden 
gezegende Kerstdagen en een 

Vredevol Nieuwjaar 
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UITNODIGING  

Voor de bijeenkomst van de leden van de PCOB Dordrecht 
die gehouden zal worden op: 

DONDERDAG 9 JANUARI 2025 

in de Biesboschzaal van verzorgingshuis “Dubbelmonde” 
Koningstraat 290 in de wijk Dubbeldam. 

Aanvang 14.30 uur 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
Op deze middag willen we ook ANBO-leden uit Dordrecht 
verwelkomen, waarbij presentaties over ANBO-PCOB  

en over de afdeling  DORDRECHT worden gegeven. 
Na de pauze is er gelegenheid met elkaar kennis te maken 

onder het genot van een hapje en een drankje. 
 

AGENDA: 

• Opening door de voorzitter 

• Presentatie en gesprekjes in groepjes 

• Pauze 

• Nieuwjaarsreceptie 

• Sluiting 

We rekenen zoals gewoonlijk op een goede opkomst. 
  Met vriendelijke groeten 
  Het bestuur  

 

Volgende bijeenkomst 

in de Biesboschzaal van verzorgingshuis “Dubbelmonde” 
Koningstraat 290 in de wijk Dubbeldam. 

Op donderdag 20 februari 2025 vertelt de heer D. Coster over de 
stichting “Exodus”, over terugkeer en plaatsing in de maatschappij 

van ex-gedetineerden. Van harte uitgenodigd 
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 Voor u gelezen: 

“Chateau Migrainel” 

Goede wijn behoeft geen krans, maar vroeger was 
goede wijn lange tijd zeldzaam. In 1973 vatte de 
dokter in de film “Dokter Pulver zaait papavers” de 
ervaring van veel mensen treffend samen: “Hoe 
duurder de wijn, hoe zuurder”. 

Legendarisch is de oudejaarsavond in De avonden 
van G.K. van ’t Reve uit 1947. De moeder van 
hoofdpersoon Frits veroorlooft zich  een uitspatting 
en koopt appel-bessenvruchten-wijn.  

’s-Avonds bij de oliebollen neemt 
ze er een slokje van. “Zuur” zei ze, 
de mond samentrekkend, 

“afschuwelijk zuur”. Ook zat het venijn in de staart. 
Dan smaakte de wijn wel goed, maar stond ie stijf van 
het sulfiet en dan had je de volgende dag  knallende 
koppijn. Deze hoofdpijnwijntjes werden ook wel 
Chateu Mograine” genoemd.  Tegenwoordig zijn er 
betere wijnen verkrijgbaar bij de slijterij en de supermarkten. 

“Uit Goude jaren – Annegreet van Bergen” 

 
  

BERICHT VAN HET BETUUR 

In aanloop naar harmonisatie van de contributie binnen 
de ANBO-PCOB worden de bedragen van het 
lidmaatschap in 3 jaren op het  gelijke niveau van het 
landelijk bedrag te komen. 

Dit houdt ook in dat het persoonlijk en het duo-
lidmaatschap voor onze leden wordt omgezet naar een lidmaatschap van een 
wooneenheid, waarmee de partner of huisgenoot van dezelfde voordelen, zoals 
hulp en advies en belangenbehartiging gebruik kunnen maken. 
Meer hierover in ons volgend nummer. 
Het bestuur 
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Rijbewijskeuringen CBR in Dordrecht 

Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 
75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat 
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet 
bezoeken van het CBR. 

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in Business-
point Dordrecht woensdag 4 + 18 dec. 2024 en 8 + 22 jan. 2025 van 13.00-
17.00 uur medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 53,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:  
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300. 
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar 
www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

 
  

 Komt u op 11 december naar de 

bijeenkomst over krachtig ouder 

worden in Alblasserdam?  

Hoe bereidt u zich voor op straks?   

Inloop met koffie/thee: van 12.15 tot 12.45 uur 

Starttijd: 13.00 uur 

Eindtijd: 17.30 uur 
Waar? Cultureel Centrum Landvast, Haven 4, Alblasserdam 

Aanmelden via ontvangen bericht ANBO-PCOB of via de website:  

 https://anbo-pcob.nl/agenda/krachtig-ouder-worden-alblasserdam-

11-december/melden via de website   

http://www.regelzorg.nl/
http://www.regelzorg.nl/oogarts
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Immanuël-God met ons 

Luister: ik heb je wat te zeggen; 
o nee, het is geen nieuw verhaal, 
en ik gebruik heel sim’ple taal, 
er is niet veel aan uit te leggen. 

’t Is enkel dit: God weet dat mensen 
zo vreeslijk eenzaam kunnen zijn, 
dat ze alleen hun angst en pijn 
verdragen moeten, tot de grenzen 

van kracht en moed zijn overschreden; 
zo tobben ze wanhopig voort, 
omdat geen mens hun noodkreet hoort, 
geen mens weet wat er wordt geleden. 

En omdat God niet kan verdragen 
dat zό Zijn wereld ondergaat, 
zond Hij Zijn Zoon, die metterdaad 
Bij ons wou zijn. Hij hoort ons klagen.  

Kijk, daarom werd de Heer geboren- 
Het kerstfeest zegt je: Hij met mij 
en ik met Hem. God is dichtbij, 
je mag voor altijd bij Hem horen. 

   

Uit de bundel  ‘Hemelhoog en Aardediep’’ 
van Nel Benschop 
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Mutaties PCOB leden  11 oktober 2024 tot en met 14 november 2024 

Nieuwe leden: 
➢ 01-11-2024: Mw. A.N. Van de Berg-Swijnenburg,  Koningstraat 26, 

3319  PA. 
➢ 22-10-2024: Dhr. D.C. Klaasse, Koningstraat 246, 3319 PH,   

geb. 31-12-1936,  
➢ 22-10-2024: Mw. G.C. Klaasse-Fioob, Geb. 28-06-1937 

Overleden: 
➢ 04-11-2024: Mw. K. van Wijk-Tromp, Jhr. V.d. Wall Repelearstraat 9, 

3319 CP op de leeftijd van 94 jaar. 
Wij wensen de familie Gods Zegen toe 

verhuisd: 
➢ 25-10-2024: Fam. Korporaal, van Abraham Kuyperweg 154  

naar Tak van Poortvlietstraat 121A, 3317 JS 
➢ 29-10-2024: Fam. Flach van Repelaerstraat  

naar Koningstraat 444, 3319 PH 

Van harte gefeliciteerd: 
Vanaf januari 2024 vermelden we maandelijks onze jarigen  van 80, 85 en 90 
jaar en ouder. Wilt U niet vermeld worden, dan kunt U dit aangeven. 

➢ 04-12-1932 J. van Vliet, Erica 7, 3317 HG                                     – 92 jaar 
➢ 16-12-1931 G.H. Tijssen, Azobé 90, 3315 NA                              –  93 jaar 
➢ 19-12-1939 C.E.C. Pike, Haringvlietstraat 437, 3313 EK             – 85 jaar 

29-12-1933 A. de Jonge, Vreedonklaan 2. 3317 HS                    – 91 jaar 
Ook alle overige jarigen en de niet genoemden van deze maand feliciteren wij 
van harte en wensen U alle goeds toe voor het komende jaar. 

Huwelijksjubileum: 
➢ 11-11: Fam. De Vries zijn 60 jaar getrouwd 
➢ 19-12: Fam. Wor zijn 50 jaar getrouwd. 

Van harte gefeliciteerd. 

PCOB jublileum: 
➢ S.A. Biemond-v.d. Leer, Doornenburg 126, 3328 AD - 25 jaar 

Van harte gefeliciteerd met Uw jubileum. 
 
Nico Bogaards 
ledenadministratie 
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WIST U DAT? 

Een speculaaspop is een grote speculaaskoek die door de afdruk van een 
koekplank in de vorm van een figuur gebakken wordt. Een speculaaspop, 
vroeger een vrijer genoemd, wordt traditioneel met het Sinterklaasfeest 
gegeven.  
Vroeger versierde een jongen een pop van speculaas met bijvoorbeeld glazuur 
en noten. Deze bracht hij naar een meisje om haar te laten merken dat hij 
gevoelens had voor haar. Als de pop door het meisje werd aangenomen, waren 
de gevoelens wederzijds. 

Taaitaai is een lekkernij die met name in de sinterklaastijd wordt gegeten. 
Taaitaai lijkt qua smaak veel op speculaas; er zit echter ook een anijssmaak 
aan. Het product is zolang het vers is niet bros zoals speculaas, maar letterlijk 
"taai". Om er een hap van te eten is zelfs enige trekkracht nodig. Taaitaai wordt 
meestal in de vorm van figuren gebakken. Vaak stelt de figuur de 
goedheiligman zelf voor, of een van zijn pieten. Vroeger gaf een jongeman zijn 
geliefde een hart van marsepein of een vrijer van speculaas, maar als hij 
taaitaaikoek gaf dan werd dat door zijn geliefde niet in dank afgenomen. 
Taaitaai stond dus niet hoog op de lijst van lekkernijen. 

Het verschil tussen pepernoten en kruidnoten 
herken je snel aan de vorm en de structuur. 
Een pepernoot heeft een onregelmatige 
dobbelsteenvorm en is zacht van structuur. 
Een kruidnoot is rond van vorm en heeft een 
brosse en harde structuur. 

De banketletter is een lekkernij die 
voornamelijk wordt gemaakt en gekocht in 
aanloop naar het Sinterklaasfeest. Dat de 
letter S vaak gebruikt wordt kunnen we dus eenvoudig verklaren: het is de S 
van Sinterklaas.  

Een mogelijke oorsprong van de banketletter is te vinden in de gewoonte uit 
de 19e eeuw om sinterklaascadeaus onder een kleed te leggen. Om aan te 
geven voor welk kind de cadeaus waren, lag er een letter van brooddeeg 
bovenop. 
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(vervolg: Wist u dat) 

Letters van brooddeeg, koek of banket kwamen 
eerder voor dan chocoladeletters, ze zijn al te zien 
op stillevens uit de 16e en 17e eeuw. 
Chocoladeletters worden sinds het eind van de 
19e eeuw gegeven. 

Borstplaat is een snoepgoed gemaakt uit water of 
melk, suiker en een smaakstof, zoals vanille of 

cacao. Borstplaat wordt voornamelijk gegeten in de periode rond Sinterklaas. 
In de tijd dat suiker in Nederland alleen nog gemaakt werd van suikerriet, dat 
ver weg groeide en met schepen opgehaald moest worden, was suiker een 
duur product. Het werd dan ook alleen gebruikt bij groots gevierde feesten, 
zoals bruiloften of het sinterklaasfeest. 

Voor en tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling zien we nog veel banket, al 
zijn dit niet altijd letters. Ook banketstaven en –kransen zijn dan een geliefde 
traktatie voor bijvoorbeeld bij de koffie.   

Een kerstkransje is een rond koekje of lekkernij in de vorm van een krans. In 
de kerstperiode in Nederland worden kerstkransjes wel in de kerstboom 
gehangen. 
Kerstkransjes kunnen van verschillende ingrediënten worden gemaakt: 

• deeg en bestrooid met geschaafde amandelen, kandij of suikerparels 
• chocola en eventueel bestrooid met musketzaad 
• schuim 

Het is al honderden jaren vaste prik om oliebollen te bakken of ze bij de bakker 
te halen, zodat je ze met een dikke laag poedersuiker kunt opeten tijdens de 
jaarwisseling. De allereerste oliebol werd gebakken in 1667, al heette het 
gefrituurde deeghapje toen nog een oliekoek. 

De geschiedenis leert ons dat de oliebol 
mogelijk ontstaan is tijdens de koude en 
donkere wintermaanden. Destijds was er nog 
geen verlichting of verwarming. Armen 
trokken langs de deuren en zongen liederen in 
ruil voor wat te eten. En je raadt het al: één van 
de dingen de ze veelal kregen, was een warme 
oliebol. 
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Hansjes kerstster 
Door Corry Schonewille 

Het is alweer december. Druk is het op de markt. Overal 
staan kerstbomen te koop en de stalletjes met potten 
vol rode en witte kerststerren doen vrolijk aan tegen het 
donkere groen. Het carillon speelt kerstliedjes. Mensen 
lopen haastig inkopen te doen, alsof er morgen weer 
geen dag kwam. Midden op de markt speelt een 
muziekkorps van het Leger des Heils. De tere klanken 
van het klokkenspel vallen bijna in het niet bij de zware 
tonen van de tuba. Een fijne nevel omhult alles en 

iedereen en maakt de verlichting sprookjesachtig. Hansje geniet. Het is haar 
eerste kerstmis in de grote stad. Met de kerstdagen had zij dienst. Dat was wel 
jammer. Het is dan altijd zo gezellig thuis. Vluchtig kijkt ze op haar horloge. Zij 
heeft nog een drukke avond voor de boeg. Over een uur moet ze weer in het 
ziekenhuis zijn. Dan begint haar avonddienst. 

Zou ze zo’n mooie kerstster kopen voor haar kamer? De marktkoopman kent 
zijn pappenheimers en houdt haar meteen een grote plant voor. “Voor jou, 
juffie en hij kost maar vijf gulden. Een koopje”. Hansje krabbelt in haar beursje. 
Een eerstejaars verdient niet zoveel en aan Sinterklaas is heel wat geld 
opgegaan. De man ziet haar verpleegstersschort en zegt: “Nou, omdat jij het 
bent, voor een knaak”. De koopman, die zijn goedheid wel beloond wil zien 
vraagt: “Waar werk je zus?” “In het Catharina-ziekenhuis”, antwoordt Hansje 
aarzelend. Ze wil de vriendelijke man niet voor het hoofd stoten, maar van dit 
soort vrijpostigheid is zij toch niet gediend. “Ik bedoel d’r niks mee hoor”, haast 
de man zich te zeggen, “maar toevallig weet ik, dat daar een oude vrouw ligt 
waar niemand zich om bekommert. Ze woont bij ons in de flat. Ze hebben haar 
gevonden en met een ziekenauto weggebracht. Zodoende…….” “Weet u ook 
waar ze ligt?” “Nou juffie, zoveel mot je me niet vragen. Ik weet alleen dat ze 
Sanders heet”. “Maar…….”, probeert Hansje. 

Ze had willen vragen of iemand van de flatbewoners haar ooit eens had 
opgezocht. De marktkoopman is echter intussen alweer met een volgende 
klant bezig, die wèl vijf gulden voor een kerstster moet betalen. Ineens is de 
markt zo mooi niet meer. 

Hansje is het harde ziekenhuisleven nog niet zo gewend. De hoofdzuster had 
al eens tegen haar gezegd: “Wanneer je doorgaat je alles aan te trekken van 
de mensen die je verpleegt, word je nooit een goede verpleegster. 
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(vervolg: Hansjes kerstster) 
Dat kunnen wij nu eenmaal niet. Het is zelfbehoud wanneer je niet alles naar 
je toetrekt. Je moet wel naar de mensen luisteren, maar wanneer je de kamer 
uit bent, moet je het weer vergeten zijn”. Zo ongeveer had het Hoofd het tegen 
haar gezegd. Gelaten had Hansje de preek over zich heen laten gaan. Ze was 
nu eenmaal zo. Het Hoofd had altijd wat op haar aan te merken.  
Ze had naar het ziekenhuis terug willen lopen, maar nu pakt zij  de bus, die net 
aan komt rijden. De wagen is overvol. Hansje doet haar uiterste best de plant 
te beschermen tegen ellebogen, tassen en duwende mensen. “Kom maar hier 
zitten”. Een jonge man biedt haar zijn plaats aan. Blozend gaat Hansje zitten, 
wat aan twee vrouwen de opmerking ontlokt: “Als wij nog zo’n ó   smoeltje 
hadden, hoefde we ook niet te staan”. 

Bij het ziekenhuis stapt Hansje uit. Haastig, als schaamde zij zich nog over de 
aangeboden zitplaats, wat de andere mensen allang weer vergeten waren. De 
portier maakt een grapje wanneer hij haar binnen ziet stappen. “Zo zus, is die 
plant voor mij?” zachtjes zegt hij nog: “In het vervolg de dienstingang 
gebruiken hoor. Anders krijg je er last mee”. Maar Hansje vraagt naar mevrouw 
Sanders. “Hoe kom jij daarbij?” ze vertelt van haar belevenissen op de markt. 
“Nou, die ligt op kamer 324. Toevallig moest ik het net opzoeken voor een 
meneer. Het leek wel een zeeman. Strepen op zijn mouw. Hij zal wel schrikken, 
hoewel ze haar nu wel weer wat opgekalefaterd zullen hebben. De vrouw was 
helemaal verwaarloosd. Ze ligt hier nu al drie weken en nog nooit heeft iemand 
naar haar gevraagd. Vandaag ben jij de tweede”. De portier vindt dat hij nu 
genoeg wijsheid heeft gespuid en grijpt naar de telefoon. Hansje aarzelt….. Ze 
kijkt naar haar plant en denkt: drie weken in een ziekenhuis en nooit bezoek 
gehad. Resoluut loopt ze naar de lift en drukt op knopje drie. Het kan nog net 
voor ze in dienst moet. Haastig loopt ze over de gang. Kamer 324. Een 
isoleerkamertje! Zou het zó ernstig zijn? Zou ze dan wel? Voor de deur blijft ze 
nog even staan. Aarzelend gaat ze naar binnen. Een magere grijze vrouw met 
grijs, en heel kortgeknipt haar, kijkt haar verwonderd aan. Naast het bed zit 
een man met een ernstig gezicht. Geen zeeman, ziet Hansje, maar iemand van 
de luchtvaart. Van rangen heeft ze geen verstand. “Ziet u….”, begint Hansje. 
Dan over haar verlegenheid heen, vertelt ze van de markt en zet de plant op 
het nachtkastje. Twee paar ogen kijken haar dankbaar aan. “Morgen kom ik 
weer bij u kijken hoor. Nu moet ik gauw naar mijn afdeling”. Gejaagd loopt ze 
door de gangen. Voor eten heeft zij geen tijd meer. Straks als het even niet 
druk is, neemt ze wel een paar boterhammen in het keukentje. 

  



 

  

18 
(vervolg: Hansjes kerstster) 
Zij komt bij mevrouw De Wit. Zeurderig als altijd. Elke keer heeft zij de grootste 
moeite de meter aan haar kwijt te raken. Mevrouw Sipkes is weer helemaal in 
de war. Ze heeft het altijd maar over Lottie. In het begin dacht Hansje dat ze 
het over een meisje had. Maar na enkele dagen is ze erachter gekomen dat 
Lottie een hond is. Nu ook weer. “Zuster, welke dag is het vandaag?” 
“Woensdag”, zegt Hansje. “Dan moet Lottie een blauwe strik om. Elke dag een 
andere”. “Ik zal ervoor zorgen hoor”, belooft Hansje prompt. “Dank u wel 
zuster”, zucht mevrouw Sipkes opgelucht. Hansje denkt, ik ben tegenwoordig 
van de eerste leugen niet meer gebarsten. Meneer van Zijl wil haar een 
snoepje toestoppen.  “Omdat je zo’n fijne meid bent. Niemand als jij kan de 
kussens zo lekker opschudden”. Wanneer ze op een kamer komt met een stel 
jonge kerels, zegt er een: “Als ik niet getrouwd was, zou ik je om een nachtzoen 
vragen”. Hansje kleurt tot achter haar oren en maakt dat ze wegkomt. Een 
bulderend gelach volgt haar tot op de gang. Zo vliegt de avond om. Voor ze het 
weet, is de dienst afgelopen. 
De volgende dag slaat ze haar thee-uurtje over en gaat bij mevrouw Sanders 
kijken. Ze ligt alleen. Haar ogen gesloten. Hansje schrikt van het in-bleke 
gezicht. Vel over been constateert ze. “Mevrouw Sanders……” “Dag kind”. 
Hansje neemt één van haar tere handen in de hare. “Ik kom morgen weer 
hoor”. Maar mevrouw Sanders is alweer weggezakt. Zo gaat het al een paar 
dagen lang. Tot Hansje op een keer weer de meneer aantreft. Hij volgt haar 
naar de gang. “Het gaat niet goed met moeder……” Nou, denkt Hansje. Dat je 
je moeder zo hebt kunnen verwaarlozen! Alsof de man haar gedachten leest, 
zegt hij: “U moet niet kwaad over mij denken. Ik werk bij een Amerikaanse 
luchtvaart-maatschappij. Moeder heeft nooit gewild dat ik ging vliegen. In 
Amerika ben ik getrouwd en heb een paar lieve kinderen, maar zij heeft mijn 
familie nooit willen ontvangen. Regelmatig stuurde ik haar geld. Gisteren ben 
ik in haar flat gaan kijken. Daar trof ik een onbeschrijfelijke rommel aan. 
Brieven en rekeningen van de bank lagen overal verspreid, en ongeopend door 
het huis. Ik heb wat persoonlijke bezittingen meegenomen. De rest wordt 
weggehaald. Buren, die niet wisten waar ik woonde, hebben mijn 
maatschappij geschreven dat moeder naar het ziekenhuis was gebracht. Ze 
durfden haar niet opzoeken. Misschien uit schaamte…… en moeder bemoeide 
zich met niemand”. Hansje voelde tranen opkomen. Dat niet! Denkt ze. De 
man zegt: “Het was een lieve gedachte van je om haar die plant te brengen”. 
“Heus, het was niets”, antwoordde Hansje. “Kind, het gaat niet om de 
hoeveelheid, maar om de gedachte die erachter steekt. 

 



 

  

 

 
 

Contacten - Netwerken 
Aan de hand van sprekerslijsten en in 

overleg met het bestuur, worden mensen 

uitgenodigd voor onze afdeling een 

presentatie te verzorgen. Houdt u van 

contacten leggen met sprekers voor onze 

contact-middagen ? Dan bent u voor ons de juiste man of vrouw. Een 

uitdaging? Neem contact op met onze voorzitter. Doen ! 
 

 

 
 
 

 



 

  

 
 

  



 

  

19. 
(vervolg: Hansjes kerstster) 
Ik heb meer ervaring van het leven dan jij. Dagelijks ga ik met veel 
mensen om, en dan leer je ze wel kennen”. “Weer een preek”, denkt 
Hansje. Ben ik zó’n rare stoetel?  
Er gaan een paar dagen voorbij. Wanneer Hansje weer komt, is 
mevrouw Sanders er niet meer. Ze informeert bij de hoofdzuster van 
de afdeling. Die kijkt haar bevreemd aan. “Wat een zorgen voor een 
onbekende!” van haar bureau pakt zij een klein pakje en een brief. 
“Wanneer je kwam moest ik je dit geven van haar zoon”. Hansje 
neemt alles mee naar haar kamer. In het pakje zit een mooi wit 
doosje. Op zachte watten ligt een fijn gouden kettinkje met een 
glanzend steentje. In de brief staat: “Helaas kon ik niet persoonlijk 
afscheid van je nemen. Moeder is rustig ingeslapen. Ik moet weer 
terug naar mijn werk en mijn gezin. Maar voor alles wat je voor mijn 
moeder in haar laatste dagen bent geweest wil ik je dit aandenken 
geven. Blijf geloven in de goedheid van de mensen. Ik weet niet wie 
of wat je bent, maar God gaf het goede voorbeeld met Kerstmis. 
John Sander”. 
Peinzend loopt Hansje naar haar afdeling. Belooft mevrouw Sipkes 
prompt dat Lottie met Kerstmis een rode strik zal krijgen en 
incasseert een standje van de hoofdzuster omdat ze zulke onzin 
uitkraamt. Ja, ik weet wel, dat je me niet mag, moppert Hansje in 
zichzelf. 
 

Op kerstmorgen zingen de zusters op de gangen. Overal blijven ze 
even staan. Hansje zet met heldere stem in: “Er is een kindeke 
geboren op aard”. De anderen zingen haar na. 
De hoofdzuster, die door haar collega van de andere afdeling al op 
de hoogte was gebracht van Hansje’s bezoeken aan mevrouw 
Sanders, denkt: “Hoe komt het toch, dat ik juist dit kind niet kan 
zetten? Is het mijn schuld? Met welke idealen ben ik zelf in de 
verpleging gegaan?” Wanneer de stoet verder over de gangen trekt, 
komt het Hoofd naast Hansje lopen. Die schrikt. Wat zou ze nu weer 
verkeerd gedaan hebben? De hoofdzuster 
legt haar hand op Hansje’s arm en zegt: 
“Zullen we Lottie vandaag een witte strik 
geven? De strik van de Vrede”. Blijf geloven 
in de goedheid van mensen……. 

“Ja”, zegt ze dan….., “voortaan delen we alleen 
witte strikken uit!” Ze kijken elkaar aan. Twee 
mensen, gevangen in de vrede van Kerstmis 
  

VACATURE: SECRETARIS/-ESSE 
Wellicht bent u degene die we zoeken of u kent in uw 
familie of kennissenkring iemand 
- die bekend is met het werken in Word  
- verslagen maakt van bestuurs- 
- vergaderingen en evt. correspondentie 
- onderhoudt met gastsprekers 
Het kost u wellicht slechts enkele uren op weekbasis. 
Uw Aanmelding of voordracht kunt u richten aan de voorzitter. 
Het zou fijn zijn wanneer we als bestuur weer compleet zijn. 
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Een kleine ster 

 

Wie zal na zoveel eeuwen 

van oorlog en geweld, 

wijl honger, angst en ziekte 

de wereld heeft gekweld, 

de moed hebben te zeggen 

“het duister is gezwicht. 

God is tot ons gekomen 

met vrede en met licht” 

 

Heer geef ons moed tot spreken, 

dwars tegen beter weten in. 

Geef ons geloof in twijfel, 

maak in ons einde een begin. 

Ga met ons in ons zoeken 

want Bethlehem lijkt ver. 

Schenkt U ons, als de wijzen, 

vandaag een kleine ster. 

 

Cobi Fontijn 
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’T IS WAARLIJK…….WONDERBAARLIJK 
NR. 346 

(Sinterklaas) 

Alleen mijn ventilator herinnert me nog aan de warme dagen van de afgelopen 
zomer. Als u deze column leest is Sinterklaas weer in Nederland gearriveerd en 
als het blad wat aan de late kant is, is hij alweer vertrokken. Maar vanaf 
september konden we al genieten van de chocoladeletters en pepernoten in 
de winkels. Ieder jaar wordt het vroeger en dat geldt ook voor Kerstmis. Al 
vroeg zijn alle attributen voor Kerst te verkrijgen en in veel tuincentra was eind 
oktober het hele kerstgebeuren al te bewonderen. Ik kom nog uit een tijd, en 
vele met mij, dat Kerst aanzienlijk soberder was. En dat gold zeker ook voor 
Sinterklaas. Sinterklaas was te bezoeken in de grote warenhuizen en mijn 
moeder nam mij dan ook mee van het ene warenhuis naar het andere. In mijn 
beleving waren het er heel wat terwijl ik nu vermoed dat het hooguit V&D en 
Linders waren. Het verbaasde mij hogelijk dat de man op zoveel plaatsen 
tegelijk was en het vervulde mij dan ook met gepaste eerbied. Ook zo’n 
attribuut waarmee men vroeger opgroeide: eerbied. Kom er nu nog maar eens 
om. In de supermarkt ben je verbaasd als de cassiêre je met “u” aanspreekt. 
En hoewel Sinterklaas een groot feest was, waren de cadeau’s niet overdreven. 
Daags daarvoor vond je ’s morgens een suikerbeest of chocolade muis in je 
schoen. Daar had je de avond daarvoor voor staan zingen bij de schoorsteen. 
En je kon er je alles bij voorstellen dat ’s nachts zwarte Piet afdaalde in de 
schoorsteen om wat in je schoen te deponeren. Waarom was hij anders 
zwart?! We waren blij met weinig want zo kort na de oorlog was er nog niet 
veel. En wat er was kon je niet allemaal betalen. Het was de tijd dat we nog 
een gasmeter hadden en je op de hoek bij de groenteboer gasmuntjes kon 
kopen. We moesten overal zuinig op zijn want het was of schaars of duur. Maar 
ik kan me niet herinneren dat er geklaagd werd. We wisten niet beter en onze 
ouders al helemaal niet want die kwamen nog uit de crisistijd. Achteraf heb ik 
bewondering voor mijn ouders die soms echte wonderen wisten te verrichten 
om ons kinderen blij te maken. Zo hadden zij op een keer een echte Sinterklaas 
en zwarte Piet bij ons thuis besteld. Ik herinner het me nog goed, want zwarte 
Piet dreigde quasi om onze kat in de zak te stoppen en daar kwamen wij hevig 
tegen in verzet. Wat ik kreeg weet ik niet meer. Maar ik zal er zeker blij mee 
zijn geweest. Want we waren blij met alles en dankbaar voor alles. De meeste 
van ons hebben nu zoveel meer. Laten we er dankbaar voor zijn. 

Cobi Fontijn 
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VRAAG & ANTWOORD 

De oplossing van de Palindroompuzzel was MEETSYSTEEM. 
Kennelijk was hij iets te moeilijk of klopte hij niet want het was niemand gelukt 
hem op te lossen. Daarvoor wil ik, Cobi Fontijn, mijn excuses maken. Hopelijk 
lukt het met de puzzel in dit blad wel. 

Dan volgen hier de antwoorden op de Bijbelvragen:  
1. Farao van Egypte 
2. Schapenfokker 
3. 20 gerstebroden 
4. Was je 7x in de Jordaan 
5. Koning Saul pleegde zelfmoord 
6. Broer Andreas 
7. Vanuit de gevangenis in Rome 

De inzenders waren: Ad Berrevoets, Renske Idsinga, Nel de Ronde. 
Na loting gaat de VVV-bon naar Ad Berrevoets. 

Hier volgen de nieuwe voor december: 
1. Waar werden de koningen uit het geslacht van David begraven?                                                            

2 kon. 14: 20;  2 kon. 15: 38;  2 kon. 16: 20;  2 kron. 9: 29; enz. …..  
2. Bovenop de ark in de tempel liet Salomo 2 gouden engelen maken. 

Welke houding hadden die engelen? 2 kon. 3: 13 
3. Welk leger beschermde Elisa bij de aanval op Dotan.?  2 Kon. 6 : 16 
4. Wat voor bijzonders had de reus ( familie van Goliath, van de 

Refaïeten) die bij Gat gedood werd?  1 Kron. 20: 6 
5. Wie komt Daniël het visioen van de ram en de bok uitleggen?  

Dan 8: 16 
6. De Farizeeën zeiden dat God hun vader was, maar volgens Jezus 

hadden zij een andere vader. Wie was dat dan? Joh. 8: 44. 
7. Wat ging Jozef van Arimatea kopen voor de begrafenis van Jezus?  

Joh. 19: 39 

Als u de oplossing vóór 14 januari 2025 
opstuurt aan de redactie, maakt u kans 
op een VVV-bon. 

Ik wens u allen veel puzzelplezier. 
Wil Berrevoets 
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OP DE VENSTERBANK 

Wanneer ik dit schrijf, is de Goedheiligman in 
aantocht. Omdat de pepernoten, kruidnootjes en 
chocoladeletters in september al in de winkels 
liggen, wordt de viering van Sinterklaasavond vaak 
overgeslagen. Hoe langer hoe vroeger na de 
vakantietijd worden de Kerstafdelingen van de 
winkels ingericht. Elk jaar worden de 
Kerstversieringen bonter en “Stille nacht” is er niet 
meer bij. Toch wil ik in dit nummer van ons 
Contactblad aandacht schenken aan een plant, die 
zijdelings met de Kerstversiering te maken heeft, nl. 
de “Kerstboom”. 

Ik koos hiervoor de KAMERDEN. Haar Latijnse naam is ARAUCARIA 
HETEROPHYLLA of ARAUCARIA EXELSA en is uit de familie Araucariaceae. 
Het plantengeslacht is genoemd naar de Indianenstam der Araukanen in Chili. 
De Kamerden, A. Heterophylla, is afkomstig van het eiland Norfolk. 
De legendarische kapitein Cook ontdekte deze plant op dit kleine eiland, dat 
tussen Australië en Nieuw Zeeland ligt. Aan het eind van de 19e eeuw was de 
Kamerden een veel voorkomende kamerplant. In onze tegenwoordige, 
centraal verwarmde huizen komt ze minder vaak voor, door de droge, warme 
lucht, waar ze slecht tegen kan. 

Hierdoor is de verzorging niet eenvoudig. 
Ze verlangt een lichte standplaats zonder directe zon maar veel frisse lucht in 
een koele kamer. 
Geef de plant om de paar dagen royaal water. 
Besproei haar bij droge lucht met onthard water. 
Kamerdennen bloeien niet en krijgen ook geen dennenappels, maar de 
naalden verspreiden bij aanraking een dennengeur. 

An 
 
 

 

 
  

Ik wens u gezegende Kerstdagen en een VOORSPOEDIG 



 

   



 

  

   

 

 

 



 

  

 
 

 


