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VOORWOORD                                                                                                                                                                                     

De jaarwisseling is voor veel mensen aanleiding voor een moment van bezinning; In wat voor wereld leven 

we, hoe leven wij, en waar ben ik zelf mee bezig.  Wat is onze taak?  Wat is onze verantwoordelijkheid?  En 

wat vindt de grote schepper van de situatie op de wereld, en het doen en laten van de bevolking op de 

aardbol Ik denk dat velen van u dezelfde zorgen hebben als ik; Wat gaat er allemaal nog gebeuren, en wat 

gaan onze nakomelingen nog meemaken?  We kunnen echter altijd blijven vertrouwen op God.  In 

Deuteronomium 31 vers 6 lezen we: Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang 

voor hen te zijn, want het is de Heer uw God die met u meegaat.  Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet 

verlaten.                                                                                                                                                                               

U allen wens ik een gezond, gezegend, en voorspoedig 2025 toe           

Wim van der Ham 

OMZIEN NAAR ELKAAR     

In verband met de privacywetgeving hebben we besloten geen persoonsgegevens (namen en adressen van 
leden) op de website te zetten. In de papieren Nieuwsbrief blijft wel alles vermeld.                                                                                                                                                                 

We wensen alle jarigen deze maand een fijne dag toe en Gods zegen voor het komende jaar                             

JUBILEA                                                                                                                                                                                                  

Op D.V. 17 januari hopen Janny en Leen Wigmans, te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn. We feliciteren 
hen van harte samen met hun kinderen en kleinkinderen. En wensen hun nog een gezegende tijd 
toe                                                                                                                                                                               
Weet u in uw omgeving zieken geef hen door. Zijn er jubilarissen laat het ons weten. 

Piet en Tera Donk.      Tel. Piet 0641507517.      Tel. Tera 0642250662. 

BIJEENKOMST 27 JANUARI                                                                                                                                                                

Ds. Tanja Viveen komt ons deze middag een voorstelling geven met als thema Rouw en Trouw, we 

luisteren naar verhalen van 2 mensen die in een verpleeghuis wonen.  De verteller vertelt over deze  

2 mensen en één van hen komt zelf aan het woord. Hun kinderen vertellen het verhaal vanuit hun 

perspectief. De verhalen gaan over moeiten van het ouder worden en het ingewikkelde van het zorgen 

voor een ouder, maar ook over de mooie momenten die daar dwars doorheen lopen. Gesproken tekst 

wordt afgewisseld met muziek. De confrontatie met de eigen kwetsbaarheid van je ouders, het brengt 

vragen en angsten met zich mee.                                                                                                                   

Tegelijkertijd zijn er soms verrassende momenten van kracht en 

verbondenheid.                                                                                                                                                             

Deze middag is in de Til te Giessenburg, aanvang 14.00 uur.                                                                                               

Breng gerust iemand mee, uw buurvrouw, mantelzorger, zoon of dochter.                                                                   

Het is voor eenieder een Eye opener. Koffie en thee staan voor u klaar, kosten €2,10 per kopje, wilt u 

zoveel mogelijk gepast betalen, pinnen kan ook. 



BIJEENKOMST 24 FEBRUARI                                                                                                                                                         

Deze middag komt Dhr. Kees Terlouw uit Vianen bij ons een prachtige film over Ierland laten zien, Kees 

reist veel en maakt mooie opnames tijdens zijn reizen. Deze middag is in het Bruisend hart in Hoornaar. 

Aanvang om 14.00 uur.  

OP WEG NAAR PASEN 31 MAART                                                                                                                                                

Deze middag hoopt Ds. P Verhoef uit Giessen-Oudekerk voor te gaan.                                                                                

Na de paasviering is er een warm buffet, daar kunt u zich voor opgeven door het bedrag van € 35,- over te 

maken op de rekening van PCOB Giessenlanden, het banknummer is NL07 RABO 0130 7175 17 Dit 

bedrag moet voor 15 maart op de rekening staan, dus wees op tijd!!!        Hartelijke groet van Coby 

VAN DE BESTUURSTAFEL                                                                                                                                                                                  

Veel heil en zegen!   Dit wordt deze dagen veelvuldig gezegd.   Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen, het 

zal u vast niet zijn ontgaan….    Voor u allen hoop ik dat het een jaar wordt waar u goed doorheen komt, in 

velerlei opzichten. Voorspoed, gezondheid en geluk zijn dingen die we elkaar toewensen, maar we weten 

ook dat we soms tegenslagen moeten verwerken en er mee moeten leren om gaan. Zo zit het leven nu 

eenmaal in elkaar.  Laten we proberen er met elkaar toch het beste van te maken!   Vanuit het bestuur kan 

ik niets meedelen, daar we, terwijl ik dit stukje schrijf, dit jaar nog niet hebben vergaderd.                         

Met een hartelijke groet: Meta de Groot, secr 

VAN DE LEDENADMINIESTRATIE                                                                                                                                                     

Aan het begin van het nieuwe jaar mochten we een nieuw lid begroeten: mw. Coby van Bruchem. 

Van harte welkom bij de PCOB Giessenlanden.                                                                                   

Verhuisd: Wim en Corry de Jong. Een goede tijd toegewenst in de nieuwe woning. 

Vriendelijke groet, Arie de Jong  

VAN DE PENNINGMEESTER   

Bij deze nieuwsbrief vindt u ook de nota voor de contributie van dit jaar De contributie is opnieuw niet 

verhoogd, en dus gelijk aan vorig jaar Vriendelijk verzoek voor 1 maart te betalen                                                                                                                                                                         

Met groeten van      Wim van der Ham 

 

 

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                


