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De foto’s op het voorblad zijn van Het Witte paard 
ingestuurd door Wim den Boer. 
Heeft u nog foto’s van Zwijndrecht en omgeving of van 
een andere mooie opname die we goed kunnen 
gebruiken in dit jubileumjaar? Als u die met ons wilt 
delen, dan graag insturen naar inadebruin@xs4all.nl  

Let op! 
In deze Nieuwsbrief vindt u een inlegblad met informatie 
over de betaling van de contributie voor 2025 
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Overweging  
                            

De Zandloper                                                  
Een zandloper op een kansel is misschien wel het  
mooiste voorwerp in een kerk in Nederland. 
De zandloper gaf predikanten en gemeenteleden enig 
besef van tijd tijdens een dienst en in het bijzonder 
tijdens de preek. Je kan ook  stilstaan bij de tijd en de 
onomkeerbaarheid van de tijd. Elke minuut die in ons 
leven verstrijkt, brengt ons dichter bij het stervensuur. 
 

Op de muur, hangen rouwborden van adellijken uit het verleden. Die 
borden zijn grote rouwadvertenties, Op sommige van die rouwborden 
vind je ook geschilderde zandlopers. De zandloper speelt namelijk een 
belangrijke rol in de symboliek rondom de sterfelijkheid van ons 
bestaan. Elk uur dat verstrijkt, brengt ons immers nader bij het 
moment waarop de zandloper is uitgelopen. Het zand van het leven 
glipt ons spreekwoordelijk tussen de vingers door. 
Maar over een zandloper in een christelijk gebedshuis kan wat worden 
gezegd. Zandlopers kun je namelijk omkeren en dan is er de kans op 
een nieuw begin. Een nieuwe start uit een mislukte periode, uit een 
uitzichtloze situatie, uit een depressie.  
Een kans om je te herpakken en het leven verder te gaan.  
 
We hebben allemaal wel eens onze benauwde momenten. Letterlijk. 
Dat je naar adem hapt. Figuurlijk. Dat je een boodschap hoort en het 
is alsof ze je keel dichtknijpen. Zo was het op deze aarde niet! God 
had deze aarde voor ons zo geschapen dat we onbezorgd konden 
ademhalen. Helaas: we zijn ongehoorzaam geweest. Daardoor is deze 
aarde een plaats geworden waar je soms dreigt te stikken. 
Maar  God heeft ons – als ik het zo mag zeggen – niet laten stikken! 
Letterlijk! Figuurlijk! Hij kwam in Jezus naar deze aarde. En je hoeft 
alleen je hand maar uit te steken om samen met Hem verder te 
kunnen 
In de christelijke traditie wordt de omkeerbaarheid van de zandloper 
dan ook gezien als symbool voor het nieuwe leven en de 
wederopstanding uit elke diepte van je leven.  
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 De wijze uil (een vertelling van F.G. Rooney) 
 

De uil werd als heel wijs beschouwd, omdat hij heel, 
heel weinig zei. Diep in zijn prachtige huis in de oude 
eikenboom, bewaarde hij zijn meest gewaardeerde 
schat en bezit; een grote zandloper. Een zandloper die 
bijna net zo groot was als hijzelf, die hij had gevonden 
in een oude verlaten boerderij. De oude uil hield ervan 
te zien hoe de zandkorreltjes zich verplaatsten en daar 
te peinzen over de tijd. Waarom gaat de tijd soms zo 

langzaam en soms zo snel. Wie heeft als eerste geleerd om de tijd te 
meten. Deze en andere vragen hielden hem vrijwel constant bezig. 
Zittend op zijn veranda, van waaruit hij mooi kon uitzien over het bos, 
keek hij van tijd tot tijd naar binnen. Hij keek dan naar zijn zandloper 
om, terwijl het maanlicht erover viel, vast te stellen hoeveel van de 
nacht hem nog restte. Van tijd tot tijd liet hij zijn roep weerklinken in 
de nachtelijke stilte van het bos, zoals ook de oude stadsomroeper 
het verstrijken van de tijd aankondigde. 
Op een nacht werd de uil bezocht door een jonge uil, die pas onlangs 
in de buurt was komen wonen. De jonge uil merkte op dat de oude uil 
veel tijd besteedde aan het verstrijken van de tijd. Hij vroeg: 
Waarom? Wat is zo belangrijk aan de tijd. De oude uil keek peinzend 
naar de jonge uil, Hij was onder de indruk van zo’n goede vraag 
gesteld door zo’n jonge uil. Maar het dilemma wat de uil vooral 
bezighield was dit: Hoe slim is de jonge uil; hoeveel van de volledige 
waarheid kan hij aan; hoe diepgaand moet het antwoord zijn dat ik 
hem geef. Hij besloot dat de jonge uil wel een behoorlijk zwaar 
antwoord zou kunnen bevatten.  
De oude uil haalde diep adem en zei; Verwar het zand in de zandloper 
niet met de tijd. Het is alleen een metafoor voor tijd en tijd is alleen 
een metafoor voor ervaringen in het leven. Het zand op de bodem 
vertegenwoordigt het verleden. Het is dood en voorbij. De 
zandkorreltjes die nu vallen vertegenwoordigen het heden, het is 
levend en werkelijk. Het zand in de top symboliseert de 
verwachtingen naar de toekomst. De korreltjes die het heden 
aangeven zijn geringer in aantal dan die van het verleden of de 
toekomst, maar het heden is veel belangrijker. Ze vertegenwoordigen 
leven, adem en realiteit. Jouw kijk op de tijd zou wel eens een 
weerspiegeling kunnen zijn van hoe jij naar jezelf kijkt, vervolgde de 
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uil. Hoe jij je tijd besteedt, kan een manier zijn om jezelf te 
ontdekken. Hoe je tijd verloren laat gaan.  
Maar het meest belangrijke, waarschuwde de wijze oude vogel, is om 
te zien dat de zandloper elk uur wordt omgekeerd. Het verleden wordt 
de toekomst, maar de korreltjes vallen geen tweede keer hetzelfde. 
Nou en? vroeg de jonge uil. Wat is daar zo belangwekkend aan? 
Simpel, zei de oudere vogel: Maak je geen zorgen over de toekomst, 
vaak vind je de toekomst opgenomen in het verleden. Treur niet om 
het verleden. Het kan keer op keer gevonden worden in de toekomst, 
zolang je de zandkorreltjes toestaat vrijelijk te vallen. De jonge uil 
dacht een lange tijd na. Dus wat u zegt, reageerde hij ten langen 
leste, is dat we onszelf in komen en gaan zullen blijven ontmoeten? 
                            -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Neem je kans om jouw levens zandloper om te keren en ga de weg 
opnieuw met Hem die ons is voorgegaan.                                          
Pauline Visscher 
 
Nieuwe leden 
 

Dhr. en mevr. A v.d. Berg-Engbers, Sophiapromenade 202, 
3344 PH – H-I-Ambacht 

Wij zijn blij dat u zich hebt aangemeld en heten u hartelijk welkom. 
Wij hopen u ook op onze leden bijeenkomsten te mogen begroeten. 
 
Overleden 

 
 
 
 
 

Wij wensen u, die dit verlies moeten dragen, veel kracht en sterkte 
toe. En dat u troost mag ontvangen in de beloften die we in Christus 
gekregen hebben. 
 
De mensen van voorbij                   Bij God mogen zij wonen 
zij worden niet vergeten.                Daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij                   De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten.                 Zijn in het Licht, zijn vrij. 
 

Dhr. F.H. Heijkoop, Saturnusstraat 345, 3331 SM 
Dhr. L. Klootwijk, Pr. Bernhardstr 18, 3331 BR 
Mevr. A W Vooys- v.d Waal, Plantageweg 3, 3333 GZ 
Dhr. P. J. van Nieuwaal, Pruylenborg 105, 3332 PB 
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2025 … een nieuwe start ? 
 
In deze eerste nieuwsbrief van 2025, begin ik 

natuurlijk om u allen een gezond en goed 2025 toe te wensen, hoewel 
dat eigenlijk niet meer kan volgens sommigen. Ook in de 
nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari heb ik die wens uitgesproken. 
Dat doe je dan in de wetenschap dat de situatie wereldwijd meer lijkt 
op een voortdurende oorlogssituatie met volop menselijk drama voor 
de gewone burgers dan op een situatie van vrede en 
verdraagzaamheid. Ik heb bij de bijeenkomst aangegeven dat de 
situatie van nu bijna identiek is aan die van vorig jaar. Gelukkig leven 
wij nog in een omgeving zonder direct gevaar van oorlog en geweld. 
Ik hoop  dat we nog steeds onze inspiratie en vertrouwen in de 
toekomst mogen blijven putten uit de achter ons liggende kersttijd 
waarbij we weer stil mochten staan bij de geboorte van Jezus en de 

 In herinnering Leo Klootwijk                          
 
Op deze plaats moeten wij u helaas mededelen dat Leo op  
16 december 2024 is overleden. 
Vele jaren was Leo, samen met zijn vrouw Sonja,  
onze steun en toeverlaat bij het organiseren van de 
uitstapjes. Ze hadden een uitgebreide kennissenkring en 
kenden veel mensen bij naam, wat voor ons een bijkomend 
voordeel was. Op 1 mei 2024 is Sonja overleden. 
Wij leven mee met hun zoons en hun partners die in korte 
tijd beide (schoon)ouders verloren. 
 
In herinnering Frans Heijkoop 
 
Op 21 november 2024 is Frans Heijkoop overleden. Ook hij 
was jarenlang lid van onze reiscommissie. Samen met Leo 
heeft hij veel uitstapjes georganiseerd voor onze afdeling. 
Wij wensen zijn vrouw Leny, zijn kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. 
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daaraan verbonden belofte van God om ons bij te staan in goede en 
minder goede tijden. De groep waartoe wij behoren ervaart 

regelmatig dat gezond zijn geen natuurlijk iets is.  
 
Ik denk vanuit het bestuur in het bijzonder aan het 
overlijden van Leo Klootwijk nog geen 7 maanden 
na zijn vrouw Sonja, maar ook aan Frans Heijkoop. 

Allemaal mensen die hielpen onze afdeling te laten functioneren. Wij 
kunnen en moeten elkaar bijstaan! 
Onder onze leden zijn er mensen die door ziekte of verdriet in welke 
vorm dan ook, slechts in beperkte zin kunnen leven. 
Zij verdienen onze aandacht in fysieke en geestelijke zin. 
 
Als afdeling kunnen we daarin bijdragen door nog meer om te zien 
naar elkaar. De groep van “Omzien naar elkaar “heeft ook in 2024 
bezoeken afgelegd, bloemen bezorgd en kaarten verstuurd. 
Blijft u hen informeren als u denkt dat anderen of u zelf aandacht 
nodig hebben. Niet altijd komt die informatie bij ons terecht. 
Daarnaast hebben wij onze bezorgers en makers van de Nieuwsbrief 
en onze belastingadviseurs. Met elkaar proberen we de afdeling in 
stand te houden. Helaas hebben we een afdeling die krimpt. In bijv. 
2012 hadden we nog 952 leden, nu nog maar 350. We zien die daling 
ook bij de andere afdelingen in de regio. Sommige afdelingen bestaan 
al een tijdje niet meer. Niet eens omdat er geen leden meer zijn maar 
omdat er niemand in het bestuur wilde of activiteiten wilde 
ontwikkelen. Dan houdt het gewoon op! 
Komend jaar wordt een bijzonder jaar voor ons. We hopen in 
november stil te kunnen staan bij ons 40 jarig bestaan als 
afdeling.   
Met de landelijke organisatie ANBO-PCOB hebben we een moeilijke 
discussie over de financiën, want de ANBO heeft een ander contributie 
systeem dan de PCOB. Voorlopig hanteren ze het ANBO systeem voor 
de nieuwe vereniging. Als dat zo blijft hebben wij een ernstig 
financieel probleem. Als afdelingen uit de Drechtsteden hebben wij dit 
aangekaart bij de landelijke organisatie. 
 
Ik vraag ik u nogmaals om ons als bestuur te helpen om te kunnen 
blijven functioneren. Formeel bestaat ons bestuur nog maar uit drie 
leden. Coen kan vanwege zijn ziekte niet meer volledig deelnemen. 
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Ina en ik in zitten er in september 15 jaar en Jacqueline ook al weer 
12 jaar. Als er niemand bij komt zou 2025 zo maar ons laatste jaar 
kunnen worden. Help ons !!! 
 
Denk eens aan de sfeervolle kerstbijeenkomst die we met 87 mensen 
mochten hebben. Ook deze keer kregen we fijne reacties over dit 
samenzijn, het zingen met elkaar en naar het verhaal luisteren en 
natuurlijk over het heerlijke buffet. 
Ook de nieuwjaarsbijeenkomst met 50 leden verliep gezellig met de 
presentatie over 2024, de bijbehorend quiz waaruit drie winnaars 
kwamen die er een prijsje mee wonnen. 
 
Als u niet reageert op onze oproep om hulp voor de afdeling, krijgen 
we een situatie vergelijkbaar met Sliedrecht en Hendrik -Ido-Ambacht 
en zullen we de afdeling mogelijk moeten opheffen.  
Ik hoop dat u dat wil voorkomen en dat u eens goed om u heen kijkt 
of er mensen zijn die ons kunnen helpen, misschien wilt u zelf wel de 
handen uit de mouwen steken. 
Denk niet te snel: dat is niets voor mij, we kunnen ook functies en 
activiteiten opknippen en vergaderen doen we zo min mogelijk. Dus  
dat kost u ook weinig tijd. Meldt u aan. 
Met vriendelijke groeten, Martin de Bruin . 
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Puzzel - Woordzoeker      Winter 
Deze keer een woordzoeker met “winterse” woorden om te zoeken en 
door te strepen. Er blijven een aantal letters over die met elkaar een 
heel nostalgische uitroep opleveren, echt iets uit onze vroegere jaren! 
Nog een andere puzzel verderop om een en ander op te zoeken en in 
te vullen. De oplossing staat achterin het blad.  
Veel puzzelplezier, Ina de Bruin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHOCOLADEMELK   ERWTENSOEP   HANDSCHOENEN   IJS 
IJSBAAN                 KOUD              KRUIK                  MUTS 
LANGLAUFEN          SCHAATSEN     OORWARMERS      SJAAL 
SKIEEN                  SNEEUWBAL     SNEEUWPOP         SLEE 
SNEEUWVLOK        SNEEUW           WINTERJAS          WINTER 
WINTERPRET         VORST             WINTERSLAAP       WIT 
 
                           

 

 

De data van de resterende ledenmiddagen tot de zomerstop: 
3   april -  presentatie van de Dordtse Reddingsbrigade 
15 mei  -  presentatie van Stichting De Hoop uit Dordrecht 
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Ledenmiddag 20 februari aanvang 14.30 uur 

Nederland is aan het vergrijzen en ouderen 
wonen langer thuis. 
Dat is ons, ouderen, bekend. Ook dat het 
risico op vallen, zeker op oudere leeftijd, 
toeneemt. Vallen veroorzaakt ernstig letsel en 

het is triest dat gemiddeld 14 mensen per dag overlijden na een val. 
Nu is in het leven niet alles te voorkomen maar het is wel heel fijn dat 
er tegenwoordig alles aan gedaan wordt om mensen goed te 
informeren over bv. het risico van vallen, de zgn. valpreventie. 
Nu niet meteen denken dat het allemaal al bekend is en dat u 
daarover al vaker heeft gehoord en gelezen. De techniek gaat steeds 
verder en ook op dit gebied worden er steeds nieuwe mogelijkheden 
ontdekt om er achter te komen hoe groot ons risico is om te vallen. Er 
wordt veel informatie daarover gedeeld, cursussen gegeven en ook de 
fysiotherapie is daar volop mee bezig. Op 20 februari staat onze 
ledenmiddag helemaal in het teken van valpreventie. 
 

In het eerste gedeelte informeert Julia van der 
Aa, de lokale projectleider van onze gemeente,  
ons over de situatie op dat gebied in Zwijndrecht. 
Er wordt een opname vertoond uit Dordrecht van 
oktober 2024, van een groep die een cursus  
In Balans volgt. Daarnaast zal er een demonstratie 
zijn met de Smartfloor. ( een nieuw 
meetinstrument) Dit is een 5 meter lange mat 
waarover mensen kunnen lopen. Een gedragen 
enkelband meet dan dingen zoals paslengte, 
loopsnelheid en geeft een schatting hoe hoog 
iemands valrisico is. 
 

Het tweede gedeelte verzorgen Thom van der Rhee en Annewieke 
Visser, beiden In Balansfysiotherapeuten bij Fysiopraktijk De Lus. 
Dit deel zal meer interactief zijn: er worden onderdelen uit de IN 
Balanscursus gedemonstreerd en samen met ons uitgevoerd, zodat u 
zelf kunt ervaren wat er zoal in zo’n cursus aan de orde komt. 
Alles bij elkaar een zeer interessante middag die ons veel 
inzichten, informatie en advies kan opleveren!  
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Vooral voor onze groep is het heel belangrijk om op de hoogte blijven 
van wat we zelf kunnen doen om zolang mogelijk te kunnen blijven 
genieten van het leven. 
U kunt ons zoals altijd vinden in de zaal van de Maranathakerk. 
We beginnen om 14.30 uur en sluiten tegen de klok van 16.30 uur 
af. Breng gerust iemand mee die ook belangstelling voor dit 
onderwerp heeft. Gasten zijn welkom bij ons! 
We hopen dat we velen van u mogen begroeten op 20 februari. 
Namens het bestuur, Ina de Bruin 
        
                              ---------------------- 
 
 
BELASTINGEN 2024 
Ook dit jaar willen wij u weer helpen met behulp van het 
programma van de belastingdienst.  
 
Om u goed van dienst te kunnen zijn heeft de belastinginvuller van u 
een machtigingscode nodig om de vooraf door de Belastingdienst 
ingevulde gegevens (vanaf 1 maart) in de aangifte te kunnen 
gebruiken. 
Vorig jaar heeft de Belastingdienst aan mensen die al eerder 
van onze service  gebruik maakten, al een nieuwe code 
toegezonden, die t/m december 2026 geldig is. In dat geval 
heeft degene die uw aangifte verzorgde deze code al, u krijgt 
dan geen nieuwe code. Het kan zijn dat u die niet ontvangen 
heeft. In dat geval moet u contact opnemen met uw 
belastinginvuller. 
 
Als u voor de eerste keer van onze service gebruik maakt, neem dan 
tijdig contact met ons op, want dan moet de belastinginvuller die 
machtigingscode  tijdig voor u aanvragen bij de 
Belastingdienst. 
 
U krijgt daarna thuis een brief van de Belastingdienst, waarin deze 
code staat. Neem zodra u deze heeft ontvangen contact op met uw 
belastinginvuller, want die moet dan binnen acht weken de 
machtigingscode activeren in het aangifteprogramma. 
 



 

11 
 

Voor de aangifte van de inkomstenbelasting over het jaar 2024 hebt u 
nodig: 

a. De uitnodiging van de Belastingdienst dat u over het jaar 2024  
aangifte behoort te doen. 

b. De brief met de machtigingscode. 
c. Als u voor de eerste keer gebruik maakt van onze hulp, uw    
    lidmaatschapsnummer van de PCOB (zie uw pasje). 
d. De jaaropgave van de Sociale Verzekeringsbank (AOW-gegevens). 
e. De jaaropgave van uw pensioenfonds(en). 
f. Een jaaropgave over een uitgekeerde lijfrenteverzekering over  
   2024. 
g. De jaaropgaven van uw bankrekeningen, spaarrekeningen, 
    deposito’s  enz. waaruit het saldo op 1 januari 2024 blijkt. 
h. Indien u een eigen huis hebt: de WOZ-waarde (Onroerende zaak- 
    Belasting) met peildatum 01-01-2023 (Deze waarde staat op de 
    Aanslag Gemeentelijke Belastingen die u begin 2024 ontving). 
i. De jaaropgave 2024 van de bank, waaruit de in 2024 betaalde 
   hypotheekrente en de hoogte van uw hypotheek per 1 januari 2024                
   en per 31 december 2024 blijkt.  
j. Kwitanties van de apotheek voor op recept gekochte medicijnen,   
   die u zelf heeft betaald. 
k. Overzichten van de zorgverzekeraar, waaruit blijkt welke kosten 
   door de zorgverzekeraar niet zijn vergoed. 
l. Nota’s van buitengewone uitgaven in verband met ziekte (voor  
  zover vallend buiten de ziektekostenverzekering). 
m. Een dieetverklaring van een huisarts of specialist (bijv. als u 
     zoutarm moet eten). 
n. Als u naar artsen of ziekenhuizen geweest bent, een afsprakenkaart  
    i.v.m. het berekenen van vervoerskosten. 
o. Bewijsstukken van door u gedane giften aan een ANBI-instelling 
   (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
p. Als u de voorgaande jaren uw aangifte zelf invulde, of door een 
   ander in liet vullen, dan een kopie van de aangifte over 2023. 
q. Een voorlopige aanslag over 2024, die u mogelijk hebt gekregen. 
 
De belastinginvullers kunnen ook beoordelen of u voor zorg- en/of 
huurtoeslag in aanmerking komt. Zij kunnen u bij het aanvragen 
daarvan behulpzaam zijn.  
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Heeft u het afgelopen jaar of al eerder een brief van de 
Belastingdienst ontvangen waarin wordt aangegeven dat u 
misschien geld laat liggen, neem dan zeker contact op met de 
belastinginvullers. Zij helpen u graag verder. 
 
Overigens geldt zowel voor de invulling van het aangiftebiljet voor de 
inkomstenbelasting als voor eventuele aanvraag huur- en zorgtoeslag 
dat de eindverantwoordelijkheid ligt bij de klant/aanvrager en niet bij 
de belastinginvuller.  
U krijgt van elke aangifte een kopie.  
 
Kosten: 
De invuller mag voor de kosten van voorrijden, afschrijving op laptop 
en printer, inkt voor de printer, papier, postzegels e.d. € 15,- in 
rekening brengen. Wilt u gebruik maken van deze belastingservice, 
dan kunt u contact opnemen met: 
Martin de Bruin,  tel. 078-610 28 22   debruinm@xs4all.nl 
Adri Wiebenga,    tel. 078-616 71 39   adriwiebenga@gmail.com 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:debruinm@xs4all.nl
mailto:adriwiebenga@gmail.com


 

13 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
In november 2010 vierden we ons 25-jarig jubileum.  
In november van dit jaar 2025 hopen wij, bij leven en welzijn,  
40 jaar PCOB, intussen ANBO-PCOB, afdeling Zwijndrecht te vieren. 
Er wordt al volop gedacht over de invulling van deze gelegenheid. 
In onze vorige nieuwsbrief werd u reeds om hulp gevraagd mocht dit 
nodig zijn.  Als aandenken aan dit jubileum willen wij graag, indien 
mogelijk, een blijvende herinnering meegeven. Er is gedacht aan het 
samen bundelen van verhalen over vroeger. Bijvoorbeeld over een 
verjaardag vieren in de familie, vakanties, omzien naar elkaar, 
levensverhalen. Vooral in verhalen die met onze afdeling te 
maken hebben, zijn we heel erg geïnteresseerd. Niet iets dat 
zomaar tot stand komt. Let wel, het gaat er niet om of het vroeger 
beter of minder goed was.  
Hoe aan die verhalen te komen? Daar hebben wij u bij nodig! 
U kunt uw herinnering zelf op een A4 schrijven en inleveren bij 
Jacqueline of Ina, of uw verhaal aan één van hen vertellen waarna dit 
voor u  geschreven wordt. De verhalen zullen samen gebundeld 
worden. Iedereen die heeft bijgedragen om deze herinneringen vast 
te leggen zal in een toegevoegde lijst genoemd worden.  
De enkeling waarmee we hierover al gesproken hebben is 
enthousiast, maar nu nog uitvoeren. Het vraagt veel tijd om alles uit 
te werken, te tikken, te redigeren en uiteindelijk samen te bundelen. 
Daarom willen we hiermee heel vroeg beginnen. In welke vorm het 
eindresultaat er uit zal gaan zien, weten we nog niet precies. Wij gaan 
ons best doen om er iets moois van te maken. Doet u mee?  
Er zal tijdens de ledenmiddag van 20 februari a.s. een lijst rondgaan. 
Indien u mee wil doen, dan kunt u uw naam en telefoonnummer 
invullen. Hiermee verplicht u zich tot niets. U zult dan benaderd 
worden met meer individuele uitleg waarna wij misschien iets kunnen 
afspreken. Wij zijn enthousiast, u ook?  
Namens het bestuur, Jacqueline Merkies 

    2010                    2015                   2020                2025 
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Puzzel  -  Aardrijkskundige begrippen invullen 
 
Welk woord hoort in welke zin? Bij twijfel staat de verwijzing naar de 
tekst erbij waarin het woord te vinden is. Zoals u ziet, zijn er 8 zinnen 
en 10 woorden. Er blijven dus 2 woorden over. Welke twee? 
De oplossing staat ook achterin. 
De woorden zijn: BERG – DORP – EILAND – STRAAT – STAD 
                         OEVER – PLAATS – PLEIN – RIVIER – ROTS 
 

1. Lazarus woonde met zijn beide zusters Maria en Martha in 
Bethanië. Dat is een ………….. bij Jeruzalem. Joh. 11:1 

 
 

2. De Jordaan is een ……………..  Mattheüs 3:6 
 

3. Toen liep Elia 40 dagen en nachten  
        tot aan de ……………..Gods, de Horeb.  1 Koningen 19:8 

 
4. Toen het morgen werd zagen de discipelen Jezus staan aan  

de …………………  Johannes 21:4 
 

5. Sta op en ga naar de ……………. , die de Rechte heet. 
Handelingen 9:11 

 
6. Jozef van Arimathea had een nieuw graf  

        laten uithouwen in de …………Matth. 27:60 
 

7. Toen ging Jezus met zijn discipelen naar de ……………… 
genaamd Gethsémane.  Mattheüs 26:36 
 

8. Paulus had Titus achtergelaten op het …………….. Kreta. 
Titus 1:5 
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Met ons mee op weg…               Gebed van Greet Brokerhof 
 
Daar staan we dan op onze levensweg. 
Met een rugzak vol bagage. 
Vol ervaringen, onderweg opgedaan. 
Vol kennis en levenswijsheid. 
Vol dromen en idealen die ons voorspiegelen 
dat het achter de horizon beter is. 
als we maar de goede kant opgaan. 
 
Daar staan we dan op onze levensweg. 
En we vragen ons af of we goed gaan. 
Of we uitkomen bij wat we hopen. 
Of onze dromen toekomst hebben. 
Of uw woord als richtwijzer genoeg is 
om in de wirwar van wegen 
de weg naar het geluk te vinden. 
 
Dan hopen we maar dat U meegaat 
en ons af en toe een duwtje  
in de goede richting geeft. 
Als de wind in onze rug. 
Als de stem in ons hart die fluistert 
dat we dóór moeten gaan 
en dat we er met Gods hulp wel zullen komen.    
                                                                     
 

PCOB goedkope rijbewijskeuring 
We zijn met de organisatie “Marlisa Rijbewijskeuringen” 
overeengekomen, dat onze leden van de afdeling Zwijndrecht op 
vertoon van hun PCOB-ledenpas een korting van € 5. – op het 
normale tarief krijgen. U betaalt dan dus geen  € 50.- maar € 45,- 
Let op! Het is gebleken dat u alleen voor korting in aanmerking komt 
als u telefonisch een afspraak maakt voor de medische keuring!                                                                                  
 Er wordt 1 keer per maand zitting gehouden in het wijkcentrum 

“Kubiek”, Zwaluwstraat 1, Zwijndrecht. Een 
telefonische afspraak kunt u maken via telefoon  
0118-724999 van 8 tot 12 uur.  
Geef daarbij aan dat u lid bent Van de PCOB         
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      Oplossing  
      puzzels 
 
 
                                    
 
 
 
                                                                
 
 
 

 
 
 
     De letters die overblijven vormen de uitroep: “Hoera ijsvrij!” 
                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oplossing puzzel - aardrijkskundige begrippen invullen  

1. dorp 5. straat 

2.  rivier 6. rots 

3. berg 7. plaats 

4. oever 8. eiland 

De woorden stad  en plein  blijven over 


