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Te is nooit goed, behalve tevreden. 
Een ouderwetse spreuk maar nog steeds actueel. 

Tevreden is een lastig woord, want wat is 
tevreden eigenlijk?  
Als we naar de definitie kijken staat er bij het 
woord tevredenheid: Toestand waarin je niet 
méér verlangt dan wat er is.  
Dat is nogal wat, je bent voldaan met datgene 
wat je hebt. 

Tevreden zijn, zou dan afhankelijk kunnen zijn van je bankrekening: 
Heb je een hoge levensstandaard en heb je bijvoorbeeld een dure 
auto, een boot, een caravan, een groot huis, en kan je alles kopen wat 
je wilt op elk moment. Je zou zeggen, je bent tevreden.  
Maar waarom groeit het bezit dan van mensen met een hoge 
levensstandaard? Is dit een drang naar meer, of misschien genieten 
van de gaven die God je geeft ? 
Wanneer stop je dan met verlangen naar wat er nog niet is? 
Als je nou geen groot inkomen hebt en elk dubbeltje moet omdraaien 
om elke week rond te komen. Je hebt net genoeg eten, eigenlijk geen 
geld voor kleding, schoenen en andere eerste levensbehoeften, laat 
staan voor een dikke auto, boot, caravan, enzovoorts. 
Ben je dan eerder tevreden, of verlang je dan juist naar wat er nog 
niet is?  
Wanneer ben je echt tevreden en verlang je niet naar meer, of naar 
datgene wat een ander ook heeft, en ben je echt gelukkig met datgene 
wat je hebt? 
Mag je dan nergens naar verlangen? Volgens de definitie van 
tevredenheid verlang je niet naar méér, maar geniet je van datgene 
wat je hebt. En bestaan tevreden mensen dan eigenlijk wel? 
Het begon al in de Tuin van Eden: 
Was Eva niet meer tevreden met datgene wat ze had? Wilde ze meer 
zijn en krijgen dan waar ze mee omringd was? De satan verleidde haar 
en vertelde dat ze als God kon worden. Ze verlangde toen dus naar iets 
wat ze niet had, en ze heeft gegeten van de verboden vrucht. Ook de 
Israëlieten in de woestijn werden verleid tot ontevredenheid, ‘Het 
gemene volk’ dat zijn de heidenen die ook meegingen vanuit Egypte en 
onderweg begonnen te zeuren dat het Manna zo walgelijk was en ze  
wilden vissen, pompoenen, komkommers, uien, knoflook. 
Bij Eva zien we het vreselijke gevolg, ze neemt haar man mee in de  
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zonde en vervolgens worden ze uit de volmaakte Tuin van Eden 
verstoten. De tuin wordt verzegeld en bewaakt. Maar ook de 
ontevredenheid onder het volk in de woestijn heeft vreselijke gevolgen. 
God geeft de mensen vlees te eten. En eten zullen ze: “en gij zult vlees 
eten.” Het vlees ligt vervolgens een halve meter hoog tussen de tenten 
en tot een dagreis ver in de hele omtrek. Het eindigt echter in een 
drama. 
Ontevredenheid eindigt in de Bijbel eigenlijk altijd in de dood. 
Dat is aangrijpend….Niet tevreden zijn met datgene wat je hebt is dus 
levensgevaarlijk. Maar mogen we dan nergens naar verlangen?  
Mogen we dan, als we de middelen hebben, niet kopen wat we leuk, 
handig, makkelijk vinden? Is het echt zo zwart wit, je verlangt ergens 
naar en bent dus ontevreden en je verlangt nergens meer naar en je 
bent dus tevreden? 
Ben je ontevreden over je uiterlijk, ben je ontevreden over je kleding? 
Ben je ontevreden over je huis, wat er eigenlijk nog best gezellig en 
goed uitziet? Zo ook met je tuin, auto, motor; moet het altijd beter? 
Heeft tevredenheid misschien ook iets te maken met welvaart 
waardoor we misschien wel verwend zijn geraakt? Of zijn we zo 
gezegend dat er altijd iets nieuws is, nieuwe recepten, nieuwe 
producten, nieuwe kleding, alles nieuw, alles anders en we verleid 
worden door reclames dat we best iets nieuws mogen en kunnen 
gebruiken? Veroorzaakt dat een gevoel dat je gewoon jezelf best wel 
eens mag verwennen? Of geeft het kopen van ‘gezellige dingen’ je 
gewoon een goed gevoel diep van binnen? 
We leven nu in de Veertigdagen tijd; een tijd van vasten, van bezinnen 
op wat echt belangrijk is. Leven met de grote gift van onze God, 
zonder de bagage van meer willen hebben en meer willen zijn. Zijn 
Zoon die voor ons de vrijheid kocht met zijn leven. De grote kans om 
tevreden te worden en te zijn in een leven waar je van vrede kunt 
genieten in en om je heen. 
We kunnen vergenoegd zijn als we vervuld zijn van Hem. Hij geeft de 

echte tevredenheid, het vergenoegd zijn. 
Maar ook dan is het reden tot waakzaamheid, 
want hoe snel vervallen we weer niet in het 
verlangen naar iets wat we nog niet hebben.  
 
Goede veertigdagen tijd.      Pauline Visscher      
 
 



 

4 
 

Overweging    
In gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede  
 
Zo staat het in de Catechismus. Of is de Heidelbergse 
Catechismus wat in het vergeetboek terecht gekomen? 
Dat zou dan jammer zijn, want er staan prachtige dingen 

in over God, over Jezus, over de inhoud van de Bijbel, en nog meer. De 
catechismus is een document dat voor de kerken heel belangrijk is. 
Voor christenen is het een belijdenis. Want, zeggen we, zó staat het in 
de Bijbel.  
Je kunt er een heel jaar lang elke week een ander onderwerp uit de 
Bijbel lezen, want de catechismus is verdeeld in 52 zondagen.  
En nu ben ik aangekomen waar ik naar toe wilde, namelijk de 10e 
zondag. Velen kennen die zondag 10 natuurlijk wel.  
Daar wordt geschreven dat een heleboel gebeurtenissen, zeg maar ons 
hele leven, door Gods Vaderhand worden aangestuurd. In die lijst staat 
ook dat gezondheid en ziekte, armoede en rijkdom door God zijn 
gestuurd. Er zijn weinig onderwerpen waarover we meer praten dan 
die twee! Gezond zijn en ziek worden is denk ik wel het grote 
onderwerp waarover wij, ouderen, met elkaar praten. Logisch! We 
hebben bijna allemaal onze gezondheidsproblemen. En over armoede 
of rijkdom hebben we ook onze mening wel klaar.  
Maar nu staat dus in zondag 10 dat God dat allemaal laat gebeuren, 
voor de één anders dan de ander. Voor de één erger dan de ander. De 
één rijker dan de ander.  Kunnen we dat accepteren? Verwachten we 
dat van Vader in de hemel? Dat is best moeilijk. Ook best wel moeilijk 
om dat in geloof te aanvaarden. Neem nou ernstige ziekte. God is toch 
onze liefhebbende God, hoe kan Hij dit dan mij, mijn kind, mijn vrouw, 
mijn man aandoen? Dat kan toch niet waar zijn?  
We worstelen er mee. Totdat langzamerhand de acceptatie mag 
binnenkomen. We kennen het allemaal wel. Terwijl u elke euro moet 
omdraaien, worden in uw omgeving de ene na de andere nieuwe auto 
gekocht en verre vakanties geboekt. Terwijl sommigen vrolijk en 
gezond oud worden, tobt u met uw gezondheid totdat soms de 
specialist niets meer voor u kan doen. Zo’n mededeling zet je leven op 
zijn kop. Ook als je al oud bent. “Hoe lang heb ik nog dokter?”  Het 
kost tijd om zo’n mededeling te verwerken. Waarom? Waarom ik?  
Langzamerhand daalt de nieuwe werkelijkheid in je hoofd en hart. Wij 
allemaal zullen eens sterven. De één eerder dan de ander. 
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De één door ziekte, de ander door ouderdom. Maar je ervaart op zeker 
moment dat je leven op aarde niet lang meer duurt. Dat accepteren we 
geleidelijk. Dan mag je ook als gelovig kind van God weten en beseffen 

dat het Gods vaderhand is die je begeleidt en 
vasthoudt. We nemen allerlei maatregelen voor het 
afscheid en maken ons klaar om naar Hem toe te 
gaan.  
Natuurlijk, er is verdriet om het komende afscheid. 

Hoe moet het verder met hen die je moet achterlaten? En hoe moet ik 
het redden als hij of zij er straks niet meer is? Daar kunnen best grote 
zorgen over zijn. Maar ook voor hen is er Gods vaderhand en 
vaderhart. Hij is erbij! En Hij weet wat goed is voor mij en voor hen die 
nog wat korter of langer op aarde mogen blijven.  
En dan mag ook de zon doorbreken met de herinnering aan Gods 
belofte van een nieuwe hemel en een prachtige nieuwe aarde. Het 
komt eraan! Duurt het nog lang? We weten het echt niet. Als je 
rondkijkt in de wereld zou je denken dat het niet lang meer kan duren. 
God regeert, dat staat vast. Hij geeft armoede en rijkdom, Hij geeft 
gezondheid en ziekte. We begrijpen het lang niet altijd. Maar het geeft 
rust en vertrouwen. Omdat Hij betrouwbaar is.  
                                                                        Coen Hartman  
Nieuwe leden 
 
 
Wij zijn blij dat u zich heeft aangemeld en heten u van harte welkom. 
Wij hopen u ook op onze ledenbijeenkomsten te mogen begroeten. 
Overleden 
 
                                                       
 
 
 
 
Hoor hoe de vogels zingen              Nu is de dood gestorven 
boven het open graf,                      de duisternis gezwicht. 
Als eens in de beginne,                   God houdt zich niet verborgen, 
toen God aan alle dingen                 Hij brengt op Paasmorgen 
Leven en adem gaf.                        het leven aan het licht. 
 
 

Mevr. A.H. Addink–de Zeeuw, Koninginneweg 25 E 5, 3331CD 

Mevr. A.H. v. Wijngaarden-de Lange, De Heerlijkheid 45, 
3344BP – H.I.Ambacht 
Dhr. B. Jonkman, Duivenvoorde 207, 3334EH  
Mevr. E. v. Zelderen-Akershoek, Pruylenborg 269, 3332PG 
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In beweging 
De titel in deze bijdrage verwijst 
natuurlijk naar onze 
ledenmiddag van 20 februari. 
Na de gebruikelijke onderdelen 
aan het begin van de middag, 
stond de middag verder in het 

teken van valpreventie. Er was een flinke groep van mensen 
aanwezig om ons die middag aan de hand mee te nemen. De start was 
door iemand van de gemeente die onderdelen van de cursus In Balans 
aan ons liet zien o.a. met een opname te tonen van een groep die in 
Dordrecht aan de cursus deelnam.  
Dit eerste deel van de middag vroeg naast het luisteren geen extra 
inspanning van de aanwezigen. Dat werd na de pauze anders want 
toen kwamen de In Balans  therapeuten van de fysiopraktijk de Lus in 
actie en dat niet alleen, ook wij - de vijftig – aanwezigen, konden 
meedoen met de uitvoering van de verschillende onderdelen uit de 
cursus.  
Dat gaf een mooi beeld van praktisch allen in beweging. Het gaf de 

middag een speciale ontspannen inkleuring. 
Een leuke en leerzame ervaring. Er was ook 
nog een smartfloor  uitgelegd waar je, door 
erover te lopen met een enkelband, een 
inschatting kon krijgen hoe groot je valrisico 
is. Helaas kon er maar een lid gebruik van 
maken i.v.m. de tijd. Een geslaagde en 
ontspannen middag. Wij zijn eigenlijk wel 
nieuwsgierig hoeveel mensen de cursus zijn 

gaan volgen. We hebben al een paar enthousiaste leden gehoord.  
Op de volgende ledenmiddag op 3 april krijgen we na een korte 
ledenvergadering, een presentatie van de Dordtse Reddingsbrigade. 
 
Verder kan ik u melden dat onze bus/boot reis op 7 mei is volgeboekt . 
We hebben een aantal mensen op de reservelijst staan. We hopen dat 
het weer een mooie dag mag worden.  
Vanuit de landelijke organisatie kan ik u geen nieuws leveren. Weet u 
trouwens dat u als lid kan inloggen op de website van de landelijke 
organisatie? Daar vindt u ook informatie van onze afdeling op terug. 
 
Met vriendelijke groet, Martin de Bruin 
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Ledenmiddag 3 april aanvang 14.30 uur 
 
Wij leven in een waterrijk gebied met volop rivieren 
om ons heen en de Biesbosch met al z’n water niet 
te vergeten, in de buurt. Op het water is het, net als 
op de wegen, bijzonder vol en er is intensief vervoer 

over al dat water. Dat wordt niet alleen gebruikt door schippers die 
voor hun beroep varen maar tegenwoordig neemt de recreatie een 

grote plaats in en zijn er op veel plaatsen in 
onze waterrijke omgeving watersporters te 
vinden. Net als op de weg, gebeuren er ook 
ongelukken op het water, komen mensen in 
nood en hebben hulp nodig.  
Sinds 1956 helpt en redt de Dordtse 
Reddingsbrigade op het water, is inzetbaar 
voor noodsituaties en zorgt ervoor dat 

mensen in nood op en rond het water van Dordrecht geholpen worden. 
Ook kun je op hen rekenen tijdens overstromingen als ze samenwerken 
met de Nationale Reddingsvloot. 
Het is een brede organisatie: er worden lessen gegeven in reddend 

zwemmen, EHBO en varend redden. Ze 
beschikken over een eigen vloot van 5 
boten waarmee de vrijwilligers 
evenementen zoals Dordt in Stoom en de 
Wereldhavendagen beveiligen. Bij de 
diverse overstromingen in Limburg hielpen 
ze mee om mensen te helpen met de 

evacuaties. 
Op donderdag 3 april komt één van de vrijwilligers, Diana van Loo, 
ons vertellen over al hun werk en activiteiten. Het zijn verhalen in 
woord en beeld om ons een indruk te geven wat er allemaal speelt op 
en rond het water van onze omgeving. 
Alles bij elkaar een interessante middag die begint om 14.30 uur en 
eindigt tegen de klok van half 5. U kunt ons weer vinden in de zaal 
van de Maranathakerk, Koninginneweg 1A, Zwijndrecht. 
Breng gerust iemand mee die ook belangstelling heeft voor dit 
onderwerp. Gasten zijn welkom bij ons! 
Natuurlijk hopen we dat we velen van u mogen begroeten op 3 april. 
Namens het bestuur, Ina de Bruin 
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Paaspuzzel  -   Petrus en Johannes bij het graf 
Deze keer twee kruiswoordpuzzels met woorden uit het paasverhaal. 
Vul bij allebei zowel horizontaal als verticaal de gevraagde woorden in.  
De oplossing staat achterin het blad. Veel puzzelplezier, Ina de Bruin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontaal 
1    Wie staat er naast Johannes bij het kruis? De … van Jezus. 
4    Hoeveel kruisen staan er op Golgotha? 
5    Welk dier wordt er geslacht op het paasfeest? 
11  Waar zwaaien de mensen mee als Jezus Jeruzalem binnen rijdt? 
13  Wat zegt Jezus vlak voordat Hij sterft? Het is … 
14  Welke discipel staat naast de moeder van Jezus bij het kruis? 
15  Hoe heet de koning van Galilea?  
Verticaal 
2   Op welk dier rijdt Jezus Jeruzalem binnen? 
3   Jezus wordt door de soldaten gegeseld op zijn … 
6   Wat doet Jezus als Herodes hem beschuldigt? Hij geeft geen … 
7   Wie wordt er vrij gelaten in de plaats van Jezus? 
8   Bij wie slaat Petrus het rechteroor af? (Joh. 18:10) 
9   Jezus sterft voor onze fouten want Hij wil ons … 
10  Hoe heet de Romeinse stadhouder die zijn handen wast in onschuld. 
12  Welk dier laat zich horen als Petrus 3 keer zegt dat hij Jezus niet kent? 
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Vallen en opstaan 
 
                                    Heer, U hebt ons leven 

nieuwe kans gegeven 
En het licht bij U vandaan 
wijst de nieuwe weg ons aan. 
 
Vallen, opstaan, lopen,  
altijd blijven hopen, 
met de grote mensenstoet 

                                   op de weg U tegemoet. 
Mens tussen velen 
Lief en leed te delen. 
hand in hand het goede spoor 
volgen, Jezus Zelf gaat voor!                gedicht van Joke Verweerd 
 
 
Daar juicht een toon 
 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door heel Jeruzalem;  
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld. 
Hij overwon die sterke held. 
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, 
Want Hij is God, bekleed met macht. 
 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan, 
die met geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood of helle niet. 
 
Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven, door Zijn dood bereid, 
een leven in Zijn Heerlijkheid. 
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Let op! Ledenmiddag 15 mei aanvang 15.00 uur 
 
Omdat de volgende nieuwsbrief pas eind mei weer verschijnt, staat 
hier ook al de aankondiging van onze ledenmiddag op 15 mei!  
Dus niet alleen 3 april noteren maar ook 15 mei, anders mist u een 
interessante presentatie van Stichting De Hoop uit Dordrecht. 
Stichting De Hoop is in 1975 opgericht door enkele kerken in Dordrecht  
 

Deze middag komt Samuël, een 
medewerker bij Stichting Vrienden van 
De Hoop, een interactieve presentatie 
geven over het werk dat daar gedaan 
wordt, maar bovenal over hoe, mede 
op basis van eigen ervaring, God 
mensen kan veranderen.  
De Hoop helpt op betrokken en 

deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische 
of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. De missie van De 
Hoop komt voort uit geloof want De Hoop heeft een de rotsvaste 
overtuiging dat er altijd hoop en perspectief is.  
De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet 
meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische 
problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan.  
 
Het belooft een boeiende middag te worden. We krijgen een inkijk in 
een wereld die we misschien niet van dichtbij kennen. Toch is het goed 
om te horen en te weten hoe er op dat gebied hard gewerkt wordt om 
mensen te helpen met hun problemen. 
 
U kunt ons zoals altijd, ook op 15 mei vinden in onze zaal in de 
Maranathakerk, Koninginneweg 1A. We beginnen om 14.30 uur en 
sluiten af tegen de klok van half vijf. Breng gerust iemand mee die ook 
belngstelling heeft voor dit onderwerp. Gasten zijn van harte welkom 
bij ons! 
 
We hopen dat u deze ledenmiddag niet vergeet te bezoeken, ook al 
duurt het nog eventjes voor het 15 mei is. Noteer 3 april en 15 mei op 
de kalender of in de agenda, dan kunnen we u op allebei de middagen 
begroeten. 
Namens het bestuur, Ina de Bruin 
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Uitstapje 7 mei naar Brabant 
 
Zoals Martin al schreef in zijn stukje, 
hebben we genoeg enthousiaste  
leden die met ons mee willen op 7 mei 
naar Brabant. Omdat het museum maar 
een beperkt aantal mensen kan toelaten, 
moesten we zelfs een stop inzetten. De 
mensen die ook graag meewillen hebben 

we nu op een wachtlijst staan.  
Als er door een of andere reden mensen moeten afzeggen, krijgen zij 
de gelegenheid om mee te gaan. 
We hopen er met elkaar een mooie dag van te maken. 
Namens het bestuur, Ina de bruin 
 
PCOB goedkope rijbewijskeuring 
We zijn met de organisatie “Marlisa Rijbewijskeuringen” 

overeengekomen, dat onze leden van de 
afdeling Zwijndrecht op vertoon van hun 
PCOB-ledenpas een korting van € 5. – op het 
normale tarief krijgen. U betaalt dan dus geen  
€ 55.- maar € 50,- 

Let op! Het is gebleken dat u alleen voor korting in aanmerking komt 
als u telefonisch een afspraak maakt voor de medische keuring!                                                                                  
 Er wordt 1 keer per maand zitting gehouden in het wijkcentrum 
“Kubiek”, Zwaluwstraat 1, Zwijndrecht. Een telefonische afspraak kunt 
u maken via telefoon  0118-724999 van 8 tot 12 uur.  
Geef daarbij aan dat u lid bent Van de PCOB 
      
                                       
                                        Lente in Zwijndrecht 
                                                bij ‘t Weetpunt 
 

 
 
 
 
 
 



 

14 
 

 
Tevreden zijn met wat je hebt en daarvan kunnen genieten. 
Misschien kent u ook het volgende gezegde: 
“Wie tevreden is met wat hij heeft, is de rijkste die er leeft”.  
 

Een mooi voorbeeld daarvan horen we in het volgende 
verhaal. 
Een steenrijke eigenaar van een grote 
visconservenfabriek ziet tot zijn ergernis een visserman 
lui naast zijn boot een pijpje staan roken. 
“Waarom ben jij niet op zee aan het vissen?” vraagt de 

fabrikant. 
“Ik heb vandaag mijn portie al gevangen, genoeg is genoeg”, vindt de 
visser. Tevreden blaast hij een rookwolk de eindeloze lucht in. 
“Waarom vang je er niet nog een paar, dan kun je nog wat extra geld 
verdienen.” “Wat moet ik nu met meer geld?” vraagt de visser 
verbaasd. “Dat spreekt toch voor zich”, roept de conservenman en er 
klinkt irritatie door in zijn stem. “Je kunt dan een sterkere motor kopen 

voor je boot. Zo kun je verder de zee op om meer 
vis te vangen en meer te verdienen. Zo heb je al 
snel het geld bij elkaar dat nodig is om nylon netten 
te kopen. Dan kun je nóg meer vis vangen en nog 
meer geld verdienen. Al snel kun je er een tweede 

boot bij kopen. Als je het goed doet heb je na een paar jaar een hele 
vloot varen. Dan ben je een rijke man geworden, net zoals ik. “En wat 
zou ik dan moeten doen?” vraagt de visser zich hardop af.“ Dan hoef je 
zelf niet meer te werken en zul je volop van het leven kunnen 
genieten”. De visserman vraagt: ”Wat denkt u dat ik nú aan het doen 
ben?” 
 

Zon op je gezicht 
 
Geluk zit in de kleine dingen: 
in zomaar zacht een liedje zingen 
in zomaar blij zij om het leven 
in lachen, troosten, liefde geven. 
Geluk geeft glans en evenwicht 
een knipoog, 
zon op je gezicht. 
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Vrijheid 
Dit jaar, 2025, markeren we een bijzondere 
mijlpaal: het is 80 jaar geleden dat de 
Tweede Wereldoorlog eindigde en daarmee 
vieren we 80 jaar vrijheid. Vrijheid is 
kostbaar en nooit vanzelfsprekend. Het is 
aan ons om de herinneringen aan hen die 
voor onze vrijheid hebben gestreden, levend 
te houden. Eén van de activiteiten die in 
Zwijndrecht georganiseerd zijn om deze 

mijlpaal te vieren, is de bijzondere 
expositie die de Historische Vereniging 
Zwijndrecht heeft georganiseerd in de 
Vergulde Swaen. Deze tentoonstelling 
kunt u bezoeken t/m 11 mei op 
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur en zondag van 14.00 tot 17.00 
uur. Het adres is Rotterdamseweg 53-55. 
 
 
Vrijheid                                          gedicht van Greet Brokerhof                
 
Vrijheid  is                                     Vrijheid  is 
kunnen gaan en staan                     zelf kunnen kiezen 
waar je wilt                                    wat je gelooft 
zonder dat een ander zegt               en de ruimte krijgen 
welke kant je op moet.                    om dat geloof vorm te geven. 
 
Vrijheid  is                                     Vrijheid  is 
om kunnen gaan                             openlijk kritiek 
met wie je wilt                                op iemand kunnen hebben 
en je eigen vrienden                        en ongestraft met iemand  
kunnen kiezen.                               van mening kunnen verschillen. 
 
Vrijheid  is                                      Vrijheid  is 
zelf kunnen uitmaken                       jezelf grenzen kunnen stellen 
wat je belangrijk vindt                      en weten waar  
en de ruimte krijgen                         jouw vrijheid eindigt 
om je idealen waar te maken.           en die van een ander begint.                                                   
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Oplossing puzzel - Petrus en Johannes bij het graf 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Wij wensen u allen 
 
 

   Gezegende Paasdagen  
 
 
      Het bestuur ANBO-PCOB 
         afdeling Zwijndrecht 
 

Oplossing kruiswoordpuzzel Pasen 
 
Horizontaal                 Verticaal 

2. Pilatus 1. Judas 

3. Barabbas 3. balsemen 

6. Petrus 4. soldaten 

7. haan 5. Johannes 

8. avondmaal 11. drie 

9. engelen   

10. Joden   

12. Goede vrijdag   


