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De afbeelding op de voorkant is Pinksteren 2025 
 
Heeft u nog foto’s van Zwijndrecht en omgeving of 
een andere mooie opname die we goed kunnen 
gebruiken in dit jubileumjaar? Als u die met ons wilt 
delen, dan graag insturen naar inadebruin@xs4all.nl  
 
 
 
Omdat Jan de Krijger stopt met zijn autobedrijf,  
stopt ook zijn advertentie in ons blad. Let op de 
linker kaft van het buitenblad en probeert u een 
nieuwe adverteerder voor ons te vinden? 

mailto:inadebruin@xs4all.nl
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Overweging             Leven van de wind….  
 
Dat is letterlijk en figuurlijk op te vatten.  
Het is een uitdrukking die al lang bestaat en vooral in 
het verleden vaak werd gebruikt. Daarom was in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw, het volgende 

gesprek in een doorsnee Hollands gezin heel gewoon. 
 
Het gezin was net thuis na een leuke vakantieweek. Een waar 
hoogtepunt in die dagen! De vader moest weer naar zijn werk. 
De kinderen hadden echter nog wel zin in een dagje uit…. 
Maar resoluut zei de vader tegen zijn kinderen: “Dat gaat niet, ik moet 
aan het werk, we kunnen niet van de wind leven. Jullie hebben toch 
ook graag elke dag een boterham?” Een van de jongens zei daarop: 
“Maar als ik molenaar was, zou ik wel van de wind kunnen leven.”  
“Jaja, zei de vader, maar de molenaar krijgt de wind gratis en 
vervolgens moet hij er hard mee aan de slag, dus vergeet niet dat hij 
ook keihard moet werken voor zijn brood.” 
Leven van de wind 
Als je hier goed over nadenkt, is het eigenlijk geen uitdrukking die 
alleen past bij ons verleden. Juist nu, in deze tijd heel actueel en 
volop in de belangstelling. Het zal toch niemand ontgaan als je op de 
autowegen in ons land rijdt en je die hoge bouwwerken in het 
landschap ernaast ziet staan, ze steken overal boven uit, de 
windmolens. 
Ja, dat is in onze tijd ook leven van de wind…. In deze onrustige en 
onvoorspelbare tijd waarin we met elkaar met alle mogelijke middelen 
op zoek zijn naar nieuwe energiebronnen. 
 
Wind, is eigenlijk heel bijzonder, we zien de wind zelf niet! Ja, aan 
de bewegingen in de natuur en aan de dingen om ons heen, zien we 
dat het waait of stormt. We voelen de wind, soms zacht, lekker koel 
of ijzig koud. We voelen en zien ook de kracht van wind als die 
overgaat in storm of in een orkaan. We horen en zien op het nieuws 
en in de kranten de vreselijke gevolgen, de schade, die een hevige 
storm of orkaan kan aanrichten aan verwoesting.  
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Van wind gaat kracht uit, levert ons stroom en energie, letterlijk en 
figuurlijk. De wind zelf kunnen we niet zien! 
Pinksteren is ook Leven van de wind. Toen de Pinksterdag 

aanbrak, waren de discipelen bij elkaar in 
Jeruzalem. Zij wachtten op de Trooster die 
Jezus hen had beloofd toen hij van hen 
heenging. Ze waren in verwarring over hoe 
en wanneer dat zou gebeuren en wisten 
niet hoe het verder moest.  
 

En dan, plotseling, gebeurde het. Ineens was daar een geluid als van 
een stevige wind en het huis werd er helemaal vol van! 
Niet te vergelijken met de “gewone” wind die wij kennen. Niet de 
bewegingen van de wind zoals wij om ons heen zien als het waait. 
Of wind die we kunnen voelen en kunnen horen. 
Ook verscheen op de discipelen iets als vlammen, tongen van vuur 
staat er geschreven. Het verdeelde zich en kwam op ieder neer. Ze 
werden vol van de heilige Geest, ze gingen naar buiten en begonnen 
te spreken in vreemde klanken zoals de Geest hen ingaf. 
“Is het de wijn?” vroegen sommigen zich af. “Nee, zei Petrus, het is de 
Geest. De Geest van de Heer  die vandaag en in de toekomst ons 
leven zal beheersen. Die ons kracht geeft om alle mensen het blijde 
nieuws over Jezus door te geven, zodat ze het begrijpen en ernaar 
handelen. De Geest  zal ons moed geven om door te gaan, om zin 
aan het leven te geven. 
De Geest  zorgt ervoor dat het geloof in Jezus in ons ontbrandt en is  
de drijvende kracht is in ons leven. 
 
De toespraak van Petrus raakte op die Pinksterdag veel mensen en er 
staat in Handelingen dat er ongeveer drieduizend mensen zich die dag 
lieten dopen omdat ze van plan waren om Jezus te volgen. 
Vanaf die dag is, waar ook ter wereld, de gemeente 
van de Heer aanwezig en wordt het Evangelie van 
Jezus Christus verteld. 
Men stond en staat voor Jezus in vuur en vlam en die 
brand kan niet meer worden geblust. 
Pinksteren: het feest van Gods kracht en met die 
kracht kunnen wij, ieder op onze eigen wijze, in vuur 
en vlam komen te staan, bezield raken en in beweging 
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komen. 
Die kracht geeft ons open ogen en open oren en een opmerkzaam 
hart voor anderen en laat ons met liefde en vreugde handelen. 
Ook wij, zoveel jaar na die geweldige dag van de uitstorting van de 
heilige Geest. Wij mogen allemaal weten, voelen en ervaren dat 
Christus “in de Geest” altijd bij ons aanwezig is.  
Zo kunnen we na Pinksteren ook verder met ons leven 
Pinksterfeest 
 
Gooi nu de ramen open,                  
doe nu de deur van ’t slot. 
We kunnen weer gaan hopen,         
de toekomst ligt weer open,            
hier waait de Geest van God. 
 
Kijk maar, hier is het teken 
dat van de hemel kwam: 
God wil een vuur ontsteken, 
Hij wil van liefde spreken. 
Wij staan in vuur en vlam. 
 
Iedereen mag het horen 
hier op het Pinksterfeest: 
God spreekt als eens tevoren, 
wij zijn opnieuw geboren, 
wij leven in Zijn Geest.                  Ina de Bruin      
 
 
Nieuwe leden 
 
 
Wij zijn blij dat u zich heeft aangemeld en heten u van harte welkom. 
Wij hopen u ook op onze ledenbijeenkomsten te mogen begroeten.  
Overleden 
 
 
 
Daar is geen zon en geen maan, daar zal God ons verlichten. 
Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan. 

Mevr. C.T. ketting-v.d. Stelt, Colijnweg 11 3332CK 

Mevr. L. Heidt, De Lus 65, 3333 AV 
Mevr. H.K. Berkhout-Keemink, Maasboulevard 42, 3331ML 
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Op weg naar de zomer… 
Op het moment dat ik dit schrijf ligt 
onze bus/bootreis net een dag achter 
ons. Het was een fijne dag, verderop in 
deze nieuwsbrief vindt u een verslag en 
foto’s ervan. 
 

Tijdens de uitreiking van de lintjes, hebben drie van onze leden een 
onderscheiding ontvangen. Ik weet zelf dat dit een bijzondere 
ervaring is om zo’n lintje te ontvangen. Namens de afdeling feliciteer 
ik ze van harte, elders in deze brief vindt u hun namen. 
 
Het is ook fijn om te kunnen melden, dat Wim Helmink heeft 
aangegeven het bestuur te willen ondersteunen. In de komende tijd 
gaan we met hem kijken hoe we die bijdrage het beste kunnen 
invullen. 
Voor de financiële taken binnen ons bestuur probeer ik dat samen met 
Coen nog steeds in te vullen. Gelukkig is Coen nog steeds in staat om 
een deel van die taak uit te voeren. Bij het nalopen van de financiële 
zaken kwamen we tot de conclusie dat nog steeds zo’n 50 leden hun 
contributie niet hebben betaald. Daarom hier en elders in dit blad een 
oproep om alsnog te betalen. 
Doe het a.u.b. dat spaart ons weer tijd en kosten. 
In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij u gemeld dat onze afdeling 
eind november 40 jaar bestaat. De verkenning die Jacqueline namens 
het bestuur heeft gedaan, heeft er niet toe geleid dat gedachten over 
de viering van die 40 jaar al voldoende vorm hebben gekregen. Ook 
horen we geluiden om onze kerstviering ook dit jaar weer door te 
laten gaan. Zoals we er nu tegen aankijken betekent dit alles, dat we 
ook dit jaar onze energie eerst op de kerstviering richten en we dit 
jaar geen aparte viering van het veertigjarig bestaan nastreven. We 
zullen het nog wel een plek geven in de Nieuwsbrief of bijv. tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2026. U hoort nog van ons! 
 
Ik kan u nog niet melden of en hoe de discussie op landelijk niveau 
onze afdeling zal beïnvloeden. De planning is dat in of net na de 
zomer dit beeld wel geschetst kan worden.  
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Ik heb u al eens eerder opgeroepen om ons te helpen met het zoeken 
van onderwerpen voor onze middagen. Ina steekt er erg veel tijd en 

energie in om nieuwe, pakkende onderwerpen 
te vinden, maar de spoeling wordt steeds 
dunner. Dus daarom: help ons aan nieuwe 
onderwerpen! 
We gaan de zomerperiode in, we hopen 
allemaal nieuwe energie op te doen. En wie 
weet komt er in deze tijd zomaar een nieuw 

idee naar boven. Mail of bel ons, het adres staat op achterop de 
Nieuwsbrief. 
Met vriendelijke groet, Martin de Bruin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  HERHALING  
               

                  CONTRIBUTIE REKENING 2025 
 

Omdat wij de contributie voor het jaar 2025 nog niet van alle 
leden hebben kunnen ontvangen, verzoeken wij u de betaling 
zo spoedig mogelijk in orde te maken. 
  
Bent u alleen lid, dan betaalt u    € 33,50 
Bent u beiden lid, dan betaalt u   € 51,- 
 
We zien uw betaling graag tegemoet op ING rekening  
NL93 INGB 0000 3363 91     
ten name van ANBO-PCOB  afdeling Zwijndrecht 
 
We moeten met minder leden hogere kosten opbrengen 
daarom is uw extra gift aan ons van harte welkom! 
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
Bestuur ANBO-PCOB afdeling Zwijndrecht 
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Troost 
 
“Staar je niet blind op de hemel,” 
zei Jezus tegen zijn leerlingen. 
“Je denkt toch niet dat het 
voorbij is tussen jullie en mij 
en tussen God en jullie?” 
En hij wees op een kracht  
die ze mee zouden dragen,  
een kracht waarin ze iets  
van hem zouden herkennen. 
 
 
 
 
 
 
 “Ik blijf bij jullie,” zei Jezus. 
“ Ik zal je aanraken zoals  
de wind langs je wang strijkt. 
dan zul je troost vinden. 
je zult mijn stem horen 
overal waar stemmen 
protesteren tegen onrecht. 
Je zult mijn hulp ervaren 
in de hulp van mensen, 
want ik heb  mijn geloof  
in een betere wereld  
in hun handen gelegd.” 
 
 
Later zouden zijn leerlingen 
ontdekken wat hij bedoelde. 
En nog altijd zijn er mensen  
die dat opnieuw ontdekken.   
 
                                         Gedicht van Greet Brokerhof  
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Puzzels 
Eind mei vieren we Hemelvaart en begin juni Pinksteren. Daarom deze 
keer twee puzzels die daarmee te maken hebben. 
De oplossingen staan weer ergens achterin dit blad. Veel puzzelplezier 
en succes, Ina de Bruin 
 
Woordzoeker  -  Hemelvaart 
Zoek de onderstaande woorden in de puzzel en streep ze door. 
Maak een zin van de letters die overblijven.  
Jezus gaat naar de hemel. Dan verschijnen er twee engelen.  
Ze zeggen tegen de discipelen: 
 
 
-----------,----------------------------------------------------------------- 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
bijbelidee.nl 

    
   AARDE                                  MEESTER 
   ELF                                        PETRUS 
   ENGELEN                              TROON 
   HEMEL                                  VADER 
   JEZUS                                   WACHTEN 
   KONING                               WOLK 
   KRACHT                                ZEGEN 
   LUCHT                                                                    
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Pinksteren 
 
 
Als een windvlaag… 
 
Als een windvlaag die ons aanraakt, 
als een kracht die vleugels geeft 
strijkt Gods adem langs de aarde, 
stroom van hoop voor al wat leeft. 
 
Kracht die mensen bij elkaar brengt 
en de grenzen opengooit. 
Vuur dat koude harten opwarmt 
en de muur van ijs ontdooit. 
 
Een bezieling diep vanbinnen, 
als het trillen van een snaar. 
Door de Geest van God bewogen,  
staan wij open voor elkaar. 
 
Mensen komen in beweging, 
willen meedoen, vatten moed, 
willen bouwen aan een wereld  
waar het leefbaar is en goed. 
 
Als een windvlaag die ons uittilt  
boven ons beperkt bestaan, 
wijst de Geest van God ons wegen 
die wij samen moeten gaan.                  Gedicht van Greet Brokerhof 
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Pinksteren  kruiswoordpuzzel 
Uit de door elkaar gehusselde woordjes achteraan de zin is het 
antwoord te maken. Dat woord moet worden ingevuld in de puzzel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontaal: 
1.  Waar mogen de discipelen vertellen over Jezus? Over de hele… (relwed) 
4.  De Heilige Geest geeft je … (trachk) 
7.  Duizenden mensen gaan ook in Jezus…. (logeven) 
9.  Petrus zegt tegen een verlamde: Zilver en…. heb ik niet. (dugo) 
10. De discipelen mogen van Jezus vertellen tot aan de uiteinden van de ….(erada) 
13. Jezus is opgestaan uit de ….(dodo) 
14. De Heilige Geest komt wonen in je… (atrh) 
16. Petrus zegt: Je mag een nieuw…beginnen en de H. Geest ontvangen.(vleen) 
17. Petrus durft nu over Jezus te spreken, hij is niet meer … (gabn) 
18. In welke plaats ontvangen de discipelen de Heilige Geest? (lamejezur) 
19. Petrus zegt tegen de mensen: Jezus wil je zonden…. (vengever) 
20. Petrus geneest een verlamde in de …. Van Jezus (amna) 
Verticaal: 
2.  Welke belofte gaf Jezus voor Hij naar de hemel ging? Ik ben met je alle…(denga) 
3.  Op het Pinksterfeest is er veel … in Jeruzalem (lovk) 
4.  Als je in Jezus gelooft wordt je een… van God  (dink) 
5.  In Jeruzalem zijn veel buitenlanders uit verschillende… (denlan) 
6.  De nieuwe gelovigen breken het …. met elkaar (dobro) 
8.  De heilige Geest helpt je om over Jezus te … (telverlen) 
9.  Als je in Jezus gelooft ben je een …(logevige) 
11. De mensen … zich, want iedereen hoort in zijn eigen taal spreken. (baverzen) 
12. De mensen loven God, ander woord voor loven. (denkan) 
15. Wat denkt men te zien boven het hoofd van de discipelen? (vmlamen) 
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Dagje uit met een Brabants tintje 
Woensdag 7 mei stonden we met 52 deelnemers rond 8.45 uur klaar 

om te gaan beginnen met onze bus/boot reis naar 
Den Dungen en ‘s -Hertogen Bosch. De bus was 
ruim op tijd om rond 9 uur te vertrekken met 
William als chauffeur. Het was nog fris maar de bus 
was al redelijk op temperatuur dus het werd een 

comfortabele rit richting onze eerste bestemming. 
Conform de planning arriveerden we om 10.30 uur bij Museum ’t 
Brabants Leven in Den Dungen. Tijdens zo’n rit krijg je toch 
bewondering/respect voor de deskundige wijze waarop William de bus 
op de plaats van bestemming kan krijgen. Bij de aankomst werden we 
hartelijk ontvangen door de mensen van het museum en stond in de 
gezellige koffiekamer alles al klaar om ons te verwennen met koffie 
/thee, krentenbrood en speculaas. 
Na de koffie werden we in vier groepen verdeeld met bij iedere groep 
een eigen gids. Zo kreeg iedere groep een gids met zijn eigen verhaal 
langs de grote verzameling gereedschappen en benodigdheden voor 
beroepen van vroeger. In totaal zijn er zo’n 40 beroepen 
tentoongesteld waaronder een klompenmaker, smid, timmerman, 
sigarenmaker, bakker, mandenmaker. Er is een winkeltje van vroeger 
en een schooltje. Er is ook een religieuze kamer waar je alles van het 
Rijke Roomse leven terugvindt.  
Ina en ik zaten in verschillende groepen en merkten achteraf dat 
gidsen ieder op hun, soms humoristische wijze, hun verhaal vertelden. 
Gemeenschappelijk waren de momenten waarop de leden hun 
herinneringen met elkaar konden delen. De teilen van vroeger 
brachten bij sommigen het beeld van in bad gaan terug… Ook de 
oude schoolspullen werden door de ouderen onder ons herkent. Wat 
een nostalgie en feest van herkenning! 
Het was een levendige en enthousiaste rondgang, die ook tijdens de 
lunch nog tot het delen van beelden leidde.  
Een lunch die overigens goed verzorgd was en ook sommige 
gerechten op tafel riepen herinneringen op aan vroeger. 
Na de lunch kon Martin de leiding van het museum dan ook terecht 
bedanken voor de vele herinneringen die ze hadden opgeroepen door 
alle “oude rommel” die in hun museum was uitgestald. Ook kon hij 
namens Piet Visser nog wat oud gereedschap overhandigen die ze aan 
hun collectie konden toevoegen.  
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Rond 14 uur kon William ons naar de volgende bestemming rijden: de 
Rederij  Wolthuis in ’s-Hertogenbosch. 
Zodra iedereen aan boord was startten we rond 15 uur met de 
rondvaart in en om Den Bosch, door oude stukken van de stad, over 
de vestingrivieren en door bijvoorbeeld de oude binnenhaven.  
Het schip de 'Ouwe Dirk' heeft een lage doorvaarhoogte en kon 
daardoor ook onder bruggen in het oude centrum van Den Bosch 
varen. Wel moesten de mensen op het bovendek een keer allemaal 
echt diep bukken om niet onthoofd aan de andere kant van een brug 
te komen. Het weer was redelijk zonnig en dus konden we volop 
genieten van de rondvaart en de koffie/thee met een heerlijke 
Bossche bol. 
Rond 16 uur waren we terug aan de kade en konden we in de bus 
stappen om ons door William veilig en wel terug te laten brengen naar 
Zwijndrecht. 
Ina bedankte onderweg de groep voor de gezellige dag die we met 
elkaar hadden beleefd en William voor het ons weer veilig thuis 
brengen. Wij bedanken Henk Hellenthal nog voor zijn vriendelijke en 
dankbare woorden naar ons voor het organiseren van deze dag. Wij 
hopen dat zijn rapportage op video (als die gereed is) mag bijdragen 
tot een  leuke herinnering aan deze dag. 
Rond 17.15 uur was ons uitstapje met het Brabantsche tintje 
teneinde. Wij merkten bij het uitstappen dat veel mensen genoten 
hadden en al weer uitzagen naar het volgende dagje uit. 
Met dank aan iedereen voor de fijne dag. 
 
Ina en Martin 
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Onderscheidin 
 

Zomaar wat 
leuke 

momenten van 
7 mei 
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Onderscheiding 
Op vrijdag 25 april hebben drie van onze 
leden een koninklijke onderscheiding  
mogen ontvangen. Dat zijn: 
 
Mevr. Lies Haasdijk-Arendse     Eemsteintoren 

25 
Mevr. Netty Pijl- Nolen             Rotterdamseweg 81 d 
Dhr. Arie van den Berg            Burg. Brouwerstr. 133 
Namens ons allen: Hartelijk gefeliciteerd met jullie lintje. 
 
 

Ledenmiddag 4 september aanvang 14.30 
uur 
Na onze zomerstop beginnen we weer met onze 
ledenmiddagen op donderdag 4 september. 
We krijgen dan een interessante en leerzame 
presentatie van een medewerkster van de 

Nierstichting.     
Het is nog ver weg maar noteert u alvast de datum van 4 september 
voor deze middag? Namens het bestuur, Ina de Bruin                          
 

 
PCOB goedkope rijbewijskeuring 
We zijn met de organisatie “Marlisa 
Rijbewijskeuringen” 
overeengekomen, dat onze leden van de 

afdeling Zwijndrecht op vertoon van hun PCOB-ledenpas een korting 
van € 5. – op het normale tarief krijgen. U betaalt dan dus geen  € 
55.- maar € 50,- 
Let op! Het is gebleken dat u alleen voor korting in aanmerking komt 
als u telefonisch een afspraak maakt voor de medische keuring!                                                                                  
 Er wordt 1 keer per maand zitting gehouden in het wijkcentrum 
“Kubiek”, Zwaluwstraat 1, Zwijndrecht. Een telefonische afspraak kunt 
u maken via telefoon  0118-724999 van 8 tot 12 uur.  
Geef daarbij aan dat u lid bent Van de PCOB 
 
 
Vooruit … 
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Een stap terug doen is niet erg. 
Morgen doe je er weer twee vooruit! 
     
             Oplossing  woordzoeker  Hemelvaart: 

      Als alle woorden zijn weggestreept, blijven de volgende  
     letters over. Die vormen de zin: Ja, Jezus komt terug 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                    

                       Oplossing puzzel Pinksteren 

 


