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Zorgen       Er was eens een rabbijn die elke avond voor 
de sabbat verdween. Het maakte zijn volgelingen 
nieuwsgierig. Ze dachten: hij heeft vast een geheime 
ontmoeting met God. Er werd een spion achter hem aan 
gestuurd. Die ontdekte dat de rabbi zich verkleedde als 
boer en een verlamde vrouw ging helpen. Hij maakte 
haar huis schoon en verzorgde een maaltijd. Toen de 
spion terugkwam vroegen de volgelingen: ‘En? Wat heb 

je gezien? Steeg onze rabbi op naar de hemel?’ De man schudde het 
hoofd en antwoordde: ‘Nee, hij deed de werken van barmhartigheid 
en ontferming.’ Dit verhaal laat zien wat barmhartigheid betekent. 
Het betekent: je ontfermen, je toebuigen naar iemand die in 
moeilijkheden zit. 
Wij komen soms ook onmogelijke karweitjes tegen. Wij proberen er 
vaak onder uit te komen. Maar met andere mensen  die ons helpen 
en ondersteunen kan je aan de slag.  
Het liefst leven we in het licht. Wat is er mooier dan een zonnige 
morgen? Maar als de avond valt lijken zorgen, problemen en angsten 
veel groter. Je ligt wakker en de vragen malen door je hoofd. Kwam 
de slaap je maar verlossen. Het lijkt wel of er in een donkere 
(slaap)kamer een andere wereld actief wordt. Voor je het weet 
overheersen de angst en zorgen je denken.  
Een oud spreekwoord zegt ’Nood leert bidden.’ Herken je dat? Ziekte, 
lijden en dood zijn ook vandaag overal om ons heen. De hele 
schepping zucht eronder. Gelukkig kun je in die nood bidden.  Maar 
wat als Hij je niet hoort en als er niets verandert? Je ligt wakker. De 
draaikolk van het leven zuigt je de put in. Hoort God niet? Heel wat 
zorgen. Hoe zal het gaan in ons leven? Wat voor beeld zullen we  te 
zien krijgen? Welke ontwikkelingen zullen zich voordoen wereldwijd? 
Aan het begin van een nieuw seizoen hebben we meestal veel, heel 
veel vragen en zorgen. Maar wees ervan overtuigd dat Hij wel 
degelijk luistert. Hij is een God die hoort, Hij laat je nooit alleen.  
De aankondiging van het griepseizoen ging relatief stil aan mij 
voorbij. Het aangekondigde coronavirus kon ik echter niet missen. Er 
is opnieuw zorg voor dit virus. Zelf ben ik aan het lezen gegaan en 
bekijk ik de informatie en de reacties. Het is belangrijk om bewust te 
zijn van wat er om je heen gebeurt en dan je verantwoordelijkheid 
nemen door te handelen. Ik noem dat zelfzorg en het helpt om de 
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onrust te bestrijden. Wat kan er gebeuren? Wat kan ik eraan doen? 
Dit proces geeft me richting in wat ik kan doen voor mezelf, mijn 
gezinsleden en in ontmoeting met anderen. Zelfzorg geeft kracht en 
moed om te handelen. Dat is het tegenovergestelde van wat angst 
doet, angst verlamt. In plaats van bang zijn voor wat er naar je 
toekomt, kan je ook werken aan versterken van je lichaam. Want 
door goed voor jezelf te zorgen, heb je de energie en kracht om een 
plek in te nemen in de zorg en aandacht voor anderen. De volgende 
uitspraak komt uit Spreuken: Een vrolijk hart bevordert een goede 
gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam. 
En toch ik ben bang. Dat toegeven kan bevrijdend zijn, en dan?  
Dan is gebed een belangrijke bron voor het (her)vinden van liefde 
voor mezelf en van daaruit ook naar anderen. Het is heerlijk om 
daarbij die Bron te hebben, want geloven in God geeft hoop en 
vertrouwen. In een preek hoorde ik zeggen: maak je geen zorgen 
want wij zijn Gods zorg. Wat je ook overkomt Hij is bij je en zorgt 
voor je, want Hij houdt van jou. En hoe waar is dat.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Goede herfsttijd!                                         Pauline Visscher 
  
Nieuw lid 
 
  
 
 
 
 
 
 
Overleden 
 
 
 
 
 
Sterven dat is overnachten in een vreemd en ijskoud bed. 
Op een nieuwe morgen wachten waar de tijd is stilgezet. 
‘Is het hoofd ten ruste leggen, tot, met een vertrouwde klop, 
Vader aan de deur komt zeggen: “Is nu tijd mijn kind, sta op.” 

Mevr. N.D. Stam-Remijn, Rotterdamseweg 137B-207, 3332AE 
Wij heten u van harte welkom bij onze afdeling en hopen u 
ook op onze ledenmiddagen te ontmoeten. 
 
In het blad van september werd vermeld als overgekomen 
naar onze afdeling: Mevr. S.A. Middelkoop-Bos. Dat moet zijn: 
Mevr. S.A. Middelkoop-Boer. U blijft van harte welkom! 
 

Mevr. A. Koorneef-van Breugel, Rotterdamseweg 137B, 3332AE 
Dhr. C.H. Hartman, Saturnusstraat 381, 3331SM 
Dhr. T. van Drimmelen, Rotterdamseweg 144, 3332AL 
Dhr. P. Gebuijs, Toutenburg 22, 3334ET 
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Van de voorzitter 
 
 
Mijn stukje in de nieuwsbrief moet ik helaas beginnen met het trieste 
nieuws van het overlijden van Coen Hartman. Vanaf 2008 was hij 
gedurende vele jaren onze penningmeester tot hij ermee stopte. 
Gelukkig ging hij daarna door als financieel adviseur.  
In die 15 jaar dat ik voorzitter ben, was hij voor mij een steun en 
toeverlaat en niet alleen voor de financiën maar ook als lid van het 
bestuur.  
Een deel van zijn werk hadden wij al tijdens zijn ziekzijn 
overgenomen, zoals uitzoeken welke mensen nog geen contributie 
hadden betaald voor dit jaar en hen een brief sturen. Die actie heeft 
effect gehad, maar toch zijn er nog zo’n 10 leden die niet betaald 
hebben. Aan hen op deze plaats weer een oproep om te betalen. 
 
Gelukkig hebben alle mensen die mee gaan met onze bus/boot reis 
op 1 oktober betaald. Bedankt! 
 
Verandering 
Deze nieuwsbrief bevat het laatste nieuws van het veranderings 
traject, binnen de landelijke organisatie bekend als het harmonisatie 
traject. Dit traject zal aangrijpende veranderingen brengen vanaf  
1 januari 2026. 
Ik ben blij te kunnen melden dat we als afdeling kunnen blijven 
bestaan. We hebben en houden onze financiële middelen. Er is 
toegezegd dat het spaargeld van de afdeling blijft. We ontvangen 
geen contributie meer, dat wordt landelijk geïnd. Omdat we tot op 
heden geld konden bijschrijven op onze rekening door het verschil 
tussen contributie inkomsten en afdracht aan de landelijke 
organisatie, missen we nu toch een bron van inkomsten. Er is 
toegezegd dat we vanuit de landelijke organisatie een bedrag krijgen 
om dit te compenseren. In november wordt duidelijk hoeveel dit voor 
ons zal worden. 
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In het stuk verandering elders in deze nieuwsbrief heb ik het besluit 
van ANBO-PCOB weergegeven over de contributie voor 2026. 
Zoals dat daar is aangegeven gaat een lid per 1januari 2026 
 € 4,- per maand betalen, op jaarbasis € 48,-. Ik realiseer mij heel 
goed dat dit meer is dan het bedrag van € 33,50 dat u nu betaalt. 
Voor de mensen die samen op een adres wonen wordt dat € 6,- per 
maand en dus  € 72,- op jaarbasis en ook dat is meer dan de 
€ 51,- die we nu betalen.  
 
 
 
 
 
 
U krijgt in oktober nog een brief van de landelijke organisatie met 
uitleg over de contributie en inning vanuit het Verenigingsbureau. 
 
Er is nog een verandering per 1 januari :  
Dan zal het magazine, dat u nu ontvangt gelijk met onze 
nieuwsbrief, per post aan u worden toegezonden door de landelijke 
organisatie.  
Al die veranderingen zullen ons, als bestuur en medewerkers van de 
ledenadministratie en bezorging van de nieuwsbrief niet direct 
verlichting brengen, maar op termijn moet dat wel.  
 
Ik hoop van ganser harte dat u ondanks die verhogingen lid blijft van 
onze afdeling en blijft komen naar de ledenmiddagen en graag wil 
blijven deelnemen aan onze uitstapjes. 
Alleen als u bij ons blijft kunnen we deze nieuwsbrief voor u 
blijven maken en via Omzien naar elkaar bij lief en leed aandacht 
aan u schenken.   
 
Tot slot: als u naar aanleiding van bovenstaand stukje over de 
veranderingen vragen of opmerkingen heeft, kunt u mij bellen of 
mailen.  
Martin de Bruin 
06-15023321 
debruinm@xs4all.nl  
 

mailto:debruinm@xs4all.nl
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Verandering 
 
Zoals ik u al enige tijd in deze nieuwsbrief aangeef zitten we in een 
traject van harmonisatie. Op 3 september heeft de ledenraad de 
contributie vastgesteld. Die contributie wordt vanaf 1 januari 2026 
centraal geïnd, u betaalt dan dus niet meer aan de afdeling. Uit de 
stukken die ik over contributie heb ontvangen, heb ik het gedeelte  
over de contributie gehaald en hieronder weergegeven . 
Martin de Bruin 

                           In herinnering 
                           
 
                          Coen Hartman 
 
Op 2 september 2025 is ons bestuurslid  
Coen Hartman overleden. 
 
 
Hij was al sinds 2008 onze penningmeester en bestuurslid van 
onze afdeling PCOB. Hij heeft die functie altijd breed ingevuld. 
Niet alleen als beheerder van de cijfers en getallen, hij schreef 
ook mee aan de overwegingen in onze Nieuwsbrief. Ook met 
het meedenken over en het organiseren van de activiteiten  
deed hij altijd van harte mee. 
 
In het bestuur gaf hij al enige tijd geleden aan te willen stoppen 
als penningmeester. Als formele datum hebben we genoemd  
1 januari 2024. In de praktijk heeft hij na die datum het bestuur 
geholpen om de financiën op orde te houden, in feite tot hij 
echt niet meer kon omdat hij ernstig ziek was. 
 
Wij verliezen in Coen een meelevend en deskundig bestuurslid. 
Ook op deze plaats willen wij daarvoor onze dank uitspreken. 
Wij wensen Annie en zijn verdere familie veel kracht en sterkte 
toe om dit verlies te dragen. 
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Contributie 2026 
 
Per 1 januari 2026 betalen alle leden dezelfde 
jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van 

de vereniging en wordt de contributie centraal geïnd en het 
debiteurenbeheer centraal uitgevoerd. 
De ledenraad heeft op 3 september ’25 de jaarlijkse bijdrage 
(contributie van het lidmaatschap) voor 2026 vastgesteld op: 
EUR 4 per maand. 
 
Leefverband 
Bij een leefverband ontvangen twee leden op hetzelfde woonadres 
samen één factuur met een lagere contributie van het lidmaatschap. 
Dit principe verandert niet, wel de manier waarop dit gefactureerd 
wordt. Vanaf 1 januari 2026 ontvangen twee leden op hetzelfde 
woonadres allebei een eigen factuur. Het tweede lid ontvangt een 
korting van 50 procent en betaalt in 2026 dus EUR 2 per maand. Het 
leefverband betaalt daarmee opgeteld EUR 6 per maand. 
 
Inning 
Het verenigingsbureau verstuurt de facturen (betaaluitnodigingen) 
per e-mail aan alle leden. Wanneer het e-mailadres niet bekend is, 
wordt de factuur per post toegestuurd. 
Leden kiezen voor betaling per maand, kwartaal of jaar. Het bedrag 
wordt automatisch afgeschreven van de betaalrekening van het lid. 
Dit is de standaard betaalmethode die zorgt voor een snelle en 
efficiënte afhandeling. 
Leden kunnen eventueel ook met een bankoverschrijving of iDEAL 
betalen. Het is dan alleen mogelijk om per jaar te betalen. 
Het verenigingsbureau stuurt alle oud-PCOB leden in oktober een 
brief met een uitgebreide uitleg over de contributie van het 
lidmaatschap en de inning hiervan. 
 
Compensatiemogelijkheid 
Er is een compensatiemogelijkheid voor leden die de 
contributieverhoging financieel niet geheel kunnen dragen. Een 
goede aanvraagprocedure wordt nog - in overleg met de 
penningmeesters - verder uitgewerkt. 
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Ledenmiddag donderdag 30 oktober aanvang 14.30 uur 
 

Licht betekent heel veel in ons leven. Licht doet 
iets met ons mensen. Licht staat voor leven, niet 
voor niets begint het scheppingsverhaal met de 
woorden: ”Er moet licht zijn.” Licht is immers 
voorwaarde voor alles, daarna komen de zon, de 

maan en de sterren aan de beurt. Ook zij mogen licht geven, maar 
wel op vastgestelde tijden.  
Het echte licht komt van God zelf. “Ik ben het licht van de wereld,” 
zei Jezus en daarmee worden mensen in het licht gezet. Jezus liet de 
mensen daden van licht zien, hij is het licht voor de mensen die hij 
ontmoet. Maar bij het licht, hoort ook het donker. Heeft u weleens 
gemerkt dat hoe feller het zonlicht is, des te scherper de schaduw is?  
Ook in onze levens kennen we lichte en donkere perioden. Ziekte, 
angst, ruzie, bedreiging en doodgaan zijn dingen die wij als donker 
ervaren. Nieuw leven in de natuur, geboorte van mens en dier, 
vriendschap, feest en blij zijn, ervaren we als licht. 
Ook in de bijbel komen we vele voorbeelden van die tegenstellingen 
tussen licht en donker vaak tegen. 
 
Henk Bouwmeester heeft een indrukwekkende en mooie 

presentatie daarvan gemaakt:  “Licht 
in de bijbel.”  
Op de middag van 30 oktober komt 
hij deze aan ons laten zien en horen. 
Hij heeft al meer presentaties voor ons 
verzorgd op een ledenmiddag en we 
weten dat hij zo’n onderwerp met veel 

interessante fragmenten, beelden en uitleg in elkaar heeft gezet. 
Wij beginnen, zoals gebruikelijk, om 14.30 uur en eindigen tegen 
de klok van half 5. U kunt ons vinden in de bekende zaal van de 
Maranathakerk, Koninginneweg 1A in Zwijndrecht. 
Gasten zijn bij ons van harte welkom dus breng gerust iemand mee 
naar deze middag.  
We hopen dat we, net als op 4 september, velen van u mogen 
begroeten op donderdag 30 oktober. 
Namens het bestuur, Ina de Bruin 
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Herfstpuzzel   -    woordzoeker 
Omdat we in de tijd van de herfst gekomen zijn, deze keer een 
woordzoeker met woorden die alles met dat jaargetijde te maken 
hebben. De woorden die hieronder staan moeten opgezocht worden 
in de puzzel en worden doorgestreept. 
Zoeken van links naar rechts of van rechts naar links, van onder naar 
boven of van boven naar beneden, ook nog verticaal of horizontaal. 
Goed kijken dus! Er blijven een aantal letters over als u alles hebt 
weggestreept. Die moeten worden ingevuld in de vakjes onder de 
puzzel en vormen een zin die alles te maken heeft met de herfst. 
De oplossing van beide puzzels staat achterin dit blad. 
Veel puzzelplezier, Ina de Bruin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    beukennootje     binnen            blaadjes        boek   
    boom                bos                 bruin            egel 
    eikeltjes            geel                guur             haardvuur 
    herfst               kaal                 kastanjes      koud 
    laarzen             paddenstoel      regen           regenjas    
    rood                 struik               thee             vogels 
    wind                 worm                     
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    Puzzel – Van alles wat 
 
1 In welk lichaamsdeel vind je het aambeeld? 
2 Wat is het tegenovergestelde van conservatief? 
3 Hoe noem je trap die spiraalvormig omhoog gaat? 
4 Wie schreef het boek  “Alleen op de wereld?” 
5 Hoe heet de woning van de paus? 
6 Van welke godsdienst is de Koran het heilige boek? 
7 Wat is een ander woord voor alpinist? 
8 Hoe noem je een jaar met 366 dagen? 
9 Hoe noem je iemand die met roofvogels werkt? 
10 Hoe noem je de persoon die een testament voor iemand 

maakt? 
 
 
 
 
 

11 Naar welke Romeinse god is zaterdag vernoemd? 
12 Hoe wordt een luchtspiegeling ook wel genoemd? 
13 Welke planeet is de grootste in ons zonnestelsel? 
14 In welk jaar werd de euro ingevoerd? 

 
 
 

15 Wat wordt bedoeld met het woord absentie? 
16 Wat is een broodheer? 
17 Welke kleur zie je spreekwoordelijk wanneer je jaloers bent? 
18  Welk dier staat symbool voor het Wereld Natuur Fonds? 
19  Wat is een winterkoning voor een dier? 
20 Hoe wordt een groep van dezelfde soort vissen genoemd? 
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Kruidenwijzer 
 

Wat was het fijn en bemoedigend om zoveel leden op 
de middag van 4 september welkom te mogen heten. 
Na onze zomerstop is het altijd afwachten of er veel 
belangstelling is voor de geplande bijeenkomst. Ook 
een compliment van de presentatrice van die middag 
voor onze afdeling.  

Ze vond de sfeer heel fijn en goed in deze groep, zei ze na afloop. 
Tijdens die middag op 4 september beloofde Yvonne Dijkstra van de 
Nierstichting de door hen ontworpen kruidenwijzers naar mij te 

sturen. Inmiddels heb ik daarvan een aantal 
ontvangen. Voor wie interesse heeft in die 
kruidenwijzer, als hulp bij het klaarmaken 
van smaakvolle en weinig zout bevattende 
maaltijden, ligt er de volgende ledenmiddag 
op 30 oktober, een exemplaar klaar.                                                                     
Ina de Bruin 
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Kerstbijeenkomst 2025 
 
Het is pas eind september als deze Nieuwsbrief bij u in 
de bus valt. Kerst is nog ver weg voor ons gevoel en 
daarom willen we even uitleggen waarom we zo vroeg 
al over de kerstbijeenkomst schrijven. Deze 
Nieuwsbrief geldt voor twee maanden want de 

volgende verschijnt pas eind november en dan is de tijd die we 
hebben om op 11 december een kerstbijeenkomst met buffet  
te houden, natuurlijk veel te kort! 
We hebben gelukkig de laatste jaren een prima cateraar en we 
hebben ons kostersechtpaar die de zaal/hal in orde maken en voor 
alle voorbereidingen en uitvoeren van zaken wat betreft het buffet 
zorgen. Dat is allemaal heel fijn, maar zoals bij alles tegenwoordig, 
moeten vele zaken ver van te voren worden geregeld en vastgelegd. 
Doe je dat niet, dan kun je je plannen wel vergeten en kom je 
nergens meer tussen. 
 
Het is best wel een puzzel geweest om alles te kunnen plannen. 
Dit in verband met ons jubileumjaar, het 40 jarig bestaan van onze 
afdeling, eind november 2025. We hebben er bewust voor gekozen 
om onze kerstbijeenkomst door te laten gaan en bij de 
Nieuwjaarsbijeenkomst aandacht te schenken aan dit jubileum. 
Zoals u weet, bestaat ons bestuur nog maar uit drie personen: 
Jacqueline, Martin en ondergetekende. Daarom zijn wij blij met ons 
kostersechtpaar dat zoveel werk voor ons uit handen neemt om de 
kerstbijeenkomst te laten doorgaan. Daar staat tegenover dat dit wel 
het een en ander kost! Voor ons drietjes blijft er immers nog genoeg 
te doen. Denk dan bv. aan de aanmeldingen verwerken, de 
tafelversieringen verzorgen, de menukaartjes maken, de kerstliturgie 
met het traditionele vrije kerstverhaal uitwerken.  
We doen dit met alle liefde en naar ons beste kunnen. 
We hopen dan ook dat velen van u, ondanks dat het nog vroeg is, 
toch enthousiast worden en zich opgeven voor onze kerstviering met 
buffet op 11 december. Alle verdere informatie hierover kunt u op 
het bijgevoegde inlegblad vinden.  
We hopen van u te mogen horen. 
 
Namens alle drie, Ina de Bruin 
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De mier en de graankorrel 
 
Op de rouwkaart van Coen stond de tekst: 
Jezus zegt: “Ik ben de opstanding en het leven. 
                  Wie in Mij gelooft zal leven,  
                  ook wanneer hij sterft,  
                  en ieder die leeft en in Mij gelooft 
                  zal nooit sterven.” 
 
Een tekst die alles te maken heeft met de Opstanding. Deze woorden 
geven ons zoveel kracht, bemoediging en troost omdat de dood niet 
het laatste woord heeft, maar het Leven.  
Bij deze tekst moet ik altijd denken aan het verhaal van de mier en 
de graankorrel dat zo goed bij deze tekst past en dat ik graag wil 
doorgeven. 
 

Een graankorrel die na de oogst op het veld was blijven liggen, 
wachtte op de regen, zodat hij zich kon laten wegzinken in de aarde. 

Toen kwam er een mier. Ze zag de graankorrel, 
sjorde hem op haar rug en begon moeizaam de 
lange weg naar haar nest. De graankorrel 
drukte op haar kleine lijf en leek steeds 
zwaarder te worden. “Waarom sjouw je zo? 

Waarom leg je me niet neer?” vroeg de graankorrel. De mier hijgde: 
“Als ik je niet mee neem, hebben we geen eten voor de winter. Wij 
zijn met velen. Elk van ons moet zoveel mogelijk voedsel naar de 
voorraadkamer slepen.” 
“Maar ik ben niet gemaakt om zomaar opgegeten te worden,” zei de 
graankorrel. “Ik ben een zaadje, vol leven. Ik ben er om uit te 
groeien tot een grote plant. Luister, laten we een overeenkomst 
sluiten.” De mier was blij dat ze even kon uitrusten. Ze legde de 
korrel neer en vroeg: “Wat is een overeenkomst?” De graankorrel 
zei: “Als je me hier op de akker laat liggen, in plaats van mee te 
nemen, dan zal ik je honderd graankorrels schenken voor je 
voorraadkamer.” 
De mier dacht na. Honderd korrels in ruil voor één enkele? Maar dat 
was een wonder! “Hoe gebeurt dat dan?” vroeg ze. “Dat is een 
geheim,” antwoordde de graankorrel, “dat is het geheim van het 
leven. Graaf nu een klein kuiltje in de grond, begraaf me daarin en 
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kom dan over een jaar terug.” Er ging een jaar voorbij. De mier 
kwam terug. De graankorrel had woord gehouden. 
Op het veld stonden aren vol graankorrels.  
 

Jezus’ dood en opstanding vertellen ons 

dat achter elk einde een nieuw begin 

schuilgaat. Christus heeft de dood 

overwonnen. 

En daarom heeft niet de dood, maar het 
Leven het laatste woord.  
Achter het kruis zien we het volle Licht van de nieuwe morgen, van 
Pasen, verschijnen. Een teken dat de duisternis het niet heeft 
gewonnen. Het kan licht worden in onze wereld. 
                                                                    Ina de Bruin 

                                                                      
 

 

 

 

          
                        Ja, ik zal je dragen 
 
Ja, ik zal je dragen 
tot de ouderdom. 
Je voorzichtig 
schragen 
als mijn eigendom 
 

Ook in vroeger jaren 
kwam ik op jouw pad 
en het wonderbare  
heeft jou steeds omvat. 

En tot in de grijsheid 
wil ik naast je gaan. 
Kindertaal of wijsheid: 
Ik zal jou verstaan. 
 

Niets hoef je te vragen. 
Ik ben jou genoeg. 
Ja, Ik zal je dragen, 
Zoals ik steeds al droeg. 

Steeds wil ik je dragen 
zoals een redder doet. 
Wie mijn hulp komt 
vragen 

Naar: Jesaja 46:4 & 
Deut.32:4 
Tekst: Jochen Klepper 
Ingestuurd door Wim 



 

15 
 

kom ik tegemoet. den Boer 
 
 

Als ik naar de bergen kijk … 
                                           
 
Als ik naar de bergen kijk, 
het pad dat ik moet gaan, 
dan voel ik mij een kwetsbaar mens. 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
 
 
Als ik naar de bergen kijk, 
de diepte van het dal, 
dan voel ik mij een kwetsbaar mens. 
Wie vangt mij als ik val? 
 
 
Wie wijst mij de weg omhoog 
als mij het zicht ontbreekt? 
Wie ziet mij als ik zoekend ben 
naar wat mij richting Geeft? 
 
 
Wie gaat met mij door het dal, 
het donkerst van de nacht? 
Wie hoort mij als ik roep om hulp? 
Wie geeft mij nieuwe kracht? 
 
 
 
Onze Heer die alles maakte, 
de schaduw op ons pad, 
blijft met ons verbonden. 
Hij waakt bij elke stap. 
Onze Heer die alles maakte, 
Beschermt ons voor altijd. 
Waar wij gaan en waar wij komen, 
Hij blijft in eeuwigheid. 
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                             Naar een lied van Sela over psalm 121 

 
 

PCOB rijbewijskeuring 
 
We zijn met de organisatie “Marlisa 
Rijbewijskeuringen” 
overeengekomen, dat onze leden van de 
afdeling Zwijndrecht op vertoon van hun 

PCOB-ledenpas een korting van € 5. – op het normale tarief krijgen. 
U betaalt dan dus geen  € 55.- maar € 50,- 
Let op! Het is gebleken dat u alleen voor korting in aanmerking komt 
als u telefonisch een afspraak maakt voor de medische keuring!                                                                                  
 Er wordt 1 keer per maand zitting gehouden in het wijkcentrum 
“Kubiek”, Zwaluwstraat 1, Zwijndrecht. Een telefonische afspraak 
kunt u maken via telefoon  0118-724999 van 8 tot 12 uur.  
Geef daarbij aan dat u lid bent Van de PCOB 
 
 
Oplossing - woordzoeker – Herfst 
 
Als alle woorden zijn doorgestreept zijn er nog een aantal letters 
over en die vormen de zin: 
                      Wat een mooie kleuren 
 
Oplossing - puzzel – Van alles wat 
 

1 in het oor 11 Saturnus 

2 progressief 12 een fata morgana 

3 een wenteltrap 13 Jupiter 

4 Hector Malot 14 in 2002 

5 Vaticaan 15 afwezigheid 

6 Islam 16 een werkgever 

7 bergbeklimmer 17 groen 

8 een schrikkeljaar 18 de panda 

9 een valkenier 19 een vogel 

10 een notaris 20 een school 

 
Let op! De uitnodiging voor de kerstbijeenkomst vindt u op het  
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inlegblad van deze nieuwsbrief. 


