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De foto op de voorkant is 
de fontein aan de Officiersvliet 

en is gemaakt door  
Coen Hartman tijdens een wandeling. 

 
Heeft u nog foto’s van (oud)Zwijndrecht en 
omgeving die we goed kunnen gebruiken in dit 
jubileumjaar? Als u die met ons wilt delen, dan 

graag insturen naar inadebruin@xs4all.nl  

mailto:inadebruin@xs4all.nl
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Bouwen… 

Wij hebben dozen vol Lego in huis en daar wordt 
al heel wat jaren door onze kleinkinderen 
enthousiast iets van gebouwd. Weleens opgelet 
hoe ze dat doen? 

Er wordt meestal eerst gezocht naar een plaat waarop het bouwwerk kan 
komen. Verder zoeken ze op vorm, kleur en grootte. Soms is het passen 
en meten en opnieuw proberen maar meestal weten ze welke stukjes 
passen en welke  niet. Er is een plan en dat willen ze uitvoeren. 
En wij? Hoe bouwen wij in ons leven? Heeft u een plan? Weet u wat het 
eindresultaat moet worden? Zoeken wij iedere dag weer naar de goede 
vorm, kleur of formaat? 
 
Hoe bouwen wij ons levenshuis? 
Wist u dat er in 1 Korintiërs 3 vers 10 het volgende staat over “bouwen”: 
Iedereen moet goed overleggen hoe hij bouwt, want niemand kan een 
ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. 
Wij mogen bouwen met de bouwstenen die God aan ons heeft gegeven 
en nog steeds geeft, iedere dag opnieuw. Ieder doet dat op zijn of haar 
eigen manier. De een houdt van strak, de ander van veel details 
aanbrengen, wat de één niet mooi vindt, vindt de ander juist geweldig. We 
mogen bouwen zoals dat bij ons past, enthousiast of bedachtzaam, 
gedegen of spontaan. 
Als we maar voortbouwen op het fundament, bouwen uit de losse pols 
is niet de juiste manier. Dan verlies je het houvast en weet je niet meer 
waar het eindigt. 
 
Denk maar aan het bekende liedje dat vertelt over twee mensen. De één 
bouwt zijn huis op zand, de ander op een rots. De vloed en de regens 
kwamen en het huis, gebouwd op het zand, stortte in. Het huis, gebouwd 
op de rots, bleef staan omdat het gebouwd was op het goede fundament. 
Het lied eindigt met het refrein waarin gezongen wordt dat je je 
levenshuis op Christus moet bouwen. Als je bouwt op Hèm, stijgt het 
gebed op en daalt de zegen neer. Ach, het is maar een liedje, zegt u 
misschien. Ja, maar met dit eenvoudige voorbeeld is de tekst van 1 
Korintiërs wel uitgelegd. 
Er bestaat nog een ander verhaal over bouwen aan je levenshuis: 
 
Een oude timmerman was aan zijn pensioen toe. Hij vertelde zijn baas  
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van zijn plannen om de bouw te verlaten en het kalmer aan te gaan  
doen en om samen met zijn vrouw en familie te gaan genieten.  
Hoewel zijn inkomen achteruit zou gaan, zou hij het wel redden. 
Hij was er gewoon aan toe. 
Zijn baas vond het jammer zo’n goede kracht te zien vertrekken en vroeg 
of hij nog één huis wilde bouwen, als een persoonlijke gunst. De 
timmerman ging akkoord maar het werd al snel duidelijk dat zijn hart er 
niet in zat.  
Het werd tamelijk rommelig gebouwd en ook het materiaal was niet echt 
geweldig. Zijn loopbaan had een betere afsluiting verdiend.  
Toen het huis klaar was, kwam zijn baas het huis inspecteren. Hij gaf de 
sleutel aan de timmerman en zei: ”Dit is jouw huis, mijn afscheidscadeau 
voor jou.” De timmerman was geschokt en schaamde zich. Als hij  
had geweten dat hij dit huis voor zichzelf bouwde, had hij het heel anders 
aangepakt. 
 
Zo is het ook met ons. We bouwen ons levenshuis, dag voor dag en vaak 
stoppen we er niet onze beste krachten in. Wat een schok als we tot de 
ontdekking komen dat we in het huis moeten leven dat we hebben 
gebouwd. Als we het over konden doen, hadden we het vast anders 
gedaan.  
Jij, u, bent de timmerman. Elke dag sla je een spijker, plaats je een plank, 
een kozijn of een raam. Door onze manier van leven en vooral door de 
keuzes die we maken, bepalen we zelf hoe ons levenshuis eruit ziet. 
Laten we beseffen dat, als we kiezen voor bouwen op God en op Hem 
vertrouwen, dat ons levenshuis dan op het goede, onwankelbare 
fundament staat. God bouwt door met ons, trouw en met vaste hand. Hij 
weet wat het worden moet! Hij is onze rots waarop we ons leven moeten 
bouwen. 
 
Bouwen op een stevig fundament is meer dan een mooi verhaal als 
voorbeeld. Het is een oproep tot bewust leven, gefundeerd op de woorden 
en daden van Jezus Christus. In een wereld vol onzekerheden en 
wisselende waarden en normen, biedt een stevig fundament zekerheid, 
richting en … hoop! Door te leven naar het Woord en vol te houden in ons 
geloof, ontstaat een leven dat niet instort als de stormen komen. 
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U schenkt mij, Heer, geborgenheid. 
een rots om op te bouwen. 
Wanneer mijn weg door zorgen leidt 
mag ik op U vertrouwen. 
 
En weet ik, op dit rotsvast fundament 
mag ik mijn toekomst bouwen. 
Tot aan het einde -ongekend-     
geloven wordt aanschouwen!    
                                                 
Bouw je leven daarom op de rots. 
Iedere huizenbouwer weet hoe waar het is als Jezus zegt: je bent 
verstandig als je je huis op een rots bouwt. 
Je bent dom als je je huis op zand bouwt. Een huis bouw je op een 
stevige ondergrond. Als die er niet is, dan moet je palen in de grond heien 
om te voorkomen dat het huis gaat verzakken of zelfs instort als er hevige 
regen komt en woeste stormen.  
 
Het is wel duidelijk dat in onze tijd de dingen gebeuren waar Jezus het 
over heeft: de hevige regens, de verwoestende stormen die zich op ons 
huis storten. We kunnen dan denken aan de economische en financiële 
crisis waarin we terecht zijn gekomen. Ingrijpende maatregelen, 
bezuinigingen, de klimaatcrisis en de talloze persoonlijke crises. Er zijn 
veel vragen en zorgen. Laten we bij dit alles niet vergeten dat we altijd op 
God mogen vertrouwen, wat er ook gebeurt in deze wereld. Hij blijft onze 
rots waarop we ons geloof mogen bouwen.  
Hoe mooi is dit in een lied van Elly en Rikkert samengevat. 

 
Het Woord van onze God 
In de herfst verdort het gras,  
de bloemen vallen af 
en de vogels die er waren,  

vliegen naar een ander land. 
Maar het Woord van onze God houdt eeuwig stand. 
 
De hemel en de aarde, 
het licht van zon en maan, 
alles wat er is geschapen zal op een dag vergaan 
Maar het Woord van onze God houdt eeuwig stand. 
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't Is de rots waarop wij bouwen, 
wij bouwen niet op zand, 
wie het Woord van God vertrouwen, 
zijn veilig in Zijn hand 
Want... het Woord van onze God houdt eeuwig 
stand. 

      Ina de Bruin 
 
 
Nieuwe leden 
 
 
Wij zijn blij dat u zich hebt aangemeld en heten u hartelijk welkom. 
Wij hopen u ook op onze ledenbijeenkomsten te mogen begroeten. 
 
 
Overleden 
 
 
 
 
Wij wensen u, die dit verlies moeten dragen, veel kracht en sterkte toe.  
Dat u troost mag ontvangen in de beloften die we in Christus gekregen 
hebben. 
 
 
O, Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in  ’t oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 
 
O, naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 
 

 

 

Mevr. S.J. van Ingen Schenau, Henegouwen 88, 3332GD 

Mevr. P. v. d. Ven-Nieuwpoort, Vinkplein 69, 3334VE 

Mevr. S.A. Middelkoop-Bos, Rotterdamseweg 137B, app.103, 3332AE 
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Weer van Start 
 
 

Op donderdag 4 september hebben we weer onze 
eerste ledenmiddag na de zomerstop. Een zomer die 
voor veel ouderen op sommige momenten te warm 
was. Maar toch zullen velen hebben genoten van het 
mooie weer en hebben we weer nieuwe energie 
kunnen opdoen voor het komende najaar.  

Een najaar dat ook voor ons als ANBO-PCOB afdeling de nodige 
inspanning zal vragen. Niet alleen voor de planning van onze 
ledenmiddagen, de kerstviering en het uitstapje in oktober. 
 
De veranderingen in de landelijke organisatie zullen veel van ons vragen 
en ook u niet onberoerd laten. Ik geef in een stukje elders onder de titel 
veranderingen aan wat mij op dit moment bekend is. Dat is helaas niet 
veel en dat vind ik jammer. Zeker omdat ik van mening ben dat je open 
moet zijn over de komende veranderingen in een fase waarin je als 
afdeling nog je mening zou kunnen geven over de diverse voorstellen.  
Nu krijgen we alleen info als de ledenraad begin september besloten heeft 
wat die veranderingen inhouden. 
 
Het is ons de afgelopen weken ook duidelijk geworden dat we als afdeling 
geen beroep meer kunnen doen op onze (ex)penningmeester en financiële 
geweten: Coen.  
Ik roep u daarom nogmaals op, ons op dat gebied zoveel mogelijk te 
helpen. Tot nu doe ik dat met hulp/ondersteuning van ons financiële  
contact op landelijk niveau, maar dat kan natuurlijk niet lang doorgaan. 
 
Kijkt u nog naar de informatie over van ons uitstapje op 1 oktober elders 

in deze nieuwsbrief? We hopen dat we weer met een 
goed gevulde bus op pad kunnen gaan. 
Maar laten we beginnen elkaar op 4 september te 
ontmoeten op de ledenmiddag. 

 
Vriendelijke groeten van Martin de Bruin 
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Ledenmiddag 4 september aanvang 14.30 uur 
 

Ieder mens heeft 2 nieren. Die nieren hebben 
verschillende taken. Zoals afvalstoffen verwijderen uit het 
bloed en de bloeddruk goed houden. Als je nieren 
beschadigd raken of zijn, kunnen ze hun werk minder 

goed doen. Dit levert verschillende problemen op voor een mens. Als je 
nieren niet goed werken, heeft dat gevolgen voor je hele lichaam. 
Wist u dat één op de tien Nederlanders nierschade heeft en dat dit aantal 

blijft groeien? Chronische nierschade dreigt wereldwijd 
doodsoorzaak nummer vijf te worden. Dit kunnen en 
willen we niet accepteren en daarom is het tijd om het tij 
te keren. Wat kunnen we zelf doen om nierziekten te 
voorkomen?  
Op donderdagmiddag 4 september komt een 
medewerkster van de Nierstichting, mevr. Yvonne 

Dijkstra–Terloo, voor ons een presentatie verzorgen over het werk van 
deze stichting. Zij gaat in op vragen als: wat doet de Nierstichting? Wat is 
nierschade? Waarom is zout een probleem bij dit alles?  
Omdat wij tot de groep behoren die vaak met het bovenstaande te maken 

heeft, belooft het een interessante en leerzame middag te 
worden. We zijn immers nooit te oud om iets te leren of 
om erachter te komen hoe we het beter kunnen doen om 
zo gezond mogelijk te blijven?  

 
De presentatie van de Nierstichting duurt tot de pauze. Daarna vullen we 

de overige tijd met de video die Henk Hellenthal 
van ons uitstapje naar Brabant op 15 mei, heeft 
gemaakt. Hij heeft de beelden verwerkt in een film 
en heeft aangeboden die aan ons te laten zien.  

We beginnen, zoals gebruikelijk, om 14.30 uur en eindigen tegen de 
klok van half 5. 
U kunt ons weer vinden in de bekende zaal van de Maranathakerk, 
Koninginneweg 1A, Zwijndrecht. Weet dat gasten van harte welkom zijn 
bij ons. Breng gerust iemand mee die ook belangstelling heeft voor dit 
onderwerp.  
We hopen dat we, na onze zomerstop, velen van u mogen begroeten op 
donderdag 4 september. 
Namens het bestuur, Ina de Bruin 
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Veranderingen 
Zoals ik al eerder schreef, zijn er op landelijk niveau acties gaande om te 
komen tot nieuwe regels voor de ANBO-PCOB. Dit proces dat harmonisatie 
heet, zal leiden tot een besluit van de ledenraad op 3 september. 
Ik kan u er niet veel van doorgeven omdat er geen stukken zijn, waaruit ik 
u exact kan melden wat er gaat veranderen. Ook is de datum waarop de 
wijzigingen ingaan, niet duidelijk. 1 januari 2026 lijkt mij verstandig, maar 
dat kan ik u pas vertellen in onze volgende nieuwsbrief. 
Wel is duidelijk dat alle leden dezelfde contributie gaan betalen 
aan de landelijke organisatie en dus niet meer aan de afdelingen. 
Hoe hoog dat bedrag zal zijn weet ik niet, dat zal pas na de vergadering 

van de ledenraad van 3 september duidelijk worden. 
Voor de afdeling is dit zeker ingrijpend omdat 
daardoor een groot deel van onze inkomstenbron er 
niet meer zal zijn. We krijgen in de toekomst een 

bedrag voor de exploitatie van de landelijke organisatie. Wel is duidelijk 
dat onze spaargelden bij de afdeling blijven. 
Zoals ik u elders al aangaf zal ik alle veranderingen moeten verwerken 
zonder de steun van onze voormalige penningmeester Coen. Dat zal best 
wel lastig zijn, want een boekhouder ben ik niet. 
Tot zover en met een groet, Martin de Bruin 
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Puzzel – Woordzoeker – steden in Nederland 
Deze keer zoeken we naar bekende steden in ons land. Niet alleen  
strepen van l naar r en van r neer l, ook schuin door de puzzel heen.  
Van de overgebleven letters kun je dan een zin maken. Ook deze keer  
een rebus om op te lossen. De oplossingen van beide puzzels staan 
achterin het blad. Veel puzzelplezier, Ina de Bruin 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ALKMAAR         DEVENTER        HEERENVEEN     MAASTRICHT 
   AMERSFOORT   DORDRECHT     HEERLEN           ROTTERDAM 
  AMSTELVEEN    EDE                 HENGELO           S GRAVENHAGE 
  APELDOORN     EINDHOVEN     HOOGEVEEN       TILBURG 
  ARNHEM          ENSCHEDE        LEEUWARDEN     VENLO 
  ASSEN             GOUDA             LEIDEN              ZAANSTAD 
  AMSTERDAM    GRONINGEN     LELYSTAD           ZWOLLE 
  S HERTOGENBOSCH 

 

Rebus 
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Welke tekst uit Mattheüs 3 staat hier? 
 
                                         
 
 
  p = d             - v            w = m         - d           - br       -n 
 
 
                                   
 
  0 = 00         - v                -g                 -s              w = m 
 
             
             +                 +                                
 
   b = w         d = h            - z                            w = h 
 

 
____________________________________________________________ 
 

Wie gaat er met ons mee op stap? 
 
We hebben begrepen dat er best veel leden zijn die er in het najaar nog 
een keertje op uit willen. Voor we de lange herfst en winter ingaan, nog 
even een uitstapje maken. In overleg met de firma Verschoor, waar we al 
vele jaren mee op reis gaan, hebben we gekozen voor een dagje uit naar 
Almere. Het prachtige natuurgebied waar we een kijkje nemen in het 
bezoekerscentrum en ’s middags een 3 uur durende boottocht maken over 

het IJmeer. Alle verdere informatie kunt u lezen in de 
uitnodiging voor  
1 oktober 2025. Dit blad is als los inlegvel in deze 
nieuwsbrief gevoegd. 
Laat u zo gauw mogelijk weten of u ook mee gaat met 

ons? 
Wij moeten wel aan het minimum aantal personen komen om het  
dagje uit door te laten gaan. Horen we van u?  
 
Ina en Martin de Bruin 
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Contributie  -- Noodkreet! 
 
Ondanks onze eerdere oproepen om de contributie voor 2025  
te betalen, missen we nu nog de betaling van 40 leden.  
Tot vorig jaar ging Coen, toen nog onze penningmeester, op pad om 
brieven te bezorgen bij die betreffende mensen met het verzoek alsnog de 
contributie over te maken. Die beslissing heb ik nog niet genomen. 
Jacqueline, Ina en ik hebben op dit moment de handen vol om de afdeling 
op een goede manier draaiende te houden.  
Daarom deze noodkreet: wilt u alstublieft nog eens goed kijken of u wel of 
niet betaald heeft? We weten dat er ook veel leden zijn die hun 
administratie door familie of anderen laten doen. Ook aan hen het 
dringende verzoek om bij die personen te informeren of ze de 
contributiebetaling willen controleren.  
Bij voorbaat dank voor de moeite, u helpt me hiermee en zorgt ervoor dat 
ik niet nog meer werk moet doen! 
Martin de Bruin 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

HERHALING  
               

            CONTRIBUTIE REKENING 2025 

Omdat wij de contributie voor het jaar 2025 nog niet van alle 
leden hebben kunnen ontvangen, verzoeken wij u de betaling 
zo spoedig mogelijk in orde te maken. 
  
Bent u alleen lid, dan betaalt u    € 33,50 
Bent u beiden lid, dan betaalt u   € 51,- 
 
We zien uw betaling graag tegemoet op ING rekening  
NL93 INGB 0000 3363 91     
ten name van ANBO-PCOB  afdeling Zwijndrecht 
 
We moeten met minder leden hogere kosten opbrengen 
daarom is uw extra gift aan ons van harte welkom! 
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
Bestuur ANBO-PCOB afdeling Zwijndrecht 
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We leven in een tijd waarin we dingen zien gebeuren waarvan we nooit 
hadden gedacht dat we die zouden meemaken. Er is zoveel, dichtbij en 
verder weg, wat ons bang maakt voor de toekomst. We maken ons zorgen 
over onze kinderen, kleinkinderen, dierbaren en onze samenleving.  
Onze bezorgdheid heeft steeds te maken met onze toekomst: hoe zal dat 
verder gaan? Heeft de bijbel waarin ook over bezorgdheid gesproken 
wordt, ons hierover iets bemoedigends te zeggen?  
Jezus heeft de mensen gewezen op de vogels. Ze zaaien en maaien niet 
en toch voedt de hemelse Vader hen. Ze zoeken eten, fladderen en 
vliegen en ze zingen, de hele dag. Ook wij mogen al onze zorgen steeds 
weer bij God neerleggen en niet vergeten hem te danken voor ons leven.  
Wat een geluk dat wij zo’n hemelse Vader hebben. Hij weet wat wij nodig 
hebben en geeft ons zelfs meer dan dat. Geniet van alles wat we van  
Hem krijgen, elke dag opnieuw. 
 
 

Kijk naar de vogels 
 
Grassprieten groeien naar het licht, 
huismussen eten uit zijn hand, 
zonder reserve vliegen zij 
van zonnebloem tot sneeuwkristal, 
door lentebries en vallend blad. 
 
En jij? Denk je nou echt dat Hij 
die gras bekleedt en vogels voedt 
zich niet bekommert om een mens? 
 
Lelies in het veld ploeteren 
of plannen niet, maar schitteren 
des te meer. Zij leven bij de dag: 
geen zorgen om wat de toekomst brengt; 
het is voldoende wat Hij schenkt. 
 
En jij? Denk je nou echt dat jij 
door je getob een dag ook maar 
met één minuut verlengen kan? 
 
                                 Uit: Schriftgedichten van Fiet van Beek 
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Eigen haard is goud waard 
 
Als deze nieuwsbrief wordt gelezen, is de zomer al een eind voorbij. 
Als we het treffen krijgen we nog een mooie en zonnige nazomer maar 
dan begint er toch weer een ander seizoen. Hopelijk heeft u een fijne en 
goede zomertijd gehad, misschien nog op vakantie geweest of uitstapjes 
gemaakt. Hoe het ook geweest is, de meeste mensen vinden het ook weer 
heerlijk om “gewoon” thuis te zijn. 
Je eigen omgeving, je eigen spullen om je heen. Allemaal dingen om 
je in je eigen huis op je gemak te voelen.  
Natuurlijk hangt er veel van af hoe je gezondheid en je sociale 
omstandigheden zijn, toch is het ook niet voor niets dat er een 
spreekwoord bestaat dat zegt: “Eigen haard is goud waard.” 
Daarom vandaag een verhaal dat hierover gaat en dat ik wel bij dit 
nummer van onze Nieuwsbrief vond passen. 
 
De schat                   Een joods verhaal van een onbekende schrijver  

 
In Praag, in een huisje bij de Karelsbrug, 
woonde een koopman. Die koopman dacht altijd 
alleen maar aan geld verdienen. 
 
Op een nacht droomde de koopman van een 
engel. Die engel zei: “In de stad Warschau ligt 
een schat begraven. Die schat zal je geluk 

brengen. Luister goed! Hij ligt begraven onder de brug bij de Oude Markt.” 
De koopman werd wakker. “Die droom is een teken!” dacht hij. “Ik ga op 
reis, “ zei hij tegen zijn vrouw en kinderen, die  
ook wakker geworden waren. Hij pakte zijn tas in en vertrok. 
 
Toen de koopman in de stad Warschau aankwam, liep hij meteen door 
naar de brug bij de Oude Markt. Geen schat te zien! “Wacht even, zei de 
man tegen zichzelf, “die engel zei toch dat de schat begraven lag?” Hij 
kocht een schop en begon te graven. Drie dagen lang groef hij gaten 
onder de brug bij de Oude Markt, maar hij vond geen schat.  
Hij werd steeds wanhopiger. 
 
Nu woonde onder de brug ook een zwerver. Die had al de hele tijd zitten 
kijken. Hij vroeg: “Zoekt u iets?” 
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“Natuurlijk zoek ik iets!” riep de koopman. “Ik doe dit niet voor de lol.” En 
hij vertelde van zijn droom en de engel. 
 
De zwerver schudde zijn hoofd. “Dat je dat gelooft! Neem mij nou.  
Een tijdje terug had ik ook een droom. Een engel zei tegen mij dat er een 
grote schat te vinden is in Praag. In het huisje bij de Karelsbrug. Daar ligt 
een pot met goud begraven, onder de haard. Dat zei de engel. Maar denk 
je dat ik naar Praag ga? Ik ben niet gek!” 
 
De koopman wist even niet wat hij zeggen moest. Want dat huisje bij de 
Karelsbrug, dat was zijn eigen huis! Maar dat zei hij niet. Hij zei: 
 “Je hebt helemaal gelijk. Dromen zijn bedrog en moet je niet geloven!” 
Bliksemsnel reisde hij terug naar huis. Thuisgekomen schoof hij de haard 

aan de kant en ging graven.  
En daar vond hij een grote pot vol goudstukken. 
Toen keek hij om zich heen.  
Hij zag zijn vrouw en zijn kinderen om zich heen staan 
alsof het vreemden waren. En 
ineens begreep hij dat die droom 

nog iets anders betekende. Hij zei: “Ik ben dom 
geweest. Ik was altijd alleen maar met geld bezig. 
Maar het echte geluk vind je thuis bij de haard, 
met je eigen familie.” 
 
Het is maar een verhaal maar het betekent wel dat een eigen huis, een 
eigen plek in een vertrouwde omgeving van onschatbare waarde is.  
Het spreekwoord “Eigen haard is goud waard” komt al eeuwen voor en 
wordt in veel talen gebruikt. De haard verwijst naar het centrale deel van 
de woning, de plek waar men zich veilig en geborgen wist. 
In de bijbel staat goud symbool voor verschillende dingen, waaronder 
rijkdom, schoonheid, zuiverheid en de aanwezigheid van God. 
Goud wordt ook vaak in verband gebracht met rijkdom en wordt 
beschouwd als een kostbaar metaal, zowel in de Bijbelse tijd als nu. 
Het kan ook verwijzen naar de schoonheid van Gods scheppingen en de 
pracht van het hemelse leven.  
Wij zijn soms veel rijker dan we zelf weten… 
                                                       
Ina de Bruin 
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Anders leven 
 
Neem de tijd om vriendelijk te zijn en vrolijk te zijn: 
het is de sleutel tot vriendschap. 
 
 
Neem de tijd om te werken: 
het is de prijs voor succes. 
 
 
Neem de tijd om te zingen: 
het is dubbel bidden. 
 
 
Neem de tijd om lief te hebben: 
het is zo mooi om te geven en te vergeven. 
 
 
Neem de tijd voor anderen: 
het is een voorrecht om te geven. 
 
 
Neem de tijd om te geven: 
het is het gebod van de Zoon van God. 
 
 
Neem de tijd om aan zijn rechterhand te komen: 
het is de veiligste plaats. 
 
 
Neem de tijd om de Bijbel te lezen: 
het is het begin van de wijsheid. 
 
 
Neem de tijd om in God te geloven: 
het is het allerbeste voor altijd! 
 
                                                        naar een oud Iers gebed 
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PCOB goedkope rijbewijskeuring 
 
We zijn met de organisatie “Marlisa Rijbewijskeuringen” 
overeengekomen, dat onze leden van de afdeling Zwijndrecht op vertoon 

van hun PCOB-ledenpas een korting van € 5. – op 
het normale tarief krijgen. U betaalt dan dus geen  
€ 55.- maar € 50,- 
Let op! Het is gebleken dat u alleen voor korting in 
aanmerking komt als u telefonisch een afspraak 
maakt voor de medische keuring!                                                                                  
Er wordt 1 keer per maand zitting gehouden in het 

wijkcentrum “Kubiek”, Zwaluwstraat 1, Zwijndrecht. Een telefonische 
afspraak kunt u maken via telefoon  0118-724999 van 8 tot 12 uur.  
Geef daarbij aan dat u lid bent Van de PCOB 
 

Oplossingen puzzels  
 
Woordzoeker  
Als alle namen van de genoemde steden zijn doorgestreept  
houd je een aantal letters over waarmee je de zin: 
Oost West – thuis best  kunt maken. 
 
Rebus 
Hier staat de tekst uit Mattheüs 3: 
“Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb.” 
 
 
Let op! 
Vergeet u niet om het losse inlegblad met informatie over het  
uitstapje op 1 oktober a.s. te lezen?  
 
 

 


